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De stroom kopie voor het Regioblad groeit 
nog steeds. En het is zeker niet allemaal 
flauwekul wat we aangeleverd krijgen. Steeds 
meer mooie artikelen en wetenswaardigheden 
bereiken de redactie en daar zijn we erg blij 
mee. Als redactie vinden we het steeds 
weer een genoegen zoveel inzendingen te 
ontvangen. We zijn financieel wel gehouden 
aan ons budget, dat we overigens ook dit jaar 
weer licht hebben overschreden. 

Bij het plaatsen van de stukken richten we 
ons met name op de stukken die gericht 

zijn op komende activiteiten of die zaken 
vermelden die voor velen interessant zijn. In 
dit nummer extra aandacht voor bisschop 
Ernst die in april volgend jaar zijn 100ste  
verjaardag hoopt te vieren. Velen van u zullen 
ongetwijfeld, net als ik, hebben genoten van 
zijn menselijke warmte wanneer we hem 
mochten ontmoeten.
Ik wens u veel leesplezier en mede namens 
de overige leden van de redactie mooie 
Kerstdagen en een goede jaarwisseling.

Rob Vermoet

GESTAGE	GROEI	IN	KWAlITEIT	
EN	KWANTITEIT

BElANGRIJKE	ADRESSEN

* Bureau van de Elisabeth-parochie
Baljuwlaan 19, 4541 EE Sluiskil
tel. 0115-616006
e-mail: bureau@eparochie.nl

* Pastoraal team
 e-mail: pastores@eparochie.nl

* Website: www.eparochie.nl

Indien	u	in	dringende	gevallen	een	van
de	pastores	in	de	Elisabeth-parochie	
nodig	heeft,	kunt	u	het	volgende	gsm-
nummer	bellen:	06-53.99.78.50

* Pastoor Wiel Wiertz
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst
tel: 06-42506424
e-mail: wwiertz@bisdombreda.nl
wwiertz@live.nl

* Pastor mevr. M. Dieleman-Fopma
Jan van Galenstraat 58, 4535 BX Terneuzen
tel: 0115-694958
e-mail: marjandieleman@eparochie.nl

* Pastor D. van Waterschoot
Stern 24, 4553 CM Philippine
tel: 0115-491990
e-mail: niekvanwaterschoot@eparochie.nl

* Parochiebestuur Elisabeth-parochie
 Secretariaat Bert Van Autrève
 Fahrenheitlaan 498, 4532 JT Terneuzen
 tel: 0115-850899
 e-mail: bestuur@eparochie.nl
 Bankrekeningnr. NL86 RABO 0145 9190 99

* Bisdom Breda
Veemarktstraat 48, Postbus 90189, 

 4800 RN Breda
tel: 076-5223444
e-mail: secretariaat@bisdombreda.nl

* Vicaris: drs. P.M.P. Verbeek, pr.
 Burg. Stulemeijerlaan 6
 4611 EE Bergen op Zoom

e-mail: vic.middelburg@bisdombreda.nl
 Kantooruren: 

maandag en donderdag 9.30-14.00 uur

* Adressen van de Parochiekerncommissies
en van redactieleden van het Regioblad:
zie pagina’s Parochiekernen.

Dit Regioblad is een uitgave 
van de Elisabeth-parochie 
Midden-Zeeuwsch-Vlaanderen 
en verschijnt vijfmaal per jaar. 
De redactie heeft het recht 
artikelen wel of niet te plaatsen, 
in te korten of te corrigeren. 
Anonieme brieven of artikelen 
worden niet geplaatst.

Verspreiding
In ca. 7700 gezinnen in 
bovengenoemde parochie.

Redactieleden
*  L. de Smet
  (Philippine)
*  B. Ivens (Terneuzen)
*  A. de Milliano 

(Terneuzen & Hoek)
*  F. de Prenter (Terneuzen)
*  Zr. Wivina Luijkx (Sluiskil)
*  J. Oude Kempers (Axel)
*  Pastor N. van Waterschoot
*  R. Vermoet (eindredactie)

Algemeen redactie-adres
Redactie Regioblad 
p/a Churchilllaan 168, 
4532 MG Terneuzen, 
tel: 06-51851704
e-mail: regioblad@eparochie.nl

Tekeningen 
Colin Schoone, Red@ctie Service

Foto’s
Diverse vrijwilligers

Grafische verzorging
Streekbeeld
tel. 0115-649800

Bezorging
Een zeer groot aantal vrijwilligers 
in de gehele Elisabeth-parochie

c	O	l	O	f	O	N

Het woord 'Advent' heeft zijn wortels in 
het Latijn en betekent zoiets als 'komst' 
Als christenen vieren wij de komst van de 
Heer. Kerstmis is na Pasen een belangrijk 
christelijk feest. We vieren dan de geboorte 
van Jezus, de Verlosser. Natuurlijk is de 
adventstijd op de eerste plaats een tijd van 
verlangend uitzien naar het geboortefeest van 
Jezus. God is mens geworden in de gedaante 
van een klein hulpeloos kind geboren in een 
stal. Dat is voor ons christenen niet slechts 
een gebeurtenis uit een ver verleden. Het 
heeft ook een diepere betekenis.
Advent is meer dan alleen maar een 
voorbereiding op Kerstmis. Het gaat niet 
alleen om kaarsjes en een stal om fijn bij weg 
te dromen. De evangelielezingen tijdens de 
advent schudden ons soms flink wakker. Zij 
geven ons de boodschap: Durf te veranderen! 
Blijf niet op dezelfde voet doorleven! Werk 
mee aan een betere wereld, hierin speelt 
iedereen een rol. God komt in de gedaante 
van het kerstkind naar ons toe. Maar wij 
worden in deze tijd ook opgeroepen om 
Hem te ontmoeten. Dit betekent ook dat 
wij iets moeten doen. Daarom is de advent 
ook een tijd van bezinning. We herkennen 
dat tijdens de liturgie door de keuze van 
gezangen en gebeden.

Adventskrans
Natuurlijk blijft de advent ook een tijd 
van vreugde en hoop. Deze elementen: 
bezinning, maar ook vreugde en hoop, zijn 

terug te vinden in de adventskrans, in de 
kerk en op tal van andere plaatsen zal worden 
opgehangen of neergezet. Het paarse lint 
is een teken van bezinning en inkeer, de 
winterharde dennentakken zijn een symbool 
voor eeuwig leven. In een tijd waarin het 
steeds vroeger donker wordt verspreiden 
de kaarsjes hun warme licht. Zij doen ons 
denken aan Christus, het Licht dat in de 
wereld zal komen.

Begin	nieuw	kerkelijk	jaar
De eerste zondag van de Advent is ook het 
begin van een nieuw kerkelijk of liturgisch 
jaar. De laatste zondag van het kerkelijk jaar 
is het feest van Christus Koning. Zo vieren we 
ieder jaar weer opnieuw alle gebeurtenissen 
vanaf het begin van Jezus' leven tot en met 
zijn hemelvaart en de geboorte van de jonge 
kerk.

BETEKENIS	VAN	ADVENT
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Hebben	 we	 een	 hopeloos	 jaar	 achter	 de	
rug?
Wat heeft de paddenstoel bij dit artikel te 
maken met hoop? Wat heeft deze paddenstoel 
te maken met kerstmis? 

Dat zijn goeie vragen. Voor ik er op in 
zal gaan wil ik even met u terugkijken op 
het afgelopen jaar. Je hoort steeds meer 
om je heen dat het slecht gaat met de 
wereld. Zoveel vluchtelingen die huis en 
haard moeten verlaten. Ontheemden die in 
sommige landen ook niet welkom zijn. Ook 
in Nederland is een groep die deze mensen 
liever zien gaan dan komen. Vaak met kreten 
als: “ze breken onze sociale zekerheden af”; 
maar mensen die dit uitroepen, zijn zelf niet 
gauw bereid om voor de sociale zekerheden 
op te komen. Ze laten zichzelf allerlei sociale 
zekerheden afnemen door de terreur van het 
neoliberalisme. 

We zien de kloof tussen arm en rijk 
verder toenemen. We zijn vergeten hoe 
onze oudste generatie voor deze rechten 
heeft gevochten. En de werkgevers zijn 
vergeten dat een fatsoenlijk loon en goede 
arbeidsomstandigheden opstand kunnen 
voorkomen. We zagen het afgelopen jaar 
ook weer de rampzalige gevolgen van de 
klimaatverandering. We zagen het afgelopen 
jaar hoe onze burgerrechten weer verder 
werden afgebroken ten faveure van de 
bestrijding van het terrorisme. Ik hoorde 
zelfs het afgelopen jaar iemand zeggen, dat 
ze al deze ellende zag als tekenen van de 
eindtijd: “Zo kunnen we niet doorgaan, 
God zal snel orde op zaken stellen”. Je kunt 
je afvragen of de wereld die ik hier schets de 
enige wereld is, waarin we in 2016 leefden. 
Het zou dan een wereld zijn zonder hoop.

In	 welke	 andere	 wereld	 leefden	 we	 dan	
ook?
We leven ook in een wereld waarin mensen 
kleine stapjes zetten om een halt toe te roepen 
aan de klimaatverandering: zonnepanelen op 
het dak, minder de auto gebruiken. Daarmee 
zullen zij alleen de klimaatverandering niet 
kunnen stoppen, maar ze bieden ons wel 
hoop dat er iets te veranderen valt. 
We leven in een wereld waarin het de meeste 
mensen bij al hun activiteiten niet gaat om 
geld te verdienen. Het meeste van wat we 
doen, doen we gratis, omdat we anderen 
daarmee van dienst willen zijn; omdat we 
een ander blij willen maken. Denk aan de 
duizenden mensen die de vluchtelingen in 
Nederland wilden helpen. Denk aan de 
duizenden mantelzorgers die voor een partner 
of dierbare dagelijks zorgen. Denk aan al die 
mensen die na terroristische aanslagen toch 
weer gewoon elkaars gezelschap opzoeken 
op de Parijse terrasjes. Of iemand die een 
oudere helpt met oversteken of het dragen 
van de boodschappen.  

Al die mensen zijn tekens van hoop. Denk 
aan de vrijwilligers bij een sportclub. 
Denk aan de vele vrijwilligers in onze 
geloofsgemeenschap. Door hun manier van 
in het leven staan, laten ze zien dat we hoop 
op een toekomst mogen hebben. Dit is niet 
de wereld die in de media vaak naar voren 
komt. Het is wel de wereld waarin wij ons 
thuis voelen.

De	betekenis	van	kerstmis	voor	de	wereld.
In onze Joods-Christelijke traditie hebben 
we een prachtig verhaal dat die hoop gaande 
houdt. De hoop op een betere wereld. 
Het kerstverhaal. Een verhaal over vrede. 
Een verhaal over sociale gerechtigheid. Een 
verhaal waarin aan mensen recht wordt 
gedaan. Het lijkt zo’n eenvoudig verhaal van 
een kind in een kribbe, een os en een ezel, 
een vader en een moeder, wat herders en een 
trio wijzen. En elk jaar opnieuw vertelt het 
kerstverhaal ons dat er hoop is op een nieuwe 
wereld. Het kerstverhaal zet ons aan om de 

wereld in beweging te brengen. Te maken tot 
een plek waar ieder gerespecteerd wordt; en 
zolang die betere wereld er niet is, kan het 
kerstverhaal ons gaande houden. 

En	hoe	zit	het	met	die	paddenstoel?
Wel, strakjes in januari verdwijnen de 
kerststallen weer naar zolder. Dan worden 
de kerstbomen verbrand. De slingers, 
de beeldjes, de ballen, de piek…..ze zijn 
weer voor een hele tijd aan ons zicht 
onttrokken. Maar dat betekent niet dat we 
de kerstgedachte ook weer voor een jaar 
op zolder parkeren. Dat we de hoop van 
kerstmis niet in 2017 met ons meedragen. 
Zo is het ook met de paddenstoel. Maar een 
korte tijd is de paddenstoel zichtbaar in het 
bos. Een paddenstoel is een echte blikvanger 
in het bos, net zoals de kerstboom of de 
kerststal in onze huiskamer. En als je na 
een paar weken de rode vliegenzwam nog 
eens wilt bekijken, kom je waarschijnlijk te 
laat. Maar onder de grond is nog een heel 
netwerk aanwezig. De paddenstoelen en 
de schimmels groeien rustig voort. Zo mag 
het ook zijn met onze hoop: laat die maar 
groeien in 2017. 

Ik wens u fijne kerstdagen,
pastor Niek van Waterschoot

KERSTMIS	HOUDT	ONZE	HOOP	VAST
Pastoraal verhaal: 
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Na een kort maar ingrijpend ziekbed is 
Joop plotseling overleden. We kennen Joop 
als een betrokken pastor. Hij verstond als 
geen ander de kunst mensen nabij te zijn. 
Ook voor onze parochie heeft Joop veel 
werk verzet, zoals het liturgisch voorgaan 
in de parochiekerken, ziekenhuis en 
verzorgingshuizen. Het pastorale team kon 
altijd op hem rekenen. Hij was de parochie 
altijd zonder aarzeling graag van dienst. 

Wij wensen zijn levenspartner Jan en alle 
familie van Joop veel sterkte toe.

Bestuur en pastorale team Elisabeth-parochie

Dankbaar om het leven,
mij geschonken als een rijke bron

een nog ongewisse toekomst
die stralend en vol beloft en begon.

Dankbaar om mijn ouders
zorgzaam en liefdevol voor mij in de weer

mijn geluk was hun leven
zij gunden mij alti jd nog meer.

Dankbaar om mijn jeugd,
een periode, zorgeloos en vrij,

het leven steeds meer ontdekken,
leren en spelen, vriendjes erbij.

Dankbaar om de roeping
diep in mijn hart met vreugde ontstaan

mens zijn voor mensen
met elkaars leed begaan.

Dankbaar om te mogen werken
vol passie en energie ervoor gaan

jeugd, zieken en anderen
de Blijde Boodschap leren verstaan.

Dankbaar om mijn liefste
onverwachts bij toeval elkaar ontmoet

zoveel prachti ge jaren samen
wat doet echte liefde een mens goed!

Dankbaar om de natuur,
rijkdom zo maar om niet aan ons gegeven

pure verwondering, 
steeds weer anders en nieuw

symbool van opgang en neergang 
van leven.

Dankbaar om zovelen
dag aan dag vol liefde en mild om mij heen

familie, vrienden, buren,
collega’s van vele jaren heen.

Dankbaar om het leven
zelfs met alle pijn, verdriet en gemis

want gelouterd door de dagen
ontdekt een mens pas echt wie hij is.

Dankbaar jegens God 
om zoveel mij geschonken,

liefde, nabijheid, trouw en vrede
dat Hij mij tot het einde mag omgeven

 met zijn zegen
is mijn geloof en vurige bede.

Joop Eggermont

Gent, 22 juni 2016

IN	MEMORIAM	JOOP	EGGERMONT

CHJC Zeeland-West Brabant nodigt uit voor de 7e roze adventsviering 
in Middelburg op 10 december 2016. Ook dit jaar willen wij weer in 
de adventstijd voor LHBTers en een ieder die het bij wil wonen ,een 
sfeervolle opmaat naar de Kersttijd verzorgen. In deze viering zullen 
wij zoals gewoonlijk weer brood, wijn en licht delen. Dit zal voor 
het eerst in Middelburg zijn in de Doopsgezinde Vermaning aan de 
Lange Noordstraat 62. 

De predikant is ds Egbert Rooze uit Antwerpen. Dr. in de theologie. 
Auteur van: De Messias en de macht van Rome en verschillende 
andere boeken. 

De collecte is voor een goed doel. De aanvangstijd is 15.30 uur, kerk 
is open om 15.00 uur. Na de viering kunnen wij bij koffie ,thee en 
wat lekkers, napraten over de dienst. Voor mensen die na de viering 
mee willen gaan eten, is er plek gereserveerd in het Griekse restaurant 
Saloniki in de Gravenstraat in Middelburg.

Aanmelden daarvoor uiterlijk donderdag 8 december.
Aanmelden voor het eten en verdere info bij,
Friedhelm en Robert Lamper 0118 774447 of 0612601765.
friedhelm@zeelandnet.nl 

DANKBAAR

ROZE	ADVENTSVIERING	IN	MIDDElBURG	
KOM,	WIE	JE	OOK	BENT,GA	NAAR	WIE	HET	OOK	IS

mailto:friedhelm@zeelandnet.nl
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Onderstaand verhaal schrijf ik vóór 
halloween, vóór Allerheiligen. u leest het 
ten vroegste rond 20 november, vlak voor 
het begin van de Advent. Halloween moet je 
volgens het correctieprogramma van Word 
met een hoofdletter schrijven, maar dat heb 
ik expres niet gedaan, omdat ik niets kan met 
dit Amerikaanse gedoe.

Het schijnt, dat de winkels op dit moment 
al vol staan met kerstspullen. Ik weet het 
niet, want als ik in een winkel kom, dan 
haast ik mij naar de boodschappen die ik 
moet hebben, en maak dat ik weer wegkom. 
Maar de kerst werpt zijn licht dus al een paar 
maanden vooruit.

In de christelijke kerken vieren wij op 25 
december de geboorte van Jezus. Het moet 
nog maar eens gezegd: wij weten niet waar, 
op welke dag en in welk jaar Jezus geboren is. 
Is dat geen vloeken in de kerk? Dat lijkt het 
wel, maar is het niet.

Want wij hebben de verhalen van lang 
geleden, zelfs meer dan tweeduizend jaar 
oud. Het heeft geen zin te zoeken naar het 
‘waarheidsgehalte’ van die verhalen in de 
zin van: is het echt gebeurd, berust het op 
ware feiten, echte gebeurtenissen, bestaande 
personen. Want dat kunnen we niet meer 
achterhalen, dat weten wij dus niet.
Maar bij een verhaal speelt er heel wat anders, 
wat veel belangrijker is: de interactiviteit. 
Dat is een geleerd woord om de wederzijdse 
beïnvloeding aan te geven van een gegeven 

tekst (het verhaal) en de lezer. Een oude tekst 
kan mij direct aanspreken. De eerste vraag 
die gesteld moet worden is dus niet: is het 
waar, maar wat zegt die tekst mij, en wat heb 
ik te zeggen tot de tekst, wat kan ik er mee. 
Over de geboorte van Jezus hebben alleen 
Lucas en Mattheüs verhalen. In tegenstelling 
tot de andere evangelisten, Marcus en 
Johannes, beperken Lucas en Mattheüs hun 
idee over wie Jezus was, hun christologie 
dus, niet tot het dienstwerk en de verrijzenis 
van Jezus. Maar zij betrekken er, als eerste 
stadium, ook zijn geboorte en jeugd bij. 
Zo komen zij tot een soort ‘drie-traps’ 
christologie. Door hun verhaal over de 
manier waarop Jezus ontvangen is, maken zij 
duidelijk, dat Jezus de Zoon van God en de 
zoon van David is. Je moet je niet afvragen: 
hoe kan dat, is het echt gebeurd? Het gaat 
er niet om hoe die ontvangenis is gebeurd, 
maar om wie wordt er ontvangen: de Zoon 
van God en de zoon van David. Als je dat 
gaat zien, dus als dit tot je overtuiging wordt, 
dan kun je ook prima overweg met alle 
kerststallen en kerstballen en zelfs met het 
hele feestgedruis, wat er rond kerstmis over 
ons heen komt: het gaat immers om geloof 
in het aanbreken van een nieuwe, betere, 
menselijker wereld. Om het aanbreken van 
het licht, het aanbreken van de vrede, en dat 
in een wereld, die nog steeds vol duisternis 
is, en nog steeds vol oorlog met alle ellende 
voor kinderen en vrouwen en mannen. Dat 
is niet alleen op 25 december 2016 zo, maar 
ook in 2017 en alle jaren daarna. Wij blijven 
op zoek, blijven verlangen naar het licht, 

bijna tegen beter weten in. 

Als je het zo gaat zien, dan begrijp je ook, 
dat op de eerste advent, 27 november, 
gesproken wordt over ‘laat ons wandelen in 
het licht van de Heer’, en de week daarna, 
Sinterklaasavond, over een nieuwe twijg 
aan de stronk van Isaï, de vader van koning 
David. Het kind, dat geboren gaat worden 
is van top tot teen vervuld van de goede 
geest van God: één en al vrede. Het gaat 
nog verder: in de derde week worden we 
uitgenodigd de moed niet te verliezen en 
niet bang te zijn, want er komt een nieuwe 
tijd en komen doet die beslist: de tijd van 
vrede voor alle mensen. Je ruikt dan al bijna 
kerstmis. Het wordt dan ook hoog tijd 
kerstliederen te gaan zingen, want mensen 
moeten blijven dromen, haast tegen beter 
weten in, van een goede tijd, die ook in onze 
dagen mag komen. Zalig Kerstmis.

Miel Erpelinck 

BIJBEllEESROOSTER
20 november 2 Samuël 5,1-3 Kolossenzen 1,12-20 Lucas 23,35-43
27 november Jesaja 2,1-5 Romeinen 13,11-14a Matteus 24, 37-44
4 december Jesaja 11,1-10 Romeinen 15,4-9 Matteus 3, 1-12
11 december Jesaja 35,1-6a.10 Jakobus 5,7-10 Matteüs 11,2-11
18 december Jesaja 7,10-14 Romeinen 1,1-7 Matteüs 1,18-24
24 december Jesaja 9,1-3.5-6 Titus 2,11-14 Lucas 2,1-14
25 december Jesaja 52,7-10 Hebreeën 1,1-6 Johannes 1,1-18
31 december  1 Johannes 2,18-21 Johannes 1,1-18
1 januari Numeri 6,22-27 Galaten 4,4-7 Lucas 2,16-21
8 januari Jesaja 60,1-6 Efeziërs 3,2-3a + 5-6 Matteüs 2,1-12
15 januari Jesaja 49, 3 + 5-6 1 Korinthiërs 1, 1-3 Johannes 1, 29-34
22 januari Jesaja 8,23b-9:3 1 Korinthiërs 1,10-13,17  Matteüs 4,12-23
29 januari Sefanja 2,3+3,12-13  Korinthiers 1, 26-31 Matteus 5,1-12a
5 februari Jesaja 58,7-10 1 Korinthiërs 2,1-5 Matteus 5,13-16
12 februari  Sirach 15,15-20 1 Korinthiërs 2,6-10 Matteüs 5,17-37
19 februari  Leviticus 19,1-2,17-18  1 Korinthiërs 3,16-23 Matteüs 5,38-48

van de pastores

BIJ	DE	ScHRIfTlEZINGEN	IN	DE	ADVENT	EN	KERSTTIJD
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 Datum	 10.30 uur	 Terneuzen	 Zuiddorpe	 Philippine

Dienstenschema Elisabeth-parochie (wijzigingen voorbehouden, zie ook www.eparochie.nl)

De Blide
(woensdag)	 18.00 uur, zaal de Zoutvliet

Gewijzigde data bij de Blide te terneuzen
De volgende vieringen zijn op
23 november
7 december
24 december

ZIEKENHUIS ZORGSAAM TERNEUZEN OP ZATERDAG OM 16.30. 
GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD!!!
26 november:	 Pastoor W. Wiertz	 Koor Nieuw-Namen
10 december:	 Werkgroep	 koor met Bernadette Luijcks
24 december:	 Pastoor W. Wiertz	 Koor Lamswaarde
7 januari:	 Nog niet bekend
21 januari:	 Nog niet bekend
4 februari:	 Nog niet bekend
18 februari:	 Nog niet bekend

Datum	 Redoute Sas van Gent
(vrijdag)	 18.30u

18 nov	 Van Waterschoot
25 nov	 Dieleman
2 dec	 Erpelinck
9 dec	 Van Waterschoot
16 dec	 Wiertz
24 dec	 Erpelinck, 17.00u
30 dec	 Wiertz
6 jan	 Dieleman
13 jan	 Erpelinck
20 jan	 Wiertz
27 jan	 Dieleman
3 febr	 Van Waterschoot
10 febr	 Van Waterschoot
17 febr	 Wiertz
23 febr	 Erpelinck

Datum	 Verlaet Westdorpe
(donderdag)	 18.30u

17 nov	 Van Waterschoot
24 nov	 Dieleman
1 dec	 Erpelinck
8 dec	 Van Waterschoot
15 dec	 Wiertz
24 dec	 Van Waterschoot 14.00u
29 dec	 Wiertz
5 jan	 Dieleman
12 jan	 Erpelinck
19 jan	 Wiertz
26 jan	 Wiertz
2 febr	 Van Waterschoot
9 febr	 Van Waterschoot
16 febr	 Wiertz
23 febr	 Erpelinck

Rooster verzorgingshuizen
wijzigingen voorbehouden

werkgroep 

Geen dienst 

Van Waterschoot 
KND
Van Loveren 
KND
Dieleman 
KND
v.d. Wiele 
KND
19.00 Wiertz 
22.00u Dieleman
Van Waterschoot 
KND
Dieleman 
KND
Van Waterschoot
Dieleman 
KND
 Erpelinck 

 Wiertz / Beckers 
Emmauskerk
Van Loveren
Dieleman 
doopschelp
werkgroep 

George Lambert 

 

George Lambert 

Emmaüskoor 

George Lambert 

George Lambert 

White Group 
Emmaüskoor
Dameskoor 

 

George Lambert
George Lambert 

Emmaüskoor 

George Lambert 

Emmaüskoor
George Lambert 

George Lambert 

Gregoriuskoor 

 

Martin Polspoel 

Koor Westdorpe 

Martin Polspoel 

Gregoriuskoor 

Jubilate Deo 

Koor Westdorpe 

 

 

 

 

 

 

Cuyperskerkkoor 

 

St. Ceacilia 

Cuyperskerkkoor 

St. Ceacilia 

St. Ceacilia 

Cuyperskerkkoor 

Harmonie 
Philippine
 

 

 

 

 

 

Erpelinck 

Geen dienst 

Dieleman 

Wiertz 

Van Waterschoot 

Dieleman 

22.00 u.  
Van Waterschoot
Erpelinck 

 

Dieleman
Erpelinck 

Dieleman 

Van Waterschoot 
Doopschelp
werkgroep
Wiertz 

Van Waterschoot 
Doopzondag

Van Waterschoot 
doopzondag
Van Waterschoot 

Erpelinck 

Bornhijm 

Erpelinck 

Van Waterschoot 

22.00 u. 
Erpelinck
Dieleman 

 

Wiertz
Van Waterschoot 

Bornhijm 

Werkgroep 

Dieleman
van Waterschoot 
doopschelp
Erpelinck 

20 november 

25 november 
vormsel 19.00u
27 november 
1e advent
4 december  
2e advent 
11 december  
3e advent
18 december  
4e advent
24 december  
kerst
25 december 
kerst
31 december 
oudjaar 19.00
1 januari
8 januari| 
Driekoningen
15 januari  
Doop  Heer 
22 januari  
Oec. bidweek
29 januari
5 februari  
Maria Lichtmis
12 februari 

Vieringen in de Vurssche
De vieringen zijn steeds op de tweede donderdag van de 
maand, om 10.00 uur. 
Daarna drinken we samen koffie.

http://www.eparochie.nl/
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Strakjes is het Kerstmis.
Mensen kijken er naar uit.
Dat merk je aan alles.

Die tijd van uitkijken naar Kerst 
noemen we Advent.
In de Adventstijd lezen we verhalen 
vol verwachting.
Je zult het meemaken.
Het wordt Kerst.

Van dichtbij meemaken?
   
Dat kan in de kerk!
Je maakt het mee bij de kindernevendienst.
Hieronder lees je waar.
Je bent van harte welkom!

Stel je voor dat overal vrede komt.

Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken.

Dat mensen wachten op de komst van de Heer.

Stel je voor dat alles goed komt.

En jij maakt het mee.

ADVENT en KERST 2016

Kindernevendienst
Zondag  Kindernevendienst in de
10.30 uur katholieke kerk van:
27 november 2016 Philippine - Terneuzen
4 december Philippine - Terneuzen
11 december Philippine - Terneuzen
18 december Philippine - Terneuzen
Kerstmis 
25 december Philippine – Terneuzen 
8 januari 2016 Philippine - Terneuzen
 
Deelname aan de kindernevendienst is mogelijk voor kinderen vanaf vier jaar. Jongere kinderen hebben begeleiding 
nodig van een ouder/verzorger. Begeleiding van een kind onder de vier jaar door een ouder broertje of zusje is 
niet voldoende.

OM OOK NIET TE VERGETEN

24 december: Kerstavond
Katholieke kerk Terneuzen om 19.00 uur 
Kerstviering voor jong en oud
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Kroniek van de Elisabeth Parochie

OVERLEDEN:
Terneuzen
14-08-16	 Madeleine Maria Baart	 (93 jr.)	 w.v. Johannes Wisse
14-08-16	 Anton Dolenc	 (78 jr.)	 w.v. Stanislawa Ostojohi
19-10-16	 Anna Maria Simonne Boer	 (92 jr.)	 w.v. Albertus Elisa van Overmeeren
22-10-16	 Catharina Alphonsa Maria Venix	 (86 jr.)	 e.v. Honoré Josephus Paulina Wezepoel
Axel
10-09-16	 Ivonna Clementia de Nijs	 (86 jr.)	 w.v. Daniël Oppeneer
07-10-16	 Marcellus Jacobus Wullems	 (92 jr.)	 w.v. Hendrica Maria van Eck
Sas van Gent
10-09-16	 Pierre Jean van de Putte	 (89 jr.)	 e.v. Louisa Susanna Neissen
Westdorpe	 	
05-08-16	 Beatrix Martha Richarda de Smet	 (70 jr.)	 w.v. Roland Joseph Leonie Swagemakers
Sluiskil	
04-08-16	 Maria Nathalia de Vrieze	 (90 jr.)	 w.v. Franciscus de Vos
29-08-16	 Richard Alouisius Emerence Bracke	 (90 jr.)	 w.v. Commerina Maria Oostdijk
Philippine	
09-06-16	 Rosa Alphonsina de Vries	 (87 jr.)	 w.v. Aloys Hoefeijzers
28-10-16	 Dora Louisa Johanna de Wit	 (87 jr.)	 w.v. Achiel Wijne
Zuiddorpe
18-08-16	 Estella Maria Verbiest	 (87 jr.)	 w.v. John Theo Jacques Germain Michielsen
		
Gedoopt:
Terneuzen
16-10-16	 Jason Verhelst	 z.v. Pascal Verhelst en Cindy van Geertruij
Philippine
28-08-16	 Anne Victoria De Bokx	 d.v. Jean Claude De Bokx en Patricia Costa do Nascimento
20-11-16	 Axelle Marie Elizabeth Herman	 d.v. Jens Bernd Eli Herman en Dominique Mariëtte Albert De Keijzer
Axel
20-11-16	 Cas Herman Ella Barbé	 z.v. Tom F.R. Barbé en Nikki van Vliet
20-11-16	 Julian Marijn Jurgen Zohlandt	 z.v. Jurgen Franciscus Elisabeth Zohlandt en Cisca Van Veldhoven
Sas van Gent
20-11-16	 Dion Johan Emelie Molein	 z.v. Thomas Molein en Evelien Lucette Luc De Smet

Op donderdag 24 november houdt de 
Elisabeth-parochie een infoavond met als 
thema duurzaam omgaan met de Zeeuws-
Vlaamse bodem. De avond staat open voor 
alle geïnteresseerden.  In ons dagelijks leven 
zijn we sterk afhankelijk van de aardbodem. 
In de zomer zien we in de Zeeuws-Vlaamse 
polders heel wat rijke oogst groeien. 

Dat allerlei gewassen alleen gedijen in een 
gezonde bodem, daar staan we 
niet elke dag bij stil. Buiten ons 
gezichtsveld om wordt er door 
allerlei instanties beleid gemaakt 
om duurzaam met onze kostbare 
bodem om te gaan. Alleen via 
gedegen duurzaam beleid zullen 
onze poldergronden ook in de 
toekomst vruchtbaar kunnen 
zijn voor de generaties die na ons 
komen. Het is dus letterlijk een 
kwestie van levensbelang.
Wat duurzaam bodembeleid 

inhoudt wordt op 24 november 
gepresenteerd. Vanuit het waterschap zal de 
heer Klippel een introductie op het thema 
houden; vanuit de gemeente Terneuzen 
wordt een toelichting gegeven door mevrouw 
Jansen en vanuit de provincie komt de heer 
Jonkers aan het woord over de taak van de 
provincie in deze. De sector landbouw wordt 
vertegenwoordigd door de heer Conrad van 
Waes en de heer Loek de Beleir. 

Na de pauze volgt een gesprek met de 
genoemde inleiders. De gespreksleiding van 
de avond is in handen van Jos van Ginneken. 
De avond begint om 19.30u in ’t Kaaike 
in Zuiddorpe. Zaal open vanaf 19.00u. 
Toegang is gratis, wel wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd. De avond duurt tot 
21.45u. Graag aanmelden i.v.m. de catering 
via: bureau@eparochie.nl.  

Elisabeth-parochie organiseert infoavond 	
over Zeeuws-Vlaamse bodem

mailto:bureau@eparochie.nl
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Hubertus Cornelis Antonius Ernst emeritus-
bisschop van Breda (* Breda, 8 april 1917) is 
van 1967 tot 1992 de achtste bisschop van 
het bisdom Breda. Hij werd ten tijde van 
de Tweede Wereldoorlog, op 7 juni 1941, 
in Breda tot priester gewijd. Hij vierde op 
7 juni zijn 75-jarig priesterjubileum. In 
december 2015 is bisschop Huub Ernst in de 
top 10 beland van oudste bisschoppen. Met 
zijn 99 jaar is hij, ongemerkt uiteraard, in die 
top-10 terecht gekomen.

Het leven van de bisschop kenmerkt zich 
door een tomeloze inzet voor een betere 
wereld. Hij was onder meer professor in 
de moraaltheologie aan het toenmalige 
Grootseminarie Bovendonk te Hoeven. 
In 1976 volgde mgr. Ernst, kardinaal 
Alfrink op als voorzitter van de katholieke 
vredesbeweging Pax Christi. Bij de viering 
van zijn 75-jarig priesterjubileum schrijft 
de emiritus-bisschop Ernst in een kort 
dankwoord aan allen die blijk hebben 
gegeven van hun betrokkenheid een bericht 
op de website van het bisdom en de digitale 
nieuwsbrief. De volledige tekst van het 
dankwoord van mgr. Ernst luidt:
“De viering van mijn 75-jarig 
priesterjubileum heeft mij bijzonder geraakt. 
Helaas ben ik niet in de gelegenheid om 
ieder van u persoonlijk te bedanken voor uw 
aanwezigheid tijdens de viering en voor uw 
felicitaties en goede wensen, uw bloemen, 
geschenken, brieven en kaarten. Daarom wil 
ik u op deze wijze hartelijk danken”.

De huidige bisschop van Breda, mgr. Liesen, 
geeft aan: “Er is reden tot grote dankbaarheid 

voor wat hij als priester en bisschop - in zijn 
werkzaamheden en als persoon - in zijn 
actieve leven voor zeer veel mensen heeft 
betekend en vanuit de teruggetrokkenheid 
van zijn emeritaat nog steeds betekent”. 

Wat maakt deze bijna 100-jarige bisschop 
zo bijzonder? Waardoor wist hij veel 
mensen te inspireren? 
Bisschop Ernst staat er bekend om dat hij een 
eenvoudige pastoor, herder, wil zijn. In zijn 
jaren als bisschop van Breda onderhield hij 
contact met de basis door het voorgaan bij 
de vormselvieringen. Hij kwam dan in zijn 
eenvoudige kleine middenklasser aanrijden 
om voor te gaan in de eucharistieviering 
en om te spreken met de vormelingen. 
Ik weet me nog goed te herinneren hoe 
bisschop Ernst elk jaar de projectschriftjes 
van alle kinderen/ vormelingen bekeek en 
voorzag van zijn handtekening. Aan de 
groepsleerkracht stelde hij vragen over hoe 
het project in de klas was gegaan. Daarna 
ging hij de tafeltjes langs waar (groot)ouders 
en vormelingen zaten bij een kopje koffie 
of een glaasje limonade. In die tijd was 
het goed gebruik om na de viering op de 
Antoniusschool of bij het Kaaike na de 
vormselviering koffie te drinken.

Eens, tijdens zo’n vormselviering, was mijn 
dochtertje (toen 4 jaar) er ook bij. We hadden 
haar voor deze gelegenheid mooi aangekleed 
en ze had nieuwe schoenen gekregen. De 
bisschop was bezig met zijn werk (het 
bekijken van de projectschriften) ineens komt 
ze er aan en zet haar modderige schoenen op 
de schone broek van de bisschop. “Kijk eens 

bisschop: nieuwe schoenen!” het kind was 
erg trots. De bisschop reageerde zoals een 
opa zou reageren. Hij zei: “meisje wat mooi” 
en ging met haar in gesprek. Pas toen ze 
weer weg was klopte hij de modder van zijn 
pak. De bisschop is echt geïnteresseerd in 
iedere mens, zonder aanziens des persoons. 
Natuurlijk heeft de bisschop ook grote 
dingen gedaan voor bisdom en Pax Christi-
beweging, maar altijd wist hij de menselijke 
maat te gebruiken.

Een ander verhaal was over die keer dat de 
bisschop (bijna) te laat in Zuiddorpe kwam. 
Het koor en de pastor waren al behoorlijk 
zenuwachtig geworden. Toen op het laatste 
nippertje de bisschop aan kwam tuffen en 
de bezorgde blikken zag, zei hij: “Jan, helaas, 
maar ook mijn autootje moet af en toe vol 
getankt worden” en hij vroeg of hij even zijn 
handen mocht wassen omdat ze naar benzine 
roken.

Jos OK

 

Christus heri et hodie (Christus gisteren en vandaag)
Deze wapenspreuk koos mgr. Ernst bij zijn aantreden als bisschop van Breda ( 1967 - 1992).

Foto: R. Mangold

Op zondag 18 december is er om 15.30 
uur in de kerk van Philippine weer de 
jaarlijkse dienst van Lessons & Carols, 
de dienst van lezingen en kerstliederen 
als voorbereiding op Kerstmis. 
Medewerking verleent het Zeeuws-
Vlaams Kamerkoor onder leiding van 
Marcel van Westen. Organist is Erwin 
Neve.
Zoals ieder jaar zijn er weer vier 
voorgangers: pastor Erpelinck uit Sas 
van Gent, pastor Jordens uit Eindhoven, 
mgr. Lommers, vicaris-generaal uit Breda 
en pastor van Loveren uit Philippine.
Er is een duidelijk thema: de vlucht naar 
Egypte en daarmee de moord op de 
kinderen uit Bethlehem door Herodes 
en zijn bende. Noëla Polet heeft rond 
dat thema een paar mooie gedichten 
gemaakt. Natuurlijk lezen we ook de 

erbij horende verhalen uit Mattheüs. 
Er is een uitgebreide liturgie, waarin alle 
teksten te vinden zijn, met de vertaling 
van liederen uit vreemde talen erbij. Er 
is veel mooie koormuziek, maar ook 
veel gelegenheid om samen liederen te 
zingen. 

De dienst is ook gemaakt rond een 
schilderij van Rembrandt, dat de vlucht 
naar Egypte afbeeldt, zie bijgaande foto.
Het is geen kerstconcert, maar een 
kerkdienst. Dat betekent dat de toegang 
gratis is, maar er wordt – vanwege de 
hoge kosten – zoals ieder jaar gehoopt 
op een goede collecte, waardoor de 
parochie schadeloos gesteld wordt voor 
de kosten.

Miel Erpelinck

Lessons & Carols 2016
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Dit jaar mocht ik mijn 60 jarig professiefeest 
vieren. Ik voelde mij bevoorrecht. Mij  broer 
en zus zouden dit jaar hun 60 jarig huwelijk 
hebben, maar helaas kwamen zij niet zover.
Feesten was leuk maar ik werd wel erg  veel 
opgehemeld. Voor mij een bewijs dat ik 
nog veel moet waarmaken. Maar goed in al 
die jaren is er kerkelijk veel veranderd. De 
kloosters kregen geen nieuwelingen erbij. 
Nu zijn de klooster gemeenschappen al 
heel klein geworden. Deze zullen ophouden 
te bestaan. Rond 1800 zijn de kloosters 
ontstaan om onderwijs aan meisjes te 

geven,  zieken te verzorgen, ziekenhuizen te 
exploiteren en wijkverpleging enouderenzorg 
te bevrouwen. Het was liefdadigheidswerk, 
de kloosterlingen werden niet betaald. Zij 
moesten van giften leven. Nadat er werd 
betaald voor het onderwijs zijn rond de jaren 
50 de werkzaamheden overgenomen door 
niet kloosterlingen.

In plaats van onderwijs gingen wij ons inzetten 
in zwakzinnige zorg, bejaardenhuizen en 
gezinszorg wat er toen nog niet veel was. Ook 
gingen er zusters naar Zaïre Afrika. En ook 

deze werkzaamheden zijn weer overgenomen 
door overheid en verzekeringen. Maar goed 
waar is het ideaal en de bezieling  van de 
ordestichters gebleven? Deze leeft verder in 
b.v. de Franciscaanse beweging Mensen die 
geraakt zijn (worden) door de bezieling van 
Franciscus van Assisi. Deze mensen wonen in 
de maatschappij, niet in kloosters en komen 
regelmatig bij elkaar voor ontmoeting en 
bezinning. En zij weten best wel weer waar 
nood aan is om zich daar in te zetten .

Zr Wivina

Zoals eerder al is medegedeeld zijn voor 
de kerken in Zuiddorpe en Philippine 
onderhoudsplannen opgesteld. Beide kerken 
zijn rijksmonument. De restauratiekosten 
bedragen meer dan honderdduizend euro 
per gebouw. De rijksoverheid draagt de helft 
bij. 
Voor de Emmaüskerk in Terneuzen zijn de 
verbouwplannen in voorbereiding.

Kerk Zuiddorpe
Op 17 oktober is begonnen met het plaatsen 
van de steigers ten behoeve van het hoge 
dak aan de wegzijde en is begonnen met de 
renovatie van het dak van de kerk. De dakleien, 
de zinken goten en het lood zijn verwijderd 
en vervolgens zijn de houten muurplaten, 
daksporen kilkeper en spantopleggingen 
wegens houtrot vernieuwd. Tijdens deze 
werken moet het dak waterdicht gehouden 
worden middels dekzeilen. Op maandag 7 
november is het timmerwerk klaar gekomen 
en vanaf 8 november worden de nieuwe 
leien welke reeds gereed staan aangebracht. 
De aannemer die het dakdekkerwerk 
uitvoert is de fa. Jobse uit Middelburg en 
de bouwkundig aannemer is de fa. van 
Steenberge uit Philippine. Tot op heden 
verloopt het renovatiewerk volgens plan.
Tevens is achter in de kerk een 
mindervalidentoilet aangebracht. Dit toilet 
is op enkele punten na gereed voor gebruik. 
De reden van deze vernieuwing was dat het 
bestaande toilet in de sacristie nagenoeg niet 
toegankelijk was en zeker niet voor minder 

valide mensen.

Kerk Philippine
Door de drukke werkzaamheden en grote 
orderportefeuille van de fa. Jobse wordt de 
renovatie van deze kerk uitgesteld tot begin 
2017

Emmauskerk Terneuzen
De voorbereidende werkzaamheden 
verlopen voortvarend, maar hebben een 
lange doorlooptijd gehad. De benodigde 
vergunningen zijn nu afgegeven echter 
de goedkeuring van het bisdom moet 
nog worden afgegeven. De laatste 
omgevingsvergunning ten behoeve van de 
verplichte nooddeur vanuit de oostzijde van 
de kerk die door de veiligheidsregio wordt 
geëist is nu afgegeven. De aannemersoffertes 
worden de komende weken beoordeeld. De 
verbouwingswerkzaamheden beginnen met 
de herinrichting van de kerk vanaf begin 
2017. Als de kerkinrichting gereed is wordt 
de verbouwing van het parochiecentrum ter 
hand genomen. Als deze gereed is zal het 
RPC van Sluiskil naar Terneuzen verhuizen.
Dit zal zeker niet eerder plaats vinden dan de 
zomer van 2017. Als de verhuizing van het 
RPC Sluiskil gereed is wordt de woning in 
de Baljuwlaan te Sluiskil verkocht.

Namens het parochiebestuur
Daan Boonman

Kyrie eleis

Uw wiegje was een houten bak,
Waar vaak een koe zijn neus in stak.
Waarin een schaap zijn drinkwater kreeg.
Toevallig stond toen, lang geleden, die 
kribbe nog leeg.

Uw ouders waren hier 
Nu niet bepaald voor hun plezier.
Maar op bevel van heersers, wapens en 
duistere machten……
Nog steeds: drommen mensen, die een 
betere wereld verwachten

Heeft de mensheid dan niets geleerd in die 
lange jaren?
Of kan iemand mij anders dit onrecht 
verklaren?
Misschien kunt u dit jaar beter niet 
komen, Kind.
Racisme, angst, bijna iedereen is door haat 
verblind.

De wereld is U allang vergeten,
En wil van vrede niets weten.
Het schrijven van rapporten of een top in 
Londen of Parijs
Wij bidden U, voor iedereen op aarde: 
Kyrie eleis

Er is veel te doen op aard’
Maar wat is het voor ons waard?
In Irak zijn de machthebbers en krijgsheren 
niet goed wijs
Geef ons vrede en hen de wijsheid en het 
inzicht: Kyrie eleis. 

Of moeten we wat anders verwachten? 
Wellicht de geboorte van een Kind
Dat na vele marteljaren, opnieuw doornen 
en een kruishout vindt.

Intertekstueel samengesteld

60 jaar kloosterfeest!

Kerkdak onder de afdekzeilen Kerk Zuiddorpe in de steigers

Vervolg verbouw- en renovatiewerken
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SAMENWERKINGSSCHOOL VAN
ROOMS-KATHOLIEKEN EN 

PROTESTANTEN VOOR
VMBO - MAVO - TECH MAVO

HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM  
TWEETALIG HAVO

TWEETALIG ATHENEUM 
TWEETALIG GYMNASIUM

Sport-, science en cultuurverdieping
Persoonlijke begeleiding
Tweetalig Havo/ Atheneum/ Gymnasium
Economie & Ondernemen
Zorg & Welzijn Breed

Diensten & Produkten
Spaans
Drama
Sport+
Voetbal

Voor al uw parochie-informatie:

www.eparochie.nl

De Elisabeth parochie heeft besloten om 
per 1 oktober jl. naast de gebruikelijke 
uitvaartlocaties er 3 nieuwe aan toe te voegen. 
Dit zijn De Kirke in Westdorpe, de PKN 
kerk in Axel en de PKN kerk in Sluiskil. Net 
zoals bij de huidige locaties kan bij deze drie 
een uitvaart plaatsvinden onder begeleiding 
van een pastor. Een eucharistieviering bij 
een uitvaart kan alleen plaatsvinden in onze 
3 kerken.
 
Voor de volledigheid treft u onderstaand alle 
uitvaartlocaties aan:
- de Emmaüs Kerk in Terneuzen, de Heilige 

Maria Hemelvaart Kerk in Philippine en de 
Heilige Maria Hemelvaart Kerk in Zuiddorpe. 
In deze kerken kan een eucharistieviering bij 
een uitvaart plaatsvinden.
- het Crematorium in Terneuzen, De 
Geslootene Boom in Sas van Gent, het 
uitvaartcentrum “De Ridder” in Terneuzen, 
De Kirke in Westdorpe, de PKN Kerk in 
Axel en de PKN Kerk in Sluiskil. In al deze 
locaties kan een uitvaart plaatsvinden onder 
de begeleiding van een pastor.
 
De uitvaartondernemingen zijn op de hoogte 
gebracht van deze uitbreiding.

In Memoriam

George Kersbulck

Op 24 september j.l. hebben we 
afscheid genomen van George 
Kersbulck. George was een 
gewaardeerd oud medewerker op het 
Parochie Kerkhof.

Wij wensen zijn kinderen en familie 
veel sterkte toe.

Werkgroep oud Kerkhof Sas van Gent.
A.K.

Per 1 januari 2017 wordt in de gemeente 
Terneuzen Stichting Present Terneuzen 
opgericht. 
Een brug slaan tussen mensen die iets 
hebben te bieden en mensen die 
daarmee geholpen kunnen worden: dat 
is de missie van Present! Als 'makelaar' in 
vrijwilligerswerk bieden wij iedereen de 
mogelijkheid om je als groep of individu in 
je eigen woonplaats in te zetten voor mensen 
die te maken hebben met armoede, een 
slechte gezondheid of een sociaal isolement. 
Stichting Present laat zich inspireren door 
Jezus Christus. Hij bracht waarden als 
dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in 
praktijk en zijn voorbeeld prikkelt ons tot 
navolging. Tegelijk heten we als Present 
iedereen van welke levensovertuiging dan 
ook welkom om gezamenlijk iets van onze 
tijd te geven en te ontvangen. 

Hoe werkt het? 
Aanmelden kan met een groep van 2 tot 250 
personen. De mensen die je gaat helpen, 
zijn mensen die eenzaam zijn, leven in 

armoede of kampen met fysieke problemen 
(ziekte, ouderdom of beperking).
Denk bv aan sociale projecten: koken voor 
dak- en thuislozen, het organiseren van 
een gezellige middag voor mensen met 
een lichamelijke of geestelijke beperking of 
koffiedrinken met eenzame ouderen
Of aan praktische projecten: helpen 
verhuizen, opknappen of schoonmaken van 
een woning of het opknappen van een tuin. 
Een project wordt altijd georganiseerd op 
basis van jullie wensen en beschikbaarheid. 

De groep bepaalt
De groep bepaalt of het een eenmalige actie 
is, of dat ze eventueel beschikbaar zijn op 
projectbasis. Omdat er een match gezocht 
wordt op basis van je wensen, zul je met 
elkaar een zinvolle en goed bestede dag 
beleven. Ons doel is om een beweging op 
gang te brengen in de samenleving waarbij 
steeds meer mensen het vanzelfsprekend 
vinden om naar elkaar om te zien. En dat 
werkt. Want met een Present-project komt 
er in één dag echt iets van de grond en 

ontstaan er ontmoetingen van blijvende 
waarde. 

Bewezen effect
Ontdek hoeveel plezier het geeft om samen 
met je vrienden, familie, voetbalteam of 
afdeling een ander te ontmoeten en te 
helpen. Stichting Present Terneuzen 
helpt je graag bij het vinden van een 
vrijwilligersproject. Voor ons is het dé 
uitdaging om op basis van jullie aanbod 
een project te organiseren dat bij jullie past 
en betekenis heeft voor een ander. Ontdek 
hoe je door als groep een ander centraal te 
stellen elkaar op een andere manier leert 
kennen. Dat heeft de landelijke stichting 
de afgelopen 10 jaar wel bewezen; in 
2015 gingen 36.000 vrijwilligers in 6.000 
projecten je voor!

Voor meer info: www.stichtingpresent.nl
Wilt u zich aanmelden als groep om 
eenmalig iets te betekenen in onze 
gemeente: info@stichtingpresentterneuzen.
nl

Uitbreiding uitvaartlocaties

Hoe een kleine daad een groot verschil maakt

http://www.zsc.nl/
mailto:info@zsc.nl
http://www.eparochie.nl/
http://www.stichtingpresent.nl/
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Secretaris, Aendijkestraat 28, 4571 TD Axel T. 0115-563102 E. pkczuidoost@eparochie.nl

INlOOPMIDDAG	AXEl

Iedere donderdagmiddag staat van 13.30 uur tot 16.30 uur de deur van de 
jeugdruimte van de protestantse kerk in Axel open voor de inloopmiddag. Het 
doel van de inloopmiddag is om (eenzame) mensen, jong of oud, gelovig of 
niet gelovig, bij elkaar te brengen voor een gezellig samenkomen.

Weet u iemand voor wie deze middag geschikt zou zijn? Neem hem of haar 
gerust een keertje mee, want samen is de drempel om te komen een stuk lager.
Wilt u meehelpen als gastheer/gastvrouw, dat kan ook! We hebben een klein 
team van enthousiaste vrijwilligers en we zien dan ook graag enkele nieuwe 
gezichten tegemoet. Kom vooral eerst de sfeer eens proeven…

We zien u graag een keertje verschijnen voor een kopje koffie/thee met wat 
lekkers erbij! 

Meer informatie hierover bij Ardieneke van Gremberghe-Boone (tel. 0115-
608826) of Bianca Zwijns-van der Sluijs (tel. 0114-361095) inloopmiddagaxel@
gmail.com

KERSTSAMENZANG	AXEl,
NA	5	JAAR	EEN	TRADITIE

Vrijdag 16 december om 19.30 uur houden de gezamenlijke koren in de PKN kerk in Axel hun 
kerstsamenzang. De koren hebben hun thuisbasis in de drie Axelse geloofsgemeenschappen. 
Elk koor verzorgt bij toerbeurt deze jaarlijkse zangavond. De voorzitter van Asaf, Johan 
Legters zal de avond openen. Dit jaar wordt de kerstsamenzang voor de vijfde keer 
georganiseerd. Ieder koor zingt eigen repertoire en zorgt voor een declamatie, daarnaast is er 
veel aandacht voor samenzang.

Achtereenvolgens geven de volgende koren acte de présance:
Het Gregoriuskoor o.l.v. A.M. Oude Kempers-Beuvink, Het Samen op Wegkoor o.l.v. W.A. 
van Zweden- Noorduin, Asaf o.l.v. A. de Kort. Jubilate Deo is dit jaar verhinderd.
De samenzang zal begeleid worden door Akko de Feijter.

Nadrukkelijk worden kinderen en hun ouders uitgenodigd om mee te zingen. Om dit te 
bereiken wordt aan alle scholen in Axel een verzoek gestuurd om de kinderen en hun ouders 
uit te nodigen voor deze samenzangavond. 

KINDJE	WIEGEN	
2016

Op Eerste Kerstdag van 14:00-14:45 
uur vieren we in de kerk in Zuiddorpe 
weer Kindje Wiegen. Gezellig samen 
met de kinderen rond het kribje.

We zingen leuke Kerstliedjes en vertellen 
een mooi verhaal. We gaan ook iets 
drinken en iedereen krijgt er iets lekkers 
erbij. Ga je samen met ons op zoek naar 
het Kindje? 

Ben je nieuwsgierig of we ook de 
herders en de schaapjes tegenkomen? 
Misschien is er wel een Engeltje. Ik 
breng instrumentjes mee en je mag 
allemaal meespelen en zingen in het 
verhaal. We zingen van Klingelende 
klokjes, Midden in de winternacht, 
omdat er een Kindje is geboren. En 
natuurlijk wensen we elkaar een vrolijk 
Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar. 
Iedereen is welkom! Dus neem ook je 
papa, mama, opa, oma, oom en tante 
mee. Tot ziens bij het kribje met het 
Kindje in de kerk in Zuiddorpe!

mailto:pkczuidoost@eparochie.nl
http://gmail.com/
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Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden 
dat Maarten Luther zijn 95 stellingen 
vastspijkerde aan de deur van de slotkerk 
te Wittenberg. Deze haast mythische 
gebeurtenis en de uitwerking hiervan, wordt 
vaak gezien als het begin van de Reformatie 
en van wat we nu ‘protestantisme’ noemen: 
een vernieuwingsproces dat de kerk en de 
wereld heeft veranderd. In 2017 staan we 
hierbij stil en kijken we vooruit. Ook in 
Zeeuws-Vlaanderen. 

Het jubileumjaar start op 31 oktober 
2016. In Axel hebben we als diverse 
geloofsgemeenschappen elkaar opgezocht 
om dit jubileumjaar vorm te geven. Dit 
willen we doen in een gezamenlijke viering. 
Deze viering willen we aangrijpen om niet 
de verscheidenheid te benadrukken, maar 
om de eenheid in Christus te vieren. Een 
bijzondere en nieuwe stap binnen de Axelse 
geloofsgemeenschap.

Dominee Overweg (Gereformeerd 
Vrijgemaakt), Pastoor Wiertz (Rooms-
Katholiek) en ondergetekende (Protestantse 
Kerk in Nederland) zullen samen voorgaan 
in een	 gemeenschappelijk	 viering	 op	 DV	
vrijdagavond	 27	 januari	 2017	 om	 19.30	
in	de	Halle.	
Schrijf	deze	datum	alvast	op	de	kalender!	

De viering zal in het teken staan van 
ontmoeting en verbinding. Daarnaast zullen 
we in samenwerking met het Axelse museum 
‘Het Warenhuis’  twee boeiende lezingen 
organiseren rondom de Reformatie. Professor 
Selderhuis ( gespecialiseerd in Luther) en de 
voormalige Vlaamse stadarchivaris de heer 
Decavele ( gespecialiseerd in de Reformatie 
in Zeeuws-Vlaanderen), zullen deze lezingen 
verzorgen. 

Door je geschiedenis te kennen, begrijp 
je beter waarom je bent zoals je bent. En 
de werkgroep ‘Samen één Heer’ zal het 
jubileumjaar afsluiten met een bijzondere 
viering/ Hagepreek. uitziende naar een 
broederlijke samenwerking en mooie 
ontmoetingen,

Met hartelijke groet,
Dominee Jan Verlinde, PKN Axel

KERSTMARKT	AXEl	
Ook op de Kerstmarkt in Axel (op 
donderdag 8 december) slaan de 
3 kerken de handen ineen. Op het 
museumplein komt een grote tent 
te staan waar de verschillende koren 
van Axel Kerstliederen zullen zingen. 
Op deze manier willen wij samen ons 
Christen-zijn uitdragen.

Verder staan er verschillende kraampjes 
van de 3 kerken met bv. knutselwerk 
over Kerstmis, een tentoonstelling van 
kerststalletjes van groot tot klein, er 
worden wafels gebakken en nog veel 
meer. Alles is gratis, mensen kunnen wel 
een donatie kwijt voor een nog nader te 
zoeken goed doel waar alle kerken achter 
kunnen staan. 

Stukje van dominee Jan Verlinde over 500 jaar Luther

500	JAAR	PROTESTANTISME

Kerstmarkt Axel  
Ook op de Kerstmarkt in Axel (op donderdag 8 december) slaan de 3 kerken de handen ineen. 
Op het museumplein komt een grote tent te staan waar de verschillende koren van Axel 
Kerstliederen zullen zingen.  Op deze manier willen wij samen ons Christen-zijn uitdragen. 
Verder staan er verschillende kraampjes van de 3 kerken met bv. knutselwerk over Kerstmis, een 
tentoonstelling van kerststalletjes van groot tot klein, er worden wafels gebakken en nog veel 
meer. Alles is gratis, mensen kunnen wel een donatie kwijt voor een nog nader te zoeken goed 
doel waar alle kerken achter kunnen staan.  
 

 
 
 
Stukje van dominee Jan Verl inde over 500 jaar Luther 
500 jaar Protestantisme 
 
Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde 
aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. Deze haast mythische gebeurtenis en de uitwerking 
hiervan, wordt vaak gezien als het begin van de Reformatie en van wat we nu ‘protestantisme’ 
noemen: een vernieuwingsproces dat de kerk en de wereld heeft veranderd. 
 
In 2017 staan we hierbij stil en kijken we vooruit. Ook in Zeeuws-Vlaanderen. Het jubileumjaar 
start op 31 oktober 2016.  
 
In Axel hebben we als diverse geloofsgemeenschappen elkaar opgezocht om dit jubileumjaar 
vorm te geven.  Dit willen we doen in een gezamenlijke viering. 
Deze viering willen we aangrijpen om niet de verscheidenheid te benadrukken, maar om de 
eenheid in Christus te vieren. Een bijzondere en nieuwe stap binnen de Axelse 
geloofsgemeenschap. 
 
Dominee  Overweg (Gereformeerd Vrijgemaakt), Pastoor Wiertz (Rooms-Katholiek) en 
ondergetekende (Protestantse Kerk in Nederland) zullen samen voorgaan in een 
gemeenschappelijk viering op DV vrijdagavond 27 januari 2017 om 19.30 in de Halle.  
Schri j f deze datum alvast op de kalender!  
 
De viering zal in het teken staan van ontmoeting en verbinding. Daarnaast zullen we in 
samenwerking met het Axelse museum ‘Het Warenhuis’   twee boeiende lezingen organiseren 
rondom de Reformatie. Professor  Selderhuis ( gespecialiseerd in Luther) en de voormalige 
Vlaamse stadarchivaris de heer Decavele ( gespecialiseerd in de Reformatie in Zeeuws-
Vlaanderen), zullen deze lezingen verzorgen.  
 
Door je geschiedenis te kennen, begrijp je beter waarom je bent zoals je bent. En de werkgroep 
‘Samen één Heer’ zal het jubileumjaar afsluiten met een bijzondere viering/ Hagepreek. 
Uitziende naar een broederlijke samenwerking en mooie ontmoetingen, 
Met hartelijke groet, 
Dominee Jan Verlinde, PKN Axel 
 

DE	MARIAKAPEl	IN	WESTDORPE
De Maria kapel in Westdorpe zal weer opengesteld worden op 1 en 2 november. 
In de maand december op: 3, 23, 24, 25, 26 en 31 december, van 13.00 uur tot 17.00 uur. Dan zal ook de kerststal tentoongesteld 
worden. Een aanrader!

SAMENWERKING	MET	DE	3	KERKEN
HERDERTJESTOcHT

De werkgroep “Samen één Heer” is alweer volop bezig met plannen maken om ook 
dit jaar een mooie Herdertjestocht te houden. Hopelijk komen er weer veel mensen 
mee genieten van het wandelende Kerstverhaal. Op vrijdag 23 december om 18.00 
uur. Start bij de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, ingang Julianastraat en Kerkdreef.
We lopen door het centrum van Axel, via de Antoniusschool, de voormalige katho-
lieke kerk en de 
oude begraaf-
plaats. Onderweg 
komt het kerst-
verhaal tot leven. 
De Vurssche is 
weer het eind-
punt. Hier wor-
den alle figuren 
van de kerststal 
bij elkaar gebracht 
en worden, samen 
met de bewoners 
nog enkele mooie 
k e r s t l i e d e r e n 
gezongen.

Einde van de kindernevendienst in Zuid-Oost 

Meer dan 30 jaar geleden gingen we in de toenmalige parochie H. Gregorius de Grote in Axel van start met 
een wekelijkse kindernevendienst. We begonnen met een enthousiaste groep van ongeveer 11 mensen 
Het was fijn om met de kinderen te werken, de lezing van de zondag werd gelezen, er werd over 

gesproken en vaak werden gebedjes of tekeningen gemaakt door de kinderen. 

Toen we overgingen naar de kerk van Zuiddorpe bleven er maar 4 mensen over om de 
kindernevendiensten te doen. Daarom gingen we naar 1 kindernevendienst per maand.  

Maar: er kwamen bijna geen kinderen, soms 1, soms 2, maar vaker geen kind. 

Wij wi l len de kinderen zo graag vertel len over Jezus, over Z i jn leven, over Zi jn verhalen, 
en wat Hij  deed. 

Voorlopig zijn we gestopt, met pijn in het hart. Zijn er moeders of oma’s die dit prachtige werk weer willen 

opzetten? Laat het horen, onze kinderen verdienen het.. 

Je kunt bellen naar Rita Pollet 
 

 
 

 

 

De Mariakapel in Westdorpe 
De Maria kapel in Westdorpe zal weer opengesteld worden op 1 en 2 november. 

In de maand december op: 3, 23, 24, 25, 26 en 31 december, van 13.00 uur tot 17.00 uur. Dan zal ook de 
kerststal tentoongesteld worden. 

Een aanrader! 

 
************************************************************************************************* 
Samenwerking met de 3 kerken 
    
Herdertjestocht 
   

 
  
 
De werkgroep “Samen één Heer” is alweer volop bezig met plannen maken om ook dit jaar een mooie 

Herdertjestocht te houden. Hopelijk komen er weer veel mensen mee genieten van het wandelende 

Kerstverhaal. Op vrijdag 23 december om 18.00 uur. Start bij de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, ingang 
Julianastraat en Kerkdreef. 

We lopen door het centrum van Axel, via de Antoniusschool, de voormalige katholieke kerk en de oude 

begraafplaats. Onderweg komt het kerstverhaal tot leven. Als eindpunt komt weer De Vurssche. Hier 

worden alle figuren van de kerststal bij elkaar gebracht en worden, samen met de bewoners nog enkele 
mooie kerstliederen gezongen. 

 

KERSTATTENTIES	
VOOR	OUDEREN

Evenals voorgaande jaren zullen de vrijwilligers 
van de zieken- en ouderenbezoekgroep in 
de maand december 150 kerstattentie's 
maken die bestemd zijn voor zieken en 
ouderen. Er wordt een zakje gevuld met 
kerstbonbons waaraan een kerstkaart is 
bevestigd. Deze worden overhandigd aan de 
R.K. bewoners van Zorgcentrum De Vurssche 
en ouderencomplexen in Axel. Ouderen die 
afkomstig zijn uit Axel en verblijven in Ter 
Schorre, De Blaauwe Hoeve, de Lange Akkers 
en Emergis zullen ook een kerstattentie 
ontvangen. Alsmede diegenen die in het 
ziekenhuis verblijven, worden door ons 
bezocht. Ook de zieken thuis, voor zover bij 
ons bekend, wordt een attentie overhandigd. 
Namens de zieken- en ouderenbezoekgroep,

Elly de Regt-van der Kinderen.
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We hebben een leuke groep die graag muziekaal bezig is en ook nog gezellige dingen samen 
doen!! Dus jongens en meisjes vanaf de brugklas (ong. 12 jaar) en dames en heren, wie graag 
eens een kijkje wil komen nemen en luisteren (of nog beter, om mee te zingen) jullie zijn 
elke zondag (behal-
ve in de vakantie) 
van 19.00 tot 20.30 
uur welkom in de 
Opstandingskerk in 
Terneuzen.

Je kan ook con-
tact opnemen 
met onze dirigent 
Sjaak Hamelink 
Tel. 0115-561676, 
e-mail jhhamelink@
xs4all.nl of onze 
voorzitter Vera de 
Moré Tel. 0115-
697438, e-mail
j d e m o r e 1 9 5 3 @
gmail.com 

In deze vergadering is er gesproken over 
de voortgang van de verbouwing. De 
offertes moeten wat aangepast worden 
i.v.m. overschrijding van de begroting. 
De vergunning van de gemeente ligt ter 
inzage. De kunstcommissie van het Bisdom 
komt binnenkort voor bespreking van de 
inrichting van de kerk. Ook de voortgang 
van het parochieplan 2016-2019 is ter sprake 
gekomen. Vooral de rust bewaren is een 
prioriteit volgens de parochievergadering. 
Voor het einde van het jaar zal dit plan zijn 
beslag moeten krijgen. De vieringen van 
de Zondag van de Arbeid en van de Zorg 

zijn aan de orde geweest. Met voldoening 
is teruggekeken op deze dagen. Het proces 
van met elkaar optrekken is zeer waardevol 
gebleken. Voor de volgende vergadering in 
januari 2017 staat o.a. op de agenda hoe 
we willen omgaan met niet-Nederlandse 
mensen die in de kerk komen. We willen 
niet-Nederlandse mensen heel breed zien 
en denken daarbij aan b.v. nieuwkomers, 
vakantiegangers, gasten, asielzoekers, 
buitenlandse werknemers enz. We hopen 
weer voldoende inspiratie op te doen.

M.J. van der Meirsch

KOM	ZINGEN	Of	EEN	MUZIEKINSTRUMENT	
BESPElEN	BIJ	SJAlOOM

VERSlAG	UIT	DE	VERGADERING	
VAN	DE	WERKGROEP	VERNIEUWING	

UIT	DE	PAROcHIEKERN	NOORD

Meer dan 30 jaar geleden gingen we in 
de toenmalige parochie H. Gregorius de 
Grote in Axel van start met een wekelijkse 
kindernevendienst. We begonnen met een 
enthousiaste groep van ongeveer 11 mensen.

Het was fijn om met de kinderen te werken, 
de lezing van de zondag werd gelezen, 
er werd over gesproken en vaak werden 
gebedjes of tekeningen gemaakt door de 
kinderen. Toen we overgingen naar de kerk 
van Zuiddorpe bleven er maar 4 mensen 

over om de kindernevendiensten te doen. 
Daarom gingen we naar 1 kindernevendienst 
per maand. Maar: er kwamen bijna geen 
kinderen, soms 1, soms 2, maar vaker geen 
kind. Wij willen de kinderen zo graag 
vertellen over Jezus, over Zijn leven, over 
Zijn verhalen, en wat Hij deed.
Voorlopig zijn we gestopt, met pijn in het 
hart. Zijn er moeders of oma’s die dit 
prachtige werk weer willen opzetten? Laat 
het horen, onze kinderen verdienen het..
Je kunt bellen naar Rita Pollet

Einde van de kindernevendienst in Zuid-Oost 

Meer dan 30 jaar geleden gingen we in de toenmalige parochie H. Gregorius de Grote in Axel van start met 
een wekelijkse kindernevendienst. We begonnen met een enthousiaste groep van ongeveer 11 mensen 
Het was fijn om met de kinderen te werken, de lezing van de zondag werd gelezen, er werd over 

gesproken en vaak werden gebedjes of tekeningen gemaakt door de kinderen. 

Toen we overgingen naar de kerk van Zuiddorpe bleven er maar 4 mensen over om de 
kindernevendiensten te doen. Daarom gingen we naar 1 kindernevendienst per maand.  

Maar: er kwamen bijna geen kinderen, soms 1, soms 2, maar vaker geen kind. 

Wij wi l len de kinderen zo graag vertel len over Jezus, over Z i jn leven, over Zi jn verhalen, 
en wat Hij  deed. 

Voorlopig zijn we gestopt, met pijn in het hart. Zijn er moeders of oma’s die dit prachtige werk weer willen 

opzetten? Laat het horen, onze kinderen verdienen het.. 

Je kunt bellen naar Rita Pollet 
 

 
 

 

 

De Mariakapel in Westdorpe 
De Maria kapel in Westdorpe zal weer opengesteld worden op 1 en 2 november. 

In de maand december op: 3, 23, 24, 25, 26 en 31 december, van 13.00 uur tot 17.00 uur. Dan zal ook de 
kerststal tentoongesteld worden. 

Een aanrader! 

 
************************************************************************************************* 
Samenwerking met de 3 kerken 
    
Herdertjestocht 
   

 
  
 
De werkgroep “Samen één Heer” is alweer volop bezig met plannen maken om ook dit jaar een mooie 

Herdertjestocht te houden. Hopelijk komen er weer veel mensen mee genieten van het wandelende 

Kerstverhaal. Op vrijdag 23 december om 18.00 uur. Start bij de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, ingang 
Julianastraat en Kerkdreef. 

We lopen door het centrum van Axel, via de Antoniusschool, de voormalige katholieke kerk en de oude 

begraafplaats. Onderweg komt het kerstverhaal tot leven. Als eindpunt komt weer De Vurssche. Hier 

worden alle figuren van de kerststal bij elkaar gebracht en worden, samen met de bewoners nog enkele 
mooie kerstliederen gezongen. 

 

Parochiekern noord
Secretaris, Edvard Grieghof 6, 4536 ET Terneuzen T. 0115-617708 E. pkcnoord@eparochie.nl

BElANGRIJKE	GEGEVENS

Parochiebureau
Alberdingk Thijmstraat 2, 
4532 CZ Terneuzen
Tel: 0115-612327
E-mail: bureauterneuzen@eparochie.nl

Openingstijden op alle werkdagen
van 10.00 tot 12.00 uur
Website: www.eparochie.nl

Banknummers
NL46 ABNA 0419 4875 81

VOlKSKERSTZANG	
TERNEUZEN

ZONDAG	
18	DEcEMBER	2016

19.00	UUR
GROTE	KERK,	

NOORDSTRAAT,	
TERNEUZEN

georganiseerd door: 
Leger des Heils - Protestantse gemeente - 
Protestantse gemeente, Elim – 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - 
Elisabeth-parochie

EINDE	VAN	DE	KINDERNEVENDIENST	IN	ZUID-OOST

http://xs4all.nl/
http://gmail.com/
mailto:pkcnoord@eparochie.nl
mailto:bureauterneuzen@eparochie.nl
http://www.eparochie.nl/
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Rond 1965 stond de kerk in Nederland 
op zijn kop. De ‘mannenclub’ die de kerk 
tot dan toe was geweest, had schijnbaar 
afgedaan. Vrouwen mochten mee gaan 
zingen in kerkkoren. Het gregoriaans als 
dé kerkmuziek verdween in veel plaatsen en 
de gebouwen zelf ondergingen een enorme 
gedaanteverandering: beelden werden 
weggedaan, het altaar werd verplaatst, want 
de priester stond niet meer met zijn rug naar 
de gelovigen, maar met zijn gezicht. Dat was 
zó nieuw, dat het vroeg om een kaalslag in de 
kerken. De kerktaal was niet meer het Latijn, 
maar Nederlands. Dat vroeg om nieuwe 
teksten en nieuwe muziek. Dat was niet 
eenvoudig, want dat moest allemaal gemaakt 
worden. In Amsterdam deed men op hoog 
niveau aan vernieuwing, maar ook in Venlo 
zocht men naar nieuwe wegen. Zo gebeurde 
dat ook in Sas van Gent.

Enkele enthousiaste mensen brachten een 
groot aantal jongeren – en niet te vergeten 
moeders die graag zongen – bij elkaar, 
om in het Nederlands en met hedendaagse 
instrumenten liturgie te vieren. Het liep 
storm. Het Sasse Jongerenkoor was opgericht. 
Een piano, een contrabas en slagwerk deden 
hun intrede in de kerk. Op melodieën van 
bekende spirituals werden nieuwe teksten 
gemaakt zoals ‘Wij zijn samen onderweg, 
alleluia’. Het werden kerkelijke tophits met 
zoveel succes, dat je in het begin over de 
koppen kon lopen. Er wordt verteld: van 
heinde en verre kwamen mensen naar die 
vieringen.

Het koor telde zo’n veertig leden: iedereen 

wilde er bij zijn. Er werden zelfs twee platen 
gemaakt, die goed verkochten. Maar de 
teksten waren erbarmelijk, met de ogen van 
nu. Er speelde een echte band in de kerk, de 
Blue Devils, die, soms recht van een optreden 
in een dancing, naar de kerk kwamen om 
het koor te begeleiden. Later kwam er een 
eigen band met een hammondorgel, gitaren, 
slagwerk en blazers (trompet, fluit, sax en 
klarinet). En die muzikanten wisten van 
wanten.

Zoals overal in Nederland werd er ook in Sas 
van Gent volop geëxperimenteerd. Gelukkig 
waren er - vanaf 1970 - componisten en 
tekstschrijvers, die zorgden voor nieuwe 
liederen. Joop Stokkermans, Louis van 
Dijk, Bernard Huijbers leverden muziek. 
Oosterhuis, Harry Beex, Henk Jongerius 
e.a. zorgden voor goede teksten. Tot vandaag 
stonden die liederen op het programma 
van het koor. Ze waren bijna helemaal 
eenstemmig, geschikt dus om ieder mee te 
laten zingen.

In de loop van de jaren nam het kerkbezoek 
af. Dat versnelde sinds 1980. De leden van het 
Jongerenkoor werden ouder en de meesten 
haakten op den duur af. Zo ging dat ook 
met de muzikanten. De band verdween, er 
kwam een piano als begeleidingsinstrument. 
Net zoals ieder ander koor begon men ook 
meerstemmig te zingen, want dat doet ieder 
zichzelf respecterend koor. Dat gaf voor de 
koorleden meer voldoening en het hoorde 
bij de trend van de liturgie. Maar het werd 
steeds moeilijker om nieuwe leden te vinden. 
Omdat de leden ouder werden en geen 

jongere meer genoemd konden worden, 
koos men voor een nieuwe naam: Sas Chante 
(Sas zingt). Het jongerenkoor was daarmee 
een zogenaamd middenkoor geworden. De 
liederen werden nog steeds gekenmerkt door 
een sterke ritmiek, wat veel mensen aansprak. 
De liederen, die ingestudeerd werden, gaven 
het denken en geloven van deze tijd weer. 
Er waren leden die vanaf het begin, dus 
sinds 1965 lid waren. Velen van hen kregen 
vanwege hun trouwe lidmaatschap een 
medaille van de Gregoriusvereniging. Dat 
was bij de oprichting lang geleden nooit 
opgekomen, maar zo gaat dat nu eenmaal.

In 2012 werd in de Elisabethparochie een 
grote reorganisatie van de kerkgelegenheden 
doorgevoerd, vanwege het sterk gedaalde 
aantal kerkgangers. Vijf kerken werden 
gesloten, geloofsgemeenschappen 
samengevoegd. Sas Chante ging in afwisseling 
met twee andere koren de liturgie verzorgen 
in Philippine. Hoewel het koor rond de 14 
leden telde kon men met dat aantal toch nog 
goed presteren en meerstemmige liederen 
blijven zingen. Maar het bleef zorgelijk: 
niemand kon ziek zijn, niemand mocht 
het koor verlaten. Dat kon natuurlijk niet 
goed blijven gaan. Een paar weken geleden 
was de bezetting zo klein geworden, dat Sas 
Chante gedwongen werd de boeken letterlijk 
te sluiten. 

Velen vinden dat ontzettend jammer, maar 
dankbaarheid voor de jarenlange inzet mag 
overheersen.

Miel Erpelinck en Freddy Janssens

In Museum Sluiskil is in de Pierssenspolderzaal ruimte 
gemaakt voor religieus erfgoed van de Sluiskilse kerken. 
Dierbare voorwerpen, afkomstig uit de kerk van de Heilige 
Antonius van Padua die op 30 december 2012 werd 
gesloten, hebben er een mooie plek gekregen. De Elisabeth-
parochie heeft deze voorwerpen in bruikleen gegeven aan 
het museum. In de andere zalen herinneren vele foto's 
en karakteristieke voorwerpen aan de geschiedenis van de 
Sluiskilse middenstand, gezondheidszorg en industrie. Ook is 
er een zaal gewijd aan de bouw van de Sluiskiltunnel en aan 
de uitgebreide brandweerverzameling van de heer Dijkstra. 
Het museum is iedere eerste en derde zaterdag van de 
maand geopend, 's middags van 13:30 tot 17:00 uur (www.
museumsluiskil.nl). 

Parochiekern zuid-west
Secretaris, Kennedystraat 6, 4551 TW Sas van Gent T. 0115-461001 E. pkczuidwest@eparochie.nl

RK	KERK	SlUISKIl

KOOR	SAS	cHANTE	IS	TER	ZIElE

http://museumsluiskil.nl/
mailto:pkczuidwest@eparochie.nl
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Bethjes paginaBethjes pagina
Wie dacht dat er alleen in het kerstverhaal engelen en 
ezeltjes voor komen, moet dit verhaal van Bileam en zijn 
ezeltje maar eens lezen.

Majesteit, ik zie hem!’
Op de hoge uitkijkpost, waar koning Balak van Moab zijn 
tenten heeft opgeslagen wijst Shimon Met De Scherpe Ogen 
naar een punt heel in de verte. Shimon is een wachter van de 
koning met supergoeie ogen. Hij ziet wat een ander niet ziet. 
Balak komt meteen kijken en tuurt met zijn hand boven de 
ogen naar het land in de verte. ‘Waar dan?’ vraagt de koning 
nerveus. Hij wacht al wekenlang op de profeet Bileam. Die 
moet het volk van Israël, dat de grenzen van zijn land nadert, 
vervloeken. Het wordt met de dag dringender.
‘Ik zie niks, Shimon…’ ‘’Daar, in de verte, majesteit, als u hier 
komt staan en langs mijn vinger kijkt… Daar waar de akkers 
overgaan in bosgebied, bij de dikke oude eik, ziet u wel, links 
van de rivier de Arnon… Twee mannen en één op een ezel. Dat 
zal Bileam zijn.’ ‘Nou, het zal tijd worden,’ zucht de koning 
opgelucht. Hij wil niet toegeven dat hij niet kan zien wat 
Shimon ziet. ‘Ar, Wahieb,’ beveelt hij twee knechten, ‘geef 
opdracht dat ze in het kamp beneden mijn koninklijke rijtuig 
in orde maken en maak je gereed om met me mee te gaan. Ik 
ga persoonlijk die profeet Bileam hierheen halen, want dit is 
uiterst urgent. Vooruit, Tempo!’ Hij klapt in de handen om zijn 
woorden kracht bij te zetten.

Hoe zit dat nou? Bileam mòcht toch niet naar Balak gaan om 
het volk te vervloeken? God had hem hem toch verboden? 
Deed hij het toch stiekem? Nee, dat niet. Toen Bileam het 
voor de tweede keer aan God vroeg had de God gezegd: ‘Nu 
die mannen weer gekomen zijn om je te ontbieden, sta op 
en ga met hen mee. Maar alleen wat ik tegen je zeg, mag je 
uitspreken.’ Bileam blij natuurlijk. Er was toch nog een kans 
op een rijke beloning van de koning. Dus pakte hij zijn spullen, 
riep twee knechten en ging op weg op zijn ezelin Grijsje, een 
lief trouw beest dat hem al jaren diende. ‘Klipklap, klipklap,’ 
doen de hoefjes van Grijsje de ezel. Ze schijnt geen last te 
hebben van de hitte van de zon. De twee knechten laat ze 
al spoedig achter zich en Bileam is blij dat hij even alleen is 
om na te denken over zijn geweldige toekomst. In gedachten 
zit hij het geld al uit te geven. Een groter huis, een paard en 
wagen of een kameel met een tentje bovenop, nieuwe kleren 
voor zijn vrouw en kinderen… Wat 
een bofkont is hij toch. Die Balak 
heeft hem wel erg dringend nodig, 
dat hij zulke belangrijke mensen 
naar hem toestuurde! Wat zal hij 
voor vloek bedenken… eh… met Gods 
hulp natuurlijk? ‘Israël, God heeft 
al jullie zonden en opstandigheid 
gezien en nu zullen er allemaal 
ziektes…’ 
Hé wat is dat nou? De ezelin doet 
raar. Ze gaat zo maar van de weg 

af, de akker op en 
daar blijft ze staan. 
Met haar poten 
wijd uiteen balkt 
ze ie-a, ie-a!! Ze wil 
gewoon niet meer 
verder. Is ze ergens 
van geschrokken? 
Bileam laat zich van 
haar rug afglijden 
en pakt een dikke 
stok. 
‘Stom dier! Vooruit, 
die kant heen!’ 
Na een paar rake 
klappen vlucht het 
dier weer de weg op. Bileam rent erachteraan, springt weer 
op haar rug en vervolgt zijn reis. In de laagvlakte ver vooruit 
bij de rivier ziet hij nog net de achterhoede van de karavaan 
gezanten die hem bezocht hebben. 

Grijsje heeft pijn, de klappen kwamen hard aan en nu zit haar 
baasje precies op die beurse plekken. Bij elke stap die ze 
doet schuurt zijn rechterbeen tegen de plek… Ie-a, ie-a! balkt 
ze droevig. En eigenlijk is het gemeen, want ze was niet voor 
niks van de weg af gegaan. Er was een soort lichtmens met 
een gevaarlijk ding in zijn handen. En dat lichtmens versperde 
de weg. Het was doodeng!! Waarom zag haar baasje dat 
nou niet. Zat hij soms te dromen in de zon? Nou ja, Grijsje 
droomde ook wel eens in de zon, maar niet als er gevaar was. 
De weg versmalt zich, loopt nu door wijngaarden, omringd 
door muurtjes. Grijsje met de lange oren hoort de echo van 
haar voetstappen veranderen. Ze flappert wat met die oren 
om een vlieg weg te jagen die steeds om haar kop zoemt. Maar 
ineens: daar is het enge lichtmens weer! O, waar moet ze 
heen? Grijsje kan niet links en niet rechts, haar baasje wordt 
boos en port haar in de zij, maar vóór haar is… DIE ENGEL 
VAN GOD! 

‘Au! Au! Rotbeest!! Wat doe je nou weer?!’ schreeuwt Bileam 
boos als de ezelin zijn been bijna afklemt tegen de muur. 
Gelukkig (?)heeft hij die stok nog… Hij slaat en slaat. Als 
Grijsje even later weer verder loopt heeft ze nog meer pijn. 

Ie-a, ie-a!!

Waarom wil die engel van de Heer 
Bileam tegenhouden? God had toch 
toegestaan dat hij ging? Ja, maar 
Bileam denkt dat hij op een slimme 
manier God voor de gek zal kunnen 
houden. Toch nog een beloning 
binnen te kunnen slepen voor een 
woord dat je op twee manieren kunt 
uitleggen. En daar wil God even heel 
goed een stokje voor steken. Zó 

Het verhaal van Bileam en de ezel
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HET	SAcRAMENT	
VAN	DE	DOOP

TIJDIG AANMELDEN 
IS BELANGRIJK...

De doop is het sacrament van de opna-
me van een kind of een volwassene in 
de geloofsgemeenschap. Voor het aan-
melden voor een doop kunt u een 
aanmeldingsformulier aanvragen bij het 
Regionaal Pastoraal Centrum in Sluiskil. 
Dat kan telefonisch: 0115-616006.
u kunt het ook downloaden op www.
eparochie.nl bij aanmeldformulieren 
sacramenten.

Doopzondagen:
 - 20 november, Philippine

Nadere informatie: 
Pastor Niek van Waterschoot, 
telefoon 0115-616006 (kantoor) 
of 0115-491990 (privé) 
of niekvanwaterschoot@eparochie.nl.

Mensen, die in rouw zijn omdat hun partner, 
kind, ouders overleden zijn, kunnen komen 
praten bij onze rouwgroep. Er wordt met 
elkaar gesproken over verdriet, zorgen en 
ook over de dagelijkse problemen. Ook bij 
scheiding is er sprake van rouw en ook zij 
zijn bij ons welkom. Alles wat besproken 
wordt blijft binnen de groep. Het is fijn 
om met lotgenoten te praten, omdat ze 
allemaal hetzelfde doormaken. Wij zijn geen 
professionele begeleiders, maar wij kunnen 

een luisterend oor bieden en ondersteunen 
waar mogelijk. Mocht u behoefte voelen eens 
bij ons langs te komen, dan bent u welkom 
op de eerste maandag van de oneven maanden 
vanaf 10.00 tot 11.30 uur. De koffie staat 
klaar vanaf 9.30 uur. Aan deelname zijn geen 
kosten verbonden. 
De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 
maandag 2 januari.
Christien de Mul 0115-694610
Niek van Waterschoot 0115-616006

ROUWVERWERKING

VERHUISBERIcHT
Verhuist u binnen uw eigen of naar een 
andere woonplaats, wilt u dan zo vriendelijk 
zijn dit -bv. door middel van dit formuliertje- 
aan de secretaris van uw Parochiekern, 
vermeld in dit Regioblad door te geven.

Naam: .....................................................
Oud adres: ..............................................
................................................................
................................................................
Nieuwe adres: ..........................................
................................................................
................................................................
Ingangsdatum: ........................................
Aantal personen/gezinsleden dat verhuist: 
................................................................

AGENDA	 AGENDA	 AGENDA
WEKElIJKS:
Zondag:  Na elke viering ontmoeting met medeparochianen 

onder het genot van koffie/thee/fris. 
Dinsdag om 8.30 u.: Getijdengebed, Emmaüskerk
Dinsdag om 19 uur: Charismatische gebedsgroep, Emmaüskerk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zondag 20 november:  Doopviering in Philippine, 10.30 
Dinsdag 22 november:  Vormselvoorbereiding 5, Perron Zuidoost, 

Stationsstr.5 Axel
Donderdag 24 november:  Open Deur, RPC, Baljuwlaan 19, Sluiskil
Vrijdag 25 november:  Vormselviering te Philippine om 19 uur
Dinsdag 6 december:  Parochievergadering
Donderdag 15 december:  uiterste aanmelddatum E.H.Communie
Zaterdag 31 december:  Oudjaarsviering om 19 uur, Emmaüskerk 

Terneuzen
Zondag 1 januari:  Nieuwjaarsviering om 10.30, Emmaüskerk 

Terneuzen
Maandag 2 januari:  Rouwverwerking om 9.30, Emmaüscentrum, 

Terneuzen
Vrijdag	13	januari:		 Inleverdatum	copy	voor	Regioblad	nr	1	

werkt het dus niet! En daarom verschijnt de engel van de Heer voor de derde maal 
op Bileams pad. Kijk, nu gaat hij op een heel erg smal stukje van de weg staan. Hier 
kan echt niemand omheen. Grijsje verstijft als ze hem ziet. Haar bek gaat open 
zodat haar brede gelige tanden te zien zijn. Balkend van angst zakt ze door haar 
poten… Kon ze maar praten dan zou ze zeggen: ‘Baasje, wat heb ik je gedaan, dat je 
me nu al drie keer slaat met een stok? Ben ik niet je trouwe ezelin waarop je al je 
leven lang hebt gereden? Vind je dit normaal???’ Maar ezels kunnen niet praten. Of 
wel? Kan God een ezel laten praten? Bij God zijn alle dingen mogelijk. Bileam schrikt 
zich in ieder geval ondersteboven. Zijn ezelin die praat? Met een schok keert hij 
tot de werkelijkheid terug. Zijn ogen worden geopend en wat ziet hij? Vóór hem 
staat groot en vlammend de engel van de Heer met getrokken zwaard. En nu is het 
zijn beurt om in het stof te kruipen. 

‘Waarom heb je je ezel geslagen?’ zegt de engel woedend, ‘Ben jij nou die grote 
ziener? Je ezel ziet meer dan jij. Je hebt je leven aan haar te danken, man.’ Bileam 
durft zijn hoofd niet op te heffen van schaamte. ‘Sorry, sorry!’ kreunt hij, ‘Ik zag 
u echt niet. Als u het niet goed vindt dat ik naar Balak ga, dan ga ik wel terug!’ 
Maar dat hoeft niet. De engel maakt Bileam alleen goed duidelijk, dat hij niet mag 
vervloeken, alleen wat God wil zal gebeuren. Is dat goed begrepen? ‘Ja, ja, alleen 
de woorden van God zal ik uitspreken,’ kreunt Bileam doodsbang. ‘Ik beloof het, 
ik beloof het!’ Bileam is weer terug bij de les. Wat was hij dom om over rijkdom 
en geld te fantaseren, in plaats van over de grote daden van God. Na een tijdje 
vinden zijn knechten Bileam zittend naast zijn ezelin. Hij streelt haar nek en rug en 
prevelt lieve woorden tegen haar. Hij ziet nog steeds sterretjes.
‘Mijn beste trouwe Grijsje…, bedankt dat je mijn leven redde. Jij zag wat ik niet 
zag.’ zegt hij verontschuldigend.

http://eparochie.nl/
mailto:niekvanwaterschoot@eparochie.nl


Monuta Oostburg
Bredestraat 23, Oostburg
Telefoon: 0117 - 45 23 09
www.monuta.nl/oostburg

Monuta Terneuzen
Bellamystraat 28c, Terneuzen
Telefoon: 0115 - 61 28 81
www.monuta.nl/terneuzen

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Warm, informeel  
en laagdrempelig.
Wij geven u alle ruimte om  
uw eigen wensen te bespreken. 
Wij denken graag met u mee.

uitvaart
verzorging

J.J.M de Voogt

Verzorging van begrafenis/crematie volgens 
uw persoonlijke wens

•
Thuisopbaring met gebruik van koeling 

mogelijk
•

dag en nacht bereikbaar

kokkeldreef 1

4533 DD Terneuzen

Tel. 0115-612937

BBG: 06-21837273

www.uitvaartverzorgingdevoogt.nl

info@uitvaartverzorgingdevoogt.nl

http://www.monuta.nl/oostburg
http://www.monuta.nl/terneuzen
http://www.uitvaartverzorgingdevoogt.nl/
mailto:info@uitvaartverzorgingdevoogt.nl

