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Dit nummer van het Regioblad puilt uit 
van allerlei informatie. Natuurlijk komt 
Pasen aan bod, besteden we aandacht aan 
de ontwikkelingen en activiteiten in de 
parochiekernen en kunt u lezen wat er 
bijvoorbeeld met uw parochiebijdrage 
is gerealiseerd in Terneuzen. Maakt u 
kennis met de nieuwe secretaris van het 
parochiebestuur en zijn er natuurlijk de vaste 
rubrieken.

Ook hebben we veel aandacht voor het 
aspect `samen op weg` en wel in de vorm van 
bedevaarten naar diverse plaatsen. Er zijn 
oproepen om mee te doen, in welke vorm dan 

ook. Ook zijn er verslagen van bedevaarten 
die reeds gemaakt zijn en daarnaast is er over 
dit onderwerp ook een zeer lezenswaardig 
stuk  van pastor Erpelinck. Op pagina 17 
vindt u een oproep om u als vrijwilliger aan 
te melden bij Vluchttelingenwerk Nederland 
voor de begeleiding van deze bijzondere 
doelgroep. Ik wens u dan ook veel leesplezier 
in dit goed gevulde nummer.

Het volgende Regioblad verschijn op 17 
juni. Uw kopij zien we graag uiterlijk 20 mei 
tegemoet.

Zalig Pasen.

Samen op weg
BELANGRIJKE ADRESSEN

*	Bureau van de Elisabeth-parochie 
Baljuwlaan 19, 4541 EE Sluiskil 
tel. 0115-616006 
e-mail: bureau@eparochie.nl

*	Pastoraal team
	 e-mail: pastores@eparochie.nl

*	Website: www.eparochie.nl

Indien u in dringende gevallen een van
de pastores in de Elisabeth-parochie 
nodig heeft, kunt u het volgende gsm-
nummer bellen: 06-53.99.78.50

*	Pastoor Wiel Wiertz 
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst 
tel: 06-42506424 
e-mail: wwiertz@bisdombreda.nl 
wwiertz@live.nl

*	Pastor mevr. M. Dieleman-Fopma 
Jan van Galenstraat 58, 4535 BX Terneuzen 
tel: 0115-694958 
e-mail: marjandieleman@eparochie.nl

*	Pastor D. van Waterschoot 
Stern 24, 4553 CM Philippine 
tel: 0115-491990 
e-mail: niekvanwaterschoot@eparochie.nl

*	Parochiebestuur Elisabeth-parochie
	 Secretariaat Bert Van Autrève
	 Fahrenheitlaan 498, 4532 JT Terneuzen
	 tel: 0115-850899
	 e-mail: bestuur@eparochie.nl
	 Bankrekeningnr. NL86 RABO 0145 9190 99

*	Bisdom Breda 
Veemarktstraat 48, Postbus 90189, 

	 4800 RN Breda 
tel: 076-5223444 
e-mail: secretariaat@bisdombreda.nl

*	Vicaris: drs. P.M.P. Verbeek, pr.
	 Burg. Stulemeijerlaan 6
	 4611 EE Bergen op Zoom 

e-mail: vic.middelburg@bisdombreda.nl
	 Kantooruren:  

maandag en donderdag 9.30-14.00 uur

*	Adressen van de Parochiekerncommissies 
en van redactieleden van het Regioblad: 
zie pagina’s Parochiekernen.

Dit Regioblad is een uitgave 
van de Elisabeth-parochie 
Midden-Zeeuwsch-Vlaanderen 
en verschijnt vijfmaal per jaar. 
De redactie heeft het recht 
artikelen wel of niet te plaatsen, 
in te korten of te corrigeren. 
Anonieme brieven of artikelen 
worden niet geplaatst.

Verspreiding
In ca. 7700 gezinnen in 
bovengenoemde parochie.

Redactieleden

* 	mevr. L. de Smet

 	 (Philippine)

* 	A. de Milliano  

(Terneuzen & Hoek)

* 	F. de Prenter (Terneuzen)

* 	Zr. Wivina Luijkx (Sluiskil)

* 	J. Oude Kempers (Axel)

* 	Pastor N. van Waterschoot

* 	R. Vermoet (eindredactie)

Algemeen redactie-adres
Redactie Regioblad 
p/a Churchilllaan 168, 
4532 MG Terneuzen, 
tel: 06-51851704
e-mail: regioblad@eparochie.nl

Tekeningen 
Colin Schoone, Red@ctie Service

Foto’s
Diverse vrijwilligers

Grafische verzorging
Streekbeeld
tel. 0115-649800

Bezorging
Een zeer groot aantal vrijwilligers 
in de gehele Elisabeth-parochie

C O L O F O N

Kopie voor het Regioblad
Alle kopij die voor het Regioblad binnenkomt, wordt vooraf behandeld in de 
redactievergadering. Daar wordt gekeken naar onderwerp, of het een terugblik is of een 
stukje voor de toekomst. Daarbij wordt rekening gehouden met volgende uitgangspunten. 
Redactionele bijdragen die te maken hebben met toekomstige activiteiten op het gebied 
van liturgie, diaconie en geloof hebben prioriteit. Ook dienen de ingeleverde artikelen 
aan te sluiten bij het thema van het komende Regioblad. Deze thema´s worden voor het 
overgrote deel bepaald door het tijdstip van verschijnen binnen het kerkelijk jaar. Stukjes 
van een gebeurtenis uit het verleden worden geplaatst in de vorm van een eventuele foto 
met duidelijk onderschrift. De langere versies kunnen per email worden aangeboden 
voor plaatsing op de website van de parochie. ilkamestdag@gmail.com.

Garantie voor plaatsing in een bepaald nummer kan nooit worden gegeven. Plaatsing 
is mede afhankelijk van de hoeveelheid kopie die er voor een bepaalde uitgave van het 
Regioblad is. Omdat we werken met een strak budget kunnen we per jaar maar een 
bepaald aantal pagina´s maken, die verdeeld moeten worden over vijf uitgaves. Om de 
leesbaarheid van het Regioblad te vergroten streven we naar stukken, die bestaan uit 
maximaal 2500 tekens(inclusief spaties). Uitgezonderd stukken van de pastores. De 
toegankelijkheid van een redactioneel stuk wordt sterk vergroot als het voorzien is van 
een illustratie in de vorm van een foto, tekening of logo.
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Chrisma viering
In de katholieke kerk werken wij met rituelen en symbolen. Hierdoor proberen wij 
duidelijk te maken wat met woorden niet helder kan worden gezegd. Zo is het zalven met 
olie een ritueel. In de Chrisma viering worden de oliën gewijd, die worden gebruikt bij 
het dopen – het vormen – priesterwijding en ziekenzalving. Bisschop Ernst heeft er voor 
gezorgd dat die viering niet meer in een besloten kring – in een abdij – wordt gedaan. Maar 
nu bij toerbeurt door het bisdom – iedere keer in een andere kerk en plaats. Dit jaar is het 
in Vlissingen. Een thuiswedstrijd voor de Zeeuwen zeggen wij dan. Vertegenwoordigers 
van uit alle parochies en kloosters vieren en zingen samen. Dit doet goed om mee te mogen 
maken. Na afloop van de dienst worden de oliën meegenomen aar de eigen parochie.

Zr. Wivina. 

WEET U DAT….
- 	 U voor recente activiteiten ook in 

Jaarboekje van Elisabeth-parochie 
of de vernieuwde website www.
eparochie kunt kijken en dat er elke 
week ’s zondags voor de viering een 
mededelingenblad achter in de kerk 
ligt en dat u dat kunt meenemen?

- 	 U adreswijzigingen of mutaties aan 
het parochiecentrum kunt doorgeven? 

-	 Van maandag t/m vrijdag het 
parochiecentrum te Terneuzen open is 
van 10 tot 12 uur? De vrijwillig(st)ers 
u kunnen helpen of doorverwijzen?

- 	 Tijdens deze openingstijden is de kerk 
ook open, via de ingang van het 
parochiecentrum.

In 2004 zijn we in de geloofsgemeenschap 
Emmaüs gaan nadenken over ons kerk-
zijn. De werkgroep Vernieuwing is daarna 
ontstaan uit "de Pastorale Heroriëntatie". 
Met o.a. verbetering en versterking van de 
communicatie in kern Noord tot doel. De 
mensen in Terneuzen hadden het gevoel als 
"los zand" te functioneren. Men wilde meer 
betrokken zijn op elkaar. Later hebben we 
onze doelstelling uitgebreid met het zoeken 
naar toekomstbestendige oplossingen voor 
ons kerkgebouw. 
We kregen meer vertrouwen in elkaar nadat 
we samen onder leiding geloofsgesprekken 
hebben gevoerd. In die geloofsgesprekken 
zijn we geïnspireerd door het verhaal 

van de Barmhartige Samaritaan. En dat 
willen we in praktijk brengen. We willen 
inspireren, enthousiasmeren en coördineren. 
Verbindend werken tussen al die verschillende 
werkgroepen. En vooral ook tussen al die 
verschillende parochianen van parochiekern 
Noord.

Zo vinden we het belangrijk dat er voor 
de vieringen iemand bij de boekjes staat 
en mensen welkom heet. De koffie na de 
viering was er al. Maar we zien het als taak 
om nieuwe gezichten actief te benaderen 
en een praatje met hen te maken. Ook als 
iemand merkbaar "niet goed in zijn vel zit" 
willen we proberen contact te maken. Niet 

wegkijken, maar actief reageren. 

Daarnaast hebben we samen met de 
parochiekerncommissie Noord "gedroomd" 
over een ideale invulling van ons kerkgebouw. 
Het kerkbestuur en bouwkundige specialisten 
zijn vervolgens met de ideeën gaan spelen. 
De beschikbare financiën tellen uiteraard 
zwaar mee. We hopen echt dat we veel 
mensen een goed gevoel gaan geven in ons 
verbouwde kerkgebouw.

Wordt vervolgd!

Namens Werkgroep Vernieuwing
Els Hagemans-de Vroomen

Orgelconcerten 
Cuyperskerk

De Cuyperskerk aan de Markt in Sas 
van Gent is nog steeds eigendom van 
de parochie. Daarom organiseert de 
Commissie Orgelconcerten ook dit 
jaar weer vier orgelconcerten op de 
vrijdagavond.
Op vrijdag 4 juli speelt Wim van de 
Wege uit Goes, op 22 juli Mithra 
van Eenhooge uit Brugge, 5 augustus 
Rolf Wolfensberger uit Terneuzen/
Amsterdam. Hayo Boerema uit 
Rotterdam besluit op 19 augustus de 
reeks.
De concerten beginnen om 20.00 uur en 
de toegangsprijs is e10.
Zoals altijd is er voor ieder concert een 
boekje met uitgebreide toelichtingen.

Miel Erpelinck

Blijf niet staren, niet naar de hemel. Niet 
naar het verleden. Ga op pad. Trek naar 
Jeruzalem, naar Sluis, naar Terneuzen, naar 
Oostburg, naar Clinge, naar Hulst. Trek daar 
naartoe waar je over Mij kunt praten, waar 
je de naam van God, onze hemelse Vader, 
kunt laten klinken. Ga naar alle dorpen en 
steden, naar alle gehuchten, waar je in mijn 
naam met de hulp van de heilige Geest, 
mensen nabij kunt zijn. Verdrietige mensen 
kunt troosten en pijn kunt verzachten. Naar 
al die plaatsen, plekken en huizen, waar 
je de aanzet kunt geven 
tot een betere en mooiere 
wereld voor alle mensen 
van goede wil.
Pasen is een geloofsfeest. 
Pasen is dynamisch. Pasen 
sluit aan bij het gevoel van 
veel mensen dat niets kan 
blijven in de dood.
'Waarom zijn jullie hier', 
vraagt de engel eerst 
aan de vrouwen en later 
aan de leerlingen bij het 
graf waarin Jezus werd 
neergelegd. 'Jezus is niet 
hier'. Hij lééft en is dáár 

waar Hij leven mag te midden van de mensen. 
De leerlingen mochten Hem ontmoeten. En 
ook wij, in onze dagen, mogen Hem 'zien, 
soms even'. Hij loopt met mensen op, trekt 
voor hen uit, komt in kracht van de heilige 
Geest opeens zo maar 'binnen' in levens van 
mensen. Brengt verandering teweeg.

Blijf niet staren. Niet naar de hemel. Niet 
naar het verleden. Ook hier in Zeeuws 
Vlaanderen mag het Paasfeest ons naar de 
toekomst doen kijken. Ook hier gaan we 

-mét Jezus- op weg. Kijk 
vooruit. Zie: 'Ik maak alles 
nieuw'. Voor God is niets 
onmogelijk. Met toekomst 
voor ogen, mét Jezus, zijn 
we sterk. Krachtig genoeg 
om daar waar dat nodig 
is ook nieuwe, soms 
onverwachte, wegen te 
gaan. Over grenzen van 
wonen en denken heen.
'Kom', zegt Jezus, 'laten 
we gaan'.
Zalig Pasen!

pastoor Wiel Wiertz

Pasen

We vinden dat u meer van ons zou moeten weten
We... dat zijn betrokken mensen in de werkgroep Vernieuwing
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Anne Mieke Bendijk zwaait af als secretaris van de Elisabeth-
parochie. Na tien jaar in die functie, draagt ze het met een gerust 
hart over aan Bert van Autrève. Ze kijkt terug op een periode met 
zware beslissingen, mooie Elisabeth-dagen en nieuwe initiatieven van 
enthousiaste vrijwilligers.

Anne Mieke (60 jaar) vervulde haar functie in het bestuur sinds het 
voorjaar van 2006, steeds naast haar baan als wiskundelerares op een 
middelbare school in Terneuzen. "Ik vind het belangrijk om vrijwillig 
een maatschappelijke functie te vervullen. Ik ben graag bezig en heb in 
meerdere besturen gezeten. Dat verbreedt je blik op de samenleving. 
Je leert er veel van. Tegenslagen en moeilijke beslissingen kom je 
overal tegen. Hoe gaat een mens met gevoeligheden om? Hoe werk 
je goed samen? Je kunt het geleerde overal toepassen.’’ 

Respect
Na twee bestuurstermijnen en twee jaar extra om de periode van 
veranderingen goed af te sluiten, is het welletjes geweest. Anne 
Mieke stipt het afscheid nemen van kerkgebouwen aan als één van 
de zwaarste beslissingen voor het parochiebestuur. ,,Dat ligt heel 
gevoelig. Het waren zware besluiten, waar het bestuur diep over heeft 
nagedacht. Akelig is dat het altijd ergens pijn doet. Sommige dingen 
zijn onvermijdelijk. Veel mensen begrijpen het wel, maar daarmee 
wordt het er niet gemakkelijker op. Wat fijn is om te zien, is dat de 
gemeenschappen zich goed herschikken en dat vele vrijwilligers dit 
erg enthousiast oppakken met nieuwe initiatieven. Als bestuur sta 
je nu meer op afstand, maar je houdt toch de touwtjes in handen. 
De vrijwilligers zijn heel waardevol, zij verzetten bergen werk in de 
uitvoering. Ik heb daarom veel respect voor alle vrijwilligers van de 
parochie. Zij doen vaak dingen op de achtergrond, zoals reparaties 
en schoonmaakwerk. Zonder vrijwilligers redt de parochie het niet. 
Bron van zorg is wel dat het aantal vrijwilligers afneemt. Daar ligt 
een taak voor iedereen: kijk wat je kunt betekenen voor elkaar en 
voor onze parochie.’’ 

Samen vieren
Met een warm gevoel kijkt Anne Mieke terug op de jaarlijkse 
Elisabeth-dag in november. ,,Dat is het moment dat er aandacht 
is voor betrokken vrijwilligers. Je merkt dat we met elkaar delen 
dat we ons hart en ziel in de gemeenschap hebben. We zien nu dat 
er weer naar de toekomst gekeken wordt. Het is gelukt om samen 
op een goede manier verder te gaan en ik bedank iedereen voor de 
fijne samenwerking in de afgelopen tien jaar.’’ Nu Anne Mieke de 
secretarispen heeft neergelegd, is er meer ruimte voor het kroost 
van haar drie kinderen en hobby’s, zoals reizen, zelf kleding maken, 
wandelen en fietsen. 

Anne Mieke, bedankt voor je inzet en gedrevenheid!

Kroniek van de Elisabeth Parochie

OVERLEDEN:
Terneuzen
21-01-16	 Johannes Constantius Josephus Maria van Besouw	 (75 jr.)	 e.v. Johanna Maria van Bannenberg
29-01-16	 Jacobus Johannes Epskamp	 (94 jr.)	 w.v. Cornelia Joanna Maria Commandeur
05-02-16	 Destiny Anies Margo Mertens		
11-02-16	 Willy Leonard de Kock	 (87 jr.)	 e.v. Therèse Martha Maria Bracke
25-02-16	 Magdalena Florentina Rosalia Lauret	 (84 jr.)	 e.v. Emilius Josephus de Witte
27-02-16	 Erna Virgenie Paulina Oubrie	 (91 jr.)	 w.v. Richard de Maesschalck

Sas van Gent			 
06-02-16	 Jantje Rook	 (72 jr.)	 e.v. Anthonius Wilhelmus Willemsen

Westdorpe			 
13-01-16	 Emmy Marie Tieleman	 (85 jr.)	 w.v. Roger Prudent Pharaïlde van Laere

Sluiskil			 
10-02-16	 Leonie van Tatenhove	 (81 jr.)	

Zuiddorpe			 
27-01-16	 Maarten Hanse	 (76 jr.)	 e.v. Maria Catharina Joanna van de Vijver
27-02-16	 Anna Apolonia Platjouw	 (95 jr.)	 w.v. Petrus Jacobus de Rijcke

Gedoopt:
Terneuzen			 
05-02-16	 Destiny Anies Margo Mertens	 d.v. Semek Mertens en Gwendolyn Van der Velde

Zonder vrijwilligers redt de parochie het niet

Anne Mieke Bendijk-Covers.
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Door de redactie van het regioblad werd 
mij gevraagd om een stukje te schrijven 
over mezelf. Dat is gemakkelijker gezegd 
dan gedaan hoe begin je eraan? Ik doe een 
poging.

Mijn naam is Bert Van Autrève, ik ben 
geboren op 15 oktober 1952 in de West- 
Vlaamse stad Tielt, als oudste zoon in een 
gezin met twee kinderen. In 1974 studeerde 
ik af als verpleegkundige. Ik werd soldaat 
in het Belgische leger en leerde daar mijn 
vrouw Claudine kennen. We trouwden eind 
76 en we kwamen toen in Terneuzen wonen. 
Claudine werkte hier al als logopediste op 
een paar scholen. Ik ging in het Juliana 
ziekenhuis werken als verpleegkundige op de 
afdeling chirurgie. Na enige tijd werd ik lid 
van de ondernemingsraad en nog wat later 
werd ik waarnemend hoofd. Ondertussen 
hadden we samen twee dochters en woonden 
we terug in België. Begin 2013 stierf onze 
jongste dochter. Op een doodgewone dag in 
september hielp ik een patiënt terug in bed 
en in mijn rug knakte er iets. Ik moest in de 
ziektewet. Ik ging van de ene dokter naar 
de andere. Alle mogelijke behandelingen 
werden uitgeprobeerd. Niets hielp, het werd 
er niet beter op. Ik werd zo goed als het 
maar ging huisman en Claudine ging meer 
werken. In de parochie in Zelzate hadden 
ze altijd handen tekort om lid te zijn van 
de ene of andere organisatie, dus werd Bert 
benaderd door de pastoor. Ik heb in heel 
wat verenigingen, in het bestuur dienst 
gedaan. Het begon met het oudercomité, 
dan vormselcatechese. Iedere keer kwam 
er wel wat anders tevoorschijn. De ene 
pastoor ging en de andere kwam. Onze 
opvattingen waren niet altijd dezelfde en 
we werden kerkganger in Sas van Gent. 
Daar hadden ze het vlug in de gaten dat 
Bert wel wat ervaring had in verschillende 
kerkelijke bezigheden. Ik werd gevraagd voor 
de beleidswerkgroep diaconie en belandde zo 
in de parochiebestuursvergadering van Sas 
van Gent. Later werd ik er koster. 
Ergens in 2012 zocht men nieuwe 
bestuursleden voor de Elisabeth parochie. 
Ik voelde er wel iets voor en stelde mij 

kandidaat. Ik werd aanvaard en belandde op 
die manier in het bestuur.
Ondertussen waren we verhuisd naar 
Terneuzen. Vanaf het eerste moment (dit 
was eind 2012) dat ik contact had met de 
andere bestuursleden, viel het me op dat er 
een enorm verschil is tussen de Belgische 
manier van vergaderen en de Nederlandse. 
Hier ging alles sober met een bakje koffie 
en per bakje hooguit één koekje, er werden 
per avond twee bakjes koffie geserveerd. Bij 
ons in de Vlaamse vergadering begonnen 
we gelijk met een glaasje lekkere wijn. Het 
liefst van een goed jaar. Dat was niet alleen 
zo bij vergaderingen met de pastoor (deze 
hebben meestal een goede wijnkelder) maar 
dat was zo bij alle overlegvergaderingen. 
Er werden meerdere flesjes gekraakt. Hier 
zijn de vergaderingen gebonden aan een 
strak tijdschema bij ons was dat niet zo. We 
gingen zo nodig door tot ver na tienen.
Ik voelde me wel vrij vlug thuis tussen 
de andere bestuursleden. Ik had een 
bestuursverleden met heel wat vergaderingen. 
Een welomschreven functie had ik niet 
direct bij het bestuur. De kerken werden 
gesloten en er moest een inventaris gemaakt 
worden van alle kerkelijke kunstschatten. 
Dat was een taak voor de nieuweling. Ik 
heb dit werk gedaan, samen met pastor 
Ad van Loveren. Het werd een immens 
werk. We zijn heel wat rond geweest in de 

verschillende kerken en er werden massa’s 
foto’s gemaakt van ons ‘Kerkelijk Kunstbezit’. 
Alles werd samengebracht in een boekwerk. 
Deze boeken werden overhandigd aan de 
plaatselijke PKC secretarissen. Het loont 
zeker de moeite om dit eens in te kijken, zo 
weet je ook eens wat JOUW kerk allemaal 
verbergt achter zijn dikke muren. 

Tijdens de vergaderingen was het al aan 
bod gekomen dat mevr. Bendijk graag wou 
stoppen met het secretariaatswerk. Ze was 
immers al twee legislaturen bezig en vanuit 
het bisdom mag je officieel maar twee maal 
vier jaar een bestuursfunctie uitvoeren. Per 
grote uitzondering mag deze termijn voor 
korte tijd verlengd worden. Daar ik in 
mijn vorige woonplaats al secretariaatswerk 
verrichtte voor VZW Grenzeloos ( een 
organisatie met een wereldwinkel en een 
winkel in tweedehands kledij),voelde ik me 
wel geroepen om te proberen de functie van 
Mevr. Bendijk over te nemen. Ik stelde dit 
voor op een van de bestuursvergaderingen en 
iedereen kon er zich in vinden dat ‘die Belg’ 
het zou proberen. 

Samen met Mevr. Bendijk heb ik een aantal 
overdrachtmomenten gehad en ook een 
aantal instructiemomenten. Zodoende heb 
ik het secretariaat overgenomen per 1 januari 
2016.

Nieuwe secretaris bestuur

Opstellen parochieplan
Op 1 januari 2013 zijn er 6 van de 9 kerken gesloten. We zijn nu ruim drie jaar verder en een goed moment om te evalueren en het 
beleid indien nodig aan te passen. De huidige praktijk met eventuele aanpassingen worden in een op te stellen parochieplan opgenomen. 
Een projectgroep coördineert dit proces. De groep bestaat uit één lid van het bestuur, Carel van Waes, één lid van het pastoraal team, 
Marjan Dieleman, en twee parochianen, Marie José van der Meirsch en Maureen Remijn. Geerten Kok van het bisdom begeleidt 
de projectgroep. Als notulist is toegevoegd Chantal van de Walle van de parochie H. Maria Sterre der Zee. Zij heeft ervaring bij het 
opstellen van parochieplannen.
Het plan wordt in nauw overleg met het parochiebestuur, het pastoraal team, de parochie vergadering en de parochiekerncommissies 
opgesteld. Het streven is om dit plan uiterlijk voor het einde van dit jaar gereed te hebben. Via het Regioblad worden de parochianen 
mettertijd op de hoogte gesteld over de inhoud van het plan.

Carel van Waes, Vicevoorzitter
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 Datum	 10.30 uur	T erneuzen	Z uiddorpe	P hilippine

Dienstenschema Elisabeth-parochie (wijzigingen voorbehouden, zie ook www.eparochie.nl)

Vieringen Ziekenhuis ZorgSaam Terneuzen
Zaterdag om 17.45

19 maart:	 Eggermont, Gregoriuskoor Axel
27 maart om 10.15:		
	 Eggermont, Westdorpe
2 april:	 Werkgroep, Gregoriuskoor Axel
16 april:	 Werkgroep, Nieuw-Namen
30 april:	 Eggermont, Cuijperskerkkoor,  
	 Sas v Gent
14 mei:	 Eggermont, Lamswaarde
28 mei:	 Werkgroep, Clinge
11 juni:	 Werkgroep
25 juni:	 Werkgroep
9 juli: 	 Werkgroep

Datum	 Redoute Sas van Gent
(vrijdag)	 18.30u

25 mrt	 Geen dienst
Za 26 mrt	 17.00u Erpelinck
1 april	 Wiertz
8 april	 Erpelinck
15 april	 Van Waterschoot
22 april	 Dieleman
29 april	 Erpelinck
6 mei	 Van Waterschoot
13 mei	 Wiertz
20 mei	 Van de Wiele 
27 mei	 Wiertz
3 juni	 Van Waterschoot
10 juni	 Erpelinck
17 juni	 Dieleman
24 juni	 Van Waterschoot
1 juli	 Wiertz

Datum	V erlaet Westdorpe
(donderdag)	 18.30u

Za 26 mrt	 14.00u
Pasen	 Van Waterschoot
31 mrt	 Wiertz
7 april	 Erpelinck
14 april	 Van Waterschoot
21 april	 Dieleman
28 april	 Erpelinck
5 mei	 Van Waterschoot
12 mei	 Wiertz
19 mei	 Erpelinck
26 mei	 Wiertz
2 juni	 Van Waterschoot
9 juni	 Erpelinck
16 juni	 Dieleman
23 juni	 Van Waterschoot
30 juni	 Wiertz

Rooster verzorgingshuizen
wijzigingen voorbehouden

Van Loveren 

Dieleman/
Erpelinck/  
van Waterschoot
Erpelinck 19.00u 
Kruisweg 
werkgroep 
15.00u
Dieleman/ 
Erpelinck/ van 
Waterschoot
Dieleman 

Van Waterschoot
Werkgroep
Erpelinck 

Dieleman
Van Loveren
Geen dienst 

Erpelinck
Van Loveren 
 
 

Eggermont 

EHC regionaal 
Dieleman/
Erpelinck
Wiertz
werkgroep
Erpelinck

George Lambert 

Emmaüskoor 
 

 
 
 

Emmaüskoor 
 

White Group 

George Lambert

Emmaüskoor 

George Lambert
George Lambert
 

George Lambert
Emmaüskoor 
 
 

George Lambert 

Sjaloom 
 

George Lambert
Emmaüskoor
George Lambert

Emmaüskoor 

 
 

Gregoriuskoor 
 
 

 
 

Jubilate Deo 

Koor Westdorpe
M. Polspoel
Koor Westdorpe 

Gregoriuskoor
Jubilate Deo
M. Polspoel 

M. Polspoel
Jubilate Deo 
 
 

Gregoriuskoor 

Jubilate Deo 
 

Koor Westdorpe
Gregoriuskoor
M. Polspoel

Cuyperskerkkoor 

 
 

Cuyperskerkkoor 
 
 

 
 

Sas Chante 

Cuyperskerkkoor
St. Caecilia
Sas Chante 

St. Caecilia

 

Sas Chante
Cuyperskerkkoor 
 
 

St. Caecilia 

 
 

Sas Chante
St. Caecilia
Cuyperskerkkoor

Erpelinck 

Geen dienst 
 

Van Waterschoot 
 
 

Geen dienst 
 

Van Waterschoot 

Dieleman
Erpelinck
Van Waterschoot 
doopzondag
werkgroep
Erpelinck
Van Waterschoot 

Dieleman
Erpelinck 
 
 

Van Loveren 

Werkgroep 
 

Van Waterschoot
Erpelinck
Dieleman

Van Waterschoot 

Geen dienst 
 

Dieleman 
 
 

Geen dienst 
 

Erpelinck 

Wiertz
Van Waterschoot
Dieleman 
doopzondag
Erpelinck
Werkgroep
Geen dienst 

Van Waterschoot
Dieleman oec. 
pinksterviering. 
PKN Kerk 
Sluiskil 10.00 u.
Erpelinck 

Bornhijm 
 

Dieleman
Van Waterschoot
Van Loveren

20 maart  
Palmzondag 
24 maart 
Witte Donderdag 19.00 

25 maart 
Goede Vrijdag  
15.00u/ 19.00u 

26 maart 
Paaszaterdag 
21.00u
27 maart 
Pasen
3 april
10 april
17 april 

24 april
1 mei
5 mei  
Hemelvaart
8 mei
15 mei  
Pinksteren  
 

22 mei 
H 3-eenheid 
29 mei 
Sacramentsdag  

5 juni
12 juni
19 juni

http://www.eparochie.nl/
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BIJBeLLeeSRooSteR
20 maart:  Jesaja 50,4-7 , Filippenzen 2,6-11 Lucas 19,28-40
27 maart:  Handelingen 10,34a.37-43 Kolossenzen 3,1-4 Johannes 20,1-9
3 april:  Handelingen 5,12-16 Apokalyps 1,9-11a.12-13.17-19 Johannes 20,19-31
10 april:  Handelingen 5,27b-32.40b-41 Apokalyps 5,11-14 Johannes 21,1-19 
17 april:  Handelingen 13,14.43-52 Apokalyps 7,9.14b-17 Johannes 10,27-30
24 april:  Handelingen 14,21-27 Apokalyps 21,1-5a Johannes 13,31-33a.34-35
1 mei:  Handelingen 15,1-2.22-29 Apokalyps 21,10-14.22-23 Johannes 14,23-29
8 mei:  Handelingen 7,55-60 Apokalyps 22,12-14.16-17.20 Johannes 17,20-26
15 mei:  Handelingen 2,1-11 1 Korintiërs 12,3b-7.12-13 Johannes 20,19-23
22 mei:  Spreuken 8,22-31 Romeinen 5,1-5 Johannes 16,12-15
29 mei:  Genesis 14,18-20 1 Korinte 11,23-26 Lucas 9,11b-17
5 juni:  1 Koningen 17, 17-24 Galaten 1,11-19 Lucas 7,11-17
12 juni:  2 Samuël 12,7-10.13 Galaten 2,16.19-21 Lucas 7,36-8,3
19 juni:  Zacharia 12,10-11 Galaten 3,26-29 Lucas 9,18-24

van de pastores

Lazen we in de veertigdagentijd grote 
verhalen uit het Eerste Testament over de 
verschillende verbonden, die God met zijn 
volk aangaat, die een licht werpen op de 
toekomst, als mensen blijven gaan op de 
weg van God, en uit het Tweede Testament 
vooral verhalen over de barmhartigheid van 
God en Jezus met als doel ons uit te nodigen 
om zelf ook barmhartig te zijn, in de tijd na 
Pasen lezen we uit de Handelingen van de 
Apostelen en het evangelie van Johannes. Het 
Eerste Testament komt er een aantal weken 
niet aan te pas. Dat is heel merkwaardig, 
want Pasen krijgt zo wel een zeer christelijke 
inkleuring.
Het Eerste Testament en het Joodse Paasfeest 
maakt duidelijk, dat het God er altijd om 
te doen is, om mensen vrijheid en leven 
in vrede te geven. Met Pasen wordt de 
vrijheid en het leven gevierd. Daar is in 
onze wereld van vandaag nog alle reden 
toe: de vluchtelingen die volgens velen onze 
wereld overstromen en ons eigen veilige 
leventje lijken te bedreigen, maken ons het 
fundamentele recht van ieder mens om te 
zoeken naar een leven in vrijheid iedere dag 
duidelijk. Het gaat daarbij niet alleen om 
het eeuwenoude asielrecht, maar om het 
nog fundamentelere recht op leven. Exodus 
zegt: je moet er op uitgaan, wegtrekken uit 
de slavernij om te gaan leven in vrijheid. 
God zelf zal met uitgestrekte arm, ‘met 
opgestoken zeilen’, voor je uitgaan naar het 
land van vrijheid en leven, een land dat 
goed is om te wonen, een land van melk en 
honing. Vertaald naar onze dagen: een land 
zonder bombardementen, een land waar 
kinderen naar school kunnen, een land waar 
ieder mens, wie en hoe die ook is, gerust 
kan leven. En mensen zullen blijven komen, 

onherroepelijk, want ze hebben er, omdat ze 
net als wij mens zijn, recht op.
Als wij met Pasen ons recht op leven in 
vrijheid vieren, dan gaat het om heel de 
mensheid.

Na Pasen lezen we uit de Handelingen van 
de Apostelen. Het is het tweede boek dat 
op naam staat van Lucas. Het is bij wijze 
van spreken een aanvulling van Lucas op 
zijn evangelie. Lucas schreef zijn kijk op 
wie Jezus was, zo rond het jaar 85 van 
onze jaartelling, zeg maar twee generaties 
na het leven van Jezus. In zijn evangelie laat 
hij de barmhartigheid van God zien, een 
barmhartigheid die niets te maken heeft met 
de zogenaamde ‘zondigheid van mensen’, 
maar juist met het zoeken naar een leven 
in vrijheid voor ieder mens. ‘Hou van God 
met heel je hart en heel je ziel en hou van je 
medemens zoveel als van jezelf ’, is niet voor 
niets de kern van het Eerste Testament en 
van het evangelie van Lucas. In de andere 
evangelies is dat 
overigens precies 
hetzelfde, want 
daar gaat het in het 
leven van mensen 
nu eenmaal om.
De Handelingen 
van de Apostelen 
maken duidelijk, 
dat na het leven van 
Jezus, mensen nu 
zélf hem achterna 
moeten doen. We 
moeten niet naar 
de hemel staan 
staren of Jezus 
terug komt om zijn 

werk voort te zetten: nee, handen uit de 
mouwen en bouwen aan een nieuwe, betere 
wereld. Lucas beschrijft het ideaalbeeld van 
de beginnende kerk: ‘niemand was er die nog 
gebrek leed, want het voedsel, het leven werd 
gedeeld’. En wie dat niet ziet zitten, wie daar 
niet aan meedoet, is levend dood. De Geest 
van God, dat vuur van het begin, - het vuur 
van hoe mensen eigenlijk bedoeld zijn -, 
bezielt mensen, om elkaar te verstaan vanuit 
hun eigen moedertaal. Ik lees dat graag als 
volgt: zoals wij met de moedermelk hebben 
ingedronken, dat je totaal afhankelijk bent 
van anderen, zo moeten wij om leren gaan 
met elkaar. 
De Handelingen zijn één grote uitnodiging 
om daar aan te beginnen.
Graag wens ik ons allen Zalig Pasen in die 
zin: dat wij met elkaar op zoek blijven naar 
een wereld met een plek voor iedereen.

Miel Erpelinck. 

BIJ De SChRIFtLezIngen In De tIJD na paSen

Zeldenrustlaan 2, 4535 GZ Terneuzen
Postbus 146, 4530 AC Terneuzen

0115-694029, info@zsc.nl, www.zsc.nl

SAMENWERKINGSSCHOOL VAN
ROOMS-KATHOLIEKEN EN 

PROTESTANTEN VOOR
VMBO - MAVO - TECH MAVO

HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM  
TWEETALIG HAVO

TWEETALIG ATHENEUM 
TWEETALIG GYMNASIUM

Sport-, science en cultuurverdieping
Persoonlijke begeleiding
Tweetalig Havo/ Atheneum/ Gymnasium
Spaans
Handel & Administratie
Zorg & Welzijn

Technologie met module 
procestechniek

Tech Mavo
Drama
Sport+
Voetbal

mailto:info@zsc.nl
http://www.zsc.nl/
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op BeDevaaRt 
naaR maRIa en 

het goUDen haRt 
te BeaURaIng

In 1932 is Maria verschenen in 
Beauraing aan 4 kinderen. De laatste 
zienares is in 2015 overleden. Al vele 
pelgrims gingen naar Maria met het 
gouden hart. Dit jaar gaat de regio 
Bergen op Zoom Zeeland van 4 t/m 6 
juni naar Beauraing. De dagbedevaart 
is op zondag 5 juni. Hiervoor kunt U 
zich opgeven bij Zr. Wivina. Verdere 
informatie ligt in de drie kerken van de 
Elisabeth parochie. De kosten voor de 
bus: volwassenen e28,-- kinderen tot 
11 jaar e14,--

Zr. Wivina.

Bedevaart

Bijna 25 jaar geleden heb ik een bliksemtocht 
gemaakt langs belangrijke plaatsen van ons 
geloof in het gebied van de Middellandse 
zee. De verkooptruc van die tocht was: in de 
voetsporen van Paulus. Van de apostel Paulus 
is bekend, dat hij vele tochten heeft gemaakt, 
dikwijls met gevaar voor eigen leven, om 
het geloof te verkondigen. Dus gingen wij 
naar Cyprus, naar Paphos, waar hij geweest 
zou zijn, waarschijnlijk op zijn reis naar 
Rome. Wij waren niet geïnteresseerd in de 
zon en een terrasje, maar in de opgravingen, 
die er plaats hadden gevonden. Maar voor 
dat laatste was nauwelijks tijd. Daarna 
vertrokken we voor een bliksembezoek 
naar Israël. In één dag heel het Heilige 
Land. Indrukwekkend was Jeruzalem. Ik zag 
iemand op een ezeltje de heuvel af karren. Ik 
moest onmiddellijk denken aan Jezus en zijn 
intocht in Jeruzalem. We zagen de gouden 
en zilveren koepels van de moskeeën op de 
Tempelberg. Een gids wees ons op de afdruk 
van de hoefslag van het paard, waarmee 
de profeet Mohammed ten hemel zou zijn 
gevaren. We bezochten de Klaagmuur, 
ik had een keppeltje meegenomen. De 
restanten van het paleis van Pilatus: ‘hier 
heeft Jezus gestaan, toen hij bespot werd 
en een purperen mantel om kreeg’, wilde 
de gids ons laten geloven. En hij wees de 
steen aan. Ik geloofde er niets van. Bij 
de H. Grafkerk verbaasde de hoeveelheid 
aan verschillende christelijke kerken, die er 
allemaal hun hoekje hadden. Er is de rots van 
het graf, waar Jezus in begraven was. Voor de 
hoofdingang stond een hele file, die naar 
binnen wilde. Maar achterin was nog een 
kleine ingang, waar je voor moest bukken 
om je hoofd niet te stoten, wat ik natuurlijk 
wel deed. Een koptische monnik heette mij 
welkom. Het was een indrukwekkende plek 
van tweeduizend jaar geloven. 

Natuurlijk deden wij daarna Turkije aan, 
want we moesten ook naar Efeze, waar 
Maria nog gewoond zou hebben, samen met 
Johannes: ‘zoon, zie daar je moeder’. Efeze, 
eens een grote stad, nu alleen nog restanten. 
Indrukwekkend was een ‘doopvont’ uit lang 
vervlogen dagen, waar je in af moest dalen 
om door het water te gaan, en herboren er 
uit te komen. Het herinnerde mij aan de 
doopkapel in Westdorpe, waar je ook moest 
afdalen om bij de doopvont te komen.
We bezochten Athene met de Areopaag, 
waar Paulus gepreekt zou hebben. En daarna 
stoomden we op naar Rome, om daar, ook in 
één dag, alles te zien. De Sint Pieter met het 

graf van Petrus. Indrukwekkend vond ik de 
kist van paus Johannes XXII, zonder enige 
opsmuk. Die man van het tweede Vaticaans 
Concilie en de ‘open deuren naar de wereld’, 
toen al weer meer dan 25 jaar geleden. De 
Kerk was intussen allang weer gesloten voor 
de wereld. 

We ‘vlogen’ ook door het Vaticaans museum. 
Daar zag ik een schilderij, dat ik herkende. 
Er op afgebeeld stonden de Martelaars 
van Gorcum. Naar dat schilderij is het 
altaar van de Martelaars van Gorcum in 
Boschkapelle, mijn geboortedorp gemaakt. 
Jeugdherinneringen kwamen boven. 
Later kwam ik via het Meertensinstituut 
(www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/
plaats/1224) aan de weet, dat Boschkapelle 
de oudste bedevaartplaats van de Martelaren 
is. In mijn jeugd kwamen ouders van alle 
kanten met hun kleine kinderen in juni naar 
de kerk van Boschkapelle, om hun kinderen 
te laten zegenen tegen alle mogelijke gevaren. 
Bijna iedere plaats had wel zo’n extra bron 
van inkomsten. Maar het geeft ook weer, waar 
het bij bedevaartplaatsen om gaat: mensen 
zoeken sinds oeroude tijden bescherming op 
‘heilige plaatsen’ tegen onheil, ziekte, dood. 
Het doet er dan niet toe waarom een 
bepaalde plaats ‘heilig’ is geworden. Zo 
is er bijvoorbeeld in Bretagne in Sainte-
Anne d’Auray een enorme kerk, waar de H. 
Anna vereerd wordt. Anna, de legendarische 
moeder van Maria, zou daar in de 16e eeuw 
verschenen zijn aan een man, die daarna 
een kapel liet bouwen, die uitgroeide tot het 
bekende bedevaartsoord. Anna beschermt 
tegen de pest, een onverwachte dood. Anna 
is ook hulp bij kinderloosheid, een groot 
verdriet; als je geen man kunt vinden, dan 
kun je bij Anna terecht, enz. In Sainte-Anne 
d’Auray is ook een grote relikwie van Anna 
te zien, zoals er elders delen van haar hoofd 
‘bewaard zijn gebleven’, om precies te zijn 
in Düren, West-Duitsland en Apt in Zuid-
Frankrijk. Rond de wonderbaarlijke resten 
van Anna in Düren zijn vervolgens weer 
wonderbaarlijke verhalen ontstaan. Ik vind 
dat heerlijk. 

Veel andere bedevaartplaatsen hebben te 
maken met zo’n wonderbaarlijke verschijning 
van een heilige, of met een wonderlijk beeld, 
dat daar gevonden is, of per schip is aan 
komen varen. 
Het doet er eigenlijk niet toe. Het gaat 
er om, dat je soms met zeer velen op een 
bepaalde plaats bij elkaar bent, om met de 

zorgen en vragen die je met je meedraagt, 
een rust- of bezinningspunt te vinden. Soms 
ook wel ‘om er eens uit te zijn’ en te zien, dat 
je niet de enige bent, die problemen heeft. 
Bedevaarten zijn al veel ouder dan het 
christendom. In de Bijbel zijn er de 
zogenaamde bedevaartspsalmen (psalm 
120-134), die gaan over de tocht naar 
Jeruzalem, naar Sion, waar God woont. En 
nog belangrijker: Sion, waar de Levende zijn 
regels, zijn Tien Woorden, heeft gegeven om 
mensen een handreiking tot een vredevol 
leven te bieden. Je kunt ook zeggen: waar 
mensen tot zichzelf kunnen komen, tot rust, 
zodat je er weer tegen kunt. Die ervaring 
heb je net zo hard nodig als het brood van 
iedere dag.

Miel Erpelinck  

BeDevaaRt

http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/
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Eén keer de camino naar Santiago lopen. 
Dat was mijn droom zodra mijn man en ik 
met pensioen zouden zijn. Inmiddels heeft 
mijn man al heel wat “Caminos” gewandeld 
waarbij ik hem af en toe vergezel. Mijn eerste 
camino begon vanaf de Portugese grens. Wat 
doet zo’n pelgrimstocht met je? Ik wou het 
zelf ervaren, elke dag een stuk verder lopen 
op een onbekende weg die je ergens heen 
brengt. Je hele bezit in een rugzak die je 
meedraagt. Ervaren wat het is met anderen, 
onbekenden, een eind op te trekken. Vooral 
dit laatste was een heel bijzondere ervaring. 

Wandelend naar Santiago werd het me steeds 
meer duidelijk, de “moderne” pelgrim gaat 
niet op pad om uiteindelijk in een bedevaart 
plaats te eindigen. Honderden, duizenden 
beginnen elk jaar aan een camino. Veel 
wandelaars zijn op weg gegaan bv. nadat ze 
stopten met werk, geen werk meer hebben, 
een relatie die stuk gelopen is. Zoveel meer 

redenen brengt hen in beweging met een 
hoofd vol vragen. Wie ben ik, wat wil ik, wat 
is de zin van mijn leven? 
Zo’n tocht gaat niet altijd over gebaande 
wegen. Het is geen strandwandeling. Ook 
in Spanje kan het weer grillig zijn. Regen, 
storm. Een pad van alleen grote stenen, 
modder, zand. Twijfel komt in je op, wààrom 
doe ik dit? Soms kom je even terug in 
de tijd wanneer je op een stuk Romeinse 
heirbaan loopt of brug passeert. Het maakt 
je stil, voert je in gedachten naar mensen, 
onbekenden, die daar ooit gelopen hebben.

Op een rustplaats word je zomaar 
aangesproken door medepelgrims. De ander 
vraagt, vind je het goed dat ik een eindje 
meeloop? Al pratend, soms in gedachten 
vervolg je samen de weg. Het is vaak ook 
wonderlijk mooi en je ervaart een intens 
geluk en dankbaarheid deel te mogen zijn van 
dat stukje van Gods schepping. Mijmerend 

realiseer ik me: een camino 
is net als het leven, met zijn 
goede en slechte dagen. Soms 
een weg makkelijk te gaan, 
dan weer een heuvel waar je 
op moet. Nu in de vastentijd, 
op weg naar Pasen. Het is 
goed op weg te gaan en stil 
te staan. Hieronder is een 
prachtig stukje dat ik graag 
wil delen. Het geeft weer 
waarom duizenden op weg 
gaan zoekend naar het “Licht” 
dat hun leven zin geeft. 

De weg,
“Leven” is op weg zijn,
bergen beklimmen, waden door rivieren, 
bloemen plukken bij maanlicht,
dwalen door eenzaamheden en woestijnen,
een kaars branden tegen de storm,
oplopen met de anderen of hen dragen,
brood delen en vieren in de nacht. 

Leven is, pelgrimeren,
een tijdlang werken aan de weg,
een brug bouwen over het water,
rovers en duivels verjagen,
waken en bidden met zieken,
doden begraven bij de kapel. 

Maar nooit raken de pelgrims thuis:
‘vreemdelingen’ vestigen niet.
Wanneer zij eindelijk aankomen, 
Weten ze wat ze vermoedden,
DE WEG IS HET DOEL

Simone Rovers

Jaarlijks is er een bedevaart naar Banneux 
gepland door de Caritasvereniging 
vanuit het Bisdom. We sluiten dan aan 
bij een groep uit West Brabant. Vanuit 
Antwerpen rijden we met 2 bussen naar 
Banneux. Banneux wordt ook wel “Klein 
Lourdes” genoemd en is gelegen in de 
Belgische Ardennen. Het is de grootste 
bedevaartplaats van België. Jaarlijks komen 
er bijna 500.000 pelgrims, waarvan zo`n 
40.000 Nederlanders. Het seizoen loopt 
van half april tot eind oktober. De route 
naar Banneux, ca.25 km ten zuidoosten 
van Luik, is uitzonderlijk mooi met bossen, 
weiden en schitterende vergezichten. In 
1933 is Maria achtmaal verschenen aan 
Mariëtte Beco. Maria maakte zich in 
Banneux bekend als de Maagd der Armen. 
Zij beloofde het lijden te verlichten en de 
zieken te bemoedigen. Zij riep op tot geloof 
en gebed. In 1949 zijn de verschijningen 
te Banneux officieel erkend door de 

katholieke kerk. Paus Johannes Paulus II 
was er tijdens zijn bezoek aan België. In 
onze parochie wordt deze dagbedevaart in 
verschillende activiteiten vorm gegeven: de 
voorbereiding, de reis en de nabespreking. 
In de voorbereiding wordt er stil gestaan bij 
de verhalen van de deelnemers, de facilitaire 
ondersteuning e.d. Tijdens de reis bidden 
we gezamenlijk en is er mogelijkheid voor 
persoonlijke bezinning. Bij de evaluatie 
maken we de reis nogmaals in gedachten 
en worden de reacties meegenomen voor 
het volgende jaar. Tijdens de viering op 15 
augustus zijn er voorbeden en afsluitende 
woorden.

Samen met anderen het geloof beleven en 
even uit de dagelijkse sleur zijn, wordt door 
velen ervaren als een zegen. Voor ieder kan 
de drempel minder hoog zijn om te voldoen 
aan het verzoek van Maria veel te bidden en 
intenties aan Haar voor te leggen. En wie 

heeft in deze hectische tijd geen intenties 
om bij stil te staan?

De internationale eucharistieviering is 
een waardevolle viering waar in het Frans, 
Duits, Italiaans (naargelang de afkomst van 
de aangemelde bedevaarders) en uiteraard 
in het Nederlands gebeden en gezongen 
wordt. De laatste jaren gaat er vaak een 
Nederlandse bisschop voor. Wilt u het mee 
beleven? Zie “Zondag Centraal” en geef u 
alsnog op.
Er is ook een mogelijkheid voor zieken en 
hulpbehoevenden om deel te nemen aan 
het triduüm. Het is van vrijdag tot en met 
dinsdagavond één groot feest, waarin de 
mensen volledig verzorgd en vertroeteld 
worden door vrijwilligers.
Banneux is het genadeoord bij uitstek waar 
pelgrims bemoedigd worden. 

Marie-José v.d. Meirsch  

Onze bedevaart  
naar Banneux

De nieuwe, moderne pelgrim
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Parochiekern noord
Secretaris, Edvard Grieghof 6, 4536 ET Terneuzen T. 0115-617708 E. pkcnoord@eparochie.nl

De Emmaüskerk in Terneuzen heeft een 
verbouwing voor de boeg. Het Regionaal 
Pastoraal Centrum verhuist straks van 
Sluiskil naar Terneuzen. Het centrum 
naast de kerk in Terneuzen wordt hiervoor 
uitgebreid. De sacristie krijgt een plek in de 
kerk. Het archief komt in een kastenwand. 
Het pand in Sluiskil gaat na de verbouwing 
en de verhuizing van het parochiebureau in 
de verkoop. 

Drie jaar na de sluiting van zes van de negen 
parochiekerken is er voor vijf kerken een 
andere bestemming gevonden. Voor de kerk 
van Sas van Gent is het parochiebestuur nog 
volop bezig om een oplossing te vinden. Voor 

de kerken in Zuiddorpe en Philippine zijn 
onderhoudsplannen opgesteld. Beide kerken 
zijn rijksmonument. De restauratiekosten 
bedragen meer dan honderdduizend euro 
per gebouw. De rijksoverheid draagt de helft 
bij. De uitvoering van de plannen vangt 
binnenkort aan.

Bouwteam
Een bouwteam begeleidt het traject. De 
gemeente Terneuzen heeft inmiddels de 
vergunningsaanvraag ontvangen. Het 
bouwteam bestaat uit Marie-José van 
der Meirsch, Rudy Gruson, Theo Strik 
en Daan Boonman. Aanspreekpunt voor 
de verbouwingen is Daan Boonman. 

Bouwadvies Zeeland tekent 
voor het bestek, de tekeningen 
en de vergunningen. 
Kerkinterieurarchitect Tom 
Callebaut  ontwikkelt een plan 
voor de aanpassing in de kerk. 
De plannen voor de verbouw 
van het parochiecentrum en 
het plan voor de aanpassing 
binnen de kerk zijn in concept 
gereed. 

presentatie bouwplannen
Het parochiebestuur nodigt u 
hierbij uit om op donderdag 
31 maart om 20.00 uur in de 

Emmauskerk een presentatie bij te wonen 
van kerkinterieurarchitect Tom Callebaut 
en bouwadviseur Wim van Acker. Beide 
heren zullen de plannen toelichten waarbij 
u in de gelegenheid bent mee te praten en 
mee te denken. Het gaat deze avond alleen 
om de (concept)plannen. De daadwerkelijke 
uitvoering is afhankelijk van het vergunnings-
en goedkeuringstraject. Ook de logistieke 
aanpak wordt nog onderzocht van zodra wij 
de plannen van de aannemers kennen.
 
Wilt u de (ver)bouwplannen volgen? Wij 
houden u ook graag op de hoogte via 
het Emmaüs-mededelingenblad en www.
eparochie.nl. 

Namens het parochiebestuur
Daan Boonman

veRBoUwIng emmaÜSKeRK en veRhUIzIng 
RegIonaaL paStoRaaL CentRUm

BeLangRIJKe gegevenS

parochiebureau
Alberdingk Thijmstraat 2, 
4532 CZ Terneuzen
Tel: 0115-612327
E-mail: bureauterneuzen@eparochie.nl

Openingstijden op alle werkdagen
van 10.00 tot 12.00 uur
Website: www.eparochie.nl

Banknummers
NL89 INGB 0000 0988 13
NL46 ABNA 0419 4875 81

Joos van Ghistelle leefde op het kasteel van 
Zuiddorpe en was door zijn heer aangesteld 
tot rechter /burgemeester (baljuw en schout) 
over o.m. het Axeler ambacht. Hij was ridder 
en ging van 1481 tot 1485 op pelgrimage 
naar het Heilige land.

Deze pelgrimage diende om een bezoek te 
brengen aan het H.Graf en aan het graf van 
de H.Thomas. Daarnaast wilde deze edelman 
natuurlijk ook politiek bedrijven en was hij 
op kruistocht tegen de moslims. Men zegt 
dat hij op zijn terugreis het boekweitzaadje 
in zijn gebedenboek verstopte en had 
meegenomen naar het land van Axel. De 
handel in boekweitzaad met christenen was 

door de oosterse vorsten streng verboden. 
Men zegt dat boekweit ook aan haar naam 
gekomen is, omdat de eerste zaadjes in een 
(gebeden)boek mee gesmokkeld werden.

Deze pelgrimstocht naar het H.Land 
maken, ging niet gemakkelijk. Eerst moest 
je toestemming hebben van de paus. Vanaf 
Rome ging je dan naar Venetië waar je een 
zeilboot regelde naar Cyprus. Je deed er 
maanden over, eer je over was. Je moest de 
wind in de zeilen hebben en overal lagen 
zeerovers op de loer. Eenmaal aangekomen 
in het Heilige Land waren de moslims en 
de woestijn je vijand. Je moest dan zorgen 
tijdig in een tot burcht versterkt klooster te 

zijn om veilig je reis te kunnen voltooien. 
Het doel van een dergelijke kruistocht , die 
duur en heel gevaarlijk was , was ervoor 
te zorgen dat je ziel gered zou zijn. Iedere 
niet-heilige moest als hij dood ging eerst het 
vagevuur in. Zo was indertijd de leer van de 
katholieke kerk. Door boetedoening zoals 
een bedevaart naar het Heilige Land, kreeg 
je kwijtschelding van deze straf. Dit gold 
als een aflaat. Pas later, kon je ook aflaten 
kopen die je brandtijd in het vagevuur 
konden bekorten. Vooral edellieden deden 
deze bedevaart. Voor misdadigers kon je 
deze pelgrimage ook als ernstige penitentie 
opgelegd worden na de biecht.

een vRome BeDevaaRtgangeR 
aan het eInDe van De mIDDeLeeUwen

mailto:pkcnoord@eparochie.nl
http://eparochie.nl/
mailto:bureauterneuzen@eparochie.nl
http://www.eparochie.nl/
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Tot en met 1967 was het een jarenlange 
traditie om een nachtelijke bedevaartstocht te 
houden naar Oostakker. In 2007 was het idee 
om na 40 jaar deze tocht weer te herbeleven. 
Het werd een prachtige tocht en velen gaven 
direct aan: ”dit moeten we volgend jaar weer 
doen en mogelijk met nog meer mensen”. 
En zo gaan we ons eerste jubileumpje vieren 
“10 jaar Westdorpe-Oostakker-Westdorpe”, 
op zondag 29 mei 2016. Dit jaar is door 
Paus Franciscus uitgeroepen tot het jaar 
van de Barmhartigheid. Dat is ook het 
jaarthema van Oostakker.  Normaal roept 
de Paus de pelgrims op om naar Rome 
te komen en door de heilige deur van de 
Sint-Pieter te gaan. Dat biedt gelovigen de 
vergeving van hun zonden. Dit keer heeft 
de paus alle basilieken in de hele wereld 
opgeroepen hun heilige deuren te openen, 
zodat gelovigen het Jubeljaar dichter bij huis 
kunnen vieren. En zo is ook op 12 december 
j.l. de “Heilige Deur” van de basiliek van 

Oostakker-Lourdes door Mgr. Van Looy 
geopend. Zo zullen ook de deelnemers aan 
deze tocht op 29 mei via de Heilige Deur de 
basiliek betreden.

De bedevaartstocht
Ieder is uiteraard van harte welkom te voet, 
met de fiets of per auto. Hopelijk kunnen 
wij met velen om 07.00 uur de Heilige 
Eucharistie vieren. Voor de tiende keer gaat 
Pastoor E. Erpelinck hierbij voor. Evenals 
voorgaande jaren, zullen de wandelaars kort 
na middernacht, om 00.30 uur vertrekken 
vanuit Westdorpe. Om 04.30 uur zullen 
de fietsers van start gaan in Westdorpe. De 
mensen die met de auto vertrekken, gaan 
om 06.00 uur. Iedereen is dan rond de klok 
van 06.30 uur in Oostakker Lourdes, waar 
om 07.00 uur de Heilige Mis begint. Na de 
misviering is er voor ieder een gezamenlijk 
ontbijt om vervolgens nog een bezoek te 
brengen aan de Grot.

Heb je belangstelling, of twijfel je nog? Vraag 
na bij de deelnemers van de voorgaande 
jaren, of vraag het bij de organisatie, per mail 
of telefoon. Of nog beter meld je aan en ga, 
het liefst met uw familie, vrienden, buren, 
kennissen, mee op ‘beewegen’.

Wil je maar een halve tocht lopen, ook dat 
kan! Heb je geen vervoer laat het ook weten, 
dan proberen wij een oplossing te vinden. 
Na aanmelding ontvangt u tijdig nadere 
gegevens met de juiste vertrektijden, voor 
deze tocht. Wij vragen een bijdrage van 
8,50 euro per persoon voor de te maken 
kosten. Meer info over Oostakker-Lourdes 
zie:  www.basiliekoostakker.be

Namens de organisatie Oostakkertocht
Carl de Hulsters tel 0115/452271 
email: cdehulsters@zeelandnet.nl

tIenDe wanDeL- en FIetSBeDevaaRtStoCht 
naaR ooStaKKeR-LoURDeS 

aFStanD totaaL heen en teRUg Ca. 55 Km

Parochiekern zuid-oost
Secretaris, Aendijkestraat 28, 4571 TD Axel T. 0115-563102 E. pkczuidoost@eparochie.nl

zIeKen-en oUDeRen-
BezoeKgRoep axeL

De vrijwilligers van de zieken-en 
ouderenbezoekgroep in Axel maken elk jaar 
ongeveer 140 palmpaasstokken.Het is altijd een 
heel geknutsel, zelf de houten kruisjes vervaardigen 
en gele kippen knippen, een palmtakje en een 
zakje paaseitjes worden er dan aan bevestigd. Dan 
worden ze in dozen geplaatst en met Palmzondag 
vóór het altaar neergezet om te worden gezegend. 
Ook de kinderen die de kindernevendienst op die 
zondag bezoeken maken hun eigen palmpaasstok 
en mogen deze uiteraard mee naar huis nemen.
De palmpaasstokken die de vrijwilligers gemaakt 
hebben worden, na zegening in de kerk, door 
hun weggebracht naar de R.K. bewoners van 
Zorgcentrum De Vurssche in Axel. Ook diegenen 
die wonen in ouderencomplexen krijgen een 
palmpaasstok. Alsmede ouderen die afkomstig 
zijn uit Axel en nu wonen in b.v. Ter Schorre, 
De Blaauwe Hoeve enz. Wat wij in Axel ook 
altijd doen is een palmpaasstok overhandigen 
aan nabestaanden die afgelopen jaar een dierbare 
hebben verloren. Dit doen we alleen als er nog een 
partner is. De betekenis van het uitdelen van een 
palmpaasstok is dat diegene die hem ontvangt extra 
aandacht en kracht kan gebruiken. 

Namens de zieken- en ouderenbezoekgroep Axel, 
Elly de Regt-van der Kinderen

zILveRen KooRLeDen
Op 6 maart is tijdens de eucharistieviering de zilveren Gregoriusmedaille toegekend 
aan 2 leden van het Gregoriuskoor uit Axel. Wilma en Sjaak Simons waren 25 
jaar lid van het zangkoor. Daarnaast was Wilma in het verleden enkele jaren 
penningmeester en tegenwoordig voorzitter. Sjaak en Wilma hebben ook jarenlang 
ander vrijwilligerswerk in de kerk van Axel gedaan. In Zuiddorpe waren ze vooral 
betrokken bij het herinrichten van de kerk. Het zangkoor vierde dit jubileum samen 
na de mis met een broodmaaltijd en een wijnproeverij.

http://www.basiliekoostakker.be/
mailto:cdehulsters@zeelandnet.nl
mailto:pkczuidoost@eparochie.nl
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mariabeeld op het kerkhof
U heeft het misschien al 
gemerkt dat het Mariabeeld 
verdwenen is uit de grot. 
De heer Benny Vervaet uit 
Axel heeft er vele uurtjes 
aan besteed om er weer iets 
moois van te maken. Op 
advies van onze kunstenaar 

zal het beeld pas in april teruggeplaatst 
worden in de grot. Dit omdat het gipsen 
beeld zeer veel te lijden heeft van weer en 
wind. Voorlopig plaatsen we het in de kerk 
in Zuiddorpe. Straks wordt ook het beeld 
van Bernadette opgeknapt. Wij houden u 
op de hoogte
 
Bloemversiering in de kerk

Nadat we op gepaste 
wijze afscheid 
hadden genomen van 
Hedwig Smulders 
(die jarenlang de 
bloemen in de kerk 

van Westdorpe en later in die van Zuiddorpe 
verzorgde) begonnen wij aan de zoektocht 
naar nieuwe mensen die deze taak zouden 
willen overnemen. Wij zijn erg blij dat 
we na slechts een paar oproepen Inge de 
Buck uit Zuiddorpe bereid hebben gevonden 
om, samen met Marie-José de Clerck, de 
bloemen in de kerk te gaan verzorgen.
Wij wensen hen samen heel veel 
bloemversieringplezier.

Kluswerk in en om de kerk. 
Ze worden zo vlug vergeten, die mensen 
die er voor zorgen dat zaken in en om 
de kerk worden hersteld, schoongemaakt, 

verhuisd, geverfd, 
enzovoorts. Alfred 
Beterams zorgt hier 
voor, samen met 
Etiënne de Clerck. 
De drie A-4tjes 
waren te veel om hier 
af te drukken, maar 
bij deze, heel erg 
bedankt voor jullie 
goede zorgen. 

vrijwilligers op het kerkhof
Het kerkhof 
ligt er, op z’n 
Vlaams gezegd, 
echt proper bij. 
Het mag weer 
gezien worden. 
Hier zijn een 
grote groep 
v r i j w i l l i g e r s 
verantwoordelijk 
voor. Ook aan 
jullie onze 
hartelijke dank.
 
Schoonmaak van de kerk
Laten we ook een grote pluim geven aan 
het groepje vrijwilligers die, onder leiding 

van Els van de Vijver, er voor zorgen dat het 
kerkgebouw schoon is en schoon blijft.
Petje af voor jullie goede zorgen. 
Kosters 
Ook onze kosters, onder leiding van de 
hoofdkoster Theo van Esbroek verdienen 
onze dank en respect dat altijd alles klaar 
staat voor wat voor dienst op zondag dan 
ook. Altijd de juiste kleuren en kaarsen…… 
chapeau!

actie Kerkbalans
William Verdoorn heeft er weer voor gezorgd 
dat alle folders en brieven voor de Kerkbalans 
bij de mensen terecht zijn gekomen.

Voor al die gezamenlijk gedragen 
verantwoordelijkheid, onze dank.
Namens de PKC Zuid-Oost.

maRIaKapeL In 
“De KIRKe” 

te weStDoRpe extRa 
geopenD

In de Goede Week (25 maart t/m 27 maart) zal de 
Mariakapel extra geopend zijn van 13.00 tot 17.00 uur 
op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en op 
1e Paasdag. De Mariakapel is iedere 1e zaterdag van de 
maand geopend.

Nadere informatie: Carl de Hulsters

In dit Heilig Jaar oftewel Jubeljaar van 
Barmhartigheid is de Elisabeth-parochie op 
allerlei fronten actief; zo is er in dit jaar 
ook wekelijks een gebedsmoment voor heel 
de parochie en deze wordt gehouden op 
elke woensdagmiddag om 15:00 uur in de 
Emmaüskerk van Terneuzen. 

Tijdens dit gebedsmoment inspireren we ons 
over de lichamelijke en geestelijke werken 
van barmhartigheid aan de hand van teksten 
uit de bijbel, van heiligen en kerkvaders. We 
vragen aan God of we zijn barmhartigheid 
mogen verkrijgen voor onszelf, voor onze 
naasten en voor heel de wereld en dat we 
allen zijn Hulp mogen ontvangen wanneer 

wijzelf de werken van barmhartigheid 
uitoefenen tegenover onze medemens. Hierbij 
bidden we de rozenkrans van de Goddelijke 
Barmhartigheid, samen met de gezongen 
Hymne “Misericordes sicut Pater!” die speciaal 
voor dit Heilig Jaar geschreven is en de 
bijbehorende litanie. En wist u dat er jaarlijks 
een Barmhartigheidszondag is? Sinds het vorig 
Heilig Jaar in 2000 “Het Grote Jubileum 
naar het Derde Millennium” heeft paus 
Johannes Paulus II de Barmhartigheidszondag 
ingevoerd. Dit is de eerste zondag na Pasen 
en is dezelfde dag als Beloken Pasen, dat de 
slotdag is van de Paasoctaaf. 

Barmhartigheidszondag valt in dit Jubeljaar 

op 3 april en iedereen kan zich op deze 
bijzondere zondag voorbereiden om Gods 
liefde, erbarmen en/of bijzondere genaden 
te verkrijgen, dit natuurlijk naar ieders 
mogelijkheid. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk 
om ook op deze zondag naar de kerk te 
gaan, of meer uitgebreid door op Goede 
Vrijdag te beginnen met de noveen van de 
Goddelijke Barmhartigheid en in dit Heilig 
Jaar het sacrament van boete en verzoening 
te ontvangen, of alleen al om even met de 
gedachten bij God te zijn en tegen Hem te 
zeggen: “Ik vertrouw op U”. 

U bent van harte welkom om op (een) 
woensdagmiddag met ons mee te bidden.

geBeDSmoment tIJDenS het heILIg JaaR van BaRmhaRtIgheID 

DanK U weL !!!!!
Het resultaat van de parochiebijdrage 2015 laat een stijging zien 
voor Axel en Zuiddorpe. Daar zijn we heel blij mee. Iedereen heel 
hartelijk bedankt en we hopen dat we ook dit jaar weer op uw steun 
mogen rekenen. Want om alles te kunnen blijven doen hebben we uw 
parochiebijdrage heel hard nodig. 

parochiekern zuidoost 2014 2015
Axel e20.825 e.21.168
Westdorpe e.  6.964 e. 6.765
Zuiddorpe e.  7.966 e. 8.002

Pkc Zuid-Oost
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Dominee Verlinden en bestuursleden van de PKN kerk in Axel 
nodigden de pastores Niek van Waterschoot en Marjan Dieleman 
en voorzitter en secretaris van de PKC Zuid-Oost uit voor een 
gesprek op maandag 15 februari. Het werd een succesvolle avond 
waar, met respect voor elkaar, gesproken werd over hoe we zouden 
kunnen samenwerken. Dit zou kunnen op gebied van aandacht 
voor vluchtelingen, gezamenlijke vieringen, inloopmiddagen, thema 

avonden. Dominee Verlinden zal in gesprek gaan met de dominee 
van de Gereformeerde kerk in Axel om de samenwerking nog verder 
uit te breiden. U hoort nog van ons.

Concreet: inloopmiddagen
De Hervormde kerk in Axel is al gestart op donderdagmiddagen 
van 13.30 tot 16.30 uur in hun kerk aan de Kerkdreef. De deur 
staat open. Er wordt momenteel gewerkt met 2 vrijwilligers. Wij als 
katholieke kerk willen heel graag hierbij gaan helpen met een paar 
vrijwilligers. Dus, wie zich geroepen voelt om gastvrouw/gastheer te 
zijn, van harte welkom. De middagen zijn bedoeld voor mensen die 
zich af en toe een beetje eenzaam voelen of toe zijn aan een praatje. 
Lekker een beetje kletsen bij een kopje koffie of thee. De volgende 
datum is 31 maart.

Samenwerking met de drie kerken in axel
Wij hopen dat u ook hebt genoten van de Passie van Axel. Wij 
houden u op de hoogte van mogelijke nieuwe activiteiten.
U kunt deze activiteiten volgen op www.facebook.com/sameneenheer

Rita Pollet en Carlien Goense, namens de katholieke kerk Axel

voor vluchtelingen, gezamenlijke vieringen, inloopmiddagen, thema 

SamenweRKIng met De pKn KeRK In axeL

werkzaamheden aan begraafplaats te axel 
gaan stug door
Het onderhoud aan de begraafplaats gaat 
onverminderd door. De resultaten mogen 
gezien worden. Kom gerust eens langs 
om de vorderingen te zien. De laatste 
vrijwilligersdagen werden met name de 
leibomen onder handen genomen

opdracht de deur uit om de padenstructuur 
te wijzigen
De huidige opzet van de looppaden is simpel. 
Als eerste stap naar een mooi stadspark met 
graven wordt de padenstructuur aangepakt. 
De plaats van de begraafplaats maakte 
in vroeger tijden onderdeel uit van de     
inmiddels verdwenen stadswallen van Axel. 
Straatnamen als Walstraat en Oud-Oosteinde 
herinneren er nog aan dat de begraafplaats 
vroeger aan de stadsrand op het voormalige 
bastion Oosteind lag. Die ligging inspireerde 
de Stichting Landschapsbeheer Zeeland tot 
een tuinontwerp in de vorm van een bastion. 
Het bestuur kan zich geheel vinden in 
deze opzet en gaat het stadspark in de 
bastionvorm realiseren. Taxushaagjes zullen 
de bastionvorm markeren. Deze haagjes 
blijven een heel jaar door fris en groen. Eind 
februari wordt met de herstructurering van 
de paden begonnen. 

aansluiting begraafplaats op de 
pastorietuin  
Ook de pastorietuin, in eigendom van de 
familie Luitjes, wordt omgevormd tot vrij 
toegankelijk stadspark. Inmiddels zijn we 
met de familie Luitjes overeengekomen, dat 
de begraafplaats en de pastorietuin een geheel 
zal worden. Voor de pastorietuin worden 
dezelfde materialen en planten gebruikt als 
op de begraafplaats. De pastorietuin en de 
tuin bij de Mariakapel gaan de overgangszone 
vormen tussen het stadscentrum en de 
begraafplaats. Om vanuit het centrum zicht 
te krijgen op de begraafplaats worden in 
de Mariatuin een aantal struiken en de heg 
verwijderd. 

Begin gemaakt met de 2e toegang vanaf 
de walstraat 
Inmiddels is ook een begin gemaakt met de 
tweede toegang vanaf de Walstraat. Hierdoor 
kan straks een mooie wandeling gemaakt 
worden, waarbij men het stadspark aan de 
ene kant betreedt en langs de andere kant 
weer verlaat. 

Zicht vanaf de voormalige pastorietuin naar 
de begraafplaats

opnieuw twee 
positieve financiële berichten 
Niet alleen de werkzaamheden gaan van 
een leien dakje, maar ook financieel maken 
we goede vorderingen. We krijgen van het 

Rabobank Stimuleringsfonds e5.000,00. 
Voorwaarde is dat er een Rabobank-bankje 
komt. Dat doen we natuurlijk met plezier. 
Hebben we weer een Rabobank in Axel. 
Van de gemeente Terneuzen hebben we 
het bericht ontvangen, dat de gemeente 
e2.500,00 bijdraagt om het graf 
van mevrouw Szydlowski te kunnen 
onderhouden. Ondanks de vele bijdragen 
van nabestaanden, belangstellenden en 
bedrijven hebben we het volledige bedrag 
nog niet bij elkaar. We hopen dat er nog 
velen zijn die ons een warm hart toe dragen 
en ons project willen steunen.
Financieel helpen
NL81RABO0302579427 t.n.v. Stichting 
Begraafplaats Axel.

vrijwilliger worden voor onderhoud op de 
begraafplaats
U kunt u opgeven bij onze secretaris Carlien 
Goense, telefoon 0114-650684 of per mail: 
carliengoense@gmail.com.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen zodat u 
op de hoogte blijft van de vorderingen van 
het project, geef dan uw email adres door 
aan de secretaris Carlien Goense, telefoon 
0114-650684 of per mail: carliengoense@
gmail.com.

nIeUwe StaDSpaRK gaat voRm KRIJgen

http://www.facebook.com/sameneenheer
mailto:carliengoense@gmail.com
http://gmail.com/
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Parochiekern zuid-west
Secretaris, Kennedystraat 6, 4551 TW Sas van Gent T. 0115-461001 E. pkczuidwest@eparochie.nl

mooI BeDRag 
vooR amneSty 
InteRnatIonaL 

De kaarsenverkoop t.b.v. Amnesty 
International tijdens de adventzondagen 
in de Parochiekerk van Philippine heeft 
weer een mooi bedrag opgeleverd: in 
totaal e595.50 opgebracht.

Iedereen die hieraan zijn steentje heeft 
bijgedragen: Hartelijk bedankt!

Marieke Coppejans en Jeanine de Maat

zIeKen en 
BeJaaRDen 

SLUISKIL
Op Witte Donderdag 24 maart komen 
wij samen om 14 uur in de Ark. Dit om 
ons voor te bereiden op Pasen. De dienst 
is samen met de groep van Philippine 
voorbereid. Dit deden wij al enige keren en 
dat is goed bevallen. Waarom zouden wij 
twee diensten maken voor hetzelfde doel? 
Als u geen uitnodiging hebt gekregen en 
toch graag wil komen, laat het dan weten 
aan Zr. Wivina tel: 0115-472728 en U 
bent van harte welkom. Na de dienst 
ontmoeten wij elkaar aan de koffie.

Werkgroep zieken en bejaarden.

Ons koor bestond vorig 50 jaar. Begonnen 
als het jongerenkoor uit Sas van Gent met 
een uitgebreid ensemble zijn we nu al een 
aantal jaren als klein koor met pianobegelei-
ding verder gegaan en passen we ons reper-
toire aan. Sinds de sluiting van de r.k. kerk in 
Sas verzorgen we om de 3 weken de zondag-
viering in de kerk in Philippine, de jaarlijkse 
parkdienst en de tentdienst in Sluiskil. We 
hoopten dat er mensen uit Philippine en 
Sluiskil zouden aansluiten bij ons koor, maar 
dat is tot nu toe niet het geval. Daarnaast 
hebben een aantal koorleden door ziekte, 
verhuizing en dergelijke het koor verlaten en 
dat betekent dat we de kritische grens gena-
derd zijn. Er zijn nu nog maar 15 leden meer 
over en dat maakt het koor erg kwetsbaar. 
We willen als koor graag verder, maar dan 
hebben we echt nieuwe leden nodig. We zijn 
daarom op zoek naar mannen en vrouwen 
uit onze Parochie of daarbuiten die lid willen 
worden van ons koor. 

Bij ons kunt u altijd als koorlid terecht. 
U hoeft beslist geen bladmuziek te kun-
nen lezen, want onze vakbekwame repetitor 
mevrouw Noor Gortzak uit Terneuzen heeft 
een welhaast eindeloos geduld om ons de 
liedjes kwalitatief goed aan te leren. Van 
sommige liedjes is een CD beschikbaar, 
zodat we ze kunnen beluisteren en indien 
nodig wordt elke koorpartij met de piano 

ingespeeld, zodat thuis geoefend kan wor-
den.
De zangrepetities zijn op maandagavond 
vanaf 19.30 tot ca. 21.30 uur in het cultu-
reel centrum De Statie in Sas van Gent. We 
houden een kwartier pauze om samen iets te 
drinken en bij te praten. In de maanden juli 
en augustus liggen de activiteiten grotendeels 
stil. Riet Engels en Jeroen De Brabander en 
soms ook Gerard van de Langkruis begelei-
den ons vakkundig op de piano. We worden 
ook zo nu en dan gevraagd om ook elders 
op te treden en als we voldoende bezetting 
kunnen vinden, dan doen we dat graag. Er is 
altijd de gelegenheid om eens te komen luis-
teren, alvorens u besluit om lid te worden. 
Voor de contributie hoeft u het niet te laten, 
want die is maar e20 per jaar. Loopt u dan 
gewoon eens op een maandagavond binnen .
Zullen we zeggen tot ziens?

Freddy Janssens, voorzitter.

"SaS Chante" zoeKt KooRLeDen

maaK De 
KIp zo mooI 

mogeLIJK

Bij een ei hoort een kip 
en bij een kip hoort een 
ei. Kleur de kip zo mooi 
mogelijk, knip hem uit en 
neem hem op Pasen mee 
naar de kindernevendiensten 
in Zuiddorpe en Philippine. 
Natuurlijk kun je hem ook 
inleveren in Terneuzen  bij het 
Paaseieren zoeken. Dat begint 
wel om 9.00 uur. En je moet 
je er snel nog voor opgeven 
met de bon uit het vorige 
Regioblad.

mailto:pkczuidwest@eparochie.nl
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Vanaf de oprichting van de PKC's hebben 
we in Zuidwest gekozen om naast de leden 
van de PKC ook vertegenwoordigingen te 
hebben vanuit de verschillende werkgroepen 
en koren. We noemen dat de PKV. Bij 
elkaar zijn er 12 leden. De PKC en de PKV 
vergadert tegelijkertijd en in de praktijk is er 
eigenlijk geen onderscheid. Op deze wijze 
onderhouden we goede contacten en is er 
inspraak. 
De afgelopen periode is er verder gewerkt 
aan de realisering van het buitenonderhoud 
van onze kerk. Hiervoor is al lang een 
subsidie toegezegd en voor de uitwerking van 
de plannen hebben we de inzet nodig van het 
Bisdom en dat laat veel te wensen over. Er zit 
dus bijna geen vaart in. Toch hopen we nog 
deze zomer te kunnen beginnen. 
Met de herinrichting loopt het gelukkig wat 
vlotter. Het nieuwe toilet wat tevens geschikt 
is voor rolstoelgebruikers is gereed en er 
zijn 2 deuren geverfd. Nu moet de keuken 
nog vernieuwd worden. Overtollig materiaal 
wat niet meer gebruikt werd, is afgevoerd. 
Er is een actieve poetsgroep die geregeld de 
kerk grondig schoonmaakt. Voor de mooie 
lichtcirkel met de vele kaarslampen hebben 
we nog een grote partij lampen kunnen 
aankopen, want dergelijke lampen zullen 

niet meer geproduceerd mogen worden.
M.b.t. de vieringen in onze kerk loopt het 
prima. Er zijn wisselende voorgangers en we 
hebben nog steeds 3 koren die om beurten 
de weekendviering mede ondersteunen. 
Daarnaast is er een rouw- en trouwkoor en 
dat bestaat grotendeels uit leden van de 3 
koren. Alle koren kampen met een tekort 
aan koorleden.
Er wordt elk jaar een rooster opgesteld met 
daarin de voorganger (s), het koor, de koster 
en de lector. Zodoende kan ieder voor een 
heel jaar zien, wanneer men in functie is.
Vanuit onze PKC is er een goede 
vertegenwoordiging in het comité voor 
de Elisabethdagen. Tevens is er een goede 
samenwerking met de PKN-kerk in ons 
werkgebied en met kerken over de grens. 
In voortzetting van datgene wat in Sas van 
Gent in de dagen voor Kerst gebruikelijk 
was, vindt nu de viering van Lessons and 
Carols plaats in de kerk van Philippine 
en nog steeds veel mensen vinden dat een 
waardevolle gebeurtenis.
Het kerkbezoek loopt echter gestaag terug. 
In 2013 waren er gemiddeld 122 mensen 
aanwezig bij de weekendviering, in 2014 
nog 108 en vorig jaar 103. Ook de financiën 
laten een teruglopend beeld zien, maar dat 

zal elders niet veel anders zijn. We doen mee 
aan de actie Kerkbalans met een extra brief 
in het najaar. Er zijn voldoende activiteiten 
voor de jaarlijkse Vastenactie en sommige 
met de goede opbrengst.
In de r.k. kerk van Sas van Gent die sinds 2013 
gesloten is vinden nog geregeld activiteiten 
plaats. Er zijn nog steeds 4 orgelconcerten, 
er was een kunsttentoonstelling en ook de 
Kerstparty werd voor het 2e jaar in de kerk 
gehouden.
De laatste inventarisstukken zijn verkocht. 
In november is men begonnen met het 
vernieuwen van de zendinstallatie van 
T-mobile zodat deze geschikt is voor het 
4G-netwerk. Tijdens deze werkzaamheden 
is er een serieus mankement aan het orgel 
ontstaan en daar wordt thans een oplossing 
voor gezocht om de reparatie door de 
opdrachtgever vergoed te krijgen. De kerk 
staat al maanden in de verkoop, maar is er 
nog geen koper gevonden. Wel is een nieuwe 
Stichting actief om de kerk toch voor de 
toekomst te kunnen behouden.

Peter van Heerbeek, voorzitter
Freddy Janssens, secretaris

teRUgBLIK op De gang van zaKen In De pKC zUIDweSt

Vanwege de verhoogde instroom van vluchtelingen in Nederland is 
VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland op zoek naar uitbreiding 
van het vrijwilligersteam. We hebben enthousiaste, betrokken 
mensen nodig die op korte termijn beschikbaar zijn om ingewerkt te 
worden bij VluchtelingenWerk en voldoende tijd hebben intensief 
contact te onderhouden met deze vluchtelingen. 

Vluchtelingen zijn een bijzondere doelgroep. Ze zijn losgerukt 
van hun leven, hebben familie en vrienden achter moeten laten 
en zijn vaak getraumatiseerd. Wanneer vluchtelingen na hun 
vergunningverlening in de gemeente komen wonen zijn ze nog 
maar kort in Nederland. Ze krijgen te maken met ingewikkelde 
regelgeving en hebben een extra taalbarrière. 

Om er  voor te zorgen dat deze vluchtelingen een goede start 
krijgen in Nederland, worden ze bijgestaan door de vrijwilligers van 
VluchtelingenWerk. Met name in de eerste weken na vestiging in de 
gemeente moeten er veel zaken geregeld worden en is de begeleiding 
zeer intensief. 

Werkzaamheden van onze vrijwilligers bestaan onder andere uit: 
• Begeleiden bij huisvesting; inspecteren woning, tekenen 

huurcontract, aandragen van informatie, kopiëren van 
documenten.  

• Begeleiden bij inschrijving gemeente en diverse instanties
• Hulp bij het invullen van formulieren / aanvragen
• Regelen van afspraken met school, huisarts, tandarts en deze 

begeleiden
• Bemiddelen bij instanties (veelal telefonisch)
• Begeleiden bij inkoop huisraad en inrichting woning
• Wegwijs maken in de buurt en Nederlandse samenleving 
• Begeleiden naar zelfstandigheid 

Wij vragen bij voorkeur:
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift
• Kennis van de lokale samenleving en regelgeving
• Computervaardigheden
• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken 
• Empathisch vermogen en begrip voor cultuurverschillen 
• Minimale inzet 12 uur per week gedurende minimaal 1 jaar 
• Flexibiliteit 
• In het bezit zijn van rijbewijs en auto is zeer gewenst

Wij bieden:
• Interne opleiding en trainingen
• Deskundige begeleiding van een coördinator
• Reis- en onkostenvergoeding
• WA- en ongevallenverzekering
• Een goede werksfeer in een ervaren team
• Vrijwilligerscontract

Interesse of meer weten? Neem contact op met de coördinator van 
VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland locatie Terneuzen:   
Joke de Roon. 
Tel:0115-820205   
Email: jderoon@vluchtelingenwerk.nl 
Aanwezig maandag tot en met donderdag  

¨heLp een vLUChteLIng op weg¨

mailto:jderoon@vluchtelingenwerk.nl
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Witte Donderdag
Het is bijna Paasfeest. Jezus en zijn vrienden zitten aan tafel. 
‘Dit is ons laatste avondmaal samen’, zegt Jezus. ‘Vanavond zal 
een van jullie mij verraden aan de mensen die mij weg willen 
hebben.’ ‘U verraden? Echt niet! Nooit!’, zeggen de vrienden. 
‘En toch zal het gebeuren’, zegt Jezus. Terwijl ze verder eten, 
neemt Jezus een brood. Hij breekt het in stukken en deelt 
het uit aan zijn vrienden. ‘Eet dit brood’, zegt hij: ‘Dit is mijn 
lichaam.’ Daarna neemt hij een beker wijn en zegt: ‘Drink deze 
wijn, dit is mijn bloed. Iedere keer als jullie samen brood eten 
en wijn drinken, denk dan aan mij.’
Na het eten lopen Jezus en zijn vrienden de Olijfberg op. 
Alleen Judas gaat er stiekem vandoor. In de olijventuin wil 
Jezus alleen zijn om te bidden. Hij is nog maar net terug bij 
zijn vrienden als ze geschreeuw horen, gestamp van laarzen 
en gekletter van zwaarden ... Daar komt Judas! Hij loopt 
op Jezus af en geeft hem een kus. Achter Judas komt een 
schreeuwende bende, gewapend met zwaarden en knuppels. Ze 
grijpen Jezus vast en nemen hem mee. Ze brengen hem naar 
de mensen die Jezus weg willen hebben. Naar de hogepriesters 
die werken in de tempel. En wat doen de vrienden van Jezus? 
Zij vluchten weg ...

Goede Vrijdag
De volgende ochtend brengen de hogepriesters Jezus naar 
stadhouder Pilatus. Hij moet beslissen wat er met Jezus gaat 
gebeuren. ‘Bent u de koning van de Joden?’ vraagt Pilatus. 
‘U zegt het’, antwoordt Jezus. De hogepriesters roepen 
vreselijke dingen over Jezus. ‘Waarom zegt u niets?’ vraagt 
Pilatus. ‘U hoort toch wat ze allemaal roepen?’ Maar Jezus 
antwoordt niet.
‘Ik vraag wel aan de mensen buiten wat ik met hem moet doen’, 
bedenkt Pilatus. 
‘Zij staan te wachten, tot ik een gevangene vrij laat. Dat doe 
ik elk jaar met Pasen. Ik laat hen kiezen tussen Jezus en 
Barabbas. Ik weet zeker dat ze voor Jezus kiezen .’ 
‘Wie zal ik vrij laten?’ vraagt Pilatus even later aan de 
mensen. ‘Jezus, de koning, of Barabbas, de moordenaar?’ De 
hogepriesters hitsen de mensen op: ‘Kies Barabbas!’ ‘Barabbas!’ 
roept iedereen. ‘Wat moet ik dan met Jezus doen?’ vraagt 
Pilatus. ‘Kruisig hem!’ sissen de hogepriesters. ‘Kruisig hem!’ 
schreeuwen de mensen. ‘Maar hij heeft niets gedaan!’ ‘Kruisig 
hem!’ brullen ze nog harder.
‘Dan moeten jullie het zelf maar weten’, zegt Pilatus. 
De soldaten nemen Jezus mee. Hij wordt geslagen, uitgelachen 
en op de heuvel Golgota aan het kruis gehangen. Boven zijn 
hoofd staat: ‘Koning van de Joden.’ 
Terwijl de soldaten zijn kleren verdelen, kijkt Jezus naar zijn 
moeder en zijn vrienden. ‘Zorg voor elkaar’, zegt hij. En dan: 
‘Ik heb dorst.’ 
Als Jezus heeft gedronken, zegt hij: ‘Het is goed, het is 
volbracht.’ Hij buigt zijn hoofd en sterft. 
Die avond wordt Jezus begraven in een grot, vlak bij de heuvel 
Golgota.

Stille Zaterdag
De volgende dag, op de sabbat, zitten de vrienden van Jezus 
stil bij elkaar. Ze hebben geen woorden voor hun verdriet. Ze 
kunnen alleen maar aan Jezus denken. Aan wat hij deed. Aan 
wat hij aan hen leerde. Aan dat hij niet meer bij hen is ...

Pasen
Een nieuwe dag is begonnen! De zon komt op. De bomen en de 
bloemen krijgen kleur. De vogels worden wakker, de lucht is 
blauw. Maar Maria van Magdala ziet het niet. Verdrietig loopt 
ze naar het graf van Jezus. Als ze bij het graf komt, schrikt 
ze; de steen voor het graf is weggerold! Het graf is leeg! 
Ze rent terug naar huis. ‘De steen is weg’, huilt ze tegen de 
vrienden. ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald. Ik weet niet waar 
hij is!’ 

Petrus en de anderen lopen snel naar het graf. Johannes is er 
het eerst. Het is waar, de steen is weg! Hij kijkt in het graf. 
Het is leeg, alleen de linnen doeken waarin Jezus is begraven, 
liggen er nog. Nu is Petrus er ook. Hij loopt het graf in, het is 
leeg. Johannes komt bij hem staan. Plotseling schiet het door 
hem heen: Jezus zei, dat hij na drie dagen op zou staan. Dat 
hij niet dood zou blijven, maar leven! De vrienden gaan terug 
naar huis. 
Maria blijft bij het graf. Huilend kijkt ze naar binnen en 
ziet twee engelen, die vragen: ‘Waarom huil je?’ ‘Mijn Heer is 
weggehaald, ik weet niet waar hij is’, snikt Maria. Achter haar 
staat nog iemand. ‘Waarom huil je?’ vraagt hij. Maria kijkt om. 
Daar staat Jezus! Maar Maria ziet het niet. Ze denkt dat het 
de tuinman is. 
‘Heeft ú mijn Heer ergens anders neergelegd? Zeg alstublieft 
waar hij is.’ 
‘Maria!’ zegt Jezus. Als ze haar naam hoort, gaan haar ogen 
echt open. Het is Jezus! ‘Meester!’ roept ze en steekt haar 
handen naar hem uit. ‘Hou me niet vast. 
Ik ga naar mijn Vader, onze God. Ga naar huis en vertel het 
de anderen’, zegt Jezus. En Maria gaat en vertelt telkens 
opnieuw: ‘Ik heb de Heer gezien! Hij is niet dood, hij leeft!’

(Tekst Joke Wit; gepubliceerd met toestemming van de 
Protestantse Kerk Amsterdam.) 
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het SaCRament 
van De 
Doop

TIJDIG AANMELDEN 
IS BELANGRIJK...

De doop is het sacrament van de opna-
me van een kind of een volwassene in 
de geloofsgemeenschap. Voor het aan-
melden voor een doop kunt u een 
aanmeldingsformulier aanvragen bij het 
Regionaal Pastoraal Centrum in Sluiskil. 
Dat kan telefonisch: 0115-616006.
U kunt het ook downloaden op www.
eparochie.nl bij aanmeldformulieren 
sacramenten.

De volgende doopzondagen:
 - 17 april, Philippine
 - 17 april, Zuiddorpe

2 en 9 juni doopvoorbereiding, 26 
juni doopviering in terneuzen en 
zuiddorpe.

voor de doopzondagen op 26 juni 
dient men zich uiterlijk op 19 mei aan 
te melden.

nadere informatie: 
pastor niek van Waterschoot, 
telefoon 0115-616006 (kantoor) 
of 0115-491990 (privé) 
of niekvanwaterschoot@eparochie.nl.

Op maandag 2 mei 2016 zijn mensen met 
verlieservaringen weer welkom tijdens de 
inloopochtend in het parochiecentrum van de 
Emmaüs-geloofsgemeenschap in Terneuzen. 
Mensen uit alle geloofsgemeenschappen van de 
Elisabeth-parochie zijn van harte uitgenodigd. 
De bedoeling is dat we onze ervaringen rond 
het verlies (bijvoorbeeld: overlijden partner, 
scheiding, verlies vanwege verhuizing van 
goede vriend, verlies van gezondheid of werk) 
met elkaar delen. Het gaat er om dat u uw 

verhaal kwijt kunt. Vanaf 09.30 uur kunt u al 
terecht voor een kopje koffie. Vanaf 10.00 uur 
wordt de deur gesloten en gaan we met elkaar 
in gesprek tot 11.30 uur.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
De rouwgroep Terneuzen en pastor van 
Waterschoot hopen u te kunnen ontmoeten. 
Niek van Waterschoot, 0115-616006.
Christien de Mul, 0115-694610.

InLoopoChtenD vooR RoUwenDen

veRhUISBeRICht
Verhuist u binnen uw eigen of naar een 
andere woonplaats, wilt u dan zo vriendelijk 
zijn dit -bv. door middel van dit formuliertje- 
aan de secretaris van uw Parochiekern, 
vermeld in dit Regioblad door te geven.

Naam: .....................................................
Oud adres: ..............................................
................................................................
................................................................
Nieuwe adres: ..........................................
................................................................
................................................................
Ingangsdatum: ........................................
Aantal personen/gezinsleden dat verhuist: 
................................................................

agenDa agenDa agenDa
weKeLIJKS:
Zondag:  Na elke viering ontmoeting met medeparochianen 

onder het genot van koffie/thee/fris. 
Dinsdag om 8.30 uur: Getijdengebed, Emmaüskerk
Dinsdag om 19.00 uur: Charismatische gebedsgroep, Emmaüskerk
Woensdag om 15.00 uur:  Gebedsmoment H.Jaar van Barmhartigheid, 

Emmaüskerk
Donderdagen in mei om 19 uur;  Rozenkransgebed, Emmaüskerk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Donderdag 24 maart: 19.00u  centrale viering Witte Donderdag, Emmaüskerk
Vrijdag 25 maart:  Goede Vrijdag om 15 uur en 19 uur, Emmaüskerk
Zaterdag 26 maart: 21.00u  Centrale viering Paaswake , Emmaüskerk. Geen 

viering in Zuiddorpe en Philippine
Zondag 27 maart: 9.00u  Eieren zoeken en Paasontbijt. Voor Paasontbijt 

dien je je van tevoren op te geven. Daarna Viering, 
Emmaüskerk

Donderdag 31 maart 20.00u- 22.00:  Doopvoorbereiding voor alle kernen, Emmaüskerk
Donderdag 31 maart 20.00u. Presentatie verbouwingsplannen Terneuzen
Donderdag 7 april 20.00u-22.00u.  Doopvoorbereiding voor alle kernen, Emmaüskerk
Donderdag 14 april 19.30 tot 21.30: Open Deur-avond. Thema Barmhartigheid,
  Emmaüskerk
Zondag 17 april:  Doopvieringen in Zuiddorpe en Philippine.
Maandag 2 mei:  Rouwverwerking om 9.30, Emmaüscentrum, 

Terneuzen
Donderdag 5 mei:  Hemelvaart. Centrale viering in Zuiddorpe. 

Geen viering in Terneuzen en Philippine
Donderdag 5, 12, 19 en 26 mei  Rozenkransgebed, Emmaüskerk
om 19 uur:  
Woensdag 18 mei  Voorbereiding bedevaart Banneux,
om 14.00 tot 15.30:  Emmaüscentrum
Vrijdag 20 mei: Inleverdatum copy Regioblad nr 3
Zondag 29 mei om 0.45 uur:  Bedevaart naar Oostakker. Om 7.00 

Eucharistieviering in Basiliek, Oostakker, daarna 
gezamenlijk ontbijt. Kosten e8,50 per persoon.

Zondag 29 mei:  Bedevaart naar Banneux
Zondag 29 mei om 10.30:  E.H. Communie voor hele parochie, Emmaüskerk
Woensdag 1 juni  Evaluatie bedevaart Banneux, Emmaüscentrum
van 14.00 tot 15.30:  
Donderdag 2 en 9 juni  Doopvoorbereiding Noord/ ZuidOost,
van 20.00-22.00:  Emmaüscentrum
Dinsdag 14 juni:  Parochievergadering, Emmaüscentrum
Vrijdag 17 juni:  Regioblad nr 3 komt uit.
Maandag 20 juni:  Kermisdienst te Zuiddorpe
Donderdag 23 juni  Open Deur-avond. Thema Stemmen,
van 19.30 tot 21.30:  Perron Zuidoost, Axel
Zondag 26 juni om 10.30:  Doopviering in Terneuzen en in Zuiddorpe

http://eparochie.nl/
mailto:niekvanwaterschoot@eparochie.nl


Monuta Oostburg
Bredestraat 23, Oostburg
Telefoon: 0117 - 45 23 09
www.monuta.nl/oostburg

Monuta Terneuzen
Bellamystraat 28c, Terneuzen
Telefoon: 0115 - 61 28 81
www.monuta.nl/terneuzen

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Warm, informeel  
en laagdrempelig.
Wij geven u alle ruimte om  
uw eigen wensen te bespreken. 
Wij denken graag met u mee.

Wilt u een eigen persoonlijk boekje bij 
doopsel, huwelijk, uitvaart of crematie? 

Streekbeeld verzorgt voor u de opmaak en 
het printen. Snel, professioneel en op tijd!

Industrieweg 30A, Terneuzen
Postbus 385 4530 AJ Terneuzen

Tel. 0115-649800 Fax 0115-649801
e-mail: redactie@streekbeeld.nl

doet meer!

UITVAART
VERZORGING

J.J.M de Voogt

Verzorging van begrafenis/crematie volgens 
uw persoonlijke wens

•
Thuisopbaring met gebruik van koeling 

mogelijk
•

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

KOKKELDREEF 1

4533 DD TERNEUZEN

TEL. 0115-612937

BBG: 06-21837273

WWW.UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL

INFO@UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL

Huis-aan-huis bladen 
Drukwerk

Digitaal printen

Interesse in adverteren in het Regioblad?

Bel Streekbeeld:

0115-649800

Voor meer informatie:

http://www.monuta.nl/oostburg
http://www.monuta.nl/terneuzen
mailto:redactie@streekbeeld.nl
http://www.uitvaartverzorgingdevoogt.nl/
mailto:INFO@uitvaartverzorgingdevoogt.nl

