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Feest en verdriet?
Voor u ligt de zomeruitgave van het Regioblad 
2016. Een blad vol feest. We schenken 
aandacht aan het feit, dat pastor Wiertz en 
Thaddy de Deckere binnenkort hun zilveren 
priesterjubileum vieren. Maar tegelijkertijd 
herdenken we ook Pastoor Willy Vervaet en 
deken Jan Aarts die onlangs zijn overleden.
We praten over de vrijheid in de vorm van 
vrije tijd die de vakantie ons biedt. Maar 
ook over de vrijheid die het geloof ons kan 

bieden. Maar is dat wel altijd zo? U leest er 
meer over in dit Regioblad.

Natuurlijk ontbreekt de bijdrage van pastor 
Erpelinck niet. En is er veel nieuws uit 
de PC´s. Kortom een blad vol nieuws, 
beschouwende artikelen en weetjes.

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier.

Rob Vermoet

voorwoord
BELANGRIJKE ADRESSEN

*	Bureau van de Elisabeth-parochie 
Baljuwlaan 19, 4541 EE Sluiskil 
tel. 0115-616006 
e-mail: bureau@eparochie.nl

*	Pastoraal team
	 e-mail: pastores@eparochie.nl

*	Website: www.eparochie.nl

Indien u in dringende gevallen een van
de pastores in de Elisabeth-parochie 
nodig heeft, kunt u het volgende gsm-
nummer bellen: 06-53.99.78.50

*	Pastoor Wiel Wiertz 
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst 
tel: 06-42506424 
e-mail: wwiertz@bisdombreda.nl 
wwiertz@live.nl

*	Pastor mevr. M. Dieleman-Fopma 
Jan van Galenstraat 58, 4535 BX Terneuzen 
tel: 0115-694958 
e-mail: marjandieleman@eparochie.nl

*	Pastor D. van Waterschoot 
Stern 24, 4553 CM Philippine 
tel: 0115-491990 
e-mail: niekvanwaterschoot@eparochie.nl

*	Parochiebestuur Elisabeth-parochie
	 Secretariaat Bert Van Autrève
	 Fahrenheitlaan 498, 4532 JT Terneuzen
	 tel: 0115-850899
	 e-mail: bestuur@eparochie.nl
	 Bankrekeningnr. NL86 RABO 0145 9190 99

*	Bisdom Breda 
Veemarktstraat 48, Postbus 90189, 

	 4800 RN Breda 
tel: 076-5223444 
e-mail: secretariaat@bisdombreda.nl

*	Vicaris: drs. P.M.P. Verbeek, pr.
	 Burg. Stulemeijerlaan 6
	 4611 EE Bergen op Zoom 

e-mail: vic.middelburg@bisdombreda.nl
	 Kantooruren:  

maandag en donderdag 9.30-14.00 uur

*	Adressen van de Parochiekerncommissies 
en van redactieleden van het Regioblad: 
zie pagina’s Parochiekernen.

Dit Regioblad is een uitgave 
van de Elisabeth-parochie 
Midden-Zeeuwsch-Vlaanderen 
en verschijnt vijfmaal per jaar. 
De redactie heeft het recht 
artikelen wel of niet te plaatsen, 
in te korten of te corrigeren. 
Anonieme brieven of artikelen 
worden niet geplaatst.

Verspreiding
In ca. 7700 gezinnen in 
bovengenoemde parochie.

Redactieleden

* 	mevr. L. de Smet

 	 (Philippine)

* 	A. de Milliano  

(Terneuzen & Hoek)

* 	F. de Prenter (Terneuzen)

* 	Zr. Wivina Luijkx (Sluiskil)

* 	J. Oude Kempers (Axel)

* 	Pastor N. van Waterschoot

* 	R. Vermoet (eindredactie)

Algemeen redactie-adres
Redactie Regioblad 
p/a Churchilllaan 168, 
4532 MG Terneuzen, 
tel: 06-51851704
e-mail: regioblad@eparochie.nl

Tekeningen 
Colin Schoone, Red@ctie Service

Foto’s
Diverse vrijwilligers

Grafische verzorging
Streekbeeld
tel. 0115-649800

Bezorging
Een zeer groot aantal vrijwilligers 
in de gehele Elisabeth-parochie

C O L O F O N

De Orgelcommissie van de Cuyperskerk, 
bestaande uit Ad van de Wege en Miel 
Erpelinck, heeft met zichzelf afgesproken 
orgelconcerten te blijven organiseren, 
zolang de kerk nog eigendom is van de 
Elisabethparochie. Dat is ook in 2016 nog 
steeds het geval. Maar toen we dat besluit 
eenmaal genomen hadden, bleek dat 
het orgel ernstig was beschadigd tijdens 
werkzaamheden in de toren. In feite was 
het orgel onbespeelbaar. Dankzij de inzet 
van Freddy Janssens en het Parochiebestuur 
wordt er toch een schadevergoeding in 
het vooruitzicht gesteld, zodat wij aan 
de orgelmaker René Nijsse de opdracht 
hebben kunnen geven om het orgel te 
herstellen. Dat zal vanaf 9 mei gebeuren. 
Als u dit leest, is dat al gebeurd. Zo 
kunnen we dus dit jaar ook weer vier 
concerten organiseren.

Op vrijdag 8 juli vindt het eerste concert 
plaats. Het wordt gegeven door Wim van 
de Wege uit Goes. Hij is, naast afgestudeerd 
organist aan het conservatorium in Tilburg 
bij de onlangs overleden Bram Beekman, 

ook werkzaam als beeldend kunstenaar.
Het tweede concert wordt op 22 juli 
gegeven door Mithra van Eenhooge uit 
Brugge. Hij is leerling van Ignace Michiels 
en tweede organist van de kathedraal in 
Brugge. Enkele jaren geleden heeft hij hier 
een concert gegeven. Intussen heeft hij zich 
opgewerkt tot een buitengewoon virtuoos. 
Op 5 augustus speelt Rolf Wolfensberger. 
Hij studeerde in Amsterdam. Toen hij 
afgestudeerd was, jaren geleden, gaf hij 
hier in Sas van Gent een concert. Hij werkt 
tegenwoordig in Amsterdam, maar is ook 
regelmatig organist in Terneuzen, waar hij 
is opgegroeid. Hayo Boerema besluit op 
19 augustus de reeks. Hij is organist van 
de Grote of St. Laurenskerk in Rotterdam 
en is een befaamd improvisator. Hem 
is gevraagd een aanzienlijk deel van zijn 
concert te improviseren.

Alle concerten beginnen om 20.00 
uur precies. Toegang: e10,--. Zoals 
gebruikelijk zal er weer een uitgebreide 
programmatoelichting zijn.

Orgelconcerten in de Cuyperskerk.
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Ongetwijfeld ziet u dat ook nog, de pracht 
van het Zeeuws-Vlaamse landschap. Zeker 
in het volle voorjaar, in de opgang naar de 
zomer, wanneer de zon met regelmaat over 
het landschap, over onze huizen en over ons 
allen mag stralen, is dit land aan alle kanten 
een lust voor het oog. Rijden van Oost naar 
West en weer terug, en nog weer eens, zoals 
ik dat veelvuldig doe, dat is absoluut geen 
last.

Ons landje is, zoals we zelf zo graag zeggen, 
'een landje apart'. Veel te weinig gekend door 
de 'rest' van Nederland, die hier meestal niet 
of maar heel af en toe komt. Een stukje 
Nederland met een rijke geschiedenis. Een 
geschiedenis die volop terug te vinden is 
in het landschap en haar bewoners. Een 
geschiedenis die door oorlogen en conflicten 
getekend is. Een geschiedenis die steeds 
weer andere groepen mensen heeft binnen 
gebracht en zo onze bevolking heeft doen 
worden tot wat het op dit moment is.

Prima toch. Zo leven we met 
elkaar. 

De laatste tijd is 
de wereld groter 
geworden. We 
weten wereldwijd 
alles, in ieder 
geval toch heel erg 
veel, van elkaar. 
Oorlog en strijd, 
haat en geweld, 
maar ook rijkdom 
en voorspoed, het 
wordt van elkaar geweten. 
Mensen trekken naar Europa, 
naar ons land. Met grote inspanning. 
Met gevaar voor eigen leven. Soms zelfs het 
leven latend. Heel velen komen naar Europa. 
Hoe moet het allemaal? We weten het niet. 
Wij, die denken alles te weten, we weten het 
gewoon niet.

Nieuwe mensen in onze omgeving, gekomen 
van ver, zonder huis of haard, soms met 
vreselijke herinneringen, soms als gezin 
incompleet, soms helemaal alleen, zijn er 
opeens. En niet alleen bij ons, maar overal in 
Nederland, in Europa. Alleen in Duitsland al 
meer dan 1.000.000. Er is opeens van alles te 
doen en te regelen. En overal is er tegenstand 
en weerstand. Natuurlijk, maar toch niet 
hier, niet bij ons, want....

Onlangs hoorde ik zeggen wat me in het hart 
raakte. Zo vanzelfsprekend. We kunnen van 
alles doen en geven. Dat is allemaal mooi. 
Maar we gaan altijd weer terug naar ons eigen 
huis, ons eigen gezin, onze eigen omgeving. 
Waar de nieuwe mensen in onze omgeving 

behoefte aan hebben, 
echt naar snakken, dat 

is de vriendschap. 
Natuurlijk, dacht 

ik toen, zo 
simpel is het. 
Het gewone, 

vanzelfsprekende 
contact. De 

gewone dingen van 
het leven hier en met 

ons kunnen doen. Niet 
alleen maar vluchtig contact 

hebben maar ook bouwen aan solide 
verbinding en vriendschap.

Natuurlijk kun je dat niet forceren. 
Vriendschap kun je nooit forceren. Maar ik 
hoop dat u de nuance die ik probeer binnen 
te brengen kunt 'pakken'.

Hoe ieder van ons en wij samen met al 
de nieuwe mensen in onze omgeving om 
kunnen gaan is echt een hele uitdaging. 
En ook hoe we met en over hen praten. En 
hoe dichtbij elkaar we kunnen komen. Het 
is allemaal niet gemakkelijk. Maar door de 
liefde voorop te stellen en vanuit de liefde 
te leven kunnen we een heel eind komen. 
En met elkaar samenlevend schrijven wij nu 
dat stukje van een nieuwe periode in onze 
geschiedenis. En die geschiedenis vertellen ze 
dan weer over 50 jaar in ons 'landje apart'. 
Niets nieuws onder de zon. 

Pastoor Wiel Wiertz

Op zondag 17 juli wordt om 10.30 uur in 
het park achter ’t Meulengat te Sluiskil de 
zevende parkdienst gehouden. In de kerken 
te Philippine, Terneuzen en Zuiddorpe is er 
die zondag geen viering. 

Andere locatie voor de parkdienst bij regen
Dit jaar bleek dat ’t Meulengat op 17 juli 
wel het park beschikbaar kan stellen, maar 
niet de grote zaal. Er wordt dan verbouwd. 
Wat doen we dan als het regent en niet 
buiten kunnen vieren en picknicken? In 
dat geval mogen we gebruik maken van 
de Protestantse kerk in de Louisastraat. 
De protestantse gemeente Philippine - Sas 
van Gent - Sluiskil zou daar op 17 juli zelf 
een dienst houden, maar de kerkenraad 
heeft haar rooster gewijzigd omwille van de 
parochie. We zijn daar erg dankbaar voor! 

Een koffer vol geluk
De schoolvakantie is op 17 juli nabij. 
Voor reizigers en thuisblijvers staat bij 
de parkdienst iets toepasselijks klaar: een 
koffer vol geluk. Want geluk is soms ver 
weg. De parkdienst stopt alvast in de 
koffer:

-een mooie dienst van Woord & 
Communie, voor jong en oud, met een 
beetje geluk buiten 
-muziek, van Muziekvereniging Sluiskil, 
mogelijk dit jaar met De Volharding uit 
Zaamslag
-zang, van het koor ‘Sas Chante’ en van 
iedereen die wil zingen
-een picknick.

Praktische informatie
De parkdienst begint om 10.30 uur in het 

park achter ’t Meulengat te Sluiskil. De 
muziekvereniging speelt daar vanaf 10.15 
uur. Na de dienst is er in het park een 
picknick. Voor koffie, thee en limonade 
wordt gezorgd. Brood en dergelijke graag 
zelf meenemen. In ‘’t Meulengat’ zijn 
toiletten. Voor zitplaatsen wordt gezorgd. 
Bij regen: de parkdienst wordt in de 
Protestantse kerk gehouden, Louisastraat 
43, Sluiskil, op dezelfde tijd. Na de dienst 
is de picknick in De Ark, de zaal die 
verbonden is met de kerk. Ook daar wordt 
gezorgd voor koffie, thee en limonade en 
zijn alle nodige voorzieningen. 

Iedereen, jong en oud en waar ook vandaan: 
hartelijk welkom bij de parkdienst! 

Kindernevendienst Parochiekern Zuidwest

Parkdienst

Beste mensen,
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BIJBELLEESrooStEr
19 juni:  Zacharia 12,10-11 Galaten 3,26-29 Lucas 9,18-24
26 juni:  1 Koningen 19,16b.19-21 Galaten 5,1.13-18 Lucas 9,51-62
3 juli:  Jesaja 66,10-14c Galaten 6,14-18 Lucas 10,1-12.17-20 
10 juli:  Deuteronomium 30,10-14 Kolossenzen 1,15-20 Lucas 10,25-37
17 juli:  Genesis 18,1-10a Kolossenzen 1,24-28 Lucas 10,38-42
24 juli:  Genesis 18,20-32 Kolossenzen 2,12-14 Lucas 11,1-13
31 juli:  Prediker 1,2; 2,21-23 Kolossenzen 3, 1-5.9-11 Lucas 12,13-21  
7 augustus:  Wijsheid 18,6-9 Hebreeën 11,1-2.8-19 Lucas 12,32-48 
14 augustus:  Jeremia 38, 4-6.8-10 Hebreeën 12,1-4 Lucas 12,49-53
21 augustus:  Jesaja 66,18-21 Hebreeën 12,5-7.11-13 Lucas 13,22-30
28 augustus:  Wijsheid 3,17-18.20.28-29   Hebreeën 12,18-19.22-24a Lucas 14,1.7-14
4 september:  Wijsheid 9,13-18b Filemon 9b-10.12-17 Lucas 14,25-33
11 september:  Exodus 32,7-11.13-14 1 Timoteüs 1,12-17 Lucas 15,1-32 

van de pastores

In onze streek beginnen de schoolvakanties 
dit jaar laat: eind juli. Het voordeel ervan 
is, dat ze ook laat eindigen. Maar daar 
houdt het voordeel op, want het is nog 
steeds de dure vakantietijd, waarin je, als je 
bijvoorbeeld een huisje huurt, nog steeds 
de volle mep  moet betalen. Misschien 
is er één toevallig voordeel: het Europese 
kampioenschap voetbal is voorbij, als bij 
ons de vakantietijd begint. Dan heb je in 
ieder geval in Frankrijk geen last van al die 
voetbalfans.
Als je schoolgaande kinderen hebt, dan ben 
je aan die dure maanden gebonden. Er zal 
heel wat gepieker, overleg en zorg zijn, om 
dat allemaal rond te krijgen. En je moet toch 
op vakantie en de kinderen moeten toch ook 
op vakantie kunnen! 
Ik kan dan wel beginnen over vroeger, wij 
gingen tijdens de schoolvakanties nooit op 
vakantie. Maar dat is lang geleden, zestig, 
zeventig jaar. Zo zijn er tegenwoordig nog 
miljoenen mensen, die nooit op vakantie 
gaan. Maar we leven niet meer in de tijd van 
lang geleden, en we leven ook niet in een 
wereld, waarin men niet weet wat vakantie is.
Als je geen kinderen hebt, dan weet je ook 
nauwelijks wat het is, om met kinderen op 
vakantie te gaan. Als ouders ben je natuurlijk 
tijdens die vakanties niet vrij van zorgen. 
Je moet op je kinderen passen, voor ze 
koken, wassen, enz. En als je dan ook nog 
een doe-vakantie hebt uitgekozen, waar de 
kinderen heerlijk kunnen ravotten, dan kan 
ik me voorstellen, dat je afgepeigerd weer 
thuis komt, na een paar weken ‘heerlijk op 
vakantie te zijn geweest.’
De Schriftlezingen op de zondag trekken 

zich van de vakantieperiode niets aan: het 
leven gaat immers gewoon verder. 
In de maanden juli tot september lezen we 
vooral uit Lucas 10-16. Het begin, Lucas 10, 
lijkt wel geschreven voor de vakantieperiode: 
Jezus stuurt zijn leerlingen er op uit, want 
de oogst is groot. Maar gelukkig worden 
we onmiddellijk met beide voeten op de 
grond geplaatst. Lucas 10 is een centraal 
gedeelte. Het gaat over de vraag naar wat 
het voornaamste is in het leven, waar gaat 
het om? Het antwoord op die vraag is het 
oude antwoord uit het Jodendom: hou van 
God met hart en ziel en hou net zoveel van 
je naaste als van je zelf. Als je dat doet, dan 
zul je leven! Dan volgt meteen het voorbeeld 
van de ‘barmhartige Samaritaan’, een man 
die zijn medemens in nood niet in de steek 
laat. En juist van een Samaritaan zou je dat 
niet verwachten. Want de naaste was 
allereerst iemand die hoorde tot het 
‘eigen volk’. Lucas maakt door zijn 
verhaal over de barmhartige Samaritaan 
duidelijk, dat barmhartigheid moet 
bewezen worden aan vriend en 
vreemdeling, aan ieder mens in nood, 
waar die dan ook vandaan komt. 
En het belangrijkste: het gaat er niet 
om, wat anderen niet doen, maar om 
wat die ene wèl doet: barmhartigheid 
metterdaad. 
In de weken die volgen, wordt dat 
iedere zondag verder uitgewerkt: je 
moet het woord horen en het doen. 
Kijk uit, dat je eigen hebzucht niet 
de overhand krijgt, en pas op, dat je 
die regel (van de barmhartigheid dus) 
nooit vergeet. Als volgeling van Jezus 

ben je immers het zout in de pap. Zo gaan 
we iedere week verder.
Als de vakantie allang voorbij is, wordt 
teruggegrepen naar de barmhartige 
Samaritaan in de parabel over de rijke man 
en de arme Lazarus (Lucas 16, 19-31). 
De rijke man heeft tijdens zijn leven geen 
barmhartigheid gedaan, hij heeft niet naar 
Mozes en de profeten geluisterd. Dan helpt 
er op het einde geen moedertje lief meer aan. 
Tussen de mensen die barmhartigheid doen 
en zij, die langs hun medemens in nood heen 
lopen, is een onoverbrugbare kloof. Twee 
totaal verschillende werelden. 
Of je op vakantie gaat of lekker thuis blijft: 
stof genoeg om over na te denken.

Miel Erpelinck

BIJ dE SChrIFtLEzINGEN IN dE vAKANtIEtIJd
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Het zal U als lezer van het Regioblad bekend zijn dat 2016 het Jaar 
van de Barmhartigheid is. Heeft U zich wel eens afgevraagd wat dit 
jaar te maken heeft met de eucharistie? In onderstaande tekst van 
Huub Oosterhuis uit het boek’ Red hen die geen verweer hebben’ 
(Uitgave Ten Have 2e druk) vindt U inspiratie voor een antwoord 
op de vermelde vraag. Deze tekst van Oosterhuis past uitstekend 
bij de missie en de visie van de Elisabeth-parochie zoals die in het 
parochieplan van de Elisabeth-parochie is opgenomen. Laat U 
inspireren door de prachtige woorden van Oosterhuis!

Volgens de vier evangeliën heeft 
Jezus zijn eigen keuze voor een 
dienstknecht-leven in een veelzeggend 
gebaar te kennen gegeven op de 
avond voor zijn lijden en dood. In 
het evangelie van Johannes knielt hij 
neer om als slaaf de voeten van zijn 
leerlingen te wassen.

In de geschriften van Marcus, Matteüs 
en Lucas neemt hij brood, breekt het, 
deelt het uit. Hij neemt de beker 
met wijn en zegt ‘ Deze beker is het 
nieuwe verbond in mijn bloed’.
‘Bloed’ betekent in de taal van de 
Thora en evangelie: ziel, levenskracht.

In die woorden horen wij hem zeggen, vandaag de dag: ‘Maak je zelf 
tot brood voor hongerlijders, wees bezield door het verlangen naar 
een wereld waar brood en recht voor allen is’.  Wat dat betekent weet 
iedereen die probeert bij te dragen aan een wereld waar geen mens 
meer verhongert. Dit heeft Paulus bedoeld toen hij schreef aan de 
ekklesia van Korinte: dat zij geroepen waren ‘het lichaam van de 
Messias” te zijn in deze wereld. Hij hoopt dat zij ‘wezenlijk’ zullen 
veranderen: van chaotische, onsamenhangende  eenzame mensen 
in een krachtuitstralende messiaanse gemeente, partij kiezend 

voor de armen, de vreemdelingen 
in hun midden behoedend, ieder 
mensenkind eerbiedigend.

Zo ook zullen wij, ekklesia hier-
nu, zijn ‘realis praesentia’, zijn 
werkelijke tegenwoordigheid worden 
in deze wereld, zijn zachte kracht, 
zijn liefdesenergie. Bezield verband 
en messiaanse tegenkracht tegen de 
dood in al zijn gedaanten.

(Fragment uit het hongerdoek 
Toekomstdromen van Siegried Köder 
1996)

Het is een bijzonder jaar. Twee priesters 
van het bisdom Breda vieren dat zij 25 
jaar geleden de priesterwijding mochten 
ontvangen. Beiden gewijd door bisschop 
Ernst. Thaddy de Deckere viert dit in 
september in de kerk van Terneuzen. Wiel 
Wiertz, die op 20 juli 1991 priester werd 
gewijd, viert dit op woensdag 20 juli om 
15.00 uur in de basiliek van Hulst. Daarna 
vindt een feestelijke ontmoeting plaats in en 
rond de pastorie van Hulst voor allen, die 
gast willen zijn vanwege dit jubileum.

We vragen aan Wiel Wiertz om terug te 
blikken. Priester worden, was dat een lang 
gekoesterd verlangen?
“Vanaf een gegeven moment natuurlijk wel”, 
zegt hij. Hij vertelt verder dat hij altijd zeer 
betrokken was bij kerk en parochie, maar 
altijd ook wist wat hij niet wilde worden: 
pastoor. Priesters waren niet onbekend in 
de familie. Toen hij werd gewijd, was hijzelf 
de zesde priester aan vaderskant! En zoals 
dat gaat, wat je niet wilt komt toch op 
je pad. Studerend in Leiden en de kerk 
en het parochieleven nooit loslatend, in 
combinatie met intensieve gesprekken over 
geloven en kerk met de protestante vrienden 
in Leiden, deed het verlangen opkomen om 
zelf in de kerk te gaan werken. Uiteindelijk 
werd dat het verlangen priester te worden 
gewijd, omdat: “Wat ik wilde was Christus 
present stellen en dat kan ten volle in de 
sacramenten, als priester”. Aldus toog hij 
naar Breda, naar bisschop Ernst. En toen 
ging het snel. Wiel Wiertz geeft aan dat 

hij nog steeds dankbaar is voor de wijze 
waarop hij eerst in het bisdom Breda door 
de verantwoordelijken en vervolgens in de 
parochies van de regio Halsteren, waar hij 
zou gaan werken, werd ontvangen.
De priesterwijding was een groot feest. 
De ochtend na de priesterwijding 'mogen 
ervaren' dat er niets veranderd is, behalve 
alles, was een grote geruststelling. Vanaf dat 
moment was het zoals het nog steeds is: Wiel 
Wiertz is en voelt zich ten volle priester.
Een hele weg gegaan, met vele collega's, 
met heel velen die 'vrijwilligers' worden 
genoemd, met al die velen die hun talenten 
aanbieden aan kerk- en parochie-zijn, met 
allen die hij in pastorale contacten mocht 
ontmoeten, alsook in verbondenheid met 
vier bisschoppen, tot op de dag van vandaag 
met vreugde en voldoening.

Nu in Zeeuws-Vlaanderen te mogen wonen 
en werken, verbonden met de gelovigen uit 
drie parochies en ook te mogen werken in 
directe verbondenheid met bisschop Liesen, 
is een grote vreugde. Het is alles bij elkaar 
een hele opdracht. Nu mogen stilstaan bij 
het feit dat hij al 25 jaar als priester mag 
leven en werken is wat hem met blijdschap 
vervult. Wiel Wiertz geeft aan dat hij dit 
graag doet op een 'wijze die bij hem past', 
dankbaar jegens God en de mensen, met 
velen, ongedwongen en feestelijk. 
Van harte bent u uitgenodigd de datum van 
20 juli in uw agenda te noteren. Eerst de 
viering om 15.00 uur in de basiliek, waarna 
hij u allen feestelijk wil ontvangen in en rond 

de pastorie van Hulst. Ook de inwendige 
mens zal niet vergeten worden.
Tot slot de gedachte op het herinneringsprentje 
bij gelegenheid van zijn wijding: “Ver weg 
van U is het geen leven. Zonder U zijn, is 
niemand zijn”.
Pastoor Wiertz, beste Wiel, van harte 
gefeliciteerd! Van harte wensen wij u vele 
goede priesterjaren toe met en te midden 
van ons allen in Zeeuws-Vlaanderen. Goede 
jaren als priester van het bisdom van Breda! 
Want van u weten wij: het bisdom is uw 
'thuis'.

De redactie

Pastoor Wiel Wiertz 25 jaar priester

Eucharistie en het Jaar van de Barmhartigheid.
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Kroniek van de Elisabeth Parochie

OVERLEDEN:
Terneuzen
15-03-16	 Oswald Johannes van den Bossche	 (74 jr.)	 e.v. Dorothea Josephina Maria Engels
26-03-16	 Maria Helena da Conceiçâo	 (92 jr.)	 w.v. Bernard François van Opdorp
11-04-16	 Adriaan Hijmans	 (90 jr.)	 e.v. Maria Alphonsa Carolina Sophia van Mossevelde
12-04-16	 Pieter Kegels	 (97 jr.)	 w.v. Margaretha Rosalia Smet
18-04-16	 Maria Josephine Swinnen	 (84 jr.)	 w.v. Robert Jaap Muys
29-04-16	 Rosalia Louisa de Bakker	 (84 jr.)	 w.v. Eugène Victor Mathilda Giele
02-05-16	 Josephina Maria Hermans	 (91 jr.)	 w.v. Petrus Henricus Morres
13-05-16	 Magdalena Christina de Koning	 (88 jr.)	 w.v. Petrus Maximilianus Jacobus Cornelis, 
			   levenspartner van François Willaert
Axel			 
13-03-16	 Gerardus Augustinus van Haelst	 (86 jr.)	 e.v. Irene Irma Augusta Begheijn
17-03-16	 Magda Beatrijs Roelofs	 (77 jr.)	 w.v. Emile Florent Rosalia Lockefeer
22-04-16	 Elvira Maria Verplancke	 (98 jr.)	 w.v. Constantinus Fredericus van der Heijden
02-05-16	 Marie Louisa d'Hert	 (87 jr.)	 w.v. Rudolf Maria Josef van Veen
04-05-16	 Petronella Maria Broeders	 (83 jr.)	 w.v. Johannes Amandus Boom
05-05-16	 Angeline Geertruida Crooy	 (82 jr.)	 w.v. Richard Aloys Marie de Bruijn
08-05-16	 Willy Richard Vervaet	 (85 jr.)	

Sas van Gent			 
27-04-16	 François Petrus de Coene	 (91 jr.)	 w.v. Josephina Jacoba Adriana Hopstaken

Philippine			 
16-05-16	 Willij August Maria Roegiest	 (82 jr.)	
02-06-16	 Walter Bernardus Irma Kindt	 (66 jr.)	 e.v. Vera Snoeck

Sluiskil			 
12-02-16	 George Alphons Albicher	 (91 jr.)	 e.v. Maria Theresia Neve
13-02-16	 Maria Theresia Neve	 (88 jr.)	 w.v. George Alphons Albicher

Gedoopt:
Terneuzen			 
07-05-16	 Marta Mrkonjic		  d.v. Tihomir Mrkonjic en Vanja Supukovic

Philippine			 
17-04-16	 Maxime Laurent van de Plasse		  z.v. Jarno van de Plasse en Rebekka Esther Pijlman

Axel			 
17-04-15	 Mick Charles Gilles O'Shea		  z.v. Sean Paul O'Shea en Manouk de Jonge
17-04-16	 Aiden Andy Cornelis Reinier Harms		  z.v. Patrick Alain Harms en Natasja Frankie Anita van Megroot

Sluiskil			 
26-03-16	 Damian Netten		  z.v. Leopold Gesiena Netten en Emmie Catharina De Smet
Sas van Gent			 
06-03-16	 Finn Daphne Anne-mie Wiskerke		  z.v. Gérard Nina Ludwig Wiskerke en Femke Karini Pijcke
17-04-16	 Pieter Leendert Adriaan De Groote		  z.v. Martijn de Groote en Catharina de Bokx
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Op 4 april 2016 heeft, na gesterkt te zijn door het 
sacrament van de zieken, emeritus-deken Jan Aarts 
de overgang gemaakt van het leven hier op aarde 
naar het hemelse leven bij God. 

Hij werd op 31 mei 1958 priester gewijd 
door bisschop Baeten, voor het bisdom Breda. 
Gedurende de eerste elf jaar van zijn priesterlijke 
leven werkte hij binnen het gebied van onze 
huidige parochie. Hij was kapelaan in Clinge en in 
Hulst. Vervolgens was hij zo’n tien jaar als docent 
verbonden aan het Sint Willibrordcollege in Goes. 
Inmiddels waren zijn bijzondere kwaliteiten niet aan de bisschop 
voorbij gegaan. Bisschop Ernst vroeg hem om deken te worden van 
het dekenaat Zeeland. Deze taak heeft hij tot aan zijn emeritaat 
vervuld. Jan bleef daarna dienstbaar aan verschillende parochies 

in Brabant en Zeeland. De laatste jaren 
woonde hij in Zuiderhout, te Teteringen. 
Jan Aarts was vooral ook pastor voor 
de pastorale beroepskrachten. Altijd een 
luisterend oor. Altijd een goed oordeel 
en bovenal een leven lang een integer 
persoon en pastor. Hij voelde zich gesterkt 
in zijn geloof door de omgang met velen. 

Afsluitend: op de voorkant van zijn 
gedachtenisprentje, dezelfde voorkant 
als het prentje ter herinnering aan zijn 

priesterwijding, staat de tekst te lezen: ‘Wij preken niet onszelf, maar 
Jezus Christus de Heer’.

Moge hij rusten in vrede.

In memoriam emeritus-deken Jan Aarts

Meteen na zijn studie aan de 
landbouwuniversiteit in Wageningen vertrok 
Thaddy voor een loopbaan als leraar naar 
Roermond. Hier werd hij getroffen door een 
stem die hem riep voor de priesteropleiding 
in Roosendaal bij Mill Hill. Na enkele stages, 
waaronder in Kenya werd Thaddy op 07-09-
91 tot priester gewijd door bisschop Ernst in 
de kerk van de H.Gregorius te Axel.
Tijdens die wijdingsviering wees bisschop 
Ernst erop, dat ons land onderhand ook 
een missieland geworden was. Ook hier is 
er nood aan priesters.  Thaddy ging liever  
naar India. Hier werkte hij met een kleine 
groep Mill Hill-ers o.a. aan de opleiding van 
Indiase missionarissen. Thaddy zou nog  19 
jaren in India werken. 
De eerste standplaats was Hyderabad, waar 
al heel lang een kleine groep Mill Hill-ers 
werkzaam was in zielzorg en opbouw van 
het land. Hier leerde Thaddy de taal (het 
Telugu) en de cultuur van het land kennen. 
De volgende standplaats was Pune, vijf jaar 
duurde dit visum. Dan kun je nogal wat werk 
verzetten! Maar eerst de Marathitaal van deze 
regio leren en  dat was een crime! Het schrift, 
de klank, de grammatica, het leek in niets op 
iets wat hij al kende. Hier zat Thaddy op een 
eenmanspost ver van zijn collega’s. Na een 
paar jaar voelde Thaddy zich hier thuis. Hij 
leerde hier veel over het Hindoeïsme. Het 
werken met de jongeren in de parochie gaf 
veel voldoening en vriendschap.  
Na 5 jaar in Pune en een jaar op nascholing in 
Hyderabad riep Varanasi hem om daar pater 
Frans Baartmans te helpen in de sloppenwijk 
Nagwa. Na een 40-urige treinreis kwam 
Thaddy daar aan. Hier leerde hij het Hindi. 
Het was weer een compleet andere taal en 
landstreek, een andere cultuur en mentaliteit.  
Hier woonden pater Frans en pater Thaddy 

‘op kamers’: de kamer had een laag plafond en 
een lemen vloer, een deur die bijna dicht kon 
en een klein venstertje met spijlen in plaats 
van glas. De beslissing om te gaan wonen 
in de sloppenwijk was een berekend risico. 
Vanwege de vrijwel complete afwezigheid 
van hygiene, lagen er steeds ziekteverwekkers 
op de loer, klaar om toe te slaan. Er was 
één gemeenschappelijk toilet, maar geen 
stromend water. Net als ieder ander moet je 
je  dagelijkse bad op een plavuis tussen de 
woninkjes in, doen. Niet verwonderlijk is 
Thaddy verschillende malen geveld geweest 
door een of andere enge ziekte. De dokter 
hield hem steeds op de been of wist hem er 
weer bovenop te krijgen. Het voelde alsof je 
het goed getroffen had in vergelijking met de 
mede-slopbewoners. Het wonen en werken 
in Varanasi was echter, hoe paradoxaal het 
ook klinkt, het meest uitdagend en het 
gaf je de meeste voldoening. Samen met 
pater Frans werkte je aan  een geleidelijke 
lotsverbetering voor de mensen in Nagwa. 
Gezondheids- en onderwijsprojecten, 
dagelijks contact met de mensen en met 
hen samenwerken,  was jullie eenvoudige 
strategie. Inspiratie haalden jullie uit gebed, 
uit elkaar, uit de vriendschap en uit de 
steun van het thuisfront: familie, vrienden, 
de Elisabethparochie en de kinderen van 
de Antoniusschool die regelmatig een actie 
deden. Correspondentie en de financiele 
steun gaven je een stimulans en steun in 
de rug om door te gaan met dit werk. Het 
waren met recht ‘tropenjaren’. 
Daarna is Thaddy rector geworden van  van 
een seminarie, drie busreisuren verderop.  
Hier worden Indiase jongeren opgeleid tot 
priester. Een intensief werk. Het is met recht 
ploegen in Gods akker. 
In 2010 kwam je weer naar Europa. Je werd 

gevraagd om deel uit te maken van het 
hoofdbestuur van de congregatie. Ook dit 
werk pakte je met verve op. Na drie jaar werd 
je erg moe en had verschijnselen van een 
burn-out. In Margate in Oost-Engeland heb 
je je levenskracht terug gewonnen. Nu werk 
je nog steeds daar en helpt mee om  andere 
missiewerkers hun  krachten  weer te laten 
herwinnen.

Wilt u meer weten over het boeiende werk 
van deze priester-missionaris? 
Kom dan op:
•	 vrijdagavond 2 september om19.30 naar 

een groot uur Thaddy in Perron Zuidoost 
aan de Nieuwendijk 5 te Axel (achterom!) 
waar wethouder Jacques Begijn Thaddy 
zal bevragen over zijn missionaire werk.

•	 Zondag 4 september om 10.30u naar de 
mis uit dankbaarheid in de Emmauskerk 
te Terneuzen hiervoor  is ieder uitgenodigd 

Het adres van Thaddy is:
51-59 Norfolk Road, Cliftonville, Margate 
CT9 2EU, Engeland

“Waar het hart vol van is…”

Een terugblik op 25 jaar missionaris zijn; 
in gesprek met Thaddy de Deckere



8 - Regioblad

 Datum	 10.30 uur	T erneuzen	Z uiddorpe	P hilippine

Dienstenschema Elisabeth-parochie (wijzigingen voorbehouden, zie ook www.eparochie.nl)

Vieringen Ziekenhuis ZorgSaam Terneuzen
Zaterdag om 17.45

25 juni: 	 Werkgroep
9 juli:    	 Werkgroep
23 juli:  	 Werkgroep
6 aug.: 	 Werkgroep
20 aug.: 	 Werkgroep
3 sept.:  	 Werkgroep
17 sept.: 	 Werkgroep

Vieringen in de Vurssche
De vieringen zijn steeds op de tweede donderdag van de 
maand, om 10.00 uur. Daarna drinken we samen koffie.

Datum	R edoute Sas van Gent
(vrijdag)	 18.30u

24 juni	 Van Waterschoot
1 juli	 Wiertz
8 juli	 Van Waterschoot
15 juli	 Erpelinck
22 juli	 Dieleman
29 juli	 Wiertz
5 aug	 Van Waterschoot
12 aug	 Wiertz
19 aug	 Erpelinck
26 aug	 Wiertz
2 sept	 Van Waterschoot
9 sept	 Wiertz

Datum	V erlaet Westdorpe
(donderdag)	 18.30u

23 juni	 Van Waterschoot
30 juni	 Wiertz
7 juli	 Van Waterschoot
14 juli	 Erpelinck
21 juli	 Dieleman
28 juli	 Wiertz
4 aug	 Van Waterschoot
11 aug	 Wiertz
18 aug	 Erpelinck
25 aug	 Wiertz
1 sept	 Van Waterschoot
8 sept	 Wiertz

Rooster verzorgingshuizen
wijzigingen voorbehouden

 

Van Waterschoot 
doopzondag
Dieleman
 

Erpelinck 

Geen dienst
Van Waterschoot
Dieleman
werkgroep
Erpelinck
Geen dienst 

Van Loveren
Van Waterschoot 
doopzondag
Wiertz / 
de Deckere

 

White Group 
KND
Emmaüskoor
 

George Lambert 

George Lambert
George Lambert
Volkszang
George Lambert
 

Volkszang
George Lambert 

Jubilate Deo 

Jubilate Deo 

Martin Polspoel 

Koor Westdorpe
Koor Westdorpe 

Gregoriuskoor 

Martin Polspoel
Koor Westdorpe
Gregoriuskoor
Jubilate Deo
 

Martin Polspoel
Martin Polspoel 

Martin Polspoel 

 

Sas Chante 

Cuyperskerkkoor
 

St. Caecilia 

Sas Chante
Gregoriaans koor
St. Caecilia
St. Caecilia
St. Caecilia
 

Cuyperskerkkoor
St. Caecilia 

Sas Chante 

Wiertz 

Dieleman 
doopzondag
Wiertz
Wiertz 

werkgroep 

Geen dienst
Dieleman
Erpelinck 
Wiertz
Van Waterschoot
Geen dienst 

V.d. Wiele
Erpelinck 

Erpelinck 

 

Erpelinck 

Werkgroep
 

Van Waterschoot 

Dieleman
Wiertz
Van Waterschoot
Van Waterschoot
Werkgroep
Van Loveren 

Erpelinck
Dieleman 
doopzondag
Van Waterschoot 

20 juni 
kermisdienst Zuiddorpe
26 juni 

3 juli
5 juli 
Kermisdienst Westdorpe
10 juli 
9.30 uur
17 juli parkdienst
24 juli
31 juli
7 augustus
14 augustus
15 augustus  
M. Hemelvaart 
21 augustus
28 augustus 

4 september  
tentdienst Sluiskil

Hoewel het weer niet meewerkte, heeft 
Dethon de werkzaamheden op de begraafplaats  
kunnen afronden. Na het aanleggen van de 
paden werd de grond geëgaliseerd. Door alle 
werkzaamheden en het hoger komen te liggen 
van de paden een noodzakelijk werkje. Om 
dat mogelijk te maken, was het ook nodig 
om grond aan te voeren. Aan het eind van 
dit pad werd een open stuk met struiken 
ingeplant. Na het egaliseren kon er gezaaid 
worden. De grond binnen de taxushaag, welke 
de bisschopsmuts omzoomt, werd ingezaaid 
met gazonzaad. Buiten de paden is bloemrijk 
graszaad gebruikt, om het geheel een kleurrijk 
aanzien te geven. Nu het gras begint boven te 
komen, ziet het park er prachtig uit. We zijn 
zeer tevreden over de inzet van de medewerkers 
van Dethon Groen. Zij hebben een geweldige 
klus geklaard, waarvan de resultaten gezien 

mogen worden. Kom gerust een kijkje nemen. 
Er wordt één aansluitend geheel gemaakt van 
de voormalige pastorietuin, de tuin bij de 
Mariakapel en de voormalige begraafplaats. 
Hiertoe is één gemeenschappelijk plan 
opgesteld. Vanuit en naar het cenrum ontstaat 
zo een aantrekkelijk wandelgebied. De familie 
Luitjens heeft inmiddels aan Dethon opdracht 
gegeven om de voormalige pastorietuin en de 
Mariatuin op de schop te nemen. Nog voor de 
zomervakantie moeten de werkzaamheden zijn 
afgerond. Vanuit het centrum van Axel krijgt 
men dan een goed uitzicht op de begraafplaats. 
De informatieborden welke worden neergezet, 
zowel op grond van de familie Luitjens als 
van de begraafplaats, worden geheel op elkaar 
afgestemd. Mario Maas van het Gdyniamuseum 
en bestuurslid Piet de Blaeij zullen voor de 
teksten en  de foto’s zorgen.

In het plan van de familie Luitjens speelt Kolonel 
Szydlowski een belangrijke rol. Ondermeer 
krijgt zijn beeld, dat op het Szydlowskiplein 
heeft gestaan, opnieuw een belangrijke plaats 
in het centrum. Vanuit dit centrum komt 
men wandelend op de begraafplaats terecht. 
Direct aan het pad, dat in de vorm van de 
bisschopsmuts c.q. bastion is aangelegd, ligt 
het graf van mevrouw Szydlowski. Het bestuur 
is verheugd, dat het College van B en W het 
onderhoud van het graf blijvend mogelijk 
maakt door het geven van een eenmalige 
financiële bijdrage. Voordat het park officieel 
in gebruik wordt genomen, krijgt het graf nog 
een fikse opknapbeurt. Behalve het graf van 
mevrouw Szydlowski zijn er nog drie graven 
van oorlogsslachtoffers op de begraafplaats.  
Financieel helpen: NL81 RABO 0302579427  
t.n.v. Stichting Begraafplaats Axel. 

Laat het gras maar groeien

http://www.eparochie.nl/
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De Elisabeth-parochie bouwt aan de 
toekomst. Letterlijk door renovatie en 
verbouwing van de kerken. Figuurlijk door 
het huishoudboekje op orde te krijgen. 
Vicevoorzitter Carel van Waes: ,,Er is hard 
gewerkt om de tekorten terug te brengen. 
Nu is er reden tot optimisme.’’   

,,We zijn er nog niet, maar we zijn op de 
goede weg. We moeten ervoor zorgen dat 
we over tien jaar ook nog een vitale parochie 
zijn, die de financiën op orde heeft.’’ Er is 
flink gewerkt om het tekort, dat enkele jaren 
geleden een dieptepunt kende van ruim 
160 duizend euro, terug te dringen. Carel: 
,,We konden het tij keren door zes kerken te 
sluiten. Inmiddels zijn er vijf verkocht. Ook 
de pastorale bezetting is verminderd: van vier 
naar 2,3 voltijdsfuncties.’’ 

Gezond niveau
In 2015 kwam de teller uit op een tekort 
van 66.500 euro. Dit is 16.500 euro meer 
dan begroot, maar een verbetering van ruim 
50.000 euro ten opzichte van 2014. Toen 
was er een tekort van circa 116 duizend 
euro. Ondanks alle inspanningen wordt er 
voor 2016 toch nog een tekort verwacht van 
ruim 54 duizend euro. ,,Om uiteindelijk op 
een gezond niveau te komen, blijven we onze 
schouders eronder zetten’’, zegt Carel. ,,We 
brengen het tekort verder terug door het 
parochiebureau te concentreren in Terneuzen 
en het Regionaal Pastoraal Centrum in 
Sluiskil te verkopen. De lasten dalen ook 
verder door het effect van de verkoop van 
kerkgebouwen. We hebben nieuwe, zuinige 
kopieerapparatuur aangeschaft. Ook zijn 
we met een goedkopere verzekeraar in zee 
gegaan. Bovendien zijn we overgestapt naar 
een voordelige energieleverancier. Dat scheelt 
30 tot 40 procent op de energiefactuur.’’ 

Toekomstbestendig
Goed nieuws, maar ook de inkomsten staan 
onder druk. Carel benadrukt: ,,De kerk is 
niet gratis. We kampen net zoals alle andere 
kerkgenootschappen met ontkerkelijking. 
Wat moed geeft, is dat de bijdrage van onze 
parochianen hoger is dan in het jaar daarvoor. 
Hoewel de bijdragen uit de Kerkbalans-
acties minder waren, namen collectegelden, 
stipendia en de opbrengsten uit kerkdiensten 
toe. Die toename hebben we ook hard nodig 
om onze kerk toekomstbestendig te maken.’’ 

Verbouwing
De concentratie van het parochiebureau 
in Terneuzen vraagt om uitbreiding van 
de kantoorruimte en aanpassing van 
het interieur van de kerk. Hiervoor zijn 
voldoende voorzieningen aanwezig. Voor 
groot onderhoud aan de buitenzijde van 
de kerken in Philippine en Zuiddorpe is 
ook budget gereserveerd. Voor deze laatste 

gebouwen doet het Rijk ook een duit in het 
zakje en betaalt ongeveer de helft van de 
kosten. 

Kerk dichtbij 
Naast de diensten in de kerken zijn er ook 
vieringen in De Redoute, ’t Verlaet, De Blide 

en De Vurssche. ,,We ontmoeten elkaar ook 
in ontmoetingscentrum Perron Zuidoost in 
Axel. Elkaar opzoeken en samen de kerk 
dichtbij houden, staat voorop’’, besluit Carel. 

Lees het uitgebreide financiële verslag op 
www.eparochie.nl. 

Financiën op orde vormen goede basis voor toekomst

BATEN
2015

1; Parochiebijdrage

2; Collecte eigen kerk en collecte voor derden

3; Erediensten, zoals uitvaarten en misintenties

4; Kaarsen, misboekjes

5; Giften

6; Pacht, huur, opbrengst antennes

7; Rente, obligaties, spaargelden

8; Baten begraafplaatsen

9; Incidentele baten

Totale baten 2015: € 347.500

Totale baten 2014: € 349.600

2014

Totale lasten 2015: € 414.000

Totale lasten 2014: € 466.300

(Baten en lasten in euro, afgerond op € 100,-.)

LASTEN
LASTEN

1; Personeelskosten pastores en koren 6; Administratie, porti en telefoon, beheerskosten

2; Energie, onderhoud, verzekeringen 7; Afdracht bisdom Breda en collecte voor derden

3; Financiële lasten 8; Kosten begraafplaatsen

4; Altaarbenodigheden 9; Incidentele lasten

5; Pastorale kosten, zoals parochieblad, werkgroepen
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http://www.eparochie.nl/


10 - Regioblad

e 13.342

e 4.482

e 4.997

e 44.500

e 21.500

e 7.500

e 8.500

e 75.000
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e 13.342

e 4.482
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e 44.500

62,1

64,0
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e 9.856
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e 5.680

€ 118.340

e 20.000

e 20.500

e 9.500

€ 174.000
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58,9
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Parochiekern noord
Secretaris, Edvard Grieghof 6, 4536 ET Terneuzen T. 0115-617708 E. pkcnoord@eparochie.nl

BELANGrIJKE GEGEvENS

parochiebureau
Alberdingk Thijmstraat 2, 
4532 CZ Terneuzen
Tel: 0115-612327
E-mail: bureauterneuzen@eparochie.
nl

Openingstijden op alle werkdagen
van 10.00 tot 12.00 uur
Website: www.eparochie.nl

Banknummers
NL89 INGB 0000 0988 13
NL46 ABNA 0419 4875 81

StANd vAN zAKEN vErBouw 
EmmAÜSKErK tErNEuzEN

Op 31 maart ‘s avonds zijn de verbouwplannen 
toegelicht van de Emmaüskerk en het 
naastliggende parochiecentrum. Er waren ca. 
50 belangstellende parochianen aanwezig.                                     
Bouwadviseur Wim van Acker lichtte het 
plan toe over de uitbreiding en aanpassing van 
het parochiecentrum. Kerkinterieurarchitect 
Tom Callebaut presenteerde de tekeningen 
van de her in te richten kerkzaal. 

Door de aanwezigen zijn veel vragen gesteld 
aan beide inleiders. Ook werden er suggesties 
gedaan voor aanpassing van de plannen. 
De op- en aanmerkingen zijn meegenomen 
voor verdere planvorming. Dit heeft er 
inmiddels toe geleid dat de voorstellen zijn 
veranderd c.q. aangepast. 
Op dit moment wordt de laatste hand 

gelegd aan de plannen en is gestart met 
de financiële onderbouwing en selectie 
van een bouwbedrijf, installatiebureau etc. 
Omdat de kerk een gemeentelijk monument 
is, is voor de interne aanpassing ook een 
bouwvergunning noodzakelijk. Zoals u ziet 
staan de komende weken volop in het teken 
van de verdere noodzakelijke voorbereiding. 
Het streven is om na de zomer de plannen 
vast te stellen, zodat we medio september 
met de herinrichting van de kerk kunnen 
starten. In het volgende Regioblad zullen 
wij u op de hoogte stellen over het vervolg 
en kunnen wij ook concreter zijn over de 
definitieve plannen. 
    
Namens het parochiebestuur 
Carel van Waes, vicevoorzitter

Parochiekern zuid-west
Secretaris, Kennedystraat 6, 4551 TW Sas van Gent T. 0115-461001 E. pkczuidwest@eparochie.nl

Vastenzakjes Euro 911,70
Via bank Euro 20,00
Collectes in de R.K. Kerk Euro 324,18

Collectes tijdens de Vespers in de PKN Kerk
In Philippine aangevuld tot Euro 300,00
 ---------------------

Totale opbrengst  Euro 1.555,88
 ============ 
Iedereen die heeft bijgedragen aan dit resultaat  hArtELIJK dANK!!!!!

Mogen wij volgend jaar weer op u rekenen?

Werkgroep Vastenaktie 

IEdErEEN KAN zINGEN
Er zijn in Sas van Gent een aantal koren actief, 

waaronder het

CuypErSKErKKoor
Een Rooms Katholiek kerkkoor dat kerkdiensten 
muzikaal-vocaal verzorgt. Het brengt hoofdzakelijk 
religieuze liederen ten gehore, Nederlandstalig-
Gregoriaans. Het is een clubje dat op redelijk niveau 
klassieke maar ook moderne werken zingt,  onder 
leiding van een deskundige musicus-dirigent en 
organist. Gezelligheid en saamhorigheid is in het 
Cuyperskerkkoor troef. U denkt wellicht dit is niks 
voor mij; ik kan niet zingen. Dan denkt u verkeerd. 
Iedereen kan zingen. Elke stem is in een koor 
inzetbaar. Dus ook uw stem. Probeer het eens bij 
ons en bezoek ons eens op de repetitie. Elke dinsdag 
hebben wij in De Statie onze oefenavond 
van 19.00 uur tot 21.00 uur.
U zult ontdekken, hoe gezond zingen is voor lichaam 
en ziel, hoe bevrijdend, hoe plezierig, dramatisch, 
sociaal; kortom het is emotie!

wilt u iets meer over ons weten?
Ga naar onze website en ontdek dat u geen Ster hoeft 
te zijn om de sterren van de hemel te zingen.

www.cuyperskerkkoor-sasvangent.jouwweb.nl

oNdErStAANd dE opBrENGSt 
vAN dE vAStENAKtIE 2016 

IN phILIppINE

mailto:pkcnoord@eparochie.nl
http://www.eparochie.nl/
mailto:pkczuidwest@eparochie.nl
http://www.cuyperskerkkoor-sasvangent.jouwweb.nl/
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Bedevaart 
naar 

Oostakker
Op zondag 29 mei trokken 
weer een groot aantal 
bedevaartgangers te voet, 
per fiets of per Auto naar 
Oostakker. Traditiegetrouw 
droeg Pastoor Erpelinck om 
7.00 uur in Oostakker de mis 
op. Na een goed ontbijt werd de 
grot bezocht.
Waarna iedereen weer 
huiswaarts keerde.

Foto: Westdorpe het warmste dorp 
van Nederland

Om u zo veel mogelijk van dienst te zijn 
hier de aankondiging van de reis naar 
Rome. 
De reis naar Rome met audiëntie, bezoek 
aan de Paus, het St Pietersplein, Sint Jan 
van Lateranen en bezoek aan Paulus Buiten 
de Muren zullen de hoogtepunten van 
de reis zijn, maar we gaan ook wandelen, 
‘camino Mariano’ via Engelenbrug, Piazza 
Navona, Pantheon naar de Santa Maria 
Maggiore, waar we de vespers meemaken 
en een wandeling van de Sint Pieter naar de 
Sint Jan van Lateranen langs o.a. het Forum 
Romanum en het Colosseum.

Hotel zal een driesterren hotel zijn maar 
de naam is nog niet bekend. Dit is 
afhankelijk van het totaal aantal deelnemers. 
We hebben wel een groep specifiek voor 
Zeeuws-Vlaanderen waar u zich voor op 
kunt geven:  VNB: Postbus 273, 5201 
AG ’s-Hertogenbosch, reisnummer RO1630 
Zeeuws-Vlaanderen,  info ook bij Cecile 
van Tiggelen, 06 53858077, cvtiggelen@
zeelandnet.nl . Prijs vanaf 839.—euro p.p.

Nog enkele plaatsen voor de reis naar 
Lourdes op 26 september t/m 2 oktober 
2016.
Deze reis heeft al op verschillende plaatsen en 
kranten gestaan. De opkomst is goed, maar we 
zoeken nog een paar mensen, zie mee willen 
gaan. Bent u degene die graag met Zeeuws-
Vlaanderen op reis gaat. Geef u nu op want 
vol = vol. Via Poitiers gaan we naar Lourdes. 
Het hotel is echt op een steenworp van de 
heiligdommen. We bezoeken onder leiding van 
deskundige en ervaren reisleiders o.a de Basiliek 
van Sint-Pius X, het heiligdom, Rozenkrans 
Basiliek etc. Bij voldoende belangstelling 
bieden wij optioneel een mooie dagtocht 
door de Pyreneeën aan onder leiding van uw 
chauffeur/ reisleider (vanaf 20 personen: 15,00 
euro p.p.). De lunch zal dan als lunchpakket 
worden meegegeven ‘s ochtends. U kunt zich 
ter plaatse bij de chauffeur/ reisleiding opgeven. 
Bij de terugreis gaan we via Nevers. De laatste 
dag is er een mis in het klooster van Nevers. 
Sinds 3 augustus 1925 wordt het lichaam van 
Bernadette bewaard in een glazen schrijn in 
de kapel van het oude Sint-Gildardklooster 
van Nevers, het hoofdklooster van de Zusters 
van Liefde van Nevers, nu “Espace Bernadette 
Soubirous”. Brabant Expres Reizen: 088 - 50 
60 310, info ook bij Cecile van Tiggelen, 06 
53858077, cvtiggelen@zeelandnet.nl . Prijs 
vanaf 695- euro p.p.

 Reis naar Rome 14 t/m 19 november 2016 ROUWZORG 
KANAALZONE

Rouwzorg Kanaalzone staat voor een 
laagdrempelige en kwalitatief hoge 
rouwbegeleiding voor kinderen – jongeren 
en volwassenen.

LEZING

“TRAUMA (ROUW) EN 

VEERKRACHT”

Op 30 juni organiseert  Rouwzorg 
Kanaalzone een lezing met als titel: 
“Trauma (ROUW) en Veerkracht.” Deze 
presentatie wordt verzorgd door Luuc 
Smit, hogeschool docent aan de University 
of Applied Sciences in Vlissingen. Hij 
heeft 35 jaar ervaring als hulpverlener met 
psychotrauma. Hij zal uitleggen wanneer 
gespecialiseerde hulp echt nodig is en 
wanneer het juist beter is deze (nog) niet 
in te zetten. Mensen hebben ook eigen 
mogelijkheden  (veerkracht) om op een 
gezonde manier om te gaan met rouw of 
andere ingrijpende gebeurtenissen. Als 
duidelijk is wat normaal is, dan is er ook 
sneller helderheid over signalen die erop 
wijzen dat er meer aan de hand is. 

Alet Veldhuis (ethicus ZorgSaam) zal 
aansluitend inhaken op dit onderwerp. 
Tevens zal zij zich voorstellen als 
Vertrouwenspersoon van  Het Steunpunt 
/Rouwzorg Kanaalzone. Uiteraard is er 
voldoende ruimte voor het stellen van 
vragen. Deze avond wordt gehouden 
in Vergaderzaal 1/2 van ZorgSaam 
Ziekenhuis Terneuzen. Aanvang 19.30u, 
zaal open vanaf 19u. Vrij toegang. 

http://zeelandnet.nl/
mailto:cvtiggelen@zeelandnet.nl
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Parochiekern zuid-oost
Secretaris, Aendijkestraat 28, 4571 TD Axel T. 0115-563102 E. pkczuidoost@eparochie.nl

KErmISdIENSt IN wEStdorpE

Zoals ieder jaar zullen tijdens de Westdorpse kermis de doden worden herdacht.
Deze viering vindt plaats op Dinsdag 5 juli a.s. om 9.30 uur  in “de Kirke”
Het Gemengd Koor van Westdorpe zingt, onder leiding van mevrouw M. Oude Kempers.
Tijdens deze viering,waarin Pastoor Wiel Wiertz zal voorgaan, 
• worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht; 
• worden op aanvraag namen genoemd van andere overledenen (intentie);
• na dienst gaan we gezamenlijk naar de begraafplaats;
• worden de graven, columbarium en strooiveld gezegend.

Vanaf 08.45 uur is “de Kirke” geopend en kunt u reeds een bezoek brengen aan de Mariakapel.
Speciale Intenties voor deze dienst kunnen worden aangevraagd bij de heer F. Dierickx, 
Wilhelminastraat 25, 4554 BL Westdorpe (mailadres: freria@zeelandnet.nl – tel. 0115 
452401)

Na dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken

INtENtIEBoEK 
AChtEr IN dE KErK
Mogelijk hebt u het al gezien achter in de 
kerk op een standaard: een Intentieboek. 
Hierin kunt u per zondag een hartenkreet 
plaatsen, een bedankje, een klein gebedje. 
Aan deze kleine intenties zijn geen kosten 
verbonden. Het is niet de bedoeling dat er 
in dit boek namen worden gezet. 

Als u een misintentie wilt aanvragen, dan 
moet u dit doen bij de koster. Hiervoor 
worden de door het Bisdom opgegeven 
kosten van e10,50 gevraagd.

Namens de Parochie Kern Commissie.

Op zondag 8 mei 2016 stierf emeritus pastoor 
Willy Vervaet, gesterkt door het sacrament van 
de zieken. Hij is 85 jaar geworden. Tijdens een 
serene afscheidsdienst in de kerk in Zuiddorpe 
op zaterdag 14 mei hebben vele mensen afscheid 
van hem genomen. Als slotlied zong het koor het 
lijflied van de pastoor: U zij de Glorie, opgestane 
Heer, U zij de victorie, nu en immer meer. Willy 
wilde priester worden, zijn tijd in het seminarie 
ging niet over rozen, maar toch zette hij door. 
En priester werd hij. Via benoemingen in de 
parochies te IJzendijke, Dongen, Roosendaal 
en Breda werd hij in 1975 pastoor van Axel, 
en in 1978 werd hij daarnaast ook pastoor van 
Zuiddorpe. Hij werd, zoals hij zelf soms lachend 
vertelde, pastoor van A tot Z.

Hij zegende ook boten en tunnelboren en 
genoot van lekker eten in goed gezelschap.
Na zijn emeritaat kwam er meer rust voor hem, 
maar hij bleef voorgaan in De Vurssche, in 

Ziekenhuis de Honte 
en in het seizoen ook 
in Vrouwenpolder. 
Tot ook dit allemaal 
niet meer ging. Het 
deed hem heel veel 
pijn dat hij steeds 
minder mobiel werd, 
geen ritjes in de auto 
meer, steeds minder 
kunnen zien. Lopen 
met een rollator! Het 
maakte hem bang en 
eenzaam.
De laatste maanden waren ontzettend moeilijk 
voor hem, het ging heel snel. Gelukkig bleef 
hij omringd door vrienden die hem heel vaak 
opzochten. Op zondag 8 mei mocht hij eindelijk 
gaan, naar Huis, naar zijn Vader aan wie hij zijn 
leven had toegewijd. Moge hij daar nu veilig 
zijn, veilig in Gods armen.

IN mEmorIAm 
EmErItuS pAStoor w.r. vErvAEt

passie van Axel  18 maart 2016 
Op 18 maart was het zover. Na een 
voorbereiding van ruim een jaar, kon 
de passie van Axel plaatsvinden. Door 
de straten werd in een stille tocht een 
levensgroot kruis gedragen en bij de 
molen werd het verhaal over de laatste 
uren van Jezus verteld, afgewisseld met 
live muziek. Er waren rond de 600  
mensen aanwezig  om zich te bezinnen 
op het Paasverhaal. Het was een zeer 
geslaagde avond. 

INLoop-
mIddAGEN IN 

hEt zAALtJE vAN 
dE hErvormdE 

KErK AxEL
We zijn druk bezig met zoeken naar 
mensen vanuit Katholieke hoek die 
gastvrouw of gastheer willen zijn 
tijdens de donderdagmiddagen. 
Twee mensen hebben zich al 
opgegeven vanaf de nieuwe start 
in september. Als er genoeg 
vrijwilligers zijn, dan kunnen wij 
elke donderdagmiddag open zijn 
in plaats van om de twee weken. 
Voorlopig zijn we nog open op 7 
juli en 21 juli. Dan ligt het even stil 
en beginnen we weer in september. 
Dus, mocht u zin hebben om mee 
te doen, laat het horen.

SAmENwErKING rK GELooFSGEmEENSChAp AxEL, 
pKN AxEL EN GErEFormEErd KErK vrIJGEmAAKt 

Inloopmiddagen in het zaaltje 
van de hervormde kerk Axel
We zijn druk bezig met zoeken naar mensen vanuit 
Katholieke hoek die gastvrouw of gastheer willen 
zijn tijdens de donderdagmiddagen. Twee mensen 
hebben zich al opgegeven vanaf de nieuwe start 
in september. Als er genoeg vrijwilligers zijn, dan 
kunnen wij elke donderdagmiddag open zijn in 
plaats van om de twee weken. Voorlopig zijn we 
nog open op 7 juli en 21 juli. Dan ligt het even stil 
en beginnen we weer in september. Dus, mocht u 
zin hebben om mee te doen, laat het horen.

mailto:pkczuidoost@eparochie.nl
mailto:freria@zeelandnet.nl
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Nieuwe sanitaire 
voorziening

Het huidige toilet in onze kerk is zeker 
niet meer van deze tijd, het is  heel slecht 
toegankelijk en de plaats voorin de kerk is  
erg storend tijdens diensten. 
Daarom zal er, als je de kerk binnenkomt 
gelijk rechts,  een nieuwe toiletvoorziening  
gemaakt worden die ook voor mensen met 
een beperking goed toegankelijk zal zijn. 
Momenteel zijn we bezig met de aanvraag 
van offertes. Als deze binnen zijn, kunnen 
we verdere stappen zetten met betrekking tot 
de realisering. 

Groot 
onderhoud kerk

Er is bij de rijksdienst voor monumenten 
subsidie aangevraagd voor onderhoud 
aan onze kerk. De subsidie is gelukkig 
toegekend, maar wel als volgt. Er moet 
voor ongeveer e100.000 onderhoud 
gedaan worden en daarvan wordt 
maximaal de helft, dus e50.000, 
gesubsidieerd. De andere e50.000 
zullen we zelf moeten betalen. Wat zal 
er zoal gedaan worden?  Het zink in 
de dakgoten zal worden vernieuwd, 
daken en stukken van de leien daken 
zullen worden vernieuwd, binnen zal 
de houtconstructie worden gerepareerd 
of vervangen worden indien nodig. Het 
schilderwerk is hierin ook meegenomen, 
maar dit is al uitgevoerd.  De planning 
is dat deze werkzaamheden dit jaar nog 
zullen plaatsvinden. 

Bijeenkomst met 
coördinatoren 

van werkgroepen
Op dinsdag 1 maart was er een bijeenkomst 
van de coördinatoren van de verschillende 
werkgroepen. De opkomst was heel goed, 
vanuit Zuiddorpe, Westdorpe en Axel 
kwamen de mensen. Enkele mensen konden 
er wegens ziekte niet bij zijn. De voorzitter  
van de PKC, mevrouw Carlien Goense, gaf 
een kort overzicht over alles wat er in het 
afgelopen jaar gerealiseerd was.
De aanwezigen kregen ieder ruim de tijd om 
hun zegje te doen, soms werden vragen gesteld, 
die vaak gelijk konden worden beantwoord. 
Sommigen zaten er met meerdere petten 
op. Het wordt door iedereen als zeer nuttig 
ervaren om naar elkaar te luisteren en zo 
ook meer begrip op te brengen voor elkaars 
werkzaamheden.
Bij de rondvraag kwamen nog enkele zaken 
naar voor die zo snel mogelijk door het 
bestuur zullen worden opgepakt.
Al bij al, een heel nuttige bijeenkomst.

Het weer zat niet mee, toen de nieuwe paden 
werden aangelegd. Medewerkers van Dethon 
moesten vanwege de regen meerdere keren 
het werk stil leggen. Maar …..de paden liggen 
er nu. De volgende klus was het planten 
van 400 taxusstruikjes door de leerlingen 
uit groep 8 van de Sint Antoniusschool te 
Axel. Op 16 maart, boomfeestdag, kregen 
de leerlingen in hun klas uitleg van Co 
van Schaik. Vervolgens gingen de leerlingen 
samen met juf Jolien naar de voormalige 
begraafplaats. Daar werden de 28 leerlingen 
in groepjes van vier ingedeeld. Aan elk 
groepje werd een vrijwilliger toegewezen. 
De leerlingen maakten met de spa een gat 
in de grond en plantten er vervolgens een 
taxusstruikje in. Netjes op een rijtje. Met 
veel enthousiasme werden alle 400 struikjes 
door de leerlingen geplant. Het resultaat mag 
zondermeer gezien worden. De leerlingen 
mogen trots zijn op de nieuwe aanwinst 

voor de begraafplaats: een mooie taxushaag 
in de vorm van de bisschopsmuts. Tijdens 
het planten kwam wethouder Frank Deij 
een kijkje nemen. Bij alle groepjes ging hij 
langs om de verrichtingen gade te slaan. 
De wethouder vertelde de leerlingen, dat 
hij veel waardering had voor hun inzet en 
enthousiasme. Ook Omroep Zeeland Radio 
kwam langs. De leerlingen merkten voor 
de radio op, dat ze het fijn vonden om een 
bijdrage te leveren aan het groen in Axel.
 		   
U bent van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen.

Wij zijn een enthousiast koor, bestaande 
uit 30 leden. De leeftijd binnen ons koor 
varieert van 60 tot 80 jaar. We repeteren 
wekelijks op maandagmiddag. Wij verrichten 
een verbindende rol in de maatschappij 
voor de mensen waar wij voor optreden en 
tegelijkertijd voor de koorleden zelf. Het 
koor verzorgt o.a. de muzikale begeleiding 
van liturgische diensten in de R.K. kerk 
in Zuiddorpe. Daarnaast verzorgt het 
ook optredens in verzorgingshuizen, het 
ziekenhuis, bij de KBO enz. het koor werkt 
ook mee aan zanguitvoeringen en concerten 
waarbij een modern repertoire gehanteerd 
wordt.

Geschiedenis van het koor
In mei 2001 is het rouw- en trouwkoor 
opgericht door Hugo Kesbeke. Eind 2003 
wordt het dameskoor van Zuiddorpe 
opgeheven en komt het verzoek of het 

rouwkoor uit Axel ook de uitvaartdiensten 
in Zuiddorpe zou willen verzorgen. Maar, 
het bleef niet bij uitvaartdiensten, er volgden 
verzoeken om ondersteuning met zang bij 
de diensten waar de werkgroep liturgie 
voorging. Na de uitbreiding van diensten, 
kwam het voorstel om het koor de naam 
te geven van Zangvereniging Jubilate Deo. 
Het ledental groeide per jaar.  In september 
2010 hebben we afscheid genomen van 
Hugo Kesbeke als dirigent. Na wat zoekwerk 
heeft het bestuur een uitstekende opvolger 
gevonden in de nieuwe dirigent de heer Jos 
van der Linden. Met zijn komst  begint het 
koor meerstemmige liederen te zingen en 
wordt het repertoire verbreed.
Na het opluisteren van de jubileumviering 
werd aan de koorleden, dirigent en organist 
een witte roos uitgereikt.

Voorzitter Elly de Regt.

15 jarig jubileum gemengd koor 
Jubilate Deo

Leerlingen Sint Antoniusschool 
plantten 400 taxusstruikjes 

op Boomfeestdag
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Vrijheid

wAt IS voor mIJ 
vrIJhEId?

Ik heb de oorlog bewust meegemaakt. 
Van 5 tot 10 jaar. Dit was een tijd met 
angst. Nog heel veel momenten uit 
die jaren weet ik nog helder. Toen de 
bevrijders bij ons door de straat kwamen 
met tanks was dit het moment van de 
bevrijding van die angst.
In 1953 ben ik heel bewust – dus 
vrijwillig – naar het klooster gegaan. 
Natuurlijk was dit een heel ander leven 
dan ik gewend was. Voor menigeen 
was dit geen gemakkelijke tijd. Ik deel 
die ervaring niet; denk graag terug aan 
die periode. Er moest ABN gesproken 
worden; dat lukte mij niet zo goed. 
Maar na zo’n 10 jaar ging ik naar het 
ziekenhuis voor de verpleegopleiding. 
Daar ontmoette ik mensen uit ons eigen 
dorp en kon ik lekker mijn dialect 
weer gebruiken. Hoe bevrijdend was 
dat maar.

Zr. Wivina

wAt BEtEKENt vrIJhEId voor 
mIJ ALS INdIvIdu?

Vrijheid moet je koesteren. Geen misbruik maken van je vrijheid. 
Mijn mening over vrijheid is, dat ik mijn mening niet moet 
opdringen om gelijk te krijgen. Hierdoor zou je een ander kunnen 
kwetsen om toch je eigen gelijk te krijgen. Ik moet in alle vrijheid 
vrij kunnen zijn, om mijn eigen beslissingen te kunnen nemen. Om 
mij te kunnen ontwikkelen, om te kunnen gaan en staan waar ik mij 
veilig voel, zonder belemmeringen.

Wanneer ik het gevoel krijg dat ik word belemmerd, dan wekt dat bij mij 
frustratie op. Het geeft mij een onprettig gevoel, waardoor ik niet begrepen word. Het mag 
niet zo zijn dat door mijn vrijheid van meningsuiting , ik een ander individu beïnvloed om 
mijn gelijk te krijgen. Dat kan nadelig zijn in mijn relatie met die ander. 
Open staan voor andere culturen en andere meningen en door hen begrepen worden,  zou 
er voor kunnen zorgen dat we minder onrust hebben in onze samenleving.  Het in stand 
houden van normen en waarden speelt hierin een grote rol. (Dat noem ik vrijheid en vrij 
zijn.)

Had ik geen kansen gehad om mij in vrijheid te mogen ontwikkelen en mijn doelen te mogen  
bereiken op het gebied van onderwijs en geloofsovertuiging, dan zou ik een ongelukkig en 
ontevreden mens zijn. Mijn omgeving, mijn leeftijdsgenoten spelen  een grote rol in mijn 
vrij zijn en in mijn vrijheid.
Tot slot: Vrijheid is voor mij een verworven recht , een recht om in deze harde maatschappij 
te kunnen en mogen leven . De wereld is voor iedereen!

Hester Toet-Hassell.

Hoe zit het met de vrijheid om in God 
te geloven? Kunnen we ook niet in God 
geloven? Spreken over God is ook spreken 
over de mens. De wereld, de mens en God 
zijn niet los van elkaar te zien. Zonder mens 
is er geen God, zonder God is er geen mens. 
Je zou kunnen zeggen: “ God, God, wat is 
dit ingewikkeld!”  De religieuze mens roept 
schreeuwt, fluistert, bidt, zingt en klaagt en 
roept de naam van God.  Ook als hij rouwt 
of vloekt noemt hij God bij naam.

Door de wetenschap is veel terug gebracht 
tot kwantificeerbare gegevens, tot dingen en 
tot personen. Niet alles is te bewijzen; liefde 
en geluk zijn daar voorbeelden van.  God 
staat boven de wetenschap. Hij is, maar is er  
anders dan ome Theo, onze verbeelding  of 
een ding. Geloven is een wijze van ‘zien’.  Ik 
bedoel hier niet mee dat dit het zien is als het 
kijken met ogen maar het is een aanvoelen, 
een  voor waar houden.

Welnu de vraag aan het begin van dit 
stukje:”Heb je (in deze vakantietijd) de 
vrijheid om te doen wat je wilt?” Een gelovig 
mens zal altijd het religieuze gevoel, het zien 
met geheel je lichaam, leidend laten zijn. 
Je hebt een absolute vrijheid, maar wel in 
gebondenheid met elkaar en met de Ander.

Jos Oude Kempers

AAN dE tEuGELS vAN God? 
oF hEBBEN wE God BEtEuGELd?Vrijheid is 

een bijzonder 

begrip
De vakanties staan voor de deur en het 
leek de redactie van het Regioblad goed 
om eens te informeren bij een aantal 
mensen hoe ze het begrip vrijheid ervaren.
Niet zo zeer uit het perspectief van met de 
voeten op een stoel zitten nippen van een 
glaasje wijn, of lui op je rug liggen in een 
resort in een warm heet land.
Nee we dachten meer aan vrij zijn in de 
manier waarop je je leven leeft of hoe 
je je als individu kunt bewegen in de 
maatschappij en hoe je staat in je vrijheid 
tegenover het geloof en God.
We verzamelden een aantal reacties van 
mensen die daar een mooi verhaal van 
hebben gemaakt.
U vindt de reacties hieronder. 
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“Het licht schijnt in het duisternis en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.·.”
God is vrijheid, vrijheid is God; toen ik deze stelling hoorde was mijn eerste vraag : 
bestaat de kans dat getrainde mensen, in het geloof, buiten de dogma´s kunnen denken? 
Persoonlijk vind ik dat geloof meer een persoonlijk ervaring is en dat de persoonlijk 
eenwording met de Goddelijke dichter bij de mens is dan bij de kerk. 

Ik ben een vrijmetselaar met een enorm respect voor het Goddelijk gedeelte waar elke 
kerk op gebouwd is. Ik ben het niet altijd eens met alle dogma´s rondom elke kerk, maar 
wel eens met de fundamentele, of beter gezegd de innerlijke, elementen van alle geloften 
met name respect en tolerantie. Vanuit mijn stand punt als vrijmetselaar zie ik geen 
probleem in de stelling van vrijheid en God maar tussen kerk en vrijheid... vind ik deze 
stelling een paradox; zeker vanaf het standpunt van de kerk waar God een allemachtig 
figuur is,  die de bron van waarheid en rechtvaardigheid is. Ik ervaar God vanaf mijn 
beleven meer menselijk en toegankelijker dan dat. 

Persoonlijk vind ik dat een mens goed van natuur is (goed of slecht zijn is een kwestie 
van momenten en perspectieven. De kerk heeft geprobeerd een concept, van goedheid,  
te creëren dat toepasbaar zou zijn voor iedereen in de wereld zonder te kijken naar 
culturele achtergronden). De mens heeft geen kerk nodig om goed te zijn, andersom 
heeft de kerk mensen nodig om als kerk te blijven bestaan. Ik maak gebruikt van de 
geloof om mezelf te vinden en niet gelovig te zijn om mezelf te definiëren. Ik ben vrij 
omdat ik heb gekozen, niet omdat iemand heeft me toegelaten.

Het toekomst die de kerk heeft, ziet er niet gemakkelijke uit. Een kerk die uit de as 
moet opstaan (of terug keren uit de dood na drie dagen)  lijkt wel wonderbaarlijk, 
maar gelukkig heeft de katholieke kerk meer ervaring met de wonderbaarlijke wereld 
dat andere kerken in de wereld. Ik werd gevraagd om iets te schrijven, ik doe dit als een 
vrije mens. Ik ben geen woordvoerder of vertegenwoordiger van de gedachten van mijn 
broeders (want we zijn geen kerkelijk institutie). Ik ben opgevoed in een katholieke 
thuis. Ik ben vrij omdat ik heb gekozen niet omdat iemand heeft me toegelaten.·.

Milton Ceron

Vrijheid

Vrijheid als emotie en vrijheid als 
werkelijkheid. In deze periode van het jaar 
begint het elk jaar weer te kriebelen. Meer 
naar buiten, wandelen, reizen, binnenland, 
buitenland., ervaringen opdoen. Vrij om 
een bestemming te kiezen, vrij om een 
eigen invulling aan het programma te geven. 
Niet bang hoeven zijn voor vervolging of 
vergelding.

Maar vrijheid kan ook een emotie zijn. Een 
ervaring van mijn geest, mijn hart, mijn ziel. 
Vrijheid om de aanwezigheid van God in 
mijn leven te ervaren. Ondanks tegenslagen. 
Het gevoel van de aanwezigheid van God 
in mijn leven bij alles wat ik doe. Hierdoor 
voel ik me veilig. Het gaat om een innerlijk 
gevoel van vrijheid. Vrij om de aanwezigheid 
van God te ervaren. 

Deze innerlijke vrijheid vormt, voor mij, 
een sterke basis om van de “werkelijke” 
vrijheid te genieten. God is bij mij bij iedere 
stap die ik zet, bij elk besluit dat ik neem. 
Deze innerlijke vrijheid maakt dat ik weer 
optimaal kan genieten van de prachtige 
vakantieperiode die wij voor de boeg hebben.

Geniet ervan!!!!!!

Meredith Hoelen

Wit op Zwart
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Willemijntje loopt in een 
groot bos. Beer en konijn 
zijn bij haar. In het bos 
schijnt de zon. De bomen 
en de struiken om haar 
heen worden wakker uit 
hun winterslaap. Er wordt 
volop gegaapt en alles 
rekt zich eens goed uit. 
De grote beuk roept: 
“Goedemorgen!” 
Willemijn kijkt 

verbaasd rond. Ze ziet niemand, maar toch hoort ze 
stemmen. Hoor je het wel? De beuk maakt geluid. 
Willemijn blijft even staan. Ze hoort nog meer planten 
en bomen goedemorgen zeggen. Ze roept hetzelfde 
maar terug. Opeens staat er een klein mannetje 
voor haar. Hij vraagt haar: “Hoi , Willemijn, kom je 

meehelpen?’ Een beetje geschrokken omdat 
dat kleine mannetje haar naam kent, 

kijkt ze hem aan. “Hoe weet jij wie ik 
ben?’, zegt ze. “Ik ken iedereen!”, 

zegt het mannetje. “kom jij om 
alle blaadjes aan de bomen 
te hangen? Het is een heel 
werk, elke lente opnieuw, om 
het hele bos in nieuwe frisse 
kleren te steken. Zou jij 
vandaag niet willen helpen?’.  
Willemijn vindt het eigenlijk 

wel leuk en gaat met het 
mannetje mee. Aan het eind van 

de dag is ze zo moe dat ze bijna 
meteen in slaap valt.  

De volgende dag gaan ze samen verder 
tot het hele bos klaar is. Eindelijk kunnen ze rusten. Want 
het hele bos heeft mooie nieuwe groene kleren. Nou rusten…! 
Eén van de struiken in het bos roept dat hij best eens andere 
kleren wil. Hij heeft het groen nu wel gezien en is het beu. Hij 
wil graag mooie bloemen aan zijn takken. Natuurlijk zeggen 
de andere bomen en struiken dat ze dat ook wel willen. Met 
de rust is het gedaan en de toer door het bos moet opnieuw 
beginnen. Zo krijgt het hele bos een ander, zomers, uiterlijk.  

Net als Willemijn en het mannetje tevreden rondkijken, 
begint er een boom te mopperen dat hij geen bloemen heeft 
gehad en daarom nu aan de beurt is voor een nieuw pak. Hij wil 
graag rode en gele bladeren.  En Willemijn en het mannetje? 
Juist die gaan weer aan de slag. Van voren af aan moet het 
hele bos in de nieuwe bladeren gestoken worden. Het hele 

bos wordt nu rood en bruin en geel. Het gaat 
er warempel nog anders van ruiken ook. 

Willemijn snuift eens diep. Het ruikt 
ineens naar de herfst. Er komen ook 

andere plantjes in het bos kijken. 
Het mannetje vertelt dat dat 
paddenstoelen zijn. En de bomen 
versieren zich ook met eikels, 
kastanjes en andere vruchten.  
En weer ziet het bos er anders 
uit.  

Ze begrijpt nu dat het mannetje wel 
graag hulp had, want het gaat altijd 

maar door. Iedere keer moet het bos er 
andere uitzien. Op een morgen vraagt het 

mannetje of Willemijn bij hem wil blijven wonen. Willemijn  wil 
dat niet zomaar. Ze weet niet eens hoe het mannetje heet. 
“Daar is wel iets aan te doen”, zegt het mannetje. “Ik heet 
de Weermeneer en ik zorg er voor dat het weer verandert en 
dat het bos er steeds anders uit gaat zien”. Maar Willemijn 
wil niet blijven. Ze vindt dat ze al lang genoeg weg is geweest. 
Ze vindt het ook een beetje koud worden. Stel je voor dat ze 
nu ook nog het hele bos wit moet
gaan verven!

Mama maakt Willemijn 
wakker. “Ik heb over de 
Weermeneer gedroomd”, 
zegt ze. Willemijn staat op 
en loopt naar het raam. Het 
eerste dat ze ziet is een 
witte wereld. Waar is het 
groene grasveld? Waar zijn 
de bruine bomen? Waar is…? 
Alles ziet er zo anders uit. Zou 
de Weermeneer hier ook geweest 
zijn?

Het is bijna vakantie. 
Nou ja, bijna? Het duurt nog een hele poos. En nu is het zo’n lekker weer. En dan moeten we hier binnen  in de klas 
maar rekenen. En straks als we vakantie hebben, dan regent het natuurlijk heel de tijd. Waarom is het weer altijd zo 
verschillend? Waarom zijn mensen blij als de zon schijnt en zo mopperig als het regent? Waarom is er geen winkel waar 
ze mooi weer verkopen?  Waarom ziet de wereld er soms wit uit? Waarom soms groen? Waarom soms geel en bruin? 
Lees het verhaal van de Weermeneer maar eens...

De Weermeneer
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hEt SACrAmENt 
vAN dE 
doop

TIJDIG AANMELDEN 
IS BELANGRIJK...

De doop is het sacrament van de opna-
me van een kind of een volwassene in 
de geloofsgemeenschap. Voor het aan-
melden voor een doop kunt u een 
aanmeldingsformulier aanvragen bij het 
Regionaal Pastoraal Centrum in Sluiskil. 
Dat kan telefonisch: 0115-616006.
U kunt het ook downloaden op www.
eparochie.nl bij aanmeldformulieren 
sacramenten.

doopzondagen:
 - 26 juni, Terneuzen en Zuiddorpe
 - 28 augustus, Terneuzen en Philippine

doorvoorbereiding op 11 en 18 
augustus. 

voor de dopen op 28 augustus dient 
men zich uiterlijk op 28 juli aan te 
melden.

nadere informatie: 
Pastor niek van Waterschoot, 
telefoon 0115-616006 (kantoor) 
of 0115-491990 (privé) 
of niekvanwaterschoot@eparochie.nl.

Op maandag 4 juli 2016 zijn mensen met 
verlieservaringen weer welkom tijdens de 
inloopochtend in het parochiecentrum van de 
Emmaüs-geloofsgemeenschap in Terneuzen. 
Mensen uit alle geloofsgemeenschappen van de 
Elisabeth-parochie zijn van harte uitgenodigd. 
De bedoeling is dat we onze ervaringen rond 
het verlies (bijvoorbeeld: overlijden partner, 
scheiding, verlies vanwege verhuizing van 
goede vriend, verlies van gezondheid of werk) 
met elkaar delen. Het gaat er om dat u uw 

verhaal kwijt kunt. Vanaf 09.30 uur kunt u al 
terecht voor een kopje koffie. Vanaf 10.00 uur 
wordt de deur gesloten en gaan we met elkaar 
in gesprek tot 11.30 uur.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
De rouwgroep Terneuzen en pastor van 
Waterschoot hopen u te kunnen ontmoeten. 
Niek van Waterschoot, 0115-616006.
Christien de Mul, 0115-694610.

INLoopoChtENd voor rouwENdEN

vErhuISBErICht
Verhuist u binnen uw eigen of naar een 
andere woonplaats, wilt u dan zo vriendelijk 
zijn dit -bv. door middel van dit formuliertje- 
aan de secretaris van uw Parochiekern, 
vermeld in dit Regioblad door te geven.

Naam: .....................................................
Oud adres: ..............................................
................................................................
................................................................
Nieuwe adres: ..........................................
................................................................
................................................................
Ingangsdatum: ........................................
Aantal personen/gezinsleden dat verhuist: 
................................................................

AGENdA AGENdA AGENdA
wEKELIJKS:
Zondag:  Na elke viering ontmoeting met medeparochianen 

onder het genot van koffie/thee/fris. 
Dinsdag om 8.30 u.: Getijdengebed, Emmaüskerk
Dinsdag om 19 uur: Charismatische gebedsgroep, Emmaüskerk
Woensdag om 15 uur:  Gebedsmoment H.Jaar van Barmhartigheid, 

Emmaüskerk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Maandag 20 juni:  Kermisdienst te Zuiddorpe
Donderdag 23 juni 
van 19.30 tot 21.30:  Open Deur-avond. Thema Stemmen, 
Perron Zuidoost, Axel
Zondag 26 juni om 10.30:  Doopviering in Terneuzen en in Zuiddorpe
Maandag 4 juli:  Rouwverwerking om 9.30, 

Emmaüscentrum, Terneuzen
Dinsdag 5 juli:  Kermisdienst Westdorpe
Zondag 17 juli:  Parkdienst in Sluiskil
Woensdag 20 juli  Viering in de Basiliek te hulst om 15.00 uur t.g.v. het 

zilveren priesterjubileum  van pastoor Wiel Wiertz
Vrijdag 29 juli:  Inleverdatum copy Regioblad nr 4
Donderdag 11 en 18 augustus:  Doopvoorbereiding Noord + Zuidwest, 

Emmaüscentrum, Terneuzen  
Zondag 28 augustus  Doopviering in Terneuzen en Philippine 

om 10.30 uur
Vrijdag 2 september  Een groot uur Thaddy in Perron Zuid Oost aan de 

Nieuwendijk 5 te Axel om 19.30 uur
Vrijdag 2 september: Regioblad nr 4 verschijnt
Zondag 4 september Viering van 25 jarig priester jubileum van 

Thaddy de Deckere in de Emmaüskerk om 10.30 uur
Maandag 5 september:  Rouwverwerking om 9.30, 

Emmaüscentrum, Terneuzen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
wEBSItE
Vaak is het niet mogelijk om alle artikelen mee te nemen in het Regioblad.
Plaatsing op de website geeft de geïnteresseerden toch de kans om uw artikelen te 
lezen. Kopij voor de website kunt u sturen aan: ilkamestdag@gmail.com

Zeldenrustlaan 2, 4535 GZ Terneuzen
Postbus 146, 4530 AC Terneuzen

0115-694029, info@zsc.nl, www.zsc.nl

SAMENWERKINGSSCHOOL VAN
ROOMS-KATHOLIEKEN EN 

PROTESTANTEN VOOR
VMBO - MAVO - TECH MAVO

HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM  
TWEETALIG HAVO

TWEETALIG ATHENEUM 
TWEETALIG GYMNASIUM

Sport-, science en cultuurverdieping
Persoonlijke begeleiding
Tweetalig Havo/ Atheneum/ Gymnasium
Spaans
Handel & Administratie
Zorg & Welzijn

Technologie met module 
procestechniek

Tech Mavo
Drama
Sport+
Voetbal

http://eparochie.nl/
mailto:niekvanwaterschoot@eparochie.nl
mailto:ilkamestdag@gmail.com
http://www.zsc.nl/
mailto:info@zsc.nl


Monuta Oostburg
Bredestraat 23, Oostburg
Telefoon: 0117 - 45 23 09
www.monuta.nl/oostburg

Monuta Terneuzen
Bellamystraat 28c, Terneuzen
Telefoon: 0115 - 61 28 81
www.monuta.nl/terneuzen

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Warm, informeel  
en laagdrempelig.
Wij geven u alle ruimte om  
uw eigen wensen te bespreken. 
Wij denken graag met u mee.

Wilt u een eigen persoonlijk boekje bij 
doopsel, huwelijk, uitvaart of crematie? 

Streekbeeld verzorgt voor u de opmaak en 
het printen. Snel, professioneel en op tijd!

Industrieweg 30A, Terneuzen
Postbus 385 4530 AJ Terneuzen

Tel. 0115-649800 Fax 0115-649801
e-mail: redactie@streekbeeld.nl

doet meer!

UITVAART
VERZORGING

J.J.M de Voogt

Verzorging van begrafenis/crematie volgens 
uw persoonlijke wens

•
Thuisopbaring met gebruik van koeling 

mogelijk
•

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

KOKKELDREEF 1

4533 DD TERNEUZEN

TEL. 0115-612937

BBG: 06-21837273

WWW.UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL

INFO@UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL

Huis-aan-huis bladen 
Drukwerk

Digitaal printen

Interesse in adverteren in het Regioblad?

Bel Streekbeeld:

0115-649800

Voor meer informatie:

http://www.monuta.nl/oostburg
http://www.monuta.nl/terneuzen
mailto:redactie@streekbeeld.nl
http://www.uitvaartverzorgingdevoogt.nl/
mailto:INFO@uitvaartverzorgingdevoogt.nl

