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Toen alle kopij voor dit Regioblad verwerkt 
was, zaten we met een probleem. We kwamen 
uit op 18 pagina´s en daar kun je nu éénmaal 
geen brochure van maken. Dan kun je 
kiezen. Terug naar 16 pagina´s of uitbreiden 
naar 20 pagina´s. Twee pagina´s minderen 
was geen optie, dus besloten we naar 20 
pagina´s te werken. Maar wat zet je erin? 
Gelukkig had Niek van Waterschoot nog een 
prachtige icoon die we konden gebruiken. 
En waar we ook nog allerlei informatie over 
hadden. Het is dan ook beslist de moeite 
waard dit eens aandachtig te bekijken en te 
bestuderen.

Uiteraard besteden we daarnaast uitgebreid 
aandacht aan Ziekenzondag, Elisabethdag, 
Allerzielen en is er natuurlijk nieuws van de 
PKC´s.

Kortom een Regioblad, dat weer boordevol 
staat met informatie over allerlei activiteiten 
die de komende maanden in onze parochie 
plaats vinden.

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier.

Rob Vermoet

Meevallertje
BelaNGrIjKe aDreSSeN

* Bureau van de Elisabeth-parochie 
Baljuwlaan 19, 4541 EE Sluiskil 
tel. 0115-616006 
e-mail: bureau@eparochie.nl

* Pastoraal team
 e-mail: pastores@eparochie.nl

* Website: www.eparochie.nl

Indien u in dringende gevallen een van
de pastores in de elisabeth-parochie 
nodig heeft, kunt u het volgende gsm-
nummer bellen: 06-53.99.78.50

* Pastoor Wiel Wiertz 
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst 
tel: 06-42506424 
e-mail: wwiertz@bisdombreda.nl 
wwiertz@live.nl

* Pastor mevr. M. Dieleman-Fopma 
Jan van Galenstraat 58, 4535 BX Terneuzen 
tel: 0115-694958 
e-mail: marjandieleman@eparochie.nl

* Pastor D. van Waterschoot 
Stern 24, 4553 CM Philippine 
tel: 0115-491990 
e-mail: niekvanwaterschoot@eparochie.nl

* Parochiebestuur Elisabeth-parochie
 Secretariaat Bert Van Autrève
 Fahrenheitlaan 498, 4532 JT Terneuzen
 tel: 0115-850899
 e-mail: bestuur@eparochie.nl
 Bankrekeningnr. NL86 RABO 0145 9190 99

* Bisdom Breda 
Veemarktstraat 48, Postbus 90189, 

 4800 RN Breda 
tel: 076-5223444 
e-mail: secretariaat@bisdombreda.nl

* Vicaris: drs. P.M.P. Verbeek, pr.
 Burg. Stulemeijerlaan 6
 4611 EE Bergen op Zoom 

e-mail: vic.middelburg@bisdombreda.nl
 Kantooruren:  

maandag en donderdag 9.30-14.00 uur

* Adressen van de Parochiekerncommissies 
en van redactieleden van het Regioblad: 
zie pagina’s Parochiekernen.

Dit Regioblad is een uitgave 
van de Elisabeth-parochie 
Midden-Zeeuwsch-Vlaanderen 
en verschijnt vijfmaal per jaar. 
De redactie heeft het recht 
artikelen wel of niet te plaatsen, 
in te korten of te corrigeren. 
Anonieme brieven of artikelen 
worden niet geplaatst.

Verspreiding
In ca. 7700 gezinnen in 
bovengenoemde parochie.

Redactieleden

*  mevr. L. de Smet

  (Philippine)

*  A. de Milliano  

(Terneuzen & Hoek)

*  F. de Prenter (Terneuzen)

*  Zr. Wivina Luijkx (Sluiskil)

*  J. Oude Kempers (Axel)

*  Pastor N. van Waterschoot

*  R. Vermoet (eindredactie)

Algemeen redactie-adres
Redactie Regioblad 
p/a Churchilllaan 168, 
4532 MG Terneuzen, 
tel: 06-51851704
e-mail: regioblad@eparochie.nl

Tekeningen 
Colin Schoone, Red@ctie Service

Foto’s
Diverse vrijwilligers

Grafische verzorging
Streekbeeld
tel. 0115-649800

Bezorging
Een zeer groot aantal vrijwilligers 
in de gehele Elisabeth-parochie

C O l O F O N

De Kledingbank Zeeland is een non-
profit organisatie die mensen in diepe 
armoede voorziet van gratis kleding, 
schoenen en textiel. Deze christelijke 
vrijwilligersorganisatie helpt op dit moment 
3000 Zeeuwen die verkeren in diepe armoede. 
Deze Zeeuwen zijn allemaal doorverwezen 
naar de Kledingbank door professionele 
hulpverleners. Het centrale uitgiftecentrum 
van de Kledingbank is gevestigd in 
Middelburg. In de warme sfeervolle boetiek 
zorgen vriendelijke vrijwilligers ervoor dat 
elke klant zich welkom en waardevol voelt. 
Op afspraak komt de klant in de boetiek 
gratis kleding, schoenen en textiel uitzoeken. 
Een kopje koffie, een luisterend oor; er 
wordt alles aan gedaan om de klant die leeft 
in de druk van langdurig armoede, een hart 
onder de riem te steken. 

De Kledingbank Zeeland heeft als doelstelling 
om bereikbaar te zijn voor iedere inwoner die 
leeft onder het sociaal minimum inkomen. 
Vooral gaat ons hart uit naar de kinderen in 
die doelgroep, om hen te voorzien van de 
kleding en schoenen die zij nodig hebben. 
Omdat ons uitgiftecentrum nu gevestigd 
is in Middelburg, is het voor veel inwoners 
uit Zeeuws-Vlaanderen moeilijk om ons te 

bereiken. De kosten van de tunnel en het 
gebrek aan vervoersmiddelen en netwerk 
blijken grote obstakels te zijn. Het bestuur 
van de Kledingbank buigt zich dit najaar 
over de verschillende mogelijkheden om 
beter bereikbaar te worden voor haar klanten 
in Zeeuws-Vlaanderen. Daarom begint de 
Kledingbank met het maken van contacten 
in Terneuzen, Sluis en Hulst. We oriënteren 
op samenwerkingen met kerken, de overheid 
en het bedrijfsleven. Ook zijn we al op zoek 
naar mogelijke vrijwilligers & coördinatoren 
voor onze activiteiten in Zeeuws Vlaanderen. 
Wilt u meer weten over de Kledingbank 
Zeeland of heeft u suggesties voor haar 
werkzaamheden in Zeeuws Vlaanderen? 
U kunt contact opnemen met Susannah 
Koppejan via kledingbankzeeland@
gmail.com. Voor meer informatie over de 
organisatie kunt u gaan naar onze website: 
www.kledingbank-zeeland.nl

elKe KlaNt vOelt zICh welKOM
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Op 29 mei werd tijdens 
de regionale Eerste 
Heilige Communie-
viering gecollecteerd voor 
Stichting ’t Huus. 
Stichting ’t Huus kiest 
uitdrukkelijk voor klein-
schalige zorg voor mensen 
met een verstandelijke en/
of lichamelijke beperking. 
De communicanten, 
maar ook vele anderen in 
de kerk, schonken samen 
502,25 euro, gespaard in 
het roze spaarvarken en 
door de extra collecte. Op 29 juni brachten 
communicanten Laura van Leuven en Esmee 
van Geffen de opbrengst naar St. Jansteen. 
We werden hartelijk ontvangen door Jeroen 
Leenknecht, initiatiefnemer en directeur 
van Stichting ’t Huus. Met grote interesse 
verkenden Laura en Esmee het pasgeopen-
de huis aan de Inghelosenberghe. Daarna 
overhandigden zij de opbrengst aan enkele 
bewoners door middel van een symbolische 
cheque. Jeroen liet later weten dat de gift is 
gebruikt voor de trapondersteuning van een 
side by side fiets. De fiets zelf is geschonken 
door de Gereformeerde kerk vrijgemaakt te 

Zaamslag. De bijdragen van de Jazzdienst 
(Protestantse gemeente Terneuzen) en van de 
Eerste Communieviering in onze parochie 
zijn gebruikt om de trapondersteuning aan 
te schaffen en te monteren. Iedereen die mee 
heeft gespaard: héél hartelijk dank!

Mia Grguric, Els Hagemans, 
Marjan Dieleman,
werkgroep Eerste Heilige Communie 
Elisabeth-parochie

(foto Mia Grguric)

Vele handen maken 
licht werk. 

‘werKGrOep 
vaSteNaKtIe’ 

zOeKt haNDeN!
Al ruim 50 jaar is de ‘Werkgroep 
Vastenaktie Elisabethparochie Midden – 
Zeeuwsch – Vlaanderen’ succesvol actief. 
Dankzij uw steun zijn heel wat projecten 
over de hele wereld opgezet of ondersteund 
en minderbedeelden geholpen. Nog steeds 
een bittere noodzaak!

De ‘Werkgroep’ heeft echter steeds minder 
vrijwillig(st)ers, met een gemiddeld 
hogere leeftijd, die steeds meer taken/
collectewijken overnemen. Heel loyaal 
maar die overbelasting is niet vol te 
houden. Aangezien het voortbestaan 
op het spel staat zijn we dringend op 
zoek naar vertegenwoordigers uit alle 3 
de parochiekernen. Bedenk wel: “Vele 
handen maken licht werk”. 

Een oproep voor alle voorkomende 
werkzaamheden om zodoende een 
andere/nieuwe lichting ter uitbreiding 
van onze groep aan te trekken. Wellicht 
zit er een functie of werkje tussen die 
aanspreekt en wilt u zich aansluiten. Te 
denken valt aan onder meer voorzit(s)ter, 
secretaris, penningmeester, PR (stukjes 
schrijven voor kranten en inspreken 
voor de radio), collecteren, uitleg geven 
op scholen, posters ontwerpen, helpen 
drukken, iemand met inventieve ideeën 
die nieuwe projectjes ontwikkelt net als de 
jongerengroep uit Axel, eventuele nieuwe 
aanwas om te helpen met de winkel en 
maaltijden…..noem maar op.
Onze hoop is, om in de toekomst, het 
stokje van ‘Werkgroep Vastenaktie’ door 
te geven aan een, hopelijk jongere lichting, 
gemotiveerde vrijwillig(st)ers.

een dringende oproep! 
Als er niets verandert dan houdt 
‘Vastenaktie’ in zijn huidige vorm voor de 
Elisabethparochie gewoon op!

Zaterdag 1 oktober, zingt het Cuyperskerkkoor een Marialof 
in de Parochiekerk H. Maria Hemelvaart te Philippine.
Oktober is de Rozenkransmaand en dus een mooie 
gelegenheid voor het Cuyperskerkkoor om in het kader van 
het jubileumjaar (25 jaar Cuyperskerkkoor) lof aan Maria 
te zingen.
In dit Marialof worden behalve het bidden van de Rozenkrans 
ook diverse Marialiederen gezongen. Klassieke en echte 
meezingers. 
Het lof begint om 15.00 uur en zal ongeveer één uur duren. 
Na afloop worden de deelnemers getrakteerd op een kop 
koffie met cake.
Natuurlijk hoopt het koor dat velen de devotie van het Marialof weer eens willen ervaren.
Eigenlijk een unieke kans om nog eens een Marialof mee te maken.
Tot dan!

Het bestuur van het Cuyperskerkkoor

MarIalOF te phIlIppINe

aFSluIteN vaN eeN 
FeeSt jaar

Men zegt tegenwoordig nogal eens ”heb 
je wat te vieren – vier het – stel niet uit”.
Dit jaar heb ik mijn 60-jarig professie 
feest in het klooster gevierd. Dit wil 
ik 25 september in Philippine met de 
parochie vieren en daarmee mijn jubeljaar 
afsluiten. Er is geen receptie maar wel 
koffie met traktatie. 

Zr. Wivina. 

GIFt vaN De eerSte COMMuNICaNteN
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van de pastores

Zeldenrustlaan 2, 4535 GZ Terneuzen
Postbus 146, 4530 AC Terneuzen

0115-694029, info@zsc.nl, www.zsc.nl

SAMENWERKINGSSCHOOL VAN
ROOMS-KATHOLIEKEN EN 

PROTESTANTEN VOOR
VMBO - MAVO - TECH MAVO

HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM  
TWEETALIG HAVO

TWEETALIG ATHENEUM 
TWEETALIG GYMNASIUM

Sport-, science en cultuurverdieping
Persoonlijke begeleiding
Tweetalig Havo/ Atheneum/ Gymnasium
Spaans
Handel & Administratie
Zorg & Welzijn

Technologie met module 
procestechniek

Tech Mavo
Drama
Sport+
Voetbal

theMa-BIjeeNKOMSt OuDereN
Vrijdag 30-09 Meulengat - Sluiskil
Dinsdag18-10 Lovendieke/Vremdieke - Hoek
Dinsdag 08-11 Dorpshuis - Biervliet
Dinsdag 29-11 De Kaaie - Philippine
Woensdag 7-12 De Statie - Sas van Gent

Ouder worden?!
Wat kan ik zelf regelen?

als je ouder wordt, ga je wel eens denken….
>  Wie helpt mij met de administratie als ik het zelf niet meer kan?
>  Hoe leg ik vast dat ik geen levensverlengende behandelingen wil, als 

ik dat niet meer kan zeggen?
>  Hoe leg ik vast wat mijn wil of wens is?

Bent u benieuwd naar de antwoorden?
Kom naar een van de thema-bijeenkomsten bij u in de buurt! Samen 
zoeken we naar de juiste weg om dit en meer te kunnen regelen!

alle bijeenkomsten zijn van 14:00 - 16:00 uur
Gratis deelname | Aanmelden niet nodig
Bel voor meer informatie 0115-674500 en 
vraag naar Simoon van der Mee of Ineke de Prenter.

vOOr al uw parOChIe-INFOrMatIe:

www.eparochie.nl

Op zondag 21 mei 2017 kunnen kinderen 
vanaf groep 4 hun Eerste Heilige Communie 
doen in de RK Kerk te Philippine. Deze 
viering is een regionale viering, bestemd voor 
communicanten uit de drie parochiekernen. 
In iedere parochiekern is er een 
kennismakingsviering, als zich kinderen uit 
die parochiekern hebben aangemeld. Evenals 
in 2016 is de voorbereiding regionaal te 
Terneuzen.

Aanmelden 
Wie zijn\haar kind wil aanmelden voor de 
Eerste Heilige Communie in 2017, kan 
een aanmeldformulier downloaden. Ook 
kunt u een aanmeldformulier opvragen bij 
het Bureau Elisabeth-parochie. Dat kan per 
mail: bureau@eparochie.nl of per telefoon: 
0115 616006. 
Zit uw kind op een katholieke basisschool, of 
op een samenwerkingsschool van openbaar, 
katholiek en protestants onderwijs, dan kunt 
u ook op school om een aanmeldformulier 
vragen. 

U kunt het ingevulde formulier mailen aan 
bureau@eparochie.nl of via de post opsturen 
aan:

Bureau Elisabeth-parochie 
t.a.v. administratie Eerste Heilige Communie 
2017
Baljuwlaan 19
4541 EE Sluiskil

Kosten
De financiële bijdrage voor de viering van de 
Eerste Heilige Communie bedraagt € 116, -. 
Dit bedrag is gelijk aan de parochiebijdrage 
van 2016. De reeds betaalde parochiebijdrage 
in 2016 wordt hierop in mindering gebracht. 
Na uw aanmelding ontvangt u van de 
parochie een rekening van het (nog) te 
betalen bedrag.

Uiterste aanmelddatum
De uiterste aanmelddatum voor de Eerste 
Heilige Communie in 2017 is 15 december 
2016. Als uw kind is aangemeld, ontvangt u 

een uitnodiging voor de ouderavond op 26 
januari 2017. 

Wilt u voor die tijd meer informatie, dan 
kunt u contact opnemen met pastor Marjan 
Dieleman, Bureau Elisabeth-parochie, 
telefoon 0115 616006.

aaNMelDeN eerSte heIlIGe COMMuNIe 2017
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mailto:bureau@eparochie.nl
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BIjBelleeSrOOSter
4 september:  Wijsheid 9,13-18b Filemon 9b-10.12-17 Lucas 14,25-33
11 september:  Exodus 32,7-11.13-14 1 Timoteüs 1,12-17 Lucas 15,1-32 
18 september: Amos 8,4-7 1 Timoteüs 2,1-8 Lucas 16,1-13 
25 september:  Amos 6,1a.4-7 1 Timoteüs 6,11-16 Lucas 16,19-31
2 oktober:  Habakuk 1,2-3; 2,2-4 2 Timoteüs 1,6-8.13-14 Lucas 17,5-10
9 oktober:  2 Koningen 5,14-17 2 Timoteüs 2,8-13 Lucas 17,11-19
16 oktober:  Exodus 17,8-13 2 Timoteüs 3,14-4,2 Lucas 18,1-8
23 oktober:  Sirach 35,12-14.16-18 2 Timoteüs 4,6-8.16-18 Lucas 18,9-14
30 oktober:  Wijsheid 11,23-12, 2 Tessalonicenzen 1,11-2,2 Lucas 19,1-10
6 november:  2 Makkabeeën 7,1-2.9-14 2 Tessalonicenzen 2,16-3,5 Lucas 20,27-38
13 november:  Maleachi 3,19-20a 2 Tessalonicenzen 3,7-12 Lucas 21,5-19
20 november:  2 Samuël 5,1-3 Kolossenzen 1,12-20 Lucas 23,35-43

Al een aantal jaren schrijf ik in iedere 
uitgave van ons ‘Regioblad’ iets over de 
Schriftlezingen van de periode die komt. 
Dat doe ik al vanaf 2012 onder de titel ‘Bij 
de schriftlezingen van…’. Ik doe dat met 
plezier.

Natuurlijk is dat mijn kijk op de Bijbel. 
Lang geleden, - in 1967 -, heb ik kennis 
gemaakt met het Hebreeuws, de taal 
waarin het grootste gedeelte van het ‘Oude 
Testament’ geschreven is. Toen ik in 1970 
hier kwam werken, ben ik begonnen met 
de lezingen van iedere zondag te vertalen 
uit het Hebreeuws (Oude Testament) en het 
Grieks (Nieuwe Testament) om voor mijzelf 
te weten, wat er nu eigenlijk geschreven 
staat, want iedere vertaling is natuurlijk een 
interpretatie. Wij lezen die woorden in een 
vertaling, we kunnen bijna niet anders. Dat 
is al eeuwen het geval. 

De Hebreeuwse Bijbel werd al vóór onze 
jaartelling, dus voor het jaar 0, vertaald in 
het Grieks. Toen het christendom eenmaal 
goed van start was gegaan en het Grieks 
niet overal meer verstaan werd, kwam er een 
vertaling in het Latijn rond het jaar 400. Dat 
werd voor katholieken hét woord van God, 
bijna tot aan onze tijd toe, in ieder geval tot 
in de 20e eeuw. Maar zowel de Griekse als de 
Latijnse vertaling zijn allebei interpretaties. 
Rond 1500 kwamen er vertalingen in de 
‘moderne’ talen, ook in het toenmalige 
Nederlands, wat natuurlijk heel anders 
was dan ons huidige Nederlands. Voor de 
protestanten was de Statenvertaling van 
1637 net zo heilig als de Latijnse vertaling, 
de Vulgaat, voor de katholieken. Beiden 
waren het ware, onaantastbare Woord van 
God. 
Een overzicht van heel die geschiedenis is te 
vinden op internet: https://nl.wikipedia.org/
wiki/Bijbelvertaling. Op internet staan ook 
de moderne vertalingen weergegeven, zoals 
wij die kennen, en zoals wij die gebruiken 
in de liturgie. 

In de loop van die tijd is er veel veranderd 
in ons omgaan met al die oude teksten. We 
zijn er achter gekomen, dat ook de ‘heilige 
Woorden’, of ‘Gods Woord’ behandeld 
moeten worden, zoals bijna ieder geschreven 
woord, dat je leest. Eenvoudig gezegd: het 
gaat om de relatie tussen mij, als lezer, en de 
tekst die voor mij ligt. Wat zegt die tekst mij, 
en hoe reageer ik daar dus op.

Sinds ik met pensioen ben, ben ik me nog 
meer dan vroeger bezig gaan houden met 
dat boek van ons geloof. Ik ben in 2011 
begonnen met de Hebreeuwse Bijbel te 
vertalen voor mijzelf. Het doel was om mijn 
kennis van het Hebreeuws bij te spijkeren, 
en om te weten te komen, wat er precies 
geschreven staat. De computer maakt dat 
wat gemakkelijker dan vroeger: je kunt de 
Hebreeuwse tekst en vele vertalingen naast 
elkaar vergelijken. Dat doe ik ook. 

Ik probeer zo letterlijk mogelijk te vertalen. 
Meestal kom je dan uit bij ‘houterig 
Nederlands’, want het Hebreeuws heeft een 
heel andere structuur, dan de Westerse talen. 
Mijn vertaling is dan ook niet bedoeld om 
uit te geven, of in het openbaar te gebruiken. 
Intussen heb ik de Psalmen vertaald, Exodus 
en Leviticus, Jesaja, een paar kleine profeten, 
het Hooglied en Prediker. Ik ben nu bezig 
met Ezechiël. 
Heb ik daar iets van geleerd? Heel veel. 
Dat het gaat om verhalen, die echte verhalen 
zijn in die zin, dat ze ons iets willen vertellen, 
ons een beeld voorhouden, sterker nog: ze 
scheppen een hele wereld, een nieuwe, ideale 
wereld. 
Ik heb al eens geschreven: in verhalen kan 
van alles gebeuren. Iedere deelnemer aan het 
verhaal kan praten bijvoorbeeld. Zo kun je 
God sprekend opvoeren, maar ook de slang. 
Iedereen kan verschijnen; de zon kan stil 
staan; je kunt over het water lopen; zelfs als 
je dood bent, kun je ineens weer tot leven 
komen; een bak meel raakt nooit leeg, een 

kruik olie raakt niet uitgeput. Je kunt zelfs 
ten hemel varen. Of mensen die allang 
overleden zijn, verschijnen ineens, levend 
en wel. Dat en nog veel meer, kan allemaal 
gebeuren in verhalen. 
Eeuwenlang heeft men gedacht, dat ze ‘echt 
gebeurd zijn’, maar daar zijn ze niet voor 
geschreven. Je moet ze dus ook niet ‘letterlijk’ 
nemen, want dan kunnen er verschrikkelijke 
ongelukken gebeuren. In het boek Leviticus 
bijvoorbeeld, maar ook in Exodus wordt er 
gesproken over God, die bevel geeft om de 
vijand met wortel en tak, mannen, vrouwen 
en kinderen uit te moorden. Je zou bijna je 
geloof in een menslievende, leven gevende 
God verliezen als je die teksten letterlijk 
neemt. 

Het gaat om de wereld die de verhalen van 
lang geleden bij mij oproepen, wat ‘kan ik 
daarmee?’ Wat willen die verhalen dan bij 
mij, bij ons oproepen? Een nieuwe, ideale, 
betere, menselijker wereld. Dat maakt het 
spannend en uitdagend. 

Zo is het ook met het Nieuwe Testament. 
De evangelies schetsen ons, ieder op hun 
eigen manier een beeld van God en van 
Jezus. Wat kan ik daarmee? Wat kan ik 
daar hier en nu mee? Het gaat voor mij 
in de Bijbel altijd om een God, die leven 
wil voor ieder mens, wie en hoe die mens 
ook is. Voor dat doel moeten mensen alles 
over hebben, zelfs hun eigen leven. Jezus is 
daarvan het voorbeeld. De mensen vóór ons, 
onze ouders en voorouders, hebben dat aan 
ons doorgegeven. Aan ons de niet geringe 
taak om dat door te geven.
Er is nog veel te zoeken, veel te doen om dat 
ideaal gestalte te geven.

Miel Erpelinck. 

BIj De SChrIFtlezINGeN vOOr ‘altIjD’

https://nl.wikipedia.org/
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 Datum 10.30 uur terneuzen zuiddorpe philippine

Dienstenschema elisabeth-parochie (wijzigingen voorbehouden, zie ook www.eparochie.nl)

De Blide
(woensdag) 18.00 uur, zaal de zoutvliet

7 september Erpelinck
21 september Erpelinck
5 oktober Erpelinck
19 oktober Erpelinck
2 november ds. H Becker, 
Avondmaalsviering
16 november Erpelinck
30 november Erpelinck, (2e Advent)
14 december Erpelinck, (4e Advent)
za 24 december 16.00 u G de Schepper, 
KERSTVIERING

zIeKeNhuIS zOrGSaaM terNeuzeN Op zaterDaG OM 16.00. 
GewIjzIGDe aaNvaNGStIjD!!!
17 september: Werkgroep Cuijperskerkkoor, Sas van Gent
1 oktober: Werkgroep Koor Westdorpe
15 oktober: Pastoor W.Wiertz Koor Clinge
29 oktober: Werkgroep Jubilate Deo Axel
12 november: Werkgroep Gregoriuskoor, Axel
26 november: Pastoor W. Wiertz Koor Nieuw-Namen
10 december: Pastoor W.Wiertz koor met Bernadette Luijcks
24 december: Pastoor W.Wiertz Koor Lamswaarde

Datum redoute Sas van Gent
(vrijdag) 18.30u

9 sept Wiertz
16 sept Dieleman
23 sept Dieleman
30 sept Erpelinck
7 okt Wiertz
14 okt Van Waterschoot
21 okt Erpelinck
28 okt Dieleman
4 nov Erpelinck
11 nov Wiertz
18 nov Van Waterschoot
25 nov Dieleman

Datum verlaet westdorpe
(donderdag) 18.30u

8 sept Wiertz
15 sept Dieleman
22 sept Werkgroep
29 sept Erpelinck
6 okt Wiertz
13 okt Van Waterschoot
20 okt Erpelinck
27 okt Dieleman
3 nov Erpelinck
10 nov Wiertz
17 nov Van Waterschoot
24 nov Dieleman

rOOSter verzOrGINGShuIzeN
wijzigingen voorbehouden

Wiertz / 
de Deckere
Erpelinck / 
Van Loveren 

Dieleman 

Werkgroep 
Van Waterschoot
Erpelinck
Dieleman 
doopzondag
Van Loveren 

Dieleman 

Geen dienst 

Dieleman 

Dieleman 

Team (WW/
MD/NW)
werkgroep 

Geen dienst

Sas Chante 

Emmaüskoor 
 

George Lambert 

Sjaloom KND
George Lambert
Emmaüskoor
Jubilate Deo 
(onder voorbehoud)
George Lambert 

George Lambert 
KND
 

Emmaüskoor 

George Lambert 

Emmaüskoor 

George Lambert 

Jubilate Deo 

Gregoriuskoor in 
de aula van de 
Antoniusschool
Jubilate Deo 

Martin Polspoel
Martin Polspoel
Martin Polspoel
Jubilate Deo 

Gem. koor 
Westdorpe
Gregoriuskoor 

 

Jubilate Deo 

Gem. koor 
Westdorpe
 

Gregoriuskoor 

 

St. Caecilia 
 

Cuyperskerkkoor 

Sas Chante
Cuyperskerkkoor
St. Caecilia
Cuyperskerkkoor 

Sas Chante 

St. Caecilia 

St. Caecilia 

Sas Chante 

Cuyperskerkkoor 

 

Cuyperskerkkoor 

Erpelinck 

Van Waterschoot 
 

werkgroep 

Bornhijm
Erpelinck
Dieleman
Van Waterschoot 
doopzondag
Erpelinck 

Bornhijm 

Geen dienst  

Van Waterschoot 

werkgroep 

Geen dienst 

Erpelinck 

Geen dienst

Geen dienst 

Dieleman 
 

Van Loveren 

Dieleman
Werkgroep
Van Waterschoot
Erpelinck 

v.d. Walle 

Wiertz 

Erpelinck 

Erpelinck 

Bornhijm 

Geen dienst 

Van Waterschoot 
doopzondag
Van Waterschoot

4 september tentdienst 
Sluiskil 10.00 uur
11 september  
ziekenzondag 

18 september  
vredeszondag 
25 september
2 oktober
9 oktober
16 oktober 
doopzondag
23 oktober 

30 oktober 

1 november 
Allerheiligen 19.00 uur
2 november  
Allerzielen 19.00 uur
6 november 

13 november  
Elisabethdag
20 november 

25 november 19.00 uur

vieringen in de vurssche
De vieringen zijn steeds op de 
tweede donderdag van de maand, 
om 10.00 uur. 
Daarna drinken we samen koffie.

http://www.eparochie.nl/
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paus Franciscus
Het Heilig jaar van de Barmhartigheid, 
dat paus Franciscus afkondigde, begon op 
8 december 2015 en zal eindigen op 20 
november 2016, een week na de zondag 
waarop we in onze parochie Elisabeth vieren. 
Dat de paus van 2016 een buitengewoon 
jubeljaar wilde maken waarin barmhartigheid 
centraal staat, zegt veel over zijn compassie 
met mensen. Zijn insteek is gelaagd. Wat 
hij mijns inziens vooral wil is mensen zicht 
geven op de barmhartigheid van God. In 
zijn oproep: ‘Vooral de biechtvaders: heel 
veel barmhartigheid!’ schemert iets door 
van de moeite die de paus heeft met de 
onbarmhartigheid van de Kerk, die mensen 
van zich heeft vervreemd door te oordelen 
over hun persoonlijke situatie, met name 
die van gescheiden mensen, ongehuwd 
samenwonenden en holebi’s, zoals men in 
Vlaanderen zo aardig zegt (samentrekking van 
homoseksueel, lesbisch, biseksueel). De paus 
moet gezien hebben dat zij niet ongeloviger 
zijn dan een ander, en ook niet onkerkelijker. 
Door niet boven het evangelie te gaan staan 
maar er met beide voeten middenin, kan hij 
niet om de barmhartigheid van Jezus heen. 
Jezus die mensen niet uitsluit, maar verzoent 
met God, de gemeenschap en zichzelf. Jezus 
die zegt: ‘Weest barmhartig zoals de Vader’ 
(Lucas 6,36). Op deze woorden concentreert 
de paus zich in het heilig jaar. Hij houdt 
ze niet alleen voor aan de wereld, maar 
ook aan de Kerk en zichzelf: ‘Het is een 
weg die begint met een geestelijke bekering 
en we moeten vervolgens deze weg gaan.’ 
(citaten uit: Aankondiging van het Heilig 
jaar, pauselijke homilie op 13 mei 2015). 

Geestelijke bekering
Het woordje ‘geestelijk’ verbinden met 
‘barmhartigheid’ kan wrevel oproepen. 
Schuilt in de nadruk op geestelijke bekering 
niet het gevaar dat barmhartigheid een 
egotrip wordt in plaats van hulp aan 
mensen in nood? Wie deze paus in actie 
ziet, weet hoe begaan hij is met mensen 
in nood. Hij nam niet voor niets de naam 
aan van Franciscus van Assisi. Misschien 
wil hij net als Franciscus de geestelijkheid 
bekeren. Ik weet het niet, maar het is 

zeker zo, dat concrete barmhartigheid de 
vrucht is van echte geestelijke bekering, 
die je ook geestelijke groei kunt noemen 
of innerlijke verandering. Die bekering 
gebeurt zowel door de bevrijdende ervaring 
dat Gods barmhartigheid groter is dan ons 
tekortschieten, als door het appèl dat Jezus 
op ons doet om zelf barmhartig te zijn. 

leren kijken in het weekend van 
elisabethdag
Omdat barmhartigheid begint bij ‘zien’, is 
het thema van Elisabethdag dit jaar: leren 
kijken. Leren kijken als Franciscus, met 
nieuwe ogen. Barmhartigheid valt of staat 
met de manier waarop we kijken. In die 
geest zijn voor het weekend van Elisabethdag 
de volgende plannen gemaakt:

zaterdag 12 november
Vertoning van een film over de paus: 
‘Chiamatemi Francesco’, met nagesprek 
(gespreksleider nog niet bekend en daardoor 
ook de aanvangstijd nog niet); plaats: 
scholengemeenschap De Rede te Terneuzen.

zondag 13 november
10.30 uur: Eucharistieviering met het 
pastoraal team in de Emmaüskerk te 
Terneuzen. Tijdens de viering zingt het 
Elisabeth-koor, samengesteld uit leden van 
koren uit onze parochie. 
Koorleden die mee willen doen, kunnen zich 
aanmelden met de strook onderaan. 
Er is kindernevendienst voor kinderen vanaf 
vier jaar.
Aan het einde van de viering: uitreiking van 
de Elisabethpenning.
12.00 uur (richttijd): Koffie en thee 
met barmhartigheidskoek gevolgd door 
Elisabeth-maal (eenvoudige broodmaaltijd). 
Aanmelding voor het Elisabeth-maal is niet 
nodig. 

twee tentoonstellingen
In de kerk zullen twee tentoonstellingen te 
zien zijn die te maken hebben met ‘kijken’. 
tentoonstelling van kijkmiddelen
Te zien zijn voorwerpen die te maken heb-
ben met kijken: bril, verrekijker, viewmaster, 
camera, kijkdoos, periscoop, 

microscoop 
en alle moge-
lijke andere 
‘scopen’. 
Heeft u zo’n 
voorwerp en 
wilt u het op 
13 november 
tentoonstellen? 
Neem contact op!

Fototentoonstelling 
Fotograferen is kijken voor gevorderden. Of 
u zelden een foto maakt of dagelijks: maak 
een foto die met ‘kijken’ te maken heeft. 
Bijvoorbeeld een foto met oog voor detail, 
of een foto van ‘eye candy’ (iets dat heel 
aangenaam is om naar te kijken), of vang een 
blik van mensen die echt contact maken, of 
fotografeer jouw kijk op barmhartigheid, of 
op het tegenovergestelde: onbarmhartigheid. 
Het gaat niet om een wedstrijd. Het gaat om 
een tentoonstelling die gelegenheid biedt 
bewust bezig te zijn met ‘kijken’: wat hebben 
de ogen van de fotograaf (m\v) gezien? 

De foto’s worden op 13 november getoond 
in de kerk. Om de foto’s te kunnen vergroten 
of projecteren zijn enkele randvoorwaarden 
van belang: resolutie vanaf 250 dpi, JPG- 
bestand minimaal 2,5 MB. Heeft u niets 
met deze digitale termen, maar u heeft wel 
iets voor de tentoonstelling: gewoon sturen! 
Inzenden van foto’s graag vóór 24 oktober 
2016, naar Regionaal Pastoraal Centrum, 
Baljuwlaan 19, 4541 EE Sluiskil of naar 
bureau@eparochie.nl, onder vermelding van 
fototentoonstelling Elisabethdag, voorzien 
van uw naam, adres en telefoonnummer en 
eventueel een toelichting. 

tenslotte
Moge de viering van Elisabeth onze kijk op 
barmhartigheid verdiepen. Moge ze onze 
kracht om barmhartigheid te doen versterken 
en zo recht doen aan het Heilig jaar van de 
Barmhartigheid, hier, in onze streek.

Namens het Comité Elisabethdagen, 
Marjan Dieleman-Fopma

elISaBethDaG IN teKeN 
jaar vaN BarMhartIGheID

Vervoer
Wilt u op 12 en\of 13 
november meerijden of 
carpoolen? Neem contact op 
met uw parochiekerncommissie. 
Contactgegevens vind u op de 
pagina van uw parochiekern, 
elders in dit blad.

aaNMelDStrOOK elISaBeth-KOOr – OpGave vÓÓr 17 OKtOBer 2016

Ja, ik zing op 13 november graag mee in het Elisabeth-koor, en neem deel aan de repetities die daarvoor verplicht zijn op 31 oktober en 7 
november om 20.00 uur, Emmaüskerk Terneuzen.

Naam: ..........................................................................................

Adres: ...........................................................................................

Postcode en woonplaats: ...............................................................

Telefoonnummer: .........................................................................

E-mailadres:  ................................................................................

Vóór 17 oktober opsturen, mailen 
of telefonisch doorgeven: 
Bureau Elisabeth-parochie 
Baljuwlaan 19 
4541 EE Sluiskil 
T 0115 616006
E bureau@eparochie.nl

Neem contact op!

mailto:bureau@eparochie.nl
mailto:bureau@eparochie.nl


8 - Regioblad

KrONIeK vaN De elISaBeth parOChIe

OverleDeN:
Terneuzen
19-07-16 Johannes Michael Juffermans (76 jr.) e.v. Hendrika Theresia Maria Bosch

Axel
17-06-16 Alphons René Marie van der Sneppen (75 jr.) e.v. Maria Jozéfa Geziena Hobbema
11-07-16 Dorothea Leonia de Cock (81 jr.) e.v. Michel Rene De La Ruelle
15-07-16 Josephus Alphonsius van Hecke (88 jr.) w.v. Theresia Margaretha Emilia Cornelis 

Sluiskil
09-06-16 Sophia Margaretha Beulens (84 jr.) e.v. Robert Jurriëns

Philippine
11-06-16 Benedictus Prosper Martha Marie van der Heijden (73 jr.) 
21-07-16 Walter Jozef Alma De Bock (58 jr.) e.v. Marianne Johanna Elodie Baecke

GeDOOpt:
Terneuzen
31-07-16 Jan Alexander Pim Janssen z.v. Ad Winand Janssen en Glenda Hoefnagel

Westdorpe
28-05-16 Djelita Silvana Lafertin d.v. Moreno Napoleon Lafertin en Safara Rosenberg

"…en wanneer zagen wij U als een vreemdeling 
en hebben U opgenomen…?" 
Matteüs 25,38 
Ontmoetingen aangaan met een icoon is - 
voor wie niet bekend is met de tradities van 
de Orthodoxe Kerken - als het aangaan van 
een ontmoeting met een vreemdeling. Deze 
vreemdeling lijkt een mooi schilderij, 
maar is ten diepste een venster op God, de 
Onzichtbare. Een ontmoeting met een icoon 
is een ontmoeting met de Onzichtbare. Dit 
vraagt om eerbied, om deemoed en om een 
houding van luisteren. 
Wie de ontmoeting wil aangaan, kiest voor 
een meditatie over vragen als: 
  Wat roept de icoon in mij op? 
  Wat heeft de icoon mij te zeggen in mijn 

(persoonlijk) leven? 
  Wat vraagt deze icoon van mij? 

God, de Onzichtbare, kan alleen gekend 
worden langs de wegen, die de Onzichtbare 
zelf gekozen heeft, om zich kenbaar te 
maken: in de heilsdaden, in Christus en in de 
heiligen. Door deze mensen, geschapen naar 
het beeld en de gelijkenis van de Onzichtbare, 
is de Onzichtbare te ontmoeten. Zij staan op 
iconen afgebeeld. 
Het Griekse woord 'icoon' betekent ook 
letterlijk 'beeld' in de betekenis van gelijkenis. 
In de oriëntaalse Christelijke traditie is een 
icoon het zichtbare beeld van het Goddelijke. 
De iconograaf die deze voorwerpen maakt, is 
slechts ‘een instrument’ in het realiseren 
van een spiritueel proces. Het maken van 
een icoon vormt een lang proces, volgens 
onveranderlijke, beproefde methoden. De 
iconograaf volgt een weg van gebed en 
vasten. Daarbij is kennis vereist van de codes 
van de canon (wetsregels), van Oosterse 

en Westerse tradities, kennis van de lange 
kerkelijke traditie van de iconografie en 
een vertrouwdheid met de tradities van de 
oecumenische concilies. 
In 1999 vond de internationale vergadering 
van Pax Christi Internationaal plaats in 
Amman en in de Heilige Stad Jeruzalem. 
Daar omheen waren er programma’s in 
Egypte, Israël, Libanon en Palestina. In 
dat verband ontstond het idee om een 
icoon te laten vervaardigen die zou moeten 
zijn toegewijd aan de beweging van de 
Vrede van Christus (= Pax Christi). Het 
zou een icoon moeten worden die Jezus zou 
voorstellen als bron van verzoening, als de 
bron van bevrijding en vrede. Een icoon 
die bovendien de vitale verbindingen van 
Oosterse en Westerse tradities van de Vrede 
van Christus zou moeten symboliseren. 

De Pax Christi-icoon is vervaardigd in het 
klooster van de Heilige Johannes in de 
woestijn nabij Jeruzalem en is toegewijd 
aan de beweging van de Vrede van Christus 
op 1 juli 1999 in Jeruzalem. Het origineel 
bevindt zich in het gebouw van Pax Christi 
Internationaal in Brussel. 
Iconen nemen een centrale en vitale positie 
in, in het leven van Byzantijnse christenen, 
zowel orthodoxen als katholieken. Iconen 
volgen als het ware de weg zoals God 
die heeft geschapen: van een wereld van 
duisternis en het begin naar een van licht op 
het eind. Ook een icoon is ‘geschreven’ van 
de donkere delen naar die van het licht. Als 
de icoon gereed is, is er een venster op de 
hemel onthuld. 
Het centrale thema van de icoon is 
verzoening. In het geloof en de theologie van 
de Orthodoxe Ker-ken is verzoening de kern 

van het Paasmysterie. In de opstanding wordt 
het bewijs geleverd, dat de Onzichtbare in 
zijn (haar?) oneindige liefde het Verbond, 
dat al sinds Noach was aangegaan, altijd en 
eeuwig gestand zal doen. 
Ondanks dat Jezus, de Zoon van de 
Onzichtbare, door mensenhand van het 
leven werd beroofd, heeft de Onzichtbare 
niet voor wraak maar voor het stellen van 
een daad van liefde gekozen. Deze daad 
van liefde heeft zichtbaar gemaakt dat de 
Onzichtbare nooit het Verbond met zijn 
schepping zal verbreken. In een icoon, als 
venster van de mens op de Onzichtbare, kan 
deze verbinding ervaren worden. 

Alle afbeeldingen op de Pax Christi-icoon 
verwijzen naar dit Paasmysterie. De icoon 
brengt de Blijde Boodschap dat Christus 
onze verzoening is. Voor Orthodoxe 
christenen is dit een levende werkelijkheid 
tot op de dag van vandaag. De icoon is dan 
ook een uitnodiging 'aan alle mensen van 
goede wil' om zich steeds weer te bezinnen 
op de vraag wat de beste weg is naar 'Vrede 
op Aarde' (Pacem in Terris). 
Deze icoon is een geschreven ‘beeldverhaal’, 
dat het verlangen uitdrukt naar saamhorigheid 
tussen de kerken en christelijke culturen van 
het westen en het oosten, eveneens van 
het verlangen naar verzoening tussen joden, 
moslims en christenen. 

Meer informatie over de Pax Christi-icoon is 
te vinden in de brochure: 
"Christus is onze verzoening", Handreikingen 
voor ontmoetingen met de Pax Christi-
icoon, geschreven door Stan Fritschy / 
Theater 't Krukje en uitgegeven door Pax 
Christi en Vastenaktie, 2003.

Bij de voorpagina
ChrIStuS IS ONze verzOeNING 

UITNODIGING VOOR EEN ONTMOETING MET DE PAX CHRISTI-ICOON 
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afbeelding 1 

 
H. Stefanus 

 
Zijn geloof in de on-
eindige liefde van de 
Onzichtbare was 
groter dan de angst 
voor de dood. 

 
 

Afbeelding 6 
 
 

Esau verzoent zich met Jacob 
 
 
 
 
Deze afbeelding weerspiegelt wat verzoe-
ning van mensen vraagt. 
 
Het is Esau die de verzoening met Jakob 
tot stand brengt. Hij is degene die de ont-
stane afstand tussen de twee broers 
overbrugt en dat terwijl hij alle reden had 
om wraak op zijn broer te nemen. 
 
Uit het verhaal blijkt dat verzoening het 
exclusieve recht is van degene die leed is 
aangedaan. De veroorzaker kan verzoe-
ning aanbieden, het slachtoffer bepaalt of 
de tijd er rijp voor is. 

Afbeelding 8 
 

H.Maria 
Magdalena 

 
Zij was de eerste 
verkondigster van 
de opstanding. 

afbeelding 2 
 

HH Boris en Gleb 
Zij zijn heiligen uit de 
Orthodoxe traditie. 
Zij kozen voor de 
liefde en niet voor de 
macht van het 
zwaard. 

Afbeelding 9 
 

H. Sofia 
 
Zij staat voor wijs-
heid als kwaliteit 
van de Onzichtbare,  
met haar dochters 
geloof, hoop, liefde. 

afbeelding 3 
 

H. Franciscus 
 
Hij zocht toenade-
ring tot de moslims 
tijdens de kruistoch-
ten. De eenvoud van 
zijn aanpak is een 
voorbeeld voor velen 

Afbeelding 10 
 

H. Clara 
 
Door haar voor-
beeld van leven is 
zij essentieel ge-
weest in het door-
geven van Francis-
cus' gedachtegoed. 

 
Christus 

 
Is onze 

 
(tekst) 

 
Verzoe-

ning 
afbeelding 4 

 
Sara en Isaak 

 
In deze twee verhalen wordt 
het verlangen van de On-
zichtbare zichtbaar om wat 
met de schepping van de 
mens begonnen is voort te 
zetten. De verhalen vertel-
len over het geheim van de 
                                         

 
afbeelding 7 

 
Het nieuwe Jeruzalem 

 
Hier zien we de Opgestane 
Christus in het nieuwe Je-
ruzalem, die zijn leerlingen 
het Onze Vader leert. De 
afbeelding verwijst naar het 
boek Openbaring van Jo-
hannes. 
De boodschap van de pro-
feet en ziener Johannes is: 
standvastigheid in geloof 
opent de weg naar het 
nieuwe Jeruzalem. 

afbeelding 11 
 

Hagar en Ismaël 
 
betrokkenheid van de On-
zichtbare bij de zoektocht 
van mensen naar vrede, 
gerechtigheid en duur-
zaamheid. Isaak en Ismaël 
ontvangen elk zegen over 
hun nageslacht & toekomst 

afbeelding 5 
 

Samaritaanse vrouw 
 
Dit verhaal zet vraagtekens 
bij de betekenis van ge-
loofsverschillen bij het aan-
gaan van ontmoetingen met 
iemand uit een andere tradi-
tie. 

afbeelding 12 
 

Syrofenicische vrouw 
 
Zij weerspreekt Jezus en 
hij helpt haar daarom. Door 
haar moed maakt zij duide-
lijk dat het overwinnen van 
verschillen gebaat is bij 
wederzijds luisteren. 

 
onze vader 
gebed vol troost 
en bemoediging 

 

1 86

7

2 9

3 10

4 11

5 12
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Vrede verbindt is het thema van de Vredesweek 2016. In 
samenwerking met de PKN kerk Sas van Gent- Sluiskil- Philippine, 
de parochie Assenede-Evergem-Zelzate heeft de Elisabethparochie 
dit thema nader geconcretiseerd in: Vreedzaam verzet in Palestina 
en Israël. Op 30 september wordt in de parochiezaal in Bassevelde 
(Nieuwe Boekhoutestraat 24) een lezing en een expositie aangeboden 
rond dit thema. Iedereen is daar van harte welkom. De lezing wordt 
verzorgd door Brigitte Herremans. 

wie is Brigitte herremans?
Brigitte Herremans is sinds 2002 
medewerker Midden-Oosten bij 
Broederlijk Delen en Pax Christi 
Vlaanderen. Ze studeerde Oosterse 
Talen en Culturen (Arabisch en Bijbels 
Hebreeuws) en Internationale Politiek. 
Vanuit een rechtenbenadering doet ze 
beleidsbeïnvloeding en sensibilisering 
over het Israëlisch-Palestijns conflict. Het 

respect voor het internationaal recht loopt als een rode draad door 
haar werk rond Israël en de Palestijnse gebieden en de bredere regio.

waar gaat de fototentoonstelling over?
De Israëlisch-Palestijnse kwestie roept meestal negatieve associaties 
op. Israëlische bombardementen op dichtbevolkte wijken in 
Gaza, Palestijnse steekpartijen tegen Israëlische burgers, geweld 
van kolonisten, Palestijnse aanslagen op openbare plaatsen, 
standrechtelijke executies van verdachten door het Israëlische 

leger, ... In onze beelden over Israël en Palestina is het geweld 
alomtegenwoordig. 
Toch zijn er ook talloze mensen in Palestina en Israël die geweldloos 
voor verandering opkomen. Het vreedzame verzet is springlevend, al 
speelt het zich vaak onder de radar af. Broederlijk Delen heeft een 
fototentoonstelling gemaakt om een andere kant van het conflict 
tonen en dit verzet in de schijnwerpers plaatsen. Deze expo gaat over 
de kracht van vreedzaam verzet in Palestina en Israël. Via citaten 
en foto’s zoomt ze in op concrete acties op het terrein. Israëlische 
mensenrechtenactivisten steunen Palestijnen in hun strijd om 
basisrechten omdat ze menen dat het lot van beide volkeren met 
elkaar verbonden is. 

vreeDzaaM verzet IN paleStINa eN ISraËl: 
30 SepteMBer BaSSevelDe

het programma op 30 september
19.00u:  ontvangst met koffie/thee. Gelegenheid om expo 

te bezoeken.
19.30u- 19.40u:  welkom en intro op de avond.
19.40u-20.30u:  het verhaal van Brigitte Herrremans.
20.30u- 21.00u:  pauze met gelegenheid om vragen te noteren en 

expo te bezoeken.
21.00u- 21.30u:  Brigitte Herremans beantwoordt de schriftelijke 

vragen.
21.30u- 21.45u:  afsluiting van de avond.

Er wordt een vrijwillige bijdrage van €2,50 gevraagd voor de 
organisatiekosten.
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Parochiekern noord
Secretaris, Edvard Grieghof 6, 4536 ET Terneuzen T. 0115-617708 E. pkcnoord@eparochie.nl

BelaNGrIjKe GeGeveNS

parochiebureau
Alberdingk Thijmstraat 2, 
4532 CZ Terneuzen
Tel: 0115-612327
E-mail: bureauterneuzen@eparochie.nl

Openingstijden op alle werkdagen
van 10.00 tot 12.00 uur
Website: www.eparochie.nl

Banknummers
NL89 INGB 0000 0988 13
NL46 ABNA 0419 4875 81

GeaNIMeerDe MIDDaG vOOr OuDereN
23 juni j.l. was het weer een gezellig samenzijn in het parochiecentrum Terneuzen op de 
85+middag. Ina Magermans kwam iets vertellen over het schoolmuseum en de vroegere 
leermethodes. Dit alles onder het genot van koffie, lekkere koeken en verschillende 
hapjes en drankjes. Het was een zeer geslaagde middag. De volgende 85+ middag is 10 
november a.s.

In het vorige Regioblad is gesproken over de 
voorlichtingsbijeenkomst op 31 maart voor 
belangstellende parochianen. Een aantal 
suggesties van de aanwezige parochianen, 
werkgroepen en het pastoraal team zijn 
meegenomen in de plannen voor de verbouw 
van het parochiecentrum en de kerk zelf. 
Op dit moment is de omgevings- en 
bouwvergunning voor het parochiecentrum 
door de gemeente verleend. De monumenten- 
en bouwvergunning voor het kerkgebouw is 
aangevraagd maar heeft een (zeer) lange 
doorlooptijd. Hierdoor is het niet mogelijk 
om in september aanstaande al met de 
verbouw te beginnen. Het bestuur heeft dan 
ook in overleg besloten om de verbouw uit te 
stellen tot begin 2017. Het geheel kan dan ook 
beter voorbereid worden. De Elisabethdag 

en Kerstmis kunnen nog ongehinderd in 
het kerkgebouw plaatsvinden. Er is nog 
veel te doen. Ook het bisdom moet haar 
goedkeuring nog verlenen en er moeten 
nog diverse overleggen plaats vinden met 
de bouwcommissie en belanghebbenden. 
Drie geselecteerde bouwbedrijven zullen 
offertes uitbrengen en twee installatiebureaus 
zullen voor de elektra en ICT aansluitingen 
offreren. Voor het interieur van de kerk 
worden twee interieurbouwers gevraagd.
Als in het najaar meer bekend is, stelt 
het parochiebestuur de parochianen in 
de gelegenheid kennis te nemen van de 
verbouwingsplannen. 

Namens het Parochiebestuur
Daan Boonman

Het is misschien goed nog eens iets te 
vertellen over de Werkgroep Vernieuwing.
Sinds een aantal jaren komt een groepje 
parochianen regelmatig bij elkaar om na te 
denken over het wel en wee binnen onze 
geloofsgemeenschap. De groep is ontstaan op 
initiatief van pastor Van Loveren nadat een 
groep parochianen had deelgenomen aan een 
serie geloofsgesprekken.

De werkgroep is een denktank en geeft 
advies. De groep vormt een schakel tussen 
de bestaande werkgroepen en het pastorale 
team. Ze probeert activiteiten binnen de 
parochiekern te stimuleren en soms neemt de 
groep activiteiten zelf ter hand. Een voorbeeld 
van nieuwe initiatieven is het bloemetje 
voor zieke parochianen, of het lezinggesprek 
op de zondagmorgen voor de dienst. De 
toekomst van onze geloofsgemeenschap en 
daarmee samenhangend het gebruik van ons 
kerkgebouw is ook een belangrijk onderdeel. 
Dat betekent niet, dat de groep bepaalt, hoe 
het gebouw er uit komt te zien. Dat is een 
zaak van het bestuur en de bouwcommissie. 
Dit in samenwerking met alle parochianen, 
die daarin willen meedenken. Dit betekent, 
dat u ook ideeën kunt aandragen, via 
email bureauterneuzen@eparochie.nl t.a.v. 
werkgroep vernieuwing.
Naast de parochianen heeft pastoor Wiel 
Wiertz, vanuit het pastorale team, ook zitting 
in deze groep.

Namens de Werkgroep Vernieuwing 
Parochiekern Noord
Theo Strik

StaND vaN zaKeN verBOuw 
eMMauSKerK terNeuzeN

werKGrOep 
verNIeuwING 

parOChIeKerN 
NOOrD

mailto:pkcnoord@eparochie.nl
mailto:bureauterneuzen@eparochie.nl
http://www.eparochie.nl/
mailto:bureauterneuzen@eparochie.nl


14 - Regioblad

Parochiekern zuid-oost
Secretaris, Aendijkestraat 28, 4571 TD Axel T. 0115-563102 E. pkczuidoost@eparochie.nl

Tijdens een bijeenkomst van de 
coördinatoren kwam van dhr. Jos 
Oude Kempers, directeur van de 
Antoniusschool te Axel, het voorstel 
en de vraag aan de PKC om samen te 
kijken hoe de band tussen de scholen en 
parochie weer aangehaald zou kunnen 
worden. 

Sinds 2 jaar komen we 2 keer per jaar 
samen. De eerste bijeenkomsten gingen 
vooral over het kennismaken met elkaar, 
de mogelijkheden en onmogelijkheden 
op de scholen en de verschillen op 
de twee basisscholen. In Axel is de 
Antoniusschool een van de vier scholen 
en in Westdorpe is “De Kreke” de 

enige school. Dat is dus een heel groot 
verschil. 
Ook de onderwerpen of projecten die in 
aanmerking zouden kunnen komen voor 
samenwerking zijn bekeken. Volgend 
schooljaar willen we starten met een 
samenwerking voor de Vastenactie. De 
leerlingen van de basisscholen zullen 
een sponsorloop doen. Voorafgaand zal 
de werkgroep Vastenactie een bezoek 
brengen aan de beide scholen. Hierbij 
zullen zij aan de teams en de leerlingen 
een korte uitleg geven over het project, 
Stichting Medisch Werk Mumbai. Op 
deze manier hopen we dat we samen 
een mooie bijdrage aan dit project 
kunnen leveren. 

aFSCheID vaN De DIreCteur vaN De 
KathOlIeKe BaSISSChOOl IN aXel

Op donderdag 21 juli hebben de 13 juffen en de kinderen van de Antoniusschool 
in Axel afscheid genomen van directeur Jos Oude Kempers. Natuurlijk waren 
op zijn receptie nog heel veel meer mensen aanwezig om hem te bedanken en 
de hand te schudden.
Wij als PKC danken Jos Oude Kempers voor de goede samenwerking tussen 
kerk en school. Wij wensen hem toe dat hij nog heel lang mag genieten van zijn 
welverdiende pensionering. We zullen hem zeker nog vaak tegenkomen want 
Jos zingt in 2 koren en hij heeft ook zitting in de redactie van het Regioblad.
Jos, het ga je goed.

GeSlaaGDe 
KerMISvIerING IN 

weStDOrpe
Op dinsdag 5 juli j.l. werd in Westdorpe traditie 
getrouw de jaarlijkse Kermisviering gehouden. 
Reeds voor negen uur kwamen de eerste mensen 
aan in ”de Kirke” om voor de Eucharistieviering 
de Mariakapel te bezoeken. Om half tien was de 
Eucharistieviering met als voorganger Pastoor W. 
Wiertz en met medewerking van het R.K. Gemengd 
Koor van Westdorpe onder leiding van Mieke Oude 
Kempers. Meer dan 130 mensen waren aanwezig 
in wat voor Westdorpenaren gevoelsmatig nog 
altijd “hun kerk” is. Tijdens deze dienst werden de 
overledenen van Westdorpe en mensen welke op de 
begraafplaats van Westdorpe hun laatste rustplaats 
hebben met een persoonlijk woord herdacht.
Na de Eucharistieviering werd er in processie al 
zingend een bezoek gebracht aan de begraafplaats, 
waar nog gebeden werd en vervolgens werden 
door de Pastoor Wiertz alle graven, urnen, 
urnenmuren, gedenkstenen en strooiveld gezegend. 
De begraafplaats was door de vrijwilligers, zoals 
altijd tot in de puntjes verzorgd, geen vuiltje te zien, 
geweldig. Na de dienst was iedereen uitgenodigd 
om kopje koffie te drinken met Westdorpse 
Kermisvlaai (geschonken door de Backermat), en 
nog even na te praten. Uiteraard waren er kosten 
aan deze dienst maar door de gehouden collecte en 
de vele misintenties, en sponsors laat deze dienst 
een positief saldo zien van ca. 200 euro.
Uiteraard dank aan vele vrijwilligers die dit mogelijk 
maakten

SaMeNwerKING BaSISSChOleN aXel 
eN weStDOrpe eN pKC zuID-OOSt

Parochiekern zuid-west
Secretaris, Kennedystraat 6, 4551 TW Sas van Gent T. 0115-461001 E. pkczuidwest@eparochie.nl

parKDIeNSt, 
17 julI, SluISKIl

De parkdienst was een muzikaal en zomers 
feestje voor jong en oud. Kippevel bij ‘The 
Rose’, (gezongen door Sas Chante), bij ‘Can 
you feel the love tonight’ (Muziekvereniging 
Sluiskil-Volharding Zaamslag) en bij nog veel 
meer. Even alleen maar blije mensen, die het 
leven vieren. Gelukkige herinneringen, voor 
altijd ‘in onze koffer’. Dank aan iedereen! 

Meer foto’s van de parkdienst zijn te vinden 
op www.eparochie.nl.

Marjan Dieleman-Fopma

mailto:pkczuidoost@eparochie.nl
mailto:pkczuidwest@eparochie.nl
http://www.eparochie.nl/
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Ziekenzondag

Jarenlang was het in Terneuzen en elders de 
gewoonte om op Ziekenzondag (langdurig) 
zieken die niet zelfstandig naar de kerk 
konden komen, op te halen en daarheen 
te brengen. Dat gebeurde in nauwe 
samenwerking met de Zonnebloem. Vandaag 
de dag is dat niet meer het geval. We kunnen 
dat betreuren, maar deze ontwikkeling biedt 
ook nieuwe kansen.

We weten allemaal dat er de laatste jaren het 
nodige is veranderd in de zorg. Prestatiedruk 
en het werken volgens minutieuze schema's 
hebben de intermenselijke relaties daarin 
onder druk gezet. De zieke heet nu een 
cliënt, de zorg een product of dienst. Meer 
en meer wordt in de zorgverlening een 
beroep gedaan op familie, vrienden en 
buren. Zonder mantelzorgers gaat het niet 
meer. Om-zien naar elkaar is de nieuwe 
mantra van de overheid.
Nu heeft die overheid daar niet direct 

menslievende bedoelingen mee – het 
gaat eerder om ordinaire bezuinigings-
maatregelen. Maar met omzien naar elkaar 
is op zich niks mis. Sterker nog: ook paus 
Franciscus wijst zeer regelmatig op de geringe 
solidariteit in de westerse samenlevingen. 
Alsof die manier van samenleven achterhaald 
is. Niets is minder waar. In het huidige jaar 
van barmhartigheid spoort hij ons aan om de 
wereld in te trekken en elkaar juist daar bij te 
staan waar nodig.

Zo biedt de Zondag van de zorg nieuwe 
kansen. Want nu we niet langer zieken de 
kerk binnenhalen, ligt het voor de hand 
om hen juist vanuit de kerk op te zoeken. 
Dat is dan ook de rode draad van de 
viering op 11 september a.s. Het wordt een 
bijzondere eucharistieviering, waarin oud-
pastoor Miel Erpelinck samen met pastor Ad 
van Loveren zal voorgaan. Praktijkverhalen 
uit de zorgverlening vormen samen met het 

"verhaal van de verloren zoon" de leidraad 
ervan.

De barmhartige vader uit dat verhaal blijft 
niet thuis op zijn dood gewaande zoon 
zitten wachten, maar snelt hem tegemoet. 
Zoals de schaapherder ook niet wacht tot 
het honderdste schaap de weg naar de stal 
terugvindt, maar het opzoekt. En inmiddels 
zitten er meer schapen buiten de stal dan 
erin, zoals paus Franciscus gevat opmerkte. 
Om het opzoeken te vergemakkelijken krijgt 
iedere kerkganger de mogelijkheid om een 
bloem af te geven bij iemand die haar/zijn/
onze zorg behoeft. Zo kan iedereen op de 
Zondag van de zorg als een barmhartige 
vader zijn, een mens die omziet naar de 
ander.

Pastor Ad van Loveren (project Uitzicht)

NatIONale 
zIeKeNDaG IN 

weStDOrpe
Op donderdag 8 september 2016 vieren 
we in Westdorpe de Nationale Ziekendag. 
De werkgroep “Ziekenbezoek” van 
Westdorpe organiseert die dag. Om 18.30 
uur is er een Eucharistieviering in de 
recreatiezaal van het woonzorgcentrum 
’t Verlaet aan de Bernhardstraat te 
Westdorpe, pastoor W. Wiertz gaat voor. 
Het R.K. Gemengd Koor onder leiding 
van Mieke Oude Kempers verleent 
medewerking aan deze dienst.

Alle zieken en bejaarden van zowel binnen 
als buiten het woonzorgcentrum zijn van 
harte welkom. Een ieder is welkom om 
bij deze kerkdienst aanwezig te zijn en 
mee te vieren, en daardoor een steun te 
zijn voor de ander.

Bent u slecht ter been of kunt u niet 
zelfstandig naar de dienst komen? 
Laat het dan even weten aan Toos de 
Hulsters (secr. van de werkgroep), via 
telefoonnummer 452271 of via email: 
toosdehulsters@zeelandnet.nl.
De werkgroep hoopt dat velen samen met 
de zieken en bejaarden deze viering zullen 
bij wonen en er zo voor elkaar te zijn.

De 2e zondag in september wordt traditie 
getrouw de ziekenzondag gevierd. In Axel 
vieren we dit al sinds de oprichting van 
de zieken-en ouderenbezoekgroep in 1999. 
Door een aantal van onze vrijwilligers 
worden bewoners vanuit Zorgcentrum de 
Vurssche uitgenodigd aan de viering deel 
te nemen. De ziekenbezoekgroep zorgt 
dan dat deze mensen, onder begeleiding, 
met een rolstoelbusje worden opgehaald 
en teruggebracht. Ook bewoners van 
aanleunwoningen worden door onze groep 
uitgenodigd en de vrijwilligers zorgen dan 
ook weer voor het vervoer.

Na de viering blijven we dan koffie/thee 
drinken met cake en natuurlijk een gezellig 
praatje. We kunnen terecht in de aula van 
de Antoniusschool wat voor ons een goed 
alternatief is. Deze viering wordt door velen 
op prijs gesteld en het is dan ook een echte 
“Axelse aangelegenheid” geworden sinds het 
sluiten van de kerk. Deze activiteit wordt 
aangekondigd via het regioblad en affiches die 
door onze groep worden verspreid. Iedereen 
is van harte welkom op deze ziekenzondag. 
De aanvang van de viering is om 10.30 uur 
en pastor Niek van Waterschoot gaat voor. 
Het Gregorius Koor zal de viering muzikaal 
opluisteren.

Aan alle bewoners van Zorgcentrum de 
Vurssche zal een kaart worden uitgereikt met 
de tekst “Ziekenzondag 2016”. Indien er 
ouderen zijn die de viering willen bijwonen, 
maar geen vervoer hebben, dan kunnen ze 
door onze vrijwilligers worden opgehaald en 
thuisgebracht. Graag een telefoontje en wij 
zorgen ervoor. Telefoon : 563989.

Iedereen hartelijk bedankt voor het tot stand 
komen van deze ziekenzondag.

Namens de zieken- en 
ouderenbezoekgroep Axel,

Elly de Regt-van der Kinderen.

NIeuwe Opzet zIeKeNzONDaG / zONDaG vaN De zOrG 
(11 SepteMBer)

zIeKeNzONDaG IN aXel

mailto:toosdehulsters@zeelandnet.nl
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Zoals u van ons gewend bent, werkt de 
'Werkgroep Zieken en Ouderen Sas van 
Gent' ook dit jaar mee, op de vrijdag 
voorafgaand aan Nationale Ziekendag, aan 
de viering in de Redoute. Dit jaar zal deze 
viering plaats vinden op vrijdag 9 september 
2016

Van harte zijn hiervoor de inwoners van Sas 
van Gent en de bewoners van de Redoute 
uitgenodigd. Deze keer zal pastoor Wiel 
Wiertz ons voorgaan in de viering van de 
eucharistie, die op de gewone tijd, om 
18.30 uur, begint. Tijdens deze viering kan 

iedereen die dit wenst met de ziekenzalving 
worden gesterkt. Er zal ook gezorgd worden 
voor glutenvrije hosties.
U kunt zich opgeven voor deelname aan deze 
viering alsook voor het ontvangen van de 
ziekenzalving, bij de leden van de 'Werkgroep 
Zieken en Ouderen' en bij Corry van der 
Endt, telefoon 0115-451152.
Na de viering is er gelegenheid om even 
gezellig bij te praten onder het genot van een 
kopje koffie of thee.
Weet dat u welkom bent!
 
Werkgroep Zieken en Ouderen Sas van Gent

vIerING NatIONale 
zIeKeNDaG IN 

parOChIeKerN 
zuIDweSt

Op zondag 11 september wordt nationale 
ziekendag gevierd (nationale ziekendag 
wordt ook wel ziekenzondag genoemd). 
In de kerk is er van oudsher veel aandacht 
voor zieken, gehandicapten en ouderen. 
De viering op nationale ziekendag laat 
zien dat de geloofsgemeenschap zich pas 
compleet voelt als ziek en gezond, jong en 
oud en mensen met en zonder beperking 
samen zijn. Maar de tijden veranderen. 
Veel zieken, ouderen en gehandicapten 
zijn niet meer zo kerkelijk. Degenen die 
nog regelmatig kunnen komen, vestigen 
vaak liever niet de aandacht op hun kwa-
len. Een mens is immers meer dan zijn of 
haar situatie, hoe beroerd die ook is. In 
veel kerken zitten de zieken op zieken-
zondag dan ook niet meer zichtbaar op de 
eerste rij. Ze zitten gewoon op hun eigen 
plek. Dat wil niet zeggen dat een natio-
nale ziekendag achterhaald is, integendeel. 
Er is namelijk haast niemand die géén 
zorgen heeft om de gezondheid van een 
ander of zichzelf. Alle reden dus om elkaar 
te bemoedigen en voor elkaar te bidden. 
Heel belangrijk is ook dat juist op zieken-
zondag de vrijwilligers van de ouderen- 
en ziekenbezoekgroepen in beeld komen. 
Zij bezoeken in parochiekern Zuidwest 
zieken en ouderen in Philippine, Sas van 
Gent, Sluiskil en Zandstraat. Ze maken 
tijd, luisteren, brengen een attentie. Het 
is werk dat vaak onopgemerkt gebeurt, 
zoals zoveel goede werken. Dat strookt 
met het evangelie, maar tegelijk blijft 
daardoor de werking van dat evangelie\
de parochie onderbelicht en lijkt het 
voor velen alsof we alleen op zondag een 
uurtje open zijn. Na het sluiten van de 
kerken in Sas van Gent en Sluiskil hebben 
de bezoekgroepen hun werk plaatselijk 
voortgezet. Iedere bezoekgroep zet daarbij 
eigen accenten, naar gelang eigen inzicht 
en gewoontes. Er zijn in parochiekern 
Zuidwest twee nationale ziekendagvierin-
gen mogelijk: op vrijdag 9 september in 
De Redoute in Sas van Gent (18.30 uur) 
en op zondag 11 september in de kerk te 
Philippine (10.30 uur). Het thema van de 
viering te Philippine is nu reeds bekend: 
‘’t Leven vieren: ja, dat kan!’. U bent in 
beide vieringen van harte welkom! 

Marjan Dieleman-Fopma

Op een mooie 
z o m e r m i d -
dag ben ik 
op bezoek 
bij Lizet de 
Vos om met 
haar te praten 
over de zorg 
die zij ont-
vangt. Lizet is 
gebonden aan 
een rolstoel 

en voor verre afstanden maakt zij gebruik 
van een scootmobiel. Na een ongeval recen-
telijk met de scootmobiel belandde ze voor 
9 weken in Ter Schorre. De verzorging was 
daar heel goed! Lizet bleef goedgemutst en 
ze hielp zelfs mee met allerlei karweitjes zoals 
handdoeken vouwen, wat overigens maar 
met 1 hand kan en de vaatwasser uitruimen 
en in de kastjes zetten. Dit is vooral heel 
knap omdat ze door een hersentumor links 
geen gevoel meer heeft in arm en been. De 
behandelende arts drong aan op een verhui-
zing naar “de Maxima” maar Lizet hield voet 

bij stuk en bleef in haar flat, die overigens 
aangepast en geschikt is voor rolstoelgebruik. 
Ze kookt zelf, soms ook voor de buurvrouw 
lekkere nasi want dat kan ze goed en krijgt 
hulp bij het boodschappen doen van een 
vriendin/buurvrouw. De apotheker komt 
elke week met de medicijnen. Er komt 
elke morgen en avond iemand langs van 
Zorgzaam om haar te wassen en de steun-
kousen aan en 's avonds weer uit te doen. 
Ze krijgt twee keer in de week hulp van de 
thuiszorg voor de huishouding. Dus al bij al 
heeft ze niet zoveel last van de bezuinigingen 
in de zorg gelukkig. Na haar hersentumor 
besefte ze wel dat ze nooit meer beter zou 
worden en gesterkt door het geloof heeft ze 
de kracht om vooral ondanks haar handicap 
haar lot te aanvaarden en de moed er in te 
houden. We hebben gezellig gebabbeld en 2 
uur waren zo voorbij! Bedankt Lizet de Vos 
voor ons gesprekje! 

De redactie
Ze wilde graag nog op de foto tussen haar trots, 
de bloemetjes op haar balkon!

GeSpreK Met rOSa De Caluwe
Ziek zijn kan betekenen dat men het huis niet uitkomt maar ook 
is het mogelijk dat men buiten loopt en alles lijkt goed. Maar dan 
slaat de reuma of ’n hartprobleem toe. Hoe ervaart U het moment 
als dit gebeurt? Dit is heel erg en ook eng, een chaos in mijn 
hoofd. Het is er plotseling – heb b.v. warm eten klaar gemaakt 
maar eten of drinken lukt niet meer. De dokter bellen heeft 
weinig zin omdat ik allergisch ben voor zowat alle medicatie. Het 
enige wat ik kan doen is geduld opbrengen – over mij heen laten 
komen en wachten tot het over is.

De onmacht, die ik dan voel is voor mij heel zwaar. Op zo een moment heb ik het gevoel dat 
het gebeurd kan zijn met leven. Ik wil nog graag wat jaren verder ermee. Ik heb enkele jaren 
geleden meegedaan met de ziekenzegening. Dit geeft mij een gerust gevoel.
En als dan de hulp ook nog uit is gevallen door ziek te zijn – dan heb ik er nog een probleem 
bij. Zelf probeer ik dan wat stof af te nemen of te stofzuigen. Andere hulp aanvaarden stel ik 
zeer lang uit. Ik voel me beter om zieken te bezoeken dan zelf ziek te zijn.
Rosa hartelijk dank voor dit gesprek.

Zr. Wivina.

zIeKeNzONDaGvIerING IN De reDOute 
vOOr alle INwONerS vaN SaS vaN GeNt

De MOeD er IN hOuDeN
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Op het onvolprezen internet zijn afbeeldingen 
te vinden van de zogenaamde zeven werken 
van barmhartigheid, o.a. van de Meester van 
Alkmaar uit 1504. Op datzelfde internet 
staat over die werken van barmhartigheid 
ook onzin. Er wordt gezegd, dat de werken 
van barmhartigheid zijn ontleend aan de 
Mattheüs 25, 35-36: Want ik had honger 
en jullie gaven mij te eten, ik had dorst 
en jullie gaven mij te drinken. Ik was een 
vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was 
naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en 
jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie 
kwamen naar mij toe.” Dat zijn er zes. 
Maar dan komt het: Paus Innocentius 
III zou in 1207 het zevende werk van 
barmhartigheid hebben toegevoegd: het 
begraven van doden. Dat zal ongetwijfeld 
wel zo zijn, maar nieuw was dat niet, want 
in het Jodendom worden vier werken van 

barmhartigheid op God zelf teruggevoerd, 
waaronder het begraven van doden. 
De Joodse traditie zegt: De heilige God 
begroef doden, zoals er immers geschreven 
staat: 'En Hij, God, begroef Mozes in een 
dal'. Dat staat te lezen in Deuteronomium 
34, 6 als Mozes gestorven is. De Nieuwe 
Bijbelvertaling schrijft: En de Heer begroef 
Mozes in een vallei in Moab, tegenover Bet-
Peor. 

De Willibrordvertaling uit 1995 heeft 
daarentegen: Mozes werd begraven in het 
dal bij Bet-Peor in Moab. Dat is jammer, 
want dat staat er niet. Dat het begraven van 
doden in de Joodse traditie belangrijk was, 
staat te lezen in het boekje Tobit, waar Tobit 
met gevaar voor eigen leven, dit werk van 
barmhartigheid blijft uitvoeren. 

Zowel bij Mattheüs 25 als in de Joodse 
traditie gaat het niet om geestelijke werken, 
want daar kom je niet zover mee, maar om 
het concreet hulp bieden aan mensen in 
concrete nood. 
In Mattheüs 25 roept de Mensenzoon ons 
dan ook ter verantwoording of wij onze 
medemensen in nood in de kou laten staan 
of niet. Of wij als christenen mensen uit 
de nood willen halen is iets, waar paus 
Franciscus ons op allerlei manieren oproept. 
De vluchtelingen in heel de wereld, de 
miljoenen mensen die sterven van de 
honger, de zieken, de gevangenen vragen 
om een duidelijke keuze. Gelukkig dat onze 
Elisabeth-parochie dat al jaren goed begrijpt.

Miel Erpelinck.

Allerheiligen

IN DreNte 
Staat Op eeN 
GraF vaN eeN 

jONGe MaN

Gelijk een reus zoo sterk en fier

Was ik eens en nu lig ik hier

Geachte mensch bedenk dit wel

Ook uwe ure nadert snel.

De 2e werelDOOrlOG eN BarMhartIGheID
De week voor 19 september 1944 was het kat en muisspel 
tussen de Duitse bezetter en de Poolse bevrijder. Hierbij 
vielen veel gewonden en doden. Een zware slag werd 
in die septemberdagen uitgevochten bij de boerderij 
van Verplanke nabij de Tweede Verkorting in Axel. 
Hierbij sneuvelden 16 Poolse soldaten, maar ook Duitse 
soldaten en onschuldige burgers. 
Deze Poolse soldaten werden in een massagraf op het 
land van Verplanke begraven. Nadat de soldaten door 
de Engelse gravendienst werden geïdentificeerd, werden 
ze op 17 januari 1948 met militaire eer herbegraven op 
de algemene begraafplaats aan de Burchtlaan in gewijde 
grond, na een eucharistieviering in de parochiekerk van 
de H.Gregorius de Grote. 
Aan de Hulsterseweg staat nog het monument, het 
Poolse kruis, dat herinnert aan deze slag en de offers 
die hier gebracht werden voor onze vrijheid. Jaarlijks 
op 19 september herdenken we deze bevrijding 72 jaar 
geleden.

Geraadpleegd:
Freekenhorst J.D, e.a., Axel oorlog en bevrijding, J.C.Vink, Axel 1949.

De zeveN werKeN vaN BarMhartIGheID
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Bethjes paginaBethjes pagina
Het is bijna vakantie. 
Hoi, heb jij een leuke vakantie gehad? Ik wel. Ik heb een hoop lol gemaakt met mijn vrienden. En ik mocht ook een keer 
meedoen met Pokémon Go. Ik heb er vier gevonden. En ik heb best wel zin in het nieuwe schooljaar. Weet je waarom? Ik 
ga dit jaar mijn eerste heilige communie doen. Ik vind het wel spannend. Ook mijn juf vind ik spannend. Ze is nieuw op 
school en niemand kent haar. En ik heb in de vakantie een hondje gekregen: een witte pluizenbol. Hij heet Snuffie. Op 4 
oktober ga ik hem eens flink verwennen, want dan is het werelddierendag. En wist je dat dat te maken heeft met Sint 
Franciscus? Lees het verhaal maar over Franciscus van Assisi 

De mensen van het stadje Gubbio leven in grote angst vanwege een woeste wolf die niet alleen dieren maar ook mensen 
aanviel.
Franciscus, de grote dierenvriend is in de stad en gaat opzoek naar de wolf. 
Hij komt hem tegen in het bos. Met opengesperde muil komt de wolf op Franciscus af. Deze loopt naar hem toe, maakt 
een kruis over hem en roept: 'Kom eens hier, broeder Wolf', 'Je hebt nogal wat schade aangericht in de buurt.
Iedereen is als de dood voor jou. Ik wil dat het vrede wordt tussen jou en de mensen. 
Je mag ze niet langer kwaad doen. En zij zullen jou niet langer nazitten met hun honden'. De wolf loopt op Franciscus af, 
buigt zijn kop en is zo mak als een lammetje. 
Dan gaat hij mooi zitten en geeft hem een poot, alsof hij wil zeggen: 'Ik beloof dat ik van nu af aan niemand meer kwaad 
doe.' 

Franciscus neemt de wolf mee naar de stad. Nu durft iedereen, ook de kinderen, het plein op te gaan, waar Franciscus 
met de wolf naast hem, op hen wacht. 'Luister', zegt hij. 'Broeder Wolf hier heeft beloofd vrede te sluiten met jullie.
Maar dan moeten jullie beloven dat jullie hem elke dag zoveel voedsel geven als hij nodig heeft.' Dat beloven de mensen. 
En weer geeft de wolf Franciscus een poot. Het is vrede! Iedereen staat verwonderd over de kracht van de liefde die 
Franciscus verbindt met alle schepselen. 

Franciscus van Assisi en de wolf van Gubbio
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het SaCraMeNt 
vaN De 
DOOp

TIJDIG AANMELDEN 
IS BELANGRIJK...

De doop is het sacrament van de opna-
me van een kind of een volwassene in 
de geloofsgemeenschap. Voor het aan-
melden voor een doop kunt u een 
aanmeldingsformulier aanvragen bij het 
Regionaal Pastoraal Centrum in Sluiskil. 
Dat kan telefonisch: 0115-616006.
U kunt het ook downloaden op www.
eparochie.nl bij aanmeldformulieren 
sacramenten.

Doopzondagen:
 - 16 oktober, Terneuzen en Zuiddorpe
 - 20 november, Philippine

Doorvoorbereiding op 29 september, 
6 oktober, 3 en 10 november. 

aanmelden terneuzen en zuiddorpe 
uiterlijk 15 september. philippine 
uiterlijk 20 oktober.

nadere informatie: 
Pastor niek van waterschoot, 
telefoon 0115-616006 (kantoor) 
of 0115-491990 (privé) 
of niekvanwaterschoot@eparochie.nl.

Mensen, die in rouw zijn omdat hun partner, 
kind, ouders overleden zijn, kunnen komen 
praten bij onze rouwgroep. Er wordt met 
elkaar gesproken over verdriet, zorgen en 
ook over de dagelijkse problemen. Ook bij 
scheiding is er sprake van rouw en ook zij 
zijn bij ons welkom. Alles wat besproken 
wordt blijft binnen de groep. Het is fijn 
om met lotgenoten te praten, omdat ze 
allemaal hetzelfde doormaken. Wij zijn geen 
professionele begeleiders, maar wij kunnen 

een luisterend oor bieden en ondersteunen 
waar mogelijk. Mocht U behoefte voelen eens 
bij ons langs te komen, dan bent U welkom 
op de eerste maandag van de oneven maanden 
vanaf 10.00 tot 11.30 uur. De koffie staat 
klaar vanaf 9.30 uur. Aan deelname zijn geen 
kosten verbonden. 
De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 
maandag 5 september.
Christien de Mul 0115-694610
Niek van Waterschoot 0115-616006

rOuwverwerKING

verhuISBerICht
Verhuist u binnen uw eigen of naar een 
andere woonplaats, wilt u dan zo vriendelijk 
zijn dit -bv. door middel van dit formuliertje- 
aan de secretaris van uw Parochiekern, 
vermeld in dit Regioblad door te geven.

Naam: .....................................................
Oud adres: ..............................................
................................................................
................................................................
Nieuwe adres: ..........................................
................................................................
................................................................
Ingangsdatum: ........................................
Aantal personen/gezinsleden dat verhuist: 
................................................................

aGeNDa aGeNDa aGeNDa
weKelIjKS:
Zondag:  Na elke viering ontmoeting met medeparochianen 

onder het genot van koffie/thee/fris. 
Dinsdag om 8.30 u.: Getijdengebed, Emmaüskerk
Dinsdag om 19 uur: Charismatische gebedsgroep, Emmaüskerk
Woensdag om 15 uur:  Gebedsmoment H.Jaar van Barmhartigheid, 

Emmaüskerk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zondag 4 september om 10.30:  25-jarig Priesterfeest van Thaddy de Deckere, 

Emmaüskerk, Terneuzen 
Zondag 4 september om 10.00 uur  oecumenische tentdienst in Sluiskil
Maandag 5 september:  Rouwverwerking om 9.30, 

Emmaüscentrum, Terneuzen
Donderdag 22 september,  19.30- 21.30:  
 Open Deur, Emmaüscentrum, Terneuzen
Donderdag 29 september:  Doopvoorbereiding, Emmaüscentrum Terneuzen, 

19.30- 21.30
Donderdag 29 september:  Informatieavond ouders vormelingen, Perron 

Zuidoost Axel, 19.30- 21.45
Donderdag 6 oktober:  Doopvoorbereiding, Emmaüscentrum Terneuzen, 

19.30- 21.30
Zondag 16 oktober:  Doopviering in Terneuzen en Zuiddorpe, 10.30
Dinsdag 18 oktober:  Vormselvoorbereiding 1, Perron Zuidoost, 

Stationsstr.5 Axel
Vrijdag 21 oktober:  Inleverdatum copy voor Regioblad nr 5 
Zondag 23 oktober:  Gezinsochtend vormelingen, Emmaüscentrum 

Terneuzen, 9.45- 11.30.
Dinsdag 25 oktober:  Vormselvoorbereiding 2, Perron Zuidoost, 

Stationsstr.5 Axel
Donderdag 27 oktober:  Parochievergadering
Donderdag 3 november:  Doopvoorbereiding ZuidWest, Terneuzen
Zondag 6 november:  Inloopochtend vormelingen, Emmaüscentrum 

Terneuzen, 9.45- 11.30
Dinsdag 8 november:  Vormselvoorbereiding 3, Perron Zuidoost, Axel
Donderdag 10 november:  Doopvoorbereiding Zuidwest, Terneuzen
Zondag 12 november Vertoning van een film over de paus: 

‘Chiamatemi Francesco’
Zondag 13 november:  Elisabeth-viering, Terneuzen + tentoonstellingen
Dinsdag 15 november:  Vormselvoorbereiding 4, Perron Zuidoost, 

Stationsstr.5 Axel
Vrijdag 18 november:  Regioblad nr 5 verschijnt
Zondag 20 november:  Doopviering in Philippine, 10.30

http://eparochie.nl/
mailto:niekvanwaterschoot@eparochie.nl


Monuta Oostburg
Bredestraat 23, Oostburg
Telefoon: 0117 - 45 23 09
www.monuta.nl/oostburg

Monuta Terneuzen
Bellamystraat 28c, Terneuzen
Telefoon: 0115 - 61 28 81
www.monuta.nl/terneuzen

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Warm, informeel  
en laagdrempelig.
Wij geven u alle ruimte om  
uw eigen wensen te bespreken. 
Wij denken graag met u mee.

Wilt u een eigen persoonlijk boekje bij 
doopsel, huwelijk, uitvaart of crematie? 

Streekbeeld verzorgt voor u de opmaak en 
het printen. Snel, professioneel en op tijd!

Industrieweg 30A, Terneuzen
Postbus 385 4530 AJ Terneuzen

Tel. 0115-649800 Fax 0115-649801
e-mail: redactie@streekbeeld.nl

doet meer!

UITVAART
VERZORGING

J.J.M de Voogt

Verzorging van begrafenis/crematie volgens 
uw persoonlijke wens

•
Thuisopbaring met gebruik van koeling 

mogelijk
•

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

KOKKELDREEF 1

4533 DD TERNEUZEN

TEL. 0115-612937

BBG: 06-21837273

WWW.UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL

INFO@UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL

Huis-aan-huis bladen 
Drukwerk

Digitaal printen

Interesse in adverteren in het Regioblad?

Bel Streekbeeld:

0115-649800

Voor meer informatie:

http://www.monuta.nl/oostburg
http://www.monuta.nl/terneuzen
mailto:redactie@streekbeeld.nl
http://www.uitvaartverzorgingdevoogt.nl/
mailto:INFO@uitvaartverzorgingdevoogt.nl

