Vier plaatsen voor een gebed, een kaarsje of bezinning

Binnen onze parochie beschikken we momenteel over vier plaatsen waar u op bepaalde tijden
terecht kunt voor een persoonlijk gebed, het opsteken van een kaarsje of zomaar een moment om
even tot jezelf te komen.

Deze plaatsen zijn:

Mariakapel van de Emmaltskerk in Terneuzen

U kunt hier op werkdagen terecht van 10.00 tot 12.00 uur.

Mariakapel in Sas van Gent

In de voormalige sacristie van de Cuyperskerk, nu Markt 4 is ook een Mariakapel ingericht.
Deze is geopend tijdens de openingstijden van Markt 4. De normale tijden zijn van dinsdag
tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur. in verband met het coronavirus zijn afwijkingen
mogelijk.

Mariakapel in de Kirke in Westdorpe is open van vrijdag 3 april t/m zondag 5 april en van
donderdag 9 april t/m maandag 12 april telkens van 12.00 tot 17.00 uur. op zaterdag 4 april
bestaat de mogelijkheid een palmtakje af te halen. Ook is er een collectebus voor de
Vastenactie aanwezig. In de kapel kunnen maximaal drie personen tegelijkertijd verblijven.
Lourdesgrot op de begraafplaats in Zuiddorpe

Hier kunt u dagelijks terecht om te bidden, een bloemetje neer te leggen of een kaarsje aan
te steken. In Zuiddorpe dient u zelf een kaarsje mee te nemen.

De tekst van het gebed van de bisschoppen is bij de grot beschikbaar.



