
24e jaargang  |  
Nr. 4 - November 2024

UITGAVE VAN DE ELISABETH-PAROCHIE MIDDEN-ZEEUWSCH-VLAANDEREN

REGIO
BLAD



Regioblad - 3

BELANGRIJKE ADRESSEN

*	Bureau van de Elisabeth-parochie 
Alberdingk Thijmstraat 2,  
4532 CZ Terneuzen 
tel. 0115-616006 
e-mail: bureau@eparochie.nl

*	Website: www.eparochie.nl

*	Parochiebureau Terneuzen,  
tel. 0115-612327

Indien u in dringende gevallen een van
de pastores in de Elisabeth-parochie 
nodig heeft, kunt u het volgende gsm-
nummer bellen: 06-53.99.78.50

*	Pastoor Wiel Wiertz 
Bierkaaistraat 20, 4561 BC Hulst 
tel: 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl

*	Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
	 tel: 06-38781876
	 e-mail: kapelaan22@gmail.com

*	Pastor Marjan Dieleman-Fopma 
Jan van Galenstraat 58, 4535 BX 
Terneuzen 
tel: 0115-694958 
e-mail: marjandieleman@eparochie.nl

*	Secretaris: Marleen Gernaert-Vermast
	 secretaris@eparochie.nl
	 tel: 0115+617673

*	Teamassistente: Bianca Ivens
	 Werkzaam op het bureau 

Elisabethparochie 
Aanwezig ma: 8.30-15.00 uur,  
di: 8.30-11.30 uur, wo: 8.30-15.00 uur,  
do: 8.30-11.30 uur, vr: 8.30-15.00 uur

	 tel: 0115- 616006

*	Bisdom Breda 
Veemarktstraat 48, Postbus 90189, 

	 4800 RN Breda 
tel: 076-5223444 
e-mail: secretariaat@bisdombreda.nl

*	Adressen van de Parochiekerncommissies 
en van redactieleden van het Regioblad: 
zie pagina’s Parochiekernen.

Dit Regioblad is een uitgave van 
de Elisabeth-parochie Midden-
Zeeuwsch-Vlaanderen en verschijnt 
viermaal per jaar. De redactie 
heeft het recht artikelen wel of 
niet te plaatsen, in te korten of te 
corrigeren. Anonieme brieven of 
artikelen worden niet geplaatst.

Verspreiding
In ca. 1.500 gezinnen in 
bovengenoemde parochie.

Redactieleden
* 	Jos oude Kempers (Axel)
* 	Lilian van den Bosch-Dutrée 

(Terneuzen)
* 	Rob Vermoet (eindredactie)

Tekeningen 
Colin Schoone, Red@ctie Service

Foto’s
Diverse vrijwilligers 

Algemeen redactie-adres
Redactie Regioblad 
p/a Churchilllaan 168, 
4532 MG Terneuzen, 
tel: 06-51851704
e-mail:  
robvermoet@zeelandnet.nl

Grafische verzorging
De Ideeënfabriek van Pieters 
Groede

Bezorging
Een zeer groot aantal vrijwilligers 
in de gehele Elisabeth-parochie

Berichten voor de website en 
het Regioblad:
robvermoet@zeelandnet.nl

C O L O F O N

EEN NIEUWE PERIODE BREEKT AAN
Op zondag 24 november vieren we het 
feest van Christus Koning. En daarmee 
sluiten we het kerkelijk jaar af. En dan 
staat de adventstijd weer voor de deur.
Een tijd waarin we wachten op het nieuw 
leven: de geboorte van Jezus.

Maar er sluit nog meer af. In de kerken 
in Philippine en Zuiddorpe worden 
vanaf het begin van de adventtijd geen 
weekendvieringen meer gehouden. Wat u 
wel nog kunt verwachten aan activiteiten 
in beide plaatsen leest u elders in dit 
Regioblad. Verder besteden we natuurlijk 
aandacht aan tal van andere zaken zoals 
de Levende Adventskalender in Axel, 

Kerstmis, Vastenactie, Kerkbalans,  
Elisabethzondag, Bethje en nog veel meer.

Wij van de redactie hebben er alles aan 
gedaan om er weer een mooie uitgave van 
te maken. Het volgende nummer van het 
Regioblad verschijnt vlak voor Carnaval.
Kopij daarvoor kunt u inleveren tot en 
met 30 januari 2025.

Wij wensen u alvast mooie herfst- en 
winterdagen toe. 
En natuurlijk een Zalig Kerstfeest. 

Rob Vermoet

van de pastores

BIJ DE VOORPAGINA
Op de foto die op de voorpagina staat zien 
we José de Klerk-Dobbelaar en Paula van 
de Linde druk bezig met het maken van 
de adventskrans voor de Emmaüskerk in 
Terneuzen. De adventskrans 
in elkaar steken is altijd een 
fris karwei. Het dennengroen 
wat rond de ronde vorm 
zit moet fris zijn en goed 
bevestigd worden. Uiteraard 
is het ook zaak dat de kaarsen 
tot Kerstmis netjes op de 
krans blijven staan. En ten 
slotte moet er nog een paars 
lint tussen de kaarsen om het 
groen worden gevlochten. De 
adventskrans symboliseert de 

gehele aarde en geeft ons hoop en laat ons 
leven naar het licht toe.
De kaarsen worden op de zondagen van 
de advent één voor één aangestoken tot 

ze uiteindelijk allemaal 
branden. Dit jaar wordt de 
eerste kaars aangestoken op 
zondag 1 december.

De vier kaarsen 
symboliseren tevens de vier 
windrichtingen en doen 
ons ook denken aan de vier 
jaargetijden. 

REDACTIE REGIOBLAD  
HEEFT VERSTERKING NODIG

Door het overlijden van onze mederedacteur Frank de Prenter is de redactie van het Regioblad 
nu wel heel erg klein geworden. We zijn nu nog met drie personen. En dat is eigenlijk veel 
te weinig om het Regioblad op een goede wijze te kunnen maken. Daarom zijn wij op zoek 
naar enkele mensen die de redactie willen komen versterken. Er wordt ca acht keer per jaar 
vergaderd en natuurlijk moet je soms ook nog wat redactionele teksten produceren.

Wil je meedoen of eerst even wat informatie opvragen, 
bel of mail naar Rob.
Tel 06-51851704 robvermoet@zeelandnet.nl

MIS- EN GEBEDSINTENTIES VANAF 1 DECEMBER 2024
Vanaf 1 december 2024 stoppen de 
zondagsvieringen in Philippine en 
Zuiddorpe. Wat gebeurt er met de twaalf 
misintenties die in Philippine en Zuiddorpe 
gelezen zouden worden na een kerkelijke 
uitvaart?

1e: 	 Voor overledenen van wie in het 
afgelopen jaar afscheid is genomen 
met een kerkelijke uitvaart (dat wil 
zeggen: een uitvaart geleid door een 
voorganger van de parochie) geldt, dat 
hun naam vanaf 1 december 2024 één 
keer per maand zal worden genoemd 
bij de voorbede in de zondagsviering 
te Terneuzen. Met de nabestaanden 
zijn twaalf data afgesproken. Deze 
data worden doorgegeven aan de 
teamassistente. Zij zal ze inschrijven. 

2e: 	 Voor parochianen die overlijden na 
1 december en van wie afscheid is 
genomen met een kerkelijke uitvaart, 
geldt dat hun namen een jaar lang 
één keer per maand  bij de voorbede 
in de  zondagsviering te Terneuzen 
zullen worden gelezen. De datum 
waarop dat gebeurt hangt samen 
met het moment van de uitvaart: 
als een uitvaart plaatsvindt in het 
eerste kwartaal van een jaar, dan 
wordt de naam van de overledene 
genoemd op de eerste zondag van de 
maand. Is de uitvaart in het tweede 
kwartaal, dan is de misintentie 
op de tweede zondag, enzovoorts. 
In overleg kunnen de data worden 
gewijzigd. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met de medewerkers van 
het Emmaüscentrum (parochiebureau 
Terneuzen). Zij zijn op werkdagen 

aanwezig van 10.00 tot 12.00 uur en 
ontvangen u graag. Telefonisch zijn 
zij bereikbaar op 0115 612327, of per 
mail: bureauterneuzen@eparochie.nl.

3e: 	 De naam van de overledene kan 
-indien van toepassing- ook een 
jaar lang worden genoemd bij de 
maandelijkse viering in De Kaaie te 
Philippine.

4e: 	 De naam van de overledene kan 
-indien van toepassing- ook een 
jaar lang worden genoemd bij de 
maandelijkse viering in ’t Verlaet te 
Westdorpe.

5e: 	 Op 24 en 25 december 2024 zijn 
er Kerstvieringen in de kerken van 
Philippine en Zuiddorpe. Ook daar 
kunnen mis- en gebedsintenties 
worden gelezen.

Aanvragen van een mis- en  
gebedsintentie in het algemeen

6e: 	 Wilt u een mis- of gebedsintentie 
laten lezen op een bepaalde zondag 
te Terneuzen, dan kunt u contact 
opnemen met de medewerkers van 
het Emmaüscentrum. Betaling: 
contant, bij het Emmaüscentrum of 
voor aanvang van de viering bij de 
koster of door overmaking van het 
tarief op rekeningnummer NL46 
ABNA 0419 4875 81 ten name 
van Elisabeth-parochie Terneuzen, 
met vermelding: misintentie – naam 
persoon - datum. Misintenties 
kunnen niet via een bankbetaling 
worden aangevraagd. 

7e: 	 Wilt u een mis- of gebedsintentie 
laten lezen bij een viering in De Kaaie, 
dan kunt u contact opnemen met 
de heer Willy Spuesens: wspuesens@
zeelandnet.nl. Betaling: contant, voor 
aanvang van de betreffende viering.

8e: 	 Wilt u een mis- of gebedsintentie 
laten lezen bij een viering in ’t Verlaet, 
dan kunt u contact opnemen met 
mevrouw Ria Coppens-de Clerck: 
ria.declerck7@gmail.com. Betaling: 
contant, voor aanvang van de 
betreffende viering.  

 
9e: 	 Het tarief (stipendium) voor een mis- 

of gebedsintentie in 2024 bedraagt 12 
euro.

10e: 	 In de Emmaüskerk ligt een 
intentieboek. Hierin kunnen voor 
aanvang van de viering gebeden 
worden opgetekend, kort en bondig, 
en zonder vermelding van namen. 
Bijvoorbeeld: ’Voor mijn oma die 80 
jaar is geworden’, ‘Voor mijn zus die 
ernstig ziek is’, ‘Uit dankbaarheid voor 
een geslaagde operatie’, ‘Om vrede’. 
Deze gebeden worden bij de voorbede 
tijdens de viering uitgesproken.

Nota bene
Het is raadzaam om te checken hoe 
laat en waar de zondagsviering te 
Terneuzen doorgaat. Informatie vindt 
u in de nieuwsbrief of op de website 
www.eparochie.nl. U bent altijd van 
harte welkom met uw vragen bij de 
teamassistente (0115 616006 – bureau@
eparochie.nl) en de medewerkers van het 
Emmaüscentrum (0115 612327).  

VERANDERINGEN IN VIERINGEN SAMENGEVAT
Vanaf 1 december 2024 zijn er geen zondagsvieringen meer in de 
kerken van Philippine en Zuiddorpe. De zondag wordt voortaan 
parochieel gevierd in de parochiekerk te Terneuzen. In de kerk van 
Philippine zijn uitvaarten, doop- en huwelijksvieringen mogelijk 
tot de kerk is verkocht. In de kerk van Zuiddorpe zijn vanaf 1 
januari 2025 geen vieringen of uitvaarten meer mogelijk. Met 
ingang van 2025 zal er in De Kaaie te Philippine een viering zijn 
op de derde vrijdag van de maand om 14.00 uur. De vieringen in 
’t Verlaet te Westdorpe gaan terug van twee vieringen per maand 
naar één viering, op de eerste donderdag van de maand, om 18.30 
uur.

De vieringen in De Redoute te Sas van Gent kunnen in 
2025 niet meer doorgaan. Bijzondere plaatselijke vieringen en 
activiteiten blijven waar mogelijk behouden, zoals de bedevaart 
naar Oostakker, de kermisviering in Westdorpe, de regionale 
parkdienst, de oecumenische tentdienst te Sluiskil, Lessons & 
Carols en Kerstvieringen. Vieringen die onveranderd doorgaan, 
zijn hierboven niet genoemd. In het vieringenrooster staan alle 
vieringen vermeld.
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PAROCHIEAVOND ‘VAN ADVENT NAAR ADVENT’

1e: 	 Goede herinneringen aan wat parochianen samen hadden 
beleefd, het vele dat was georganiseerd, bereikt ook, het 
plezier in vrijwilligerswerk, het delen van lief en leed, het 
vinden van vreugde en troost in je geloof, in liturgie en 
geloofsgemeenschap.

2e:	 Veel overeenkomsten waren er in pijnpunten, zoals:
	 •	 verdriet en onmacht over het afhaken van 
		  jongere generaties, ondanks al hun inzet 
	 •	 moeite met de rol van Kerk en Bisdom  
	 •	 liefde voor het eigen kerkgebouw, vaak zelf 
		  ooit (gedeeltelijk) bekostigd.

3e: 	 Veel overeenkomsten waren er op het vlak van ideeën en 
wensen voor de toekomst, nu twee van de drie kerken op 
zondag sluiten. 

	 •	 zorg voor een gastvrije kerk, een aantrekkelijke 
		  geloofsgemeenschap 
	 •	 investeer in echt luisteren, zodat je de ervaring 	
		  hebt dat je als parochiaan een stem hebt, dat wat 
		  je zegt over je geloof, kerk, parochie, organisatie 
		  ertoe doet, ofwel: investeer in synodaliteit. 
	 •	 heb oog voor het belang van een verzorgde liturgie
	 men wijst dan op:
	 •	 aansprekende liederen en muziek
	 •	 aansprekend taalgebruik 
	 •	 een voorganger die zich verbindt met iedereen

	 •	 regel vervoer, help mensen, jong en oud, om op zondag 
		  naar de kerk te komen
	 •	 zorg voor een diaconale kerk, die oog heeft voor de 
		  naaste in nood 
	 •	 zorg voor geloofsgroei, voor catechese 
	 •	 zorg voor effectieve communicatie 
	 •	 zorg voor de vitaliteit ter plekke, – men wijst dan op:
	 •	 plaatselijke (geloofs-)gesprekken
	 •	 vieringen en activiteiten die plaatselijk belangrijk zijn 
	 •	 bidkapellen: zorg dat mensen plaatselijk een kapelletje 
		  hebben om een kaarsje aan te steken, te bidden.

4e: 	 Veel overeenkomsten ook op het vlak van de parochiekerk, 
de Emmaüskerk,

	 de indruk is:
	 •	 het kerkgebouw is niet aantrekkelijk		
	 •	 de akoestiek is matig, ook in de koffiehoek
	 •	 rust en stilte ontbreken
	 •	 de kindernevendienst ontbreekt
	 •	 gemeenschapsgevoel staat onder druk (aanbeveling van 
		  de pastoor: 
 ‘Zet statafels bij het koffiedrinken!’) 
	 •	 en men beveelt aan: voorwerpen uit de andere kerken 
 		  kunnen voor een thuisgevoel zorgen.

OP DE PAROCHIEAVOND VAN 28 OKTOBER ZIJN DE VOLGENDE ONDERWERPEN BESPROKEN:

MISSIONAIRE PAROCHIE
Het aardige van deze ideeën en wensen voor de toekomst is, dat 
het allemaal onderwerpen zijn, waar de Missionaire parochie van 
zegt: investeer daarin, laat het geloof niet verkommeren, wees 
aantrekkelijk voor de wereld, de samenleving.
Dank aan iedereen die bij de bijeenkomsten aan tafel is 
geschoven, en mee heeft willen denken en praten!

TOEKOMST
Om de stap te zetten naar samen vieren in de ene parochiekerk 
hebben we de mensen bij elkaar gebracht die in de verschillende 
kerken bij de vieringen actief zijn.

KOSTERSOVERLEG 19 AUGUSTUS
Theo Hemelsoet, koster in de Heilige Maria Hemelvaartkerk 
te Philippine, was aanwezig, evenals bijna alle kosters van de 
Emmaüskerk. De overige kosters van parochiekern Zuidoost en 
Zuidwest hebben aangegeven af te zien van kosterschap in de 
Emmaüskerk. Hun keuze heeft met name te maken met hun leeftijd.
Theo heeft met de kosters van de Emmaüskerk besproken dat 
goede onderlinge contacten nodig zijn, met name voor de vieringen 
die in Philippine in De Kaaie zullen doorgaan. De kosters van de 
Emmaüskerk vroegen Theo of hij in geval van nood koster zou 
willen zijn bij uitvaarten. Dat heeft Theo toegezegd.

LECTORENOVERLEG 26 AUGUSTUS
Van de lectoren van de Emmaüskerk waren de meesten present. 
Van Parochiekern Zuidoost (Axel, Westdorpe, Zuiddorpe en 
Overslag) waren aanwezig: Rita Pollet, Ria de Clerck en Conrad 
van Waes; zij hebben aangegeven lector in de Emmaüskerk te willen 
zijn. Van Parochiekern Zuidwest (Philippine, Sas van Gent, Sluiskil, 
Zandstraat): ook Jacinta Kieboom wil haar lectorschap voortzetten. 
Lilian van den Bosch, coördinator van de lectoren van parochiekern 
Noord (Hoek, Terneuzen, Zaamslag) zal een rooster maken. Dit 
rooster gaat in op 1 januari 2025. De lectoren hebben afgesproken 
om na een half jaar, te weten in mei 2025, hun ervaringen 
gezamenlijk te evalueren. 

KOREN
De koren in onze parochie hebben zich intern beraad op de nieuwe 
situatie. Via verschillende wegen hebben zij laten weten hoe zij hun 
toekomst zien.

PAROCHIEKERN ZUIDOOST
Koor Jubilate Deo, onder leiding van Jos van der Linden. Dit koor 
zal vanaf januari 2025 zingen bij de vieringen in de parochiekerk, op 
de tweede zondag van de maand. In juni 2025 worden de ervaringen 
geëvalueerd.

PAROCHIEKERN ZUIDWEST
Sas Chante stopt evenals het Cuyperskerkkoor. 
Het koor Sint Caecilia: enkele koorleden overwegen om zich aan 
te sluiten bij het Emmaüskoor. Het koor zal ook zingen bij de 
maandelijkse viering in De Kaaie in Philippine, mogelijk aangevuld 
met koorleden van het Cuyperskerkkoor.

VOORTGANG PAROCHIEKERNCOMMISSIES (PKC’S)
Iedere parochiekern heeft sinds 2013 één PKC. De PKC’s van 
Zuidoost en Zuidwest blijven verantwoordelijk voor de ondersteuning 
van hun plaatselijke werkgroepen en vrijwilligers, bijvoorbeeld 
zieken-en ouderenbezoekgroepen, werkgroepen begraafplaats, 
bezorging van het Regioblad, vrijwilligers betrokken bij plaatselijke 
vieringen en vieringen in verzorgingshuizen. Ook blijven de PKC’s 
verantwoordelijk voor het beheer van de kerkgebouwen tot deze van 
eigenaar zijn veranderd. 

Alle drie de PKC’s zijn de vinger aan de pols in hun 
geloofsgemeenschappen evenals contactpersoon voor het pastorale 
team en het parochiebestuur. Om de gezamenlijke betrokkenheid 
bij de zondagsvieringen en bij de ene parochie nog verder op te 
bouwen en te versterken wordt gekeken naar een vorm van breed 
overleg. Op de parochieavond zijn hiervoor verschillende voorstellen 
gedaan: zorg voor een goede afvaardiging uit de PKC’s, zodat de 
geloofsgemeenschappen zich vertegenwoordigd voelen en nader tot 
elkaar komen en ken specifieke takenpakketten toe aan de leden. 

DE SLUITING VAN DE KERK VAN ZUIDDORPE
In de afgelopen tijd is gebleken, dat er onvoldoende mogelijkheden 
zijn om de kerk van Zuiddorpe open te houden voor uitvaarten, 
huwelijken, enzovoorts. De koster stopt per 1 januari 2025 en 
het vraagt teveel van de vrijwilligers om de kerk telkens voor een 
incidentele viering schoon te moeten maken. De werkgroep liturgie 
heeft aangeboden in het buurthuis af en toe een viering te doen, 
maar daar is vooralsnog geen belangstelling voor.

VIERINGENROOSTER 2025
Nieuw in het rooster is de viering in Philippine op de derde vrijdag 
van de maand, om 14.00 uur in De Kaaie. De vieringen in ’t Verlaet 
te Westdorpe zullen doorgaan op de eerste donderdag van de maand, 
om 18.30 uur. De vieringen in De Redoute te Sas van Gent kunnen 
in 2025 niet meer doorgaan. De reden is, dat de vrijwilligersgroep 
grotendeels stopt. De geestelijk verzorger van SVRZ, André 
Verschoor, bekijkt of hij af en toe een viering in De Redoute kan 
aanbieden. Zowel in De Redoute als in ’t Verlaet worden bewoners 
die de H. Communie willen ontvangen maandelijks bezocht door 
Ria Coppens-de Clerck. 

BIJZONDERE VIERINGEN EN ACTIVITEITEN
Bijzondere plaatselijke vieringen en activiteiten blijven waar mogelijk 
behouden, zoals de bedevaart naar Oostakker, de kermisviering in 
Westdorpe, de parkdienst en de oecumenische tentdienst te Sluiskil, 
Lessons & Carols en Kerstvieringen. 

CATECHESE
Het catecheseaanbod in de breedte van Zeeuws-Vlaanderen wordt 
in een folder bij elkaar gezet. Te denken valt aan de regionale 
voorbereiding op de sacramenten: doop, eerste heilige Communie, 
Vormsel en Huwelijk. Ook valt te denken aan de leesgroepen van 
zuster Noëla Polet, de Open Deurgroep, de catechese van kapelaan 
Rodrigo en de kinderkerk. Ook de Alphacursus wordt ontwikkeld. 

CARITAS/DIACONIE
De caritassen en diaconale activiteiten zoals rouwverwerking, 
bezoek aan ouderen en zieken, enzovoorts, worden voortgezet. De 
samenwerking in Zeeuws-Vlaanderen blijft toenemen, met name bij 
de organisatie van de Vastenactie.

OECUMENE
In alle drie de Zeeuws-Vlaamse parochies blijven oecumenische 
activiteiten.

EEN PLEK OM TE BIDDEN
Op een aantal plekken in de parochie wordt een bidkapel gemist, 
bijvoorbeeld in Sluiskil en Axel. In Philippine en Zuiddorpe, waar 
de kerken mogelijk een nieuwe bestemming krijgen, wordt ernaar 
gestreefd een kapel in de kerk te behouden.

COMMUNICATIE
Een van de moeilijkste dingen en tegelijk het belangrijkste in een 
parochie die veel meer zichtbaar wil zijn in de samenleving om 
haar missie, haar zending, haar boodschap te kunnen brengen, is 
communicatie. 
Het is al een uitdaging om onze regelmatige bezoekers te bereiken 
met informatie over onze activiteiten, laat staan de mensen die de 
parochie nog niet kennen, met name jonge mensen, die gewend zijn 
dagelijks hun weg te zoeken in een woud van digitale berichten en 
prikkels. 

We blijven vooralsnog een mix van verschillende media aanbieden:
-	 kanselmededelingen
-	 de mededelingenbladen
-	 het Regioblad
-	 de digitale nieuwsbrief
-	 de facebookpagina
-	 de website, die momenteel wordt verbouwd, om hem 

toegankelijker te maken. 

Deze media zijn enorm belangrijk, maar dat geldt evenzeer voor 
de onderlinge communicatie: we zijn ons er heel erg van bewust, 
dat met name datgene wat we zeggen en doen, in vieringen en 
daarbuiten, moet getuigen van de medemenselijkheid die Jezus 
Christus ons voorleefde.

Overleg in geloofsgemeenschappen Elisabeth-parochie
Na de aftrap op 13 december vorig jaar, waarbij de drie Zeeuws-Vlaamse parochies te horen kregen over de reorganisatie in het kader van de 
missionaire parochie, kwam er voor onze parochie een vervolgavond op 6 februari. Daarna hebben leden van het parochiebestuur en van het 
pastoraal team negen geloofsgemeenschappen van de Elisabeth-parochie bezocht. Alleen in de Zandstraat hebben we geen bezoekers gehad. 
Het aantal bezoekers was wisselend, variërend van drie tot vijfentwintig personen.

Er waren veel overeenkomsten in wat op tafel kwam. 
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INFO-AVOND ‘VAN ADVENT TOT ADVENT’ 28-10-24
De vice-voorzitter van het PB de heer Leo Baeten opent deze avond. 
Hij is blij met de opkomst van deze groep betrokken parochianen. 
Elke Z.-Vlaamse parochie heeft een dergelijke avond. Dit is de 2e, 
Andreasparochie is geweest en in de basiliek volgt nog een avond.   
Pastoor Wiel Wiertz sluit zich bij deze woorden aan en gaat voor in 
gebed en vraagt wijsheid voor de avond. We bidden daarna samen 
het Onze Vader.

Pastor Marjan Dieleman is deze avond inleider. 
Deze avond is het vervolg op de inventarisatieavonden met de 9 
geloofsgemeenschappen. Tijdens deze avonden is vooral gesproken 
over samen kerk zijn, het ervaren verdriet en onmacht over de krimp 
van onze parochie en het moeten loslaten van het eigen kerkgebouw. 
De wens is dat ieder zich vlug thuis zal voelen in de Emmauskerk, 
ook al hebben we best opmerkingen betreffende de akoestiek en 
indeling van het gebouw.  

Er moet geïnvesteerd worden in de synodaliteit. Synode betekent 
samen onderweg maar ook luisteren naar elkaar. Paus Franciscus 
vindt dat wij niet opgesloten mogen blijven in onszelf. In Evangelii 
gaudium schreef hij: “Wanneer het innerlijk leven zich opsluit in 
eigen belangen, is er geen ruimte meer voor de ander, komen de 
armen niet meer binnen, luistert men niet meer naar de stem van 
God, geniet men niet meer van de zoete vreugde van zijn liefde, 
klopt het enthousiasme van het goede te doen niet meer.” Leken 
krijgen meer inspraak, er is meer transparantie en alles wordt 
minder hiërarchisch. Met name de liturgie moet ons aanspreken met 
liederen, gebeden en  diaconie  die uitgaat van onze geloofsbeleving. 
Dit bereik je door effectieve communicatie en geloofsgroei door 
catechese. Vitaliteit ter plekke door bijeenkomsten, vieringen en 
plaatsen van bezinning zoals kapellen. In Axel en Sluiskil zijn deze 
plekken (nog) niet gerealiseerd.

Er is een overleg met verschillende geledingen in de kerk geweest, 
met kosters, koren, lectoren en PKC’s. De PKC’s blijven bestaan 
met hun eigen taken om te faciliteren, en ondersteunen van de 
werkgroepen en het beheren van de gebouwen tot de verkoop.  De 
koren uit Philippine stoppen, Jubilate Deo zal eens per maand 
blijven zingen, maar dan in de Emmauskerk. Halverwege het jaar is 
er een evaluatie gepland. Het Terneuzense koor gaat gewoon door. 
Eens per maand is er een viering in de verzorgingstehuizen. En de 
internationale viering blijft ook eens per maand. De bijzondere 
vieringen zoals de kermisviering, de parkdienst Sluiskil, blijven 
bestaan en worden voortgezet.

De catechese houdt o.m. de regionale voorbereiding op de 
sacramenten, de Alpha-cursussen, Caritas en de bezoekgroepen 
of 85+middagen. Ook de communicatie d.m.v. Regioblad, 
nieuwsbrief, website en facebook moeten doorgang vinden. Alle 
geloofsgemeenschappen moeten zich goed vertegenwoordigd voelen.
Op 24-11-24 zijn de laatste zondagsvieringen in Philippine en 
in Zuiddorpe. In Philippine zal in de Kaaie nog een wekelijkse 
viering zijn. In Zuiddorpe is vooralsnog geen viering meer, ook geen 
uitvaarten of huwelijkssluitingen.

Na afloop was er nog een mogelijkheid tot vragenstellen. Deze 
antwoorden zijn verwerkt in dit artikel.  Pastoor Wiertz dankte 
een ieder voor zijn / haar inbreng en zei dat we door de krimp alle 
zeilen moeten inzetten voor de toekomst, waarin hij heilig gelooft. 
We moeten het goede bewaren voor de nieuwe generaties die in 
geloof willen  samenkomen. Hij sloot af met het Weesgegroet want 
het is ten slotte nog oktober. Na afloop was er nog een moment van 
gezellig napraten onder het genot van een drankje.

Jos oude Kempers

EÉN KERK VOOR IEDEREEN
Vorig jaar werd bekend dat de Elisabeth-parochie vanaf de start 
van de Advent op zondag gaat vieren in de parochiekerk, de 
Emmaüskerk van Terneuzen. (Elders in het Regioblad hierover 
meer; zie: Parochieavond ‘Van Advent naar Advent’). 

Nu de Advent snel dichterbij komt, is bij velen die in Philippine 
en Zuiddorpe naar de kerk gaan het bewustzijn van het naderend 
afscheid groot: nog één keer koster zijn, nog één keer lector, nog 
één keer zingen, nog één keer kindernevendienst, nog één keer 
werkgroep liturgie, nog één keer Eucharistie, nog één keer Woord 
& Communie, nog één keer koffiezetten voor na de viering… Vele 
herinneringen worden gedeeld: ’Toen zong ik al, was ik al koster, 
poetste ik de kerk...’  We merken aan elkaar hoe het ons bezig 
houdt. We troosten elkaar, al weken vóór die laatste zondagsviering 
op 24 november. Koren kiezen indrukwekkende liederen vol 
geloof, hoop en liefde voor dat verdrietige afscheid. 

Voor veel parochianen is het de tweede keer dat ze afscheid moeten 
nemen van een vertrouwde kerk. Ze weten nog hoe ze begin 2013 
in de auto stapten, want de zondag wil je toch samen vieren en 
daar wil je je toch opnieuw voor inzetten, al is het niet in je eigen 
kerk. Het doet goed, dat een deel van de mensen die actief waren 
bij de vieringen in Philippine en Zuiddorpe, in Terneuzen hun taak 
weer zal oppakken. Het helpt, dat tot in Brabant bekend is dat de 
geloofsgemeenschap van Terneuzen gastvrijheid hoog in het vaandel 
heeft. En het geeft veerkracht, dat het evangelie ons onverminderd 
wil samenbrengen in Jezus’ naam. Moge Hij zegenen, al dat werk, 
van zovele handen, zo trouw gedaan, voor jong en oud, in lief en 
leed. Moge Hij troosten.

VASTENAKTIE 2025VASTENAKTIE 2025
Op vrijdag 14 maart 2025 verzorgen wij weer een Benefietconcert 
voor het project van pater Swinne, voor zijn werk in Colombia. 
De toegang is gratis. Na afloop bij het naar buiten gaan kunt u 
uw waardering voor het werk van de pater en voor de zang en de 
muziek kenbaar maken door uw vrijwillige bijdrage te geven. De 
opbrengst van de avond gaat in zijn geheel naar pater Swinne. Het 
theatercafé is open om 18.45 uur en de zaal gaat open om 19.15, 
het benefietconcert start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.30 
uur. Er wordt een pauze ingelast van een half uur .Bij binnenkomst 
kunt u consumptiebonnen kopen om in de pauze iets te drinken te 
halen. De naam van het Benefietconcert is:  Onderweg naar Pasen.

Op deze avond wordt telkens in 1 of 2 zinnen iets verteld over de 
tocht van Jezus naar Pasen toe. Telkens worden een paar passende 
liederen gezongen. De avond is toegankelijk voor iedereen. De 
artiesten komen deze keer vanuit heel Zeeuws Vlaanderen, van 
d’Ee tot Hontenisse, van Hulst tot aan Cadzand dus. We stellen 
de deelnemers alvast aan u voor: Het koor Jubilate Deo, het koor 
EnCore + kinderkoor,  het a capella koor I Gabbiani, Gerard van de 
Langkruis op piano, cellist Guido Fassaert, violiste Netty de Jonge, 
Bernadette Luycks solozang, het duo Annemie en Patricia, Bram de 
Waele, solozang, Benny de Vet, solo. Wij hopen weer op een goede 
opkomst van u zodat we een mooi bedrag aan de pater kunnen 
overhandigen.

Tot ziens op vrijdag 14 maart 2025 

John Langerak 
en Rita Pollet, 
namens de Vastenaktie.

Op zaterdag 9 en zondag 10 november werden de jaarlijkse Elisabethdagen weer gehouden. We kunnen terugkijken op de indrukwekkende 
voorstelling van Peter Vermaat in 't Meulengat over het leven van Elisabeth van Thüringen. Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door 
een bijdrage van Stichting ADOFF Franciscaans steunfonds en door de zusters van Liefde Tilburg.

Zondag morgen werd de Eucharistieviering gehouden in Terneuzen in Terneuzen. Pastor Marjan Dieleman werd door Theo Hemelsoet 
namens de werkgroep Elisabethdagen verrast met een mooie en heerlijke taart. Dit omdat Marjan volgend jaar met pensioen gaat. Dit waren 
de laatste van vele Elisabethdagen die zij hielp organiseren.

Het was een warm samenzijn tijdens beide dagen.

ELISABETHDAGEN 2024
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Ieder jaar mag het weer Kerstmis worden, 
met romantische versieringen, kerstboom, 
sneeuw of kunstsneeuw. Die versiering is 
zelfs aan mode onderhevig. “Ik heb dit jaar 
een veelkleurige boom; vorig jaar had ik 
nog een zilveren.” En terwijl ik dit schrijf 
– lang voor Kerst- hebben de tuincentra 
hun kerstmarkten al lang op orde, want 
het wordt toch weer Kerstmis. En zo is het, 
toch? Ja en het blijft een prachtig feest en die 
romantische nostalgische dingetjes doen mij 
eerlijk gezegd wel goed.

Ieder jaar Kerstmis lijkt zo gewoon en zo 
vertrouwd, maar de clou van Kerstmis is nu 
juist, dat het niet vanzelfsprekend is.

Het is niet vanzelfsprekend om Kerst te 
vieren na een watersnood, het was niet 
vanzelfsprekend om al weer meer dan 80 jaar 
terug, Kerstmis te vieren tijdens de bezetting 
of net na hevige bombardementen die ons 
land teisterden. Of als daags daarvoor een 
geliefde is overleden. Er zijn periodes of 
gebeurtenissen die al het feesten onzin of 
ongewenst maken.

Zo was het 2025 jaar terug niet veel anders. 
In een bezet land, geplaagd door steeds 
strengere eisen van de Romeinse bezetter, 
was er niet zo veel reden iets te vieren. 
En toen moest iedereen zich ook nog 
eens laten registreren in zijn geboortestad. 
Natuurlijk om nog meer belasting te heffen. 
De ‘vrede van caesar Augustus’, was een 
dure vrede. Duur omdat die vrede met 
geweld was verkregen en gebaseerd was op 
onderdrukking van de overwonnen volken. 
Een vrede die niet uit hart kwam en niet echt 
was. De angst van de Romeinen om hun 
macht en rijkdom kwijt te raken, maakte die 
vrede duur en zuur.

Vandaag de dag lijkt het evenmin zo logisch 
om feest te vieren. Pak de krant maar. Ik hoef 
het niet eens op te noemen, u weet het al.

We hebben zo weinig vertrouwen in de 
toekomst, dat zelfs het kindertal in Europa 
zo sterk is gedaald, dat de bevolking zich niet 
kan handhaven zonder hulp van buiten. Het 
lijkt een ouderwets pastoorspraatje, maar 
ik heb het dan over een theorie van een 
sociaalgeograaf uit India: Arjun Appadurai. 
Hij schreef over culturen van hoop en 
culturen van angst. Paradoxaal genoeg zag 
hij in het rijke westen, tijdens zijn studie in 
de Verenigde Staten, een cultuur van angst. 

Eén van de kenmerken daarvan, is een laag 
geboortecijfer. In zijn vaderland, India, zag 
hij ondanks de armoede, een cultuur van 
hoop met hoge geboortecijfers. Deze geleerde 
is zelf geboren in 1948. Inmiddels liggen de 
geboortecijfers op het hele zuidelijk halfrond 
lager dan decennia terug. Dit artikel is ook 
geen pleidooi voor (te) grote gezinnen, maar 
om de paradox van de hoop te overdenken.

Een cultuur van hoop is namelijk te verkiezen 
boven een cultuur van angst. Angst maakt je 
immers agressief en onverdraagzaam. Kijk 
maar weer om je heen; pak maar weer de 
krant.

Van angst naar hoop is een hele stap, 
misschien wel een stap van vloer naar zolder; 
te groot.
De aanblik van een kind verandert dat. Het 
kind is klein en kwetsbaar, maar kan en 
zal groeien. Bovendien gaat er nauwelijks 
bedreiging van uit.

De schrijver en dichter Charles Péguy groeide 
zelf op in armoedige omstandigheden. Hij 
ergerde zich aan de armoede die hij zag en 
toch was hij degene die dat beroemde gedicht 
schreef over dat “kleine meisje Hoop” dat 
loopt tussen haar zusters geloof en liefde. 
Het kleine kwetsbare kind lijkt te worden 
gekoesterd en beschermd door haar zusters, 
maar uiteindelijk is zij het die haar grote 
zusters leidt; zij dat “kleine hoopje hoop”.

En zo greep de Schepper, de eeuwige Bron 
van al wat is in, in de wereld, die niet was 

zoals Hij had gewenst. Niet met geweld 
greep Hij in, maar met de komst van Zijn 
Woord in de gestalte van een mensje: Jezus 
van Nazareth, die later zou worden herkend 
als de Gezalfde (Christos) Gods.
Opdat de mens(heid) weer hoop mag vinden. 

Arme mensen horen engelen zingen over 
de Redder, de Verlosser en die arme herders 
snappen het niet echt, maar gaan er toch naar 
kijken. Wijzen uit verschillende culturen 
zijn verwonderd, dat de Koning die zij 
verwachten niet in een paleis ter wereld 
kwam. Maar allen zijn geraakt door de hoop, 
die ervan uitgaat. 

Hoop, dé reden om altijd Kerstmis te vieren 
om wat het is: de Geboorte van Christus. 

Ons geloof is in vele opzichten immers 
paradoxaal – een schijnbare tegenstelling 
tot de wereld om ons heen. Liefde in 
plaats van geweld, een offer in plaats van 
behoud van alleen-ik. Gemeenschappelijk 
en verantwoordelijk leven met al wat is. 
Allemaal stappen van vloer naar zolder, maar 
met hulp van God en alleen met die genade 
kan de mens(heid) die stappen zetten.

Als je dat viert, mag je er ook nog eens van 
genieten!

Zalig Kerstfeest!

Vrede & alle goeds,
Embregt.

KerstmisZondag 24 nov.  

Dinsdag 26 nov. 8.30 uur, Getijdengebed + euch.-v. 
Zondag 1 dec. Advent I, 11.00 u
Zondag 1 dec. Ter Schorre
Dinsdag 3 dec. 8.30 u, Getijdengebed + euch.v. 
Dinsdag 3 dec. De Blide, Woord & Gebed
Vrijdag 6 dec. 20.30 u, Aanbidding en Biecht
Zaterdag 7 dec. 19.00 u, Internationale viering
Zondag 8 dec. Advent II, 11.00 u
Dinsdag 10 dec. 8.30 u, Getijdengebed + euch.-v.
Donderd. 12 dec. ‘t Verlaet 
Donderd. 12 dec. Kerstviering zieken en ouderen Sluiskil
Vrijdag 13 dec. De Redoute 
Zondag 15 dec. Advent III 11.00 u
Zondag 15 dec. Ter Schorre
Dinsdag 17 dec. De Vurssche 
Dinsdag 17 dec. 8.30 u, Getijdengebed + euch.-v.
Donderd. 19 dec. Kerstviering zieken en ouderen Philippine
Donderd.19 dec, ‘t Verlaet 
Vrijdag 20 dec. De Redoute 
Zondag 22 dec. Advent IV 11.00u
Dinsdag 24 dec. 8.30 uur, Getijdengebed + euch.-v.
Dinsdag 24 dec. Kerstavond 

Woensdag 25 dec. 1e Kerstdag
Zondag 29 dec. 
Zondag 29 dec. Ter Schorre
Dinsdag 31 dec. 8.30 uur, Getijdengebed + euch.-v.
Di. 31 dec. Oudjaar, Regionaal voor de drie ZVL parochies

Terneuzen – (en verzorgingshuizen)
R. Rojas Romero, 11.00 uur  
H. Mis voor de kinderen 
R. Rojas Romero 
R. Rojas Romero
R. Dekker-10.30 u
R. Rojas Romero
A. Verschoor-19.00u
R. Rojas Romero
R. Rojas Romero
R. Rojas Romero
R. Rojas Romero
M. Dieleman-18.30 u

M. Dieleman-18.30 u
W. Wiertz
R. Dekker -10.30 u
W. Wiertz -10.30 u
R. Rojas Romero

W. Wiertz-18.30u
W. Wiertz-18.30u, Laatste viering 
R. Rojas Romero
R. Rojas Romero 
R. Rojas Romero, 19.00 uur

W. Wiertz, 11.00 u
R. Rojas Romero, H. Mis voor de kinderen 
R. Dekker -10.30u
R. Rojas Romero
W. Wiertz en R. R. Romero 17.00u 

Zuiddorpe
M. Dieleman, 11.15 uur  
 
	
-

-

-

-

M. Dieleman 16.00u  
met Kindje wiegen 
M. Dieleman, 11.00 u
-

Philippine
M. Dieleman, 9.30 uur  
 
	
-

-

M. Dieleman, 14.00 u

Lessons & Carols, 15.00 u

M. Dieleman, 14.00 u

-

M. Dieleman, 19.00 uur
M. Dieleman, 9.30 u
-

JANUARI 2025
DAG	 DATUM	 TIJD	 PLAATS	 VIERING	 VOORGANGER
Woensdag	 1  januari	 11.00	 Hulst	 regionale viering ZVL 	 W. Wiertz / R.R. Romero
Donderdag 	 2  januari	 18.30	 Westdorpe	 ‘t Verlaet	 M. Dieleman
Vrijdag	 3  januari	 20.30	 Terneuzen	 Aanbidding en Biecht	 R.R. Romero
Zaterdag	 4  januari	 19.00	 Terneuzen	 Internationale viering	 R.R. Romero
Zondag	 5  januari	 11.00	 Terneuzen	 Openbaring van de Heer	 W. Wiertz
Dinsdag	 7  januari	 8.30	 Terneuzen		  R.R. Romero
Dinsdag	 7 januari	 19.00	 Terneuzen	 De Blide; Woord & Gebed	 A. Verschoor 
Zondag	 12 januari	 11.00	 Terneuzen	 Doop van de Heer	 R.R. Romero
Zondag	 12 januari	 10.30	 Terneuzen	 Ter Schorre	 R. Dekker
Dinsdag	 14 januari	 8.30	 Terneuzen		  R.R. Romero
Vrijdag	 17 januari	 14.00	 Philippine	 De Kaaie	 M. Dieleman
Zondag	 19 januari	 11.00	 Terneuzen	 2e Zondag dh jaar	 W. Wiertz
Zondag	 19 januari	 10.00	 Hoek, PG	 Gebedsweek eenheid	 S. Ketelaar/ M. Dieleman
Dinsdag	 21 januari	 8.30	 Terneuzen		  R.R. Romero
Dinsdag	 21 januari	 10.30	 Axel	 De Vurssche	 W. Wiertz
Zondag	 26 januari	 11.00	 Terneuzen	 H. Mis vd kinderen	 R.R. Romero
Zondag	 26 januari	 10.00	 Terneuzen, PG	 Gebedsweek eenheid	 W. Peene/ M. Dieleman
Zondag	 26 januari	 10.30	 Terneuzen	 Ter Schorre	 R. Dekker
Zondag	 26 januari	 17.00	 Terneuzen	 Kroatische viering	 V. E. Tomić
Dinsdag	 28 januari	 8.30	 Terneuzen		  R.R. Romero

FEBRUARI
DAG	 DATUM	 TIJD	 PLAATS	 VIERING	 VOORGANGER
Zaterdag	 1  februari	 19.00	 Terneuzen	 Internationale viering	 R.R. Romero
Zondag 	 2  februari	 11.00	 Terneuzen	 Maria Lichtmis	 W. Wiertz
Dinsdag	 4  februari	 8.30	 Terneuzen		  R.R. Romero
Dinsdag	 4 februari	 19.00	 Terneuzen	 De Blide; Woord & Gebed 	 A. Verschoor
Donderdag	 6  februari	 18.30	 Westdorpe	 ‘t Verlaet	 W. Wiertz
Vrijdag	 7  februari	 20.30	 Terneuzen	 Aanbidding en Biecht	 R.R. Romero
Zondag	 9  februari	 11.00	 Terneuzen		  R.R. Romero
Zondag	 9 februari	 10.30	 Terneuzen	 Ter Schorre	 R. Dekker
Dinsdag	 11 februari	 8.30	 Terneuzen		  R.R. Romero
Zondag	 16 februari	 11.00	 Terneuzen		  W. Wiertz
Dinsdag	 18 februari	 8.30	 Terneuzen		  R.R. Romero
Dinsdag	 18 februari	 10.30	 Axel	 De Vurssche	 W. Wiertz
Vrijdag	 21 februari	 14.00	 Philippine	 De Kaaie	 W. Wiertz
Zondag	 23 februari	 11.00	 Terneuzen	 H. Mis vd kinderen	 R.R. Romero
Zondag	 23 februari	 10.30	 Terneuzen	 Ter Schorre	 R. Dekker
Zondag	 23 februari	 17.00	 Terneuzen	 Kroatische viering	 V. E. Tomi
Dinsdag	 25 februari	 8.30	 Terneuzen		  R.R. Romero
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DE PAROCHIE VAN DE TOEKOMST; ER STAAT ONS VEEL TE DOEN. 
Op woensdag 13 november sloten we het project 
‘van Advent naar Advent’ gezamenlijk af met de 
drie Zeeuws-Vlaamse parochies. Dat gebeurde in de 
Emmaüskerk te Terneuzen.  
Met deze bijeenkomst, met  gespreksleider Peter 
Joosse, is de start van de parochie van de toekomst 
gegeven. De hoofdlijnen zijn uitgezet. Samen moeten 
we invulling geven om de Kerk en het geloof in Jezus 
Christus in onze geloofsgemeenschappen levend te 
houden. Die taak ligt niet alleen bij de pastoor, het 
pastorale team en het parochiebestuur, maar bij ons 
allen als gelovigen. 

Peter Joosse opent met een samenvattende quote van 
deze avond: ”Hoe houden we iedereen betrokken 
?” Met deze avond willen het pastorale team en 
de kerkbesturen  verslag geven van het traject van 
afgelopen jaar. Hoe ver staan we nu en hoe willen 
we vanaf nu samen kerk zijn? De advent is gekozen 
om  verslag te doen van het afgelopen jaar. Advent 
betekent ‘voorbereiding op de komst’ van …. . Heel 
treffend de komst van de  missionaire parochies, 
maar ook 4 weken voorbereiding op de komst van 
Kerstmis. Na de advent begint onze toekomstige 
parochie. Heel toepasselijk begint dan ook het 
jubeljaar 2025 met als thema “Pelgrims van hoop”.

Deze avond is een avond van woord en gezang. 
Er was een zanggroep die ter afwisseling van het 
gesproken woord enkele liederen ten gehore bracht 
uit de traditie van Taizé. Na de opening heeft de 
inleider een vraaggesprek met de pastoor, Wiel 
Wiertz. De pastoor zegt dat dit concept van woord, 
stilte, gebed  en gezang de mogelijkheid biedt om 
een diepere laag  in ons samenzijn aan te boren. 
Hij geeft aan dat we in bisdom en parochie op zoek 
waren naar een antwoord op krimp en terugloop 
van kerkbezoekers. Father James Mallon uit Canada 
kwam in deze periode met verfrissende ideeën over de 

missionaire parochie. Bisdom en onze drie parochies 
hebben deze ideeën omarmt. We moeten meer dan 
voorheen de nadruk leggen op geloofsverdieping. We 
hebben gebouwen teveel (financieel probleem) maar 
moeten de levende kerk van gelovigen dichter bij 
de mensen brengen. Afgelopen jaar hebben pastores 
en parochiebestuurders meer dan 40 gesprekken 
gevoerd waarbij vooral de pijn en emotie  vanwege 
kerksluitingen naar voren kwam. De mensen 
begrijpen de noodzaak van kerksluiting maar begrip 
voor het sluiten van juist deze kerk was vaak een 
groter probleem. Toch hebben deze gesprekken geleid 
naar een heroverweging in het westen. De kerk in 
Aardenburg wordt voor in ieder geval de komende 
5 jaar een bedevaartkerk (Maria van de inktpot) 
en de kerk in Oostburg wordt uiteindelijk toch de 
parochiekerk. 

Daarna vonden er drie gesprekken plaats over 
de kerksluiting en de toekomst  waarbij gewone 
parochianen, iemand van het parochiebestuur 
en een lid van het pastorale team hun achterban 
vertegenwoordigden. Het ging om de parochie 
H.Maria Sterre der Zee, de Elisabethparochie 
en de Andreasparochie. In elke parochie maakte 
men hetzelfde mee: Onmacht en verdriet vanwege 
kerksluiting, voor sommige mensen een herhaling 
van de operatie van tien jaar geleden. Ralf Gossert 
vertelde dat hij in deze periode vaak aan het lied 
moest denken “Door de wereld gaat een woord…”  
Geloven wordt een werkwoord.  Wat willen we, welke 
weg moeten we kiezen, wat is onze bestemming?  
Conrad van Waes benoemde  dat we niet in de put 
moeten blijven zitten en de kans moeten nemen 
om er wat van te maken. Hij grapte dat we  het zo 
moeten zien: “God maakte dat we heerlijke wijn 
kunnen brouwen, dat deed Hij niet opdat we er niet 
van zouden proeven”. We moeten kansen nemen en 
niet blijven steken in wat er niet meer is. 

Het voorbije jaar is te kort om te zien wat de 
toekomst brengen zal. Het emotionele zal nog 
verder moeten landen. In Oostburg zijn veel nieuwe 
initiatieven ontstaan, juist doordat de parochianen 
hebben gemerkt dat bisschop en parochiebestuur oog 
en oor hadden voor de argumenten om in Oostburg 
de parochiekerk te laten zijn. 

Aan het einde van deze avond besloot Wiel Wiertz 
en zei dat hij ook aan een lied dacht: “Door je tranen 
heen zul je weer lachen”.  De toekomst: emotie, 
onmacht, droefenis en  hoop. Volgend jaar moet er 
zeker een vervolg komen op de 44 geloofsgesprekken 
die  met elke geloofsgemeenschap zijn gehouden. 
Het huiswerk voor ons allen is te onderzoeken hoe 
catechese, diaconie en samen kerkzijn verder kunnen 
worden vorm gegeven in het jubeljaar 2025 met het 
thema “Pelgrims van hoop”. 

Op het kerkkanaal is een 10-minuten durend 
geloofsgesprek te volgen met de bisschop van Breda 
met betrekking tot dit thema van vanavond. 
Rond 20.30u  ging pastoor Wiel Wiertz voor  in de 
dagsluiting met woord, gebed stilte en gezang. Het 
was een avond met een boodschap.  

Na afloop was er een mogelijkheid tot ontmoeting. 
Het was gezellig met een hapje en een drankje. 
Omdat het al wat later was, gingen sommigen ook 
meteen naar huis. Ieder met meerdere gevoelens: 
We moeten en willen er samen de schouders onder 
zetten, maar ook we missen onze eigen kerk. We 
hopen en vertrouwen erop dat ieder zich spoedig 
thuis zal voelen in de kerk van Terneuzen, Oostburg 
of Hulst.

Jos oude Kempers.

Hughersluys 37
4536 HM Terneuzen

0115 565100
info@deridder-uitvaart.nl
www.deridder-uitvaart.nl

Een verzorgde uitvaart
in vertrouwde handen

Het maakt niet uit waar u verzekerd bent 
en of u wel verzekerd bent, 
wij staan altijd voor u klaar.

Ieder afscheid is uniek.
Wij helpen u graag bij de keuzes die gemaakt 

moeten worden na een overlijden.

Een begrafenis of crematie, geheel naar uw wens.
Iedere kaars

opnieuw
een stukje

vakmanschap
en kwaliteit

Kaarsenfabriek Hoogeland-Kristen
Albert Einsteinweg 21, 6045 GX, Roermond
T: +31(0)475 33 20 51 - F: +31(0)475 33 46 10
E: roermond@nl.bolsius.com - I: www.hoogeland-kristen.nl

Bekijk ons gehele assortiment op www.hoogeland-kristen.nl

hoogeland-kristen
Kaarsenfabriek

Member of the Bolsius Group

 

KRONIEK VAN DE ELISABETH PAROCHIE

HUWELIJK:
Philippine: 
24-08-2024 	 Robert Martinus Petrus Pepers en Andrea Kosic 
 
OVERLIJDENS:
Terneuzen 
21-08-2024  	 Wijdiawati ( Evie) Budiman w.v. Aad 't Hoen 65 jr. 
25-08-2024  	 Lucie Marie Buijsse w.v. Raymond Dusarduijn 89 jr. 
2-11-2024  	 Thérèse Marie Roberta de Meijer w.v. Jan van Doren 94 jaar.
Westdorpe  
27-08-2024 	 Bertha Lafertin 62 jr. 
22-09-2024 	 Hendrikus Wilfried ( Henk) Goethals  
		  e.v. Paulina Thrinksa Verkeste 81 jr. 
Zaamslag 
29-09-2024  	 Rosalia Maria Neve w.v. Arthur de Wever 102 jr. 

Het programma is als volgt:
1e dag:

• 	Vertrek vanuit luchthaven Rotterdam 
naar Dubrovnik waarna per 
touringcar naar Medjugorje.

2e t/m 7e dag indien mogelijk:
• 	beklimming van de Verschijnings-

berg en de Kruisberg
• 	bezoek aan één van de zieners en/of 

conferentie paters
• 	bezoek aan Tihaljina (beeld Maria 

van Medjugorje)
• 	bezoek aan het retraite kasteel en/of 

de Oase Della Pace 
• 	bezoek aan het Cenacolo van  

Zr. Elvira
• 	excursie naar Mostar
• 	dagelijks avondprogramma in en bij 

de parochiekerk
8e dag:    

• 	Vertrek per touringcar  
naar Dubrovnik.

• 	Vliegreis naar  
luchthaven Rotterdam

Maria wil ons als een Moeder aan de hand nemen en 
naar haar Zoon leiden. Zij weet dat wij in Jezus de 
ware innerlijke vrede, de echte vreugde, het geluk, 
het leven en de genezing kunnen vinden. Juist 
dátgene, waarnaar wij verlangen… Hij is de Redder 
en Heer, die gelukkig maakt…

Stichting Rejoicereizen biedt u bij deze bedevaart 
een volledig verzorgde vliegreis naar en verblijf in 
Medjugorje. De bedevaart wordt dit jaar gehouden 
van 24 april t/m 1 mei 2025

Dagelijks vieren we samen de H. Mis met onze 
priester. Het  verblijf in Medjugorje is in Hotel 
Palace. Het hotel biedt ruime kamers met douche 
en toilet,  heeft een lift en ligt 200 meter van de 
kerk. Het verblijf is op basis van volpension (ontbijt, 
warme lunch en diner). De prijs voor de 8-daagse 
bedevaart bedraagt  € 950,00 per persoon op basis 
van een 2 pers. kamer. Voor een één-persoonskamer, 
die selectief wordt toegewezen, geldt een toeslag van 
€200,-. De prijs  is inclusief excursies en exclusief 
annulerings- en reisverzekering. 

Aanmelding vindt plaats door het opsturen of 
e-mailen van het inschrijfformulier aan onderstaand 
adres (hier zijn ook aanmeldingsformulieren 
verkrijgbaar) en het doen van een aanbetaling van  
€ 300,-. De aanbetaling moet binnen 3 weken 
na verzending van het formulier of mail worden 
voldaan. De ontvangst ervan, die geldt als definitieve 
inschrijving, wordt door ons aan u bevestigd.

Contactadres:
Fam. G. Gernaert
Diamantsingel 14,  
4533 AV  Terneuzen  (NL)
Tel: 0115 – 617673   (vanuit Nederland)
Tel: 0031 115617673 (vanuit België)
e-mailadres: rejoicereizen@live.com    
rekeningnummer:   NL81ABNA0521772869 ten 
name van:  Stichting Rejoicereizen 
Voor België:  BIC-code:  ABNANL2A

Een paspoort of ID kaart is vereist. (geldig tot 3 
maanden na datum vertrek).   

OOK DIT JAAR WEER EEN BEDEVAART NAAR MEDJUGORJE

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KERKPLEIN 
ZEELAND

Sinds enige tijd is de website 
www.kerkpleinzeeland.nl actief.

Op deze website kunnen kerken 
gratis meer bekendheid geven aan de 
activiteiten die zij organiseren. Dus 
wie zijn activiteiten eens extra in het 
zonnetje wil zetten kan gratis van deze 
website gebruik maken.

KIJK OOK EENS NAAR HET NIEUWS  
VAN ONS BISDOM

Het bisdom van Breda publiceert alle nieuwsberichten op een prachtige site op het 
internet. Vele belangrijke over ons bisdom zijn er te vinden. De artikelen gaan een 
lange tijd terug, namelijk tot 2006.

De website is te vinden onder: www.bisdombreda.nl/actueel/nieuws

“Indien gij zoudt weten hoeveel ik van u houd, zoudt gij tranen van vreugde vergieten”

Hand Drawn Christmas Frames and Borders
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drukkerij  
Polka  
P r i n t 

drukwerk
nodig?

MOLENDIJK 3 • HOEK
T. 0115-442397

 WWW.POLKAPRINT.NL
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Parochiekern noord
Voor informatie van de PKCNoord kan men zich wenden tot het parochiebureau:  
emailadres bureau@eparochie.nl ter attentie van: de voorzitter van de PKCNoord.

BELANGRIJKE GEGEVENS

Parochiebureau
Alberdingk Thijmstraat 2, 
4532 CZ Terneuzen
Tel: 0115-612327
E-mail: bureauterneuzen@eparochie.nl

Openingstijden op alle werkdagen
van 10.00 tot 12.00 uur
Website: www.eparochie.nl

Banknummer:
NL46 ABNA 0419 4875 81

Stiltecentrum en Mariakapel open van  
maandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur

VERSCHUEREN PIJPORGEL EMMAÜSKERK 
HERSTELD

De klankkwaliteit van het orgel in de 
Emmaüskerk liet de laatste tijd nogal te wensen 
over. Wij zijn blij dat we u positief nieuws kunnen 
melden over ons kerkorgel. Na een gedegen 
onderzoek door orgelbouwer en orgelhersteller 
Nijsse uit Oud-Sabbinge, bleek dat er nogal wat 
mankementen aan het orgel zijn. Dat kunnen 
we eigenlijk toch niet gebruiken, tijdens de 
erediensten en tijdens (koor)repetities.

Maar de kosten van het herstel – afgerond 
op € 5.000,00 – waren behoorlijk hoog. 
Gelukkig werd dit bedrag via het orgelfonds 
van het bisdom ter beschikking gesteld. Wij 
willen middels dit bericht onze dankbaarheid 
en erkentelijkheid betonen. Inmiddels is de 
renovatie uitgevoerd en het orgel heeft weer een 
geluid als vanouds. 

Namens het bestuur: Leo Baeten
Namens PKC-Noord: Walter Dobbelaar.

Meer informatie op https://www.orgelsite.nl/
terneuzen-emmauskerk/

Parochiekern zuid-west
Secretaris, Kennedystraat 6, 4551 TW Sas van Gent T. 0115-461001 E. freddyjanssens@zeelandnet.nl

UITVOERING LESSONS AND CAROLS 2024
We zijn al in november en 
in de winkels zijn al allerlei 
Kerstspullen te koop. Dat 
betekent dat de Kerstdagen in 
zicht zijn. In onze parochie is het 
al vele jaren de gewoonte, dat er 
een uitvoering van de Lessons 
and Carols is, oorspronkelijk 
in Sas van Gent en na de 
sluiting van de Cuyperskerk 
is de traditie in Philippine 
voortgezet. Lessons and Carols is 
ontstaan in de Anglicaanse Kerk, 
waarschijnlijk rond 1875. Er 
zijn  muziekopnames bekend uit 
1958 vanuit de King’s College 
Chapel in Cambridge en daar 
liederen op, die nu nog steeds 
actueel zijn. 

Het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor 
zingt weer op indrukwekkende 
wijze de gekozen liederen en 

wel onder de bezielende leiding 
van Pascal Lestaeghe. Erwin 
Neve begeleidt het koor op orgel 
en piano. Jaarlijks zijn er de 
bekende Engelse liederen, maar 
ook weer mooie toevoegingen, 
dit jaar ook vanuit het Italiaans. 
We kunnen niet alleen luisteren, 
maar ook meezingen met 
enkele Nederlandse bekende 
kerstliederen. 

De meeste lezingen worden elk 
jaar in logische volgorde ten 
gehore gebracht, maar elk jaar 
is er ook een eigen invulling. 
We werken samen met de PKN 
Philippine, Sas van Gent en 
Sluiskil. Dit jaar gaat het door 
op zondag 15 december om 
15.00 uur in de R.K. Kerk in 
Philippine. De toegang is altijd 
gratis, maar er is wel een collecte, 

want de kosten zijn niet gering. 
Na afloop kunnen we nog 
gezellig napraten onder het genot 
van koffie/thee met iets lekkers. 
Beste mensen, noteer datum en 

tijd alvast op uw kalender en 
kom naar de mosselstad, want de 
L&C is wellicht de beste manier 
om alvast in Kerststemming te 
komen. Wees welkom!!

DOE DE WAS DE DEUR UIT
Je zou het niet denken maar ook de alben van de misdienaars 
zijn soms niet om aan te zien. Er wordt al eens een vuile hand 
aan afgeveegd en ook zo´n wierookvat brengt het nodige stof met 
zich mee. Om maar niet te spreken van het zwart van de kooltje.
En natuurlijk geeft ons lichaam ook steeds transpiratie en 
dergelijke af. Dus het zonnetje scheen. En het was een ideale dag 
om de alben eens een lekkere wasbeurt te geven. Daarna werd 
de was de deur uitgedaan. Naar de droogmolen. En zo lopen de 
misdienaars er weer keurig bij.

Met dank aan de vrijwilliger(s) die dit allemaal verzorgden.  

Toelichtingen bij 
caritascollectes 2024

1 december 2024. Solidaridad. 

Solidaridad is een wereldwijde 
netwerkorganisatie voor internationale 
samenwerking. Met bijna 50 jaar ervaring 
in de verduurzaming van productieketens 
werkt Solidaridad samen met partners 
in de productieketen – van boer tot 
multinational – aan eerlijke producten, 
die geen schade toebrengen aan mens 
of milieu en voor iedereen winstgevend 
zijn. Solidaridad werkt wereldwijd in 
13 productieketens en is actief op vijf 
continenten vanuit negen internationale 
kenniscentra. Zo maakt Solidaridad de 
wereld eerlijker en duurzamer. Bewuste 
consumptie, eerlijke handelsregels, 

duurzame productie en verantwoord 
ondernemen. Dat zijn de vier speerpunten 
van Solidaridad. En daarmee dragen ze ook 
hun steentje bij aan de oplossing van de 
klimaatcrisis. Steun Solidaridad, zodat een 
solidaire duurzame wereld steeds dichterbij 
komt. Hartelijk dank, namens Caritas.

15 december 2024. Noodfonds 
Stichting Kerk en Vluchteling.

De meeste vluchtelingen in Zeeuws-
Vlaanderen hebben een laag inkomen. 
Ze moeten leningen terugbetalen. 
Bijvoorbeeld de kosten voor hun studie 
aan DUO of de inrichting van hun 
huis aan de gemeente. Dat gaat vaak 
over grote bedragen. Daar komt bij dat 
ze ook nog extra kosten hebben, als ze 

de wens hebben tot gezinshereniging. 
Soms is de vader of moeder in een 
VN-vluchtelingenkamp achtergebleven. 
Het is prachtig als het gezin dan weer 
samen in Nederland kan wonen. Daar 
komen niet alleen kosten aan te pas 
voor de reis naar Nederland, maar ook 
voor de benodigde papieren. Aan elk 
document hangt meestal een stevig 
prijskaartje. Als andere voorliggende 
voorzieningen niet of onvoldoende tot 
resultaat leiden kan het Noodfonds 
door individuele hulp bijdragen aan 
een blijvende oplossing. Wilt u het 
Noodfonds financieel ondersteunen. 
Geeft dan deze zondag aan onze 
collecte. Waarvoor dank!!

Hand Drawn Christmas Frames and Borders
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Parochiekern zuid-oost
Conrad van Waes, Graafjansdijk B31, 4554 CB Westdorpe T 06 14045066 E conrad@zeelandnet.nl

JUBILATE DEO
Toen bekend werd dat er in de kerk 
van Zuiddorpe na 1 december 2024 
op zondag geen eucharistievieringen 
meer gehouden zullen worden, hebben 
wij binnen het  koor overlegd hoe nu 
verder te gaan. Tijdens een bijeenkomst 
met alle leden is hierover van mening 
gewisseld.  Alle 23 koorleden gaven 
aan graag door te gaan met zingen 
in ons koor en dirigent Jos van der 
Linden zal ons blijven dirigeren. Voor 
uitvoeringen kunnen we rekenen op de 
organist Theo van den Berg of Gerard 
van de Langkruis. 

Om de repetities die we elke 
maandagmiddag houden in ‘t Kaaike, 
toch met een zekere motivatie te 
kunnen volgen, hebben we contact 
gezocht met de Elisabethparochie en 
gevraagd of wij als koor af en toe in 
Terneuzen een zondagsdienst kunnen 
of mogen verzorgen.

Hierop is positief gereageerd en 
besloten is dat wij voorlopig elke 
tweede zondag van de maand zingen 
tijdens de eucharistieviering in de 
Emmauskerk in Terneuzen. In juni 
2025 zullen we opnieuw bekijken of 
we dit voortzetten. De samenstelling 
van het koor, leeftijd en conditie spelen 
een belangrijke rol. 

Verder is bekend geworden dat er op 
woensdag 25 december om 11.00 uur 
een Kerstviering gehouden zal worden 
in de kerk van Zuiddorpe. Jubilate 
Deo zal tijdens deze dienst de zang 
verzorgen. 

We hopen dat we nog veel plezier aan 
het zingen mogen beleven en dat we bij 
de vieringen in de kerk, of bij andere 
evenementen zoals bijvoorbeeld het 
Benefietconcert, indien mogelijk hier 
ons steentje aan kunnen bijdragen.

Mia Gijsel-Spuessens

Na het succes van vorig jaar willen we dit 
jaar ook weer een levende adventskalender 
in Axel organiseren. Het doel is om elkaar 
te ontmoeten in de donkere dagen van 
december, zo breed en zo laagdrempelig 
mogelijk. Van 1 december tot en met 22 
december gaan de voordeuren in Axel weer 
open en worden de mensen verrast door fijne 
gesprekken en mooie ontmoetingen.
Daarom zijn we ook dit jaar weer op zoek 
naar mensen, zowel jong als oud , die in 
de adventstijd 1 ochtend (10:00-11:30uur) 
of 1 middag (14:30-16:00 uur) of op 
vrijdagavond (19:30-21:00 uur) hun deur 
open willen zetten om mensen te ontvangen 
voor een kopje koffie of thee. Als gastadres 
ben je vrij om, als je dat wilt, er een bijzonder 
tintje aan te geven.

We hopen elke dag van de adventstijd met 
1 adres te kunnen vullen. Het overzicht met 
de adressen (zonder naam) zal gepubliceerd 
worden. Alleen op de website komt de 

naam er wel bij te staan. Graag willen we als 
organisatie je mailadres en telefoonnr. weten, 
maar deze worden NIET gepubliceerd!!

Vind jij het leuk om tijdens de 
adventsperiode 1 x gasten te ontvangen meld 
je dan aan via de website van de Levende 
Adventskalender https://sites.google.com/
view/adventaxel/homepage of via tel 06 485 
398 15 Aanmelden als gastadres kan t/m 15 
november!

Let op! Dit jaar hoeven de mensen zich niet 
aan te melden als ze op bezoek komen, dus 
je weet van tevoren niet hoeveel 
bezoekers je kunt verwachten...

Met hartelijke groet,

Rita Pollet, Caroline Ypma, 
Patricia Gijsel en 
Ankie Oppeneer 

(N)U zijt wellekome!! 
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ORGEL H. MARIA HEMELVAART KERK ZUIDDORPE
Meestal kijk je niet achterom in de kerk. Dit keer doen we dat 
wel. We zien een (te) klein oksaal  met een relatief groot orgel. Dit 
orgel in de kerk van  Maria ten Hemel opneming  Zuiddorpe werd 
gebouwd in 1928 door de Firma van Pels in Alkmaar. In 1980 werd 
parochiehuis St.- Aloysius door de kerk voor 80.000 gulden verkocht 
aan de gemeente Axel. Na verbouwing kreeg het de naam “’t Kaaike” 
en werd de doelstelling voor dit gebouw aangepast en ruimer. De 
opbrengst van het gebouw werd toegevoegd een de parochiekas. 
Hierdoor werd het mogelijk om in de kerk niet alleen de nodige 
glas-in-lood ramen te restaureren maar ook het orgel eens goed onder 
handen te laten nemen.. 

In de loop der tijd werden verschillende koren op het orgel begeleid. 
Vanwege de sluiting van de kerk zal “Jubilate Deo” het laatste koor 
zijn dat gebruik maakt van dit orgel tijdens de erediensten. Heel 
toepasselijk staat op het orgel  in grote letters (links) JUBILATE 
DEO en (rechts)  OMNIS TERRA wat betekent looft de heer overal 
ter wereld. Veel organisten bespeelden dit orgel. Enkelen deden 
dit vele jaren achtereen. Denk aan koster Oscar v.d. Walle, Marie-
Jeanne Moerdijk-v.d. Swalm (de moeder van Marie-Cecile), Martin 
Polspoel, Gerard v.d. Langkruis en Theo v.d. Berg. Velen hebben van 
hun mooie orgelspel genoten. Maar ….. met het definitief sluiten  
van de kerk zal ook de laatste noot  gespeeld zijn.

De Stichting tot beheer van de begraafplaats 
Axel heeft  € 531,30 ontvangen van de 
Rabo Club Support actie. Hiervoor wil het 
bestuur ieder die op dit doel gestemd heeft, 
heel hartelijk bedanken. Mede door deze 
subsidie is het bord over de geschiedenis van 
de begraafplaats inmiddels vervangen.

Ook zijn er 2 prullenbakken geplaatst en 
deze worden gelukkig goed gebruikt. 

Tot de laatste werkzaamheden dit jaar 
behoren o.a. het snoeien van de leilinden en 
het verwijderen van bladeren op paden en 
gras. In november is nog de heg rondom de 
begraafplaats aan de beurt. Voor deze grote 
klus krijgen we altijd hulp van SLZ. Op die 
manier is alles  in een dag klaar.

Wilt ons financieel steunen, dan kan dit 
natuurlijk ook. Uw financiële bijdrage is 
van harte welkom op rekeningnummer is 
NL81RABO 0302579427 
t.n.v.  begraafplaats Axel. 
C. Goense, van Middelhovenstraat 24
4571 AD Axel
tel.: 06-10891390
Email: carliengoense@gmail.com   
Rek. nr.: NL81RABO0302579427
Najaarsbeurt van het voormalige RK-kerkhof H.Gregorius de Grote.                                              

De Stichting tot beheer van de begraafplaats Axel heeft  € 531,30 ontvangen van de 
Rabo Club Support actie. Hiervoor wil het bestuur ieder die op dit doel gestemd heeft, 
heel hartelijk bedanken. Mede door deze subsidie is het bord over de geschiedenis van 
de begraafplaats inmiddels vervangen. 

 

                     

Ook zijn er 2 prullenbakken geplaatst en deze worden gelukkig goed gebruikt.  

 

 

  

Tot de laatste werkzaamheden dit jaar behoren o.a. het snoeien van de leilinden en het 
verwijderen van bladeren op paden en gras. In november is nog de heg rondom de 
begraafplaats aan de beurt. Voor deze grote klus krijgen we altijd hulp van SLZ. Op die 
manier is alles  in een dag klaar. 

(N)U ZIJT WELLEKOME!
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Rabo Club Support actie. Hiervoor wil het bestuur ieder die op dit doel gestemd heeft, 
heel hartelijk bedanken. Mede door deze subsidie is het bord over de geschiedenis van 
de begraafplaats inmiddels vervangen. 

 

                     

Ook zijn er 2 prullenbakken geplaatst en deze worden gelukkig goed gebruikt.  

 

 

  

Tot de laatste werkzaamheden dit jaar behoren o.a. het snoeien van de leilinden en het 
verwijderen van bladeren op paden en gras. In november is nog de heg rondom de 
begraafplaats aan de beurt. Voor deze grote klus krijgen we altijd hulp van SLZ. Op die 
manier is alles  in een dag klaar. 

                                                 

                                                              

 

Wilt ons financieel steunen, dan kan dit natuurlijk ook. Uw financiële bijdrage is van 
harte welkom op rekeningnummer is NL81RABO 0302579427 t.n.v.  begraafplaats Axel.  

                                                                                  
C. Goense, van Middelhovenstraat 24 
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Rek. nr.: NL81RABO0302579427                                                                                                                  

Hand Drawn Christmas Frames and Borders
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Wilt u ook adverteren  
in het Regioblad?

Dat kan!

Stuur een mailtje aan 
robvermoet@zeelandnet.nl

UITVAART
VERZORGING

J.J.M de Voogt
Verzorging van begrafenis/crematie volgens 

uw persoonlijke wens
•

Thuisopbaring met gebruik van koeling 
mogelijk

•
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

KOKKELDREEF 1
4533 DD TERNEUZEN

TEL. 0115-612937
BBG: 06-21837273

WWW.UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL
INFO@UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL

Installatiebedrijf Groosman B.V.

Graafjansdijk B 129

4554 LC Westdorpe

0115 451 510

info@groosmanbv.nl www.groosmanbv.nl

dakbedekking ventilatie duurzame energie

centrale verwarming loodgieters sanitair

Uw vertrouwde adres voor al uw installatie werkzaamheden
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De Zeeuwse Uitvaartverzorging

24 uur per 
dag bereik-

baar

info@zeeuwseuitvaartverzorging.nl
www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Henk in den Bosch

0115-785674  |  06-53711948

De Zeeuwse Uitvaartverzorging
ontzorgt u volledig met

aandacht voor al uw wensen.
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Bij inlevering van deze bon:
Bent u ondernemer: eerste jaar aangifte inkomstenbelasting gratis incl. gratis advies gesprek

Bent u particulier: geen opstartkosten en een leuke boodschappentas cadeau

Ook dit jaar gaan we ‘Kindje Wiegen’ op 
Kerstmiddag 24 december om 16:00 uur 
in de kerk in Zuiddorpe. Samen met pastor 
Marjan Dieleman gaan we op weg naar de 
kerststal met Maria, Jozef, het Kindje Jezus, 
de dieren en het herdersmeisje Eva.

We zingen leuke Kerstliedjes en vertellen 

een Kerstverhaal over het herdersmeisje Eva, 
ruim tweeduizend jaar geleden. Het is een 
warm verhaal dat ons uitnodigt om mee te 
gaan naar de stal van Betlehem, om daar 
te ontdekken wat kerst betekent. Elke dag 
helpt het herdersmeisje Eva haar vader. Ze 
past op de schapen en let op de lammetjes. 
Maar ’s nachts moeten herdersmeisjes slapen. 

Op een nacht wordt Eva wakker omdat het 
buiten licht is. Helemaal licht, stralend licht. 
Ze staat op om te kijken wat er aan de hand 
is.

Ik breng het prentenboek ‘Eva, het 
herdersmeisje uit Betlehem’ van Carey 
Morning mee, dan kunnen jullie kijken naar 
alle plaatjes van Eva, die Alan Marks heeft 
getekend. Het is een viering voor en door 
kinderen. Met de instrumentjes kunnen 
jullie meespelen met de kerstliedjes. Alle 
kinderen helpen mee met het klaarmaken 
van de tafel van Jezus en rond die tafel 
zingen we samen in een kring een mooi lied. 
Het wordt een viering voor je hele familie, 
dus neem ook je papa, mama, opa, oma, 
oom en tante mee. Na de viering mag je iets 
drinken met iets lekkers erbij. Zo wordt het 
een fijn Kerstfeest.
Tot ziens op Kerstmiddag 24 december om 
16:00 uur in de kerk in Zuiddorpe! 

Annemie van Roij

BEVRIJDINGSCONCERT ZUIDDORPE 2024
De leden van Harmonie De Vereenigde 
Vrienden uit Sas van Gent, Gemengd 
Koor Jubilate Deo, EnCORe VoCALe en 
kinderkoor B.right Rmony kijken terug 
op een veelzijdig concert in de prachtige 
akoestiek van de RK Kerk van Zuiddorpe.
Op 14 september hebben niet alleen de 
leden van deze verenigingen genoten van de 
uitvoering maar zeker ook het publiek in een 
uitverkochte kerk. Het concert werd krachtig 
geopend met 'O Fortuna' van Carl Orff. Het 
vervolg was een ingetogen herinnering aan de 
slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, 'On 
Flanders Fields the Poppies blow', gezongen 
door Jubilate Deo. Kinderkoor B.right 
Rmony en EnCORe VoCALe brachten twee 
medleys van de musicals 'The Sound of 
Music' en 'Annie'. Hier waren vooral de 
solo's van de kinderen vlot en aantrekkelijk 
voor het publiek. De uitvoering van 'Lilo 
and Stitch' door De Vereenigde Vrienden 
deed de bekende melodieën van Elvis weer 
herleven, je kon het publiek zien meezingen. 
Een indrukwekkende uitvoering van Hymn 
to the Fallen uit de film Saving private Ryan 
bracht het publiek tot een staande ovatie na 
het eerste deel van het concert. "Dit was zo 
prachtig, ik heb mijn ogen dichtgedaan en 
kon de film zien, terwijl ik luisterde naar de 
muziek, vooral de percussie raakte me." 

In het eerste deel van het concert werd ook 
stilgestaan bij de sluiting van de kerk van 
Zuiddorpe. Speciaal voor deze gelegenheid 

schreef Jorien Brugmans een gedicht. De 
kerk als 'baken in het veld'. De bekende 
torenspits, die je vertelt dat je weer thuiskomt. 
"Wees gegroet, ik luid een welkom."

Na de pauze deed een lezing opgedragen 
aan de Poolse soldaten, die sneuvelden aan 
Bontekoe en begraven zijn op het kerkhof van 
Zuiddorpe, het publiek stilstaan bij oorlog, 
vrijheid en vrede en vooral de veiligheid aan 
de goede kant van een angstig dunne lijn. 
Het prachtige pianospel van Gerard van de 
Langkruis, dat deze tekst begeleidde, maakte 
de meditatie compleet. De lezing eindigde 
met de boodschap: "Vrede maak ons niet 
cynisch of verbitterd, laat ons voor het te laat 
is geloven in je bestaan. Laat ons het leven 

leven zoals het is bedoeld. Vrijheid, roep ons 
bij onze naam. Wereld we hebben je lief." 
Dit werd gevolgd door een gezamenlijke 
uitvoering van John Lennon's 'Imagine'. 
"Stel je eens voor dat alle mensen in vrede 
leven".

Aan het einde van het concert brachten de 
verenigingen gezamenlijk twee liederen uit 
Les Miserables, 'I dreamed a dream' en 'Do 
you hear the people sing'. Het concert werd 
afgesloten met het Zeeuws-Vlaams volkslied, 
waarbij natuurlijk ook het publiek meezong, 
een indrukwekkend slot. 

Annemie van Roij

KINDJE WIEGEN OP KERSTMIDDAG
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HET SACRAMENT  
VAN DE DOOP

TIJDIG AANMELDEN  
IS BELANGRIJK...

De doop is het sacrament van de 
opname van een kind of een volwassene 
in de geloofsgemeenschap. Voor het 
aanmelden voor een doop kunt u 
een aanmeldingsformulier aanvragen 
bij het Regionaal Pastoraal Centrum 
in Terneuzen. Dat kan telefonisch: 
0115-616006 of per mail: bureau@ 
eparochie.nl. U kunt het ook 
downloaden op www.eparochie.nl bij 
aanmeldformulieren sacramenten.

VERHUISBERICHT

Verhuist u binnen uw eigen of naar een 
andere woonplaats, wilt u dan zo vriendelijk 
zijn dit -bv. door middel van dit formuliertje- 
aan de secretaris van uw Parochiekern, 
vermeld in dit Regioblad door te geven.

Naam:......................................................
Oud adres:...............................................
................................................................
................................................................
Nieuwe adres:...........................................
................................................................
................................................................
Ingangsdatum:.........................................
Aantal personen/gezinsleden dat verhuist:.
................................................................

Bethjes pagina
Hoi iedereen,

Bijna kerst! Cool. Ook dit jaar gaan we naar oma Polder. Mijn verhaaltjes-oma. Een mok warme 
chocolademelk… hier en daar een kaarsje en dan oma die vertelt. Verhalen over sterren en engelen, over 
een kindje in een stal, over vrede op aarde… Dit jaar geef ik oma een zelfgemaakte kerstengel cadeau. Een 
kerstengel omdat ze opa zo verschrikkelijk mist.

Doeoeg!

Beth.

Mensen kijken in het donker
naar een wereld vol verdriet

Steek een kaars aan die vertelt je
van het licht dat je straks ziet
Mensen hebben mooie plannen,
maar er gaat zo vaak wat mis

Steek een kaars aan die vertelt je
dat Gods toekomst stralend is
Mensen dromen mooie dromen
van een wereld licht en fijn

Steek een kaars aan die vertelt je
hoe de wereld eens zal zijn

Het wordt anders, het wordt lichter
Het wordt licht, voor jou en mij

En voor iedereen op aarde,
het wordt kerst, God is dichtbij

U heeft afscheid moeten nemen van 
iemand die u lief was: uw echtgenoot of 
echtgenote, vader of moeder, kind, vriend 
of vriendin. Voor velen is er na de uitvaart 
nog aanloop van familie, vrienden en 
buren. Dat maakt het verdriet mogelijk 
iets dragelijker. Maar toch blijft er die 
leegte, die u in uw leven een plaats moet 
geven. Misschien helpt het u, vanuit ons 
geloof in de opstanding van Christus, te 
weten dat na de dood een nieuw leven 
begint bij God. 
De Elisabethparochie biedt 
inloopochtenden aan, waarbij u als 
nabestaande mensen in eenzelfde 
omstandigheid kunt ontmoeten en samen 
ervaringen kunt delen. Dit met respect 
voor eenieders situatie en ter bemoediging 
van elkaar. Geen "zware" gesprekken dus, 
maar belangstelling voor de ander. 
De inloopochtenden vinden op maandag 
plaats op de hierboven aangegeven data en 

wel in het parochiecentrum aan de Alb. 
Thijmstraat 2 te Terneuzen. De ontvangst 
is vanaf 9.30 uur met koffie, thee en iets 
lekkers. Om 10.00 uur begint de eigenlijke 
bijeenkomst. De afsluiting is om 11.30 
uur. 
U bent van harte welkom! Wilt u liever 
(eerst) een bezoek bij u thuis dan zorgen 
wij daar graag voor en natuurlijk op het 
moment dat het u schikt .

U kunt hiervoor contact opnemen met 
het parochiebureau te Terneuzen. bureau(a 
eparochie.nl tel: 0115 616006 
Ook kunt u hierover een e-mail sturen naar 
de pastoraal assistent. marleengernaert(á 
hotmail.com

Met een hartelijke groet,

Pastoor W. Wiertz

UITNODIGING
INLOOPOCHTEND VOOR NABESTAANDEN 2025 

6 januari / 3 maart / 12 mei / 7 juli / 1 september / 3 november
Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas

GEEF VANDAAG VOOR  
DE KERK VAN MORGEN

Actie Kerkbalans 2025 komt eraan 
In januari doet onze parochie mee aan 
de Actie Kerkbalans 2025. Tijdens deze 
actieperiode zullen we u als kerkleden om 
een financiële bijdrage vragen, zodat we ook 
in 2025 kunnen doen waar we als kerk voor 
staan. Dit doen we onder het motto ‘Geef 
vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook 
in de toekomst willen we samen kerk-zijn 
en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn 
voor mensen die verdieping en ontmoeting 
zoeken. Uitnodigend zijn voor jong en oud.
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want 
om te kunnen bestaan hebben kerken een 

financiële bijdrage nodig van hun leden. 
Vandaar dat we onze parochianen ieder jaar 
om een bijdrage vragen.
In  februari ontvangt u een brief met het 
verzoek om bij te dragen.
We hopen dat we weer op u mogen rekenen! 
Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde 
blijven voor al haar leden en plannen maken 
voor de toekomst. Wat is het geschenk van 
de plaatselijke kerk voor u? Samen maken 
we het mogelijk. Door vandaag te geven, kan 
de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang 
voor staat. 

Met vriendelijke groet,
 
Elisabeth parochie
Marco Veer
Penningmeester

Op 30 september 2024 was de stand van de bijdragen uitgesplitst als volgt: 
Kostenplaats : 50626 - H. Gregorius de Grote, Axel	 7.263,19
Kostenplaats : 50643 - H. Maria Hemelvaart, Philippine	 9.113,67
Kostenplaats : 50644 - H. Maria Hemelvaart, Sas van Gent	 8.578,08
Kostenplaats : 50648 - H. Antonius van Padua, Sluiskil	 4.142,50
Kostenplaats : 50653 - H. Maria Visitatie, Westdorpe	 4.703,30
Kostenplaats : 50655 - H. Maria Hemelvaart, Zuiddorpe	 4.153,40
Kostenplaats : 50690 - Emmaus, Terneuzen	 38.494,38
Totaal	 76.448,52
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ACTIVITEITENAGENDA

Wekelijks :
Dinsdag om 8.30 uur 	 Getijdengebed en Eucharistieviering
Donderdag om 15.30 uur 	Rozenkransgebed.
(Oktobermaand is Mariamaand)

4 november 	 Rouwgroep inloop nabestaanden	 9.30 uur
4 november 	 Gezamenlijke Caritassen bijeenkomst	 9.30 uur
5 november 	 Leeskring N.Polet  groep 1	 14.00 uur
5 november 	 Leeskring N.Polet  groep 2	 16.00 uur
19 november 	 Vergadering Parochiebestuur	 19.30 uur
26 november 	 Vergadering Lectoren	 11.30 uur 
2 december 	 Vergadering gezamelijke caritassen	 9.30 uur
3 december. 	 Leeskring N.Polet groep 1	 14.00 uur
3 december 	 Leeskring N.Polet groep 2	 16.00 uur
17 december 	 Vergadering Parochiebestuur	 19.30 uur
Alle bovenstaande activiteiten vinden plaats in het Parochiecentrum in Terneuzen

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het parochiecentrum of de Emmaüskerk te Terneuzen, tenzij er een 
andere plaats of locatie wordt vermeld.

VACATURES IN HET CARITASBESTUUR

• 	Secretaris
De secretaris is het aanspreekpunt van 
Caritas. Hulpvragen komen binnen, 
worden nog verder uitgevraagd en 
per e-mail worden de bestuursleden 
ingeschakeld en zodoende komen we 
tot een gedegen besluit, soms ook in 
samenwerking met de diaconieën van de 
protestantse kerken in ons werkgebied of 
samen met de andere Caritasbesturen. 
De secretaris behandelt de ingekomen 

post en maakt er een postlijst van. Tot de 
taak behoort ook het uitschrijven van de 
vergaderingen met agenda en stukken en 
het maken van het verslag. Verder ook 
het maken van de collecte- inkomsten en 
dergelijke. 
De vergaderingen zijn op het 
parochiebureau in Terneuzen en duren ca. 
1,5 uur. De totale tijdsbesteding bedraagt 
ca. 9 uur per maand.

Procedure
Mocht u belangstelling hebben voor het bestuurslidmaatschap van Caritas, schrijf dan een 
berichtje naar de secretaris of neem tevoren contact met hem op voor nadere informatie.
Dat kan op 0115-461001 of per e-mail naar freddyjanssens@zeelandnet.nl.

Een gesprek met het huidige bestuur zal dan volgen. De benoeming gebeurt door het 
bisdom, waarbij de Caritasmedewerker van het bisdom ook een gesprek heeft met de 
kandidaat. Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een vereiste.

• 	Penningmeester
De penningmeester doet alle betalingen, 
de ontvangsten van de collectes en 
het doorstorten naar het collectedoel. 
Er wordt een kasboek bijgehouden, 
de begroting voor het komende jaar 
wordt als voorstel opgemaakt, alsook de 
jaarrekening van het voorbije jaar. 

Het bisdom ontvangt de begroting en 
de jaarrekening en geeft hierover een 
oordeel. De tijdsbesteding bedraagt ca. 1 
uur per maand. 

Het opstellen van de jaarrekening en de 
begroting kost in totaal ca. 28 per jaar.

Vacatures
Wegens het vervallen van de benoemingstermijn zullen er in het bestuur van Caritas 
Elisabethparochie de volgende vacatures ontstaan.

Allereerst: wat doet Caritas?
Caritas is een onafhankelijk onderdeel 
van de parochie. Elke parochie heeft een 
Caritasinstelling, maar onze parochie 
heeft er vanuit het verleden een tweede 
en wel die van Overslag. Benoemingen 
en de controle op de jaarrekening gebeurt 
door het Bisdom Breda. Caritas is in het 
Latijn naastenliefde of liefdadigheid en 
heette vroeger “het Armenfonds”. Iedereen 
binnen de gemeente Terneuzen kan een 
beroep doen op Caritas, wanneer hulp 
noodzakelijk is. Caritas houdt volgens 
een jaarrooster ook een aantal collectes 
voor goede doelen veraf of dichtbij. Ook 
is Caritas betrokken bij de jaarlijkse 
Vastenactie.

Het bestuur
Het huidige Caritasbestuur bestaat uit 4 
leden: Jos Oude Kempers is onze voorzitter, 
Freddy Janssens voert het secretariaat uit, 
Jetty Standaert is onze penningmeester 
en Jeanine de Maat-de Vos is lid. Pastor 
Katrien van de Wiele is vanuit het 
pastorale team onze vaste adviseur. We 
vergaderen ca. 4 keer per jaar en 1 keer 
samen met een vertegenwoordiging van 
het Parochiebestuur. Daarnaast zijn er 
jaarlijks enkele vergaderingen met de 
Caritasbesturen van de beide andere 
Parochies in Zeeuws-Vlaanderen. We 
hebben een gezamenlijk beleidsplan 
en sommige hulpvragen worden samen 
aangepakt.


