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BELANGRIJKE ADRESSEN

*	Bureau van de Elisabeth-parochie 
Alberdingk Thijmstraat 2,  
4532 CZ Terneuzen 
tel. 0115-616006 
e-mail: bureau@eparochie.nl

*	Website: www.eparochie.nl

*	Parochiebureau Terneuzen, tel. 0115-
612327

Indien u in dringende gevallen een van
de pastores in de Elisabeth-parochie 
nodig heeft, kunt u het volgende gsm-
nummer bellen: 06-53.99.78.50

*	Pastoor Wiel Wiertz 
Bierkaaistraat 20, 4561 BC Hulst 
tel: 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl

*	Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
	 tel: 06-38781876
	 e-mail: kapelaan22@gmail.com

*	Pastor Marjan Dieleman-Fopma 
Jan van Galenstraat 58, 4535 BX 
Terneuzen 
tel: 0115-694958 
e-mail: marjandieleman@eparochie.nl

*	Secretaris: Marleen Gernaert-Vermast
	 secretaris@eparochie.nl
	 tel: 0115+617673

*	Teamassistente: Bianca Ivens
	 Werkzaam op het bureau 

Elisabethparochie 
Aanwezig ma: 8.30-15.00 uur,  
di: 8.30-11.30 uur, wo: 8.30-15.00 uur,  
do: 8.30-11.30 uur, vr: 8.30-15.00 uur

	 tel: 0115- 616006

*	Bisdom Breda 
Veemarktstraat 48, Postbus 90189, 

	 4800 RN Breda 
tel: 076-5223444 
e-mail: secretariaat@bisdombreda.nl

*	Adressen van de Parochiekerncommissies 
en van redactieleden van het Regioblad: 
zie pagina’s Parochiekernen.

Dit Regioblad is een uitgave van 
de Elisabeth-parochie Midden-
Zeeuwsch-Vlaanderen en verschijnt 
viermaal per jaar. De redactie 
heeft het recht artikelen wel of 
niet te plaatsen, in te korten of te 
corrigeren. Anonieme brieven of 
artikelen worden niet geplaatst.

Verspreiding
In ca. 1.500 gezinnen in 
bovengenoemde parochie.
Redactieleden

* 	Frank de Prenter (Terneuzen)
* 	Jos oude Kempers (Axel)
* 	Lilian van den Bosch-Dutrée 

(Terneuzen)
* 	Rob Vermoet (eindredactie)

Tekeningen 
Colin Schoone, Red@ctie Service

Foto’s
Diverse vrijwilligers 
Algemeen redactie-adres
Redactie Regioblad 

p/a Churchilllaan 168, 

4532 MG Terneuzen, 

tel: 06-51851704

e-mail:  

robvermoet@zeelandnet.nl

Grafische verzorging

De Ideeenfabriek van Pieters - 

Groede

Bezorging

Een zeer groot aantal vrijwilligers 
in de gehele Elisabeth-parochie

Berichten voor de website en 

het Regioblad:

robvermoet@zeelandnet.nl

C O L O F O N

DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH
In Bethlehem konden Maria en Jozef geen 
betere plaats vinden om in te overnachten, 
dan in een stal, waarin ook al een os 
gehuisvest was. Maar zij namen toch 
genoegen met deze armoedige schuilplaats 
om te overnachten. Een schuilplaats 
waarin ook Jezus geboren werd.  

Hoeveel mensen zijn er op de wereld 
niet, die door armoede, natuurinvloeden, 
oorlogen en andersoortig geweld helemaal 
geen dak meer boven hun hoofd hebben 
en die moeten vluchten. Die vaak niet 
weten waar ze naar toe moeten. Die ook 
wel zo´n stal tot hun beschikking zouden 
willen hebben. 

Mensen die ook geen bezoek krijgen van 
zorgzame herders en goedgeefse koningen. 
Nee, vaak proberen sommige lieden nog 
wat aan deze stakkers te verdienen. Door 
ze bijvoorbeeld voor veel geld in wrakke 
bootjes de Middellandse Zee op te sturen. 

Als we tijdens de kerstdagen aan Maria 
en Jozef en hun zwerftocht naar een 
onderkomen denken, laten we dan 
ook de mensen niet vergeten die nu 
rondzwerven.

Rob Vermoet

BIJ DE VOORPAGINA

De adventstijd is een bijzondere tijd
Vier zondagen voor Kerstmis steken we een kaars aan 
op de adventskrans. Elke week één tot er in totaal vier 
branden op de laatste zondag voor Kerstmis. Veel mensen 
hebben thuis al een adventskrans waar zij elke week een 
kaars meer aansteken terwijl zij wachten op de geboorte 
van Jezus. Met het ontsteken van weer een kaars meer 
lijkt ook de vreugde om de geboorte van het kind Jezus 
steeds groter te worden.
En natuurlijk zijn er ook in onze kerken adventskransen 
te vinden. De één al wat groter dan de andere, afhankelijk 
van de ruimte en vaak ook van de beschikbare materialen. 
De aankleding van de kerstkrans met groen, linten 
en kaarsen wordt overal in onze parochie verzorgd 
door vrijwilligers.  De foto op de voorpagina toont de 
vrijwilligsters Betsy en Kitty, die bezig zijn om ook dit 
jaar weer een mooie krans klaar te maken.

ik vroeg om KRACHT en ontving moeilijkheden om me sterk te maken.
ik vroeg om WIJSHEID en ik kreeg problemen om op te lossen.
ik vroeg om VOORSPOED en ik kreeg de hersenen, het verstand om te kunnen werken.
ik vroeg om MOED en ik kreeg obstakels om te overwinnen.
ik vroeg om LIEFDE en ik kreeg mensen op mijn weg met problemen, die ik kon helpen.
ik vroeg om GUNSTEN en ik ontving kansen.
ik kreeg NIETS dat ik wilde
maar ik ontving ALLES wat ik nodig had.

GEBED
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van de pastores

Eer zij God in deze dagen,
eer zij God in deze tijd.

Ook dit jaar vieren wij het Kerstfeest. 
Terecht vieren wij het Kerstfeest. We vieren 
dat God mens wordt vanuit het ja-woord dat 
Maria met overgave tot de engel sprak: “Mij 
geschiede naar uw Woord.”

Overal bereiden wij ons voor op die nacht 
waarin we vieren dat het wonder geschiedt.
Telkens en telkens weer opnieuw. Vol 
verwachting en vervuld van hoop.
Eer zij God in deze dagen,
eer zij God in deze tijd.

Hoe vaak dachten we niet: hoe ver staan 
deze hoop en deze verwachting van de 
werkelijkheid. Meer dan ooit is dat denken 
dit jaar en nú van toepassing wanneer we 
kijken naar de wereld waarin wij leven. Wij 
hebben weet van wat God voor ogen staat. 
Wij weten welke kans God de mensen en de 
wereld biedt. De werkelijkheid in de wereld 
van nú geeft ons een ander beeld. We weten 
het wel maar we doen het niet…

En toch… wordt in deze Kerstnacht opnieuw 
de Vredevorst geboren. Eer aan God in den 
hoge, en vrede op aarde aan de mensen van 
goede wil. Mag het positieve bovendrijven. 
Aan kracht winnen. Mensen inspireren.
Ons laten weten: blijf doorgaan, keep going 
on… Het kan wel: vrede.

Zonder de ogen te sluiten voor al het zware, 
het negatieve, voor alle onvrede in de wereld, 

voor alle grote problemen die spelen. 
Zonder onze ogen te sluiten voor al die 
velen, overal, die leven in onrust, oorlog, 
honger, armoede en ellende.
Zonder onze ogen te sluiten voor de realiteit,
sluit ik af met woorden van hoop, geloof en 
liefde. 
‘Ik gun je alle mooie dingen,
die iedereen zo dolgraag wil
en dat je in de trieste dagen
toch even blij kunt zijn en stil.
Ik gun je dat een golf van warmte
vanuit mijn hart in ‘t jouwe stroomt
en dat er wonderen gebeuren
zoals je ze alleen maar droomt.’
(Frits Deusel)

Ik wens u, jou, mede uit naam van collega’s 
en parochiebesturen, van harte gezellige, 
verbonden en bovenal gezegende Kerstdagen 
toe.

pastoor Wiel Wiertz

Plaquette hangt in de kapel te Sas van Gent.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2024

Wilt u uw kind aanmelden voor de Eerste Heilige Communie in 2024?
Kinderen vanaf groep 4 kunnen worden aangemeld. 

Op de website van de parochie - www.eparochie.nl - vindt u het aanmeldformulier. 
U kunt het formulier ook opvragen bij de teamassistente, mevrouw Bianca Ivens. 

Mail dan naar bureau@eparochie.nl.
Aanmelden kan tot 1 januari 2024. 

Na aanmelding ontvangt u spoedig bericht! 

 

VERKOOP VOOR 
AMNESTY

Tijdens de Advent 
worden er voor en 
na de diensten in de 
kerken van Philippine 
en Terneuzen weer 
kaarsen, kerstkaarten 
en servetten verkocht 
ten behoeven van 
Amnesty International.

INTERNATIONALE 
EUCHARISTIE-

VIERING
Elke eerste zaterdag van de maand is er 
in de Emmaüskerk een internationale 
eucharistie. De lezingen zijn in diverse 
talen en  we zingen en bidden in het Engels. 
In oktober was priester Marius, afkomstig 
uit Madagascar, nu woonachtig in Breda, 
de celebrant. De viering en ontmoeting 
zijn zeer levendig en maandelijks sluiten 
zich nieuwe deelnemers bij ons aan. 
Momenteel zijn er bij elke viering zo´n 
vijftig mensen aanwezig.
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DE KERSTENGEL
Door Rita Pollet-Audenaerd

Gespannen zitten de engeltjes te wachten op 
hun opdracht. Sommigen zitten te wiebelen 
op hun wolkje met nerveus wapperende 
vleugeltjes. Straks zal bekend worden gemaakt 
wie uitgezonden zal worden naar de aarde, 
naar Nederland om als kerstengel te zingen 
boven de kerststal op de dam in Amsterdam.

Eindelijk is het grote moment aangebroken, 
met een groot geklapwiek komt de engel 
Gabriël op de verkiezingsplaats aan. Hij gaat 
zitten, schraapt zijn stem en zegt: “Dit jaar 
2023 stuur ik nu eens niet iemand op pad 
met een gouden stem, maar met een gouden 
hart. Mismoedig gaan reeds enkele hoofdjes 
hangen, want de engeltjes met de gouden 
stemmen weten nu reeds dat ze dit jaar 
verloren hebben.
Dit jaar stuur ik Marilene naar de wereld, 
naar Amsterdam, niet om haar mooie stem, 
maar om te zoeken naar mensen die nog tijd 
hebben voor elkaar. Stralend gaat Marilene 
staan en zegt met haar schorre stemmetje: 
“Dank je wel Gabriël, ik zal mijn opdracht 
goed uitvoeren”. En weg is ze.

Net boven Nederland wordt ze overvallen 
door een zware hagelbui, haar linker 
vleugeltje knakt en ze hangt een beetje 
voorover. Voorzichtig probeert ze te landen. 
Gelukt! Ze komt terecht in een moderne 
woonwijk, prachtig versierd met lichtjes van 
rendieren en sleeën en sterren. Ze belt aan 
een voordeur waar uitnodigend een mooie 
adventskrans hangt. Hier wonen mensen 
die “in verwachting zijn” van het Kerstkind, 
denkt ze. Een vrouw doet open, ze heeft een 
gsm in de hand.  “Sorry”, zegt ze “voor welk 
goed doel komt u langs de deur?”  Marilene 
vertelt dat ze is neer gehageld en dat ze 
problemen heeft met haar linkervleugeltje. 
En ze moet heel snel door naar Amsterdam.

De vrouw zegt: “Ja sorry hoor, maar ik heb 
echt geen tijd, ik moet nog mijn nagels 
lakken, de oppas is laat en mijn man en ik 
gaan een avondje uit, dus je begrijpt!  Ik kan 
wel even de huisartsenpost bellen om naar je 
vleugeltje te kijken, of ik kan een taxi bellen..” 
“Nee hoor, doe geen moeite, ik zoek wel een 
ander huis” zegt het engeltje. Voorzichtig 
loopt ze verder want zweven lukt niet meer. 
Daar komt een taxi aan. Ze laat hem stoppen 
en vraagt of hij haar naar Amsterdam kan 
brengen. “Natuurlijk”,  zegt de taxichauffeur, 
“als je geld bij je hebt, breng ik je overal 
heen”.  “Nee”, zegt het engeltje, “ik heb 
geen geld, ik heb enkel een opdracht van 
Gabriël om boven de kerststal op de Dam in 
Amsterdam te hangen met Kerstmis”. “Dan 
spijt het me lieve kind”  zegt de man “ Geen 

geld, geen rit, bel maar even naar je vriendje 
Gabriël, hij moet je maar helpen”.

Verder maar weer. Ze komt terecht bij een 
groot huis: Avondvrede geheten. Dit klinkt 
goed, denkt ze en ze stapt door de deur 
naar binnen. Het engeltje vraagt aan de 
receptioniste of in dit grote huis misschien 
iemand is die haar naar Amsterdam kan 
brengen. De dame kijkt haar argwanend aan 
en zegt: “Vertrek nu maar, wij hebben geen 
tijd voor vroege carnavalsvierders. Ik kan je 
echt niet naar Amsterdam brengen, ik zit 
hier nog tot tien uur vanavond. Niemand 
heeft hier tijd voor je, bel maar iemand van je 
commune of zo. Goedenavond”.

Langzaamaan verdwijnt het gevoel van “het 
komt nog wel goed” bij Marilene. Ze snapt 
er niets van. Geen tijd voor elkaar, nooit van 
gehoord.

Ze sjokt nu verder, met zere voetjes, ze is het 
niet gewoon om te lopen. Ze neuriet een 
beetje voor zich uit, om zichzelf een beetje 
moed in te spreken.

Ze komt bij een grote kerk, met een prachtig 
huis ernaast. Ze belt aan, een deftige 
huishoudster doet open. Weer doet ze haar 
verhaal. De huishoudster zegt: “Je bent hier 
in het huis van de bisschop, maar die moet nu 
vertrekken voor een belangrijke bespreking in 
het zuiden des lands, de verkeerde kant op 
dus. Ik heb geen auto en geen rijbewijs. Je 
zult het dus ergens anders moeten proberen.  
Goede dag !”.

Een paar straten verder staan enkel nog een 
paar kraakpanden. Ten einde raad klopt ze 
op een deur, een bel is niet te zien. Een 
meisje doet de deur open. “Hallo” zegt ze. 
“Wie ben jij?” “Ik ben een engel” zegt 
Marilene. “Ik heet Marieke”, zegt het meisje. 
En weer vertelt Marilene haar verhaal. Met 
een diepe zucht besluit ze haar verhaal: “Mijn 
vleugeltje is gebroken, ik kan niet meer 

zweven en ik heb ook geen geld bij me.”   
“Maar wat doe je dan hier?”  vraagt het 
meisje. “Amsterdam is nog heel ver weg.  
Niemand hier in huis heeft een auto,  maar de 
vriend van mijn zusje wel. Kom maar binnen. 
Ik fiets er wel even heen”. De engel stapte het 
huis binnen.  Het meisje was al bezig het hele 
verhaal te vertellen aan haar moeder. “Doe je 
jas aan, en haal vlug Jelle, we hebben geen tijd 
te verliezen” zegt haar moeder. Uiterlijk rustig 
zit het engeltje op een stoel, maar binnenin 
haar beeft het van de spanning.

Na 10 minuten komt het meisje binnenhollen, 
met een jonge knul met lange rasta haren. 
“Hallo” zegt hij “Ik ben Jelle. Als we op tijd 
in Amsterdam willen zijn moeten we nu 
vertrekken, enne..  betalen hoeft niet hoor.”  
Ze stappen allemaal in de auto, het engeltje 
heel voorzichtig, om ook niet haar tweede 
vleugeltje te breken.

Na een uurtje komen ze aan op de Dam in 
Amsterdam. Vlug klimt het engeltje naar 
haar plaatsje boven de stal, ze zwaait nog even 
onopvallend met haar gezonde vleugeltje naar 
Jelle en Marieke. Steeds meer mensen komen 
rond de stal staan. Eerst wat onwennig, een 
beetje lacherig, maar toch wacht iedereen op 
wat er komen gaat.
Dan, heel voorzichtig begint Marilene te 
zingen. Er komt bijna geen geluid uit haar 
keel. Maar ineens is daar het orkest van 
het Leger des Heils, ze stellen zich op en ze 
beginnen heel stilletjes te spelen.  Nu is het 
voor Marilene gemakkelijker om de goede 
toon te zoeken en vast te houden. Haar stem 
wordt steviger en mooier. Zachtjes beginnen 
de mensen mee te zingen. Ze ziet zelfs vier 
agenten die hun fietsen aan de kant zetten, en 
ook mee gaan zingen.

Tussen al die mensen ziet ze ineens dat de 
taxichauffeur er ook aankomt, hij zwaait 
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naar haar en roept: “Sorry meisje, ik zal in 
het vervolg beter naar de mensen luisteren en 
mijn hart laten spreken. Als je nog eens ergens 
heen moet, dan breng ik je gratis”.  

En kijk, daar heb je de trotse huishoudster, 
met de bisschop naast zich. De bisschop 
roept: “Sorry, engeltje, ik hoorde het verhaal 
van mijn huishoudster, maar de vergadering 
was uiteindelijk niet zo erg belangrijk. Ik blijf 
hier bij de stal om met jullie te zingen en straks 
trakteer ik op lekkere warme chocolademelk 
voor iedereen die geen geld heeft.”

En kijk, daar is ook de dame met haar man, 
haar nagels zijn nog niet eens allemaal gelakt. 
Een beetje verlegen kijkt ze naar Marilene 
en zegt: “Mijn man en ik vonden dat we 
hier moesten zijn om te zingen en om bij 
de mensen te zijn. Kijk, we hebben onze 
kinderen en de oppas meegenomen.”

En daar, de receptioniste van Avondvrede, 
met naast zich de directeur , ze zwaaien naar 
haar,  “Fijn dat je hier toch nog op tijd kon 
zijn, ondanks dat wij je niet wilden helpen.  
Wij hebben ons lesje nu wel geleerd, dank 

je wel Marilene. Vanaf nu zullen wij mensen 
helpen als zij ons nodig hebben”.

Wat fijn om te horen allemaal, denkt 
Marilene. Nu komt het toch allemaal nog 
goed, als je maar echt luistert naar andere 
mensen. Fijn om al die mooie kerstliedjes te 
zingen, samen met zoveel mensen.
Iedereen voelt  nu de vrede van Kerstmis in 
zich. En met een gerust hart kan iedereen nu 
verder gaan met zijn leven. 

HEBBEN WE WAT GELEERD?
In de Kerstnachtmis (Kerst 2017)  heeft paus Franciscus de 
tocht van Jozef en Maria naar Bethlehem vergeleken met de 
beproevingen die vluchtelingen vandaag de dag meemaken. "In 
hun voetstappen liggen zoveel andere verborgen", zei hij tijdens 
de mis in de Sint-Pieter."

Toen ze in Bethlehem aankwamen ontdekten ze dat niemand 
daar op hen zat te wachten. Er was er geen plek voor hen", vatte 
Franciscus het kerstverhaal samen. "Toch werd in die stad, waar 
ze met de nek werden aangekeken, de vlam van Gods liefde 
ontstoken." De herders en de drie wijzen, ieder met hun eigen 
symbolische betekenis gaven daarvan blijk
Franciscus riep op "angst in erbarmen te veranderen". Hij sprak 
over de miljoenen die hun huis moeten verlaten, "soms met hoop 
voor de toekomst, maar voor velen met maar een doel: overleven". 
Overal in de wereld zijn brandhaarden met vluchtelingen: 
in Irak, Israel, Palestina, Libië, Centraal Afrika, Columbia, 
Venezuela, Oekraïne, Nagorno-Karabach en Armenië. In bijna 
elk werelddeel staat de wereld in brand. Overal zijn mensen 
op vlucht, verdreven van huis en haard en op zoek naar een 
veilig thuis. Ten einde raad zoeken ze via mensenhandelaars een 
gammel bootje om de oversteek te maken naar het rijke westen. 
Ze zoeken een plaats voor hun gezin en hopen opgevangen te 
kunnen worden in vluchtelingenkampen en asielzoekers centra. 
De waarheid is soms nog schrijnender. Ze moeten soms slapen 
op onbeschutte plaatsen omdat er nergens  plaats voor hen is. 

De paus herinnerde eraan dat ook de herders, die als eerste 
op bezoek kwamen in de stal, destijds aan de randen van 
de samenleving leefden. "Hun huidskleur, hun kleding, hun 
geur, hoe ze spraken, waar ze vandaan kwamen, alles aan hen 
veroorzaakte wantrouwen. Maar we zien God zelfs waar we 
denken dat hij afwezig is”. Toch zien we God, zelfs waar we 
denken dat hij afwezig is: Artsen zonder grenzen, Unesco, Rode 
Kruis en vele andere hulporganisaties.
Franciscus hekelde hedendaagse 'Herodussen' die "hun macht 
laten gelden, rijkdom vergaren en geen been zien in het verspillen 
van onschuldig bloed". Het is nu 6 jaar later. Wat hebben we in 
die tijd geleerd? De meeste brandhaarden zijn nu nog eens extra 
opgepookt en branden feller dan ooit. Hoeveel mensen kennen 
het begrip barmhartigheid nog? Maar een nog belangrijkere 
vraag: hoe kunnen we meer aan barmhartigheid doen, zodat 
mensen uit de brandhaarden een nieuwe thuis kunnen vinden?

Ik vind barmhartigheid wel een erg moeilijk begrip. Bij nader 
inzien lijkt mij dit woord geen zelfstandig naamwoord, maar een 
werkwoord.

Jos oude Kempers

VAN PODCAST TOT GESPREK – 
WIES SAROT

4 juli 2023
Met het wereldwijde synodale proces heeft paus Franciscus een hervorming 
van de kerk ingezet. Het is een hervorming van de mentaliteit, 
waarbij iedere gedoopte wordt uitgenodigd om hierin zijn of haar 
verantwoordelijkheid te nemen. Het gaat erom dat we, bij alles wat we 
doen in de kerk, gaan luisteren naar elkaar én naar wat de Heilige Geest 
ons te zeggen heeft. In deze serie artikelen ‘Luisterend op weg’, van de 
hand van diverse gelovigen, laten we zien hoe dat in het dagelijks leven 
vorm kan krijgen.

Goede catechese is natuurlijk allang 
geen eenrichtingsverkeer meer. Op 
z’n minst volgt na de uiteenzetting 
van een catecheet een rondje vragen. 
Maar veel catechese start nog wel bij 
wat de kerk belangrijk vindt: kennis 
van de sacramenten, begrip van de 
liturgie, toerusting voor kerkelijke 
taken. Daar is niets mis mee, 
behalve wanneer dat de énige vorm 
van catechese is. We verkondigen 
immers dat geloof niet alleen iets is 
voor de zondagochtend, maar dat je 
iedere dag van de week een gelovig 
mens bent. En juist doordeweeks 
lopen we tegen zingevingsvragen aan die weinig met sacramenten 
of liturgie te maken hebben. Je partner blijkt verslaafd te zijn aan 
alcohol, je kind heeft niets meer met de kerk, of een goede vriendin 
vertrouwt je toe dat ze een abortus heeft gepleegd. Je hoort het en 
je raakt in de knoop. Eigenlijk zou je er op een veilige plek over 
willen praten. Maar waar dan? Bijna niemand denkt dan aan de 
geloofsgemeenschap. Dat is niet zo raar, de kerk heeft in de loop 
der jaren nu niet bepaald een tolerante, open reputatie opgebouwd.

WE LEREN AF OM TE OORDELEN
Mede daarom vind ik het heel bijzonder dat het toch gelukt is 
om zo’n veilige plek te creëren rond de podcast Dolle Maria’s. Dat 
is een maandelijkse podcast van Celine Timmerman en Laetitia 
van der Lans waarin ze allerlei ‘knopen’ uit het leven bespreken 
met uiteenlopende gasten. Al ruim een jaar komen we met een 
parochiegroep maandelijks bij elkaar om eerst een half uur te 
luisteren naar een aflevering van deze podcast en vervolgens naar 
elkaar te luisteren. We delen ervaringen, stellen verhelderingsvragen, 
maar blijven ver weg van een oordeel. Sterker nog, we leren af om te 
oordelen. Dat versterkt ons geloof. Omdat we zo samen ons geloof 
handen en voeten geven in de dagelijkse praktijk.
Wies Sarot is pastoraal werkster

Ga voor meer informatie over het synodaal proces naar 
www.luisterendopweg.nl

Wies Sarot
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Vieringenschema Elisabeth-parochie (wijzigingen voorbehouden, zie ook www.eparochie.nl)

TERNEUZEN  
(en verzorgingshuizen)

ZUIDDORPE

 

DATUM

VOOR ALLE VIERINGEN GELDT: WIJZIGINGEN 
VOORBEHOUDEN

Donderdag 23 november, Verlaet, 18.30 uur
Vrijdag 24 november, Redoute, 18.30 uur
Zondag 26 november 
Dinsdag 28 november, 8.30 uur, Getijdengebed + eucharistieviering
Vrijdag 1 december, Aanbidding en Biecht
Zaterdag 2 december, 19.00 uur, Internationale viering
Zondag 3 december, Advent I
Dinsdag 5 december, 8.30 uur, Getijdengebed + eucharistieviering
Donderdag 7 december, Verlaet, 18.30 uur
Vrijdag 8 december, Redoute, 18.30 uur
Zondag 10 december, Advent II
Dinsdag 12 december, 8.30 uur, Getijdengebed + eucharistieviering
Zondag 17 december, Advent III
Dinsdag 19 december, Vurssche, 10.30 uur
Dinsdag 19 december, 8.30 uur, Getijdengebed + eucharistieviering
Donderdag 21 december, Verlaet, 18.30 uur
Vrijdag 22 december, Redoute, 18.30 uur
Zondag 24 december, Advent IV,  
Regionaal voor de drie Zeeuws-Vlaamse parochies
Zondag 24 december, Kerstavond
Maandag 25 december, 1e Kerstdag
Dinsdag 26 december, 8.30 uur, Getijdengebed + eucharistieviering
Zondag 31 december, Oudjaar,  
Regionaal voor de drie Zeeuws-Vlaamse parochies
Maandag 1 januari, Nieuwjaar, Regionale viering Hulst, 11.00 uur
Dinsdag 2 januari, 8.30 uur
Vrijdag 5 januari, Aanbidding en Biecht, 20.30 uur
Zaterdag 6 januari, 19.00 uur, Internationale viering
Zondag 7 januari
Dinsdag 9 januari, 8.30 uur
Donderdag 11 januari, Verlaet 18.30 uur
Vrijdag 12 januari, Redoute,18.30 uur
Zondag 14 januari
Zondag. 14 januari
Dinsdag 16 januari, 8.30 uur
Dinsdag 16 januari, Vurssche, 10.30 uur
Zondag 21 januari
Dinsdag 23 januari, 8.30 uur
Donderdag 25 januari, Verlaet, 18.30 uur
Vrijdag 26 januari, Redoute, 18.30 uur
Zondag 28 januari
Zondag 28 januari, Oecumenische viering PKN-kerk, 10.00 uur
Zondag 28 januari, Ter Schorre
Dinsdag 30 januari, 8.30 uur
Vrijdag 2 februari, Aanbidding en Biecht, 20.30 uur
Za 3 februari, 19.00 uur, Internationale viering
Zondag 4 februari
Dinsdag 6 februari, 8.30 uur
Donderdag 8 februari, Verlaet, 18.30 uur
Vrijdag 9 februari, Redoute, 18.30 uur
Zondag 11 februari, Carnaval
Zondag 11 februari, Ter Schorre
Dinsdag 13 februari, 8.30 uur 
Woensdag 14 februari, Aswoensdag

M. Dieleman, 9.30 uur

Werkgroep, 9.30 uur

Werkgroep, 9.30 uur

R. Rojas Romero, 9.30 uur

Geen viering 

M. Dieleman, 16.00 uu, Met Kindje wiegen 
W. Wiertz, 11.00 uur

Geen viering 

Geen viering

M. Dieleman

M. Dieleman, 11.00 uur

R. Rojas Romero, 11.00 uur

K. Vd Wiele, 11.00 uur

M. Dieleman

Werkgroep

M. Dieleman
M. Dieleman
W. Wiertz, 11.00 uur, Emmaüskoor
R. Rojas Romero
R. Rojas Romero
R. Rojas Romero
S. Rovers, 11.00 uur
R. Rojas Romero
R. de Clerck
Nog te bepalen
R. Rojas Romero, 11.00 uur, Sabine de Groot
R. Rojas Romero
W. Wiertz, 11.00 uur, Cantorgroep
W. Wiertz
R. Rojas Romero
M. Dieleman
M. Dieleman
R. Rojas Romero, 11.00 uur,  
H. Mis voor de kinderen 
R. Rojas Romero, 21.00 uur, Emmaüskoor
M. Dieleman, 11.00 uur, The White Group
R. Rojas Romero
W. Wiertz en R. Rojas Romero, 17.00 uur 

Geen viering
R. Rojas Romero 
R. Rojas Romero 
R. Rojas Romero
M. Dieleman, The White Group
R. Rojas Romero
M. Dieleman
W. Wiertz   
R. Rojas Romero
R. Dekker, 10.30 uur
R. Rojas Romero
W. Wiertz
W. Wiertz
R. Rojas Romero
W. Wiertz
M. Dieleman
R. Rojas Romero, H. Mis voor de kinderen
M. Dieleman, W. Peene
R. Dekker, 10.30 uur
R. Rojas Romero
R. Rojas Romero
R. Rojas Romero
M. Dieleman
R. Rojas Romero
M. Dieleman
M. Dieleman
R. Rojas Romero
R. Dekker, 10.30 uur
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Vieringenschema Elisabeth-parochie (wijzigingen voorbehouden, zie ook www.eparochie.nl)

PHILIPPINE

 TAIZÉ IN ZEEUWS-VLAANDEREN
De geschiedenis van de gemeenschap van Taizé begon in 1940 toen broeder Roger Schutz 
in het plaatsje Taizé in de omgeving van Cluny in Frankrijk aankwam. Hij kocht er een 
huis waar hij mensen opving die het oorlogsgeweld trachtten te ontvluchten. 
Al gauw wilden enkele broeders zich bij hem aansluiten, waarmee de 
oecumenische gemeenschap van Taizé geboren was. Vanaf het begin 
trok deze broedergemeenschap in kerkelijke kringen veel aandacht 
want een kloostergemeenschap waar zowel protestanten als ook 
rooms-katholieke en oosters-orthodoxe christenen lid konden 
worden, bestond toen nog niet. Vanaf de jaren ‘50 kwamen ook 
steeds meer jongeren op bezoek in Taizé. Sinds die tijd heeft Taizé 
zich ontwikkelt tot een ontmoetingsplaats voor jongeren van over 
de gehele wereld. Zij komen om deel te nemen aan het leven van de 
broeders. Centraal staan 'ontmoeting en bezinning.' Elke dag zijn er 
bijbelinleidingen en gespreksgroepen. Drie maal per dag komen de broeders 
met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met 
veel zingen en een lange tijd van stilte. In de momenten tussen deze diensten is er tijd 
voor bezinning, gebed, stilte en discussie al dan niet in een groepje van jongeren met 
verschillende nationaliteiten. Op veel plaatsen in Europa worden intussen regelmatig 
bijeenkomsten georganiseerd in de stijl van de gemeenschap van Taizé. Sinds enkele jaren 
laten ook in Zeeuws Vlaanderen ons inspireren door de spiritualiteit van Taizé. Vier keer 
per jaar komen wij samen om te zingen en te luisteren naar de Schrift, om samen stil te 
zijn en om elkaar te ontmoeten.

De data voor 2024 staan al gepland:
25 januari (Gebedsweek voor de eenheid van de christenen)
21 maart (Veertigdagentijd)
16 mei (Pinksternoveen)
19 september (Vredesweek)

De vieringen beginnen om 19.30 uur in de kerk van de heilige Catharina 
te Hengstdijk.

Iedereen is van harte welkom.

 

R. Dekker, 9.30 uur

R. Rojas Romero, 11.00 uur

N. Polet, 9.30 uur

M. Dieleman, 9.30 uur, Lessons & Carols?

Geen viering 

M. Dieleman, 19.00 uur
M. Dieleman, 9.30 uur

Geen viering 

Geen viering

W. Wiertz, 11.00 uur 

M. Dieleman

K. Vd Wiele

R. Grossert

W. Wiertz, 11.00 uur 

K. Vd Wiele

R.R. Romero, 19.00 uur

M. Dieleman, 9.30 uur

Werkgroep, 9.30 uur

Werkgroep, 9.30 uur

R. Rojas Romero, 9.30 uur

Geen viering 

M. Dieleman, 16.00 uu, Met Kindje wiegen 
W. Wiertz, 11.00 uur

Geen viering 

Geen viering

M. Dieleman

M. Dieleman, 11.00 uur

R. Rojas Romero, 11.00 uur

K. Vd Wiele, 11.00 uur

M. Dieleman

Werkgroep
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3 december 2023. Solidaridad. 
Eten, kleren en sieraden leggen vaak 
een lange weg af voordat ze bij ons in 
de winkel liggen. Boeren en arbeiders 
in ontwikkelingslanden worden in de 
productie en handel niet altijd eerlijk 
behandeld en het milieu lijdt vaak 
schade. Veel factoren spelen hierbij 
een rol. Solidaridad pakt die aan. En 
mobiliseert actief alle spelers: van boer 
tot multinational, van overheden tot 
consument. Zo maakt Solidaridad de 
wereld eerlijker en duurzamer. Bewuste 
consumptie, eerlijke handelsregels, 
duurzame productie en verantwoord 
ondernemen. Dat zijn de vier 
speerpunten van Solidaridad. En 
daarmee dragen ze ook hun steentje bij 
aan de oplossing van de klimaatcrisis. 
Steun Solidaridad, zodat een solidaire 
duurzame wereld steeds dichterbij 
komt. Hartelijk dank, namens Caritas.

17 december 2023. 
Noodfonds Stichting Kerk 
en Vluchteling.
De meeste vluchtelingen in Zeeuws-
Vlaanderen hebben een laag 
inkomen. Ze moeten leningen terug 
betalen. Bijvoorbeeld de kosten voor 
hun studie aan DUO of de inrichting 
van hun huis aan de gemeente. 
Dat gaat vaak over duizenden 
euro’s. Daar komt bij dat ze ook 
nog extra kosten hebben, als ze de 
wens hebben tot gezinshereniging. 
Soms is de vader of moeder in 
een VN-vluchtelingenkamp 
achtergebleven. Het is prachtig 
als het gezin dan weer samen in 
Nederland kan wonen. Daar komen 
niet alleen kosten aan te pas voor 
de reis naar Nederland, maar ook 
voor de benodigde papieren. Aan 
elk document hangt een stevig 
prijskaartje. Door financiële steun 
helpt Kerk en Vluchteling om de 
gezinshereniging te realiseren. Helpt 
U mee om vluchtelingen te helpen? 
Namens caritas, hartelijk dank. 

Toelichtingen bij 
caritascollectes 2023

3 december 2023. Solidaridad. 
Eten, kleren en sieraden leggen vaak 

Toelichtingen bij 
caritascollectes 2023

13 november 2023

Uitnodiging informatieavond ‘Onze 
weg naar de missionaire parochie’

Beste parochianen,

De huidige tijd is vooral moeilijk. 
Wereldwijd. We kunnen helaas niet veel 
bijdragen aan oplossingen voor de intense 
problemen in de grote wereld. We kunnen 
wel bidden! Ook voor ons, mensen voor 
wie geloof en Kerk belangrijk zijn, is het 
een moeilijke tijd. Minder gelovigen, 
minder deelname aan het leven van de 
Kerk, minder financiële middelen, minder 
priesters, diakens, pastoraal werkenden. Het 
is allemaal zo anders als het ooit was….

In het bisdom verzetten we bakens. We zijn 
dóór en mét de bisschop geïnspireerd door 
het initiatief van de missionaire parochie. 
Ons eigen geloof staat weer centraal. De 
vriendschap met Christus. Dit alles heeft 
in de afgelopen tijd ertoe geleid dat we ons 
ervan bewust zijn dat we in de parochies 
bisdom-breed wezenlijke veranderingen 
zullen moeten doorvoeren. Geloven, 
pastorale beroepskrachten, vitaliteit. We 
moeten stappen zetten. Overal.

Over het zetten van deze stappen willen we 
met u allen spreken. Er is een route die we 
lopen. Waar moeten we aan denken? Wat 
is van belang? Wat denkt u? Op woensdag 
13 december willen we dit vanaf 19.30 
uur aan u presenteren en met u bespreken. 
Hiervoor zijn o.a. Norbert Schnell (vicaris-
generaal) en Leo Blom (econoom)  vanuit 
het bisdom uitgenodigd. En we hebben 
in de persoon van Peter Joosse (bekend 
van Omroep Zeeland) een gespreksleider 
gevonden om ons op die avond te 
begeleiden.

In een moeilijke tijd, in een vreselijk 
moeilijke wereld, ook nog een moeilijke 
weg om te gaan in onze parochies. Maar 
we zijn beslist niet zonder hoop. We gaan 
in Zeeuws-Vlaanderen deze weg om het 
katholieke geloven present en vitaal te 
houden. Want als er iets zeker is dan is het 
dit: Geloven gaat verder! Altijd!

Wij rekenen op u, op 13 december. RK 
kerk Terneuzen, Alberdingk Thijmstraat 2. 
Inloop vanaf 19.00 uur. Einde avond om 
21.00 uur. Wij zeggen: tot dan.

Namens het pastoraal team en de 
gezamenlijke parochiebesturen,

Wiel Wiertz, pastoor
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Geslaagde Elisabethdagen 
in Zuiddorpe

Op donderdag 9 en zondag 12 november werden weer de jaarlijkse 
Elisabethdagen georganiseerd. Donderdag met een optreden van de 
troubadour Theo van Teijlingen en op zondag met een Heilige Mis in 
de kerk van Zuiddorpe. Gevolgd door een druk bezochte broodmaaltijd 
in `t Kaaike. Hierbij enkele foto´s van deze dagen.

OPROEP!!
Vrijwilligers gevraagd 

in de Emmauskerk 
om onze kostersgroep en 
koffiegroep te versterken.

We hebben u nodig!!
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KRONIEK VAN DE ELISABETH PAROCHIE

OVERLIJDENS:
Hoek
26-08-2023    	Robert Petrus Johannes Faes e.v. Maria Celine (Mies) de Smet  	 85 jr.
23-09-2023   	 Madeleine Marie Désirée Koelink e.v. Frank Boerebach 	 65 jr.

Sluiskil
31-08-2023   	 Laurentius Johannes ( Frans) Descendre  	 70 jr.

Zaamslag
1-10-2023   	 Brigitte Martha Francoise Bruggeman partner van G.M. de Roos 	 58 jr.

Westdorpe
14-10-2023 	 Georgette Augusta Camilla Vernaeve e.v. A.C.M. Obrie 	 83 jr.

Terneuzen
6-10-2023 	 Maria Emma Wilhelmina van Dijk w.v. Edy Josephus van Heese 	 77 jr.
12-11-2023 	  Fredericus Maria Magermans e.v. Angelina Maria Ludovica Weemaes	 80 jr.

DOPEN:
2-09-2023  	 Macy Tibo Kimberley De Schepper (Macy), dochter van Lindsey De Schepper en Robin De Schepper
23-09-2023 	 Daniël Johannes Jacobus (Levi) van Vooren, zoon van Chantal Scheele en Eric-Jan Van Vooren
23-09-2023 	 Kenzi Rogue Yumi  Kenzi) Driessen, dochter van Desirée van Damme en Edwin Driessen
14-10-2023  	 Smret Gmeskel, dochter van Dalyet Malik en Gebrekudus Gmeskel
14-10-2023   	 Sara Gmeskel, dochter van Dalyet Malik en Gebrekudus Gmeskel

HET REGIOBLAD 
BLIJVEN 

ONTVANGEN KAN 
GEWOON

Net als in 2022 blijven de mensen 
die parochiebijdrage hebben betaald 
het Regioblad in 2023 normaal 
ontvangen. Voor mensen die in 2022 
hun parochiebijdrage hebben betaald 
verandert er dus niets. Zij blijven het 
Regioblad gewoon ontvangen. Ook 
voor mensen die in 2021 voor twee 
jaar (2021+2022) hebben betaald blijft 
alles bij het oude. Betalingen voor het 
verrichten van kerkelijke diensten, 
zoals huwelijk of uitvaart zijn geen 
parochiebijdragen en worden in dit geval 
niet als parochiebijdrage beschouwd. 

Als u geen parochiebijdrage wenst 
te betalen, maar toch het Regioblad 
wil blijven ontvangen dan is dit zeker 
mogelijk. U stort €20,- op rekening 
NL79 RABO 0118 1651 00 t.n.v. 
Elisabethparochie o.v.v. Regioblad en 
u ontvangt dan in 2023 viermaal het 
Regioblad. Deze regeling is ingevoerd 
gezien de noodzakelijke bezuinigingen 
op de uitgave van het Regioblad en 
het feit dat het steeds moeilijker is 
om mensen te vinden die het blad 
willen bezorgen. Wel zullen er tijdens 
voorbereidingsbijeenkomsten voor 
huwelijk, doop enz. presentexemplaren 
van het Regioblad worden uitgereikt. 

ZEEUWS-VLAAMS KAMERKOOR ZINGT 
PETITE MESSE SOLENNELLE

Gioachino Rossini (1792-1868) verwierf 
grote bekendheid als componist van opera’s. 
Vierendertig jaar nadat hij zijn laatste opera 
schreef, in 1864 kwam hij met iets geheel 
anders: zijn ‘kleine plechtige mis’, zoals hij 
het zelf noemde. Opmerkelijk is dat het 
harmonium, een in de concertzaal weinig 
gehoord instrument er een prominente rol in 
heeft, naast de piano. Vocale uitvoerders zijn 
vier solisten en natuurlijk het koor.

Het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor verzorgde 
in 2015 een succesvolle uitvoering en besloot 
dit in het jubileumjaar – het koor bestaat 75 
jaar – opnieuw te doen.

Uitvoerenden: Marion Bauwens (sopraan), 
Linsey Coppens (mezzo-sopraan), Leander 
van Gijsegem (tenor) en Simon Schmidt 
(bas). Bart Rodyns (harmonium), Anastatsia 
Kenner (piano) en het Zeeuws-Vlaams 
Kamerkoor. Het geheel staat onder leiding 
van Pascal Lestaeghe.

Groede, Grote Kerk, 26 november, 16:00 
uur. Kaarten à € 20,-- verkrijgbaar via 
www.grotekerkgroede.com of, indien nog 
voorradig, voor de uitvoering aan de kerk.
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Parochiekern noord
Voor informatie van de PKCNoord kan men zich wenden tot het parochiebureau: 
emailadres bureau@eparochie.nl ter attentie van: de voorzitter van de PKCNoord.

ECHTPAAR DE BEULE-VAN DAMME 
65 JAAR GETROUWD

Op vrijdag 13 oktober j.l. hebben we met 2 
redactieleden van het Regioblad een bezoekje 
gebracht aan George en Simone de Beule-
van Damme en werden met open armen 
ontvangen. Ze waren namelijk op 4 oktober 
65 jaar getrouwd en dat is toch wel een 
hele mijlpaal. Naar eigen zeggen hebben 
ze wel 4 dagen feest gehad. Ze betrekken 
al zo’n 10 jaar een mooi appartement in 
appartementencomplex Maria van Artois 
dat grenst aan zorgcentrum De Blide in 
Terneuzen en hebben het daar erg naar de 
zin. 

Ze hebben elkaar destijds voor het eerst 
gezien op de kermis in Kapellebrug en een 
week later ontmoetten ze elkaar weer op een 
dansfeestje in Zuiddorpe. Simone woonde 
toen in Koewacht en George in Sint Jansteen. 
Uiteindelijk zijn ze op 2 oktober 1958 in 
het gemeentehuis in het huwelijk getreden 
en 2 dagen later in de katholieke kerk in 
Koewacht. Vanwege het werk van George 
zijn ze naar Terneuzen gekomen. George is 
eerst nog in opleiding geweest bij Philips in 
Roosendaal en heeft bij Philips in Terneuzen 
37 jaar als onderhoudsmonteur gewerkt. 
Simone deed het huishoudelijk werk en heeft 
altijd voor de kinderen gezorgd. Daarnaast 

heeft ze vele jaren schoonmaakwerk verricht 
in de kerk en was ze ook altijd actief bij het 
collecteren tijdens de vieringen. 

Samen hebben George en Simone 
vrijwilligerswerk verricht voor Ter 
Schorre, namelijk het ophalen en brengen 

KOOR JUBILARISSEN
Op zondag 8 oktober zijn er door pastoor 
Wiel Wiertz twee Gregoriuspenningen en 
een Gregoriusspeld uitgereikt aan jubilerende 
koorleden.
Ida van de Voort, ruim 40 
jaar koorlidmaatschap kreeg de 
Gregoriuspenning
Tilly Coone, ruim 40 jaar 
koorlidmaatschap kreeg eveneens de 
Gregoriuspenning
Heiko Magermans, 50 jaar koorlid kreeg 
de Gregoriusspeld.

Na afloop van de Eucharistieviering was er 
koffie met cake en werd het door Heiko 
gemaakte Emmauskoorlied: `Niet kniezen 
niet zeuren, da’s hartstikke fout, vergeet niet 
te leven, want straks ben je oud` uit volle 
borst gezongen.

Helaas ontvingen wij het droeve bericht, dat de heer Magermans op zondag 12 november is overleden. 
Wij wensen mevrouw Magermans en familie veel sterkte bij het verwerken van dit verdriet 

BELANGRIJKE GEGEVENS

Parochiebureau
Alberdingk Thijmstraat 2, 
4532 CZ Terneuzen
Tel: 0115-612327
E-mail: bureauterneuzen@eparochie.nl

Openingstijden op alle werkdagen
van 10.00 tot 12.00 uur
Website: www.eparochie.nl

Banknummer:
NL46 ABNA 0419 4875 81

Stiltecentrum en Mariakapel open van 
maandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur

van mensen voor de kerk. Ze hebben 3 
dochters, 2 wonen er in Terneuzen en 1 in 
Hilversum. Ook hebben ze 6 kleinkinderen 
en 2 achterkleinkinderen, waarbij een 3e op 
komst.

George en Simone, hartelijk dank voor de 
gastvrije ontvangst en het ga jullie nog lang 
goed samen.
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UITVOERING LESSONS AND CAROLS 2023
Al meer dan 30 jaar komen vele mensen 
uit onze regio samen om te luisteren, 
mee te zingen en te bidden tijdens de 
uitvoering van de Lessons and Carols in 
onze Parochie. Lessons and Carols: een 
dienst van lezingen en kerstliederen rondom 
de geboorte van Jezus, dit alles naar de 
traditie uit de Anglicaanse kerk. Pastor Miel 
Erpelinck was de oprichter en organisator 
en was er tot kort voor zijn dood nauw 
bij betrokken. Aanvankelijk verzorgde het 
kamerkoor “Vocalitas” het muzikale deel 
en de orgelbegeleiding bij de Lessons and 

Carols. Toen dit koor werd opgeheven nam 
het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor het over en 
dat is ook dit jaar weer het geval. We zijn blij, 
dat zij weer mee willen doen. Pascal Lestaege 
is de dirigent en Erwin Neve begeleidt op 
orgel en piano. De voorbereidingen zijn 
inmiddels in volle gang. Al verschillende 
jaren neemt ook de Protestantse gemeente 
Philippine, Sas van Gent, Sluiskil deel aan de 
voorbereiding en de uitvoering. We hopen 
op beter weer dan vorig jaar, want toen was 
het op de dag van de uitvoering al volop 
winter. 

De viering van Lessons & Carols gaat door 
op zondag 17 december om 15.00 uur in de 
RK kerk in Philippine.

De toegang is gratis. Er is wel een collecte om 
de kosten te kunnen dekken. Na afloop is er 
koffie/thee met iets lekkers. Bij deze nodigen 
we iedereen uit om naar deze uitvoering 
te komen, want het is wellicht de beste 
voorbereiding op Kerstmis.

Freddy Janssens,
 secr. PKC Zuidwest

 

PAROCHIE BEGRAAFPLAATS O.L.V. HEMELVAART SAS VAN GENT 
ZOEKT VRIJWILLIGERS

De historische begraafplaats in Sas van Gent is te vinden tussen de 
Paul Krugerdreef en de Kerkhoflaan. Op de begraafplaats vindt men 
een groot aantal graven die van hoog cultuurhistorische waarde zijn. 
De gemeente Terneuzen heeft in 2021 besloten om deze graven te 
behouden. Voor deze begraafplaats zijn dat 75 graven. 

Vanaf maart tot eind november wordt onderhoud op de begraafplaats 
uitgevoerd. Dit onderhoud wordt momenteel door 7 vrijwilligers(ters) 
gedaan. Denk hierbij aan het knippen van hagen, snoeien van 
bomen en struiken en het wieden van onkruid. De hagen worden 
jaarlijks een of meerdere keren geknipt om ze mooi strak te houden. 
Door het wieden van het onkruid blijft de grond tussen de graven 
netjes schoon. De hulsthaag heeft een hoge cultuurhistorische en 
landschappelijke waarde en moet zeker bewaard blijven. 

Om de WERKGROEP in de toekomst veilig te stellen, zijn we op 
zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Vindt u het leuk om 
ons te komen helpen, dan kunt op de woensdagmorgen eens langs 
komen of kunt u voor inlichtingen terecht bij de Fonny Kox (tel. 
06-42278039).

Namens de werkgroep,
Murk van Stalen, Fonny Kox.

Op de foto van links naar rechts: 
Murk, Wim, Fonny, Rob, Jolanda, Rudi.
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Hughersluys 37
4536 HM Terneuzen

0115 565100
info@deridder-uitvaart.nl
www.deridder-uitvaart.nl

Een verzorgde uitvaart
in vertrouwde handen

Het maakt niet uit waar u verzekerd bent 
en of u wel verzekerd bent, 
wij staan altijd voor u klaar.

Ieder afscheid is uniek.
Wij helpen u graag bij de keuzes die gemaakt 

moeten worden na een overlijden.

Een begrafenis of crematie, geheel naar uw wens.

INWIJDING MARIAKAPEL IN SAS VAN GENT
De Mariakapel is gebouwd in de voormalige 
sacristie van de Cuyperskerk in Sas van Gent. 
Waarom deze kapel? Wel nu, in 2013 werden 
6 van 9 kerken in de Elisabethparochie 
gesloten. Verschillende kerken vonden 
gelukkig niet al te lang daarna een andere 
bestemming, maar voor de r.k. kerk in Sas 
van Gent of eigenlijk de Cuyperskerk was 
dat niet eenvoudig. De geschiedenis van deze 
kerk begint in 1739. Er wordt een kleine kerk 
gebouwd in ‘Sas’, een stad die in Zeeuws-
Vlaanderen net binnen de landsgrenzen van 
Nederland ligt, aan het kanaal van Gent 
naar Terneuzen. Het kerkgebouw is 150 
jaar later te klein en wordt vervangen door 
de Cuyperskerk, die is vernoemd naar de 
architect Joseph Cuypers. Hij is de zoon 
van de bekende Amsterdamse architect 
Pierre Cuypers, die o.a. het Rijksmuseum 
en Centraal Station in Amsterdam heeft 
ontworpen. In mei 1892 wordt de 
Cuyperskerk in gebruik genomen. De 
Rijksmonumentale status dankt het gebouw 
aan het bijzondere tongewelf, dat is gemaakt 
van cementijzer uit de Sasse fabriek van het 
bedrijf Picha-Stevens. Het is voor het eerst in 
Nederland dat een gewelf met dat materiaal 
wordt gerealiseerd. De herbestemming na 
de sluiting vroeg tijd, energie en toewijding. 
Toen de kerk sloot vanwege te weinig animo 
voor de kerkdiensten, opperde de heer Frank 
Puylaert, de voormalig huisarts, om de kerk 

een nieuwe rol te geven. Er kon een Stichting 
opgericht worden met als eerste taak 
financiën vinden om een grondige restauratie 
van het gebouw mogelijk te maken. Immers, 
er was veel achterstallig onderhoud. Het 
lukte uiteindelijk om het benodigde bedrag 
van ruim 1,7 miljoen bij elkaar te krijgen, 
ondanks het mislopen van een Europese 
subsidie van € 200.000. De restauratie 
duurde een jaar en daarna kon "Markt 4" 
open met op de nieuwe verdiepingsvloer 
ruimtes voor startende ondernemers. Verder 
is er ruimte voor het restaurant van de 
Zeeuws Gronden, de slager, de bakker, de 
verkoop van bonbons, de koffiecorner en 
later ook de bloemenwinkel, Post.nl, een 
barbier en dergelijke. 
De r.k. Geloofsgemeenschap van Sas heeft 
altijd aangegeven, dat er toch nog een stukje 
van het kerkelijk leven zichtbaar zou blijven 
en daarom besloot het Parochiebestuur 
om de voormalige sacristie, gelegen naast 
het priesterkoor en waarvoor nog geen 
bestemming was gevonden, in te richten als 
Mariakapel. Het werk gebeurde door enkele 
vrijwilligers, maar ook door vaklieden. Er 
werd begonnen met het weghalen van het 
meubilair. Toen bleek dat er onder het 
meubilair geen vloeren waren, maar zand. 
De wanden achter het meubilair waren 
niet gestuukt en de verf was van de wanden 
en het gewelf afgebladderd. Voorbereidend 

werk door de vrijwilligers en daarna kwam 
de stukadoor, de schilders/behangers en de 
vloerlegger. Voor de inrichting konden enkele 
stukken uit de Basiliek in Hulst in bruikleen 
verkregen worden, een aantal stukken 
uit het depot van het Bisdom en enkele 
schenkingen van particulieren. Pronkstuk is 
het Mariabeeld, afkomstig uit de voormalige 
kapel van het Sint Lidwinaziekenhuis in 
Hulst. 

Later is er ook een kleine vitrine geplaatst 
als eerbetoon aan priester Leo Testers, de 
oprichter van de jongerenmissen. In mei 
2020 is de kapel geopend, maar de inwijding 
was vanwege de beperkende maatregelen 
i.v.m. het coronavirus steeds maar uitgesteld. 
Maar op vrijdag 29 september heeft pastor 
Wiertz de kapel feestelijk ingewijd. De foto 
geeft een impressie van hoe het geworden 
is. In de kapel kan men even zitten en stil 
zijn, de drukte van het dagelijkse leven even 
loslaten, men kan er bidden en er kan een 
kaarsje ontstoken worden, waarvoor we een 
bescheiden bijdrage vragen. Er is ook een 
boek waar men iets kan inschrijven. De 
kapel is open tijdens de openingsuren van 
“Markt 4” en dat is van dinsdag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 
8.00 tot 16.00 uur. 

Freddy Janssens, secretaris PKC Zuidwest.

Iedere kaars
opnieuw

een stukje
vakmanschap

en kwaliteit

Kaarsenfabriek Hoogeland-Kristen
Albert Einsteinweg 21, 6045 GX, Roermond
T: +31(0)475 33 20 51 - F: +31(0)475 33 46 10
E: roermond@nl.bolsius.com - I: www.hoogeland-kristen.nl

Bekijk ons gehele assortiment op www.hoogeland-kristen.nl

hoogeland-kristen
Kaarsenfabriek

Member of the Bolsius Group
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BEGRAAFPLAATS AXEL UPDATE
Allereerst willen we ieder heel hartelijk bedanken 
voor zijn stem op onze begraafplaats bij de Rabo 
Club Support actie. Dit bracht €511,37 op. 
Een prachtig bedrag dat wij zullen besteden aan 
materialen voor onderhoud. 

In november starten we met het 
snoeien van de leilinden en de 
heg rondom de begraafplaats. De 
grafmonumenten zijn gecontroleerd 
en indien nodig weer vastgezet, 
het gras en de bloemperken zijn 
gemaaid. Na deze laatste grote klus, 

kunnen we vanaf begin december genieten van 
een paar maanden welverdiende rust om dan vol 
goede moed in maart 2024 weer te starten met 
het nieuwe werkjaar 2024. 

Hebt u, om wat voor reden dan ook, niet 
kunnen stemmen, maar wilt ons toch financieel 
steunen, dan kan dit natuurlijk ook. Het 
rekeningnummer is NL81RABO0302579427 
t.n.v. begraafplaats Axel.
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HERDERTJESTOCHT 2023
Ook dit jaar zal er weer een herdertjestocht gehouden worden 
in de kern Axel, een samenwerking van drie kerken: GKV, 
PKN, en RK. Het zal doorgaan op vrijdag 22 december. 
Aanvang 18.00 uur in de PKN kerk in de Kerkdreef in 
Axel. Hier begint het Kerstverhaal waarna de stoet vertrekt 
door Axel. Iedereen is hier welkom. Rond 19.00 uur komen 
wij met de hele stoet aan bij de Vurssche waar de kerststal 
gevormd zal worden. Hier worden nog enkele kerstliederen 
gezongen. De kinderen krijgen chocolademelk en voor de 
ouderen is er koffie.

Ook dit jaar mogen wij weer pastores en dominees en heel 
veel kinderen verwachten. Graag laten zij zich verkleden in 
Wijzen uit het Oosten, Keizers, herders en Engelen. Als u mee 
wilt lopen in de stoet, dan kunt u vanaf 17.30 uur terecht in 
de PKN kerk.

Wat is het fijn om op deze manier vorm te geven aan 
het aloude kerstverhaal. Een oud verhaal over vrede op 
aarde, dat we, zeker in deze tijd levend moeten houden. In 
verzorgingshuis de Vurssche waar we samenkomen met alle 
figuranten van de Kerststal, tot en met de ezels toe, zingen we, 
samen met de bewoners, de oude liederen. Zo laten we zien 
dat het geloof in vrede en samenwerking nog steeds levend is. 

KINDJE WIEGEN KERSTMIDDAG 24 DECEMBER 2023 
OM 16:00 UUR IN ZUIDDORPE

Ga je mee ‘Kindje Wiegen in de stal’ 
Kerstmiddag 24 december om 16:00 uur 
in de kerk in Zuiddorpe?
Samen met pastor Marjan Dieleman richten 
we de kerststal in en schuilen er met Maria, 
Jozef, het Kindje Jezus, de dieren en een 
kleine jongen.
We zingen leuke Kerstliedjes en vertellen 
een Kerstverhaal over een kleine jongen, 
tweeduizend jaar geleden. Hij heeft niemand 
die voor hem zorgt. Hij heeft geen huis. 
Overdag werkt hij op de markt, ’s nachts 
slaapt hij in een stal. Vaak stelt hij zich 
voor hoe het zou zijn om echt ergens bij te 
horen. Bij een gezin, bij mensen die van hem 
houden. Op een keer wordt hij ’s nachts, 
in de stal, plotseling wakker. Er huilt een 
baby, en een heldere ster twinkelt door een 
gat boven de deur. Wat is er aan de hand? 
De jongen geeft de moeder een beker melk 
en pakt voorzichtig het handje van de baby. 
Hij voelt zich helemaal warm worden van 
binnen, eindelijk hoort hij ergens bij……
Ik breng het prentenboek ‘Schuilen in de stal’ 
van Sally Grindley mee, dan kunnen jullie 
kijken naar alle plaatjes van het jongetje, die 
Karin Littlewood heeft getekend. We zingen 
leuke Kerstliedjes in een viering voor en door 
kinderen. Met de instrumentjes kunnen 
jullie meespelen met de kerstliedjes. Alle 

kinderen helpen mee met het klaarmaken 
van de tafel van Jezus en rond die tafel 
zingen we samen in een kring een mooi lied. 
Het wordt een viering voor je hele familie, 
dus neem ook je papa, mama, opa, oma, 
oom en tante mee. Na de viering mag je iets 
drinken met iets lekkers erbij. Zo wordt het 
een fijn Kerstfeest.

Tot ziens op Kerstmiddag 
24 december om 16:00 uur 

in de kerk in Zuiddorpe! 

 Annemie van Roij
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Parochiekern zuid-oost
Conrad van Waes, Graafjansdijk B31, 4554 CB Westdorpe  T 06 14045066  E conrad@zeelandnet.nl
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LEVENDE ADVENTSKALENDER
In Axel is iets heel moois aan de gang. 
Vanuit vier kerkgenootschappen; namelijk 
de Gereformeerde kerk, Hervormde kerk, 
RK kerk en Capitol zijn enkele mensen 
begonnen met een levende Adventskalender.
Kent u de Adventskalenders die altijd in de 
supermarkten aanwezig zijn? Voor elke dag 
mag je een deurtje open maken. En achter 
dat deurtje vind je een surprise.

Deze groep wil ook deuren open laten gaan, 
met als doel hiermee volwassenen bereiken 
die mogelijk wat eenzaam zijn. We willen 
elkaar ontmoeten in de donkere dagen van 
december, zo breed en laagdrempelig als 
maar mogelijk is. Hiervoor gaat elke dag 
vanaf 1december tot en met 26 december 
een huisdeur open voor mensen die behoefte 
hebben aan een gesprekje en een kopje koffie 
of thee. Het aantal personen wordt telkens 
beperkt tot 5.

Voorlopig gaat dit project enkel door in 
de kern Axel, maar als het goed aanslaat 
is het mogelijk een idee om dit ook in 
andere kernen van onze parochie te laten 
plaatsvinden.

Wij als organisatie hopen dat er veel deuren 
in Axel, zullen opengaan.

 

 FATIMATOCHT 1955 
Rechts, achter in de kerk van Zuiddorpe 
staat een blok hout met daarop de tekst 
“Fatimatocht 1955”. Waar komt dat blok 
vandaan en wat is de betekenis er van?

Na de verschijningen van Maria (tussen 13 
mei en 13 oktober 1917) aan drie kinderen in 
Fatima, groeide dit stadje uit tot een  van de 
belangrijkste bedevaartplaatsen binnen onze 
kerk, na Rome en Lourdes. Na de Tweede 
Wereldoorlog wilde de paus er voor zorgen 
dat het geloof weer prominent op de agenda 
stond. Hij verordonneerde een missietocht 
door verschillende Europese landen met een 
beeld van O.L. Vrouw van Fatima. Dit beeld 
was een geschenk van de bisschop van Leiria 
aan de paus. Als etappe in deze reis kwam 
dit Mariabeeld in september 1947 vanwege 
het Mariacongres voor een week terecht in 
de St Servaaskerk te Maastricht. Dit bracht 
de bisschop van Roermond, Mgr.Lemmens, 
op het idee om een tocht met het beeld van 
O.L.V.Sterre der zee te houden in het eigen 
bisdom. 

Dit idee werd door Mgr. J. Baeten, bisschop 
van Breda, enthousiast overgenomen.  
Hij koos vanwege de reeds bestaande 
Fatimaverering in het bisdom Breda voor 
het beeld van O.L. Vrouw van Fatima. 
Hij vroeg aan de bisschop van Leiria 

om daarom opnieuw een Mariabeeld te 
laten vervaardigen. Dit werd per boot via 
Antwerpen naar Bergen op Zoom vervoerd.
Bisschop Baeten ontving het Mariabeeld 
plechtig op de Grote Markt in Bergen op 
Zoom. Vanaf 1 mei 1955 werd met dit 
Mariabeeld een missionaire rondreis door het 
bisdom Breda ondernomen. De bedoeling 
van de rondreis was de ondersteuning 
van het R.-K. geloof, dat na de Tweede 
Wereldoorlog ontregeld zou zijn geraakt. 
Alle dekenaten werden bezocht, behalve het 
dekenaat Middelburg. Men vond dat hier 
teveel 'andersdenkenden' zouden wonen. 
Dit zou tot problemen kunnen leiden. Zo 
kwam ook het beeld terecht in het dekenaat 
Hulst. Hier werd het op een draagbaar, of 
draagberrie, van de ene kerk naar de andere 
vervoerd. Het was een zwaar beeld en er 
werd veel met de hand gedaan. De auto was 
nog geen algemeen bezit en tillen tot max. 
25kg was nog geen arbo-wet.

Op zondag 21 juli 1957 werd het Mariabeeld 
in een grote processie (ruim 1000 personen) 
Moerdijk binnengebracht. Tijdens de 
slotplechtigheid op dinsdag 23 juli maakte 
de Bredase bisschop bekend dat het beeld 
een definitieve rustplaats zou krijgen in de 
parochiekerk.  Vanwege de sluiting van de 
kerk is het 55 cm hoge beeld van O.L. Vrouw 

van Fatima in de centrale regio-parochiekerk 
geplaatst: de kerk van de  H. Bartholomeus 
in Zevenbergschen Hoek. Sindsdien vindt 
daar de jaarlijkse Fatimadag plaats. Er is in 
de middag aanbidding, rozenkransgebed en 
een lichtritueel met kaarsen.

- Het honderdjarig Fatima-jubileum in 2017 
was aanleiding voor een beperkte herhaling 
van de rondtochten met het beeld in het 
bisdom in 1955.  Dit keer duurde de tocht 
vijf maanden met een afsluiting op 13 
oktober in Zevenbergschen Hoek onder 
leiding van de bisschop en zes priesters.

MARIAKAPEL IN 
WESTDORPE

Op de eerste zaterdag van de maand 
zorgt Freddy Dierickx ervoor dat de 
Mariakapel in de Kirke open is. 

Dit jaar zijn er extra openingstijden 
voorzien op de feestdagen 24-25-26 
december. Dan is ook de kerststal 
opgesteld.

Normale openingstijden dit jaar zijn 
ook nog op zaterdag 2 december. Er 
is dan ook een mogelijkheid om een 
kaarsje op te steken.
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Bethjes pagina
Hoi iedereen,

Bijna kerst! Wat kijk ik uit naar Kerstavond dan gaan we naar oma en opa Polder toe. Altijd heel gezellig! 
Wat er in de wereld ook gebeurt, bij oma en opa Polder voel ik me veilig. Het allerleukste die avond? Opa 
die zijn versie van het Kerstverhaal vertelt. Geweldig gewoon. Ik heb nu al pret. Zijn Kerstverhaal: Geen 
Stille Nacht. Ik hoop zo dat iedereen een even fi jn kerstfeest heeft als wij. Ik hoop dat iedereen veilig mag 
zijn en dat er vrede mag zijn overal en dat iedereen een opa of oma Polder mag hebben, bij wie je mag zijn 
wie je bent en waar je je veilig mag voelen.

Doeoeg! Beth.

Geen stille nacht 
(Nicholas Allan)
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De herbergier was erg gesteld op een goede nachtrust. 
Maar die nacht werd er op de deur geklopt. ‘Vol‛, zei 
de herbergier. ‘Wij zijn Maria en Jozef, we zijn moe, 
we hebben dag en nacht gereisd.‛ ‘Om de hoek is een 
stal. Hier zijn twee dekens en even tekenen graag.‛ Dat 
deden ze.

Hij deed de deur dicht, klom de trap op, kroop in bed 
en viel in slaap. Even later werd er weer op de deur 
geklopt. ‘Het spijt me. Kunt u ons misschien nog een 
andere deken lenen? Een kleinere?‛ ‘Hier, een kleinere 
deken‛, zei de herbergier. Hij deed de deur dicht, klom 
de trap op, kroop in bed en viel in slaap. Maar…. toen 
maakte een verblindend licht hem wakker. ‘Dat kan er 
ook nog wel bij‛, dacht de herbergier. Hij deed de deur 
dicht, klom de trap op, sloot de gordijnen, kroop in 
bed en viel in slaap. Even later werd er….. alweer…. op 
de deur geklopt. ‘Wij zijn drie herders.‛ ‘Nou en? Zijn 
jullie je schapen kwijt?‛ ‘Wij zijn op zoek naar Maria 
en Jozef.‛ ‘OM DE HOEK!‛, zei de herbergier luid. Hij 

deed de deur dicht en klom de trap op, kroop in bed en 
viel in slaap. Even later werd er……. voor de zoveelste 
keer….. op de deur geklopt. ‘Wij zijn drie koningen. Wij 
zijn gekomen…‛ ‘OM DE HOEK!‛ de herbergier sloeg 
de deur dicht, stampte de trap op, dook in bed en 
viel in slaap. Maar toen….. verstoorde hemels gezang 
zijn nachtrust. ‘NU IS HET MOOI GEWEEST!‛ Hij 
klom uit bed stommelde de trap af, gooide de deur 
open, rende de hoek om, stormde de stal binnen, en 
wilde net iets gaan zeggen toen…..‛Shhhhh‛, fl uisterde 
iedereen, je maakt de baby wakker!‛ ‘Baby?‛ vroeg 
de herbergier. ‘Ja, vannacht is er een kind geboren‛. 
‘O?‛ zei de herbergier en hij keek boos in de kribbe. 
Precies op dat moment voelde hij plotseling, tot zijn 
stomme verbazing, zijn woede verdwijnen. ‘Oooh‛, zei 
de herbergier, ‘Wat een kanjer!‛ Hij vond de baby zo 
bijzonder, dat hij alle gasten in de herberg wakker 
maakte, zodat ook zij naar de stal konden gaan. 
Niemand deed nog een oog dicht die nacht.
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TIJD VOOR ACTIE!
Elke keer hoop ik dat ik als penningmeester een blijde boodschap 
voor de parochie heb. Helaas, ook dit keer rode cijfers; geen 
sinterklaas- of kerstcadeautje voor de parochie. De cijfers maken 
ons ongerust. We draaien al jaren met verlies en dat houden we 
niet lang meer vol. We hebben uw parochiebijdrage nodig om ons 
personeel te betalen, gebouwen te onderhouden en alle projecten 
in stand te houden. Ook kost het geld om de verwarming aan te 
kunnen zetten en de kaarsen te laten branden. We hebben geluk 
dat vrijwilligers bergen met werk verzetten! Alleen kan niet alles 
door vrijwilligers gedaan worden. Als wij, bij een grotere klus, een 
loodgieter of timmerman nodig hebben, krijgen we ook gewoon 
een rekening. Als we koffie en koekjes kopen voor ná de viering, 
geeft de supermarkt ook een kassabon. De kosten van de parochie 
zijn heel divers; van het boekje bij de viering tot het koor dat zingt. 

Parochianen, 
Voor de financiën van de kerk is het geen 5 voor 12 meer. Het 
is al kwart over 12! We zullen maatregelen moeten nemen om 
de uitgaven en inkomsten in evenwicht te houden. Eén van 
de besparingsmaatregelen welke we dit jaar al nemen is dat de 
verwarming alleen aan gaat bij feestdagen. Een uitzondering 
hierop is de Emmaüskerk. De thermostaat zal hier een aantal 
graden lager gezet worden  in verband met de vloerverwarming in 
combinatie met het parochiecentrum. Graag houden we in onze 
parochie een plek waar we ons geloof kunnen belijden in stand. 
Maar dat lukt alleen als we allemaal iets meer geven. Als iedere 
parochiaan dit jaar en het liefst ook de komende jaren € 50,- extra 
zou geven, dan komen we al een heel eind. Daarom een oproep 
aan allen: probeer, als het kan, €50,- of meer te doneren dan wat 
u normaal gesproken doet. 
Mag ik op u rekenen?  

Ook belasting technisch kan meer geven interessant zijn. Of hebt u 
er al aan gedacht om ons te benoemen in uw testament? Mocht u 
vragen hebben, de kasbeheerders en ik helpen u graag!

Vanuit het bisdom zijn de bijdrages opnieuw vastgesteld voor 2024.
De verhoging is 1,55% volgens de consumentenprijsindex.

 Prijs 2024 Prijs 2023
Huwelijks- of uitvaartviering 700 690
jubileumviering 350 345
Dienst in crematorium of op kerkhof 
zonder voorafgaande kerkelijke viering 467 460
stipendium 12 12
Parochiebijdrage* 160 156
Doop, Eerste Communie en Heilig vormsel
(gezinsbijdrage) 160 
*Advies bisdom minimale parochiebijdrage, als het kan, graag meer.

Marco Veer, penningmeester

Wie in de tijd voor Kerstmis de verhalen uit de Bijbel 
hoort, weet hoe laat het is: God komt naar de mensen 
toe. Bij de kindernevendienst in Philippine kun je dat 
zien: wat een bijzondere klok hebben ze daar! 

Wil je meer weten over die bijzondere klok? 
Kom dan naar de kindernevendienst! 

Hartelijke groeten van de leiding van de 
kindernevendienst

Weet jij hoe laat het is?
Wie in de tijd voor Kerstmis de verhalen uit de Bijbel hoort, weet 
hoe laat het is: 
God komt naar de mensen toe. 
Bij de kindernevendienst in Philippine
kun je dat zien: 
wat een bijzondere klok hebben ze daar! 

Wil je meer weten over die 
bijzondere klok? 

Kom dan naar de kindernevendienst!

Afbeelding uit het Adventsproject van Kind op Zondag 

Hartelijke groeten van de leiding van de kindernevendienst

                       www.eparochie.nl

Advent en Kerst 2023
Welkom bij de kindernevendienst!

Katholieke kerk van Philippine  - Philipsplein 10

Zondag 3 december 9.30 uur

Zondag 10 december 9.30 uur

Zondag 17 december 9.30 uur

Zondag 24 december Geen  kindernevendienst

Maandag 25 december
Kerstmis met de Muziekvereniging

9.30 uur

Zondag 31 december Geen  kindernevendienst

Parochiebijdragen
t/m september 2023 2022 2021
 € € €
H. Gregorius de Grote, Axel 10.011 12.600 10.734
H. Maria Hemelvaart, Philippine 9.042 10.815 12.734
H. Maria Hemelvaart, Sas van Gent 7.950 11.266 12.167
H. Antonius van Padua, Sluiskil 5.000 5.089 5.056
H. Maria Visitatie, Westdorpe 4.934 4.712 4.899
H. Maria Hemelvaart, Zuiddorpe 4.231 4.537 5.540
Emmaus, Terneuzen 41.012 39.576 47.926
 82.180 88.595 99.056

ADVENT EN KERST 2023
WELKOM BIJ DE KINDERNEVENDIENST!
Katholieke kerk van Philippine  - Philipsplein 10
Zondag 3 december  9.30 uur
Zondag 10 december 9.30 uur
Zondag 17 december 9.30 uur
Zondag 24 december Geen  kindernevendienst
Maandag 25 december
Kerstmis met de Muziekvereniging 9.30 uur
Zondag 31 december Geen  kindernevendienst
Zondag 7 januari 2024
Driekoningen 11.00 uur
Zondag 14 januari 2024 9.30 uur

En dit wil je natuurlijk ook niet missen!
Vrijdag 22 december Herdertjestocht Axel
 Verzamelen vanaf 17.30 uur bij de Protestantse 

Kerk, Koestraat 2, ingang Kerkdreef

Zondag 24 december Kindje wiegen & Kerstviering Kerk Zuiddorpe, 
16.00 uur, Dorpsplein 1

Maandag 25 december
Kerstmis 
met The White Group 
Zondag 7 januari 2024
Driekoningen
met The White Group RK kerk Terneuzen, 11.00 uur

Kerstviering voor jong en oud 
RK kerk Terneuzen, 11.00 uur
Alb. Thijmstraat 2

Weet jij hoe laat het is? 
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UITVAART
VERZORGING

J.J.M de Voogt
Verzorging van begrafenis/crematie volgens 

uw persoonlijke wens
•

Thuisopbaring met gebruik van koeling 
mogelijk

•
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

KOKKELDREEF 1
4533 DD TERNEUZEN

TEL. 0115-612937
BBG: 06-21837273

WWW.UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL
INFO@UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL

Installatiebedrijf Groosman B.V.

Graafjansdijk B 129

4554 LC Westdorpe

0115 451 510

info@groosmanbv.nl www.groosmanbv.nl

dakbedekking ventilatie duurzame energie

centrale verwarming loodgieters sanitair

Uw vertrouwde adres voor al uw installatie werkzaamheden

sanitair

centrale verwarming

zinkwerk

waterleiding
gasleiding
dakbedekking
vloerverwarming

zonnepanelen

designradiatoren

luchtbehandeling

loodgieterswerk

rioolwerkzaamheden
warmtepomp
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dakbedekking ventilatie duurzame energie

centrale verwarming loodgieters sanitair
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warmtepomp

Wilt u ook adverteren  
in het Regioblad?

Dat kan!

Stuur een mailtje aan 
robvermoet@zeelandnet.nl

Bij inlevering van deze bon:
Bent u ondernemer: eerste jaar aangifte inkomstenbelasting gratis incl. gratis advies gesprek

Bent u particulier: geen opstartkosten en een leuke boodschappentas cadeau

De Zeeuwse Uitvaartverzorging

24 uur per 
dag bereik-

baar

info@zeeuwseuitvaartverzorging.nl
www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Henk in den Bosch

0115-785674  |  06-53711948

De Zeeuwse Uitvaartverzorging
ontzorgt u volledig met

aandacht voor al uw wensen.
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HET SACRAMENT 
VAN DE DOOP

TIJDIG AANMELDEN 
IS BELANGRIJK...

De doop is het sacrament van de 
opname van een kind of een volwassene 
in de geloofsgemeenschap. Voor het 
aanmelden voor een doop kunt u 
een aanmeldingsformulier aanvragen 
bij het Regionaal Pastoraal Centrum 
in Terneuzen. Dat kan telefonisch: 
0115-616006 of per mail: bureau@
eparochie.nl. U kunt het ook 
downloaden op www.eparochie.nl bij 
aanmeldformulieren sacramenten.

VERHUISBERICHT

Verhuist u binnen uw eigen of naar een 
andere woonplaats, wilt u dan zo vriendelijk 
zijn dit -bv. door middel van dit formuliertje- 
aan de secretaris van uw Parochiekern, 
vermeld in dit Regioblad door te geven.

Naam: .....................................................
Oud adres: ..............................................
................................................................
................................................................
Nieuwe adres: ..........................................
................................................................
................................................................
Ingangsdatum: ........................................
Aantal personen/gezinsleden dat verhuist:
................................................................

ROUWZORG KANAALZONE

Rouw is één van 
de meest complexe 
menselijke emo-
ties. Het is een 
proces van zoe-
ken naar nieuwe 
levenszin. Zoeken 
naar de mens die 
je wilt en kunt zijn 

zonder de fysieke aanwezigheid van de ander 
die zo gemist wordt.

Rouwzorg Kanaalzone biedt één op één 
begeleiding door goed opgeleide vrijwilligers, 

voor rouwenden 
die door overlijden 
iemand verloren hebben met wie ze een 
betekenisvolle relatie hebben gehad, 
ongeacht de levensvisie. 

De vrijwilligers zijn getraind om elke vorm 
van rouw te herkennen en zodoende de 
begeleiding te geven die bij de rouwende 
past. De aangeboden rouwzorg is kosteloos.
Voor meer informatie: 
rouwzorg-kanaalzone@outlook.com 
of ingridwojtal@hotmail.com 
T. 06 57027940

VOOR AL UW PAROCHIE-INFORMATIE:

www.eparochie.nl

DE ELISABETH-PAROCHIE NIEUWSBRIEF
Eind mei 2020 is de allereerste Nieuwsbrief van de Elisabeth-parochie verschenen. 
Omdat de pastores de parochianen -door de coronacrisis- niet konden bereiken op 
de manier zoals ze gewoon waren. Het is de bedoeling dat deze Nieuwsbrief in de 
toekomst regelmatig zal verschijnen. Het doel van de Nieuwsbrief is de mensen te 
groeten, hen te bemoedigen en iets te vertellen over wat er allemaal in de parochie 
gebeurt. De onderwerpen kunnen velerlei zijn. Indien u deze Nieuwsbrief nog niet 
hebt ontvangen, kunt u zich aanmelden om hem op uw email te ontvangen. 
Aanmelden is mogelijk door een mailtje te zenden aan: bureau@eparochie.nl 
U kunt er van overtuigd zijn, dat uw mailadres uitsluitend voor het verzenden van de 
parochiële nieuwsbrief wordt gebruikt. 
Geheel volgens de regels van de wet op de privacy.

NIEUWSBRIEF

INLOOPOCHTEND VOOR NABESTAANDEN
U heeft afscheid moeten nemen van 
iemand die u lief was: uw echtgenoot of 
echtgenote, vader of moeder, kind, vriend 
of vriendin. Voor velen is er na de uitvaart 
nog aanloop van familie, vrienden en 
buren. Dat maakt het verdriet mogelijk 
iets dragelijker. Maar toch blijft er die 
leegte, die u in uw leven een plaats moet 
geven. Misschien helpt het u, vanuit ons 
geloof in de opstanding van Christus, te 
weten dat na de dood een nieuw leven 
begint bij God. 

De Elisabethparochie biedt 
inloopochtenden aan, waarbij u als 
nabestaande mensen in eenzelfde 
omstandigheid kunt ontmoeten en samen 
ervaringen kunt delen. Dit met respect 
voor eenieders situatie en ter bemoediging 
van elkaar. Geen “zware” gesprekken dus, 
maar belangstelling voor de ander.
De inloopochtenden vinden op maandag 
plaats op de hieronder aangegeven data 

en wel in het parochiecentrum aan de 
Alb. Thijmstraat 2 te Terneuzen.  De 
ontvangst is vanaf 9.30 uur met koffie, 
thee en iets lekkers. Om 10.00 uur begint 
de eigenlijke bijeenkomst. De afsluiting is 
om 11.30 uur. De data voor 2024 zijn: 8 
januari, 4 maart, 6 mei, 1 juli, 2 september 
en 4 november

U bent van harte welkom! Wilt u liever 
(eerst) een bezoek bij u thuis dan zorgen 
wij daar graag voor en natuurlijk op het 
moment dat het u schikt. U kunt hiervoor 
contact opnemen met het parochiebureau 
te Terneuzen. bureau@eparochie.nl tel: 
0115 616006. Ook kunt u hierover een 
e-mail sturen naar de pastoraal assistent. 
marleengernaert@hotmail.com

Met een hartelijke groet, 

Pastoor W. Wiertz

Jubileum Rouwzorg

Beste mensen, op 4 oktober maakte George v.d. Sijpt een filmpje van ons 22jarig bestaan. Het filmpje 
is terug te vinden op You Tube via onderstaande link of via de site van Kerkbelang Koewacht. We 
denken met warmte terug aan 4 oktober en danken iedereen voor de steun en bijdrage aan de avond 
voor en achter de schermen. Graag tot ziens, namens de stuurgroep en het rouwzorgteam Katrien 
Van de Wiele, Fien Martinet en Maggie Sandkuyl.

https://www.youtube.com/watch?v=cdYrRUP85HY&t=1168s



ACTIVITEITENAGENDA

WEKELIJKS:
Dinsdag om 8.30 uur: Getijdengebed + Eucharistieviering

Donderdag om 15.30 uur:  Rozenkransgebed 

Zaterdag 25 november 14.00:  Bijeenkomst Spaanstalige groep, vorming en 
gebedsmoment

Dinsdag 5 december 14.00-17.30:  leeskring Noëla Pollet
Zondag 17 december 15.00:  Lessons & Carolsviering in de kerk van Philippine
Dinsdag 19 december 13.00:  Pastoresteam
 19.30:  Parochiebestuur 
Woensdag 20 december 16.00:  Kerstfeest KVG
Vrijdag 22 december 18.00:  Herdertjestocht in Axel, vertrek vanaf de PKN-kerk 

aan de Kerkdreef (inloop vanaf 17.30)
Zondag 24 december 16.00:  Kindje wiegen in Zuiddorpe 
Zaterdag 30 december 14.00:  Bijeenkomst Spaanstalige groep, vorming en 

gebedsmoment
Dinsdag 9 januari 14.00-17.30:  Leeskring Noëla Pollet
Maandag 15 januari 20.00:  Ouderavond 1e communie
Maandag 22 januari 10.00:  Vastenactie ZVl
Zondag 28 januari 10.00:  Oecumenische viering in de PKN-kerk in 

Terneuzen
Zaterdag 3 februari  Startfeest voor de 1e communie in ZVl
Dinsdag 6 februari 14.00-17.30:  Leeskring Noëla Pollet

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het parochiecentrum of de Emmaüskerk te Terneuzen, tenzij er een 
andere plaats of locatie wordt vermeld.

VASTENACTIE 2024
Al vele jaren wordt in de drie Zeeuws 
Vlaamse  parochies tijdens de 40-dagentijd 
de Vastenactie georganiseerd. Er vinden dan 
tal van activiteiten plaats met het doel om 
geld op te halen voor een goed doel. Meestal 
voor doelen in landen waar hulp hard nodig 
is, omdat de sociale voorzieningen er niet of 
nauwelijks aanwezig zijn. De afgelopen 3 jaar 
hebben we dat met groot succes kunnen doen 
voor Sibusiso in Tanzania. Dit project is jaren 
geleden opgezet door de familie Hammer uit 
Terneuzen en deze familie is er nog steeds 
nauw bij betrokken. Maar in de gemeente 
Hulst is er ook iemand die al meer dan 40 
jaar zeer goed werk verricht in Colombia. 
Dat is pater Cyril Swinne, afkomstig uit Sint 
Jansteen. 

De Vastenactie Zeeuws Vlaanderen wil de 
komende 3 jaar voor de pater geld inzamelen 
en wel voor het project “meer groen en meer 

leven”. In Venezuela is er veel politieke onrust 
en veel mensen zijn op de vlucht. Daardoor 
kent men in Colombia vele vluchtelingen, 
waaronder veel kinderen. De opvang van deze 
vluchtelingen is minimaal met alle gevolgen 
van dien. De pater richt zich momenteel 
op de kinderen van de gevluchte gezinnen 
en tracht voor 200 kinderen elke dag een 
warme maaltijd te verzorgen. Hij wil dit met 
de opbrengst van onze actie gaan uitbreiden 
naar 900. Ook gaat hij grond aankopen 
om er moestuinen van te maken, zodat 
er eigen groenten geteeld kunnen worden. 
Elk gezin krijgt dan een klein stukje grond 
en in 8e maand na aanvang moet men 
dan 2 verschillende soorten groeten kunnen 
oogsten. Enkele moestuinen als voorbeeld 
zijn nu gereed. Hij wil dit ook weer uitbreiden 
om daarmee groenten te telen die men op de 
markt kan verkopen. 

Onze Caritasbesturen vinden dit een zeer 
goed doel en hopen dat de landelijke 
organisatie ons project kan goedkeuren. Dan 
gaan we er mee aan de slag. We trachten 
alle mogelijkheden om geld te verwerven te 
benutten en we weten. Na goedkeurig kadert 
ons project in de activiteiten van Vastenactie 
Nederland en legt de landelijke vereniging 
50% van onze opbrengst bij. Zo konden we de 
afgelopen jaren maar liefst € 50.000 of meer 
overmaken naar het goede doel. We hopen 
dit de komende 3 jaar voor pater Swinne ook 
te kunnen doen. De pater is van plan om 
volgend jaar in de 40-dagen tijd naar Hulst 
te komen en de verschillende activiteiten van 
onze werkgroep te kunnen bezoeken. Volgend 
jaar wordt in het Regioblad nog veel meer 
informatie gegeven.

Freddy Janssens, lid van de werkgroep VA en 
secretaris van caritas Elisabethparochie
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mensen zijn op de vlucht. Daardoor kent men in Colombia vele vluchtelingen, waaronder veel 
kinderen. De opvang van deze vluchtelingen is minimaal met alle gevolgen van dien. De pater richt 
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warme maaltijd te verzorgen. Hij wil dit met de opbrengst van onze actie gaan uitbreiden naar 900. 
Ook gaat hij grond aankopen om er moestuinen van te maken, zodat er eigen groenten geteeld 
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