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BELANGRIJKE ADRESSEN

* Bureau van de Elisabeth-parochie
Alberdingk Thijmstraat 2,
4532 CZ Terneuzen
tel. 0115-616006

e-mail: bureau@eparochie.nl
* Website: www.eparochie.nl

* Parochiebureau Terneuzen, tel. 0115-

612327

Indien u in dringende gevallen een van
de pastores in de Elisabeth-parochie
nodig heeft, kunt u het volgende gsm-
nummer bellen: 06-53.99.78.50

* Pastoor Wiel Wiertz
Bierkaaistraat 20, 4561 BC Hulst
tel: 06-42506424

e-mail: wwiertz@live.nl

* Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
tel: 06-38781876

e-mail: kapelaan22@gmail.com

* Pastor Marjan Dieleman-Fopma
Jan van Galenstraat 58, 4535 BX
Terneuzen
tel: 0115-694958

e-mail: marjandieleman@eparochie.nl

* Teamassistente: Bianca Ivens
Werkzaam op het bureau
Elisabethparochie
Aanwezig ma: 8.30-15.00 uur,
di: 8.30-11.30 uur, wo: 8.30-15.00 uur,
do: 8.30-11.30 uur, vr: 8.30-15.00 uur
tel: 0115- 616006

* Bisdom Breda
Veemarktstraat 48, Postbus 90189,
4800 RN Breda
tel: 076-5223444

e-mail: secretariaat@bisdombreda.nl

* Adressen van de Parochiekerncommissies

en van redactieleden van het Regioblad:
. ., .
zie pagina’s Parochiekernen.

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

In de ogen van vele mensen luiden
Allerheiligen en Allerzielen weer de
donkere dagen van de herfst en winter in.
Maar het zijn sinds oudsher natuurlijk
ook de dagen waarop onze doden worden
herdacht. Je overleden dierbaren mis je
in het dagelijks leven natuurlijk enorm.
Allerheiligen en Allerzielen kunnen je
echter sterker maken om samen een verlies
te dragen. Want je bent niet de enige met
een groot verlies.

En misschien zijn het ook wel ideale dagen
om met familie en vrienden nog eens de
mooie herinneringen aan de overledenen
op te halen.

Dat kan tijdens een bezoek aan de kerk,
een graf of urnenmuur, maar dat kan ook
gewoon thuis bij een kopje koffie of thee.
Zo blijven onze overledenen toch nog
leven onder ons.

Rob Vermoet

BIJ DE VOORPAGINA

Parkdienst in Sluiskil

Op zondag 9 juli vond in Sluiskil weer de
jaarlijkse Parkdienst plaats in het sfeervolle
park achter het Meulengat. Dit jaar al voor
de twaalfde keer. Voorgangers waren pastoor
Wiel Wiertz en pastor Marjan Dieleman,
natuurlijk geassisteerd door acoliet Patrick
Neve. En ook geholpen door vele vrijwilligers.
De muziek bij de volkszang werd ook dit
jaar weer verzorgd door de Muziekvereniging
Sluiskil en de harmonie de Volharding
uit Zaamslag. Ook werden er een aantal
instrumentale muziekstukken ten gehore
gebracht. Dit jaar speelden de muzikanten
onder de bezielende leiding van Johan

de Witte, die voor zijn inzet -op 87 jarige
leeftijld — een mooie bos bloemen in

ontvangst mocht nemen. Op het eind van
de viering mochten de kinderen met allerlei
instrumenten de muzikanten begeleiden.

Het was goed om te zien, dat er ook dit
jaar weer vele mensen naar Sluiskil waren
gekomen om de viering bij te wonen. En
daarbij waren ook veel kinderen met hun
ouders aanwezig.

Na de viering kon onder genot van een kopje
koffie of thee het van huis meegebrachte
lunchpakket worden opgegeten.

Rond 13.00 uur veranderde het weer. En
dat was al voorspeld door pastoor Wiertz die
goed naar de weerberichten had geluisterd.
Maar toen konden allen tevreden naar huis.

Dit Regioblad is een uitgave van

de Elisabeth-parochie Midden-

viermaal per jaar. De redactie
heeft het recht artikelen wel of
niet te plaatsen, in te korten of te

* Frank de Prenter (Terneuzen)

* Jos oude Kempers (Axel)

Zeeuwsch-Vlaanderen en verschijnt * Lilian van den Bosch-Dutrée
(Terneuzen)

* Rob Vermoet (eindredactie)

p/a Churchilllaan 168,
4532 MG Terneuzen,
tel: 06-51851704

e-mail:

Bezorging
Een zeer groot aantal vrijwilligers

in de gehele Elisabeth-parochie

Berichten voor de website en

corrigeren. Anonieme brieven of
artikelen worden niet geplaatst.

Verspreiding

In ca. 1.500 gezinnen in
bovengenoemde parochie.
Redactieleden

Tekeningen
Colin Schoone, Red@ctie Service

Foto’s
Diverse vrijwilligers
Algemeen redactie-adres

Redactie Regioblad

robvermoet@zeelandnet.nl

Grafische verzorging
De Ideeenfabriek van Pieters -

Groede

het Regioblad:

robvermoet@zeelandnet.nl

COLOFON
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van de pastores

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Beste medegelovigen,

Deze keer mag ik enkele gedachten met u delen over twee bijzondere dagen: Allerheiligen
en Allerzielen. Voor mij, voor velen zijn het dagen van verbondenheid. Dagen vol van
herinneringen, van kaarslicht en verhalen. Ik koester deze dagen. Ze zijn zo waardevol. Ze
raken me elk jaar opnieuw.

Twee dagen die me helpen over ‘aardse’ grenzen heen te kijken, om me de grote gemeenschap
bewust te maken van hen die mij voor zijn gegaan: de heiligen van onze kerk maar zeker
ook mijn overleden familieleden, vrienden en dierbaren.

In een verhaal van Toon Tellegen vraagt de mier aan de eekhoorn:

‘Denk je dat we ooit afgelopen zijn? Zoals een feest afgelopen is. Of een reis.’
De eckhoorn dacht lang na over deze vraag en zei tenslotte:

‘Tk weet het niet.’

Een kort verhaal dat antwoord probeert te geven op vragen zoals:
“Wat blijft?’
“Wat heeft bestand?’

Grote levensvragen.

De feestdagen, de herinneringsdagen van Allerheiligen en Allerzielen wijzen de weg naar
een antwoord. Ons leven in deze wereld is omgeven door vergankelijkheid, maar achter
dit alles of juist erin zit licht verscholen, straalt liefde. En die blijft. Die is onvergankelijk.
De heiligen hebben ons door hun leven en voorbeeld van dit licht laten zien

en Gods liefde onder hun medemensen zichtbaar gemaakt. Zo ook onze dierbaren die in
het licht zijn. Hun liefde heeft ons gemaake tot de mensen die we nu zijn.

Ze zijn en blijven een deel van ons leven. Daarom missen wij hen zo.

Allerheiligen, Allerzielen:

ook wat wij niet weten, waarop in dit leven geen antwoord te geven is,
dat is opgenomen in de liefde en vergaat nooit.

Wat blijft is de verbondenheid met elkaar,

met levenden en doden.

Onvergankelijk. Warm. Kostbaar.

Dit wens ik u van harte toe: licht en verbondenheid,

Ralf Grossert p.w.

TAIZEVIERING IN
DE VREDESWEEK -
21 SEPTEMBER

Op 21 september 2023 is er in de
kerk van Hengstdijk een Taizéviering.
De viering begint om 19.30 uur.
Deze viering staat in het teken van de
Vredesweek.

Mensen uit heel Zeeuws-Vlaanderen,
uit verschillende christelijke kerken,
komen naar de Taizéviering om samen
te zingen, te bidden, stil te zijn en
elkaar na afloop te ontmoeten.

Hartelijk welkom!
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EERSTE COMMUNIE

Dit voorjaar en deze zomer deden weer een aantal kinderen uit onze parochie hun Eerste
Heilige Communie. We stellen ze graag aan u voor.

Zuiddorpe

In de kerk van de H. Maria Hemelvaart te Zuiddorpe
deden op 10 juni 2023 om 10.30 uur hun Eerste
Heilige Communie:

(van links naar rechts)
Julia Geuze, Stephanie Erpelinck, Anne van Waes,
Jayson Veer, Julian Zohlandt en Mick O’Shea

In de Emmaiiskerk te Terneuzen deden op 3 juni 2023
om 14.00 uur hun Eerste Heilige Communie:

(van links naar rechts — eerste rij)

Julia Bochonko, Floortje Monbalieu, Nathan
Staniec, Natalia Ledwolorz, Szymon Nikotajczyk,
Milja Augustyn, Felicia Jagielska, Robbe van Geffen

(van links naar rechts — tweede rij)

Maja Kalkowska, Marie-Divine Habyarimana,
Marie-Diane Habyarimana, Karol Czaja, Mark
Mezei

In de H. Willibrordusbasiliek te Hulst deden op 10 juni 2023 om 14.00 uur hun Eerste Heilige Communie:
Alexa Verbrugge, Manuel Verbrugge, Nina Eggermont.
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TERUGBLIKKEN DOEN WIJ IN DIT BLAD NIET VAAK EN NIET GRAAG

Maar voor de Vastenaktie maken wij graag een uitzondering.
U weet waarschijnlijk nog wel dat we de laatste vier jaar met heel
veel vrijwilligers onze schouders gezet hebben onder het prachtige
project van dokter en mevrouw Hammer van Terneuzen. Hieronder
volgt een bedankje van mevrouw en dokter Hammer.

We willen graag alle vrijwilligers die zich in de afgelopen 4 jaar hebben
ingezet voor de vastenactie hartelijk bedanken. Vol enthousiasme en met
tomeloze energie hebben ze keibard gewerkt. Het was hartverwarmend
om te mogen ervaren hoe iedereen betrokken was bij het werk van
Sibusiso.

Het beoogde streefbedrag is zelfs overtroffen met 3011 Euro. Mer
uw hulp draagt u bij aan ecen unick programma voor kinderen met
een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. We zijn, mede met
de gedreven hulp van onze Tanzaniaanse medewerkers, therapeuten,
maatschappelijk werkers en onderwijzers, op de goede weg om het taboe
rond handicaps te doorbreken en de acceptatie van deze kinderen in
Tanzania te vergroten. Samen maken we het verschil en kunnen we
vooruit!

Heel veel dank namens de kinderen en hun families!

Henk en Atty Hammer-Roos -7

T
-

In de laatste vergadering van de Vastenaktie van heel Zeeuws-
Vlaanderen kozen wij, na rijp beraad, voor een nieuw project
voor de komende drie jaar. Wel moeten wij nog wachten op de
goedkeuring van de Landelijke Vastenaktie. Maar wij wilden voor
u al een tipje van de sluier oplichten. We kozen unaniem voor het
project van pater Swinne, afkomstig van Sint Jansteen. Hij werkt al
vele jaren in Colombia, bij de armsten van de armen daar.

Op zijn website kunt u alvast lezen wie hij is en wat hij daar
allemaal doet. Wij hopen dat onze vrijwilligers alvast weer in de
startblokken staan om aan dit nieuwe, mooie project te beginnen.

BISDOM BREDA BOUWT VERDER AAN EEN MISSIONAIRE KERK

De visie voor de toeckomst verder
ingekleurd

Op 03 juli was er in de Emmauskerk een
bijeenkomst waar namens bisschop Liesen
de verdeling van het bisdom in vijf pastorale
zones gepresenteerd werd voor alle Zeeuwse
belangstellenden. De opkomst was goed.
Pastoor Wiertz moest zelfs vragen om samen
te kijken bij de liturgieblaadjes, die avond.
Na een welkom ging pastoor Wiertz voor in
gebed en lezing (lezing uit 1 Kor.12 3b-1 en
27-31) . We zongen een 3-tal Taizé-liederen
en daarna gaf Vicaris-Generaal Norbert
Schnell een toelichting over hoe we intensief
met elkaar kunnen samenwerken om gestalte
te geven aan de Missionaire Kerk. Het
tweede deel van de avond bestond uit een
drietal workshops.

Werken aan de Missionaire Kerk vraagt
om een pastorale bekering. De bisschop
van Breda realiseert zich dat vertrouwde
pastorale werkwijzen niet meer voldoen.
Het geloof van de Kerk is in de samenleving
nauwelijks nog bekend. Parochies (pastores,
bestuurders en parochianen) moeten ‘er op
uit trekken’ om het Goede Nieuws van Jezus

IN 5 PASTORALE ZONES

Christus te laten klinken. Dat vraagt niet
alleen een aanpassing van werkwijzen, maar
ook nieuwe wijzen van denken en beleven.
Het vraagt om een nieuwe cultuur in de
parochies.

In het voorjaar van 2022 organiseerde de
bisschop een grote missionaire conferentie
in Breda met meer dan 1000 deelnemers.
In het najaar van 2022 werd het bisdom
kantoor gereorganiseerd, om alle aandacht
te kunnen richten op de missionaire
parochie. Daarna zijn vanuit het bisdom
gesprekken gevoerd met de pastorale teams,
de parochiebesturen en met de besturen
van de Caritas Instellingen. Aan allen werd
gevraagd hoe zij bij kunnen dragen aan
een meer Missionaire Kerk. De gesprekken
maakten duidelijk dat parochies hulp nodig
hebben om de missionaire opdracht uit te
voeren. Zoals Jezus zijn eerste leerlingen twee
aan twee uitzond, zo vraagt bisschop Liesen
zijn parochies om elkaar die hulp te geven.

De bisschop zet in op renovatie in de
parochies. Hij vraagt parochies niet om te
fuseren, maar om samen met het bisdom
missionair beleid te ontwikkelen, en elkaar te

helpenbij het makenvan vernieuwende keuzes
zoals het samenwerken in pastorale zones.
Elke zone zal daarbij eigen accenten kunnen
leggen met bijvoorbeeld Alphacursussen,
jonge gezinnen, of diaconie. De bisschop
heeft in elke zone een gedelegeerde benoemd
die namens hem het missionair proces in
de zone zal gaan leiden. Elke gedelegeerde
vormt daartoe een Missionair Team voor de
zone. Dit team gaat het missionair beleid
uitzetten. De teams worden zo samengesteld
dat er vooral parochianen in zitten die elkaar
met hun verschillende talenten aanvullen,
en die zich door de H. Geest durven laten
leiden. Voor Zeeland heeft de bisschop
vicaris-pastoor Wiel Wiertz als gedelegeerde
benoemd.

Het bisdom is in 5 zones verdeeld, de 5
Zeeuwse parochies vormen samen één zone.
Daar naast zijn er nog de zones Brabantse
Wal, Brabant midden, Omgeving Breda,
Omgeving Oosterhout.

Bisdom Breda, Veemarktstraat 48, 4811 ZH
Breda, www.bisdombreda.nl
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Vieringenschema Elisabeth-parochie (wijzigingen voorbehouden, zie ook www.eparochie.nl)

DATUM

TERNEUZEN

(en verzorgingshuizen)

ZUIDDORPE

Vr. 1 sept. Aanbidding en Biecht 20.30 uur

R. Rojas Romero

Zat. 2 sept. 19.00 uur Internationale viering

R. Rojas Romero

Zo. 3 sept.

M. Dieleman, 11.00 uur

M. Dieleman, 9.30 uur

Di. 5 sept. 8.30 uur, Getijdengebed

Do. 7 sept. Verlaet 18.30 uur

W. Wiertz

Vr. 8 sept. Redoute 18.30 uur

W. Wiertz

Zo. 10 sept.

E Verheije, 11.00 uur, Emmaiiskoor

Werkgroep, 9.30 uur

Di. 12 sept. 8.30 uur, Getijdengebed

Di.12 sept. 10.30 uur

W. Wiertz

Zo. 17 sept.

W. Wiertz, 11.00 uur

E Verheije, 9.30 uur

Di. 19 sept. 8.30 uur, Getijdengebed

Do. 21 sept., Verlaet 18.30 uur

M. Dieleman

Vr. 22 sept., Redoute 18.30 uur

M. Dieleman

Zo. 24 sept. E Verheije, 11.00 uur, Cantorgroep Geen viering

Zo. 1 okt. R. Dekker, 11.00 uur R. Dekker, 9.30 uur
Di. 3 okt. 8.30 uur, Getijdengebed

Zo. 8 okt. W. Wiertz 11.00 uur, Emmaiiskoor M. Dieleman 11.00 uur
Di. 10 okt. 8.30 uur, Getijdengebed

Do. 12 okt. Verlaet 18.30 uur W. Wiertz

Vr. 13 okt. De Redoute 18.30 uur W. Wiertz

Zo. 15 okt.

E Verheije, 11.00 uur, Cantorgroep

W. Wiertz, 9.30 uur

Di. 17 okt. 8.30 uur, Getijdengebed

Di. 17 okt. Vurssche 10.30 uur

W. Wiertz

Zo. 22 okt.

W. Wiertz, 11.00 uur, The White Group

Werkgroep, 9.30 uur

Di. 24 okt. 8.30 uur, Getijdengebed

Do. 26 okt. Verlaet 18.30 uur

M. Dieleman

Vr. 13 okt. Redoute 18.30 uur

M. Dieleman

Zo. 29 okt. Wintertijd

R. Rojas Romero, 11.00 uur, Cantorgroep
H. Mis voor de kinderen

Allerzielen,
M. Dieleman 11.00 uur

Di. 31 okt. 8.30 uur, Getijdengebed + eucharistieviering

R. Rojas Romero

Wo. 1 nov. Allerheiligen

R. Rojas Romero 19.00 uur

Geen viering

Do. 2 nov. Allerzielen

R. Rojas Romero, 19.00 uur, Emmaiiskoor

Geen viering

Vr. 3 nov. Aanbidding en Biecht 20.30 uur

R. Rojas Romero

Za. 4 nov. 19.00 uur, Internationale viering

R. Rojas Romero

Zo. 5 nov.

W. Wiertz 11.00 uur, Cantorgroep

W. Wiertz, 9.30 uur

Di. 7 nov. 8.30 uur, Getijdengebed + eucharistieviering

R. Rojas Romero

Do. 9 nov. Verlaet 18.30 uur

W. Wiertz

Vr. 10 nov. Redoute 18.30 uur

M. Dieleman

Zo. 12 nov. Elisabethzondag regionaal te Zuiddorpe

Geen viering

W. Wiertz, 11.00 uur

Di. 14 nov. 8.30 uur, Getijdengebed + eucharistieviering

R. Rojas Romero

Di. 14 nov. Vurssche 10.30 uur

W. Wiertz

Zo. 19 nov.

R. Rojas Romero, 11.00 uur
H. Mis voor de kinderen

R. Grossert, 9.30 uur

Di. 21 nov. 8.30 uur, Getijdengebed + eucharistieviering

R. Rojas Romero

Do. 23 nov. Verlaet 18.30 uur

M. Dieleman

Vr. 24 nov. Redoute 18.30 uur

M. Dieleman

M. Dieleman, 9.30 uur

Zo. 26 nov.

W. Wiertz 11.00 uur, Emmaiiskoor

Di. 28 nov. 8.30 uur, Getijdengebed + eucharistieviering

R. Rojas Romero

VOOR ONDERSTAANDE DATA STAAN VIERINGEN
MET THE WHITE GROUP OP DE AGENDA

8 oktober 9.30  uur Philippine
22 oktober 11.00  uur Terneuzen
26 november 9.30  uur Zuiddorpe
25 december 11.00  uur Terneuzen
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TER SCHORRE

Om de 2 weken op zondag om 10.30 uur

pw Marjan Dieleman
pastoor Wiel Wiertz

pw Marjan Dieleman
pw Marjan Dieleman

Voorganger: Rudolf Dekker

10 september 5 november
24 september 19 november
8 oktober 3 december
22 oktober



_ EUCHARISTIEVIERING IN DE

PHILIPPINE GROENE KATHEDRAAL

Dinsdag 15 augustus werd Maria ten Hemel Opneming gevierd. Dit gebeurde met een
eucharistieviering in de Groene Kathedraal achter de Willibrordustoren.

R. Rojas Romero 11.00 uur

Voorganger was kapelaan Rodrigo Rojas Romero. Een muzikaal trio zorgde voor een
passende begeleiding.

Foto’s Wilmar Wullems

Oecumenische Tentdienst Sluiskil
M. Dieleman, 9.30 uur

N. Polet, 9.30 uur

M. Dieleman, 9.30 uur
E Verheije, 11.00 uur

M. Dieleman, 9.30 uur

M. Dieleman, 9.30 uur

Werkgroep, 9.30 uur

M. Dieleman,
9.30 uur

Geen viering
M. Dieleman, 19.00 uur

R. Rojas Romero, 11.00 uur

Geen viering

M. Dieleman,
9.30 uur

R. Dekker, 9.30 uur

Voor alle vieringen zijn nog geen voorgangers
bekend. Houdt voor de aanvullingen van dit
schema de mededelingenbladen in de kerken
en op de website in de gaten.

Alle vermeldingen in dit vieringenrooster zijn
onder voorbehoud.
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IN MATTHEUS 16:15 STELT JEZUS
DEZE VRAAG AAN ZIJN LEERLINGEN:
WIE ZEGGEN JULLIE DAT IK BEN?

Om maar meteen met de deur in huis te
vallen, hoe zou u hierop antwoorden?

Stelt u zich eens voor, Jezus staat voor u en
vraagt: Wie ben ik voor jou ?

Het antwoord op deze vraag wordt heel
persoonlijk en kan alleen gegeven worden
vanuit het eigen hart en met het eigen
verstand. Het antwoord op deze geloofsvraag
wordt zichtbaar als een fundament van
ons persoonlijke geloof in Jezus. Wat is
dit fundament? Rotsgrond, stevig en
vast; of drijfzand, door onzekerheid
en onduidelijkheid; of zakken we in
onverschilligheid weg omdat we het eigenlijk
niet weten? Het is niet eenvoudig antwoord
te geven op deze vraag. We zijn leerlingen
van Jezus, die met Hem op weg zijn om Hem
steeds beter te leren kennen en begrijpen. Als
we iemand willen kennen is het belangrijk
in vriendschap een relatie aan te gaan; zo
ontstaat er een gemeenschap. Dit geldt ook
voor de opbouw van onze relatie met Jezus
en ons geloof in Hem.

Een persoonlijke relatie met Jezus! Dit was
nu precies de rode draad van de Gezinsdag
aan Zee in de strandkerk te Cadzand-bad op
15 juli 2023. Hoe krijg ik een persoonlijke
relatie met Jezus?

De afgelopen 5 jaar werden er in de
strandkerk van Cadzand-Bad gezinsdagen
georganiseerd. De organisatie hiervan
ligt in handen van het bisdom Breda in
samenwerking met Kapelaan Rodrigo en
parochianen uit Zeeuws-Vlaanderen. Dit
jaar kregen wij hulp van oa Pater Thaddy uit
Middelburg. Gast was Kardinaal Eijk uit het
Aartsbidom Utrecht, die een lezing gaf over
het thema: “Hoe krijgen wij een persoonlijke
relatie met Jezus in ons leven, in ons gezin en
in deze wereld.”

De aanmeldingen dit jaar waren enorm; We
waren met meer dan 120 mensen samen:
ouders, kinderen, vrijwilligers en toevallige
passanten. ledereen was welkom!

Voor de inhoud van dag is er altijd een
programma die aan elke leeftijd invulling
geeft. Daarbij vinden wij het ook belangrijk
om gezamenlijk een tijd van ontspanning
te hebben.

De dag is rond 10:00 uur begonnen met
een kopje koffie en ontmoeting. Aansluitend
zijn de kleintjes naar de créche gegaan,
terwijl voor de kinderen van 4-12 jaar er een
toneelstukje is opgevoerd. Verder konden zij
vliegers in elkaar knutselen en op deze vliegers
kleuren met stiften. De Tieners gingen naar
het strand en
hadden daar
hun  eigen
programma
met elkaar.

De ouders en
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anderen bleven in de strandkerk om te
luisteren naar de lezing van Kardinaal Eijk.

De kardinaal gaf een persoonlijke getuigenis
hoe hij Jezus heeft leren kennen. Hij vertelde
ook over het belang van het gebed en hoe je
het gebed een plaats kan geven in je eigen
leven. Het spreken met Jezus kan namelijk
op veel verschillende manieren. Na de lezing
van de kardinaal zijn de ouders met elkaar in
gesprek gegaan over hoe zij een persoonlijke
relatie met Jezus hebben opgebouwd, hoe
zij dit hebben ervaren en wat hen heeft
getroffen in de lezing van de kardinaal.

Rond 13:00 uur was het tijd voor een
gezamenlijke lunch. Iedereen verzamelde
zich in de strandkerk waar vrijwilligers een
heerlijke lunch hadden bereid. Daarna was
er vrije tijd om bv. naar het strand te gaan
en elkaar te ontmoeten.

De gehele dag was er een priester aanwezig
om mee te spreken of om bij te biechten
voor wie hier behoefte aan had. In een
zijkapel was er de gelegenheid om in stilte bij
Jezus te zijn in het allerheiligste sacrament.
Zo hebben we geprobeerd om voor iedereen
verschillende mogelijkheden te bieden, van
samen zijn, educatie, stilte , gemeenschap en

gezelligheid.

Rond de klok van 15:00 uur was iedereen
weer terug in de strandkerk voor een ijsje.
Ondertussen was Kapelaan Rodrigo met
de kinderen die misdienaar zijn alles
in gereedheid aan het brengen voor de
Eucharistieviering van 16:00 uur. De Heilig
Mis is het kloppend hart van de gezinsdag;
het moment waarop we Jezus werkelijk
mogen ontmoeten in brood en wijn.

Als wij een persoonlijke relatie hebben met




iemand, hoe fijn is het dan om iemand ook
tastbaar te mogen ontvangen; niet alleen in
gedachten en gevoelens, maar echt wezenlijk
tegenwoordig onder ons. Dit is wat wij als
katholieken vieren in de Eucharistie als door
de Priester Christus waarlijk onder ons komt.
Het brood en de wijn worden het lichaam en
bloed van Christus voor ons en het sterkt ons
in ons leven en in de gemeenschap die wij
die dag gezamenlijk vormden.

Aansluitend aan de Eucharistie was er een
bbq om de naast de geest ook ons lichaam
te versterken.

Daarna werd er afscheid van elkaar genomen
en ging ieder zijn eigen weg.

We kunnen terugzien op een mooie
gezinsdag, waarin het doel om mensen
samen te brengen en het geloof in Jezus te
verdiepen als Zijn leerlingen. De deelnemers
kwamen niet alleen uit Zeeuws-Vlaanderen
en Zeeland, maar vanuit het gehele land,
zoals Rotterdam, Utrecht, Amersfoort,
Maastricht, Roosendaal en zelfs uit Belgié
(Gent).

Samengevat een vreugdevolle dag waarin we
konden zien dat Jezus en zijn Kerk echt leeft.
We hopen D.V. nog vele jaren deze
gezinsdagen te mogen blijven organiseren.

Wij hebben een zaadje geplant met deze
gezinsdag in de hoop om Jezus een voorname

plaats te geven in ons eigen leven en dat de
persoonlijke band van liefde met Hem blijft
groeien en een vaste grond onder onze
voeten mag zijn in het leven.

Uiteindelijk kom ik toch weer terug op die
vraag: wie zeggen jullie dat ik ben?

Wat zegt u?

Petrus antwoordt: 'U bent de messias, de
Zoon van de levende God'.

Biervliet 2023,
Arjen Gernaert,
(diaken-student, Bisdom Breda)

R A

Foto’s Wilmar Wullems
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Zaterdag 16 september 2023—

“in het spoor van de Bevrijders" (15 km)

organisatie Jeugdraad5l & KBO Zuiddorpe-Overslag

1230 verzamelen (graris acriviceic)
1300 wertrek vanaf kerkplein Zuiddorpe met besoek aan Oorlogsmuseum

Gdynia

1600 cerug met aansluirtend (1edereen welkoml)

16,30 korte officiéle herdenking vanuit de kerk met stilcemoment
en bloemlegging bij het Poolse graf op de begraafplaats
1700 bewonersplarform nodigt uit voor nazir in 't Kaaike

mumuy. KBO Zuiddarpe - Overslag,
Werkgroep herdenking
september 1944

Leefbaar Zulddorpe,

Jeugdraad II]ul|:}:_¢".l'|\.|,.'.n'-l,1r1|

Gelynia

TRADITIONELE
KERMISVIERING IN
WESTDORPE GOED

BEZOCHT

Op 4 juli was er om half tien weer
de gebruikelijke kermisviering in “de
Kirke”. In een goed gevulde zaal met
ongeveer 110 bezoekers ging pastoor
Wiel Wiertz voor. Het koor Jubilate Deo
verzorgde de gezangen. Ze waren met 20
personen naar Westdorpe gekomen.
Zoals gewoonlijk was er in de viering
ruime aandacht voor de overleden
Westdorpenaren van het afgelopen jaar.
Ook waren er 34 misintenties voor de
overledenen van voorgaande jaren uit de
parochie. De viering werd met zorg en
volgens een bekend draaiboek uitgevoerd
met zegening der graven en urnenveld op
de parochiéle begraafplaats. Na afloop
werden alle aanwezigen getrakteerd
op een heerlijk kopje koffie met de
befaamde Westdorpse kermisvlaai die
zoals gebruikelijk  geschonken was
door “de Baeckermat”. De collecte was
bestemd voor het onderhoud van het
kerkhof en voor de onkosten van deze
dag. Het was een mooi en toereikend
bedrag, waarvoor hartelijk dank aan de
gulle gevers.

Al met al een geslaagde Ker(k)mis dienst,
die door alle aanwezigen op prijs werd
gesteld. Velen vroegen om deze traditie
ook volgend jaar weer in ere te houden.
Kort samengevat: een gedachtenisvolle
dienst met ruimte voor een gezellige
familiale reiinie.

Freddy Dierickx

KRONIEK VAN DE ELISABETH PAROCHIE

OVERLEDEN:

3-05-2023 Rosalia Louisa van den Bergen w.v. E.I. Bleijenberg 89 jr.
8-05-2023  Anny Driessens w.v. Jan Pieter Willemkens 79 jr.
9-05-2023  Karlo Pedro Martens e.v. M.G. ( Mena) de Jonge 87 jr.
19-05-2023  Anthonettta Johanna Govers w.v. L.E de Dijcker 96 jr.
22-06-2023  Anna Magdalena( Anneke) Wezepoel w.v. Jos Neve 98 jr.
25-06-2023  Joris Petrus Mattheeuws 78 jr.
6-07-2023 Godelieve Marie Ghislaine van Waes w.v. Arnold de Moor 76 jr.
13-08-2023  Clasina Maria van Gelder w.v. Kees Cornelis Wijnand de Lugt 89 jr.
DOPEN:

30-04-2023 Lot Cindy Bas ( Lot) van Hoeve dochter van Manon Goethals en Tijs van Hoeve

23-07-2023  Kevin Antanas de Jong zoon van Bernadeta de Jong en Barend de Jong
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MUZIEK IN DE LITURGIE

Op belangrijke momenten in het leven spelen rituele handelingen
een belangrijke rol, zoals bij geboorte, huwelijk, ziekte en dood.
Rituele handelingen in het dagelijks leven zijn naast bidden bij
het eten, kaarsjes opsteken, wierook branden en zalven met olie
(chrisma) natuurlijk ook de eucharistie en andere vieringen. Het
zijn bijeenkomsten waarin de gelovigen samen het geloof beleven en
belijden. Deze vieringen hebben een vast ritme dat door de eeuwen
heen ook veranderde. Soms langzaam, soms ineens een geweldige
ommekeer, na (Vaticaanse) concilies of zoals tegenwoordig vanwege
de ontkerkelijking. In deze bijdrage willen we het vooral hebben
over de gezangen bij de (uitvaart)liturgie. Ook dit aspect van
geloven is aan mode onderhevig. In het midden van de jaren 60
waren er grote veranderingen merkbaar. De exclusieve visie van
de kerkelijke zuilen, waarin het eigene werd benadrukt, maakte
plaats voor een visie waarin ook plek was voor andersdenkenden.
De verwerping van het gezag, van de kerk, van religieuze dogma’s
en de bevrijding van de angst voor deze machten vierden hoogtij.
De cabaretier Fons Jansen, bijvoorbeeld, maakte furore met zijn
cabaret “de lachende kerk”. Hij hekelde vooral de angsten en gaf
ruimte voor twijfel en liet zich inspireren door het verzet in de kerk.
Hij deed dit onder andere met zijn protestlied:

“liedje voor de psychologen”
Beetje bang, beetje bang

Want die hel, die duurt zo lang.
Beetje bang, elke keer
Ook voor Onze-Lieve-Heer.
Beetje angst, be‘etje groot

Voor de dood, voor de dood

Waarom zijn de gezangen, waaronder psalmen, en de vaste gezangen
tijdens een (uitvaart)liturgie in de loop der tijd gewijzigd?

De Latijnse gezangen hebben ecuwigheidswaarde. Je hoeft de
tekst niet helemaal te snappen maar ervaart in deze gezangen de
schoonheid, de devotie en aanwezigheid van God. Het heeft iets
mysterieus over zich. God geeft verwondering, steun en troost in
deze gezangen. Je voelt dat je tot een groter geheel behoort.

De gezangen in de volkstaal zijn meer van deze tijd en stellen niet zo
zeer God centraal maar de mens die God beleeft. Het Gregoriaans is
in de 60er en 70er jaren over boord gegooid omdat het geassociéerd
werd met nostalgie, en niet van deze tijd. Maar het gaat bij deze
gebeden en gezangen niet om de cultuurhistorische waarde ervan,
maar om het verhaal dat er achter zit.
Deze gezangen zou je moeten zien als
tekst plus muziek; ecuwigheidwaarde,
rust, contemplatie. Liturgische liederen
dienen er voor om in contact te komen
met God. De liederen mogen vragen
oproepen.

Klank ontstaat bij wrijving (viool) of bij
botsen (trom, cymbaal). Trillende lucht
brengt het wonder van muziek voort.
Het Gregoriaans geeft aan bepaalde
stemmingen en gevoelens vleugels. ol
De meeste hedendaagse teksten laten et
niet veel meer te raden over. Veelal gt e, vo-tum
zijn deze vanuit de mens geredeneerd. h
De teksten spreken voor zich. Als de - _
Nederlandse teksten mocilijker worden, PR e,
denk aan de teksten van Ida Gerhard
en Huub Oosterhuis, dan benader je ‘
de bekoring van de Latijnse gezangen e
als intermediair tussen de mens en
God. Liedteksten moeten gevoel en

Introitus

Heer, geef hun
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gemeenschap voortbrengen.

In de liturgische gezangen is er een mystieke relatie tussen muziek
en tekst. Spreken is zakelijk en rationeel, zingen heeft te maken met
gevoel. De rol van muziek bij de liturgie is een belangrijke:

Je kunt het onzegbare beter uitdrukken;

Muziek kan je ten diepste raken;

Muziek roept stemmingen op;

Muziek kan spanning oproepen, maar ook ontspannen;

Muziek geeft gemeenschap (zingen en instrument, samen zingen);
Muziek kan een boodschap / Dé Boodschap) ondersteunen of
kracht bijzetten;

Muziek is sfeerbrenger.

7R

Dit alles overziend, muziek en zang hebben
een onvervangbare plaats in de liturgie, ook de
hedendaagse. Het geeft aan de gemeenschap
een saamhorigheidsgevoel. Vooral vieringen
zoals Allerheiligen, Allerzielen en de
uitvaartliturgie vragen om muziek om zo
gemeenschap te geven. Gemeenschap met
iedereen en gemeenschap met GOD.

Jos oude Kempers

Wil je meer hierover lezen:
* Geloof in Nederland,

gelovige Nederlanders vanaf de jaren

= 60. Catharijneconvent Utrecht (z.j.)
omnis ca-ro vé-ni- et * Kloosters, Adveniat, Baarn, 2017
—~ o * J.de Schepper, Levensbeschouwing
''''' ontwikkelen, Kwintessens, Hilversum,
2007
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ZING JE OOK MEE? LEZING

‘DE EXODUS ONTRAFELD’

Afgelopen jaar (2022) hebben veel mensen enthousiast gereageerd op ons
initiatief om mee te zingen bij ons kerstproject. Ook dit jaar hopen we dat veel IN PORGY & BESS
mensen tijdens de kerstperiode met ons mee komen zingen! Op 17 oktober om 20.00 uur geeft Marleen
Reynders, egyptoloog aan de Katholieke Universiteit
*  Aldjd al eens willen zingen, maar niet vast willen zitten aan een lidmaatschap? Leuven, een lezing in Porgy & Bess met als titel
* Alle positieve effecten van heerlijk ontspannen zingen willen ontdekken? ‘De Exodus ontrafeld’. Migraties en deportaties
e En daarbij volledig in Kerstsferen komen? tekenen de geschiedenis van de mensheid. De
Bijbelse uittocht van het volk Israél uit de slavernij
Doe dan met ons mee! van Egypte naar het Beloofde Land is hiervan een

iconisch voorbeeld.
Als afsluiting van het project verlenen we rond Kerst diverse medewerkingen in

kerkdiensten. De lezing ‘De Exodus ontrafeld’ wordt georganiseerd
Start op zondag 8 oktober, van 19.00 tot 20.30 uur inclusief een pauze. door het Porgy College in cultuurpodium Porgy &
We repeteren in de Goede Herderkerk, Koninginnelaan 4 te Terneuzen. Bess, Noordstraat 52, Terneuzen.
Voor meer info: sjaakhamelink@gmail.com.
Deur open: 19.00 uur
Zien we u op 8 oktober 2023? Aanvang: 20.00 uur - Einde: 22.00 uur
Kaarten: €7.50 (€ 5.00 voor scholieren)

Van harte welkom namens alle leden van Interkerkelijk Koor Sjaloom!

Kaarten zijn te koop via www.porgyenbess.nl
of via Boekhandel Van de Sande,
Noordstraat 55, Terneuzen,

tel. 0115 612 073.

Marleen Reynders

Eire ool eacts
St A
-

leder afscheid is uniek.
Wij helpen u graag bij de keuzes die gemaakt
moeten worden na een overlijden.

Een begrafenis of crematie, geheel naar uw wens.

drukkerij

Po[ka
Print

MOLENDIJK 3 « HOEK
T. 0115-442397

Het maakt niet uit waar u verzekerd bent
en of u wel verzekerd bent,
wij staan altijd voor u klaar.

Hughersluys 37
4536 HM Terneuzen

0115565100
info@deridder-uitvaart.nl
www.deridder-uitvaart.nl

WWW.POLKAPRINT.NL
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Parochiekern zuid-oost

Conrad van Waes, Graafjansdijk B31, 4554 CB Westdorpe T 06 14045066 E conrad@zeelandnet.n/

TERUGBLIK BEDEVAARTSTOCHT

In de nacht van zaterdag 20 mei op
zondag 21 mei heeft voor de 16de keer
de bedevaartstocht van Westdorpe naar
Oostakker plaatsgevonden en vice versa.

We waren met een 8-tal wandelaar — 25
fietsers en een aantal deelnemers kwamen
met de auto naar Oostakker. We kijken
terug op een inspirerende tocht met mooie
gesprekken, ontmoetingen, wat daarnaast
ook samenhorigheid en gezelligheid bracht.
Al met al dus weer een geslaagde editie.
Zo doende zijn wij al weer gestart met de
voorbereidingen voor volgend jaar. Deze zal
waarschijnlijk plaatvinden in de nacht van
zaterdag 11 mei op zondag 12 mei. Hopend
u dan weer te zien.

Met vriendelijke groet
Roger en Bianca

Gelovterd, gerons, =4
2a0kbaar en sangemoriah.

&t een bedevaarder v ¢ 3@:.1'5,

GEDENKTEKENS VOOR
GESNEUVELD POOLSE
MILITAIREN IN ZUIDDORPE

Op 16 september vieren we 79 jaar bevrijding. Dan is er een
herdenking voor de 2 Poolse soldaten die vlakbij Zuiddorpe zijn
gesneuveld tijdens de 2e WO. Uiteraard denken we ook aan de
gesneuvelde militairen op andere kerkhoven in onze gemeente.
De nood kruisjes van beide soldaten staan achterin de kerk. Deze
2 soldaten zijn op het Zuiddorpse kerkhof begraven. 's Middags
is er vanuit Zuiddorpe een fietstocht met korte vertelmomenten
waarbij ook het Gdynia Museum bezocht kan worden. Ter hoogte
van het Poolse Kruis aan de Hulsterseweg sneuvelden 23 Poolse
soldaten. Rond 16.00 uur vindt de herdenking plaats in de kerk
en aansluitend op het kerkhof rond de kerk.

Nadere informatie: zie affiche op pagina 10

Bevrijdingsconcert
2023

W C’Fmpnqﬁ /)

/,,/ (lerle
VoCALe "

0.lv. Josvan der Linden
Harmonie

de Vereenigde Vrienden
014 Hans de Doslder

Zaterdag 23 september 2023
Aanvang 20.00 uur.

" RIK. Ke[k H. mana Hemelvaart

2 o JtE Zuiddorpe.
Tc:egangE 1D -inel. caﬂs_umpt:e it

Kaartemfrkﬂ]gbaar bij
Els van de Mijver, Borpsplein 11, 2
MFC De Stalie Sas yan Gent.
I Biha Axeld i
R
Ht"-k's.nwrwldil'urm Leeibaar Zuiddorpe;
Dorpshuis 't Kaaike en Sanrobi: Geluid - Licht - Beeld.
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Parochiekern zuid-west

Secretaris, Kennedystraat 6, 4551 TW Sas van Gent T. 0115-461001 E. freddyjanssens@zeelandnet.n/

TENTDIENST SLUISKIL BEGINT HALF UUR EERDER

Sinds jaar en dag is de tentdienst een vast
onderdeel van de Gildefeesten te Sluiskil.
Dit jaar zijn de Gildefeesten op 8, 9 en 10
september.

De tentdienst wordt gehouden op

zondag 10 september 2023 in de feesttent
op het Minister Lelyplein te Sluiskil.

Dit jaar willen we een half uur eerder
beginnen, namelijk om 9.30 uur.

Er is dan voldoende tijd om na afloop van de
viering samen koffie te drinken.

De tentdienst is een oecumenische viering
van Woord, Lied & Gebed. De viering
wordt verzorgd door de protestantse
gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil
en parochickern Zuidwest (Philippine-Sas
van Gent-Sluiskil). Gerard van de Langkruis
zorgt voor de muzikale begeleiding.

Op zondagmorgen organiseert het Comité
Gildefeesten in de feesttent om 11.00 uur een
familiebrunch. Wilt u daaraan deelnemen,
meldt u zich dan aan, via de website van de
Gildefeesten hrttps://www.gildefeesten.com
of via info@gildefeesten.com.

Op de website vindt u het complete
feestprogramma.

73 _v¢
N

d — b
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Parochiekern noord

Voor informatie van de PKCNoord kan men zich wenden tot het parochiebureau:
emailadres bureau@eparochie.nl ter attentie van: de voorzitter van de PKCNoord.

BESTUUR PKC NOORD

Binnen het bestuur van de PKC noord hebben een paar wisselingen plaats gevonden.

Het bestuur van de PKC is vanaf heden als volgt samengesteld:

Voorzitter George Gernaert
Adviseur Kapelaan Rodrigo
Kasbeheer  Jetty Standaert
Notulist Liesbeth Mielen
Leden: Walter Dobbelaar

Paul van de Vijver
Rudi van de Wiele

S
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BELANGRIJKE GEGEVENS

Parochiebureau

Alberdingk Thijmstraat 2,

4532 CZ Terneuzen

Tel: 0115-612327

E-mail: bureauterneuzen@eparochie.nl

Openingstijden op alle werkdagen
van 10.00 tot 12.00 uur
Website: www.eparochie.nl

Banknummer:

NL46 ABNA 0419 4875 81

Stiltecentrum en Mariakapel open van
maandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur




cexVolle Parkviering
wt Sluslul

Op zondag 9 juli werd in Sluiskil voor de twaalfde

keer de viering in het park achter het Meulengat

i~ gehouden. Het thema dit jaar was vrede.

2% Voorgangers waren Wiel Wiertz en Marjan
=~ Dicleman.

Voor de muzikale omlijsting zorgden
Muziekvereniging Sluiskil en de Volharding
Zaamslag o.Lv. Johan de Witte. Verder werkten
vele vrijwilligers aan de viering mee. Na afloop kon
men nog picknicken in het park.

Foto's: Xiebe van Geffen.
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Hallo iedereen,

Zei iemand ooit wel eens tegen jou: 'Jij bent geweldig?’ Wat doet dat goed! Het voelt net of je de hele
wereld aankunt. Opa zei dat vaak tegen mij. En hij meende het nog ook! Hij vond alle nieuwe dingen die ik als
kleuter leerde al super. Opa mijn grootste fan. Bij hem kon ik terecht met al mijn verhalen, al mijn vragen.
Mijn opa was echt geweldig! Wat mis ik hem! Maar toch leerde hij me ook, dat als iemand er niet meer is,
hij of zij nog heel erg dichtbij kan zijn. 'Steek maar een kaarsje aan. Je zal het zien', zei hij altijd. En
weet je, als ik een kaarsje aansteek, voel ik opa heel dicht bij me.

Doeoeg!

Beth.

Wat blijft is licht

(naar het prentenboek van Melanie Garanin)

En dan is alles zwart. Donker en nog donkerder. Een diepe donkere put.
Tk blijf voor altijd verdrietig, altijd. Ik mis je.

Hier, een klein lichtje. Dat lichtje zal niet doven.

Maar hoe dan? Kan ik dit lichtje beschermen?

Verdwijnt dit lichtje dan niet in de eindeloze oceaan van tranen?

Dat vlammet je is klein, maar ook
krachtig.

Het maakt je hart warm.

Wij zullen er zijn, we zullen er
allemaal zijn, beloofd.

Maar wat als het stormt?
Wat als de wind genadeloos
blaast? Wat dan?

Je wil blijven liggen en niet meer opstaan. Ik weet het.
Het vraagt heel veel moed. We weten het.

Niet meer ongelukkig zijn, kan dat?

Het is zwaar, loodzwaar, maar &
4 niet onmogelijk.
Kijk, zie, het lichtje in alle zwart.

R TR Hetis de liefde.
. § L. ! De liefde voor altijd.

16 - Regioblad




Elisabeth. /

parochie

Allerzielen

PAROCHIE BEGRAAFPLAATS O.L.V.
HEMELVAART SAS VAN GENT

De historische begraafplaats in Sas van Gent, welke op 7 januari
1902 werd ingewijd door Pastoor Verhoeven, die begraven is op de
calvarieberg met daarop een klein Kerkhofkruis met corpus, is te
vinden tussen de Paul Krugerdreef en de Kerkhoflaan.

Aan het eind van het laantje komt u op de begraafplaats en eindigt bij
het baarhuisje dat eigendom is van de gemeente en dat de werkgroep
mag gebruiken. Daarna komt men op de begraafplaats waar een groot
aantal graven te vinden zijn die van hoog cultuurhistorische waarde
zijn. De gemeente Terneuzen heeft in 2021 besloten om deze graven
te behouden. Voor onze begraafplaats zijn dat 75 graven.

Vanaf maart tot eind november wordt onderhoud op de begraafplaats
uitgevoerd. Dit onderhoud wordt momenteel door 7 vrijwilligers(ters)
gedaan. Denk hierbij aan het knippen van hagen, snoeien van bomen
en struiken en het wieden van onkruid. De hagen worden jaarlijks
een of meerdere keren geknipt om ze mooi strak te houden. Door het
wieden van het onkruid blijft de grond tussen de graven netjes schoon.
De hulsthaag heeft een hoge cultuurhistorische en landschappelijke

waarde en moet zeker bewaard blijven.

Om de WERKGROEP in de toekomst veilig te stellen, zijn we op
zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Vindt u het leuk om ons te
komen helpen, dan kunt op de woensdagmorgen eens langs komen of
kunt u voor inlichtingen terecht bij Fonny Kox, (tel. 06-42278039).

Namens de werkgroep,
Murk van Stalen,
Fonny Kox.

URNENZERK]JE OP DE R.K.
BEGRAAFPLAATS PHILIPPINE

Op onze r.k. begraafplaats in Philippine is er de mogelijkheid voor het
begraven van de overledene in een graf. Na een crematie kan de urn
met de as in een urnenmuur geplaatst worden. Nu is het ook mogelijk
om de urn te begraven in een urnenzerkje. Een voorbeeld van zo'n
zerkje is op de begraafplaats aanwezig.

Bijgaand ook een afbeelding van een zerkje op een andere begraafplaats
in de buurt. Er is ook de mogelijkheid om een tweede urn bij te
plaatsen. De kosten zijn als volgt (prijspeil 2023): aanmaak en plaatsen
van het zerkje € 638. U kunt deze bestellen bij Hamelink Natuursteen
in Terneuzen. Daarnaast ook de kosten van de belettering en eventueel
een foto. Het openen en sluiten van het urnengraf kost € 210 en
de grafrechten voor 20 jaar bedragen € 325. Elke rk. familie kan
besluiten om gebruik te maken van onze r.k. begraafplaats.

BEGRAAFPLAATS AXEL

Wisselend bewolke, extreme regenval en brandende zon. Het
onderhoud van de voormalige begraafplaats had er last van.
Diverse keren moesten de klusochtenden worden verzet in
verband met de regen. Soms was het te heet en te droog.
Er was één constante factor: het onkruid. Dit blijft groeien
en bloeien. De vrijwilligers hebben het onkruid nu redelijk
onder .

Momenteel staan geen grote klussen op het programma.
In de bloemenweiden, achter op de begraafplaats, staan
veel bloemen te bloeien. Ook de bijenhotels worden goed
gebruike.

In september kunt u net zoals in voorgaande jaren weer
een stem op deze werkgroep voor het onderhoud van
de begraafplaats uitbrengen bij Rabo club support. Dat
geld wordt goed gebruikt. Dit geld wordt gebruike voor
onderhoud / vervanging en aanschaf van materialen. Omdat
de club afhankelijk is van giften is dit ook een mooie actie om
gelden te verwerven.

Als u de Stichting tot beheer van de R.K. begraafplaats
H. Gregorius de Grote wilt steunen, dan is ook elke
bijdrage van harte welkom op: rekeningnummer

NL81RABO 0302579427 t.n.v. begraafplaats Axel

C. Goense

van Middelhovenstraat 24
4571 AD Axel

Tel.: 0115-691223

Email:carliengoense@gmail.com

Regioblad - 17
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Bij inlevering van deze bon:
Bent u ondernemer: eerste jaar aangifte inkomstenbelasting gratis incl. gratis advies gesprek
Bent u particulier: geen opstartkosten en een leuke boodschappentas cadeau

First Chgice ' e
AC C O NT A MY = dag bereik-
baar

Halbansitraat § B3 (0115 - 69 1454
4577 LA Aanl L infoatiest choboe nl

wwrw first-choice.nl

Henk in den Bosch
W!“ u 0ok afl"ertere“ 0115-785674 = 06-53711948
in het Regioblad?

Dat kan!

info@zeeuwseuitvaartverzorging.nl
www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Stuur een mailtje dan w De Zeeuwse Uitvaartverzorging
robvermoet@zeelandnet.nl

UITVAART
VERZORGING

19.M de Voogt

Installatiebedrijf

GROOSMAN B.V.

WESTDORPE 0115 - 451510

e centrale verwarming ® loodgieters ® sanitair

o dakbedekking ® ventilatie ® duurzame energie

VCI‘ZOI‘ging van begrafenis/crematie Volgens Uw vertrouwde adres voor al uw installatie werkzaamheden
uw persoonlijke wens
zonnepanelen
° luchtbehandeling
. . . . centre_}le verwarming
Thuisopbaring met gebruik van koeling loodgeterswerk
sanitair
mogelijk zinkwerk
designradiatoren
] waterleiding
gasleiding
DAG EN NACHT BEREIKBAAR dakbedekking

vloerverwarming
rioolwerkzaamheden
warmtepomp

KOKKELDREEF 1
4533 DD TERNEUZEN
TEL. 0115-612937
BBG: 06-21837273
WWW.UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL
INFO@UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL

Installatiebedrijf Groosman B.V.
Graafjansdijk B 129

4554 LC Westdorpe

0115 451 510

info@groosmanbv.nl www.groosmanbv.nl

18 - Regioblad



DE ELISABETH-PAROCHIE NIEUWSBRIEF

Eind mei 2020 is de allereerste Nieuwsbrief van de Elisabeth-parochie verschenen.
Omdat de pastores de parochianen -door de coronacrisis- niet konden bereiken op
de manier zoals ze gewoon waren. Het is de bedoeling dat deze Nieuwsbrief in de
toeckomst regelmatig zal verschijnen. Het doel van de Nieuwsbrief is de mensen te
groeten, hen te bemoedigen en iets te vertellen over wat er allemaal in de parochie
gebeurt. De onderwerpen kunnen velerlei zijn. Indien u deze Nieuwsbrief nog niet
hebt ontvangen, kunt u zich aanmelden om hem op uw email te ontvangen.

Aanmelden is mogelijk door een mailtje te zenden aan: bureau@eparochie.nl

U kunt er van overtuigd zijn, dat uw mailadres uitsluitend voor het verzenden van de

parochiéle nieuwsbrief wordt gebruikt.

Geheel volgens de regels van de wet op de privacy.

ROUWZORG KANAALZONE

Rouw is één van
de meest complexe
menselijke emo-
ties. Het is een
proces van zoe-
ken naar nieuwe
levenszin. Zoeken
" naar de mens die

' je wilt en kunt zijn
zonder de fy51eke aanwezigheid van de ander
die zo gemist wordt.

Rouwzorg Kanaalzone biedt één op één

begeleiding door goed opgeleide vrijwilligers,

rouwenden
die door overlijden
iemand verloren hebben met wie ze een
betekenisvolle relatie hebben gehad,
ongeacht de levensvisie.

voor

De vrijwilligers zijn getraind om elke vorm
van rouw te herkennen en zodoende de
begeleiding te geven die bij de rouwende
past. De aangeboden rouwzorg is kosteloos.
Voor meer informatie:
rouwzorg-kanaalzone@outlook.com

of ingridwojtal@hotmail.com

T. 06 57027940

INLOOPOCHTENDEN ROUWENDEN

U heeft afscheid moeten nemen van
iemand die u lief was: uw echtgenoot of
echtgenote, vader of moeder, kind, vriend
of vriendin. Voor velen is er na de uitvaart
nog aanloop van familie, vrienden en
buren. Dat maakt het verdriet mogelijk
iets dragelijker. Maar toch blijft er die
leegte, die u in uw leven een plaats moet
geven. Misschien helpt het u, vanuit ons
geloof in de opstanding van Christus, te
weten dat na de dood een nieuw leven

begint bij God.

De Elisabethparochie biedt
inloopochtenden aan, waarbij u als
nabestaande mensen in eenzelfde

omstandigheid kunt ontmoeten en samen
ervaringen kunt delen. Dit met respect
voor eenieders situatie en ter bemoediging
van elkaar. Geen “zware” gesprekken dus,
maar belangstelling voor de ander.

De inloopochtenden vinden op maandag
plaats op 4 september en 6 november
in het parochiecentrum aan de Alb.
Thijmstraat 2 te Terneuzen. De ontvangst
is vanaf 9.30 uur met koffie, thee en
iets lekkers. Om 10.00 uur begint de
cigenlijke bijeenkomst. De afsluiting is om
11.30 uur.

U bent van harte welkom! Wilt u liever
(eerst) een bezoek bij u thuis dan zorgen
wij daar graag voor en natuutlijk op het
moment dat het u schikt.

U kunt hiervoor contact opnemen met het
parochiebureau te Terneuzen;
bureau@eparochie.nl tel: 0115 616006.
Ook kunt u hierover een e-mail sturen
naar de pastoraal assistent;
marleengernaert@hotmail.com

VOOR AL UW PAROCHIE-INFORMATIE:

www.eparochie.nl

HET SACRAMENT
VAN DE DOOP

TIJDIG AANMELDEN
IS BELANGRIJK...

De doop is het sacrament van de
opname van een kind of een volwassene
in de geloofsgemeenschap. Voor het
aanmelden voor een doop kunt u
een aanmeldingsformulier aanvragen
bij het Regionaal Pastoraal Centrum
in Terneuzen. Dat kan telefonisch:
0115-616006 of per mail: burecau@
eparochie.nl. U  kunt het ook
downloaden op www.eparochie.nl bij
aanmeldformulieren sacramenten.

VERHUISBERICHT

Verhuist u binnen uw eigen of naar een
andere woonplaats, wilt u dan zo vriendelijk
zijn dit -bv. door middel van dit formuliertje-
aan de secretaris van uw Parochiekern,
vermeld in dit Regioblad door te geven.

Naam: ..o
Oud adres: c.ooveeveeeeeieeeeeeceeee e

Ingangsdatum: ........ccceeviiiiinininininiinnen
Aantal personen/gezinsleden dat verhuist:

( v A \
' B Het kart vergeet niet...
22 jaar

* . Rouwzorg Regio 0114 4
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ACTIVITEITENAGENDA

© © © 0 0 0 000 0000000000000 000 000000000000 0000000000000 00000000000000 o

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het parochiecentrum of de Emmaiiskerk te Terneuzen, tenzij er een

andere plaats of locatie wordt vermeld.

WEKELIJKS:

Dinsdag om 8.30 uur: Getijdengebed + Eucharistieviering
Donderdag om 15.30 uur: Rozenkransgebed
Maandag 4 september 9.00-11.30 Rouwgroep
Dinsdag 5 september 13.00 Pastoresteam
Zondag 10 september 9.30
Maandag 11 september 9.30
Maandag 18 september 9.30
11.00Bijeenkomst Bisdom Breda + Team + Bestuur
Dinsdag 19 september 13.00 Pastoresteam
19.30Parochiebestuur
Donderdag 21 september 19.30 Taizéviering in kerk van Hengstdijk (Vredesweek)
Vrijdag 22 september 14.00 Caritas
Zaterdag 23 september 20.00 Bevrijdingsconcert in kerk van Zuiddorpe
m.m.v. Jubilate Deo, koor Encore Vocale en
Harmonie de Vereenigde Vrienden
Zaterdag 30 september 14.00 Spaanstalige groep, vorming en gebedsmoment
Dinsdag 3 oktober 13.00 Pastoresteam
14.00 Redactie Regioblad iy
Zaterdag 14 oktober 9.30-12.00 Centrum Gregoriaans:
informatie Gregoriaanse zang
Dinsdag 17 oktober 13.00 Pastoresteam
19.30 Parochiebestuur
20.00 Lezing “De Exodus ontrafeld” door Marleen
Reynders, egyptoloog, in Porgy & Bess
Donderdag 19 oktober 13.30 Bijeenkomst bureaumedewerkers Noord
Zaterdag 28 oktober 14.00 Spaanstalige groep, vorming en gebedsmoment
Dinsdag 31 oktober 13.00 Pastoresteam
14.00 Redactie Regioblad
Maandag 6 november 9.00-11.30 Rouwgroep
Dinsdag 7 november 13.00 Pastoresteam
Dinsdag 21 november 13.00 Pastoresteam
14.00 Lectoren Noord
19.30 Parochiebestuur
Vrijdag 24 november Verspreiding Regioblad
Zaterdag 25 november 14.00 Spaanstalige groep, vorming en gebedsmoment

Meer informatie over bepaalde activiteiten zie ook de Nieuwsbrief van juli/augustus

[

NIEUWS VAN DE PENNINGMEESTER

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen
aan Actie Kerkbalans. We kregen t/m 30 juni 2023
totaal € 77.508,- aan kerkbijdrage. Dit is een mooi
bedrag, maar om dit jaar geen verlies te draaien
hebben we nog ruim € 120.000 nodig. We kunnen
dus nog wel wat hulp gebruiken! Heeft u nog geen
bijdrage overgemaakt voor Kerkbalans, dan hopen
we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Het kan
nog, geef vandaag voor de kerk van morgen! Mocht
u wel hebben overgemaakt en nog ruimte hebben
voor een extra schenking, deze is van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
Marco Veer Penningmeester Elisabeth parochie

t/m juni 2023
€

H. Gregorius de Grote, Axel 9.791
H. Maria Hemelvaart, Philippine 8.342
H. Maria Hemelvaart, Sas van Gent 7.833
H. Antonius van Padua, Sluiskil 4.347
H. Maria Visitatie, Westdorpe 4.616
H. Maria Hemelvaart, Zuiddorpe 3.909
Emmaiis, Terneuzen 38.670

77.508

2022

€

10.524
9.339
9.279
4.330
3.858
3.634

40.166

81.130

d 4
Oecumenische tentdienst Sluiskil (Gildefeesten)
Caritassen ZVI
Caritasbesturen

Verschil

€

-733

-997

-1.446

17

758

275

-1.496

-3.622



