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BELANGRIJKE ADRESSEN

* Bureau van de Elisabeth-parochie
Alberdingk Thijmstraat 2, 
4532 CZ Terneuzen
tel. 0115-616006
e-mail: bureau@eparochie.nl

* Website: www.eparochie.nl

* Parochiebureau Terneuzen, tel. 0115-
612327

Indien u in dringende gevallen een van
de pastores in de Elisabeth-parochie 
nodig heeft, kunt u het volgende gsm-
nummer bellen: 06-53.99.78.50

* Pastoor Wiel Wiertz
Bierkaaistraat 20, 4561 BC Hulst
tel: 06-42506424
e-mail: wwiertz@live.nl

* Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
 tel: 06-38781876
 e-mail: kapelaan22@gmail.com

* Pastor Marjan Dieleman-Fopma
Jan van Galenstraat 58, 4535 BX 
Terneuzen
tel: 0115-694958
e-mail: marjandieleman@eparochie.nl

* Teamassistente: Bianca Ivens
 Werkzaam op het bureau 

Elisabethparochie
Aanwezig ma: 8.30-15.00 uur, 
di: 8.30-11.30 uur, wo: 8.30-15.00 uur, 
do: 8.30-11.30 uur, vr: 8.30-15.00 uur

 tel: 0115- 616006

* Bisdom Breda
Veemarktstraat 48, Postbus 90189, 

 4800 RN Breda
tel: 076-5223444
e-mail: secretariaat@bisdombreda.nl

* Adressen van de Parochiekerncommissies
en van redactieleden van het Regioblad:
zie pagina’s Parochiekernen.

Dit Regioblad is een uitgave van 
de Elisabeth-parochie Midden-
Zeeuwsch-Vlaanderen en verschijnt 
viermaal per jaar. De redactie 
heeft het recht artikelen wel of 
niet te plaatsen, in te korten of te 
corrigeren. Anonieme brieven of 
artikelen worden niet geplaatst.

Verspreiding
In ca. 1.500 gezinnen in 
bovengenoemde parochie.
Redactieleden

*  Frank de Prenter (Terneuzen)
*  Jos oude Kempers (Axel)
*  Lilian van den Bosch-Dutrée 

(Terneuzen)
*  Rob Vermoet (eindredactie)

Tekeningen 
Colin Schoone, Red@ctie Service

Foto’s
Diverse vrijwilligers 
Algemeen redactie-adres
Redactie Regioblad 

p/a Churchilllaan 168, 

4532 MG Terneuzen, 

tel: 06-51851704

e-mail: 

robvermoet@zeelandnet.nl

Grafische verzorging

De Ideeenfabriek van Pieters - 

Groede

Bezorging

Een zeer groot aantal vrijwilligers 
in de gehele Elisabeth-parochie

Berichten voor de website en 

het Regioblad:

robvermoet@zeelandnet.nl

C O L O F O N

MOOIE DROOM
Wat is Pinksteren toch een prachtfeest.
Alle mensen begrepen wat de leerlingen 
van Jezus hen vertelden. Je zou er van 
dromen, dat nu nog steeds alle mensen 
elkaar verstonden. Maar het lijkt wel alsof 
we elkaar steeds minder begrijpen. We 
sturen elkaar tegenwoordige liever een 
berichtje dan dat we elkaar zelfs nog 
maar even bellen. Laat staan met elkaar 
in gesprek gaan. En dat is meer dan 
erg. Mensen vervreemden en vereenzamen 

van elkaar en zijn steeds meer op elkaar 
aangewezen. Misschien moeten we toch 
maar eens proberen om die gsm in onze 
zak te houden en eens goed met elkaar in 
gesprek te gaan.

Namens de redactie wens ik u een mooi 
Pinksterfeest.

Rob Vermoet

BIJ DE VOORPAGINA

PINKSTEREN wordt gevierd op de 
zevende zondag na Pasen, tien dagen na 
Hemelvaartsdag. Het is daarmee de 49e (of 
50e, als de eerste dag wordt meegeteld) dag 
na Pasen en de laatste dag van de paascyclus.

Binnen de katholieke traditie volgen de 
volgende feestdagen op Pinksteren: het feest 
van de Heilige Drie-eenheid, het feest van 
het Heilig Sacrament en van het Heilig Hart.
Het pinksterfeest markeert het laatste feest 
van het liturgisch jaar. De tijd vanaf de 
pinkstermaandag tot aan advent heet ook 
wel "de grote groene tijd door het jaar". 
De tijd van verloren maandag tot aan de 
veertigdagentijd heet ook wel "de kleine 
groene tijd door het jaar".

Aan de dagen rond Pinksteren hebben zich in 
de loop der tijd allerlei feesten en gebruiken 
gehecht, die losstaan van de kerkelijke 
pinksterviering en die buiten worden 
gevierd, zoals schuttersfeesten, kermissen, 
wedstrijden en voorjaarsfeesten. Veel van 
deze gebruiken zijn weer verdwenen, andere 
zijn onder voortdurende verandering blijven 
bestaan, of zijn weer in ere hersteld en 
hebben nieuwe vormen gekregen. Daarnaast 
zijn er ook steeds nieuwe evenementen bij 
gekomen.

Tot in de 19e eeuw bestond de gewoonte om 
een met bloemen, stro en kransen opgetuigde 
os of gesneden ram door het dorp te leiden. 
Ook werden er vaak koekoeken geschoten 
en opgegeten. Tot in de 20e eeuw was het 
gebruikelijk om elkaar een pinkstergroet 
te sturen, bijvoorbeeld in de vorm van een 
wenskaart.
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van de pastores

BLIJF NIET ZITTEN WAAR JE ZIT…
Je kunt het je zo goed voorstellen…want er is 
een heleboel gebeurd. Het vertrouwde leven 
met en rond Jezus - het rondtrekken met 
Hem, de samenkomsten met grote groepen 
mensen, alle vertrouwelijkheid met Jezus. Ze 
herinneren zich de voortdurende verbinding 
met God, zijn ABBA (Vadertje), die Jezus 
onderhield. Alles van Jezus was uitgelopen 
op een fiasco want Jezus werd gevangen 
genomen en gekruisigd. Hij stierf aan het 
kruis. En dan de verwarrende bevindingen 
van de vrouwen. Het lege graf. Jezus die zich 
doet kennen in een gesprek met leerlingen. 
Jezus die verschijnt in de kring van de 
leerlingen. De herinnering aan de woorden 
van Jezus over de verrijzenis op de derde dag. 
Er is een heleboel gebeurd en de omgeving 
is duidelijk verhit. Dat alles maakt dat de 
leerlingen zich teruggetrokken hebben uit 
het openbare leven. In een bovenkamer 
zitten ze met gesloten deuren en gesloten 
ramen. Wat gaat er gebeuren…ze weten het 
geen van allen. Maar dan: kracht komt over 
hen…in tongen als van vuur daalt de kracht 
van de heilige Geest van God over hen neer. 
De heilige Geest neemt bezit van hen, doet 
hen opstaan en geeft hen de kracht om naar 
buiten te gaan. En eenmaal buiten beginnen 
ze Jezus te verkondigen en iedereen kan deze 
Jezus leren kennen, want eenieder verstaat 
de woorden vol van genade door van de 
apostelen gesproken, in de eigen taal. Een 
wonder op zichzelf. Pinksteren is het begin 
van de openbare verkondiging van Jezus als 
de opgestane Heer. Pinksteren is het begin 
van de Kerk.
Doorheen de tijd zijn er altijd mensen 
geweest die, vanuit de kracht van de heilige 
Geest die bezit van hen nam, de woorden 
kregen ingegeven en de talenten ontvingen 
om Jezus in alle tijden, als de Levende, 
tegenwoordig te laten zijn. Hoe is dat nu? 

Wat doe ik? Open ik mij voor Gods heilige 
Geest? Vind ik het waardevol dat Jezus in 
deze tijd tegenwoordig is. In mijn leven 
tegenwoordig is? Door mij tegenwoordig 
komt in levens van mensen. Vragen die in 
deze -onze- tijd van belang zijn.

Als ik terugkijk op mijn eigen leven dan is 
eigenlijk het verhaal van de kleuterschool 
fundamenteel. Zuster Ivo Diana vertelde 
toen beeldend over de nederdaling van de 
heilige Geest die als ‘in tongen als van vuur’ 
boven de hoofden van de bange apostelen 
hing, neerdaalde, en bezit van hen nam. 
Twee prachtige afbeeldingen, mooie grote 
schoolplaten, lieten dat zien. Eentje beeldde 
de bange apostelen uit. En een tweede 
plaat liet zien hoe ze, moedig en sterk, naar 
buiten gingen, op weg gingen, om Jezus die 
verrezen is bekend te maken aan eenieder 
die het horen wilde. Overigens was er ook 
een afbeelding van de grote groepen mensen, 
die wat de leerlingen zeiden allemaal in hun 
eigen taal konden verstaan. Ik herinner me 
goed dat het verhaal van zuster Ivo Diana 
in combinatie met die afbeeldingen, me 
toen meteen raakte. En de sensatie van dat 
moment, in 1962!, is bij mij gebleven.
Laten we eerlijk zijn… welke 
wetenschappelijke verhandelingen, welke 
theorieën, zouden deze fundamentele sensatie 
in mij kunnen verbeteren en verdiepen?

Wat mij betreft ligt hier ook de wortel van 
wat ik belangrijk vind voor geloofsopvoeding 
en catechese: mooie aansprekende verhalen. 
Gewoon duidelijk het verhaal vertellen op 
een wijze die samenhang laat zien. En daarbij 
mooie duidelijk afbeeldingen laten zien. 
Deze combinatie is, wanneer de leraar ‘van 
en met passie’ getuigt, van wezenlijk belang 
om het geloofsverhaal te vertellen en te laten 

wortelen. In combinatie natuurlijk altijd met 
oren die open staan en een hart dat open 
staat. Dat laatste is ‘op zich’ ook weer genade 
van Gods heilige Geest.

We vieren Pinksteren. Kom, heilige Geest 
van God, daal neer over ons en neem bezit 
van ons. Maak ons moedig en sterk en 
laat ons vol van geloof getuigen van Jezus 
Christus, de Levende Heer.

‘Kom Schepper Geest, daal tot ons neer, 
neemt Gij bij ons uw intrek Heer’.
Zo zingt het lied.

In die zin wens ik u allen, mede namens mijn 
collega’s, een zalig Pinksterfeest.

pastoor Wiel Wiertz

ZESTIENDE NACHTELIJKE BEDEVAARTSTOCHT 
NAAR OOSTAKKER

In de nacht van zaterdag 20 mei op zondag 21 mei lopen of 
fietsen we de 16e bedevaart van Westdorpe naar Oostakker en 
vice versa. Hierover schreven we reeds uitgebreid in het vorige 
Regioblad  in februari op bladzijde 4.

In het stukje Hemelvaart staan een aantal wetenswaardigheden 
over de historie van bedevaarten ’s morgens in alle vroegte,  die je 
zo van toepassing kunt laten zijn op deze bedevaart. Wij hopen 
nieuwe mensen te mogen verwelkomen om deze bijzondere tocht 

met ons mee te maken. Na aanmelding ontvangt u tijdig nadere 
gegevens met de juiste vertrektijden. 
Voor deze tocht vragen wij een bijdrage van €15 per persoon.
Van harte welkom namens de organisatie Oostakkertocht

Roger en Bianca Mateijsen- van Haelst  
tel: 0115/454836  
email: rmateijsen@zeelandnet.nl
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VASTENACTIE 2023!
Ook dit jaar werkten we als Zeeuws-Vlaamse 
parochies tijdens 40dagentijd voor Sibusiso 
in Tanzania. Voor het laatste jaar, zo zijn 
nu eenmaal de regels van de landelijke 
Vastenactie. Een laatste jaar dus om alles 
op alles zetten om zoveel mogelijk geld 
bij elkaar te halen. Maar even belangrijk, 
waar Sibusiso voor staat, volledig in het 
licht zetten met allerlei activiteiten. Samen 
werken voor Sibusiso geeft ook onszelf iets, 
een ontzettende boost aan enthousiasme en 
onderlinge contacten en vriendschappen.
Nieuwsgierig welke acties er allemaal 
zijn geweest dit jaar? Een Tanzaniaanse 
maaltijd in Oostburg in samenwerking 
met JOTA. Ontmoetingsmaaltijden in 
Zuiddorpe, Terneuzen en Philippine. Een 
handwerk/hobbymarkt met taartenbuffet 
en verloting in Oostburg. Wafelbakacties 
in Philippine, Kloosterzande en Oostburg. 
Statiegeldactie in Breskens. Verspreiding 
van de vastenactiezakjes in Schoondijke, 
IJzendijke, Hulst, Kloosterzande en 
Hengstdijk. Een benefiet-optreden van 
Adrie Oosterling in Oostburg. Spaardoosjes 
in een aantal scholen in Hulst, in 
Koewacht en Hengstdijk. ‘Heitje voor 
een karweitje’ bij basisschool Nobelhorst 
en bij basisschool Moerschans in Hulst. 
Sponsorloop basisschool Inghelosenberghe 
te Sint Jansteen. Fiets-in basisschool 
De Vlaswiek te Koewacht. Verkoop 

kunstwerken en bloemstukjes door de 
cliënten met een beperking van Tragelzorg. 
Een tweedehandskledingwinkel in Sas 
van Gent, een pop-upwinkel ‘Winkel van 
Sinkel’ in Terneuzen. Een benefietavond in 
Zuiddorpe. Tweedehands boekenverkoop 
en jamverkoop in Terneuzen Voor iedereen 
wat wils dus! Wat de opbrengst dit jaar zal 
zijn, is nu nog koffiedik kijken. We hopen 
alvast dat we ons streefbedrag van 30.000 
euro voor dit jaar gaan halen. Zodat we 
kunnen rekenen op de extra donatie vanuit 
de landelijke Vastenactie van 15.000 euro.

Dank aan iedereen die financieel heeft 
bij gedragen! Maar vooral dank aan alle 
vrijwillig(st)ers die ook dit jaar weer 
het beste van zichzelf hebben gegeven. 
Vrijwillig(st)ers die onmisbaar zijn! 

Hebben hun acties u geïnspireerd en denkt 
u, volgend jaar wil ik ook een handje 
toesteken bij de Vastenactie! We kunnen 
absoluut nieuwe initiatieven en ook nieuwe 
vrijwillig(st)ers gebruiken!

Benny Stienen en Katrien Van de Wiele

WAFELBAKACTIE VOOR SIBUSISO 2023
In de 40-dagentijd organiseren 
de 3 parochies in Zeeuws-
Vlaanderen al verscheidene jaren 
allerlei activiteiten om geld op 
te halen voor een goed doel, 
dichtbij of veraf. Dit jaar is het 
voor de 3e en laatste keer voor 
Sibusiso, het hulpcentrum voor 
kinderen met een geestelijke 
of lichamelijke handicap in 
Tanzania. Dit centrum is in 
2002 opgericht door de familie 
Hammer uit Terneuzen. Zij 
zijn nog steeds betrokken bij 
dit centrum. Binnen de PKC 
Zuidwest hebben we voor 
de 2e keer een wafelbakactie 
georganiseerd vanuit de r.k. kerk 
in Philippine. 

Na een goede voorbereiding 
begon men op zaterdag 18 maart 
om 6.00 uur met het maken 
van het beslag, waarna het deeg 
in de 2 eerste ketels kon gaan 
rijzen. Toen we de wafelijzers 
aansloten op de verschillende 
stekkers bleek dat er toch nog 2 
ijzers sluiting gaven. We hebben 
die buiten gebruik gesteld en 
gelukkig waren er nog ruim 
voldoende ijzers om tegen half 
acht met het bakken te kunnen 
beginnen. Het bleek dat de wafels 
weer van goede kwaliteit waren. 
Het inpakken kon beginnen. 
Op voorhand waren er al zo’n 
215 wafels besteld om thuis te 
bezorgen in Philippine, Sas van 
Gent en Sluiskil en 700 om 

deze in de kerk af te halen. Men 
kon de bestelling doen, doordat 
er tevoren bestelformulieren 
waren verspreid via het 
Advertentieblad, maar dat bleek 
zeker geen dekkend netwerk te 
zijn, waarschijnlijk door gebrek 
aan bezorgers. Maar er kwamen 
ook nog mensen wafels afhalen 
zonder bestelling en ook dat 
was mogelijk. In Sluiskil en 
Philippine zijn we ook nog in 
enkele straten deur-aan-deur 
geweest. Om 14.00 uur is de actie 
gestopt en toen waren er nog wat 
wafels over die bij de veilige 

opvang in Sas van Gent zijn 
afgeleverd. De leiding was daar 
zeer blij mee. Intussen was alles 
weer netjes opgeruimd, zodat 
op zondag de weekendviering 
weer gewoon kon doorgaan. 
De opbrengst bedroeg € 1535 
en alles komt ten goede aan 
Sibusiso. Zo’n 20 vrijwilligers 
hebben ervoor gezorgd, dat deze 
actie tot een succes werd. Heel 
veel dank daarvoor!

Freddy Janssens, 
secr. PKC Zuidwest.
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SIBUSISO EN HET BENEFIETCONCERT IN ZUIDDORPE 
Vrijdag 31 maart, vlak voor de goede week was er een prachtige 
avond benefietconcert voor Sibusiso in de kerk van Zuiddorpe. Wel  
60 vrijwillige talenten in de leeftijd van 8 tot 86 jaar: muzikanten, 
zangers & zangeressen en comedianten kwamen met mooie acts. De 
techniek achter de optredens werd belangeloos verzorgd door een 
vrijwilliger die zijn hele technische apparatuur meebracht. Hij was 
de hele avond in de weer met microfoons en geluid. 

De koster en hulpkoster waren paraat om stoelen te sjouwen en zij 
hielden het algehele overzicht. Restaurant “Onder de Linden” zorgde 
voor feestelijke bonbons, de vrijwilligers van “het Kaaike” zorgden 
voor heerlijke koffie en thee en fris en chocomelk voor de kinderen, 
ook van hen geen rekening. Fotograaf Stefan was uit Westdorpe 
gekomen om gratis foto’s te maken die op facebook van ’het warmste 
dorp van Nederland’ staan.

Door al die belangeloze inzet was de nettowinst voor Sibusiso 
€1.050,--. De sfeer in de kerk was opperbest.  Er wordt de laatste 
tijd vaak gesproken over de missionaire kerk. Soms wordt er ver naar 
gezocht, te ver misschien, te moeilijk. Op deze avond tijdens het 
benefietconcert waren wij allen deel van die missionaire kerk. Ieder 
op eigen wijze en vanuit zijn eigen achtergrond en genietend van 
mooie muziek, samen lachen, samen geven voor het goede doel en 
zo samen mensen gelukkig maken in het verre Tanzania.

Zoals Stefan de fotograaf het verwoordde: “Van intiem tot uitbundig! 
Het Sibusiso benefietconcert was verrassend en muzikaal verbindend”.
Dit smaakt naar meer, we hopen op een vervolg in 2024.
De dankbare organisatoren: Rita en Sabine

Foto’s van: Westdorpe, het warmste dorp van Nederland.

EXPOSITIE RK ENCLAVE IN 
WILLIBRORDUSTOREN

De expositie in de Willibrordustoren van de RK enclave is tijdens 
de zomermaanden van mei tot september tussen 13.30  en 15.30  
vrij toegankelijk. Daarnaast kunt u de expositie ook op afspraak 
bezoeken met een gids. Deze afspraak kan gemaakt worden op 
0115-616006 (bureau Elisabethparochie). Op 15 augustus a.s. Maria 
Hemelvaart is er een Eucharistieviering in de Groene Kathedraal (bij 
de Willibrordustoren in de binnenstad) om 19.00 uur.

Foto Gianni Agosti

WERELDTAFEL
Als het zomer is, gaan we op zoek naar een mooie plek
Mensen ontmoeten  van hier en overal vandaan.
Een mengelmoes van kleuren, talen, gewoonten en natuur 
In de zomervakantie heb je het naar je zin, elk uur.

Spelen, praten, gezelligheid en ieder is je buur, 
Op de camping , of gezellig bij een kampvuur
Alles is mooier bij het zomerlicht
Denk dan ook aan andere mensen, ’t is geen plicht.

Onder ’t genot van een glaasje, voor de tent
Het licht, het genot het vakantiegevoel dat went .
Denk ook aan al die mensen die het minder hebben;
Ukraïne, Soedan , Afrika en Amerika, 
het zijn gebieden die ieder kent.

Giro 555 voor ieder staat het in het geheugen, ’t is klaar
Helpen, ieder is je medemens  dat is waar.
Door het leven van alledag heel gewoon,
Kies voor je naaste, doorbreek het patroon.

Jos oude Kempers
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Op zaterdag 15 juli aanstaande is er een ‘Gezinsdag aan 
Zee’ in de strandkerk van Cadzand-Bad aan de Noorddijk 
2. Alle gezinnen, kerkelijk of niet, zijn van harte welkom. 
Dat geldt ook voor gezinnen waarbij één ouder de 
kinderen opvoedt. 

De eerste dag van de Grote Vakantie starten we met inhoud 
en ontspanning. In de ochtend is er een inhoudelijk 
programma. Er wordt gezorgd voor een lekkere lunch en 
in de middag kan er gespeeld en gewandeld worden op het 
strand. De afsluiting is met een mooie Eucharistieviering 
en een gezellige barbecue. 

Meer informatie en opgave: 
www.gezinengeloof.nl/gezinsdag.
Deze gezinsdag is een initiatief van het bisdom Breda.

PARKDIENST 
IN HET TEKEN VAN VREDE

Op zondag 9 juli om 11.00 uur houden 
we in het park achter gemeenschapshuis ’t 
Meulengat te Sluiskil de twaalfde parkdienst. 
In deze regionale eucharistieviering gaan 
pastoor Wiel Wiertz en Marjan Dieleman 
samen voor. In Philippine, Terneuzen 
en Zuiddorpe zijn er die zondag geen 
vieringen. De vaste ingrediënten van de 
parkdienst zijn:

- een eucharistieviering voor jong en oud, 
met een beetje geluk in de open lucht

- muziek, van Muziekvereniging Sluiskil- 
De Volharding Zaamslag, dit jaar onder 
leiding van Johan de Witte

- een gezellige picknick na de viering.

VREDE

Als je vrede hebt, heb je alles.
Als je geen vrede hebt, heb je niets.

Bewust van de vele zorgen die er om vrede 
zijn, bereidden we de parkdienst voor. Zo 
gingen we op een zachte lenteavond naar 
de Muziekvereniging. Johan de Witte liet 
de muziek zien die hij voor de parkdienst in 
gedachten had. Die sloot wonderwel aan: 
‘Over the rainbow’ bijvoorbeeld, ‘Abide 
with me’, en ‘Bist du bei mir’. Johan zorgt 
ook dat de samenzang bij de parkdienst 
muzikaal zal worden begeleid. Basisschool 
’t Mozaïek maakte vorig jaar een lange 
slinger prachtige tekeningen. De kinderen 
tekenden toen het paradijs. Dit jaar vragen 
we of ze vredesduiven zouden willen 
tekenen. Moge Gods vredesduif spoedig 

haar vleugels over de wereld uitspreiden, 
dat een nieuwe tijd aanbreekt: overal vrede!

Praktische informatie
De parkdienst begint om 11.00 uur in het 
park achter ’t Meulengat te Sluiskil (adres: 
St. Elisabethlaan 49). De muziekvereniging 
speelt zich warm vanaf 10.45 uur. Djiron 
Gelderland zorgt voor de geluidsversterking. 
Na de eucharistieviering is er in het park 
een picknick. Voor koffie, thee en limonade 
wordt gezorgd. Broodjes en dergelijke 
graag zelf meenemen. Bij ’t Meulengat is 
een ruime parkeerplaats. In ’t Meulengat 
zijn toiletten. Voor zitplaatsen in het park 
wordt gezorgd. We proberen optimaal 

gebruik te maken van de schaduw van de 
bomen, maar zet gerust een zonnebril of 
zonnehoed op!

En als het regent?
Bij regen gaat de parkdienst door in ’t 
Meulengat. Neem ook dan uw picknick 
mee! 

Iedereen, jong en oud en waar ook vandaan: 
hartelijk welkom bij de parkdienst! 

Namens werkgroep kindernevendienst 
Zuidwest, 
Marjan Dieleman-Fopma

GEZINSDAG AAN ZEE
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(BE)ZIN ROUTE
Wat: Stiltewandeling met bijzonder slot
Wanneer: zaterdag 13 mei 2023
Aanvang: 19.00 uur

Ken je dat, het gevoel opgeslokt te worden 
door de waan van de dag? Je werk, 
verplichtingen, zorgen of ongerustheid, 
tijdgebrek of dat verdriet waardoor je wordt 
geleefd. Allemaal dingen die ertoe kunnen 
leiden dat je uit het oog verliest waar je het 
allemaal voor doet. Dat je de verbinding met 
jezelf en de wereld om je heen kwijtraakt.
Heb jij nog een pauzeknop, of sta je altijd 
maar “aan”?

Bezinnen is opnieuw beginnen. Het verleggen 
van de focus en het trainen van je zintuigen 
om de mooie, vaak alledaagse dingen te 
horen, zien, ruiken of proeven door alle 
“ruis” heen. Sta jij nog in contact met gevoel 
emoties? 
Laat je verrassen door de kracht van de stilte 
en ga met ons op weg. Vaak lijkt die weg 
lang. Soms leidt die weg naar iets waar je als 
een berg tegenop ziet en begin je er liever 
helemaal niet aan. Deze avond leidt die weg 
je naar iets dat je als muziek in de oren zal 
klinken. 

Nieuwsgierig geworden? 
Wandel dan mee en bezin.
Momenteel is het startpunt nog niet bekend, 
maar dit zal ergens in of dichtbij Axel zijn. Pas 
uw schoeisel aan, want we lopen deze avond 
in totaal zo’n 4,5 kilometer en waarschijnlijk 
gaat dat ook deels over onverharde wegen, 
die niet rolstoeltoegankelijk zijn. 

Deze stiltewandeling is toegankelijk voor 
jong en oud, maar wij vragen u rekening te 
houden met stiltefases en met elkaar. Zodra 
meer informatie beschikbaar is dan laten we 
het weten. 

Hartelijke groeten van Samen één Heer

Samenwerkingsverband van GKV Axel, 
PKN Axel en RKK Elisabeth Parochie
e-mail: sameneenheer@zeelandnet.nl

IN MEMORIAM 

BERT VAN AUTRÈVE

Op 21 maart 2023 overleed Bert Van Autrève, in de leeftijd van zeventig jaar. Bert 
was sinds 1999 zeer actief in de Elisabeth-parochie. Hij was uitvaartkoster, koster en 
acoliet. Bij de jaarlijkse Elisabethdagen zorgde hij met de kookclub voor heerlijke 
maaltijden. Ook was hij vele jaren secretaris van het parochiebestuur. We hebben 
Bert leren kennen als een mild en zachtmoedig mens, die zijn geloof behield, ondanks 
grote beproevingen. Bij zijn uitvaart op 25 maart in de Emmaüskerk in Terneuzen 
spraken we het gebed van Sint-Franciscus uit, dat hem erg dierbaar was:

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.
Laat mij niet zoeken getroost te worden,maar te troosten,
niet begrepen te worden,maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.

Bert laat een grote lege plek achter in onze geloofsgemeenschap. Hij was ons zo 
vertrouwd. Moge hij nu leven in de vrede en vreugde van God, in Wie hij zo vast 
geloofde. En moge God aan Claudine alle nodige moed en kracht geven bij het verlies 
van haar beminde man.

HUUB OOSTERHUIS OVERLEDEN 
Op 9 april 2023 is in Amsterdam Huub 
Oosterhuis op 89jarige leeftijd overleden. 
Hij nam vele culturele initiatieven waarin 
hij religie, poëzie en politiek bij elkaar 
bracht. Tijdens zijn leven schreef hij sinds 
1960 ongeveer zevenhonderd kerkliederen 
en gebeden. Zijn liederen worden gezongen 
in de katholieke en protestante kerken. En 
ook daarbuiten zijn ze regelmatig te horen. 
En dat niet alleen in Nederland maar ook 
in België en Duitstalige landen. 

Ook in onze regio worden regelmatig de 
liederen van Huub Oosterhuis gebruikt 
tijdens de vieringen. Dus iedereen die 
regelmatig één van de kerken kent ze en 
kan ze meestal ook goed meezingen. 

Wellicht is het leuk om ons eens te vertellen 
wat u van de liederen van Huub Oosterhuis 
vindt. Of u nu koorlid, dirigent of zomaar 
een gelovige bent, uw reacties zijn welkom 
op robvermoet@zeelandnet.nl
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Vieringenschema Elisabeth-parochie (wijzigingen voorbehouden, zie ook www.eparochie.nl)

TERNEUZEN  
(en verzorgingshuizen)

ZUIDDORPE PHILIPPINE

 

DATUM

Vr. 12 mei 
Redoute 18.30 uur

Zo. 14 mei 

Di. 16 mei 8.30 uur

Di. 16 mei Vurssche 
10.30 uur

Do.18 mei 
Hemelvaart, 11.00 uur

Zo. 21 mei 

Di. 23 mei 8.30 uur

Do. 25 mei Verlaet 18.30 uur

Vr. 26 mei Redoute 18.30 uur

Zo. 28 mei 
Pinksteren

Di. 30 mei 8.30 uur 

Za. 3 juni 19.00 uur
Internationale viering

Zo. 04 juni 

Di. 6 juni 8.30 uur 

Do. 8 juni Verlaet 18.30 uur 

Vr. 9 juni Redoute 18.30 uur 

Zo.11 juni 

Di.13 juni 8.30 uur 

Zo. 18 juni 

Di. 20 juni 8.30 uur 

Di. 20 juni Vurssche, 
10.30 uur

Do. 22 juni Verlaet 18.30 uur

Vr. 23 juni Redoute 18.30 uur

Zo. 25 juni

Di. 27 juni 8.30 uur

M. Dieleman 

W. Wiertz 

R. Rojas Romero

W. Wiertz 

R. Rojas Romero
Emmaüskoor

R. Rojas Romero 

R. Rojas Romero

W. Wiertz

R. Rojas Romero

W. Wiertz
Emmaüskoor

R. Rojas Romero 

R. Rojas Romero 

M. Dieleman
The White Group

R. Rojas Romero 

W. Wiertz 

W. Wiertz 

W. Wiertz
Emmaüskoor

R. Rojas Romero 

R. Rojas Romero 

R. Rojas Romero 

W. Wiertz 

M. Dieleman

M. Dieleman

W. Wiertz

R. Rojas Romero

11.00 uur 
M. Dieleman
Jubilate Deo

- 

W. Wiertz 

11.00 uur 
M. Dieleman 

M. Dieleman 

Werkgroep
Jubilate Deo

F. Verheije 

M. Dieleman

M. Dieleman 

- 

M. Dieleman 

M. Dieleman 

11.00 u 
R. Rojas Romero

M. Dieleman 

R. Grossert 

R. Dekker

TER SCHORRE 
Om de 2 weken op zondag om 10.30 uur
Voorganger: Rudolf Dekker

21 mei
4 juni
18 juni
2 juli
16 juli

30 juli
13 augustus
27 augustus 
(voorganger: Lilian van den Bosch)

Het definitieve schema voor het tweede deel van het jaar was bij het drukken van dit nummer van het Regioblad nog niet beschikbaar.
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HEMELVAART

DAUWTRAPPEN
Op Hemelvaartsdag gaan nog 
steeds veel mensen er vroeg op uit 
om te dauwtrappen. Ze maken 
dan een wandeling of gaan 
een eind(je) fietsen. Dit voert 
terug op een gebruik uit een ver 
verleden. Mensen stonden toen 
op Hemelvaartsdag voor dag 
en dauw op en wandelden met 
hun blote voeten door het gras, 
dansten en zongen. Van dit rituele 
volksgeloof zou een magische en 
genezende werking uitgaan als je 
last had van huidaandoeningen 
en ouderdomskwalen. Pas later 
werd het de gewoonte om het als 
een plechtige ontmoeting met de 
natuur te zien en daarbij vooral 
te zwijgen. Dit dauwtrappen is 
in sommige regio’s van het land 
nog in gebruik. 

Dauwtrappen blijft een 
bijzondere ervaring. Sta op, 
net voordat de zon opkomt en 
ga naar buiten. Je hoort in de 
stille vroege ochtend de natuur 
langzaam ontwaken. Deze 
bijzondere ervaring krijg je ook 
bij de  bedevaart wandeling van 
Westdorpe naar de OLV van 
Lourdeskapel in Oostakker, zoals 
die al jaren in onze parochie 
georganiseerd wordt. 

Dauwtrappen werd vroeger ook 
met de processie en bedevaarten  
in relatie gebracht, het was het 
herdenken van de tocht die 
Jezus liep naar de olijfberg. Op 
Hemelvaartsdag zijn er op veel 

plaatsen  bedevaarten. Zo zie je 
in Brugge rond Hemelvaartsdag 
nog steeds de H. Bloed processie, 
die al  in de 13de eeuw veel 
gelovigen trok. Men herdenkt 
dan ook hoe Diederik van den 
Elzas, graaf van Vlaanderen 
vanuit de 2e kruistocht de 
relikwie van het Heilig Bloed in 
1150 naar Brugge bracht. Vlak 
voor Hemelvaart trok men in de 
middeleeuwen door de velden 
om Gods zegen over de velden af 
te smeken. Processiegewijs trok 
men door de akkers met het 
H. Sacrament en het H. Kruis 
voorop. Iedere dag werd er een 
ander traject gevolgd. Vooral in 
de plattelandsgebieden zijn deze 
bid- en smeekprocessies lange 
tijd geliefd gebleven. Onze verre 
voorouders uit de middeleeuwen 
richtten zich hiermee  op het 
bezweren van zware epidemieën. 
En het bidden voor een goed 
oogstjaar. Men geloofde dat de 
Heer bij Zijn hemelvaart alle 
gebeden en wensen van zijn volk 
had meegenomen om ze aan zijn 
Vader voor te leggen..

Bijbelse achtergrond van 
Hemelvaart . In de bijbel vind 
je er weinig over. In het boek 
Handelingen van de apostelen 
(1e hoofdstuk)  vertelt Jezus  
aan zijn leerlingen dat de 
Heilige Geest hen zal helpen 
bij de opbouw van de kerk, 
met het vertellen van de heilige 
Evangeliën tot het  einde der 

tijden (Handelingen 1:4-8). 
Jezus beloofde zijn leerlingen bij 
zijn ten hemel opneming dat Hij 
op dezelfde wijze zou terugkeren 
(Handelingen 1:11).

In de middeleeuwen was het 
gebruik dat men gedramatiseerde 
voorstellingen van belangrijke 
gebeurtenissen deed. Om 
de hemelvaart van de Heer 
aanschouwelijk te maken voor de 
gelovigen doofde men plechtig 
de paaskaars op Hemelvaart, 
deze werd met Pinksteren weer 
aangestoken. Hiermee gaf men 
dat Christus naar zijn vader 
was terug gekeerd. Omdat men 
tegenwoordig uitgaat van Zijn 
aanwezigheid alom en dit met 
het paasfeest onderstreept wordt, 
dooft men de paaskaars niet 
meer en blijft hij gedurende de 
vijftig dagen tijd branden tijdens 
de vieringen. Hemelvaart is geen 
afscheid; het is het feest van Zijn 
blijvende aanwezigheid. 
Jezus' leerlingen geloofden 
dat Jezus bij God was, gezeten 
aan Zijn rechterhand. In het 
toenmalige wereldbeeld was de 
hemel, de woning van God, 
boven de aarde. Als zij dus hun 
geloof dat Jezus bij God was 
wilden uitdrukken, dan moest 
Jezus naar 'boven'. Dit kon 
men zich niet anders voorstellen 
dan dat Hij door een wolk (in 
verschillende verhalen van het 
Oude Testament het symbool 
van Gods aanwezigheid) 
omhoog geheven werd. Na Zijn 
lijden en dood heeft Hij hun 

herhaaldelijk bewezen dat hij 
leefde; gedurende veertig dagen 
is Hij in hun midden verschenen 
en sprak Hij met zijn leerlingen) 
over het koninkrijk van God. 
Toen werd Hij voor hun ogen 
omhoog geheven en opgenomen 
in een wolk, zodat ze Hem 
niet meer zagen. Terwijl Hij 
zo van hen wegging en zij nog 
steeds naar de hemel staarden, 
stonden er opeens twee mannen 
in witte gewaden bij hen. Ze 
zeiden: "Galileeërs, wat staan 
jullie naar de hemel te kijken? 
Jezus, die uit jullie midden in 
de hemel is opgenomen, zal op 
dezelfde wijze terugkomen als 
jullie hem naar de hemel hebben 
zien gaan." Daarop keerden de 
apostelen van de  Olijfberg terug 
naar Jeruzalem.

Veertig dagen na Pasen viert 
de kerk de hemelvaart van 
Jezus Christus. Volgens het 
2e Vaticaanse concilie heeft 
Hemelvaart een eigen accent 
binnen de  paastijd en wordt 
de band met de gehele paastijd 
onderstreept. Deze paastijd 
eindigt niet met Hemelvaart, 
maar met Pinksteren. De viering 
van de verrijzenis (Pasen), 
Jezus’ verheffing naar de Vader 
(Hemelvaart) en Pinksteren, 
wanneer de H.Geest nederdaalt, 
vormen een fundamentele 
eenheid van de Vader, de Zoon 
en de H.Geest. 

Jos oude Kempers
Dauwtrappen

Wat heeft dauwtrappen met Hemelvaart te maken?  Wat vieren 
we eigenlijk op Ascensionis Domini (Hemelvaart)?
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Onderstaand de gegevens van het eerste kwartaal 2023 in vergelijk met april 2022

PAROCHIEBIJDRAGE

Kern noord
Terneuzen

Kern zuidoost
Axel
Westdorpe
Zuiddorpe

Kern zuidwest
Sas van Gent
Philippine
Sluiskil

totaal

Gegevens 2022 

26.534

11.499
2.415
3.419

7.990
7.779
3.002

62.638

Gegevens 2023

31.312

7.884
4.040
3.741

5.007
6.907
2.932

61.822

verschil

+ 4.778

-3.615
+1.625
+    322

-2.983
-   872
-     70

KRONIEK VAN DE ELISABETH PAROCHIE

OVERLEDEN:
Terneuzen
30-01-2023    Petrus Jacob Johannes van Aerde, e.v. Petra Bracke   61 jr.
19-02-2023    Maria Margaretha van den Bulck, w.v. Arnold Kind   87 jr.
20-02-2023    Emma Wilhelmina Edwards van Muyen- Ranty   94 jr.
21-03-2023    Norbert Gustaaf Camiel Van Autrève, e.v. C. Van Autrève  70 jr.
20-04-2023  Petrus Franciscus d'Hanis ,w.v. S.A.L.M de Schepper   86 jr

Sluiskil
27-01-2023    Johannes Leonardus René Neve, e.v. Marleen Eggermont  73 jr.

Sas van Gent
14-02   Simonne Emelia Cortvriendt, w.v. Marcel Winne   92 jr.

Philippine
28-01-2023  Anthonius Bernardus Ploegaert, e.v. Hilda van Craenenbroeck  92 jr.

Hoek
24-04-2023  Gideon (Giel) van Boom, e.v. Riet van Boom-Jacobs  86 jr.

GEDOOPT:
5-02-2023  Zuzanne Zofia Kozera dochter van Justyna Kozera en Przemyslaw Kozera
19-02-2023  Laura van Doorn dochter van Anela van Doorn – Matic en Rutger van Doorn

HET REGIOBLAD 
BLIJVEN 

ONTVANGEN KAN 
GEWOON

Net als in 2022 blijven de mensen 
die parochiebijdrage hebben betaald 
het Regioblad in 2023 normaal 
ontvangen. Voor mensen die in 2022 
hun parochiebijdrage hebben betaald 
verandert er dus niets. Zij blijven het 
Regioblad gewoon ontvangen. Ook 
voor mensen die in 2021 voor twee 
jaar (2021+2022) hebben betaald blijft 
alles bij het oude. Betalingen voor het 
verrichten van kerkelijke diensten, 
zoals huwelijk of uitvaart zijn geen 
parochiebijdragen en worden in dit geval 
niet als parochiebijdrage beschouwd. 

Als u geen parochiebijdrage wenst 
te betalen, maar toch het Regioblad 
wil blijven ontvangen dan is dit zeker 
mogelijk. U stort €20,- op rekening 
NL79 RABO 0118 1651 00 t.n.v. 
Elisabethparochie o.v.v. Regioblad en 
u ontvangt dan in 2023 viermaal het 
Regioblad. Deze regeling is ingevoerd 
gezien de noodzakelijke bezuinigingen 
op de uitgave van het Regioblad en 
het feit dat het steeds moeilijker is 
om mensen te vinden die het blad 
willen bezorgen. Wel zullen er tijdens 
voorbereidingsbijeenkomsten voor 
huwelijk, doop enz. presentexemplaren 
van het Regioblad worden uitgereikt. 



Regioblad - 11

EEN GEZEGENDE DAG BIJ JEZUS 
MET DE ZUSTERS MARIA STELLA MATUTINA

Op 14 maart waren we met een mooi aantal parochianen 
uit de drie Zeeuws-Vlaamse parochies en de Mariaparochie 
van Walcheren te gast bij de zusters Maria Stella Matutina 
in Dordrecht. Het was een gezegende dag! We hebben 
ervaren hoe deze jonge contemplatieve zusters leven. 
De drie pijlers van hun leven zijn gebed, kennis van de 
waarheid en naastenliefde.

Gebed (Ora et labora)
Door hun dag om 5u. te beginnen nemen de zusters binnen 
hun dagorde veel tijd voor het gebed. Dit gebeurt op gezette 
tijden in de kapel en in hun cel. Dagelijkse eucharistie en 
aanbidding zijn de basis. Zoals alle monniken en monialen 
handhaven ze een goede balans tussen geest en lichaam 
door huishoudelijk, ambachtelijk en creatief werk (kaarsen, 
rozenkransen, kaarten, CD’s, boekjes)

Kennen van de waarheid
Door gebed en lezing van o. a. teksten uit de traditie van 
de katholieke kerk (kerkvaders, heiligen) zoeken de zusters 
naar de waarheid voor hun leven.

Beoefening van de naastenliefde
Dit krijgt gestalte in de samenwerking in het klooster en bij 
het contact met mensen tijdens bezoeken aan het klooster 
en in parochies.

We hebben deze dinsdag meegemaakt dat dit leven diepe 
vreugde en dankbaarheid schenkt.

Als U een bezoek wil brengen aan het klooster, gelieve per 
email contact te nemen: zrs.m.stellamatutina@gmail.com

Edmond Kluts, 
deelnemer excursie



12 - Regioblad

drukkerij  
Polka  
P r i n t 

drukwerk
nodig?

MOLENDIJK 3 • HOEK
T. 0115-442397

 WWW.POLKAPRINT.NL

Iedere kaars
opnieuw

een stukje
vakmanschap

en kwaliteit

Kaarsenfabriek Hoogeland-Kristen
Albert Einsteinweg 21, 6045 GX, Roermond
T: +31(0)475 33 20 51 - F: +31(0)475 33 46 10
E: roermond@nl.bolsius.com - I: www.hoogeland-kristen.nl

Bekijk ons gehele assortiment op www.hoogeland-kristen.nl

hoogeland-kristen
Kaarsenfabriek

Member of the Bolsius Group
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Op 15 april kwam een groep communicanten (2022/2023) samen 
in het Lodewijkcollege in Terneuzen om met begeleiding van 
KISI (God’s singing kids) een musical in te studeren. Ze hadden 
een heerlijke dag samen! Om 16.00 uur ’s middags voerden ze de 
musical uit voor een enthousiast publiek van ouders, grootouders 
en belangstellenden uit de drie Zeeuws-Vlaamse parochies. We 
hebben al verzoeken van kinderen binnen om volgend jaar weer een 
musicaldag te organiseren. Dat willen we heel graag weer doen!
Veel dank aan KISI, het Lodewijkcollege en de vrijwilligers van de 
parochies, maar vooral veel dank aan de kinderen: wat een kanjers!!! 
Allemaal kostbaar, uniek en speciaal.

Pastor Katrien & pastor Marjan

KOSTBAAR, UNIEK EN SPECIAAL
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Parochiekern zuid-oost
Conrad van Waes, Graafjansdijk B31, 4554 CB Westdorpe  T 06 14045066  E conrad@zeelandnet.nl

GEEN ALLEDAAGS KARWEI
De kapelletjes op het kerkhof in Zuiddorpe (gebouwd in 1888) zijn samen  een 
bezienswaardigheid .  De laatste tijd zagen ze er niet meer zo proper uit en was het de 
hoogste tijd om ze weer eens schoon te maken. Het was dan ook al veel te lang geleden 
dat het gebeurd was. De kapelletjes zijn aan de voorzijde vanaf boven, tot halverwege, 
afgesloten met plexiglas. Vanaf daar tot op de  grond zit er een hekwerk voor. Omdat 
het aan de onderkant toch open is, kunnen bladeren en stof er gemakkelijk in waaien. 
Natuurlijk “groeien” er ook spinnenwebben in. Daarnaast moesten er aan de hekwerkjes  
ook technisch wat worden aangepast. Na rondvraag boden de volgende vrijwilligers zich aan 
om dit  schoonmaak en technische karwei uit te voeren: de echtparen v.d. Vijver, Asselman 
en van Esbroek samen met  Rita Pollet en Marie-José de Clerck. De laatste zorgde voor de 
koffie met haar heerlijke zelfgebakken cake. Op een zonnige woensdag in april werd het 
karwei uitgevoerd. Nu zijn de kapelletjes weer spic en span. Na de klus waren de werkers, 
enigszins vermoeid maar voldaan. Wat zouden we zijn zonder vrijwilligers……

Theo van Esbroek

 GEMENGD KOOR 
CON AMORE UIT 

LIMBURG BEZOEKT 
ONZE REGIO

Op vrijdag 2 juni komt het gemengd 
koor Con Amore uit Baexem in Limburg 
voor een weekendbezoek naar onze regio. 
Het koor dat uit 43 leden bestaat en 
begeleidt wordt door Veronica Peerboom- 
Chijanova zal in samenwerking met het 
koor Jubilate Deo onder leiding van Jos 
van der Linden een optreden verzorgen in 
de kerk van Zuiddorpe  op vrijdag 2 juni. 
Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.

Beide koren zullen elk een vijftal liederen 
uit hun repertoire laten horen en 
daarnaast zullen zij ook samen nog een 
paar nummers zingen. U bent hierbij van 
harte welkom.

Op zondag 4 juni zal Con Amore de 
gezangen verzorgen in de dienst van 
11.00 uur in de basiliek in Hulst die zal 
worden voorgegaan door W. Wiertz.  We 
hopen dat ze op veel belangstelling mogen 
rekenen en op een geslaagd weekend  
kunnen terugkijken.

Namens Jubilate Deo, 
M. Gijsel

LINTJESREGEN
Op woensdag werd mevrouw Betsy Boddaert-
Slock benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau.

De onderscheiding werd op 26 april uitgereikt 
door de burgemeester van Terneuzen 
Erik van Merrienboer tijdens de jaarlijkse 
lintjesregen. Mevrouw Boddaert ontving de 
onderscheiding omdat zij al 25 jaar actief is 
voor de Elisabethparochie.  

Zo is zij één van de voortreksters van de 
vastenactie Westdorpe/Sas van Gent 
en één van de organisatoren van de 
tweedehandskledingwinkel in Sas van Gent. 
Verder houdt zij zich bezig met diaconale 
activiteiten.
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Parochiekern zuid-west
Secretaris, Kennedystraat 6, 4551 TW Sas van Gent T. 0115-461001 E. freddyjanssens@zeelandnet.nl

Tweeduizendtweeëntwintig ligt alweer een paar maanden achter ons. 
Een jaar dat voor vele mensen een omslag in hun leven heeft betekend, 
ook voor vele organisaties, zoals ons koor, het Cuyperskerkkoor - Sas 
van Gent; de opgang van niets naar weer iets meer en beter. Hoewel 
we vooruit moeten zien en niet teveel achterom moeten kijken is het 
toch de geschiedenis - dat wat is geweest - waaruit wij lering moeten 
trekken. Dit geldt voor ons individuen persoonlijk, maar ook voor 
organisaties als vereniging, Kerk, parochie. Die lering is, dat wij naar 
elkaar moeten omzien, elkaar door moeilijke periodes in ons leven 
heen moeten helpen; doorheen de eenzaamheid die ieder van ons, 
zo is gebleken, treft. We werden in het achterliggende jaar ons meer 
bewust van hoe kwetsbaar wij zijn. 

Een pandemie, corona, hield de gehele wereldgemeenschap in zijn 
greep en op kleinere schaal onze Parochie. Vanaf begin 2020, nu drie 
jaar geleden, ging alles op z’n kop en over de kop. Mensen werden 
ziek. Bedrijven, organisaties werden ziek. Niets kon of mocht meer. 
We mochten zelfs niet meer zingen; geen repetities meer voor de 
voorbereiding op de diensten; de aerosolen vlogen te ver de kerk 
in, met risico van coronabesmetting. Kerken gingen dicht en bleven 
dicht. Uit angst voor besmetting werd de Hostie – het Lichaam van 
Christus – voorzichtig met een pincet vanachter plexiglas uitgedeeld. 
De kerkbanken waren nauwelijks nog bezet; en het kerkbezoek was 
voordien al zoveel teruggelopen. Koren gingen verloren.
De vieringen werden er niet aantrekkelijker door en dus werd 

naar een modus gezocht om kerkmuziek tijdens vieringen toch 
toe te kunnen laten. Eerst alleen nog maar met orgelspel door een 
bemondkapte organist en dan vervolgens heel voorzichtigjes met 
4 en dan 6 koorzangers erbij.  Maar, vooralsnog geen grootkoor. 
Gelukkig maar, dat veel toch weer een beetje is genormaliseerd. We 
kerken weer “met z’n allen” en we bidden en zingen weer met elkaar.

Waarom nu de titel van dit artikel: De Jubilarissen?
Om toch aan dit enge coronaverhaal een vrolijke noot te geven, een 
ode aan de koren en hun leden in de ruimste zin; niet alleen aan 
die van het Cuyperskerkoor. We mochten immers weer feest vieren. 
We mochten weer mensen in het middelpunt van de muzikale 
belangstelling plaatsen; mensen die er alles aan hebben gedaan om 
vieringen muzikaal-vocaal te begeleiden. Het zijn opstekers, voor 
koor en parochie, om enkele diehards in het zonnetje te zetten 
vanwege hun jarenlange dienstbaarheid aan koor en kerk: En juist 
die koorleden verdienen niet alleen een lintje, maar ook een ereplaats 
in de kerkelijke samenleving en daar mag achteraf gerust een artikel 
in het Regioblad aan gewijd worden. Voor hun bijzondere chorale 
verdiensten werden dan ook op 27 november 2022, na de viering, 
door Pastor Marjan Dieleman, onderscheidingen van de Nederlandse 
Sint Gregorius Vereniging NSGV opgespeld bij enkele leden van het 
Cuyperskerkkoor uit Sas van Gent, te weten: van links naar rechts: 
Karel van Dorst werd onderscheiden met het aanvullend insigne 
voor 60 jaar koorzanger; Marian Heijens kreeg voor 55 jaar koorzang 
het aanvullend insigne opgespeld, en: Betsy Claeys werd voor haar 
40-jarig jubileum van koorzangeres, met de gouden broche en de 
Gregoriuskaars onderscheiden.

Vandaar nog even 
achteraf, die terugblik 
naar een bewogen jaar 
met een drietal van 
de vele honderden 
vrijwilligers in onze 
parochiële samenleving, 
die ter onderscheiding, 
als eerbetoon, een 
plaatsje in dit regioblad 
verdienen.

Johan Verplanken, 
secr. CKK

DE JUBILARISSEN!
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Parochiekern noord
Secretaris Inge Zijlstra, 

Postadres: Koninginnestraat 6, 4551 CJ Westdorpe. Tel. 0115-691294 / 06-20189140, pkcnoord@outlook.com

BELANGRIJKE GEGEVENS

Parochiebureau
Alberdingk Thijmstraat 2, 
4532 CZ Terneuzen
Tel: 0115-612327
E-mail: bureauterneuzen@eparochie.nl

Openingstijden op alle werkdagen
van 10.00 tot 12.00 uur
Website: www.eparochie.nl

Banknummer:
NL46 ABNA 0419 4875 81

Stiltecentrum en Mariakapel open van 
maandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur

AFSCHEID THEO STRIK PKC NOORD
Met o.a. een mooie kaart van de Emmaüsgangers en een bos bloemen voor zijn vrouw 
hebben we tijdens de vergadering van PKC Noord op donderdag 9 februari j.l. op informele 
wijze afscheid genomen van Theo Strik.

In de loop der jaren heeft Theo zich op vele manieren verdienstelijk gemaakt: dirigent van 
het kinderkoor gedurende een groot aantal jaren, de ledenadministratie met de overgang van 
Navision naar DocBase, in de bouwcommissie voor de verbouwing van de Emmaüskerk en 
dan meer bepaald het geluid en de beamer, lid van platform Liturgie en soms ook manusje 
van alles, wat betreft kopieerwerk.

Theo, hartelijk dank voor je inzet al die jaren!  

AFSCHEID VAN PETER D’HANIS
Op vrijdag 28 april 2023 namen we in de 
Emmaüskerk te Terneuzen afscheid van Peter 
d’Hanis. Afscheid nemen van Peter… zo veel 
herinneringen. Een veelzijdig man. Peter 
hield van financiële administratie. Hij was 
er goed in. Hij maakte er zijn werk van, gaf 
er zelfs les in. Op dat moment was Peter een 
echte heer met jas en das. Maar Peter hield ook 
van timmeren, met de verfkwast in de weer 
zijn. En tuinieren, het opkweken van bomen 
en tomatenplanten. Graag op klompen en 
in kleren die vuil mochten worden. Voor 
de parochie in Terneuzen, ook later toen 
Terneuzen één van de parochiekernen werd, 
droeg Peter zorg als penningsmeester voor 
de goede gang van zaken rond alles wat met 
financiën te maken had. Op Peter mocht en 
kon je rekenen. In zekere zin onopvallend 
- Peter was geen ‘roeper’ - verzette hij een 
hoop werk. Hij deed het graag en altijd 
weer in goede samenwerking met anderen. 
Vaak met twinkelende ogen. Peter had dit 
nooit kunnen doen zonder de steun van 
zijn Fia. Hij zette zichzelf nooit op de eerste 
plaats, altijd weer dienstbaar aan anderen. 
Zorgzaam, aandachtig, geïnteresseerd. Op 
Peter kon en mocht je rekenen. In 2013 
werd alles anders. Een zware beroerte maakte 

het leven totaal anders. 
Maar Peter probeerde 
er van te maken wat 
er van te maken viel. 
Inleveren werd het wel, 
iedere keer weer een 
beetje meer. Zo kwam 
hij uiteindelijk ook in 
De Blide te wonen. En 
toen overleed zijn Fia, op 16 april 2022…. 
Dat laatste jaar is heel zwaar geweest, hij 
miste zijn Fia en altijd weer moest hij meer 
inleveren. Op het einde ging het ineens 
snel. Peter deed nooit zomaar iets, er zat een 
echte gedrevenheid, echte inspiratie onder. 
Sprekend voor hem is de tekst over het 
planten van een boom.

Een boom planten is...
een daad van geloof in de aarde
een daad van hoop voor de toekomst
een daad van naastenliefde tegenover 
toekomstige generaties
die van de vruchten ervan zullen genieten
wanneer wij er niet langer zullen zijn.

Moge Peter zich, samen met zijn Fia, veilig 
en gerust weten in Gods liefdevolle licht.

DE HEILIGE GEEST 
(PINKSTEREN)

Hij zweefde over ‘t water
nog voor de dag begon

‘t kwam toen eeuwen later
als troostend Pinksterbron

‘t Mocht mensen inspireren
in Woorden opgeschreven
opdat wij mogen leren

hoe wij toch moeten leven

Als harten open gaan
zal Hij Zijn werk beginnen

‘t doet ons dan verstaan
hoe Jezus te beminnen

‘t Zal een dreiging vormen
voor wie de Zoon ontkent
‘t bouwt op eigen normen

de Troost is onbekend

Geketend aan dit leven
verslaafd aan deze tijd
steeds verder afgedreven
van Jezus die bevrijd

‘k Vouw mijn beide handen
En bid zo om Uw Geest

dat Hij bij hen mag branden
op ‘t grote Pinksterfeest!
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Bethjes paginaBethjes pagina
Hoi iedereen,

Gisteren was er ruzie in de klas. Bas had zomaar aan Deveney's haar getrokken. Die was daar fl ink boos om 
geworden. Ze begon tegen hem te schelden. Enkele andere meisjes bemoeiden zich ermee. En zo was al snel 
de hele klas ruzie aan het maken. De juf stuurde ons allemaal naar buiten om daar wat op de speelplaats 
te lopen. Ze zei: 'Ga maar allemaal een beetje uitwaaien!' Toen de juf ons weer binnenriep, was iedereen 
al veel rustiger. Zo werd het toch nog een leuke dag. ‘Ga maar allemaal een beetje uitwaaien!‛, bleek een 
toverzin te zijn. Zou het bij het feest van Pinksteren ook zo zijn geweest? 

Doeoeg!

Beth.

De vrienden hebben Jezus nog één 
keer gezien. Heel kort. Eigenlijk 
kwam hij alleen maar om te zeggen: 
'Zie je wel, ik ben teruggekomen uit 
het land van de dood. Nu hoeven jul-
lie niet meer bang te zijn.' Daarna is 
Jezus weggegaan. Terug naar God. 
Zomaar op een mooie dag hebben ze 
hem omhoog zien gaan. Op weg naar 
de hemel. Zijn vrienden missen hem 
erg. 'Hij had bij ons moeten blijven,' 
zeggen ze. Ze gaan naar huis en doen 
hun deur dicht. Ze hebben geen zin 
in bezoek. 'Het is weer allemaal zo-
als vroeger toen we Jezus nog niet 
kenden,' mopperen ze. 'Er is niets 
veranderd.' Ook in de weken daarop 
blijven de deuren van hun huizen 
dicht. Dicht voor vrienden die mee 
willen eten. Of voor mensen die op 
zoek zijn naar een vriend. 
Het is de dag van het oogstfeest. 
Op het oogstfeest dragen de 
mensen het koren van het land naar 
de stad. 'Kijk,' zeggen ze dan, 'er 
is weer koren dit jaar. We zullen 
geen honger hebben. Er is genoeg 
koren om brood van te bakken. Dat 
moet worden gevierd!' Iedereen 
gaat naar het oogstfeest. Ook de 
vrienden van Jezus. Ze hebben hun 
mooiste kleren aangetrokken. Ze 
zien er prachtig uit. Alleen hun mon-
den en hun ogen, daar is wat mee. 
Die kijken helemaal niet feestelijk. 

Het feest is in een groot gebouw. 
Overal is eten en drinken te krij-
gen. De vrienden van Jezus zoeken 
elkaar op. Ze staan achter in de zaal. 
Overal wordt gepraat en gelachen. 
Alleen achterin is het stil. De vrien-
den van Jezus denken: was Jezus 
er maar bij. Dat zou pas feest zijn! 
Plotseling begint het te waaien. De 
mensen houden hun rokken en kleren 
vast. Want straks waait alles weg. 
De wind waait niet alleen door de 
feestzaal, maar ook door de hoofden 
van de feestvierders. Alle zinnetjes 
en gedachten die lijken op: 'Er is 
helemaal niks meer aan,' of: 'Ik heb 
geen zin in feest,' of: 'Ik ga naar 
huis en doe mijn deur op slot,' vlie-
gen uit hun hoofd. De mensen lachen 
om de wind door hun haar en begin-
nen met elkaar te praten. Allemaal 
hoera-achtige woorden en zinnen. 
Zinnen die kriebelen en prikkelen. 
Zinnen die je vrolijk maken. Maar 
niet iedereen. Sommige mensen wor-
den boos. Ze willen meteen naar huis. 
'Er wordt te veel gedronken op dit 
feest,' roepen ze. Maar dat is he-
lemaal niet waar. De mensen drinken 
helemaal niet te veel wijn. Het is de 
wind van vriendschap die de mensen 
vrolijk maakt. Iedereen praat met 
iedereen. 'Hoe heet jij?' vragen ze. 
'En waar kom je vandaan?' Ook als 
ze van ver komen en een andere taal 

spreken, verstaan ze elkaar. Ze bie-
den elkaar iets te eten aan van de 
schaal met lekkere dingen. 'Wil je 
soms ook een stukje?' vragen ze. De 
vrienden van Jezus zijn hun verdriet 
vergeten. Het is nu net of Jezus er 
toch bij is. Ook al is hij er niet. Zo 
vieren ze die dag een groot feest. 
Het pinksterfeest noemen de vrien-
den van Jezus het. Het is het feest 
om te vieren dat er brood genoeg 
is. En ook het feest van de wind die 
door de hoofden waait en mensen 
zinnen laat zeggen die kriebelen en 
prikkelen.

De wind door je hoofd 
(uit Om te beginnen naar Handelingen 1,1-11; 2,1-13) 
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KINDERNEVENDIENST PHILIPPINE
Tot en met 25 juni is er iedere zondag 
kindernevendienst in Philippine. Dat wil 
zeggen dat de kinderen die naar de kerk 
zijn gekomen, als ze dat willen, naar de 
kindernevendienst kunnen gaan. In de 
sacristie vertelt de kindernevendienstleiding 
over Jezus. Daarna gaan de kinderen creatief 
met het verhaal aan de slag. In juli en 
augustus is er geen kindernevendienst. Wel 
organiseert de kindernevendienstleiding de 
parkdienst, op 9 juli om 11.00 uur in 
Sluiskil (zie elders in dit blad). Na de 
zomervakantie is op 3 september de eerste 
kindernevendienst van het nieuwe seizoen. 
Goed om te weten: de aanvangstijd van de 
viering in Philippine wisselt. Meestal begint 
de viering op de eerste zondag van de maand 
om 11.00 uur. Op de andere zondagen 
begint de viering om 9.30 uur. Om zeker te 
zijn: check het rooster elders in dit blad, of 
op de website van de parochie. 

Hartelijk welkom!

 

Afbeelding: Kind op Zondag - Veertigdagenproject 2023
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UITVAART
VERZORGING

J.J.M de Voogt
Verzorging van begrafenis/crematie volgens 

uw persoonlijke wens
•

Thuisopbaring met gebruik van koeling 
mogelijk

•
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

KOKKELDREEF 1
4533 DD TERNEUZEN

TEL. 0115-612937
BBG: 06-21837273

WWW.UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL
INFO@UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL

Installatiebedrijf Groosman B.V.

Graafjansdijk B 129

4554 LC Westdorpe

0115 451 510

info@groosmanbv.nl www.groosmanbv.nl

dakbedekking ventilatie duurzame energie

centrale verwarming loodgieters sanitair

Uw vertrouwde adres voor al uw installatie werkzaamheden

sanitair

centrale verwarming

zinkwerk

waterleiding
gasleiding
dakbedekking
vloerverwarming

zonnepanelen

designradiatoren

luchtbehandeling

loodgieterswerk

rioolwerkzaamheden
warmtepomp
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warmtepomp

Wilt u ook adverteren  
in het Regioblad?

Dat kan!

Stuur een mailtje aan 
robvermoet@zeelandnet.nl

Bij inlevering van deze bon:
Bent u ondernemer: eerste jaar aangifte inkomstenbelasting gratis incl. gratis advies gesprek

Bent u particulier: geen opstartkosten en een leuke boodschappentas cadeau

De Zeeuwse Uitvaartverzorging

24 uur per 
dag bereik-

baar

info@zeeuwseuitvaartverzorging.nl
www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Henk in den Bosch

0115-785674  |  06-53711948

De Zeeuwse Uitvaartverzorging
ontzorgt u volledig met

aandacht voor al uw wensen.
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HET SACRAMENT 
VAN DE DOOP

TIJDIG AANMELDEN 
IS BELANGRIJK...

De doop is het sacrament van de 
opname van een kind of een volwassene 
in de geloofsgemeenschap. Voor het 
aanmelden voor een doop kunt u 
een aanmeldingsformulier aanvragen 
bij het Regionaal Pastoraal Centrum 
in Terneuzen. Dat kan telefonisch: 
0115-616006 of per mail: bureau@
eparochie.nl. U kunt het ook 
downloaden op www.eparochie.nl bij 
aanmeldformulieren sacramenten.

VERHUISBERICHT

Verhuist u binnen uw eigen of naar een 
andere woonplaats, wilt u dan zo vriendelijk 
zijn dit -bv. door middel van dit formuliertje- 
aan de secretaris van uw Parochiekern, 
vermeld in dit Regioblad door te geven.

Naam: .....................................................
Oud adres: ..............................................
................................................................
................................................................
Nieuwe adres: ..........................................
................................................................
................................................................
Ingangsdatum: ........................................
Aantal personen/gezinsleden dat verhuist:
................................................................

ROUWZORG KANAALZONE

Rouw is één van 
de meest complexe 
menselijke emo-
ties. Het is een 
proces van zoe-
ken naar nieuwe 
levenszin. Zoeken 
naar de mens die 
je wilt en kunt zijn 

zonder de fysieke aanwezigheid van de ander 
die zo gemist wordt.

Rouwzorg Kanaalzone biedt één op één 
begeleiding door goed opgeleide vrijwilligers, 

voor rouwenden 
die door overlijden 
iemand verloren hebben met wie ze een 
betekenisvolle relatie hebben gehad, 
ongeacht de levensvisie. 

De vrijwilligers zijn getraind om elke vorm 
van rouw te herkennen en zodoende de 
begeleiding te geven die bij de rouwende 
past. De aangeboden rouwzorg is kosteloos.
Voor meer informatie: 
rouwzorg-kanaalzone@outlook.com 
of ingridwojtal@hotmail.com 
T. 06 57027940

VOOR AL UW PAROCHIE-INFORMATIE:

www.eparochie.nl

DE ELISABETH-PAROCHIE NIEUWSBRIEF
Eind mei 2020 is de allereerste Nieuwsbrief van de Elisabeth-parochie verschenen. 
Omdat de pastores de parochianen -door de coronacrisis- niet konden bereiken op 
de manier zoals ze gewoon waren. Het is de bedoeling dat deze Nieuwsbrief in de 
toekomst regelmatig zal verschijnen. Het doel van de Nieuwsbrief is de mensen te 
groeten, hen te bemoedigen en iets te vertellen over wat er allemaal in de parochie 
gebeurt. De onderwerpen kunnen velerlei zijn. Indien u deze Nieuwsbrief nog niet 
hebt ontvangen, kunt u zich aanmelden om hem op uw email te ontvangen. 
Aanmelden is mogelijk door een mailtje te zenden aan: bureau@eparochie.nl 
U kunt er van overtuigd zijn, dat uw mailadres uitsluitend voor het verzenden van de 
parochiële nieuwsbrief wordt gebruikt. 
Geheel volgens de regels van de wet op de privacy.

NIEUWSBRIEF

INLOOPOCHTENDEN ROUWENDEN
U heeft afscheid moeten nemen van 
iemand die u lief was: uw echtgenoot of 
echtgenote, vader of moeder, kind, vriend 
of vriendin. Voor velen is er na de uitvaart 
nog aanloop van familie, vrienden en 
buren. Dat maakt het verdriet mogelijk 
iets dragelijker. Maar toch blijft er die 
leegte, die u in uw leven een plaats moet 
geven. Misschien helpt het u, vanuit ons 
geloof in de opstanding van Christus, te 
weten dat na de dood een nieuw leven 
begint bij God. 

De Elisabethparochie biedt 
inloopochtenden aan, waarbij u als 
nabestaande mensen in eenzelfde 
omstandigheid kunt ontmoeten en samen 
ervaringen kunt delen. Dit met respect 
voor eenieders situatie en ter bemoediging 
van elkaar. Geen “zware” gesprekken dus, 
maar belangstelling voor de ander.

De inloopochtenden vinden op maandag 
plaats op 3 juli, 4 september en 6 
november in het parochiecentrum aan 
de Alb. Thijmstraat 2 te Terneuzen.  De 
ontvangst is vanaf 9.30 uur met koffie, 
thee en iets lekkers. Om 10.00 uur begint 
de eigenlijke bijeenkomst. De afsluiting is 
om 11.30 uur.

U bent van harte welkom! Wilt u liever 
(eerst) een bezoek bij u thuis dan zorgen 
wij daar graag voor en natuurlijk op het 
moment dat het u schikt. 

U kunt hiervoor contact opnemen met het 
parochiebureau te Terneuzen; 
bureau@eparochie.nl tel: 0115 616006. 
Ook kunt u hierover een e-mail sturen 
naar de pastoraal assistent; 
marleengernaert@hotmail.com

Jubileum Rouwzorg

Beste mensen, op 4 oktober maakte George v.d. Sijpt een filmpje van ons 22jarig bestaan. Het filmpje 
is terug te vinden op You Tube via onderstaande link of via de site van Kerkbelang Koewacht. We 
denken met warmte terug aan 4 oktober en danken iedereen voor de steun en bijdrage aan de avond 
voor en achter de schermen. Graag tot ziens, namens de stuurgroep en het rouwzorgteam Katrien 
Van de Wiele, Fien Martinet en Maggie Sandkuyl.

https://www.youtube.com/watch?v=cdYrRUP85HY&t=1168s



ACTIVITEITENAGENDA

WEKELIJKS:
Dinsdag om 8.30 uur: Getijdengebed + Eucharistieviering
Donderdag om 15.30 uur:  Rozenkransgebed  
Iedere zondag kindernevendienst in Philippine tot 25 juni

Dinsdag 16 mei 14.00:   Leeskring Noëla Pollet
 19.30:   Parochiebestuur
 19.45:   Platform Liturgie
Zondag 21 mei  Bedevaartstocht Oostakker-Lourdesgrot vanuit 

Westdorpe.
  Vertrek in de nacht van zaterdag op zondag voor 

wandelaars en   fietsers.
  Doopschelpviering in Philippine
Vrijdag 26 mei 10.00:   Caritas
Zaterdag 27 mei 14.00:   Spaanstalige groep, vorming + gebedsmoment
Woensdag 31 mei 19.00-20.15:   Voorbereiding Vormsel in kerk
  Bedevaart naar Aardenburg 750 jaar Bedevaartstad
Donderdag 1 juni 19.00-20.15:   Voorbereiding Vormsel in kerk
Zaterdag 3 juni 14.00:   Eerste Heilige Communie  Emmaüskerk
Zaterdag 10 juni 10.30:   Eerste Heilige Communie in Zuiddorpe
Dinsdag 13 juni 13.00:   Teamoverleg
 14.00:   Leeskring Noëla Pollet
 19.30-22.30:   Verdiepingsbijeenkomst bisdomreis
  ‘In de voetsporen van St. Bernardus’ 
Dinsdag 20 juni 19.30:   Parochiebestuur
Zaterdag 24 juni 14.00:   Spaanstalige groep, vorming + gebedsmoment
Maandag 3 juli 9.00-11.30:   Rouwgroep
Dinsdag 4 juli 14.00:  Redactie Regioblad
Zondag 9 juli 11.00:   Parkdienst Sluiskil
Zaterdag 15 juli 10.00:   “Gezinsdag aan Zee”
  Strandkerk Cadzand-bad Noorddijk 2 
Dinsdag 18 juli 19.30:   Parochiebestuur
Zaterdag 29 juli 14.00:   Spaanstalige groep, vorming + gebedsmoment
Dinsdag 8 augustus 14.00:  Redactie Regioblad
 19.30:   Parochiebestuur
Woensdag 9 en 
Donderdag 10 augustus  Bedevaart Kevelaar
Zaterdag 26 augustus 14.00:   Spaanstalige groep, vorming + gebedsmoment
Vrijdag 1 september  Verspreiding Regioblad

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het parochiecentrum of de Emmaüskerk te Terneuzen, tenzij er een 
andere plaats of locatie wordt vermeld.

Als u in Philippine, Sas van Gent of Sluiskil woont, dan heeft het Regioblad een 
uitdagende baan voor u als redacteur voor de PKC Zuid/West. Om gemakkelijk te 
kunnen werken is het handig als u kerk betrokken bent en op de hoogte bent van de 
parochiële ontwikkelingen in bovenstaande regio.

Daarnaast is het zeker prettig als u:
•  De Nederlandse taal machtig bent
•  Uit de voeten kunt met Word op de computer
•  Eventueel een foto kunt maken 
•  Acht vergaderingen per jaar kunt bijwonen in het parochiecentrum in Terneuzen 

Mocht u interesse hebben of eventueel nog meer informatie willen, dan kunt 
u contact opnemen met Rob Vermoet, tel 06-51851704 of e-mailen naar  
robvermoet@zeelandnet.nl

WORDT U DE NIEUWE REDACTEUR VOOR HET REGIOBLAD?

REDACTEUR GEVRAAGD

T


