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Zondag 27 april  Eucharistieviering   Pastoor W. Wiertz 
 
Lezingen 
Eerste lezing: Handelingen 5, 12-16 
Tweede lezing: Apokalyps 1, 9-11a.12-13.17-19 
Evangelie: Johannes 20, 19-31 
 
Intenties 
Geliefde moeder, schoonmoeder en vriendin Emmy Andriessen 
Mariësse Dierick-Scheelen en overleden familie 
Ouders Michielsen-Verschueren en overleden familie 
Riet de Waal en overleden familie 
Roos de Wever-Neve    George van Eijl 
Trees van Doren-de Meijer   Sinie Hogenberg-Wessels 
Albert van Mossevelde    Christina de Waal-Boone 
Mevrouw en meneer P.C. Chummar  Meneer Joe 
Mevrouw en meneer Jacob en familie 
 
 
Uit dankbaarheid: voor de geboorte van Bento Ferreira en een spoedig  
herstel van zijn moeder. 
 
Collecteaankondiging 
Er is vandaag een collecte. Die is bestemd voor de pastorale zorg in onze eigen ge-
loofsgemeenschap en voor de noden van ons bisdom.  
 
  
Zondag Paaswake Pastorale zorg  € 206,55 
Zondag 1e Paasdag  Pastorale zorg € 333,85 
Zondag 1e Paasdag betaalzuil  €   38,00 

Vieringen komende week / agenda 
Zondag 27 april  17.00 uur Kroatische viering V.E. Tomic 
Dinsdag 29 april 08.30 uur Getijdengebed + Eucharistieviering 
Woensdag 30 april 19.00 uur Alpha cursus “Wie is Jezus?” 
Donderdag 1 mei 15.30 uur Rozenkransgebed, gaat niet door! 
Donderdag 1 mei 19.00 uur ’t Verlaet Pastoor W. Wiertz 
Vrijdag 2 mei 14.00 uur Redoute Pastoor W. Wiertz 
Vrijdag 2 mei 20.30 uur Aanbidding en Biecht Kapelaan Rodrigo 
Zaterdag 3 mei 19.00 uur Internationale viering Kapelaan Rodrigo 
Zondag 4 mei 11.00 uur Eucharistieviering Kapelaan Rodrigo 
  Dodenherdenking 
Zondag 4 mei 12.30 uur Catechese 
Zondag 4 mei 10.30 uur Ter Schorre R. Dekker 
Zondag 11 mei 11.00 uur Eucharistieviering Pastoor W. Wiertz 
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Gedenkplek en condoleanceregister Paus Franciscus 
Beste medegelovigen, beste mensen, 
We hebben de mogelijkheid de paus redelijk van dichtbij te volgen. En we zagen dat 
zijn gezondheid te wensen overliet. Toch bleef het redelijk stil nadat de paus uit het 
ziekenhuis ontslagen was. En waarom? Ik denk omdat mensen hielden van de paus. 
Een man die vanaf het allereerste ogenblik zijn pausschap heeft ingezet voor de 
mensen. Hij was in spreken en present-zijn dichtbij. En waar hij kon probeerde hij 
mensen te betrekken bij het richting geven aan de kerk. Geen gemakkelijke opgave. 
De zorg voor de schepping, de vrede op aarde, de barmhartigheid en het blijven 
vasthouden aan de hoop, waren belangrijke thema’s van zijn pontificaat. Op Eerste 
Paasdag was de paus nog in het openbaar aanwezig bij de zegen voor stad en we-
reld, Urbi et Orbi. Op Tweede Paasdag kwam de dood. Soms mag de dood ook een 
verlossing zijn. 
Heer, geef paus Franciscus de eeuwige rust. 
En het eeuwige licht verlichte hem. 
Dat hij moge rusten in vrede. 
Namens parochiebesturen en pastoraal team, Wiel Wiertz, pastoor 
In ieder geval in de parochiekerken te Hulst, Terneuzen en Oostburg alsook in de 
kerk van Aardenburg is een gedenkplek ingericht. U kunt er een kaarsje branden 
voor paus Franciscus alsook het condoleanceregister tekenen. 
 
Op woensdag 30 april is de Alpha! 
Op woensdagavond 30 april is de 2de  bijeenkomst voor de Alpha cursus!  
Alpha is voor iedereen die kennis wil maken met het christelijk geloof. Samen bespre-
ken we tien weken lang allerlei vragen, zoals: Wie is Jezus? Hoe kun je geloven? 
Waarom en hoe zou je bidden? En hoe zit het eigenlijk met de Kerk? We starten elke 
avond met een maaltijd, luisteren dan naar een inleiding en gaan vervolgens het ge-
sprek met elkaar aan. We sluiten deze tien weken af met een weekend. 
Maar we kunnen dit echter niet alleen en hebben jullie hierbij hard nodig. Niet alleen 
gespreksleiders, maar ook gastheren/-vrouwen en vrijwilligers die een heerlijke maal-
tijd willen koken. Meer weten of je opgeven als vrijwilliger? Opgeven kan t/m de 3de 
bijeenkomst, bel dan naar 0115-616006 (Bianca) of stuur een mailtje 
naar bureau@eparochie.nl. 

• Iedereen is van harte welkom, dus zeker ook Oostburg en Hulst. Het is niet 
alleen voor parochianen maar ook voor mensen die zich wat meer willen ver-
diepen en willen oriënteren. 

• Aansluiten kan in principe nog t/m 3de bijeenkomst. Daarna niet meer.  
 Locatie is Terneuzen, Alb. Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen 
 
85+ middag 
U bent van harte uitgenodigd voor een gezellig samenzijn in de zaal van het parochie-
centrum op donderdagmiddag 8 mei vanaf 14.00 uur. 
U mag zich aanmelden bij Paula v.d. Linden via GSM 06-20480032 
Heeft u nog kennissen 85-plussers meldt ze dan aan. Altijd welkom!! 
 

mailto:bureau@eparochie.nl
https://www.google.com/maps/search/Thijmstraat+2,+4532+CZ+Terneuzen?entry=gmail&source=g
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Cursus theologische verdieping. 
Een nieuwe cursus theologische verdieping Op 04 september a.s. is het weer zo ver. 
Dan start er een nieuwe cursus theologische verdieping in de ‘Vredeskerk’ te Goes. 
Op donderdag 28 augustus is er een voorlichtingsbijeenkomst in de Vredeskerk, Ds. 
W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NG Goes, aanvang 19.30 uur. Maar u kunt zich ook 
eerder opgeven. Dat kan bij Dhr. Henk van Elzelingen, Westerzicht 586, 4385 BV Vlis-
singen, tel: (0118) 47 28 18. E-mail: hvelzelingen@zeelandnet.nl. Voor meer inlichtin-
gen kunt u ook telefonisch of via de e-mail contact opnemen met de cursusleider  
Dr. Aarnoud Jobsen, tel: (0113) 21 11 88. E-mail: ajobsen@zeelandnet.nl. 
Er zijn verschillende redenen om deze cursus te gaan volgen. De cursus is geschikt 
voor wie: - meer wil weten van het eigen geloof en de Bijbel - meer wil weten van 
christelijke spiritualiteit - sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken - 
meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, catechese en bezoekwerk - bewuster 
kerkdiensten wil beleven - oude bronnen wil onderzoeken om nieuwe inspiratie te vin-
den - open wil staan voor ‘andersdenkenden’ - zich wil verdiepen in betekenis van 
religie in onze huidige samenleving. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


