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BELANGRIJKE ADRESSEN

*	Bureau van de Elisabeth-parochie 
Alberdingk Thijmstraat 2,  
4532 CZ Terneuzen 
tel. 0115-616006 
e-mail: bureau@eparochie.nl

*	Website: www.eparochie.nl

*	Parochiebureau Terneuzen,  
tel. 0115-612327

Indien u in dringende gevallen een van
de pastores in de Elisabeth-parochie 
nodig heeft, kunt u het volgende gsm-
nummer bellen: 06-53.99.78.50

*	Pastoor Wiel Wiertz 
Bierkaaistraat 20, 4561 BC Hulst 
tel: 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl

*	Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
	 tel: 06-42250205
	 e-mail: kapelaan22@gmail.com

*	Secretaris: Marleen Gernaert-Vermast
	 secretaris@eparochie.nl
	 tel: 0115+617673

*	Teamassistente: Bianca Ivens
	 Werkzaam op het bureau 

Elisabethparochie 
Aanwezig ma: 8.30-15.00 uur,  
di: 8.30-11.30 uur, wo: 8.30-15.00 uur,  
do: 8.30-11.30 uur, vr: 8.30-15.00 uur

	 tel: 0115- 616006

*	Bisdom Breda 
Veemarktstraat 48, Postbus 90189, 

	 4800 RN Breda 
tel: 076-5223444 
e-mail: secretariaat@bisdombreda.nl

*	Adressen van de Parochiekerncommissies 
en van redactieleden van het Regioblad: 
zie pagina’s Parochiekernen.

Dit Regioblad is een uitgave van 
de Elisabeth-parochie Midden-
Zeeuwsch-Vlaanderen en verschijnt 
viermaal per jaar. De redactie 
heeft het recht artikelen wel of 
niet te plaatsen, in te korten of te 
corrigeren. Anonieme brieven of 
artikelen worden niet geplaatst.

Verspreiding
In ca. 1.500 gezinnen in 
bovengenoemde parochie.

Redactieleden
* 	Lilian van den Bosch-Dutrée 

(Terneuzen)
* 	Rob Vermoet (eindredactie)

Tekeningen 
Colin Schoone, 
Red@ctie Service

Foto’s
Diverse vrijwilligers 

Algemeen redactie-adres
Redactie Regioblad 
p/a Churchilllaan 168, 
4532 MG Terneuzen, 
tel: 06-51851704
e-mail:  
robvermoet@zeelandnet.nl

Grafische verzorging
De Ideeënfabriek van Pieters 
Groede

Bezorging
Een zeer groot aantal vrijwilligers 
in de gehele Elisabeth-parochie

Berichten voor de website en 
het Regioblad:
robvermoet@zeelandnet.nl

C O L O F O N

VOORWOORD
Er is weer heel wat aan de hand in 
redactieland. Als dit Regioblad bij u op 
de deurmat valt, wonen Jos en Mieke 
oude Kempers al weer ruim een week in 
Posterholt. En dat is in Limburg. Om 
die reden zal Jos dan ook niet langer 
als redacteur van het Regioblad kunnen 
functioneren. En dat is erg jammer. Want 
Jos zorgde voor vele mooie kopie. En ook 
een groot aantal andere verenigingen in 
de regio zullen Jos node missen.
Zie ook het artikel over het vertrek van 
Jos. 
Dat betekent wel, dat de redactie van het 
Regioblad  inmiddels is terug gebracht 
naar twee leden. En dat is wel heel karig.
We zijn dus op zoek naar nieuwe 

redactieleden. Verder denken we ook aan 
samenwerking met de andere media die 
in onze parochie actief zijn. Te denken 
valt aan zoal de nieuwsbrief en de website.
Hopelijk kunnen we u in een volgend 
nummer van het Regioblad hierover meer 
uitsluitsel geven.

In dit nummer weer volop nieuws en 
mooie foto´s van vieringen en andere 
zaken die in de afgelopen periode in de 
parochie hebben plaats gevonden.

Veel leesplezier.

Rob Vermoet

BIJ DE VOORPAGINA

Herinnering aan de kruisiging van Jezus
In dit nummer van het Regioblad besteden 
we ook aandacht aan Allerheiligen en 
Allerzielen. We hebben een mooi stuk van 
pastoor Wiertz hierover. Ook leek het de 
redactie een goed idee om eens een kijkje te 
nemen op de katholiek begraafplaatsen in 
onze parochie. Elders in dit blad leest u er 
meer over. Op het oude kerkhof in Sas van 
Gent werd mijn aandacht net als vroeger 
direct weer getrokken door de berg met 
bovenaan een kruis met corpus, die in het 
midden van het kerkhof ligt. 
Een dergelijke berg wordt een calvarieberg 
genoemd. 
Een calvarieberg, calvariënberg of kruisberg 
is een kunstmatig heuveltje waarop de krui-
siging van Christus wordt uitgebeeld. De 
heuvel refereert aan de Golgotha die buiten 
de stadsmuren van Jeruzalem was gelegen 
en de plaats was waar Jezus gekruisigd werd. 
De naam calvarieberg komt van het Latijnse 
calvaria hetgeen schedel betekent. 
Calvariebergen zijn onder andere te vinden 
op Rooms-Katholieke begraafplaatsen en 
daarnaast ook op landgoederen van kloos-
ters en in tuinen van pastorieën. Op de 
begraafplaats kan er met een begrafenis door 
de familie afscheid genomen worden bij de 
calvarieberg in plaats van aan het graf zelf. 

In België en Nederland stammen calvarie-
bergen van na 1800. De calvarieberg in Sas 
van Gent is uit 1902 toen het voormalige 
kerkhof is ingezegend. De calvarieberg is ook 
de laatste rustplaats van  pastoor Verhoeven. 
Hij was de initiator van dit kerkhof. Hij 
overleed in 1907.

Meer bijzonderheden bij het stuk over de 
kerkhoven in de Elsiabethparochie.
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van de pastores

BESTE MENSEN,
Ieder jaar viert de Kerk Allerheiligen en 
Allerzielen. Op 1 en op 2 november. Op 
1 november worden aanvankelijk alle 
martelaren, die stierven vanwege hun geloof 
in Jezus Christus, herdacht. Later herdenkt 
de Kerk op deze dag de martelaren en alle 
heiligen samen. Dit gebeurt dan naast de 
kalender waarop de heiligen doorheen het 
jaar herdacht worden, rond de dag waarop ze 
gestorven zijn. Op de dag van Allerheiligen 
worden alle martelaren en alle heiligen, de 
bekende en de onbekende, samen herdacht.
Op de dag van Allerheiligen volgt Allerzielen. 
Op 2 november worden alle overledenen 
herdacht. Op deze dag bidden we met kracht 
voor onze overledenen opdat ze thuis mogen 
zijn bij God.
Het is een hartelijke gewoonte en plicht 
ook te bidden voor alle doden die niet 
worden gemist, voor wie door niemand 
wordt gebeden. In het gebed van de Kerk, 
hetzij in ons individuele gebed ofwel zeker 
toch het algemene gebed, is het onze gelovige 
plicht alle overledenen bij God biddend aan 
te bevelen.

Heiligen hebben nog altijd een bijzondere 
en kostbare plek in de Kerk. Ze zijn door 
hun leven steeds weer een verwijzing naar 
het volgen van het voorbeeld van Jezus. En 
die navolging heeft vele vormen en facetten. 
Binnenkort, op 7 september, verklaart paus 
Leo, de aan leukemie overleden 15 jarige 
jongen Carlo Acutis, heilig. Vanwege zijn 
diepe geloof in de tegenwoordigheid van 
Christus in de eucharistie alsook vanwege 
zijn vriendelijkheid en vrijgevigheid. 
Ondanks zijn ziekte bleef hij zijn geloof met 
vreugde belijden en velen inspireren.

Het is de moeite waard om je in het leven 
van een heilige te verdiepen om zo jouw 
geloof in Jezus Christus te laten versterken. 
Ook kan het een goede weg tot navolging 
van Jezus zijn door de levensweg van de 
heilige te onderzoeken naar wie jij bent 
vernoemd of wiens naam aan jou als 
doopnaam is meegegeven. En mocht je geen 
heilige hebben naar wie je vernoemd bent, 
misschien is het dan een suggestie om een 
heilige heel speciaal aan te nemen, je aan 
een heilige heel bijzonder toe te vertrouwen, 

- een heilige die jou in het bijzonder raakt.
Beste mensen, er zijn zovele facetten aan 
Kerk en Kerk-zijn die ons inspireren en die 
door ons (biddend) te verdie-
pen onze vriendschap met 
Jezus Christus verster-
ken. Ik spoor ons allen 
aan zo Allerheiligen en 
Allerzielen tegemoet 
te gaan en te mid-
den van onze 
dagdage l i jk se 
beslommerin-
gen te vieren.

pastoor 
Wiel Wiertz

BESTE PAROCHIANEN, 
Namens de pastorale teams en de 
parochiebesturen van de pastorale zone 
Zeeland doe ik een mededeling over de 
samenstelling van de pastorale teams in 
de pastorale zone Zeeland. Het betreft 
de benoeming van Arjen Gernaert als 
kandidaat-diaken. 
Arjen Gernaert is zowel in de parochies 
van Zeeuws-Vlaanderen als ook in de 
parochies van Boven de Schelde geen 
onbekende. In september 2018 is Arjen 
met de diakenopleiding aan de Priester- en 
Diakenopleiding Bovendonk begonnen. 
De afgelopen twee jaar heeft Arjen stage 
gelopen in de H. Pater Damiaanparochie 
en de H. Mariaparochie onder supervisie 
van pastoor Thaddy de Deckere. De 
opleiding en vorming heeft Arjen onlangs 
positief afgesloten. Arjen kan daardoor 
nu een benoeming in het bisdom Breda 
ontvangen.

De bisschop heeft Arjan per 1 juli 2025 
benoemd als kandidaat-diaken voor de 
begeleiding en aansturing van de caritas 
en de diaconie in de vijf parochies van de 
pastorale zone Zeeland. In deze functie 
zal hij impulsen gaan geven aan de 
ontwikkeling van de caritas en diaconie 
in de Missionaire Parochie. Hij wordt 
daarin begeleid door Eliza Oudshoorn, 
caritasmedewerker van het bisdom Breda.

Daarnaast krijgt Arjen een aanstelling 
voor het pastorale team van de drie 
parochies in Zeeuws-Vlaanderen met het 
oog op de liturgie en pastoraat; dit laatste 
betekent dat hij ‘s zondag de eucharistie 
meeviert en ook de preekbeurt kan 
hebben. In overleg met mij als pastoor is 
Arjen inzetbaar voor uitvaarten, dopen 
en huwelijken wanneer de priesters 
niet beschikbaar zijn.

Arjen zal op 14 september 2025 in Breda 
tot diaken gewijd worden. Arjen woont 
met zijn vrouw Mellanie en hun twee 
zonen in Biervliet en zal daar ook blijven 
wonen.

Wij vragen om uw gebed voor onze 
parochies, voor de mensen ook aan de 
rand van onze samenleving en die het 
erg moeilijk hebben, en natuurlijk ook 
voor Arjen, dat Gods zegen op zijn 
werk mag rusten en dat hij een goede 
start in onze parochies mag hebben.   

Namens de pastorale teams en de 
parochiebesturen, 

Wiel Wiertz 
pastoor - gedelegeerde pastorale zone 
Zeeland

H. Elisabeth
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Beste parochianen,

Alles begint met een ontmoeting. Vandaar 
de kop van dit artikeltje. 
Ik ben ervan overtuigd dat een relatie 
ontstaat vanuit de ontmoeting met elkaar. 
Ontmoeten is het begin van elkaar leren 
kennen en zo bouw je aan een relatie. Het 
is door in gesprek te gaan met elkaar en naar 
elkaar te luisteren – wie ben je, wat doe je 
en waarom doe je wat je doet? –, dat we 
samen op weg kunnen gaan. 

Het is dan ook goed om mij eerst aan u 
voor te stellen.
Mijn naam is: Arjen Gernaert, geboren op 
31 augustus 1980 in Terneuzen en getrouwd 
in 2003 met Mellanie Schol. Wij hebben 2 
zonen, Quinten (20 jaar) en Valentino (19 
jaar), en wonen met z’n allen in Biervliet 
in de gemeente Terneuzen, wat kerkelijk 
gezien bij de heilige Andreasparochie hoort.

Mijn levensloop in het kort: ik ben in 
Terneuzen naar de lagere school gegaan, – 
mijn kleuterjuf kom ik nu weer tegen in de 
kerk van Terneuzen, hoe leuk is dat! –, ik 
heb een brood- en banketopleiding gedaan 
op de LTS, ook in Terneuzen, waarna ik 
op 17-jarige leeftijd ben gaan werken in 
de bakkerij. Door een allergie heb ik op 
21-jarige leeftijd moeten stoppen met het 
werk in de bakkerij. Ik moest nieuw werk 
gaan zoeken en via de buurman van mijn 
schoonouders ben ik in de uitvaartzorg 
terechtgekomen. Hierin ben ik 20 jaar 
werkzaam geweest. Eerst als verzorger van de 
overledenen en later als uitvaartverzorger. In 
die jaren als uitvaartverzorger heb ik steeds 
een stem in mij gehoord die mij riep om 
iets te gaan doen voor de katholieke Kerk. 
God heeft blijkbaar veel geduld, want het 
heeft uiteindelijk 16 jaar geduurd, voordat 
ik echt niet meer anders kon dan de stap te 
zetten naar het seminarie en in te gaan op 
die stem van God.
Als God roept en je zet je hart open, dan 
kan je niet anders dan naar Hem luisteren. 
Zo ben ik in 2019 begonnen aan een 
opleiding op het seminarie Bovendonk van 
het bisdom Breda tot permanent diaken in 
de katholieke Kerk. Vanaf medio 2023 is de 
opleiding overgegaan in de opleiding van 
Rolduc in Kerkrade. De opleiding duurt 6 
jaar, waarvan de laatste 2 jaar als stage in een 
parochie om praktijkervaring op te doen. 

Zo heb ik van 1 september 2023 tot 1 juli 
2025 mijn stage gelopen in de parochies 
H. Maria en de H. Damiaan in Midden-
Zeeland. Pater Thaddy de Deckere was hier 
mijn stagebegeleider.

Als ik nu terugkijk op dit traject, snap ik 
soms niet hoe ik met mijn lts-opleiding dit 
voor elkaar heb gekregen, maar voor God is 
niets onmogelijk, zoals ook wel gebleken is. 
Meer dan 70 vakken heb ik afgesloten… 
Pfff, als ik hierover nadenk, word ik er 
draaierig van….

De opleiding en de stage zijn nu afgerond 
en na een positief advies vanuit de opleiding 
en de betrokken personen vanuit het 
bisdom Breda, zal bisschop Liesen mij 
op 14 september om 15.00 uur in de 
kathedraal wijden tot permanent diaken 
voor het bisdom Breda. Iedereen is hierbij 
van harte welkom!!

De bisschop heeft mij een benoeming en 
zending gegeven, en mij gevraagd samen 
met u op weg te gaan in de parochies van 
Zeeland. De voornaamste taak in mijn 
benoeming is om de verantwoordelijkheid 
te dragen voor de caritas voor de gehele 
zone Zeeland. Dit betekent voor alle 5 de 
parochies in geheel Zeeland. Daarnaast heeft 
de bisschop mij een standplaats gegeven 
waar ik op de zondag de eucharistie meevier 
en dit is in de parochies van Zeeuws-
Vlaanderen. Zo ben ik lid van het pastoraal 
team in Zeeuws-Vlaanderen voor pastorale 
ondersteuning zoals bij een uitvaart, doop 
of assistentie bij een huwelijk. 

Ik word binnenkort tot diaken gewijd.  
‘Diaken’ betekent ‘dienaar’. Dit ambt doe 
je nooit voor jezelf, maar altijd ten dienste 
van de ander. Dit is ook de caritas en de 
diaconie. Het is dienstbaar zijn naar elkaar. 
Wat is werkelijke Liefde? Liefde is God op 
de eerste plaats zetten in ons leven en onze 
naasten liefhebben als onszelf. Vanuit deze 
gedachten hoop ik met u op weg te gaan om 
blijvende vruchten voort te brengen. 

Ik ben er voor u! U heeft mij nu een beetje 
ontmoet, maar ik kijk ook uit naar de 
ontmoeting met u! 

Ik vraag u voor mij te bidden in de zending 
en mijn werk. Op voorspraak van onze 
Moeder Maria die ons altijd, – en dit heeft 
zij ook in mijn leven gedaan -, bij haar 
Zoon Jezus brengt, steeds weer en elke dag 
opnieuw.

Arjen Gernaert

Om de parochianen de kans te geven om bij 
deze Diakenwijding aanwezig te zijn zal 
er bij voldoende aanmeldingen busvervoer 
worden ingezet.

Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor 
aanmelden bij het parochiebureau; telefonisch 
bereikbaar op werkdagen van 10.00 uur tot 
12.00 uur onder nummer 0115-612327 of 
via email bureau@eparochie.nl.

ALLES BEGINT MET EEN 
ONTMOETING….
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In onze parochie kennen we zes Rooms-Katholieke kerkhoven. Op vier van deze kerkhoven -Philippine, Sluiskil, Westdorpe en 
Zuiddorpe- worden momenteel nog steeds mensen begraven. In Axel en Sas van Gent is dit niet meer het geval. De kerkhoven in 
Philippine en het oude kerkhof in Sas van Gent hebben aparte katholiek gedeeltes en ook delen die in gebruik zijn (waren) als 
gemeentelijk begraafplaats. Op deze beide kerkhoven is ook nog een lijkenhuisje aanwezig. Alle parochiële kerkhoven worden 
onderhouden door vrijwilligers.

In Axel is het vroegere kerkhof te vinden 
achter de voormalige kerk, pastorie en het 
Gregoriuscentrum. (de voormalige R.K. 
lagere school). Deze ruimte grensde vroeger 
aan de pastorie en deed tevens dienst als 
pastorietuin en processiepark. Het kerkhof 
maakt deel uit van een park dat gemakkelijk 
te bereiken is vanaf de Nassaustraat. In 
het park zijn duidelijke informatieborden 
aanwezig met alle relevante gegevens. 

Niet ver van de kerk in Philippine vinden we 
het kerkhof aan de Jacob Hobeinstraat/Oude 
Kerkstraat. Deze begraafplaats is prachtig 
met groen omgeven. Het rechtergedeelte is 
het parochiële kerkhof. Aan de achterzijde 
bevindt zich een monumentaal kruis en een 
mooie urnenwand. 

In Sas van Gent is het oude kerkhof 
gemakkelijk te bereiken via een prachtig 
laan gelegen aan de Paul Krugerdreef 
tussen de Redoute en de nieuwbouw van 
de appartementen De Moestuinen. Deze 
begraafplaats is voorzien van veel groen en er 
zijn nog een aantal monumentale grafstenen 
te zien. Ook bevindt er zich een calvarieberg. 
(zie pag2 bij de voorpagina)

De begraafplaats in Sluiskil is gelegen aan de 
Isabellestraat. Dit kerkhof ligt echt tussen de 
huizen. Bij de ingang is er ruimte om samen 
te komen. Als je het kerkhof oploopt, valt 
direct het grote kruis aan de rechterzijden 
op. Op deze plaats zijn elf minderbroeders 
Kapucijnen herbegraven. Zij hadden vroeger 
hun klooster en kerk in Sluiskil.

Pal naast de kerk ligt het kerkhof van 
Westdorpe aan de Graafjansdijk. Dit kerkhof 
is voorzien van prachtige bomen en planten. 
Aan de achterzijde is er een fraai uitzicht 
over de polders. Tussen de urnenwanden is 
er een ruime afscheidsplaats aangelegd. Bij 
betreden van het kerkhof bevindt zich aan 
de rechterzijde een gedenkteken voor de 
Westdorpse gevallenen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.

Het kerkhof rondom de voormalige 
monumentale H. Maria Hemelvaartkerk 
van Zuiddorpe heeft ook een geheel eigen 
karakter. Grote hoge decennia oude bomen 
bepalen in hoge mate de sfeer van het 
groen. Zij vormen een soort dak boven het 
kerkhof. Wat erg bijzonder is zijn de zeven 
kapelletjes ter ere aan Maria van de Zeven 
Smarten die verspreid over het kerkhof zijn 
geplaatst. Deze begraafplaats is gelegen aan 
het Dorpsplein. 

DE ROOMS-KATHOLIEKE KERKHOVEN IN 
DE ELISABETHPAROCHIE

Elk van bovengenoemde kerkhoven heeft zijn eigen karakter. Toch 
zijn het stuk voor stuk zeer goed verzorgde rustplaatsen voor onze 

overledenen. En zeker de moeite waard om eens te bezoeken. 
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PELGRIMSTOCHT 
NAAR ROME

Op de achterpagina van het vorige nummer hebben wij u al een voorproefje laten zien van de Pelgrimstocht naar Rome. Deze 
tocht was zeer bijzonder, omdat hij plaats vond enkele dagen nadat Paus Franciscus begraven was. Wilmar Wullems was één van 
de deelnemers aan deze tocht. En natuurlijk bezorgde hij ons ook nu weer prachtige foto´s van o.a. het graf van Paus Franciscus 
dat zich in de basiliek Santa Maria Maggiore bevindt. In deze kerk woonden de pelgrims ook een eucharistieviering bij met als 
voorganger kardinaal Wim Eijk. Bijzonder was dat Esther Baeten-Wullems daarbij de voorbeden mocht uitspreken.

HEILIGVERKLARING CARLO ACUTIS!
Op 7 september 2025 zal Carlo Acutis 
samen met Pier Giorgio Frassati 
heiligverklaard worden. Carlo Acutis, zal 
de eerste heilige zijn die geboren is tijdens 
de millenniumgeneratie.  Acutis, die op 
15-jarige leeftijd overleed aan leukemie, 
wordt geprezen om zijn toewijding aan het 
geloof en zijn gebruik van internet om het 
geloof te verspreiden. 

Carlo Acutis werd geboren in Londen en 
groeide op in Milaan. Hij stond bekend om 
zijn interesse in computers en zijn dagelijkse 
devotie tot de Eucharistie, die hij “mijn 
snelweg naar de hemel” noemde. Hij creëerde 
een website over eucharistische wonderen en 
werd zo een vroege “God’s influencer”.  Na 
zijn overlijden in 2006 werd hij in 2020 zalig 
verklaard, na de erkenning van een wonder 
op zijn voorspraak.  Een tweede wonder, 

de genezing van een studente na een zwaar 
fietsongeluk, heeft geleid tot zijn geplande 
heiligverklaring.  De heiligverklaring zal 
plaatsvinden tijdens een mis op het Sint-
Pietersplein in Rome. 

Eerder zou Carlo Acutis 27 april heilig 
zijn verklaard maar door het overlijden van 
Paus Franciscus kon de heiligverklaring niet 
doorgaan. 
Onlangs werd ook bekend, dat de 
tentoonstelling over Acutis naar Hulst zou 
komen. Deze tentoonstelling gaat nog steeds 
door van 15 tot 25 september. In deze 
periode zal door een aantal vrijwilligers een 
rondleiding gegeven worden.

Biografie Carlo Acutis – 
Het Leven van de ‘Millennialheilige’
Een Digitale Missionaris en Moderne Heilige
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De 85 plus middag wordt 5 à 6 keer per jaar 
gehouden in het parochiecentrum in Terneuzen. 
Bij de 85 plus middag komen mannen en vrouwen 
die de leeftijd van 85 jaar bereikt hebben in het 
zaaltje van het parochiecentrum bij elkaar om 
samen een gezellige middag te hebben. Er wordt 
gepraat bij een kopje koffie met iets lekkers gevolgd 
door iets fris/ borreltje of advocaatje. Donderdag 
24 juli vond er weer een dergelijke middag plaats.
Paula heeft toen een liedje gezongen van Claudia 
de Breij en dat viel goed in de smaak. Bij het naar 
huis gaan kregen de bezoekers en dat waren er 17 
stuks  een attentie mee, dat was deze keer een potje 
jam. 

Als u interesse heeft om eens naar een 85; middag 
te komen, dan kunt u zich opgeven bij het 
parochiebureau telefoon 0115-616006. De 
volgende bijeenkomst is in de herfst. Een exacte 
datum is nog niet bekend.

85 PLUS MIDDAG WEER BIJZONDER GEZELLIG

Uit-knop
Waar zit de uit-knop God?
Waarmee we alle onrecht 

uit de wereld
Kunnen uitschakelen?

Stop! Over! En Uit!

En waar zit die aan-knop, God?
Waarmee we alle mooie dingen 

in de wereld
Aan kunnen zetten?

Mooi! Goed! en …. Ga Zo Door!

Soms verlangen we
naar een gebaar van de 

wereldleiders.
Dat hun gedachten veranderen in 

een stopteken.
Dat ze kanonnen doen zwijgen,

We verlangen naar een tovertruc,
Die oorlog in vrede gaat 

veranderen.

God, help ons om onrecht 
aan de kaak te stellen,

en uit te bannen.
Om onderdrukkers tegen te spreken.

Geef ons kracht
engoede moed 

door een teken van Uw liefde.

Gedicht uit de bundel: 
Je glimlach is een brug 

van Gerard van Midden.

VIERING IN DE GROENE KATHEDRAAL
Vrijdag 15 augustus werd bij de Willibrordustoren in de Groene Kathedraal een 
eucharistieviering gehouden ter gelegenheid van Maria Hemelvaart.
De Groene Kathedraal is de met bomen begroeide plaats waar zich vroeger het schip van de 
kerk bevond. Een bijzonder moment was dat Zoë Nuyts gisteren 7 jaar werd. En natuurlijk 
hebben alle aanwezigen uit volle borst voor haar gezongen.

Foto´s: Wilmar Wullems
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TENTOONSTELLING 
EUCHARISTISCHE WONDEREN

De tentoonstelling Eucharistische wonderen is geïnspireerd 
door Carlo Acutis. De tentoonstelling  biedt een overzicht 
van Eucharistische Wonderen uit Nederland en de rest van de 
wereld. De expositie presenteert verhalen en inzichten over deze 
bijzondere gebeurtenis en biedt aanvullende materialen voor 
jong en oud. Iedereen is van harte welkom, ongeacht geloof of 
achtergrond. 

Waar: Sint-Willibrordusbasiliek, 
Steenstraat 2 in Hulst Wanneer: 15 tot 25 september. 
Meer info: stichting-acutis.nl/tentoonstelling/

KRONIEK VAN DE ELISABETH PAROCHIE

GEDOOPT
Terneuzen:		
5-07-2025		   Klara Filomena, de Jong dochter van Barend en Bernadeta de Jong
26-07-2025		  Mary Chimamanda Elezua, dochter van Chioma Chinagoro en Emmanuel Elezua

OVERLIJDENS
Terneuzen
4-06-2025		  Petrus Josephus Gerardus Franssens, e.v. Thérésia M. van der Velpen. 93 jr.
13-06-2025		  George Albertus Franciscus van den Bosch, e.v. Lilian Celina Maria Dutrée, 77 jr.
08-08-2025		  Paul Louis  Verstraeten, e.v. Marleen Rapgael Iserbyt, 83 jr.

Sas van Gent
06-06-2025		  Rosa Celina Levina Thomas, w.v. Raphaël Camiel Winne, 90 jr.

Zuiddorpe
17-7-2025		  Gerarda Mathilda Versijp, w.v. Johannes Remi de Vos, 87 jaar

Sluiskil
16-06-2025		  Rosa Raymonda Degroote, w.v. Georges Polidor Marie de Caluwé, 94 jr.

MISDIENAARSDAG 2025 
Op zaterdag 13 september 2025 vindt in Oudenbosch de tweede 
landelijke misdienaarsdag plaats. Misdienaars, acolieten en hun 
begeleiders uit het hele land zijn van harte welkom in en om de 
basiliek van de H.H. Agatha en Barbara voor een dag vol geloof, 
ontmoeting en ontspanning. De dag staat in het teken van het 
jubeljaar 2025 en roept jonge deelnemers op om als pelgrims 
van hoop op weg te gaan, in verbondenheid met elkaar en met 
de Kerk wereldwijd. De misdienaarsdag geldt als een blijk van 
waardering voor de inzet van misdienaars en acolieten aan het 
altaar.

Het programma begint om 10.00 uur met een ontvangst in 
gemeenschapshuis Fidei et Arti, gevolgd door een gezamenlijke 
processie naar de basiliek en een feestelijke eucharistieviering 
om 11.15 uur. Na de lunchpauze wacht de deelnemers een 
mysterietocht door Oudenbosch, die op speelse wijze verdieping 
en ontmoeting combineert. De dag eindigt rond 16.15 uur met 
een gezamenlijke afsluiting en een presentje als aandenken. Het 
Landelijke Platform voor Bedevaarten die de dag organiseert 
hoopt dat ook dit jaar veel jongeren op weg gaan, als teken van 
hoop en verbondenheid.

Deelname aan de Misdienaarsdag kost € 20,00 per persoon.
Aanmelden kan via de website van het bisdom Breda.
De reis naar Oudenbosch is op eigen gelegenheid. 
Bezoek de activiteitpagina van de misdienaarsdag voor actuele 
informatie, het complete programma en de mogelijkheid om 
aan te melden. 

ELISABETHDAG
Bij het afronden van dit nummer van het Regioblad 
waren er nog een gegevens bekend over de viering van 
Elisabethdag.
Deze dag wordt gevierd op zondag 9 november.
Over enige tijd vindt u het programma op de website 
en in de nieuwsbrief.
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Het was ‘volle bak’ zaterdag 28 juni in 
de strandkerk in Cadzand-Bad. Rond de 
negentig ouders, kinderen, vrijwilligers, 
priesters en zusters genoten van de dag. 
Een verslag door Brechje Loenen. 
(Bisdom Breda)
Carlo Acutis

In de ochtend sprak de jonge vader Martijn 
Wezenbeek over de (bijna!) heilige Carlo 
Acutis. Een jongen van deze tijd – in 2006 
overleden op 15 jarige leeftijd. Carlo had een 

heel gewoon, modern leven met rijke ouders. 
Wel was hij sinds zijn eerste communie 
trouw aan het bijwonen van de mis, ook al 
waren zijn ouders toen nog niet eens echte 
kerkgangers. Die eucharistie droeg vrucht in 
zijn leven van alledag: hij gaf zijn dure Nikes 
aan een arme, hielp gepeste klasgenoten 
en maakte van zijn ICT-talent een cadeau 
voor de wereld door websites te bouwen 
over o.a. eucharistische wonderen. Ook de 
kinderen en tieners hoorden meer over de 
exemplarische zalige.

In de middag kon iedereen genieten op het 
strand: veel gezinnen namen een heerlijke 
duik in de zee en kletsnat kon iedereen 
zich weer melden voor een ijsje in de 
strandkerk. De dag werd afgesloten met een 
Eucharistieviering en een barbecue.

Op de terugweg in de auto werd de 
organisatie overspoeld met reacties van de 
gezinnen:
“Wat een prachtige dag, we hebben zo mooi 
gedeeld en de locatie is schitterend: we komen 
daar helemaal tot rust.”

“Het is zo’n genade om weer nieuwe broeders 
en zusters in Christus te ontmoeten en samen te 
groeien in geloof.”

“Zeg, zouden we er geen weekend van kunnen 
maken? Dan hebben we meer tijd om te delen 
en te verdiepen. We dragen ook graag ons 
steentje bij.”

Volgende gezinsdagen
Er wordt gekeken naar de mogelijkheden, 
maar in élk geval zijn er voor het 
komend schooljaar alweer vijf nieuwe 
gezinsdagen gepland:

Fotos: 
Ronald van Quekelberge

GEZINSDAG: ZEGEN, ZON & ZEE
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Eén op de vijf mensen in ons land heeft geldproblemen waar 
ze zelf niet uitkomen. Als vrijwilliger bij Schuldhulpmaatje 
ondersteun je hen. Niet altijd gemakkelijk, maar je maakt echt 
verschil. Je helpt mensen weer grip te krijgen op hun geldzaken. 
Zodat ze weer vooruit durven kijken en het leven wat lichter 
wordt. Als schulphulpmaatje biedt je hulp aan mensen met 
geldzorgen of schulden en helpt hen overzicht te krijgen in 
inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen. Samen maken 
jullie een plan om de problemen op te lossen. Je neemt het niet 
over, maar stimuleert om het zelf te doen. je luistert zonder 
oordeel naar iemands verhaal.
Je wordt goed voorbereid met een driedaagse training, intervisie 
met andere maatjes en een lokale coördinator die je kan helpen 
als het nodig is.

Je plant zelf in overleg met de hulpvrager wanneer je jouw 
maatjeswerk doet. Bij de start ga je met de hulpvrager een paar 
uur per week aan de slag. Dat wordt later minder tijd. Het 
geeft maatjes veel voldoening om anderen te helpen. Je komt in 
contact met allerlei verschillende mensen en hun uitdagingen in 
het leven. Daar leer je zelf ook veel van.

Wordt Maatje en help mensen met geldproblemen weer vooruit. 
Of doe de test en ontdek wat voor Maatje jij bent.

JOS EN MIEKE OUDE KEMPERS VERHUISD
Op dinsdag 19 augustus zijn Jos en Mieke 
oude Kempers verhuisd naar Limburg. 
Niet dat ze Axel en omgeving beu waren, 
maar ze wilden dicht bij hun kinderen en 
kleinkinderen wonen. En zo kwamen zij 
terecht in het Limburgse Posterholt. Met 
hun vertrek verliezen de Elisabethparochie 
en vele andere verenigingen zeer betrokken 
vrijwilligers.

Jos kwam op 22 juli 1983 naar Axel als 
hoofd van de St. Anthoniusschool. Die 
toen nog gevestigd was in het huidige 
Gregoriuscentrum. Daar heeft hij nog twee 
jaar als schoolhoofd gewerkt. In die periode 
was Jos ook nauw betrokken bij de bouw 
van de nieuwe school. Als hoofd van een 
katholieke school had je in die jaren ook vele 
taken, die met het geloof te maken hadden. 
Denk maar aan godsdienst onderwijs, 
voorbereidingen voor communie en vormsel.
En er was natuurlijk ook nauw contact met 
de pastoor en de districtscatecheet, toen Niek 
van Waterschoot. Omdat de bouw van een 
nieuwe school een financiële tour is, moest 
Jos regelmatig na de hoogmis opdraven bij 

de penningmeester van het schoolbestuur.
Daar wees de penningmeester hem  op niet 
mis te verstane wijze op  uitgaven die in 
zijn ogen erg hoog waren, maar nadat  de 
penningmeester zijn pose had opgevoerd 
werd er trouw een echte borrel gedronken.
In de periode dat Jos in Axel is geweest, 
heeft hij zich ook met overgave gestort 
op het een aantal werkzaamheden voor de 
gemeenschap:
Zo was hij o.a. lid van de redactie van het 
Regioblad, lid van het Gregoriuskoor en later 
ook van het Gemengd koor in Westdorpe. 
Beide koren stonden onder leiding van 
Mieke de vrouw van Jos. Naar aanleiding 
van de coronapandemie zijn beide koren 
opgeheven.

Jos is ook geruime tijd voorzitter van 
de Caritas geweest, voorzitter van het  
Gregoriuscentrum en na de fusie van De 
Halle, voorts  deed hij aan buurtbemiddeling  
en was secretaris van Museum Het Warenhuis 
en van het bestuur van de Axelse Molen. 
En daarmee waren zijn dagen ook na zijn 
pensionering goed gevuld. Maar zoals Jos het 

zelf zegt: je rolt er vanzelf in.
Ook schrijft hij nog steeds een stukje in een 
Twents periodiek: De Bodbreef.

Het nieuwe adres van Jos en Mieke oude 
Kempers is Molenweg 5, 6061 EM Posterholt
En daar wij wensen hen daar veel woonplezier 
met kinderen en kleinkinderen, die daar in 
de buurt wonen.

ZET JE IN VOOR EEN NIEUW BEGIN

Wil jij SchuldHulpMaatje worden en anderen helpen om ook 
financiële vrijheid te ervaren? Maak dan een afspraak voor een 
intakegesprek met coördinator Jaap Klok voor Hulst en Sluis 
(06-33580176) of coördinator  Riny Dees  voor Terneuzen 
(06-1961763) 
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WIST U DAT ONZE KERK
 IN TERNEUZEN...

Een gloednieuwe koffiehoek heeft. 
Elke zondag na de Eucharistieviering kunt u hier terecht voor een 
heerlijk kopje koffie,
of voor een hernieuwde kennismaking met andere kerkgangers,
voor een nabespreking van de preek,
voor een hartelijke handdruk van de dienstdoende priester,
voor een goed gesprek met anderen over het wel en wee in je familie 
misschien.
Kom gerust langs en geniet van elkaars gezelschap.

Een heus parochiebureau heeft
Het parochiebureau wordt bemand door 10 vrijwilligers (dames)
Zij nemen de telefoon aan en staan mensen ook persoonlijk te 
woord. Zij zorgen dat berichten aan pastoor Wiertz of kapelaan 
Rojas naar hen doorgestuurd worden. U kunt aan de dames een 
misintentie voor de komende zondag doorgeven.
Elke dag van 10 tot 12 uur is het bureau geopend. 
Er is altijd koffie en een extra stoel is zo gevonden. Dus, als u eens 
langs wilt komen, kom gerust, u bent welkom.

Elke zondag een intentieboek klaar heeft liggen
In dit boek kunt u iets schrijven wat u in het dagelijkse leven zorgen 
baart. Uw pijn en verdriet, uw hartekreten.
Maar ook fijne gebeurtenissen die zeker ook voorkomen in een 
mensenleven. Tijdens de voorbeden bidden wij dan allemaal samen 
voor wat u bezig houdt. Namen worden in dit boek niet genoemd.

Een hele wand vol met boeken heeft uitgestald.
Bent u een fervent lezer en de drempel naar de boekhandel 
is eigenlijk te groot, kom dan maar eens snuffelen in onze 
boekenwand.
Alle boeken staan netjes gerangschikt op soort. Ook aan kinderboeken 
is er geen gebrek.
Elke dag tussen 10.00 en 12.00 uur bent u welkom om een mooi 

boek uit te kiezen. Ook op zondag tijdens het koffiedrinken kunt u 
rustig een boek uitkiezen. De boeken worden verkocht voor €1,- per 
stuk, behalve enkele kunstboeken; die worden afzonderlijk geprijsd. 
De opbrengst van de boeken is bestemd voor de jaarlijkse Vastenaktie.
En, het mes snijdt aan 2 kanten; u mag uw eigen boeken die niet 
meer gelezen worden ook aan ons doneren, zo sparen we ook het 
milieu.
Want boeken verbranden of weggooien, nee, dat doen we niet.

Zelfgemaakte jam verkoopt
In de ruimte van de boeken en de koffie staat ook alweer een tafel 
klaar vol met heerlijke zelfgemaakte jam. Niet enkel gemaakt van 
aardbeien en frambozen, maar ook hele exotische jams. Alle jams zijn 
gemaakt met zo weinig mogelijk suiker.
Kom gerust kijken en koop onze jam, de opbrengst is ook voor het 
project van de Vastenaktie.

Oude brillen een nieuwe bestemming geeft
Heeft u oude brillen en zonnebrillen die altijd in een kastlade liggen 
te verstoffen, dan heeft u hier de mogelijkheid om uw “oude” brillen 
in te leveren. Iemand uit Axel neemt ze regelmatig mee om ze door 
te geven aan opticien Bart Vervaet. Hij zorgt er voor dat ze goed 
terecht komen; bij iemand die deze brillen een tweede bestemming 
kan bieden.

Een ideeënbus heeft staan
Dus, heeft u een goed idee dat ook nog uitvoerbaar is, schrijf 
het op een briefje en stop het in de bus. Graag met uw naam en 
telefoonnummer zodat we u hierover nog kunnen bellen. Desnoods 
kunnen we samen met u kijken of uw idee uitgevoerd kan worden.

85+ middagen verzorgt
Als u inmiddels 85 jaar bent of ouder dan heten wij u van harte welkom 
op onze 85+ middagen. Let op het zondagse mededelingenblad om 
te weten wanneer deze middagen georganiseerd worden.
Deze middagen worden ongeveer 6 keer per jaar gehouden in een 
zaaltje van de kerk.

n

n
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VIERINGENROOSTER T/M 16 NOVEMBER    

DAG	 DATUM	 TIJD	 PLAATS	 VIERING	 VOORGANGER

zondag	 31 aug.	 11.00	 Terneuzen		  W. Wiertz
zondag	 31 aug	 17.00	 Terneuzen	 Kroatische viering	 V.E.Tomic
dinsdag	 2 september	 8.30	 Terneuzen	 Getijdengebed	 R.R. Romero
dinsdag	 2 september	 19.00	 Terneuzen	 De Blide	 A. Verschoor
donderdag	 4 september	 18.30	 Westdorpe	 't Verlaet	 R.R.Romero
vrijdag	 5 september	 20.30	 Terneuzen	 Aanbidding en Biecht	 R.R. Romero
vrijdag	 5 september	 14.00	 Sas van Gent	 De Redoute	 Wiel Wiertz
zaterdag	 6 september	 19.00	 Terneuzen	 Int. Viering	 R.R.Romero
zondag	 7 september	 11.00	 Terneuzen	 H. Mis	 W.Wiertz
zondag	 7 september	 10.30	 Terneuzen	 Ter Schorre	 R. Dekker
maandag	 8 september	 8.30 	 Terneuzen	 Geboorte van Maria	 R.R. Romero
dinsdag	 9 september	 8.30	 Terneuzen	 Getijden en eucharistie	 R.R. Romero
zondag	 14 september	 11.00	 Terneuzen	 H. Mis	 R.R. Romero
maandag	 15 september	 10.30	 Axel	 De Vurssche	 W.Wiertz
dinsdag	 16 september	 8.30	 Terneuzen	 Getijdengebed	 werkgroep
vrijdag	 19 september	 14.00	 Philippine	 De Kaaie	 Wiel Wiertz
zondag	 21 september	 11.00	 Terneuzen	 H. Mis	 Wiel Wiertz
zondag	 21 september	 10.30	 Terneuzen	 Ter Schorre	 R. Dekker
dinsdag	 23 september	 8.30	 Terneuzen	 Getijdengebed	 werkgroep
zondag	 28 september	 11.00	 Terneuzen	 H.Mis	 W.Wiertz
zondag	 28 september	 17.00	 Terneuzen	 Kroatische viering	 V.E.Tomic
dinsdag	 30 september	 8.30	 Terneuzen	 Getijdengebed	 werkgroep
donderdag	 2 oktober	 18.30	 Westdorpe	 't Verlaet	 W. Wiertz
vrijdag	 3 oktober	 20.30	 Terneuzen	 Aanbidding en Biecht	 Wiel Wiertz
vrijdag	 3 oktober	 14.00	 Sas van Gent	 De Redoute	 Wiel Wiertz
zaterdag	 4 oktober	 19.00	 Terneuzen	 Int. viering	 W.Wiertz
zondag	 5 oktober	 11.00	 Terneuzen	 H. Mis	 Wiel Wiertz
zondag	 5 oktober	 10.30	 Terneuzen	 Ter Schorre	 R. Dekker
dinsdag	 7 oktober	 8.30	 Terneuzen	 Getijdengebed	 werkgroep
dinsdag	 7 oktober	 19.00	 Terneuzen	 De Blide	 A. Verschoor
zondag	 12 oktober	 11.00	 Terneuzen	 H. Mis	 W.Wiertz
dinsdag	 14 oktober	 8.30	 Terneuzen	 Getijdengebed	 werkgroep
vrijdag	 17 oktober	 14.00	 Philippine	 De Kaaie	 Wiel Wiertz
zondag	 19 oktober	 11.00	 Terneuzen	 H. Mis	 Wiel Wiertz
zondag	 19 oktober	 10.30	 Terneuzen	 Ter Schorre	 R. Dekker
maandag	 20 oktober	 10.30	 Axel	 De Vurssche	 W.Wiertz
dinsdag	 21 oktober	 8.30	 Terneuzen	 Getijdengebed	 werkgroep
zondag	 26 oktober	 11.00	 Terneuzen	 H. Mis	 W.Wiertz
zondag	 26 oktober	 17.00	 Terneuzen	 Kroatische viering	 V.E.Tomic
dinsdag	 28 oktober	 8.30	 Terneuzen	 Getijdengebed	 werkgroep
zaterdag	 1 november	 19.00	 Terneuzen	 Int. Viering
Allerheiligen	 R.R.Romero
zondag	 2 november	 11.00	 Terneuzen	 H. Mis	 R.R. Romero
zondag	 2 november	 10.30	 Terneuzen	 Ter Schorre	 R. Dekker
zondag	 2 november	 15.00	 Terneuzen	 Allerzielen (Woord&Gebed)	 W.Wiertz
dinsdag	 4 november	 8.30	 Terneuzen	 Getijdengebed en eucharistie	 R.R. Romero
dinsdag	 4 november	 19.00	 Terneuzen	 De Blide	 A. Verschoor
donderdag	 6 november	 18.30	 Westdorpe	 't Verlaet	 R.R.Romero
vrijdag	 7 november	 8.30	 Terneuzen	 H. Mis H. Willibrordus	 R.R. Romero
vrijdag	 7 november	 20.30	 Terneuzen	 Aanbidding en Biecht	 R.R. Romero
vrijdag	 7 november	 14.00	 Sas van Gent	 De Redoute	 Wiel Wiertz
zondag	 9 november	 11.00	 Terneuzen	 Elisabethzondag	 Wiel Wiertz
dinsdag	 11 november	 8.30	 Terneuzen	 Getijdengebed en eucharistie	 R.R.Romero
zondag	 16 november	 11.00	 Terneuzen	 H. Mis	 Wiel Wiertz
zondag	 16 november	 10.30	 Terneuzen	 Ter Schorre	 R. Dekker

Wijzigingen voorbehouden. 

24 augustus
7 september
21 september
5 oktober
19 oktober

2 november
16 november
30 november
14 december
25 december Oec.

WOORD EN 
COMMUNIEVIERINGEN
Ter Schorre 2025, Voorganger Rudolf Dekker
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REGEN KON DE PARKDIENST NIET DEREN
Zondag 22 juni werd in het plantsoen aan de achterzijde van `t 
Meulengat in Sluiskil weer de jaarlijkse parkdienst gehouden. Het 
thema dit jaar was `ik ben bij je`. Voorgangers waren Wiel Wiertz 
en Katrien Van de Wiele. Geassisteerd door acoliet Patrick Neve en 
lector Thea Rammeloo. De muzikale omlijsting werd verzorgd door 
samenwerkingsorkest HSWZ o.l.v. Jenny Clauws. Tijdens de viering 

viel er af en toe een buitje. Maar dat deerde de aanwezigen niet. 
Integendeel. Na afloop was er voor allen een kopje koffie of thee met 
iets lekkers. Vooral de worstenbroodjes vielen goed in de smaak. Ook 
dit jaar was de organisatie weer in handen van Kindernevendienst 
Parochiekern Zuidwest. Zij werden bijgestaan door vele vrijwilligers 
voor allerlei hand- en spandiensten.  

TERUGBLIK BEDEVAARTSTOCHT

In de nacht van zaterdag 30 mei op zondag  
1 juni heeft voor de 18e keer de bedevaartstocht 
van Westdorpe naar Oostakker vice versa 
plaatsgevonden.
We waren met een 8-tal wandelaars – 28 fietsers en 
een aantal deelnemers kwamen met de auto naar 
Oostakker.  We kijken terug op een  inspirerende 
tocht met mooie gesprekken, ontmoetingen, wat 
daarnaast ook samenhorigheid en gezelligheid 
bracht.
Al met al dus weer een geslaagde editie. Zo doende 
zijn wij  al weer gestart met de voorbereidingen voor 
volgend jaar. Deze zal waarschijnlijk plaatvinden 
in de nacht van zaterdag 16 mei op zondag 17 mei 
2026.  Hopend u dan te ontmoeten.

Met vriendelijke groet
Roger en Bianca

Foto: Joseph Asselman
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STICHTING TOT BEHEER VAN 
DE R.K. BEGRAAFPLAATS 

H. GREGORIUS DE GROTE 
AXEL

Stemt u  dit jaar ook op ons??
Ook dit jaar doen wij weer mee aan de Rabo Club Support. 
U kunt uw stem uitbrengen van 1 tot en met 23 september. 
Alleen leden van de Rabobank Zeeuws-Vlaanderen kunnen 
een stem uitbrengen. 
U kunt ons vinden bij Gemeente Terneuzen, dan onder 
natuur en maatschappij en dan onder de naam Begraafplaats 
Axel. 
Ook dit jaar hebben we weer een paar wensen op onze 
lijst staan. We willen de verharding van de paden aan- en 
bij vullen op de plaatsen waar dit nodig is. Er zijn nog 2 
infoborden aan vervanging toe omdat de toplaag is aangetast 
door weer en wind en zon.
Kunt u niet stemmen maar wilt u ons toch financieel 
steunen, ook dat is mogelijk. Ons rekeningnummer 
:NL81RABO0302579427  t.n.v. begraafplaats Axel.

DE WESTDORPSE KERMISVIERING, 
EEN GOEDE TRADITIE DIE WE MOETEN KOESTEREN.

Op 08 juli jl was er in Westdorpe weer de traditionele kermisviering 
in de Kirke. Zoals de traditie ons leert, was het weer een hele fijne 
en goed bezochte viering. Ongeveer 140 mensen waren in de Kirke  
aanwezig, waar pastoor Wiel Wiertz voorging in de H. Eucharistie. 
Het koor Jubilate Deo verzorgde de gezangen. Na de viering werden 
de graven en de urnen door de pastoor gezegend. 

Elk jaar wordt het beproefde draaiboek tevoorschijn gehaald, 
aangepast en uitgevoerd. Het blijkt dat het succes verzekerd is, 
want ieder die een band met Westdorpe heeft, voelt zich welkom. 
Voor de 40 parochianen die deze viering herdacht werden met een 

misintentie, werd een kaarsje gebrand. Ieder was vol lof en pastoor 
Wiel Wiertz zei dan ook -niet tegen dovemansoren- : ”Tot volgend 
jaar weer”. 
Na de viering was er ook het fijne gevoel van een reünie, waarbij 
alle aanwezigen een kopje koffie kregen aangeboden en een stuk 
Westdorpse vlaai die weer traditioneel aangeboden was door De 
Baeckemat. Het was een gezellige, maar bovenal, waardevolle viering.

Freddy Dierickx

Foto´s Johan de Baets 

EUCHARISTIE-VIERING IN DE 
VURSSCHE IN AXEL

Elke derde maandag van de maand gaat pastoor Wiertz in de Vurssche 
in Axel voor in een Eucharistieviering. Deze dienst was in eerste 
instantie bestemd voor mensen die in de Vurssche zijn gaan wonen. 
Later kwamen daar mensen van de Welstede en de Commandeurshof 
bij. 

Zeker na de sluiting van de kerk in Zuiddorpe hebben veel oudere 
mensen die in een van deze flats wonen de weg naar de Vurssche 
gevonden om daar Eucharistie te vieren en elkaar te ontmoeten. Want 
dat is een groot onderdeel van deze viering; elkaar weer ontmoeten. 
Om alles goed te laten verlopen zijn verschillende vrijwilligers nodig en 
gelukkig zijn die er elke maand weer.

Er zijn 5 kosters met elk een speciale taak; de ene zorgt voor koffie en 
iets lekkers, anderen halen mensen in de Vurssche en daarbuiten op en 
brengen ze weer thuis. Een koster zorgt ervoor om van de zaal een echte 
kerkzaal te maken, een andere assisteert de pastoor met de lezingen en 
de voorbeden. Esther deelt de liturgieboekjes uit en zorgt voor de zang.

Het is altijd heel ontroerend om te zien en te horen dat mensen in de 
laatste jaren van hun leven zoveel houvast hebben aan hun geloof.
Sinds een paar maanden wordt door een van de kosters aan iedere 
gelovige persoonlijk gevraagd of hij of zij een misintentie wil opdragen. 
Dat valt in zeer goede aarde, al deze intenties worden aan God 
opgedragen bij de voorbeden.

Parochiekern zuid-oost
Conrad van Waes, Graafjansdijk B31, 4554 CB Westdorpe T 06 14045066 E conrad@zeelandnet.nl
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BENEFIETCONCERT 2026
Even alvast vooruit kijken naar 2026. En wel naar vrijdag 6 maart 
2026. Het lijkt nog heel ver weg, maar voor je het weet is het weer 
zover. Het concert in maart 2025 was een groot succes dat heel veel 
geld opbracht voor het project van pater Swinne. Tijdens dit concert 
volgden wij Jezus vanaf de intocht in Jeruzalem tot diens dood en 
verrijzenis.

Voor het volgende concert kiezen wij voor een ander concept. Was 
ons thema in 2025 nog het lijden van Jezus, nu gaan wij voor  de 
Verrijzenis, voor nieuw leven, voor lente, voor zaadjes planten voor 
zaaien en oogsten. Zoals pater Swinne ook leert aan zijn mensen in 
Colombia.

Hopelijk staan onze deelnemers van 2025 alweer te springen om 
mee te doen, nu met vrolijke liederen en liederen van hoop en 
overwinning.
En hopelijk staat u alweer in de startblokken om te komen genieten 
van wat al deze talenten u te bieden hebben.
En zo zorgen wij weer voor een prachtige opbrengst voor het project 
van pater Swinne.

Tot ziens op vrijdag 6 maart in De Halle in Axel

Rita Pollet en John Langerak

HERDENKING POOLSE SOLDATEN IN ZUIDDORPE
Het Bewonersplatform Leefbaar Zuiddorpe, Dorpshuis ’t Kaaike, 
Jeugdraad 5.1, Scouting, Gdynia Museum en de ouderenbonden uit 
Zuiddorpe organiseren op zaterdag 13 september een herdenking 
van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog met een interessant 
programma voor zowel jeugd als volwassenen. We herdenken de 
Poolse bevrijders bij hun grafmonument op het kerkhof bij de 
Heilige Maria Hemelvaartkerk in Zuiddorpe
Op 13 september is iedereen welkom in Dorpshuis ’t Kaaike. De 
inloop is om 14:30 uur. Om 15: 00 uur kijken we naar de film 
‘Oorlogsgeheimen’ en we sluiten die middag af met een plechtige 
ceremonie bij het oorlogsmonument op het kerkhof. Zo herdenken 
en vieren we met onze jeugd, die nooit mag vergeten, en de generatie 
die nog verhalen kan vertellen over die jaren van hun jeugd, waarin 
vrijheid voor velen slechts een droom was.

De film ‘Oorlogsgeheimen’ is geschikt voor kinderen. Kinderen 
onder 10 jaar moeten wel begeleid worden door een volwassene. 
Deze Nederlandse film uit 2014, die gebaseerd is op het jeugdboek 
van Jacques Vriens, speelt zich af in Zuid-Limburg in 1943. Tuur en 
Lambert zijn vrienden. Er komt een nieuw meisje, Maartje, in de klas 
en zij deelt haar grote geheim met Tuur. Lambert heeft een NSB-
vader en Tuur kan het geheim van Maartje met niemand delen. Er 
ontstaan scheuren in de vriendschap tussen de jongens. De vader en 
broer van Tuur zitten in het verzet. De Duitsers ontdekken Maartje’s 
geheim en gaan alle verzetsmensen oppakken. Tuur en zijn familie 
vluchten naar de mergelgrotten en Lambert moet een keuze maken 
tussen zijn vriendschap met Tuur en zijn ouders. Een film over 
vertrouwen, oorlogsproblemen, verantwoordelijkheidsgevoel van een 
11-jarige en keuzes tussen goed en kwaad. 

We sluiten de middag af met een plechtige ceremonie bij het graf 
van soldaat Rijnkiewicz 28 jaar jong en soldaat Gusman 20 jaar 
jong uit Polen. De Scouts zullen hierbij zijn in uniform voor een 
extra eerbetoon. Vertegenwoordigers van Gemeente Terneuzen, 
Bewonersplatform, Dorpshuis ’t Kaaike, ouderenbonden, jeugdraad, 
Gdynia Museum en alle aanwezigen gaan gezamenlijk naar het 
kerkhof om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog plechtig te 
herdenken en te eren met bloemen. 	

Annemie van Roij

Foto: Wim Kooyman

Parochiekern noord
Voor informatie van de PKCNoord kan men zich wenden tot het parochiebureau:  
emailadres bureau@eparochie.nl ter attentie van: de voorzitter van de PKCNoord.

Parochiekern zuid-west
Secretaris, Kennedystraat 6, 4551 TW Sas van Gent T. 0115-461001 E. freddyjanssens@zeelandnet.nl

BELANGRIJKE 
GEGEVENS

Parochiebureau
Alberdingk Thijmstraat 2, 
4532 CZ Terneuzen
Tel: 0115-612327
E-mail: bureauterneuzen@eparochie.nl

Openingstijden op alle werkdagen
van 10.00 tot 12.00 uur

Website: www.eparochie.nl

Banknummer: NL46 ABNA 0419 4875 81

Stiltecentrum en Mariakapel open van maandag 
t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur
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UITVAART
VERZORGING

J.J.M de Voogt
Verzorging van begrafenis/crematie volgens 

uw persoonlijke wens
•

Thuisopbaring met gebruik van koeling 
mogelijk

•
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

KOKKELDREEF 1
4533 DD TERNEUZEN

TEL. 0115-612937
BBG: 06-21837273

WWW.UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL
INFO@UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL

Installatiebedrijf Groosman B.V.

Graafjansdijk B 129

4554 LC Westdorpe

0115 451 510

info@groosmanbv.nl www.groosmanbv.nl

dakbedekking ventilatie duurzame energie

centrale verwarming loodgieters sanitair
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waterleiding
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Installatiebedrijf Groosman B.V.

Graafjansdijk B 129

4554 LC Westdorpe

0115 451 510

info@groosmanbv.nl www.groosmanbv.nl

dakbedekking ventilatie duurzame energie

centrale verwarming loodgieters sanitair

Uw vertrouwde adres voor al uw installatie werkzaamheden

sanitair

centrale verwarming

zinkwerk

waterleiding
gasleiding
dakbedekking
vloerverwarming

zonnepanelen

designradiatoren

luchtbehandeling

loodgieterswerk

rioolwerkzaamheden
warmtepomp

Installatiebedrijf Groosman B.V.

Graafjansdijk B 129

4554 LC Westdorpe

0115 451 510

info@groosmanbv.nl www.groosmanbv.nl

dakbedekking ventilatie duurzame energie

centrale verwarming loodgieters sanitair

Uw vertrouwde adres voor al uw installatie werkzaamheden

sanitair

centrale verwarming

zinkwerk

waterleiding
gasleiding
dakbedekking
vloerverwarming

zonnepanelen

designradiatoren

luchtbehandeling

loodgieterswerk

rioolwerkzaamheden
warmtepomp

De Zeeuwse Uitvaartverzorging

24 uur per 
dag bereik-

baar

info@zeeuwseuitvaartverzorging.nl
www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Henk in den Bosch

0115-785674  |  06-53711948

De Zeeuwse Uitvaartverzorging
ontzorgt u volledig met

aandacht voor al uw wensen.
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drukkerij  
Polka  
P r i n t 

drukwerk
nodig?

MOLENDIJK 3 • HOEK
T. 0115-442397

 WWW.POLKAPRINT.NL
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Wij zijn verhuisd!

Rooseveltlaan 8
 4536 GZ Terneuzen 

0115 565100
info@deridder-uitvaart.nl
www.deridder-uitvaart.nl

Ieder afscheid is uniek.
Wij helpen u graag bij de keuzes die gemaakt

moeten worden na een overlijden.

Een begrafenis of crematie, geheel naar uw wens. 

Het maakt niet uit waar u verzekerd bent
en of u wel verzekerd bent,
wij staan altijd voor u klaar.

Een verzorgde uitvaart
in vertrouwde handen

VERSCHIJNINGSDATA OVERIGE 
NUMMERS REGIOBLAD IN 2025

Dit jaar zal het Regioblad nog verschijnen op:
Vrijdag 21 november	
inleveren materiaal tot uiterlijk vrijdag 24 oktober

Iedereen die een gepast artikel voor het Regioblad wilt insturen, 
kan dit doen bij voorkeur per email aan: robvermoet@zeelandnet.nl 
Ook per post kunt u uw materiaal sturen aan Churchilllaan 168, 
4532 MG Terneuzen.

KIJK OOK EENS NAAR HET 
NIEUWS VAN ONS BISDOM

Het bisdom van Breda publiceert alle nieuwsberichten op een 
prachtige site op het internet. Vele belangrijke over ons bisdom 
zijn er te vinden. De artikelen gaan een lange tijd terug, namelijk 
tot 2006.

De website is te vinden onder: 
www.bisdombreda.nl/actueel/nieuws

COLLECTEROOSTER 2025 VAN DE ELISABETH-PAROCHIE  
De collectes vinden plaats tijdens de weekendvieringen in de Emmaüskerk in Terneuzen
datum	 collectedoel en 		  bankrekening
7 september	 Ziekenzondag 
5 oktober	 PAX  NL03TRIO0390515000	 Rechtstreekse afdracht
9 november	 Parochiële Noodfonds Caritas (Elisabethdag)	 Caritasinstelling Elisabeth
7 december	 Hospice Zvl.  NL08RABO0106454404	 Caritasinstelling Elisabeth
 
Er is slechts 1 Caritascollecte per maand en wel telkens op de 1e zondag van de maand. 
Uitzondering is november, want dan vindt de collecte plaats op de Elisabethdag.

Christelijke feestdagen in 2025: Aswoensdag 5 maart, Palmzondag 13 april, Witte Donder-dag 17 april, Goede Vrijdag 18 april, Pasen 
20 april, Hemelvaartsdag 29 mei, Pinksteren 8 juni, Allerheiligen 1 november (zaterdag), Allerzielen 2 november (zondag) en Kerst 25 
december (donderdag). 

Caritasbestuur EP
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Bethjes pagina
Hoi iedereen,

Wat is de vakantie toch vlug voorbij. Ik hoop dat jullie ook een leuke vakantie hebben gehad. Ik ben ook 
wel een beetje blij dat de school weer begonnen is, dan zie ik al mijn vriendinnen terug. Van oma Polder 
kreeg ik een kaartje om me veel geluk te wensen bij het begin van het nieuwe schooljaar. Een kaartje met 
een handafdruk erop. Er stond ook een gebedje op met een verwijzing naar het verhaal van Mozes in de 
bijbel. Ik snapte er eerst helemaal niets van. Ik zocht het verhaal van Mozes op in de kinderbijbel. Wat 
een avontuur, wat een lef had die Mozes! Mijn oma Polder wenst mij even veel lef en avontuur als Mozes toe 
tijdens het nieuwe schooljaar. Ik heb echt een superoma!

Doeoeg!

Beth.

Mozes woont in het bergland. Samen 
met zijn schapen. Ver weg van de 
wrede farao. Maar ook ver weg van 
zijn moeder, zijn broers en zussen. 
Elke dag loopt Mozes met zijn kudde 
door de bergen. Op zoek naar gras. 
Mozes gaat voorop. De schapen 
achter hem aan. Zwarte schapen en 
witte schapen. En veel lammetjes. 
De schapen lopen heel plechtig. De 
lammetjes niet. Die springen kriskras 
achter hun moeder aan. Onderweg 
eten ze van het gras en de struiken. 
Ze lopen naar de rivier. Voorbij de 
grote braamstruik zie je het water 
al glimmen. Mozes draait zich om. 
Zijn alle schapen er nog? En Half-
oor? Waar is Half-oor? Dat is een 
echte wegloper. Mozes tuurt in de 
verte. Zie je wel! Helemaal voorbij de 
rotspunt is Half-oor. Ze heeft zeker 
een zacht polletje gras gevonden. 
Mozes roept heel hard: ‘Oe... hoe!’ 
Half-oor komt aangehold. Ze weet 
heel goed wat ‘Oehoe’ betekent: ‘Hier 
komen!’ En Half-oor springt met haar 
dunne pootjes over het pad naar de 
herder toe. Als Mozes bij de rivier 
komt, gaat hij op zijn knieën zitten. 
Hij drinkt het water uit zijn handen. 
De schapen komen aangerend om hun 
snuit in de rivier te steken. Mozes 
gaat zitten op een steen. Hij kijkt om 
zich heen. Het is hier mooi en rustig. 
Mozes probeert niet te denken aan 
zijn broers en zussen in het land 
Egypte. Maar telkens als hij niet aan 
ze wil denken, denkt hij juist wel aan 
ze. Als hij zijn ogen dichtdoet, ziet 
hij ze sjouwen. Grote zware stenen. 
Mozes doet snel zijn ogen weer open. 
Bijna zag hij ook de opzichters met 
de zweep. Die wil hij helemaal niet 
zien. Mozes staat op. Kijken of zijn 

schapen geen gekke dingen doen. 
‘Hé, wat is dat? Is daar rook? Bij de 
braamstruik?’ Mozes loopt erheen. 
De braamstruik, waar hij net nog 
voorbijgelopen is, staat in brand. Het 
vuur speelt met de blaadjes. Maar 
de blaadjes verbranden niet. Dat is 
gek. Dan hoort hij een stem uit de 
struik: ‘Mozes, Mozes!’ ‘Hier ben ik,’ 
antwoordt Mozes. ‘Ik ben de God van 
Abraham, Isaak en Jakob,’ zegt de 
stem. ‘Het gaat niet goed met Mijn 
volk dat in het land Egypte woont. Ze 
worden geslagen en ze hebben honger. 
Ik wil dat ze daar weggaan. Weg bij 
die farao. En jij Mozes, moet hen 
helpen. Jij moet vooroplopen. Net als 
nu bij de schapen. Als ze onderweg 
verdwalen, moet jij ze zoeken. En 
als ze geen zin meer hebben om nog 

verder te lopen, moet jij tegen ze 
praten. Want zo iemand hebben ze 
nodig, als ze onderweg zijn. En Ik, Ik 
zal erbij zijn.’ Mozes heeft naar God 
geluisterd. Ik vooroplopen? denkt hij. 
Hij schudt het hoofd. Hij zegt: ‘Ik 
wil niet. Eerlijk God, het is niets voor 
mij. Ik houd niet van praten. En als 
ik praat, luisteren de mensen nooit 
naar mij. Waarom vraagt u het niet 
aan iemand anders? Iemand groter en 
stoerder dan ik. Ik ben maar een klein 
mannetje. Een herder die dicht bij 
het vuur kruipt als het donker wordt.’ 
‘Je hoeft niet bang te zijn,’ zegt 
God, ‘want Ik zal erbij zijn. Ik zal de 
stem zijn, die praat door jouw mond. 
Ik zal de hand zijn, waarmee jij de 
weg wijst.’ En Mozes? Mozes gaat de 
uitdaging aan!

Daar is God (naar Bara van Pelt, Om te beginnen)
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HET SACRAMENT  
VAN DE DOOP

TIJDIG AANMELDEN  
IS BELANGRIJK...

De doop is het sacrament van de 
opname van een kind of een volwassene 
in de geloofsgemeenschap. Voor het 
aanmelden voor een doop kunt u 
een aanmeldingsformulier aanvragen 
bij het Regionaal Pastoraal Centrum 
in Terneuzen. Dat kan telefonisch: 
0115-616006 of per mail: bureau@ 
eparochie.nl. U kunt het ook 
downloaden op www.eparochie.nl bij 
aanmeldformulieren sacramenten.

VERHUISBERICHT

Verhuist u binnen uw eigen of naar een 
andere woonplaats, wilt u dan zo vriendelijk 
zijn dit -bv. door middel van dit formuliertje- 
aan de secretaris van uw Parochiekern, 
vermeld in dit Regioblad door te geven.

Naam:......................................................
Oud adres:...............................................
................................................................
................................................................
Nieuwe adres:...........................................
................................................................
................................................................
Ingangsdatum:.........................................
Aantal personen/gezinsleden dat verhuist:.
................................................................

U heeft afscheid moeten nemen van 
iemand die u lief was: uw echtgenoot of 
echtgenote, vader of moeder, kind, vriend 
of vriendin. Voor velen is er na de uitvaart 
nog aanloop van familie, vrienden en 
buren. Dat maakt het verdriet mogelijk 
iets dragelijker. Maar toch blijft er die 
leegte, die u in uw leven een plaats moet 
geven. Misschien helpt het u, vanuit ons 
geloof in de opstanding van Christus, te 
weten dat na de dood een nieuw leven 
begint bij God. 
De Elisabethparochie biedt inloop-
ochtenden aan, waarbij u als nabestaande 
mensen in eenzelfde omstandigheid kunt 
ontmoeten en samen ervaringen kunt 
delen. Dit met respect voor eenieders 
situatie en ter bemoediging van elkaar. 
Geen "zware" gesprekken dus, maar 
belangstelling voor de ander. 
De inloopochtenden vinden op maandag 
plaats op de hierboven aangegeven data en 

wel in het parochiecentrum aan de Alb. 
Thijmstraat 2 te Terneuzen. De ontvangst 
is vanaf 9.30 uur met koffie, thee en iets 
lekkers. Om 10.00 uur begint de eigenlijke 
bijeenkomst. 
De afsluiting is om 11.30 uur. 
U bent van harte welkom! 

Wilt u liever (eerst) een bezoek bij u 
thuis dan zorgen wij daar graag voor en 
natuurlijk op het moment dat het u schikt.

U kunt hiervoor contact opnemen 
met het parochiebureau te Terneuzen.  
bureau@eparochie.nl, tel: 0115 616006 
Ook kunt u hierover een e-mail sturen 
naar de pastoraal assistent; 
marleengernaert@hotmail.com

Met een hartelijke groet,

Pastoor W. Wiertz

UITNODIGING
INLOOPOCHTEND VOOR NABESTAANDEN 2025 

1 september / 3 november

ROUWZORG KANAALZONE

Rouw is één van 
de meest complexe 
menselijke emo-
ties. Het is een 
proces van zoe-
ken naar nieuwe 
levenszin. Zoeken 
naar de mens die 
je wilt en kunt zijn 

zonder de fysieke aanwezigheid van de ander 
die zo gemist wordt.

Rouwzorg Kanaalzone biedt één op één 
begeleiding door goed opgeleide vrijwilligers, 

voor rouwenden 
die door overlijden 
iemand verloren hebben met wie ze een 
betekenisvolle relatie hebben gehad, 
ongeacht de levensvisie. 

De vrijwilligers zijn getraind om elke vorm 
van rouw te herkennen en zodoende de 
begeleiding te geven die bij de rouwende 
past. De aangeboden rouwzorg is kosteloos.
Voor meer informatie: 
rouwzorg-kanaalzone@outlook.com 
of ingridwojtal@hotmail.com 
T. 06 57027940

DE ELISABETH-PAROCHIE NIEUWSBRIEF
Eind mei 2020 is de allereerste Nieuwsbrief van de Elisabeth-parochie verschenen. 
Omdat de pastores de parochianen -door de coronacrisis- niet konden bereiken op 
de manier zoals ze gewoon waren. Het is de bedoeling dat deze Nieuwsbrief in de 
toekomst regelmatig zal verschijnen. Het doel van de Nieuwsbrief is de mensen te 
groeten, hen te bemoedigen en iets te vertellen over wat er allemaal in de parochie 
gebeurt. De onderwerpen kunnen velerlei zijn. Indien u deze Nieuwsbrief nog niet 
hebt ontvangen, kunt u zich aanmelden om hem op uw email te ontvangen. 
Aanmelden is mogelijk door een mailtje te zenden aan: bureau@eparochie.nl 
U kunt er van overtuigd zijn, dat uw mailadres uitsluitend voor het verzenden van de 
parochiële nieuwsbrief wordt gebruikt. 
Geheel volgens de regels van de wet op de privacy.

NIEUWSBRIEF
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De vormelingen waren:

Kristel Naessens
Malinka Ronsse
Ian Hu-A-NG
Diane Habyarimana
Miriam Habyarimana
Maksym Barash
Ami-Joah de Roo
Lukas Konjetic
Nick van Loveren

 ACTIVITEITENAGENDA
Alle bijeenkomsten vinden plaats in het parochiecentrum of de Emmaüskerk te Terneuzen, tenzij er een 
andere plaats of locatie wordt vermeld.

Maandag 1 september 	 rouwgroep, 9.30 uur
Vrijdag 5 september 	 Caritas vergadering, 14.00 uur
Vrijdag 5 september 	 vergadering Elisabethdag, 19.30 uur
Maandag 8 september 	 Caritas Zeeuws-Vlaanderen, 9.30 uur
Dinsdag 9 september 	 Open Deur, 14.00 uur 
Donderdag 18 september 	 parochiebestuur vergadering, 19.30 uur
Dinsdag 30 september 	 vergadering Regioblad, 14.00 uur
Dinsdag 21 oktober 	 vergadering platform liturgie
Donderdag 23 oktober 	 parochiebestuur vergadering, 19.30 uur
Dinsdag 28 oktober 	 vergadering Regioblad, 14.00 uur
Maandag 3 november 	 rouwgroep, 9.30 uur
Dinsdag 20 november 	 parochiebestuur vergadering, 19.30 uur

EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN VORMSEL.
Op respectievelijk 23 mei en 31 mei mochten een aantal kinderen weer de sacramenten van de EHC en het Vormsel ontvangen.

Deze feestelijk gebeurtenissen vonden plaats in de  Emmaüskerk. 

De communicanten waren:

Lena van den Berge
Victoria Costa de Bokx
Cesar Hernandez-Martins
Rafael Hernandez-Martins
Anna Palm
Kaat Platschorre
Ralph Smeenk
Feline de Waal
Linde van Waes


