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BELANGRIJKE ADRESSEN

*	Bureau van de Elisabeth-parochie 
Alberdingk Thijmstraat 2,  
4532 CZ Terneuzen 
tel. 0115-616006 
e-mail: bureau@eparochie.nl

*	Website: www.eparochie.nl

*	Parochiebureau Terneuzen,  
tel. 0115-612327

Indien u in dringende gevallen een van
de pastores in de Elisabeth-parochie 
nodig heeft, kunt u het volgende gsm-
nummer bellen: 06-53.99.78.50

*	Pastoor Wiel Wiertz 
Bierkaaistraat 20, 4561 BC Hulst 
tel: 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl

*	Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
	 tel: 06-38781876
	 e-mail: kapelaan22@gmail.com

*	Secretaris: Marleen Gernaert-Vermast
	 secretaris@eparochie.nl
	 tel: 0115+617673

*	Teamassistente: Bianca Ivens
	 Werkzaam op het bureau 

Elisabethparochie 
Aanwezig ma: 8.30-15.00 uur,  
di: 8.30-11.30 uur, wo: 8.30-15.00 uur,  
do: 8.30-11.30 uur, vr: 8.30-15.00 uur

	 tel: 0115- 616006

*	Bisdom Breda 
Veemarktstraat 48, Postbus 90189, 

	 4800 RN Breda 
tel: 076-5223444 
e-mail: secretariaat@bisdombreda.nl

*	Adressen van de Parochiekerncommissies 
en van redactieleden van het Regioblad: 
zie pagina’s Parochiekernen.

Dit Regioblad is een uitgave van 
de Elisabeth-parochie Midden-
Zeeuwsch-Vlaanderen en verschijnt 
viermaal per jaar. De redactie 
heeft het recht artikelen wel of 
niet te plaatsen, in te korten of te 
corrigeren. Anonieme brieven of 
artikelen worden niet geplaatst.

Verspreiding
In ca. 1.500 gezinnen in 
bovengenoemde parochie.

Redactieleden
* 	Jos oude Kempers (Axel)
* 	Lilian van den Bosch-Dutrée 

(Terneuzen)
* 	Rob Vermoet (eindredactie)

Tekeningen 
Colin Schoone, Red@ctie Service

Foto’s
Diverse vrijwilligers 

Algemeen redactie-adres
Redactie Regioblad 
p/a Churchilllaan 168, 
4532 MG Terneuzen, 
tel: 06-51851704
e-mail:  
robvermoet@zeelandnet.nl

Grafische verzorging
De Ideeënfabriek van Pieters 
Groede

Bezorging
Een zeer groot aantal vrijwilligers 
in de gehele Elisabeth-parochie

Berichten voor de website en 
het Regioblad:
robvermoet@zeelandnet.nl

C O L O F O N

ALLE HULP IS WELKOM 
VOOR PATER SWINNE

Als dit Regioblad in uw bus valt, staat 
karnaval op het punt om los te barsten.
De woensdag na karnaval (Aswoensdag) 
begint dan aansluitend de Vasten en 
daarmee ook de Vastenactie. Ook dit 
jaar worden er weer tal van activiteiten 
georganiseerd om het werk van pater 
Swinne die afkomstig is uit St. Jansteen 
te steunen. Deze brengen wij graag onder 
uw aandacht. 
Uiteraard is er weer gesproken over 
de voortgang van het werk binnen de 

parochie. Ook hier is een verslag van. 
Ook de actie Kerkbalans draait weer op 
volle toeren.
En tot slot besteden wij aandacht aan het 
afscheid van pastor Marjan Dieleman, 
die gaat genieten van een welverdiend 
pensioen.

Veel leesplezier dus over allerlei 
onderwerpen.

Rob Vermoet

BIJ DE VOORPAGINA
Op de voorplaat ziet u deze keer een 
foto van een inwoner van Colombiaanse 
miljoenenstad Barranquilla in de wijk La 
Paz. De Vastenactie wordt in 2025 voor het 
tweede jaar gehouden om het werk van pater 
Swinne te ondersteunen. De pater werkt in 
Barranquilla in de wijk La Paz, hetgeen wijk 
van de vrede betekend. Zijn werk bestaat 
voor een groot deel uit het zelfredzaam 
maken van de bevolking. Dit door hen o.a. 
te leren om een moestuin aan te leggen 
en te onderhouden. Ook probeert hij de 
plaatselijke bevolking ervan te overtuigen 
om hun mentaliteit en gewoontes aan te 
passen om zo beter te kunnen functioneren 
in de maatschappij.

Pater Cyril Swinne die afkomstig is uit St. 
Jansteen is al meer dan 40 jaar werkzaam 
in Colombia. Met de Vastenactie wordt er 
naar gestreefd om net als in de voorgaande 
jaren weer een bedrag van € 50.000,- bij 

elkaar te brengen. Dit door het organiseren 
van o.a. vele activiteiten in de drie Zeeuws 
Vlaamse parochies. En met behulp van 
vele vrijwilligers en de gulle gaven van de 
deelnemers zal dat ook dit jaar ook vast en 
zeker weer lukken.
Ook uw gift is van harte welkom.

Verderop in dit blad vindt u alle 
mogelijkheden om dit project financieel te 
steunen.

VERSCHIJNINGSDATA OVERIGE NUMMERS 
REGIOBLAD IN 2025

Dit jaar zal het Regioblad nog drie maal verschijnen:
Vrijdag 23 mei		  inleveren materiaal tot uiterlijk vrijdag 25 april
Vrijdag	 29 augustus	 inleveren materiaal tot uiterlijk vrijdag 1 augustus
Vrijdag 21 november	 inleveren materiaal tot uiterlijk vrijdag 24 oktober

Iedereen die een gepast artikel voor het Regioblad wilt insturen, 
kan dit doen bij voorkeur per email aan: robvermoet@zeelandnet.nl 
Ook per post kunt u uw materiaal sturen aan Churchilllaan 168, 4532 MG Terneuzen.
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van de pastores

Beste parochianen,

Op 6 april 2025 a.s. zal pastoraal 
werkster Marjan Dieleman-Fopma haar 
pensioengerechtigde leeftijd bereiken 
en uit dienst treden van de Elisabeth-
parochie. Marjan heeft na haar doctoraal 
theologie en stageperiode sinds 1 juli 2001 
in de Elisabeth-parochie gewerkt en vanaf 
1 januari 2019 ook in de twee andere Zeeuws-
Vlaamse parochies: de Andreasparochie en 
de parochie Heilige Maria Sterre der Zee.

Marjan deed haar pastorale werk kundig 
en met hart en ziel, vanuit een diep en 
authentiek geloof. Met grote dankbaarheid 
kijkt ze terug op de mogelijkheden die 
het bisdom en de parochies haar hebben 
gegeven, op de steun en vriendschap van 
collega’s en vrijwilligers en op de talrijke 
bijzondere contacten. 

Tijdens de eucharistieviering op zondag 
16 maart a.s. zal er in de Emmaüskerk te 
Terneuzen op een bijzondere manier worden 
stilgestaan bij het afscheid van Marjan. 
Deze viering begint om 11.00 uur en is 

eventueel thuis te volgen via de livestream bij 
Kerkdienstgemist.nl. 

Het Emmaüskoor met leden van het Sint 
Caeciliakoor, het koor Jubilate Deo en The 
White Group zullen de viering opluisteren. 
De koorzang begint om 10.45 uur.

Het parochiebestuur nodigt u graag uit voor 
deze viering, en om daarna, onder het genot 
van een hapje en een drankje, persoonlijk 
afscheid te nemen van Marjan in de kerk/het 
zaaltje van het parochiecentrum. De receptie 
zal omstreeks 15.00 uur afgelopen zijn.

Als cadeautip heeft Marjan aangegeven het 
zeer te waarderen indien er een donatie kan 
worden gedaan aan het Zeeuws-Vlaamse 
project voor de Vastenactie. De bestemming 
hiervan is voor pater Cyriel Swinne, die in 
de eucharistieviering op 16 maart mee zal 
voorgaan. Pater Swinne helpt in Colombia 
de allerarmsten met het verbouwen van 
voedsel en verzorgt dagelijks maaltijden voor 
honderden mensen. 

Het bijbehorende rekeningnummer is: 
NL66 RABO 0159 5271 04 ten name van 
Vastenactie Terneuzen, Elisabeth-parochie 
onder vermelding van ‘Afscheid Marjan’. 

Met hartelijke groet en wij hopen u te 
ontmoeten bij het afscheid van Marjan,

Leo Baeten, vicevoorzitter Elisabeth-parochie

Wiel Wiertz, pastoor
parochies Zeeuws-Vlaanderen

AFSCHEID MARJAN DIELEMAN-FOPMA
16 maart Emmaüskerk Terneuzen

NIETS VERKEERDS GEDAAN, 
MAAR TOCH NAAR 
DE GEVANGENIS.

TAIZÉVIERINGEN 
Taizé is een klein dorpje in Frankrijk 
waar een bekend oecumenisch klooster 
is. Duizenden jongeren uit de hele wereld 
bezoeken jaarlijks dit klooster, dat met 
enkele broeders begonnen is, kort voor de 
tweede wereldoorlog. 

De rust en stilte, de eenvoud en hoop die 
zich ook uit in solidariteit met jongeren 
en met armen en vluchtelingen, zijn zeer 
aansprekend. In de H. Catharinakerk 
te Hengstdijk worden al enkele jaren 
met regelmaat oecumenische Taizé-
Avondgebeden gehouden. Kenmerkend 
voor een Taizé-Avondgebed zijn de rust en 
stilte bij binnenkomst, de weinige woorden 
die worden gesproken, de meditatieve zang 
begeleid door verschillende instrumenten, 
de stille meditatie na de lezing uit de Bijbel. 
De eenvoud en laagdrempeligheid van de 
samenkomsten spreekt mensen erg aan.

De data voor 2024 die nu gepland staan, 
zijn:
10 april – Veertigdagentijd
5 juni – Pinksternoveen
25 september – Vredesweek

De Taizé-Avondgebeden beginnen om 
19.30 uur, H. Catharinakerk, Hengstdijkse 
Kerkstraat 6, Hengstdijk.

Na afloop is er koffie en thee en veel tijd 
voor ontmoeting.

Iedereen is van harte welkom!

TAIZÉVIERINGEN 
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VACATURES IN HET CARITASBESTUUR

•  Secretaris
De secretaris is het aanspreekpunt van 
Caritas. Hulpvragen komen binnen, 
worden nog verder uitgevraagd en 
per e-mail worden de bestuursleden 
ingeschakeld en zodoende komen we 
tot een gedegen besluit, soms ook in 
samenwerking met de diaconieën van de 
protestantse kerken in ons werkgebied of 
samen met de andere Caritasbesturen. 
De secretaris behandelt de ingekomen 

post en maakt er een postlijst van. Tot de 
taak behoort ook het uitschrijven van de 
vergaderingen met agenda en stukken en 
het maken van het verslag. Verder ook 
het maken van de collecte- inkomsten en 
dergelijke. 
De vergaderingen zijn op het 
parochiebureau in Terneuzen en duren ca. 
1,5 uur. De totale tijdsbesteding bedraagt 
ca. 9 uur per maand.

Procedure
Mocht u belangstelling hebben voor het bestuurslidmaatschap van Caritas, schrijf dan een 
berichtje naar de secretaris of neem tevoren contact met hem op voor nadere informatie.
Dat kan op 0115-461001 of per e-mail naar freddyjanssens@zeelandnet.nl.

Een gesprek met het huidige bestuur zal dan volgen. De benoeming gebeurt door het 
bisdom, waarbij de Caritasmedewerker van het bisdom ook een gesprek heeft met de 
kandidaat. Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een vereiste.

•  Penningmeester
De penningmeester doet alle betalingen, 
de ontvangsten van de collectes en 
het doorstorten naar het collectedoel. 
Er wordt een kasboek bijgehouden, 
de begroting voor het komende jaar 
wordt als voorstel opgemaakt, alsook de 
jaarrekening van het voorbije jaar. 
Het bisdom ontvangt de begroting en 

de jaarrekening en geeft hierover een 
oordeel. De tijdsbesteding bedraagt ca. 1 
uur per maand. 

Het opstellen van de jaarrekening en de 
begroting kost in totaal ca. 28 per jaar.

Vacatures
Wegens het vervallen van de benoemingstermijn zullen er in het bestuur van Caritas 
Elisabethparochie de volgende vacatures ontstaan.

Allereerst: wat doet Caritas?
Caritas is een onafhankelijk onderdeel 
van de parochie. Elke parochie heeft een 
Caritasinstelling, maar onze parochie 
heeft er vanuit het verleden een tweede 
en wel die van Overslag. Benoemingen 
en de controle op de jaarrekening gebeurt 
door het Bisdom Breda. Caritas is in het 
Latijn naastenliefde of liefdadigheid en 
heette vroeger “het Armenfonds”. Iedereen 
binnen de gemeente Terneuzen kan een 
beroep doen op Caritas, wanneer hulp 
noodzakelijk is. Caritas houdt volgens 
een jaarrooster ook een aantal collectes 
voor goede doelen veraf of dichtbij. Ook 
is Caritas betrokken bij de jaarlijkse 
Vastenactie.

Het bestuur
Het huidige Caritasbestuur bestaat uit 4 
leden: Jos Oude Kempers is onze voorzitter, 
Freddy Janssens voert het secretariaat uit, 
Jetty Standaert is onze penningmeester 
en Jeanine de Maat-de Vos is lid. Pastor 
Katrien van de Wiele is vanuit het 
pastorale team onze vaste adviseur. We 
vergaderen ca. 4 keer per jaar en 1 keer 
samen met een vertegenwoordiging van 
het Parochiebestuur. Daarnaast zijn er 
jaarlijks enkele vergaderingen met de 
Caritasbesturen van de beide andere 
Parochies in Zeeuws-Vlaanderen. We 
hebben een gezamenlijk beleidsplan 
en sommige hulpvragen worden samen 
aangepakt.

OP WOENSDAGAVOND 23 APRIL 
GAAT ALPHA VAN START! 

Alpha is voor iedereen die kennis wil maken met het christelijk geloof. Samen 
bespreken we tien weken lang allerlei vragen, denk aan: Wie is Jezus? Hoe 
kun je geloven? Waarom en hoe zou je bidden? En hoe zit het eigenlijk met 
de kerk? We starten elke avond met een maaltijd, luisteren dan naar een 
inleiding en gaan vervolgens het gesprek met elkaar aan. We sluiten deze tien 
weken af met een weekend. 

Maar we kunnen dit niet alleen en hebben jullie hier hard voor nodig. Niet 
alleen gespreksleiders, maar ook gastheren/-vrouwen en vrijwilligers die een 
heerlijke maaltijd willen koken.

Meer weten of je opgeven als vrijwilliger; 
bel 0115-616006 (Bianca) of stuur een 
mailtje naar bureau@eparochie.nl.   

 Met vriendelijke groet,

Elisabeth parochie
Marco Veer Penningmeester
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BEDEVAARTEN BANNEUX 2025
Het Diocesaan Banneux comité van het bisdom Breda organiseert 
ook in 2025, waarin we de 92ste verjaardag van de verschijningen 
vieren,  een meerdaagse naar het Belgische Banneux N-D, aan de 
voet van de Ardennen. Deze bedevaart is 5-daags van 23 mei t/m 
27 mei. De begeleiding wordt verzorgd door eigen pastores en 
zorgteam die samen willen instaan voor een inspirerende bedevaart 
en een aangenaam verblijf.

PROGRAMMA
Dagelijks een viering, het plechtig lof met pelgrimszegen met 
het Heilig Sacrament. We bidden er de kruisweg en houden 
een kaarsenprocessie, we gaan de weg naar de Bron en de 
Verschijningskapel.
Ook is er aandacht voor ontmoeting, ontspanning en gezelligheid. 
En is er de mogelijkheid om op eigen gelegenheid het heiligdom en 
de winkeltjes te bezoeken.

BANNEUX
Banneux, niet meer dan een gehucht aan de voet van de Ardennen 
op zo’n 25 kilometer van Luik, is de plaats waar sinds de 
Mariaverschijningen van 1933, pelgrims van over de hele wereld 
naartoe komen om er bij de Maagd der Armen te vertoeven. Vanuit 
het bisdom Breda gaan we dit jaar voor het 70ste jaar op bedevaart 
naar dit populaire bedevaartsoord. Het heiligdom ligt in een 
bosrijke omgeving. Je vindt er het geboortehuis van Mariette Beco, 
de Verschijningskapel, alsook de weg door het bos waar zij Maria 
ontmoette en de bron ontsprong.

JAARTHEMA 2025
“PELGRIMS VAN HOOP”
Als we in Banneux zijn, dan steken velen van ons een kaarsje aan bij 
de Bron om te bidden om kracht, steun, bijstand en goede moed 
voor onszelf en hen die ons dierbaar zijn. Komend jaar is een heilig 

jubeljaar met als thema “Pelgrims van hoop”. We willen ook in dat  
komende bijzondere jaar weer als een licht in het duister zijn voor 
elkaar en in het voetspoor van Jezus en zijn moeder Maria getuigen 
van de hoop die in ons leeft!

INFORMATIE
Reissom voor de 5-daagse, volledig verzorgde (vol pension) 
bedevaart bedraagt: 410 euro p.p.

Gegevens voor meer inlichtingen en aanmelding: 
Postadres: Hoge Weide 15, 4841 RG Prinsenbeek
Email: banneux.bisdom.breda@gmail.com
Website: www.caritas-banneux.nl/bisdombreda

BESTEL UW PAASKAARS VOOR THUIS
Veel van onze parochianen hebben inmiddels de leeftijd van de zeer sterken bereikt. Dat betekent dat zij niet meer altijd of helemaal niet 
meer deel kunnen nemen aan de vieringen in de kerken. Anderen willen de sfeer die zij in de kerk hebben ervaren ook graag thuis voelen.
Om de sfeer van Pasen in uw huis te brengen bestaat de mogelijkheid om een huispaaskaars te bestellen. De kerkelijke huispaaskaarsen zijn 
verkrijgbaar met motieven in verschillende afmetingen. Met Pasen wordt de wederopstanding van Jezus gevierd, drie dagen na zijn kruisiging. 
Het branden van een kaars tijdens de paasdagen staat symbool voor het licht van Christus en zijn verrijzing. Waarbij het goede het kwade 
overwint. U kunt de kaarsen bestellen op het parochiebureau in Terneuzen op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur. tel 0115-612327

Ook liggen er bestelformulieren achter in de Emmaüskerk in Terneuzen. Ook bestellen per email is mogelijk. Gebruik dan email: bureau@
eparochie.nl Vermeldt in alle gevallen duidelijk de letter en het nummer die bij de door u gekozen kaars staan.
Bestellen is mogelijk tot 31 maart a.s.

U kunt vanaf maandag 14 april de kaarsen op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur ophalen op het parochiebureau in Terneuzen. De kaarsen 
dienen contant afgerekend te worden. Er bestaat geen mogelijkheid om te pinnen.

De kaarsen zijn te leveren in zes verschillende motieven en diverse maten.

Motief Duif  	 leverbaar 30, 40 en 60 cm hoog 
Motief Passiebloem  	 leverbaar 25, 30, 40 en 60 cm hoog 
Motief Ik ben de weg  	leverbaar 25, 30, 40 en 60 cm hoog 
Motief Eucharistie  	 leverbaar 25, 30, 40 en 60 cm hoog 
Motief Vredesduif  	 leverbaar 25, 30, 40 en 60 cm hoog 
Motief Blauw  	 leverbaar 25, 30, 40 en 60 cm hoog 

De formaten en prijzen voor de kaarsen zijn als volgt:
Formaat 25 cm		  € 24,50
Formaat 30 cm		  € 32,00
Formaat 40 cm		  € 40,00
Formaat 60 cm		  € 70,00
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Op 28 januari waren de 3 
PKC’s, de pastores (PT), het 
parochiebestuur (PB) en 
het Caritasbestuur van de 
Elisabethparochie in vergade-
ring bijeen om een blik naar de 
toekomst te richten.

Leo Baeten, de vice-voorzitter 
van de Elisabethparochie, sprak 
in zijn openingswoord over de 
gerealiseerde prioriteiten in 2024. 
De volgende thema’s stonden 
centraal: Missionaire Parochie, 
Jonge gezinnen/ jongere genera-
tie, Financiën, Gebouwenbeheer 
en Projecten. Het belangrijkste 
project was in het kader van 
de Missionaire Parochie: “Van 
Advent tot Advent” . Daarbij 
zijn pijnlijke maar noodzake-
lijke maatregelen genomen, die 
de toekomst van onze kerk in 
de regio veilig moeten stellen. 
Centraal in de vele gesprekken 
die zijn gevoerd, was de zoek-
tocht naar mogelijkheden om het 
geloofsleven ter plaatse vitaal te 
houden en te ondersteunen. Alle 
parochianen moeten zich wel-
kom voelen in de Emmaüskerk, 
om samen de eucharistie te kun-
nen vieren op zondag. Op het 
vlak van de jongere generatie en 
jonge gezinnen is er vooruitgang 
geboekt met het door kapelaan 
Rojas  Romero geleide  project 
“H.Mis voor de kinderen”.  Een 
belangrijke wens van het PB om 
ook weer een kindernevendienst 
op te starten, staat nog op het 
verlanglijstje.

De financiële situatie van de 
parochie is in 2024 enigszins 
verbeterd ten opzichte van 
2023, maar vanwege de struc-
turele hogere uitgaven t.o.v. 
de opbrengsten, zitten we nog 
in de gevarenzone.  Met het 
isoleren van het plafond in de 
Emmaüskerk is een belangrijke  
stap gezet in het verduurzamen 
van de kerk. Ten aanzien van de 
verkoop van de kerkgebouwen 
in  Philippine en Zuiddorpe, 
is samen met de expert van het 
bisdom een begin gemaakt. De 
vooruitzichten voor het ver-
kooptraject voor Philippine zijn 
goed. Er zijn nog geen concrete 
stappen gezet voor de verkoop 

van de kerk in Zuiddorpe. Voor 
de inventaris van deze kerken 
wordt een  bestemmingscom-
missie ingeschakeld. Een gron-
dige revisie van het kerkorgel 
in de Emmaüskerk zal in maart 
zijn afgerond. Er zijn afspraken 
gemaakt voor het uitwisselen van 
de buffetpiano uit Philippine en 
de e-piano van de Emmaüskerk.

Toekomstvisie: Voor 2025 zijn 
er door het PB prioriteiten vast-
gesteld volgens dezelfde thema’s 
als in 2024. Aanvullend daarbij 
is het thema ‘organisatorisch’. 
In het kader van de Missionaire 
Parochie zal er in 2025 naar 
gestreefd worden om te begin-
nen met Alpha. Daarnaast krijgt 
het vitaal  houden van de ver-
schillende geloofsgemeenschap-
pen samen met de Emmaüskerk 
als parochiekerk voor het vieren 
van de eucharistie op zondag, 
alle aandacht van het PB.  Hierin 
is de rol van de PKC van cruciaal 
belang.

Samenwerken met de andere 
Zeeuws-Vlaamse parochies en 
het zoeken van verbinding met 
de parochies aan de overkant van 
de Westerschelde, wordt onder-
zocht. Voor de ontwikkeling van 
de missionaire parochie lijken 
gedetailleerd uitgewerkte paro-
chieplannen minder relevant. De 
richtinggevende beleidsontwik-
keling (missionair pastoraat) is 
diocesaan bepaald, keuzes met 
betrekking tot gebouwen zijn 
reeds gemaakt. Voor de missio-
nair-pastorale zorg in de paro-
chies lijken richting gevende 
speerpunten beter hanteerbaar 
dan parochieplannen. Naast het 
voortzetten en verder uitbou-
wen van het project ‘H. Mis 
voor kinderen’ wordt gekeken 
naar mogelijkheden om kinder-
nevendienst/ kinderwoorddienst 
weer op te starten. Het verder 
terugdringen van het begro-
tingstekort en het opstellen van 
een begroting waarbij de kosten 
en opbrengsten met elkaar in 
balans zullen zijn in 2026, is een 
andere zeer belangrijke priori-
teit. Voor beide kerkgebouwen 
in Philippine en Zuiddorpe wor-
den de verkooptrajecten in gang 

gezet. We verwachten dat dit 
meerjarige trajecten zijn. De ver-
antwoordelijkheid en het onder-
houd van de kerkgebouwen blijft 
bij de parochie tot het moment 
van overdracht. Ondertussen zal 
de kerk in Philippine beschik-
baar blijven voor vieringen en 
andere (gebeds)momenten. De 
kerk in Zuiddorpe zal in 2025 
aan de eredienst worden ont-
trokken.

In de eerste helft dit jaar wordt 
een nieuwe website en huis-
stijl geïntroduceerd en wordt 
het archief op orde gebracht. 
De akoestiek in de koffieruimte 
wordt aangepakt, om het samen-
zijn na afloop van de bijvoor-
beeld de zondagsviering in een 
meer uitnodigende omgeving te 
laten plaatsvinden. Last but not 
least:  Er moet aandacht zijn 
voor de continuïteit van het PT/ 
PB.  We zoeken naar versterking 
van het PB voor de portefeuilles 
infra en communicatie. Dit laat-
ste zal ook breder bekeken wor-
den voor Z.-Vlaanderen. Het 
PB zal gedurende het jaar de 
parochianen informeren over de 
voortgang met betrekking tot de 
verschillende prioriteiten.

Financiën 2025 / Begroting 
2025
De parochiebijdragen nemen al 
geruime tijd af, de kosten blijven 
stijgen. Dit leidt tot aanzien-
lijke verliezen, waardoor onze 
reserves steeds verder slinken. 
Vanaf volgend jaar worden er 
geen negatieve begrotingen meer 
geaccepteerd vanuit het Bisdom. 
Voor 2025 is er een verlies van 
meer dan € 45.000,- begroot, 

voor 2026 moeten we dus stre-
ven naar een break-even situatie. 
Dit betekent dat we extra finan-
ciële steun van onze parochia-
nen nodig hebben om al onze 
activiteiten te kunnen blijven 
uitvoeren. We zullen daarom 
niet alleen een beroep doen op 
de parochiebijdrage, maar ook 
op financiële bijdragen voor 
specifieke projecten. We wil-
len in 2025 doorgaan met het 
Missionair begroten. Informatie 
over de actie Kerkbalans staat 
elders in dit Regioblad. En er 
is een begeleidende brief bij 
gevoegd.

Prioriteiten PKC’s/Caritas en 
samen-werking na het traject 
‘Van Advent to Advent’
De drie PKC’s, die met een 
grote kring van vrijwilligers 
zorgen voor de ondersteuning 
van de vieringen, catechese, 
gemeenschapsopbouw en 
beheerszaken, blijven zelfstan-
dig, maar werken nauw samen. 
Daarnaast levert de Caritas met 
o.a. het Vastenactieproject voor 
Pater Swinne een aandeel in 
de Missionaire Parochie. Het 
Caritasbestuur heeft dringend 
behoefte aan nieuwe leden !

Alpha 
In de periode van “The Passion” 
vanuit Terneuzen zal op 
Palmzondag 13 april vanuit de 
Basiliek de Eucharistieviering op 
tv worden uitgezonden. Tevens 
start de Alpha op 23 april, waar-
voor ieder zich kan aanmelden! 

Namens de Elisabeth parochie, 
Marleen Gernaert, 
secretaris.

WAT BRENGT HET JAAR 2025 ONS 
IN DE ELISABETHPAROCHIE? 
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GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN
WAT IS HET GESCHENK VAN DE KERK VOOR U? 

God ontmoeten. Samen zingen. Bidden 
voor de ander. Omkijken naar elkaar. 
Tot rust komen. De lokale kerk is voor 
ontelbaar veel mensen en op tal van 
manieren van betekenis. Wat de kerk 
ons geeft, dat is veelomvattend en voor 
iedereen anders.

De Actie Kerkbalans is van start. Het 
overkoepelende thema is ook dit jaar 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. 
We staan daarbij dit jaar vooral stil 
bij het geschenk van de kerk voor alle 
mensen die er, van dichtbij of met wat 
meer afstand, bij betrokken zijn. Tijdens 
de Actie krijgen alle leden van onze 
parochie een brief met het verzoek voor 
een jaarlijkse financiële bijdrage. We 
hopen dat we ook in 2025 weer op u 
mogen rekenen! 

Voor de kerk van morgen
Uw steun is belangrijk, want de kerk is 
van grote waarde. Het is een plek waar 

we God en elkaar ontmoeten. Waar we 
rust vinden, omzien naar elkaar en het 
leven met elkaar delen. Of vul zelf maar 
in: wat is het geschenk van de kerk voor 
u? 

Heel graag willen we ook dit jaar en in de 
verdere toekomst van betekenis zijn voor 
mensen die verdieping en ontmoeting 
zoeken. We willen uitnodigend zijn 
voor jonge mensen en voor mensen die 
God nog niet kennen. We willen mooie 
en inspirerende vieringen organiseren, 
evenals verbindende activiteiten 
daaromheen. Kortom: we willen ervoor 
zorgen dat het geschenk van de kerk 
zoveel mogelijk mensen bereikt. Maar 
dat alles kost geld. Door vandaag te 
geven, maken we de kerk van morgen 
mogelijk.

Samen voor onze kerk 
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe 
daarom mee aan de Actie Kerkbalans en 

doneer ruimhartig. U kunt uw bijdrage 
overmaken op NL79RABO0118165100 
t.n.v. Elisabeth parochie, onder 
vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2025’. 
Of via onderstaande QR-code, deze kunt 
u via de camera van uw smartphone 
scannen. 

Naast doneren, kunt u de Actie 
ondersteunen door er aandacht voor te 
vragen in uw eigen omgeving. U kunt 
bijvoorbeeld de Kerkbalansberichten op 
Facebook delen. Zo laat u weten dat u 
het werk van onze parochie belangrijk 
vindt. U kunt hier bijvoorbeeld bij 
vermelden dat u bijgedragen hebt en 
mensen uitnodigen hetzelfde te doen. 

Alvast veel dank voor uw bijdrage en 
steun! Door vandaag te geven, kunnen 
we invulling blijven geven aan het 
geschenk van de kerk. 

Op naar de kerk van morgen! 

Dit zijn de voorlopige resultaten van de actie 

Kerkbalans in 2024. 

H. Gregorius de Grote, Axel 9.401,31

H. Maria Hemelvaart, Philippine 12.278,69

H. Maria Hemelvaart, Sas van Gent 11.904,24

H. Antonius van Padua, Sluiskil 6.007,50

H. Maria Visitatie, Westdorpe 6.499,25

H. Maria Hemelvaart, Zuiddorpe 4.614,09

Emmaus, Terneuzen 48.878,04

Eindtotaal 99.583,12

Hoeveel parochiebijdrage?

In ons bisdom geldt voor 2025 een minimum 
kerkbijdrage per jaar van € 165,–. Richtlijn 
is 1% van het netto gezinsinkomen. Hoewel 
wij u zeer erkentelijk zijn als u voldoet aan 
deze richtlijn(en) zijn deze voor niemand 
verplichtend. Het is voor onze parochie 
belangrijk dat iedereen meedoet. Hiermee 
drukken we uit dat ieder naar vermogen 
medeverantwoordelijk is voor onze hele 
parochiegemeenschap.

I
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VIERINGENROOSTER 1 MAART T/M 25 MEI    

DAG DATUM TIJD PLAATS VIERING VOORGANGER

zaterdag 1 maart 19.00 Terneuzen Internationale viering R.R. Romero
zondag  2  maart 11.00 Terneuzen  W. Wiertz
dinsdag 4  maart  8.30 Terneuzen  R.R. Romero
dinsdag 4 maart 19.00 Terneuzen De Blide; Woord & Gebed A. Verschoor
woensdag 5  maart  19.00 Terneuzen Aswoensdag R.R. Romero
donderdag 6  maart  18.30 Westdorpe ‘t Verlaet M. Dieleman
vrijdag 7  maart  20.30 Terneuzen Aanbidding en Biecht R.R. Romero
zaterdag 8 maart     
zondag 9 maart 11.00 Terneuzen  R.R. Romero
zondag 9 maart 10.30 Terneuzen Ter Schorre R. Dekker
maandag 10 maart    
dinsdag 11 maart 8.30 Terneuzen  R.R. Romero
zondag 16 maart 11.00 Terneuzen Afscheid Marjan W. Wiertz & beschikbare teamleden
dinsdag 18 maart 8.30 Terneuzen  R.R. Romero
dinsdag 18 maart 10.30 Axel De Vurssche W. Wiertz
vrijdag 21 maart 14.00 Philippine De Kaaie W. Wiertz
zondag 23 maart 11.00 Terneuzen H. Mis vd kinderen R.R. Romero
zondag 23 maart 10.30 Terneuzen Ter Schorre R. Dekker
dinsdag 25 maart 8.30 Terneuzen  R.R. Romero
zondag 30 maart 11.00 Terneuzen  W. Wiertz
zondag 30 maart 17.00 Terneuzen Kroatische viering V. E. Tomi�

dinsdag 1 april  8.30 Terneuzen  R.R. Romero
dinsdag 1 april 19.00 Terneuzen De Blide; Woord & Gebed A. Verschoor
donderdag 3 april  18.30 Westdorpe ‘t Verlaet W. Wiertz
vrijdag 4 april  20.30 Terneuzen Aanbidding en Biecht R.R. Romero
zaterdag 5 april  19.00 Terneuzen Internationale viering R.R. Romero
zondag 6 april  11.00 Terneuzen  R.R. Romero
zondag 6 april 10.30 Terneuzen Ter Schorre R. Dekker
dinsdag 8 april  8.30 Terneuzen  R.R. Romero
donderdag 10 april  14.00 Sluiskil, museum Paasviering zieken en ouderen W. Wiertz
zondag 13 april  11.00 Terneuzen Palmpasen R.R. Romero
dinsdag 15 april  8.30 Terneuzen  R.R. Romero
dinsdag 15 april 10.30 Axel De Vurssche W. Wiertz
donderdag 17 april  17.00 Terneuzen Witte Donderdag R.R. Romero
donderdag 17 april 14.00 Philippine, De Kaaie Paasviering zieken en ouderen W. Wiertz
vrijdag 18 april 15.00 Terneuzen Kruisweg werkgroep
vrijdag 18 april 19.00 Terneuzen Goede Vrijdag R.R. Romero
zaterdag 19 april 19.00 Terneuzen Paaswake R.R. Romero
zondag 20 april 11.00 Terneuzen Pasen
    H. Mis vd kinderen R.R. Romero
zondag 20 april 10.30 Terneuzen Ter Schorre R. Dekker
    Oecumenische viering A. Verschoor
dinsdag 22 april  8.30 Terneuzen  R.R. Romero
zondag 27 april  11.00 Terneuzen  W. Wiertz
zondag 27 april 17.00 Terneuzen Kroatische viering V. E. Tomić
dinsdag 29 april  8.30 Terneuzen  R.R. Romero 

donderdag 1 mei  19.00 Westdorpe ‘t Verlaet W. Wiertz
vrijdag  2  mei  20.30 Terneuzen Aanbidding en Biecht R.R. Romero
zaterdag 3  mei  19.00 Terneuzen Internationale viering R.R. Romero
zondag 4  mei  11.00 Terneuzen Dodenherdenking R.R. Romero
zondag 4 mei 10.30 Terneuzen Ter Schorre R. Dekker
maandag 5  mei    Bevrijdingsdag 
dinsdag 6  mei  8.30 Terneuzen  R.R. Romero
dinsdag 6 mei 19.00 Terneuzen De Blide; Woord & Gebed A. Verschoor
zondag 11 mei  11.00 Terneuzen  W. Wiertz
dinsdag 13 mei  8.30 Terneuzen  R.R. Romero
vrijdag 16 mei  14.00 Philippine De Kaaie W. Wiertz
zondag 18 mei  11.00 Terneuzen H. Mis vd kinderen  R.R. Romero
zondag 18 mei 10.30 Terneuzen Ter Schorre R. Dekker
dinsdag 20 mei 8.30 Terneuzen  R.R. Romero
dinsdag 20 mei  10.30 Axel De Vurssche W. Wiertz
zondag 25 mei  11.00 Terneuzen  W. Wiertz
zondag 25 mei 17.00 Terneuzen Kroatische viering V. E. Tomić
     
 Wijzigingen voorbehouden
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KERKELIJKE TARIEVEN VOOR 2025
Het bisdom heeft besloten om de kerkelijke tarieven voor 2025 te verhogen met een 
indexering van 2,6%.

De nieuwe tarieven zijn als volgt:
Huwelijks-/uitvaartdienst (incl. avondwake) € 718,-
Jubileumdienst € 359,-
Dienst in het crematorium of op de begraafplaats
Zonder voorafgaande kerkelijke dienst (2/3) € 479,-
Advies parochiebijdrage volgens 1% minimum inkomen € 165,-
Stipendium (misintentie) € 12,50

INTERKERKELIJK 
SJALOOM IS OP 
ZOEK NAAR EEN 
DWARSFLUITIST!

De huidige fluitist van Sjaloom stopt na de 
zomervakantie. Daarom zijn wij op zoek 
naar een enthousiaste muzikant die samen 
met ons wil repeteren en medewerkingen 
wil verlenen tijdens kerkvieringen. Het 
combo, bestaat uit piano, drums, saxofoon 
en dwarsfluit. Ons koor, met 29 leden in 
de leeftijd van 20 tot ongeveer 70 jaar, 
biedt een fijne, creatieve omgeving waarin 
we samen zingen en musiceren. 

We repeteren op zondagavond van 19.00 
tot 20.30 uur in de Goede Herderkerk 
(wijkgemeente de Ontmoeting) in 
Terneuzen. De repetities vinden plaats van 
1 oktober tot 1 juni. In de schoolvakanties 
is er geen repetitie. Als je interesse hebt 
of meer wilt weten, neem dan contact 
op met de dirigent Sjaak Hamelink via 
sjaakhamelink@gmail.com. 

Ben jij gepassioneerd door muziek en wil jij 
deel uitmaken van onze fijne groep? Neem 
dan contact met ons op! Kom gerust een 
keer kijken en luisteren!  

COLLECTEROOSTER 2025 VAN DE 
ELISABETH-PAROCHIE  

De collectes vinden plaats tijdens de weekendvieringen in de Emmaüskerk in Terneuzen
datum collectedoel en  bankrekening
2 maart Rouwzorg Kanaalzone NL32RABO0114887152
6 april   Vastenactie  NL66RABO0159527104
4 mei Nld. Missionarissen  NL30RABO0171211111
1 juni Bisdomdiaconie  NL22INGB0654566682

Er is slechts 1 Caritascollecte per maand en wel telkens op de 1e zondag van de maand. 
Uitzondering is november, want dan vindt de collecte plaats op de Elisabethdag.

Christelijke feestdagen in 2025: Aswoensdag 5 maart, Palmzondag 13 april, Witte 
Donder-dag 17 april, Goede Vrijdag 18 april, Pasen 20 april, Hemelvaartsdag 29 mei, 
Pinksteren 8 juni, Allerheiligen 1 november (zaterdag), Allerzielen 2 november (zondag) 
en Kerst 25 december (donderdag). 

Caritasbestuur EP

KIJK OOK EENS 
NAAR HET NIEUWS 
VAN ONS BISDOM

Het bisdom van Breda publiceert alle 
nieuwsberichten op een prachtige site 
op het internet. Vele belangrijke over 
ons bisdom zijn er te vinden. De 
artikelen gaan een lange tijd terug, 
namelijk tot 2006.

De website is te vinden onder: 
www.bisdombreda.nl /actuee l /
nieuws

JONG KATHOLIEK ZEELAND VAN START
Op zaterdag 1 maart is de startbijeenkomst 
van Jong Katholiek Zeeland. Iedereen 
tussen 12 en 18 jaar is van harte welkom van 
af 17.00 uur in de Maria Magdalenakerk 
aan d Singelstraat 9 in Goes.
De kosten zijn: lekkers om te delen.

Op het programma staan samen eten, 
kennismaken, inhoud bespreken, delen 
en samen bidden. Zoek je een lift of heb 
je een andere vraag, dan kun je terecht op 
jong@bisdombreda.nl

HEILIG VORMSEL IN 2025
Hallo beste jongens en meisjes,

Dit is een berichtje voor jullie van pastor Ralf Grossert. Ik werk in de rooms-katholieke 
Elisabethparochie. Eén keer per jaar hebben wij bij ons in de Emmaüskerk een speciale 
viering voor de jongeren van groep 8. Die viering noemen wij het heilig Vormsel. Misschien 
ben je gedoopt en heb je je Eerste Heilige Communie gevierd en wil je nu ook je Vormsel 
doen. Dat kan! Maar wat is dat, vraag je misschien.
Bij het Vormsel geeft Jezus jou zijn heilige Geest van Vrede. Als een trouwe Vriend wil Jezus 
met jou door het leven gaan. Hij geeft jou kracht en moed. Dat is zo bijzonder dat we dit in 
de kerk vieren, samen met alle andere jongens en meisjes die ook hun Vormsel willen doen. 
De vormselviering zal plaatsvinden op 23 mei om 19.00 in de Emmaüskerk in Terneuzen.

Wil je meer weten over het heilig Vormsel, over hoe je 
kunt aanmelden en over de voorbereiding neem dan contact 
met me op. Mijn e-mailadres is: ralf.grossert@zeelandnet.nl. 
Het formulier vind je op www.eparochie.nl  ->  formulieren
Vrede en alle goeds,

pastor Ralf

Jong
Katholiek
Zeeland

Startbijeenkomst

Je bent welkom!

zaterdag
1 maart 2025
17.00 uur
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KRONIEK VAN DE ELISABETH PAROCHIE

OVERLIJDENS:
Terneuzen
8-11-2024  Anna Gezina ( Sinie) Hogenberg-Wessels, 88 jr.
17-12-2024  Margaretha Norbertus Rosalia Maria Klaassen w.v. Armand Frans Nicolaas Rijckaerd, 88 jr.
Westdorpe
20-12-2024   Raymonda Louisa Johanna de Causmaecker e.v. José Antoine de Vrieze, 93 jr.
08-02-2025 Eddy Cyrillus Irma Verschelden, 77 jr.
Sas van Gent
6-02-2025 Arnold Albert René Audenaert e.v. Alice Audenaert, 86 jr.
Zaamslag
12-12-2024  Christina Maria Boone w.v. Petrus Maria de Waal ,98 jr.
Den Haag (uitvaart in Terneuzen, geboren in Terneuzen)
28-12-2024  Albert Johan Eulalie van Mossevelde, 93 jr.
Axel
11-01-2025  Fredericus Leonardus Petrus ( Fred) van Swaal, 78 jr.

GEDOOPT
Zuiddorpe
17-11-2024    Tycho Julian Fabian Roozen zoon van Paul Roozen en Stephanie Naessens

SPAARACTIE VAN DE DOPJES GAAT NOG STEEDS DOORSPAARACTIE VAN DE DOPJES GAAT NOG STEEDS DOOR
Hoe was het ook al weer: toen Zr. Wivina 
enige jaren geleden vanuit Sluiskil verhuisde 
naar Etten-Leur was er een vacature voor 
het inzamelen van plastic dopjes. De zuster 
was actief lid van onze PKC en we hebben 
dat toen van haar overgenomen, omdat we 
op deze wijze een kleine bijdrage kunnen 
leveren aan het welzijn van blinde of zeer 
slechtziende mensen. Het gaat uit van het 
Belgisch Centrum voor Geleidehonden in 
Tongeren. Er worden al vele jaren vele 
duizenden kilo's dopjes ingezameld. 

Wist je dat ...
-  Er ongeveer 400 dopjes in 1 kg zitten? 

Dit is natuurlijk afhankelijk van de 
grootte (het ene dopje weegt nu eenmaal 
meer dan het andere), of er nog een 
"kraagje" aan vast hangt, enz.

-  Er ongeveer 3.400 kg dopjes 
nodig zijn om een goedgekeurde 
en geschikte pup aan te schaffen? 
Buiten het feit dat het hier om een edel 
rasdier gaat, worden er ook nog strenge 
eisen gesteld aan fysieke kenmerken, net 
als aan bepaalde karaktereigenschappen. 
Je spreekt dus echt niet over zo maar even 
een hondje kopen . 

- Er ongeveer 77.500 kg dopjes nodig 
zijn om een opgeleide en afgeleverde 
blindengeleidehond te kunnen 
financieren. Hiermee wordt bedoeld dat 
je wel kan starten met je pup, maar 
dit dier moet eerst gesocialiseerd en 
getraind worden in een pleeggezin en 
moet nadien opgeleid worden in het 
geleidehondencentrum.

Over welke dopjes gaat het? 
Dopjes van flessen, ook van statiegeldflessen 
en bussen. De dopjes worden tegenwoordig 
min of meer vastgemaakt aan het 
verpakkingsmiddel, maar zijn gemakkelijk 
te verwijderen en de fles kan ook zonder 
dop gewoon ingeleverd worden bij de 
statiegeldautomaat. Van dranken: frisdrank, 
water, melk, fruitsap, sportdrank (het 
doorzichtige kapje mag erop blijven). 
Van producten: (af )wasproducten, 
detergenten, deo's, shampoos, spuitbussen, 
kindersurprisedopjes, van sauzen en 
medicatie. Deksels of klepjes van choco, 
honing, koffie, ...     Ik krijg ook soms wel 
veel deksels binnen, maar die zijn echt te 
groot. De maximale diameter van een dop 
is die van een pot chocopasta. Wijnkurken, 
metalen schroefdoppen, rubberen doppen, 
kroonkurken, sleutels, afval, batterijen en 
dergelijke horen niet tussen de dopjes. 

Hoe gaan we nu in de PKC Zuidwest tewerk? 
In onze 3 kerken brengen mensen dopjes 
mee. Maar 2 van de 3 kerken zijn eigenlijk 
gesloten. Inleveren kan nog in de kerk 
in Terneuzen, tijdens de maandelijkse 
vieringen in De Kaaie in Philippine, in 
de Mariakapel aan de Markt 4 in Sas 
van Gent tijdens de openingsuren en bij 
mij thuis aan de Kennedystraat 
6 in Sas van Gent. 
Gewoon neerzetten 
aan de voordeur. 
Ik verzamel die 
in zakken met de 
opdruk van www.

geleidehond.be en als er weer een aantal 
zakken vol zijn, dan breng ik die naar het 
inzamelpunt in Lembeke, waar Walter Boon 
als erelid van de Fifty-One (soort Rotary) in 
Gent zich bekommert over de logistiek van 
de zakken met dopjes. Maar Walter is enige 
weken na een kort ziekbed op 84-jarige 
leeftijd overleden. Kort voor zijn overlijden 
bracht ik nog een auto met zakken bij hem 
en heb ik persoonlijk afscheid van hem 
kunnen nemen. Wij waren tevens op de 
uitvaartplechtigheid. Ik heb inmiddels een 
opvolger voor hem gevonden, dus beste 
mensen….. spaar maar door. Het komt even 
goed terecht op de juiste plaats. En voor 
hetzelfde goede doel.

Uit naam van Walter wil ik iedere spaarder 
hartelijk bedanken en ik hoop de komende 
tijd op heel veel dopjes.

Freddy Janssens, 
lid van de PKZ Zuidwest EP

In onze 3 kerken brengen mensen dopjes 
mee. Maar 2 van de 3 kerken zijn eigenlijk 
gesloten. Inleveren kan nog in de kerk 
in Terneuzen, tijdens de maandelijkse 
vieringen in De Kaaie in Philippine, in 
de Mariakapel aan de Markt 4 in Sas 
van Gent tijdens de openingsuren en bij 
mij thuis aan de Kennedystraat 
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Parochiekern noord
Voor informatie van de PKCNoord kan men zich wenden tot het parochiebureau: 
emailadres bureau@eparochie.nl ter attentie van: de voorzitter van de PKCNoord.

BELANGRIJKE GEGEVENS

Parochiebureau
Alberdingk Thijmstraat 2, 
4532 CZ Terneuzen
Tel: 0115-612327
E-mail: bureauterneuzen@eparochie.nl

Openingstijden op alle werkdagen
van 10.00 tot 12.00 uur
Website: www.eparochie.nl

Banknummer:
NL46 ABNA 0419 4875 81

Stiltecentrum en Mariakapel open van 
maandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur

VELE BLIJKEN VAN MEDELEVEN
Zondag 2 februari kwam Henny de Schepper, ongelukkig ten val bij de ingang van de kerk. 
De ambulance haalde haar op, sinds dinsdagavond is ze weer thuis. Henny en haar man 
Benny hebben veel bemoedigende berichten ontvangen en een mooi boeket. Daar waren 
ze zeer dankbaar voor en zij verzochten pastor Marjan 
Dieleman, die bij hen op bezoek ging, om voor hen 
een bedankje in het Regioblad te willen zetten. Pastor 
Dieleman stuurde onderstaande tekst die wij natuurlijk 
met veel plezier plaatsen.

Lieve mensen,
Heel veel dank voor jullie bloemen, kaarten en andere 
hartverwarmende reacties, na mijn valpartij bij de ingang 
van de Emmaüskerk op zondag 2 februari.

Hartelijke groet, ook namens Benny,

Henny de Schepper.

NIEUWS HEILIGE MIS VOOR KINDEREN, 
DECEMBER 2024

Zondag 24 november vierden wij het 
feest van Christus Koning. Het kerkelijk 
jaar werd afgesloten. Een soort van oud 
en nieuw. Drie weken daarvoor vierden 
wij Allerheiligen. Voor de kinderen van 
het project Heilige Mis voor Kinderen 
was dit reden voor feest. Tijdens het feest 
van Christus Koning kwamen zij naar de 
kerk verkleed als hun favoriete heilige. Zij 
hadden deze heilige bestudeerd. Na de 
heilige mis vertelden zij over het leven van 
de heilige. Het waren indrukwekkende 
verhalen. Hierna was het tijd voor wat 

lekkers. De ouders hadden diverse 
gerechten meegenomen. Zo werd het 
einde van het kerkelijk jaar en het begin 
van een nieuw jaar gevierd. 

Vorig jaar organiseerde het project Heilige 
Mis voor Kinderen een schaatsactiviteit 
voor de gezinnen. Dat was een groot 
succes, zodat de gezinnen ook dit jaar 
wilden schaatsen. De schaatsbaan op de 
Groote Markt in Sluis werd uitgekozen. 
Zaterdag 21 december kwamen zij bij 
elkaar voor een leuke schaatsmiddag. 

Eerst werd de heilige mis gevierd in de H. 
Johannes de Doper kapel. Daarna werd er 
geschaatst op de schaatsbaan. De kinderen 
en de papa's en de mama's hadden het 
hartstikke naar hun zin. We zien elkaar 
weer in het nieuwe jaar voor meer leuke 
activiteiten. Wil je meedoen? Stuur dan 
een e-mail naar kapelaan Rodrigo. Zijn 
e-mailadres is kapelaan22@gmail.com Je 
bent van harte welkom!

Dank je 
wel
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Parochiekern zuid-west
Secretaris, Kennedystraat 6, 4551 TW Sas van Gent T. 0115-461001 E. freddyjanssens@zeelandnet.nl

DE EERSTE VIERING…
We wisten het in de PKC Zuidwest al heel lang: onze mooie r.k. 
kerk in Philippine wordt niet meer gebruikt voor de wekelijkse 
zondagviering. Op 24 november was het de laatste keer en namen 
we op waardige afscheid van het voor ons zo vertrouwde zondagsuur. 
Het gevolg is dat de beide koren in Zuidwest officieel zijn gestopt 
als koor. De kerk staat te koop en valt voor dat onderdeel nu onder 
het regime van het Bisdom. Totdat de kerk verandert van eigenaar 
is de kerk nog te gebruiken voor de doop, een kerkelijke uitvaart 
(maar zonder koor), een viering door de week en dergelijke. Onze 
PKC wilde graag toch 1 keer per maand een kerkelijke samenkomst 
houden en gelukkig wil het gemeenschapshuis De Kaaie aan 
de Waterpoortstraat in Philippine daaraan meewerken. Ook het 
pastorale team verleent zijn medewerking en de voorgangers worden 
in het rooster opgenomen. We vonden koorleden van beide koren 
bereid om te zingen en Gerard van de Langkruis begeleidt op de 
elektronische piano/orgel. Het is telkens op de 3e vrijdagmiddag van 
de maand om 14.00 uur, behalve in de Goede Week, want dan is 
het op 17 april.

Op 17 januari was het de eerste viering. We waren erg benieuwd 
en ook wel een beetje zenuwachtig, hoe het zou verlopen. Zijn er 
koorleden genoeg en komen er mensen op af? Het bleek eigenlijk een 
groot succes: met ongeveer 12 koorleden en Gerard zoals altijd met 
prachtige begeleiding en een half uurtje van tevoren repeteren ging 
het prima. Pastor Dieleman, als vanouds een uitstekende voorganger 
en de lector waren goed te verstaan met de goede geluidsinstallatie. 
Theo had gezorgd voor een volwaardige aankleding: de lezenaar 
met het mooie quiltdoek en vele andere attributen uit de kerk, 

een goede altaartafel en Betsie had gezorgd voor een bloemetje. In 
totaal waren we met 54 aanwezigen, zoals vroeger uit Philippine, 
Sluiskil en Sas van Gent, maar ook uit Axel en Terneuzen. In De 
Kaaie brandde de kachel lekker en na afloop was er geruime tijd 
een gezellig samenzijn met koffie/thee en een koekje. En er was 
een leuke collecteopbrengst. De PKC is erg tevreden en we hopen 
van harte, dat deze samenkomst een blijvend karakter mag hebben. 
Binnen de beperkte mogelijkheden zonder kerkgebouw is dit een 
zeer aanvaardbare oplossing en voor de parochie goed betaalbaar.

Freddy Janssens, secr. PKC Zuidwest.

GRAFRECHTEN 
PASTOOR C. VAN AKEN

Pastoor C. van Aken zullen velen nog kennen uit zijn periode als pastoor van 
de H. Maria Hemelvaart Parochie te Sas van Gent van 1963 -1979. Geboren in 
Oudenbosch op 3 juni 1912 en overleden in Sas van Gent op 20 januari 1992. 
Hij ligt begraven in Sas van Gent op de begraafplaats aan de Schapersweg. 
Onder zijn leiding werd de kerk gerestaureerd en werden veel gespreksgroepen 
opgezet. Hij besteedde veel tijd en aandacht aan zieken en legde de basis voor 
de parochiële ziekenbezoekgroep. Met spijt in zijn hart ging hij met emeritaat 
in 1979 maar hield de ontwikkelingen in de kerk nauwgezet bij. Hij wordt 
herinnerd als een warm en sympathieke mens.

Dhr. W. Clauwaert, een Parochiaan die met veel zorg het graf van Pastoor 
van Aken onderhoudt, attendeerde het Parochiebestuur erop dat het graf in 
2025 op de nominatie staat bij de Gemeente om geruimd te worden. Met 
als uitgangspunt dat graven van pastoors zoveel mogelijk behouden moeten 
blijven heeft het bestuur hierop de nodige actie ondernomen. Zo is er 
informatie opgevraagd bij de Gemeente en heeft er overleg plaats gevonden 
met het Bisdom. De Gemeente stelt dat behouden vóór ruimen gaat. Indien 
de nabestaanden willen ruimen mag de Parochie de grafrechten overnemen. 
Dit is dan ook recent gebeurd. Per 1 januari heeft de Elisabeth Parochie de 
grafrechten gekregen. Hierop heeft het Bisdom Bestuur besloten om voor 
10 jaar de kosten voor haar rekening te nemen. Een mooi gebaar voor een 
blijvende herinnering aan Pastoor Cees Van Aken.

Bestuur Elisabeth Parochie
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BESTE TROUWE PAROCHIANEN VAN PHILIPPINE

Hier sta ik dan voor u in de laatste 
zondagse misviering in onze 
parochie. Het is nu definitief, de 
zondagse misviering is voorbij en de 
kerk wordt voor zondagsvieringen 
gesloten en te koop aangeboden. 
We moeten terug gaan naar het 
jaar 1730/1760 Toen hoorde het 
kerkgebeuren bij Boekhoute 
en onze voorouders wilden een 
eigen kerk in onze gemeente. 
We hebben alles bij elkaar 264 
jaar een eigen kerk en parochie 
gehad. Natuurlijk mag je die tijd 
niet met elkaar vergelijken met nu, 
maar toch. Eenieder ziet dat het 
kerkbezoek minimaal is geworden 
en de financiën teruglopen nadat 
in 1969 de katholieke zuil begon 
af te brokkelen. Terwijl de trouwe 
bezoekers steeds ouder worden. 

Toch erg jammer dat zo'n mooie 
warme kerk moet worden gesloten 
na 70 jaar. De kerk was voor velen 
een baken van bezinning in ons 
leven. Soms hoopte ik stiekem dat 
de kerk in Terneuzen werd verkocht 
aan een projectontwikkelaar die 

er ouderen-appartementen zou 
bouwen zodat we onze kerk konden 
behouden, helaas een droom. 
Besturen is kiezen, in mix van 
overwegingen, geen gemakkelijke 
taak dat merken we nu. Hopelijk 
komt er een goede communicatie 
in de grote parochie. We wensen 
dan ook het bestuur veel sterkte en 
wijsheid toe. 

Terneuzen zal niet altijd gemakkelijk 
te bereiken zijn zonder auto en de 
gevoelens spelen nu een grote rol. 
Daarom is het goed dat er één 
keer per maand een bijeenkomst is 
in het gemeenschapshuis de Kaaie. 
Want: SAMENLEVEN IS REAGEREN 
OP VERANDERING. 
Hopelijk zal dat door velen worden 
gedragen 
Toch moeten we ook blij zijn dat 
we zolang als kerkgemeenschap in 
onze mooie warme kerk mochten 
komen. 70 jaar een mensenleven 
lang. Waar velen zijn gedoopt, 
gevormd, getrouwd of onze naaste 
hebben begraven. Die herinnering 
zal blijven. 

We danken onze koren, dirigenten, 
pastores, kosters, kindernevendienst.
en de vrijwilligers in de commissies 
en allen die vorm hebben 
gegeven aan al die jaren aan deze 
geloofsgemeenschap van harte 
voor hun inzet. Ook hier is er een 
moeilijk afscheid voor velen. 

Een speciaal woord van dank voor 
onze pastor Marjan Dieleman die 
de laatste diensten op zondag in 
Philippine voor haar rekening nam, 
hartelijk dank voor je inzet in deze 
parochie. 

Tenslotte, 
Het gaat jullie goed en misschien 
tot ziens bij een mis in Terneuzen, in 
de Kaaie of met een weekdienst in 
Philippine dus met Kerstmis dit jaar. 

Dank u wel. 

Renaldo
18 november 2024
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Parochiekern zuid-oost
Conrad van Waes, Graafjansdijk B31, 4554 CB Westdorpe T 06 14045066 E conrad@zeelandnet.nl

BEDEVAARTSTOCHT OOSTAKKER-LOURDES 2025

In de nacht naar zondag 01 juni 2025 is de 
jaarlijkse  bedevaart Westdorpe - Oostakker 
en terug. Deze pelgrimage heeft voor velen 
een speciale betekenis. Je kunt te voet, met de 
fiets of per auto meedoen. Mei is de speciale 
Mariamaand, vandaar de bedevaart naar de 
Lourdesgrot.  Tijdens deze bedevaartstocht 
kom je tot  innerlijke rust en bezinning.  Dit 
ervaar je vooral ’s morgens in de vroegte, bij 
het krieken van de dag,  de natuur ontwaakt. 

We wandelen de afstand Westdorpe 
– Oostakker  (ongeveer 25 km). Op de 
terugreis maken we een kleine omweg langs 
de Moervaart ter hoogte van Mendonk. De 
totale wandelafstand is ongeveer 54 km.  
Voor mensen die slecht ter been zijn, is 
er een mogelijkheid om met de fiets of de 
auto te reizen.  Deze tocht is geen wedstrijd, 
maar we (wandelaars en fietsers) passen 
ons tempo aan elkaar aan.  Startplaats is 
de “MFC de Kirke” in Westdorpe. Op de 
heenreis die o.a. langs Wachtebeke, domein 
‘’Puyenbroeck’’, Zaffelare en Hijfte voert, 
is een aantal pauzemomenten voorzien om 
even uit te rusten, wat te eten en voor een 
sanitaire stop. 

Voor aanvang van de H.mis in de basiliek 
(07.30 uur) is er gelegenheid om even bij 
te komen van de tocht in een zaal van het 
klooster, nabij het bedevaartsoord. Na de mis 
is er voldoende tijd om te genieten van een 
door ons verzorgd ontbijt met koffie of thee 
en om de grot te bezoeken.
Tijdens de terugtocht wordt gestopt in 
Zaffelare waar we in de eetzaal van een 
verzorgingstehuis ruime gelegenheid hebben 
om even te rusten en gezellig met elkaar samen 
te zijn. De tocht voert door landelijk gebied 
langs Maria kapelletjes en bloemkwekerijen. 
Nadere informatie om mee te gaan op 
deze bedevaart is te verkrijgen via mail of 

telefoon: 0115/454836  ( na 18.00 uur) of: 
rmateijsen@zeelandnet.nl. 

Als 54 km wat teveel van het goede is om te 
lopen, dan kunt u ook de halve tocht lopen. 
U kunt dan de terugtocht (per auto) met 
iemand van ons meerijden. Is wandelen of 
fietsen niet mogelijk en beschikt u niet over 
eigen vervoer, laat u dat dan gerust weten. 
Dan proberen we een oplossing te zoeken. 
Wij hopen dat  veel mensen zich voor deze 
pelgrimage opgeven. Ieder is welkom, ook 
indien  u nog nooit hebt deelgenomen. 
Namens de organisatie Oostakkertocht , 
Roger en Bianca Mateijsen- van Haelst  

Samengevat praktisch informatie: 
• Wandelaars vertrekken rond 01.00 uur, 

fietsers vertrekken rond 5.00 uur en 
auto’s rond 6.30 uur  Na aanmelding  
krijgt u  nadere gegevens met de exacte 
vertrektijden.

• Voor deelname  aan deze pelgrimage  
vragen wij een bijdrage van €15 per 
persoon.  Dit is inclusief ontbijt met 
koffie/thee en op de terugweg koffie/thee 
met koffiekoek. Te voldoen op rekening: 
NL65RABO0142135410 t. n.v. BGRM 
van Haelst o.v.v. bedevaartstocht 2025.

• Indien u een misintentie wenst, kunt u 
dat vooraf bij ons aangeven. Dit kost € 
11,-.

Op 23 december 2024 vond voor de 10e keer de Herdertjestocht 
plaats in Axel. 

Tijdens deze jubileumeditie kwam het Bijbelse kerstverhaal 
opnieuw tot leven in de straten van Axel. Bekende en minder 
bekende Axelaars verleenden hieraan hun medewerking. Ook 
twee dominees en pastoor Wiertz waren van de partij. Zij lieten 
zich geduldig omtoveren tot respectievelijk een van de drie 
Wijzen, een eenvoudige herder en de niet zo aardige koning 
Herodes. Kinderen met hun ouders/verzorgers, opa’s en oma’s, en 
overige familieleden, konden op deze avond in het centrum van 
Axel gewoon dwars door het kerstverhaal lopen. 

Tijdens een mooie route kon men kennis maken met alle 
bekende kerstfiguren zoals Jozef en Maria, keizer Augustus, de 
herders, de Wijzen en koning Herodes. Er waren weer mooie 
verkleedkleren waar veel kinderen gebruik van maakten.
De bewoners en andere aanwezigen in de Vurssche genoten van 
de mooie muziek en de liedjes. Het werd een echt Kerstfeest. 
Wat de avond helemaal bijzonder maakte was dat er onderling 

TERUGBLIK HERDERTJESTOCHT – EEN LOPEND KERSTVERHAAL

ook gezorgd was voor opvolging in de komende jaren; De dochter van 
de “oude” Maria en de zoon van de “oude” Jozef willen graag in hun 
voetsporen treden.

De werkgroep “Samen één Heer”
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KINDJE WIEGEN 2024 IN ZUIDDORPE, 
HET HERDERSMEISJE EVA WEES ONS DE WEG NAAR DE STAL

Voor de laatste keer Kindje Wiegen in 
de Heilige Maria Hemelvaartkerk en we 
genoten vooral van het kerstverhaal in het 
prentenboek van Carey Morning ‘Eva, het 
herdersmeisje uit Betlehem’ met de prachtige 
tekeningen van Alan Marks. Eva groeit op 
tussen de schapen en past op de lammetjes in 
de kudde van haar vader. ’s Nachts moet ze 
altijd naar huis, maar in die helder verlichte 
nacht gaat ze haar vader zoeken en vindt 
hem in een stal met herders en koningen die 
een stralend kind met zijn moeder en vader 
bezoeken.

Om dat verhaal tastbaar te maken, mag ik 
voor deze viering altijd de knuffel-kerstgroep 
van de Antoniusschool in Axel lenen. Pastor 
Marjan Dieleman haalde alle knuffels 
van mensen en dieren die in de kerststal 
aanwezig zijn een voor een uit de grote box 
en de kinderen waren heel benieuwd wat 
er allemaal tevoorschijn zou komen. De 
kinderen benoemden enthousiast alle namen 
en knuffelden vooral met de schaapjes.
Met deze knuffels en een prentenboek 
wordt de Kerstavond-viering heel speciaal 
en begrijpelijk voor de kinderen. Vieren 
doen we ook met muziek. Rudy en Patty de 
Buck genieten al jaren van deze viering en 
willen het niet missen. Rudy begeleidde ons 
op gitaar, Theo van Esbroek trommelde en 
Mariia en Patty hielpen ons met zingen. De 
kinderen mochten bij elk liedje een ritme-
instrumentje kiezen en speelden en dansten 
dat het een lieve lust was.

Na afloop praatten we nog even door 
met elkaar onder het genot van koffie en 

chocolademelk. Iedereen had genoten. De 
kinderen kregen het prentenboekje mee naar 
huis als aandenken en voor de papa’s en 
mama’s was deze viering een mooie start 
van de kerstavond die ze met hun familie 
thuis verder gingen vieren. Op de Facebook 
pagina van Bewoners Platform Leefbaar 
Zuiddorpe kan iedereen nog eens genieten 
van een prachtige serie foto’s van Kindje 
Wiegen 2024.

En wat nu? De kerk van Zuiddorpe gaat 
definitief op slot, maar hiermee sluiten we 
het vieren niet af. Ook in 2025 organiseren 

we Kindje Wiegen op 24 december om 14:00 
uur in Dorpshuis ’t Kaaike te Zuiddorpe met 
een mooi prentenboek van Astrid Lindgren 
‘Kerstmis in de stal’ met tekeningen van Lars 
Klinting. Rudy en Patty de Buck en Theo 
van Esbroek komen weer muziek maken en 
zingen met de kinderen en ik vraag weer om 
de knuffel-kerstgroep uit Axel. Het wordt 
vast leuk, dus ik zie jullie graag weer allemaal 
terug.

Annemie van Roij

Net als in 2024 blijven de mensen die parochiebijdrage hebben betaald het Regioblad in 
2025 normaal ontvangen. Voor mensen die in 2024 hun parochiebijdrage hebben betaald 
verandert er dus niets. Zij blijven het Regioblad gewoon ontvangen. 
Betalingen voor het verrichten van kerkelijke diensten, zoals huwelijk of uitvaart zijn geen 
parochiebijdragen en worden in dit geval niet als parochiebijdrage beschouwd. 

Als u geen parochiebijdrage wenst te betalen, maar toch het Regioblad wil blijven 
ontvangen dan is dit zeker mogelijk. U stort €20,- op rekening NL79 RABO 0118 
1651 00 t.n.v. Elisabethparochie o.v.v. Regioblad en u ontvangt dan in 2025 viermaal 
het Regioblad. Deze regeling is ingevoerd gezien de noodzakelijke bezuinigingen op de 
uitgave van het Regioblad en het feit dat het steeds moeilijker is om mensen te vinden 
die het blad willen bezorgen. Wel zullen er tijdens voorbereidingsbijeenkomsten voor 
huwelijk, doop enz. presentexemplaren van het Regioblad worden uitgereikt. 

HET REGIOBLAD BLIJVEN 
ONTVANGEN KAN GEWOON
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GEEN WOORDEN MAAR DADEN
Dit jaar 2025 is voor de kerk een JUBEL 
JAAR:  met het thema: PELGRIMS VAN 
HOOP.

Geen gemakkelijke opgave. Pelgrims zijn, dat 
gaat misschien nog wel, maar pelgrims van 
hoop is al wat moelijker, want dan gaat het 
niet alleen om ons, maar ook om de ander. 
In ons geval, in Colombia, Barranquilla, 
gaat het dan ook om de migranten  uit 
Venezuela. Hier gaat het dan ook niet aleen 
om de deuren van kerken en katdralen te 
openen, maar vooral ook de deuren van 
ons land, onze stad, ons huis, ons hart te 
open. Het gaat  niet alleen om “persoonlijke 
indulgentie te verdienen”, maar vooral ook 
om onze gezamelijke verantwoordelijkheid 
te erkennen en daar naar te handelen. 
PELGRIMS VAN HOOP mag zich niet 
beperken tot een  binnenkerkelijk gebeuren, 
maar moet zich inspirerend richten op 
de “buitenkerkelijke” samenleving waar de 
kerk deel van uitmaakt.

Voor ons in Colombia, wil dat zeggen, 
openstaan voor de vele migranten uit 
Venezuela, de vele “remigranten” die 
door de Amerikaanse president op een 
mensonwaardige manier het land uit 
gezet zijn, en nu nergens meer thuis zijn, 
niet daar, niet hier. Voor hen moeten we 
een teken van hoop zijn, nu meer dan 
ooit, want vanwege de moeilijke en haast 
uitzichtloze politieke situatie in Venezuela, 
zullen weer vele Venezolanen hun heil elders 
moeten zoeken. Nu de Verenigde Staten 

geen optie meer is, zal Colombia en dus 
ook Barranquilla het meest voor de hand 
liggende alternatief zijn. En daar moeten 
we ons op voorbereiden en vooral ook onze 
autorititen op plaatselijk en landelijk niveau 
“wakker schudden” en de ogen openen voor 
de vele noden van deze mensen. 
De Colombiaanse bisschoppenconferentie 
heeft een slotdocument gepubliceerd van 
hun eergisteren geeindigde bijeenkomst en 
herinneren ons aan de oproep van Paus 
Franciscus  om samen op weg te gaan, 
zonder discriminatie.

Dat is hetgeen ook wij sinds jaren proberen 
te doen: samen optrekken met de mensen, 
migranten in de wijk Villa Caracas, als 
pelgrims van hoop, maar dan met woorden 
en daden, zoals ons projekt gesteund door 
de Vastenaktie: MEER GROEN, MEER 
LEVEN. Een projekt dat aandacht schenkt 
aan de honger, vooral van kinderen. In 
eerste instantie proberen we wat aan die 
honger te doen door  middel van een 
middagmaaltijdproject voor 400 kinderen. 
Echter het lijkt ons dat we het daar niet 
bij kunnen laten, het is een noodoplossing. 
Mensen onafhankelijk maken van ons 
en van andere goedwillende vrienden is 
het belangrijkste streven. En daar is ons 
projekt MEER GROEN, MEER LEVEN 
op gericht: we bekwamen mensen in het 
kweken van groenten, in eerste instantie 

voor eigen gebruik, daarna voor uitwisseling 
en ten slotte in cooperatief  of comunitair 
verband de einddoelstelling: een eigen 
groetenbedrijfje met  het resultaat: geen 
honger meer, geen afhanlijkheid meer, 2 
belangrijke voorwaarden voor een  een 
menswaardig bestaan.

Ons projekt is inmiddels zijn tweede jaar 
ingegaan met de deelname van 50 families, 
die halverwege dit jaar uitgebreid wordt met 
nog eens 50 families, met een totaal van 
100 families. 

Zo proberen we met woord en daad en met 
de steun van de VASTENAKTIE “pelgrims 
van hoop” te zijn, voor de migranten in 
Villa Caracas. 

Ik dank op een bijzonder manier de 
parochies in Zeeuwsch Vlaanderen die ons 
vorig jaar geweldig gesteund hebben en 
ook nu al weer in de startblikken staan om 
weer op weg te gaan als PELGRIMS VAN 
HOOP voor onze migranten in Colombia. 
Succes en dank.

Cyriel Swinne

Barranquilla, Colombia
9 februari 2025

Vastenactie
NL66RABO 0159 5271 04  -  projectnr. 40252752 
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VOLKSTUINTJES VOOR VOLKSTUINTJES VOOR 
VENEZOLAANSE VLUCHTELINGENVENEZOLAANSE VLUCHTELINGEN

IN COLOMBIAIN COLOMBIA

Achtergrond van het project
Een van de grote problemen 
in de wijk La Paz (wijk van 
de vrede) van de miljoenenstad 
Barranquilla, in Colombia, is 
er geweld, met veel daders en 
slachtoffers onder de jongeren. 

Een stukje geschiedenis
De aanwezigheid van de paters 
Camilianen in Colombia, 
begint in 1970 met de komst 
van Italiaanse priesters. In 1977 
vestigen de eerste Nederlandse 
religieuzen zich in La Paz en 
begint men een project van 
algemene ontwikkeling met 
als doel: ‘Samen een helende 
gemeenschap bouwen’ met aan-
dacht voor alle aspecten van 
menselijk leven: lichamelijk, 
psychologisch, politiek, econo-
misch, religieus… Pater Cyriel 
Swinne is één van die paters 
Camilianen. In de loop der jaren 
zijn er uit dit samen optrekken 
een aantal projecten ontstaan: 
Steun aan de migranten in Villa 
Caracas, een gezondheidscen-
trum, een onderwijs-centrum 
voor uitgebreide revalidatie 
en rehabilitatie, een centrum 
voor kwetsbare ouderen, een 
openbare bibliotheek met een 
informatie- en cultuurcentrum; 
een school-moestuin, een mul-
ti-sportveld, een ontmoetings-
centrum, een speeltuin, bui-
tenschoolse opvang voor kinde-
ren en jongeren, een Wijk- en 
Milieu Centrum,… 

Meer groen, meer leven
Een van de grootste problemen 
van de mensen in de wijk La 
Paz is het zorgen voor inkom-
sten bijeen hoge werkloos-
heid. Dat heeft een negatieve 
impact op de voeding, omdat 
men alleen kan eten wat men 
kan kopen. Mensen krijgen een 
opleiding in stadslandbouw en 
het houden van een moestuin, 
zodat ze zelf kunnen instaan 
voor dat stukje van hun voed-
sel, maar ook op deze manier 
zinvol bezig zijn en op termijn 
producten kunnen verkopen. 
De doelstelling van het project: 
mensen zelfredzaam maken en 
hen het gevoel van eigenwaarde 
teruggeven.

Op termijn wordt er gewerkt 
aan een mentaliteits- en 

gewoonteverandering en daar-
voor is scholing noodzakelijk. 
Ook een bezielende begelei-
ding is hierin cruciaal. Dan 
pas krijgt het project de kans te 
gaan groeien en echt te landen. 
Ervaring leert dat er uitslui-
tend veranderingen optreden 
als de boodschap echt binnen 
komt en dat gebeurt pas wan-
neer mensen ontdekken wat de 
gevolgen zijn door het daadwer-
kelijk mee te maken.

Wat hebben we al bereikt?
Op dit ogenblik hebben we al 3 
grotere ‘gezamenlijke’ moestui-
nen. Zij dienen als voorbeeld. 
Ook zijn er nu al 66 fami-
liemoestuinen, vooral in Villa 
Caracas bij de Venezolaanse 
migranten.

Wat gaan we dit jaar doen? 
Gedurende de eerste maand van 
dit tweede jaar van het project 
moet het benodigde personeel 
voor de begeleiding van het 
project gecontracteerd worden, 
moeten 50 extra deelnemers 
geselecteerd, gemotiveerd en 
bekwaamd zijn in het thema 
van de moestuinen. In de acht-
ste maand willen we dat 80 
% van de nu 100 deelnemers 
minstens 3 m2 met vier ver-

schillende groentes voor eigen 
gebruik geproduceerd hebben. 
In de twaalfde maand willen 
we dat 80% van de deelne-
mers ervaring hebben met het 
kweken van zes verschillende 
groentes. 
Op het eind van dit tweede 
jaar hopen we dat het dagelijks 
menu van deze gezinnen 30% 
meer groenten bevat. Elders in 
dit blad vindt u een groot aan-
tal activiteiten die gehouden 
worden om deze Vastenactie 
financieel te steunen.

Onder het motto “ Meer groen meer leven” organiseren de drie 
parochies in Zeeuws Vlaanderen ook in 2025 weer de Vastenactie.

Ook dit jaar is er voor gekozen om het werk van pater Cyril Swinne, 
die afkomstig is uit St. Jansteen, te steunen.

Wilt u iets overmaken aan de 
Vastenactie voor het project van 
pater Cyriel Swinne uit Sint 
Jansteen, in Barranquilla, 
Colombia, vergeet dan niet het 
projectnummer te vermelden!
Het projectnummer is 402752
Elisabeth-parochie 
NL66 RABO 0159 5271 04 
t.n.v. Elisabeth-parochie
Parochie H. Andreas 
NL52 RBRB 0791 2211 13 
t.n.v. PCI Oostburg
Parochie H. Maria Sterre 
der Zee 
NL80 RABO 0172 4606 38 
t.n.v. RK Caritas HMSdZ
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HONGERDOEK 2025/2026
Samen dromen – Liefde zij daad
De hongerdoek Samen dromen – Liefde zij daad, is geschilderd door 
de in Erfurt (D) wonende kunstenares Konstanze Trommer. Het is 
de 25ste hongerdoek die verschijnt. Het fenomeen hongerdoek, in 
de nieuwe invulling zoals door Misereor Duitsland en in navolging 
daarvan door Vastenactie Nederland vorm gegeven, beleeft daarmee 
zijn 50-jarig jubileum. Vastenactie werkt aan sociaaleconomische 
verbetering voor mensen aan de marge, aan gerechtigheid voor mens 
en milieu. Deze 25ste en alle voorafgaande hongerdoeken tonen 
de spirituele basis van waaruit Vastenactie handelt: barmhartigheid 
voor medemensen in nood (Lc. 10, 25-37, Mt. 25, 31-46), zuster- 
en broederschap van álle mensen op deze wereld en respect voor en 
inclusie van randgroepen. In de hongerdoeken weerspiegelt zich de 
door geloven in God gedragen hoop op radicale verandering van 
onrechtvaardige economische verhoudingen, die nog steeds vele 
mensen op deze aarde tot slachtoffers maken. De hongerdoeken 
geven een spirituele basis om te zoeken naar de komst van het 
Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid (Mt 6,33). 

Gods aanwezigheid in een fragiele tent
God is onder ons 
Niet in een stenen gebouw 
Laat staan in een paleis, 
Zelfs niet in een kerk. 
Maar in een tent 
Kwetsbaar 
Fragiel 
Broos 
De tent in al zijn kwetsbaarheid 
Toch ons gemeenschappelijk huis 
In de tent is God onder ons 
Aan ons de opdracht 
De tent te verankeren 

Om Gods aanwezigheid 
Handen en voeten te geven 
In liefde voor medemens en milieu 
Voor kinderen en kleinkinderen 
Overal ter wereld

Eén wereld 
De éne wereld als een eiland 
Kinderen uit alle windstreken 
Altijd iemands kind
Altijd iemands kleinkind 
Samen dromen over toekomst
Samen, want anders geen toekomst 
Samen, want anders geen leven 

Als ik kon, 
gaf ik een wereldkaart aan ieder kind. 
En als het mogelijk was een verlichte wereldbol. 
In de hoop de blik van het kind tot een 
maximum te verruimen, 
En hierdoor interesse en liefde te wekken voor 
alle mensen. 

Alle rassen, alle talen, alle religies. 
Wees een mens onder de mensen. 
Wees voor geen enkel probleem van ongeacht 
welk volk onverschillig. 
Leef op wereldschaal.
Dom Hélder Câmara, 1973
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WAFELBAKACTIE 2025 VOOR PATER SWINNE 
In de 40-dagentijd organiseren de 3 parochies 
in Zeeuws-Vlaanderen al verscheidene jaren 
allerlei activiteiten om geld op te halen 
voor een goed doel, dichtbij of veraf. We 
konden eerder al in 3 jaar ruim      € 
150.00, inclusief de royale bijdrage van 
Vastenactie Nederland, ophalen voor 
Sibusiso in Tanzania. Vorig jaar zijn we ons 
met velen over geheel Zeeuws-Vlaanderen 
gaan inzetten voor het Voedselproject van 
pater Swinne in Colombia. Het project heet 
“meer groen, meer leven”. Er is € 51000 
overgemaakt naar Colombia. Pater Swinne, 
afkomstig uit Sint Jansteen en lid van de orde 
der Camillianen, is al vele jaren werkzaam in 
Colombia. Hij werkt in de armenwijk La 
Paz in de stad Barranquilla en zet zich in 
voor vluchtelingen en armen. Vorig jaar 
en hoogstwaarschijnlijk ook dit jaar is hij 
enkele weken in zijn geboortestreek en van 
daaruit bezoekt hij zoveel als mogelijk de 
activiteiten en gaat hij ook voor als priester 

in de Eucharistievieringen. Binnen de PKC 
Zuidwest gaan we voor het 4e jaar een 
wafelbakactie organiseren vanuit de r.k. kerk 
in Philippine en dat gaat door op zaterdag 29 
maart. We zullen weer in enkele kernen in 
de buurt bestelformulieren bezorgen, zodat 
men de bestelling van tevoren kan plaatsen, 
welke desgewenst gratis wordt thuisbezorgd. 
We beginnen dan al vroeg met het maken 
van het beslag en rond 7.15 uur kan het 
bakken beginnen en dat gaat door, totdat er 
rond de middag honderden wafels gebakken 
zijn. De pater komt ze zelf proeven. Men 
kan vanaf 10.30 uur ook wafels afhalen in 
de kerk. De prijs is nog steeds hetzelfde: 6 
wafels voor € 5 en 13 wafels voor € 10. Er 
worden ook wafels aan de deur verkocht. We 
hopen met deze actie zo’n € 1550 op te halen 
en dat alles voor het goede doel.

Freddy Janssens, secr. PKC Zuidwest.

Ook in 2025 zetten wij ons hart open 
voor het project van pater Swinne: Meer 
groen, meer leven in Colombia! in het 
kader van de Vastenaktie 2025.

De 3 parochies in Zeeuws Vlaanderen 
komen gedurende deze tijd weer samen 
in actie voor dit prachtige project. Daar 
hebben we uw hulp hard bij nodig!

Benefietconcert: 
Onderweg naar Pasen
Op vrijdag 14 maart 2025 van 19.30 tot ca. 
22.00 uur wordt namens de Vastenaktie 
van de Elisabeth Parochie een Benefiet 
concert gegeven voor het project van 
Pater Swinne uit Sint Jansteen.
Wij volgen Jezus op zijn weg vanaf 
de intocht in Jeruzalem tot diens dood 
en verrijzenis. De uitvoering van koren, 
zangers, zangeressen en muzikanten, 
ligt in handen van vele Zeeuws Vlaamse 
vrijwilligers. Het concert vindt plaats in De 
Halle in Axel. Om 18.45 is het theatercafé 
open. Bij binnenkomst kunt u penningen 
kopen voor een consumptie. Er is een 
pauze van een half uur. Om 19.15 gaat 
de zaal open. De toegang is gratis. 

Wij geven u gelegenheid om uw 
vrijwillige bijdrage voor het project van 
de pater te deponeren aan het eind van 
de avond.

Ontmoetingsmaaltijden 
in de Elisabethparochie:
Zoals elk jaar verzorgen wij weer 
verschillende ontmoetingsmaaltijden. 

De maaltijden zijn niet gratis; iedereen 
mag zelf bepalen welk bedrag hij geeft.

Iedereen is welkom op de volgende 
locaties:
Zuiddorpe, buurthuis het Kaaike: 20 
maart 17.30 uur
Philippine: buurthuis de Kaaie: 27 maart 
17.30 uur
Terneuzen, wijkcentrum de Kameleon:  
10 april 17.30 uu
Aanmelden: via het parochiecentrum tel 
0115 - 612327 of kantoor 0115 616006, 
uiterlijk de zondag voorafgaand aan de 
maaltijd. 

Al het actuele nieuws wordt ook 
gepubliceerd via de websites van de 3 
parochies: 
www.eparochie.nl, 
www.andreas-wzvl.nl, 
www.rk-kerk-ozvl.nl 

Activiteiten In de Emmaüskerk 
Terneuzen:
Bij de ingang staan twee collectebussen.
Ook enkele collectes tijdens de 
kerkdiensten zijn bestemd voor Colombia

In de koffiehoek van de kerk in 
Terneuzen
U vindt hier, netjes geordend, heel veel 
boeken, soort bij soort. Er zijn romans, 
reis- kook en kunstboeken, en u vindt 
bij ons ook boeken over religie. Voor de 
kinderen hebben we een plank vol met 
prachtige kinderboeken! Elke ochtend, 
tijdens kantoortijd tussen 10-12 uur bent 

u welkom om een voorraad in te slaan. 
Ook na de kerkdienst en tijdens het 
koffiedrinken bent u welkom om eens 
rond te neuzen. Prijs per boek: 1 euro, 
bestemd voor de Vastenaktie.

Jam verkoop: 
Elk jaar hebben we allerlei soorten jam, 
zonder conserveermiddel en weinig 
suiker, bijna allemaal met biologisch 
fruit. Staat in de koffiehoek en in de hal 
van het parochiecentrum. Ook de Franse 
notentaarten kunnen weer besteld 
worden.
Een hele taart kost € 24,00, een halve 
€ 12,50 en een kwart-taart kost € 7,00.
Inschrijfformulieren op de tafel bij de 
ingang van de kerk of via het kantoor in 
het parochiecentrum.

Fancyfair op zaterdag 12 april. 
Met deze fancyfair willen wij de 
Vastenaktie 2025 afsluiten. Welke 
activiteiten bieden wij aan?  
Een groot aanbod van brocante, 
proeverij, hapjes, drankjes, verkoop 
van plantjes. En ook tal van activiteiten  
voor de kinderen. Dit alles in het 
parochiecentrum en op het kerkplein 
voor de kerk in Terneuzen.  

Wilt u pater Swinne in de wijk La Paz 
steunen door een storting?
Vanuit de Elisabethparochie: NL66 RABO 
0159 5271 04, t.n.v. Elisabeth-Parochie, 
graag projectnummer vermelden: 
402431, mededeling inzake Vastenaktie. 
De vrijwilligers van de vastenactie.

VEEL ACTIVITEITEN TIJDENS DE
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UITVAART
VERZORGING

J.J.M de Voogt
Verzorging van begrafenis/crematie volgens 

uw persoonlijke wens
•

Thuisopbaring met gebruik van koeling 
mogelijk

•
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

KOKKELDREEF 1
4533 DD TERNEUZEN

TEL. 0115-612937
BBG: 06-21837273

WWW.UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL
INFO@UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL

Installatiebedrijf Groosman B.V.

Graafjansdijk B 129

4554 LC Westdorpe

0115 451 510

info@groosmanbv.nl www.groosmanbv.nl
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warmtepomp

Installatiebedrijf Groosman B.V.

Graafjansdijk B 129

4554 LC Westdorpe

0115 451 510

info@groosmanbv.nl www.groosmanbv.nl

dakbedekking ventilatie duurzame energie

centrale verwarming loodgieters sanitair

Uw vertrouwde adres voor al uw installatie werkzaamheden

sanitair

centrale verwarming

zinkwerk

waterleiding
gasleiding
dakbedekking
vloerverwarming

zonnepanelen

designradiatoren

luchtbehandeling

loodgieterswerk

rioolwerkzaamheden
warmtepomp

Installatiebedrijf Groosman B.V.

Graafjansdijk B 129

4554 LC Westdorpe

0115 451 510

info@groosmanbv.nl www.groosmanbv.nl

dakbedekking ventilatie duurzame energie

centrale verwarming loodgieters sanitair

Uw vertrouwde adres voor al uw installatie werkzaamheden

sanitair

centrale verwarming

zinkwerk

waterleiding
gasleiding
dakbedekking
vloerverwarming

zonnepanelen

designradiatoren

luchtbehandeling

loodgieterswerk

rioolwerkzaamheden
warmtepomp

De Zeeuwse Uitvaartverzorging

24 uur per 
dag bereik-

baar

info@zeeuwseuitvaartverzorging.nl
www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Henk in den Bosch

0115-785674  |  06-53711948

De Zeeuwse Uitvaartverzorging
ontzorgt u volledig met

aandacht voor al uw wensen.

De Zeeuwse Uitvaartverzorging

24 uur per 
dag bereik-

baar

info@zeeuwseuitvaartverzorging.nl
www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Henk in den Bosch

0115-785674  |  06-53711948

De Zeeuwse Uitvaartverzorging
ontzorgt u volledig met

aandacht voor al uw wensen.

De Zeeuwse Uitvaartverzorging

24 uur per 
dag bereik-

baar

info@zeeuwseuitvaartverzorging.nl
www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Henk in den Bosch

0115-785674  |  06-53711948

De Zeeuwse Uitvaartverzorging
ontzorgt u volledig met

aandacht voor al uw wensen.

De Zeeuwse Uitvaartverzorging

24 uur per 
dag bereik-

baar

info@zeeuwseuitvaartverzorging.nl
www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Henk in den Bosch

0115-785674  |  06-53711948

De Zeeuwse Uitvaartverzorging
ontzorgt u volledig met

aandacht voor al uw wensen.

De Zeeuwse Uitvaartverzorging

24 uur per 
dag bereik-

baar

info@zeeuwseuitvaartverzorging.nl
www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Henk in den Bosch

0115-785674  |  06-53711948

De Zeeuwse Uitvaartverzorging
ontzorgt u volledig met

aandacht voor al uw wensen.

20 - Regioblad



drukkerij  
Polka  
P r i n t 

drukwerk
nodig?

MOLENDIJK 3 • HOEK
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In april verhuizen we naar:
Rooseveltlaan 8

 4536 GZ Terneuzen

Hughersluys 37
4536 HM Terneuzen

0115 565100
info@deridder-uitvaart.nl
www.deridder-uitvaart.nl

Ieder afscheid is uniek.
Wij helpen u graag bij de keuzes die gemaakt

moeten worden na een overlijden.

Een begrafenis of crematie, geheel naar uw wens. 

Het maakt niet uit waar u verzekerd bent
en of u wel verzekerd bent,
wij staan altijd voor u klaar.

Een verzorgde uitvaart
in vertrouwde handen

Beste ouders/verzorg(st)ers,

Ieder jaar worden er gelukkig kindjes 
geboren en ieder jaar worden er kindjes 
gedoopt. Zo doen er ook ieder jaar weer 
kinderen voor het eerst mee aan de viering 
van de Eucharistie: hun Eerste Heilige 
Communie. Wilt u graag dat ook uw 
zoon of dochter in 2025 zijn/haar eerste 
Communie doet?

Aanmelding en betaling:
U kunt uw kind nog laten 
deelnemen. Gebruik hiervoor het 
aanmeldingsformulier, dat u vindt op 
de website. Vul het in en mail het naar: 
feestindekerkzv@gmail.com. De kosten 
zijn € 165. Dat is een minimum-
gezinsbijdrage en hoeft dus maar één 
keer te worden betaald, ook als meerdere 
kinderen uit hetzelfde gezin aan de eerste 
heilige Communie of Vormsel deelnemen.

Wilt u bij uw overboeking s.v.p. 
vermelden: "Eerste Communie + voor- en 
achternaam van de communicant."

De aanmelding is pas definitief na 
ontvangst van het aanmeldformulier én 
de betaling. Als dit problemen geeft, bel 
even met pastor Embregt op 06-54 75 
65 65.

HET PROJECT:
Belangrijke datum voor de voorbereiding:
8 maart 2025: Startfeest van 13.30 uur 
tot 17.00 u in de Emmaüskerk

De EHC-viering in Terneuzen van de 
eerste heilige Communie is op 

31 mei 2025 om 14.00 uur.

In iedere parochie vindt een viering plaats.
Het voorbereidingstraject bestaat uit 
een werkboek aangevuld met filmpjes 
op internet. Ouders of verzorgenden en 
communicantjes werken daar samen aan.
Zondags voor de Eucharistieviering in 
Terneuzen zal pastoraal werker Embregt 
Wever daar aanwezig zijn voor verdere 
verdieping en vragen.

Wij verheugen ons ook dit jaar weer op 
dit mooie feest en hopen en bidden dat 
wij velen hierbij mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

mede namens pastoor Wiel Wiertz

Embregt Wever, pastoraal werker

T 06-54 75 65 65
E feestindekerkzv@gmail.com 
(alleen voor de EHC)

Eerste Heilige Communie 
in 2025
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Bethjes pagina
Hoi,

Deze week kwam onze meester met een ongeloofl ijk coole opdracht: we gaan groenten kweken! Hij legde ons 
uit hoe we de grond moeten klaarmaken. We waren allemaal door elkaar aan het roepen. En zo heeft niemand 
begrepen wat we precies moesten doen. Het zal me dus verbazen als er wat van terechtkomt. Maar dat zien 
we wel wanneer het tijd is om te oogsten. Ik denk dat ik opa polder maar even vraag wat we vooral niet 
mogen vergeten. De groenten van opa polder zijn ontzettend lekker! 

Doeg,

Beth.

Het lied van het nieuwe begin
Het is donker, het is koud.
Ik kan zo niet leven!
Kijk maar eens. Het wordt weer licht. 
Voel de zon op je gezicht.
Die gaat warmte geven.

Soms lijkt het dood, maar let op! 
Je ziet het nog niet goed.
Het leeft en heeft een nieuw begin. 
En dat geeft nieuwe moed.

Zie je daar die dode boom? 
Daar is toch geen leven? 
Kijk, een tak! En aan de top, 
Zie ik al een kleine knop. 
Die gaat bloesem geven.

Soms lijkt het dood, maar let op! 
Je ziet het nog niet goed.
Het leeft en heeft een nieuw begin. 
En dat geeft nieuwe moed.

Kijk, die rups! Die is toch dood? 
Ik zie nergens leven.
Dat is mis. In die cocon
Wacht een vlinder op de zon. 
Maar dat duurt nog even.

Soms lijkt het dood, maar let op! 
Je ziet het nog niet goed.
Het leeft en heeft een nieuw begin. 
En dat geeft nieuwe moed.

Maar de mensen gaan toch dood? 
En dan stopt het leven.
't Paasverhaal zegt jou en mij: 
Jezus leeft. 't Is niet voorbij. 
God zal leven geven.

Soms lijkt het dood, maar let op! 
Je ziet het nog niet goed.
Het leeft en heeft een nieuw begin. 
En dat geeft nieuwe moed.
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HET SACRAMENT 
VAN DE DOOP

TIJDIG AANMELDEN 
IS BELANGRIJK...

De doop is het sacrament van de 
opname van een kind of een volwassene 
in de geloofsgemeenschap. Voor het 
aanmelden voor een doop kunt u 
een aanmeldingsformulier aanvragen 
bij het Regionaal Pastoraal Centrum 
in Terneuzen. Dat kan telefonisch: 
0115-616006 of per mail: bureau@
eparochie.nl. U kunt het ook 
downloaden op www.eparochie.nl bij 
aanmeldformulieren sacramenten.

VERHUISBERICHT

Verhuist u binnen uw eigen of naar een 
andere woonplaats, wilt u dan zo vriendelijk 
zijn dit -bv. door middel van dit formuliertje- 
aan de secretaris van uw Parochiekern, 
vermeld in dit Regioblad door te geven.

Naam: .....................................................
Oud adres: ..............................................
................................................................
................................................................
Nieuwe adres: ..........................................
................................................................
................................................................
Ingangsdatum: ........................................
Aantal personen/gezinsleden dat verhuist:
................................................................

U heeft afscheid moeten nemen van 
iemand die u lief was: uw echtgenoot of 
echtgenote, vader of moeder, kind, vriend 
of vriendin. Voor velen is er na de uitvaart 
nog aanloop van familie, vrienden en 
buren. Dat maakt het verdriet mogelijk 
iets dragelijker. Maar toch blijft er die 
leegte, die u in uw leven een plaats moet 
geven. Misschien helpt het u, vanuit ons 
geloof in de opstanding van Christus, te 
weten dat na de dood een nieuw leven 
begint bij God. 
De Elisabethparochie biedt inloop-
ochtenden aan, waarbij u als nabestaande 
mensen in eenzelfde omstandigheid kunt 
ontmoeten en samen ervaringen kunt 
delen. Dit met respect voor eenieders 
situatie en ter bemoediging van elkaar. 
Geen "zware" gesprekken dus, maar 
belangstelling voor de ander. 
De inloopochtenden vinden op maandag 
plaats op de hierboven aangegeven data en 

wel in het parochiecentrum aan de Alb. 
Thijmstraat 2 te Terneuzen. De ontvangst 
is vanaf 9.30 uur met koffie, thee en iets 
lekkers. Om 10.00 uur begint de eigenlijke 
bijeenkomst. 
De afsluiting is om 11.30 uur. 
U bent van harte welkom! 

Wilt u liever (eerst) een bezoek bij u 
thuis dan zorgen wij daar graag voor en 
natuurlijk op het moment dat het u schikt.

U kunt hiervoor contact opnemen 
met het parochiebureau te Terneuzen. 
bureau@eparochie.nl, tel: 0115 616006 
Ook kunt u hierover een e-mail sturen 
naar de pastoraal assistent; 
marleengernaert@hotmail.com

Met een hartelijke groet,

Pastoor W. Wiertz

UITNODIGING
INLOOPOCHTEND VOOR NABESTAANDEN 2025 

3 maart / 12 mei / 7 juli / 1 september / 3 november

ROUWZORG KANAALZONE

Rouw is één van 
de meest complexe 
menselijke emo-
ties. Het is een 
proces van zoe-
ken naar nieuwe 
levenszin. Zoeken 
naar de mens die 
je wilt en kunt zijn 

zonder de fysieke aanwezigheid van de ander 
die zo gemist wordt.

Rouwzorg Kanaalzone biedt één op één 
begeleiding door goed opgeleide vrijwilligers, 

voor rouwenden 
die door overlijden 
iemand verloren hebben met wie ze een 
betekenisvolle relatie hebben gehad, 
ongeacht de levensvisie. 

De vrijwilligers zijn getraind om elke vorm 
van rouw te herkennen en zodoende de 
begeleiding te geven die bij de rouwende 
past. De aangeboden rouwzorg is kosteloos.
Voor meer informatie: 
rouwzorg-kanaalzone@outlook.com 
of ingridwojtal@hotmail.com 
T. 06 57027940

DE ELISABETH-PAROCHIE NIEUWSBRIEF
Eind mei 2020 is de allereerste Nieuwsbrief van de Elisabeth-parochie verschenen. 
Omdat de pastores de parochianen -door de coronacrisis- niet konden bereiken op 
de manier zoals ze gewoon waren. Het is de bedoeling dat deze Nieuwsbrief in de 
toekomst regelmatig zal verschijnen. Het doel van de Nieuwsbrief is de mensen te 
groeten, hen te bemoedigen en iets te vertellen over wat er allemaal in de parochie 
gebeurt. De onderwerpen kunnen velerlei zijn. Indien u deze Nieuwsbrief nog niet 
hebt ontvangen, kunt u zich aanmelden om hem op uw email te ontvangen. 
Aanmelden is mogelijk door een mailtje te zenden aan: bureau@eparochie.nl 
U kunt er van overtuigd zijn, dat uw mailadres uitsluitend voor het verzenden van de 
parochiële nieuwsbrief wordt gebruikt. 
Geheel volgens de regels van de wet op de privacy.

NIEUWSBRIEF
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ACTIVITEITENAGENDA

Wekelijks :
-	 elke dinsdag om 8.30 uur eucharistie viering en getijdengebed 
-	 elke donderdag  om 15.30 uur rozenkrans bidden
-	 elke zondag vanaf 9 maart t/m13 april zal Embregt Wever vanaf 9.30 uur tot aan de Mis aanwezig zijn 

voor vragen i.v.m. Eerste Heilige Communie
-	 elke eerste vrijdag van de maand Aanbidding en biecht om 20.30 uur
-	 elke eerste zaterdag Internationale viering om 19.00 uur

zaterdag 1 maart 	 Tienergroep van 16.30 tot 19.00 uur
maandag 3 maart 	 H. Mis met S. Steyaert 8.30 uur
maandag 3 maart 	 Rouwgroep 9.30 uur
dinsdag 4 maart 	 Leeskring N. Pollet, groep 1 om 14.00 uur en groep 2 om 16.00 uur
zaterdag 8 maart 	 Startfeest Eerste Heilige Communie13.30 tot 17.00 uur
zondag 9 maart 	 Catechese voor volwassenen van 12.30 tot 13.30 uur
maandag 10 maart 	 Gezamenlijk repetitie koren voor 16 maart 14.00 uur
donderdag 13 maart 	 Voorbereiding H. Vormsel 19.00 uur
dinsdag 18 maart 	 Teamvergadering 13.00 uur
donderdag 20 maart 	 vergadering Parochiebestuur 19.30 uur
dinsdag 1 april 	 Teamvergadering 13.00 uur
dinsdag 1 april 	 leeskring N. Pollet, groep 1 om 14.00 uur en groep 2 om 16.00 uur
donderdag 3 april 	 Voorbereiding H. Vormsel 19.00 uur
zaterdag 5 april 	 Tienergroep van 16.30 tot 19.00 uur
zondag 6 april 	 Catechese voor volwassenen om 12.30 uur
dinsdag 15 april 	 Teamvergadering om 13.00 uur
dinsdag 15 april 	 vergadering Parochiebestuur om 19.30 uur
dinsdag 15 april 	 Voorbereiding H. Vormsel 19.00 uur
donderdag 17 april  	 Witte donderdag
vrijdag 18 april 	 Goede vrijdag
zaterdag 19 april 	 Paaszaterdag
zondag 20 april 	 Pasen
zaterdag 3 mei 	 Tienergroep van 16.30 tot 19.00 uur
zondag 4 mei 	 Catechese voor volwassenen 12.30 uur
dinsdag 6 mei 	 Leeskring N. Pollet groep 1 om 14.00 uur en groep 2 om 16.00 uur
maandag 12 mei 	 Rouwgroep 9.30 uur
dinsdag 13 mei 	 Teamvergadering 13.00 uur
dinsdag 20 mei 	 vergadering parochiebestuur 19.30 uur
vrijdag 22 mei 	 verspreiding regioblad
zaterdag 1 mei 	 Terneuzen Eerste Heilige Communieviering 14.00 uurAlle bovenstaande 
activiteiten vinden plaats in het Parochiecentrum in Terneuzen

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het parochiecentrum of de Emmaüskerk te Terneuzen, tenzij er een 
andere plaats of locatie wordt vermeld.


