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BELANGRIJKE ADRESSEN

* Bureau van de Elisabeth-parochie 
Alberdingk Thijmstraat 2,  
4532 CZ Terneuzen 
tel. 0115-616006 
e-mail: bureau@eparochie.nl

* Website: www.eparochie.nl

* Parochiebureau Terneuzen,  
tel. 0115-612327

Indien u in dringende gevallen een van
de pastores in de Elisabeth-parochie 
nodig heeft, kunt u het volgende gsm-
nummer bellen: 06-53.99.78.50

* Pastoor Wiel Wiertz 
Bierkaaistraat 20, 4561 BC Hulst 
tel: 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl

* Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
 tel: 06-38781876
 e-mail: kapelaan22@gmail.com

* Pastor Marjan Dieleman-Fopma 
Jan van Galenstraat 58, 4535 BX 
Terneuzen 
tel: 0115-694958 
e-mail: marjandieleman@eparochie.nl

* Secretaris: Marleen Gernaert-Vermast
 secretaris@eparochie.nl
 tel: 0115+617673

* Teamassistente: Bianca Ivens
 Werkzaam op het bureau 

Elisabethparochie 
Aanwezig ma: 8.30-15.00 uur,  
di: 8.30-11.30 uur, wo: 8.30-15.00 uur,  
do: 8.30-11.30 uur, vr: 8.30-15.00 uur

 tel: 0115- 616006

* Bisdom Breda 
Veemarktstraat 48, Postbus 90189, 

 4800 RN Breda 
tel: 076-5223444 
e-mail: secretariaat@bisdombreda.nl

* Adressen van de Parochiekerncommissies 
en van redactieleden van het Regioblad: 
zie pagina’s Parochiekernen.

Dit Regioblad is een uitgave van 
de Elisabeth-parochie Midden-
Zeeuwsch-Vlaanderen en verschijnt 
viermaal per jaar. De redactie 
heeft het recht artikelen wel of 
niet te plaatsen, in te korten of te 
corrigeren. Anonieme brieven of 
artikelen worden niet geplaatst.

Verspreiding
In ca. 1.500 gezinnen in 
bovengenoemde parochie.

Redactieleden
*  Jos oude Kempers (Axel)
*  Lilian van den Bosch-Dutrée 

(Terneuzen)
*  Rob Vermoet (eindredactie)

Tekeningen 
Colin Schoone, Red@ctie Service

Foto’s
Diverse vrijwilligers 

Algemeen redactie-adres
Redactie Regioblad 
p/a Churchilllaan 168, 
4532 MG Terneuzen, 
tel: 06-51851704
e-mail:  
robvermoet@zeelandnet.nl

Grafische verzorging
De Ideeënfabriek van Pieters 
Groede

Bezorging
Een zeer groot aantal vrijwilligers 
in de gehele Elisabeth-parochie

Berichten voor de website en 
het Regioblad:
robvermoet@zeelandnet.nl

C O L O F O N

VEEL TE LEZEN
Traditiegetrouw verzorgen wij als redactie 
bij het begin van het nieuwe werkjaar 
een actuele uitgave van het Regioblad. 
Zo ook dit jaar. En ook nu weer staat het 
blad vol met allerlei informatie. Zo kunt 
u iets lezen over kinderen die hun E.H. 
Communie hebben gedaan. Bijzondere 
sluitstenen in Zuiddorpe en de Parkdienst 
in Sluiskil. Heel wat mensen zijn met 
een onderscheiding in het zonnetje gezet. 
En ook kregen we lucht van super krasse 
vrijwilligers in Terneuzen. En natuurlijk is 
Bethje er weer voor de kinderen.

Voor de toekomst hebben we informatie 
over de Elisabethdag en hebben we een 
mooi artikel gekregen over Allerheiligen 
en Allerzielen. 

En als we nadenken over de dood, 
schenken we ook aandacht aan het feit 
dat het dit jaar tachtig geleden is, dat we 
bevrijd zijn van de Tweede Wereldoorlog. 
En dit nummer van het Regioblad bevat 
nog veel meer andere verhalen en teksten 
over velerlei onderwerpen.

Het volgende nummer van het Regioblad 
heeft als hoofdthema Advent en Kerstmis. 
Deze uitgave verschijnt op 22 november. 
Kopij aanleveren vóór 29 oktober.

Namens de redactie wens ik u een mooie 
nazomer en herfst toe.

Rob Vermoet

BIJ DE VOORPAGINA
Ook dit jaar is er weer een bedevaart 
gehouden naar het dorpje Medjugorje in 
Bosnië Herzegovina. Bijgevoegd een foto 
van een Eucharistieviering buiten, achter 
de kerk. Hier zijn duizenden mensen bij 
aanwezig. Ook zijn er tientallen priesters op 
het altaar zoals u ziet. Deze zijn ook nodig 
om de hostie uit te delen aan al de mensen. 
Ondanks de duizenden mensen is het 
tijdens de Eucharistie muisstil.

Een verslag van deze bedevaart treft u elders 
in dit Regioblad aan.

Foto Wilmar Wullems.

REDACTIE REGIOBLAD  
HEEFT VERSTERKING NODIG

Door het overlijden van onze mederedacteur Frank de Prenter is de redactie van het Regioblad 
nu wel heel erg klein geworden. We zijn nu nog met drie personen. En dat is eigenlijk veel 
te weinig om het Regioblad op een goede wijze te kunnen maken. Daarom zijn wij op zoek 
naar enkele mensen die de redactie willen komen versterken. Er wordt ca acht keer per jaar 
vergaderd en natuurlijk moet je soms ook nog wat redactionele teksten produceren.

Wil je meedoen of eerst even wat informatie opvragen, 
bel of mail naar Rob.
Tel 06-51851704 robvermoet@zeelandnet.nl
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van de pastores

BESTE MENSEN,

Nu de dagen van Allerheiligen en Allerzielen dichterbij komen gaan 
mijn herinneringen voor even weer terug naar vele jaren geleden. Ik 
hoop dat u het de moeite waard vindt hierover te lezen. Sommigen 
herkennen hierin misschien iets uit hun eigen leven. Voor anderen 
is het wellicht toch iets ‘uit een andere wereld’. Het is ‘mijn 
verhaal’.

Als kind maakte ik altijd met mijn ouders een hele toer langs 
de verschillende kerkhoven in Kerkrade waar overleden familie 
en vrienden van mij ouders hun rustplaatsen gevonden hadden. 
Cremeren bestond toen eigenlijk nog niet. Iedereen werd begraven 
en alle dierbaren hadden hun rustplaats. En op al die plekken 
konden mijn ouders en ook ikzelf altijd even ‘in herinnering 
verwijlen’. Ik moet toegeven dat ik, zeker de eerste jaren, de 
allermeesten die begraven lagen nooit heb gekend. Maar er 
werd over hen verteld en ook de teksten op de stenen of andere 
bijzonderheden kleurden de herinnering. Met de jaren kwamen er 
steeds graven bij en ook graven van mensen die ikzelf ook kende. 
Al die plekken gingen voor mij een beetje leven. De mensen die 
begraven lagen leefden door de verhalen die over hen verteld 
werden. En ik wist, dat diepe gelovige fundament was altijd in 
mij aanwezig, hier rust het lichaam, wie die mens ten diepste is 
leeft voort in de hemel bij God. Kerkhoven en begraafplaatsen 
betekenden daarom voor mij ook altijd ‘anders leven’.

Over de doden werd met respect en met liefde gesproken. Ze 
betekenden veel voor mijn ouders. En dat werd gedeeld. Heel veel 
liefdevolle momenten werden gedeeld. Eigenschappen. Verhalen 
verteld. Vaak keerden die verhalen terug. Verhalen die ik nu nog 
ken, verhalen over mensen die ik nooit in werkelijkheid gekend 
heb. Dat is Allerzielen. Aandacht voor al die kleine, onlosmakelijk 
met ons verbonden heiligen, die ons gemaakt hebben tot wie we 
zijn. Zo belangrijk voor ons. Zo voorbeeldig. Zo dierbaar. We staan 
stil bij hun levens en we bidden dat ze thuis mogen zijn bij God.
Voorafgaand aan de dag voor ‘de kleine heiligen’ heeft de Kerk de 
aandacht voor de grote heiligen. Die in hun leven op enig moment 
of langdurig het verschil hebben gemaakt. Die hun leven hebben 
afgestemd op Jezus en daarin een voorbeeld waren en nog steeds 
zijn. Heiligen die we toen nog veel meer dan nu overal om ons 
heen zagen. Waarvan we de verhalen kenden. Waarover boeken 
gelezen werden, stripboeken soms. Heiligen die we tegenkwamen 
in onze namen. Zoals bij mijzelf ook: Wilhelmus Maria Franciscus. 
En wellicht ook bij u. Of bij jou. De grote heiligen van onze Kerk. 
De Kerk gelooft en leert dat zij de weg naar de hemel gevonden 
hebben. En daar zijn zij voorspreker voor ons wanneer wij om 

hun voorspraak bidden. Al die grote heiligen vieren we op hun 
gezamenlijke feestdag ‘Allerheiligen’.
Beste mensen, het zijn bijzondere dagen. Wellicht de moeite waard 
om er bij stil te staan.

Inmiddels zijn ook mijn ouders in de eregalerij van de kleine 
heiligen opgenomen. Op de dag van Allerzielen breng ik hen extra 
in herinnering. Ze hebben veel voor mij betekend. En ze betekenen 
nog steeds veel voor mij. Daarom bezoek ik hun prachtig verzorgde 
graf in Kerkrade rond die dagen met extra toewijding. Met grote 
dankbaarheid. Wie zou ik zijn zonder hen? Ik zou er niet zijn. 
Dankjulliewel! Wees in vrede bij God.

pastoor Wiel Wiertz



 VOORTGANG VAN ADVENT NAAR ADVENT
In de maanden april tot en met juni zijn er in 
de geloofsgemeenschappen van de Elisabeth-
parochie negen bijeenkomsten geweest, waar 
parochianen konden laten horen hoe zij 
willen omgaan met het besluit om op de 
eerste zondag van de Advent (1 december 
2024) op zondag alleen nog te vieren in de 
drie Zeeuws-Vlaamse parochiekerken. In 
de Elisabeth-parochie is de Emmaüskerk te 
Terneuzen de parochiekerk.

De belangstelling voor deze bijeenkomsten 
was niet altijd groot, maar de mensen die 
aanwezig waren, dragen hun plaatselijke 
geloofsgemeenschap een warm hart toe. 
Naast hun verdriet dat er opnieuw een 
ingrijpende verandering nodig is, kwamen 
veel verhalen los over de betekenis van 
geloof en kerk in hun leven. Ook werden 
ideeën en wensen kenbaar gemaakt voor de 
toekomst, bijvoorbeeld voor een bidkapel, 

voor vervoer op zondag of voor verbetering 
van de communicatie. 

Programma
Met alle input wordt momenteel in het 
pastoraal team een programma ontwikkeld, 
dat met de mogelijkheden die er zijn, zowel 
recht probeert te doen aan de gerichtheid 
op de gezamenlijke centrale viering van de 
zondag, als aan het pastoraat ter plekke. 
Omdat ‘Van Advent tot Advent’ met name 
gevolgen heeft voor plaatselijke vieringen en 
kerkgebouwen, wordt in het team als eerste 
gekeken naar de liturgie. Het programma 
moet duidelijk maken waar en wanneer er op 
zondag en door de week gevierd kan worden. 
Naast de liturgie worden bekende activiteiten 
zoals de Vastenactie, Eerste Communie- en 
Vormselvoorbereiding voortgezet. Ook voor 
nieuwe activiteiten wordt ruimte gezocht, 
zoals evangelisatie door Alpha-cursussen. 

Bijeenkomsten
Het voornemen is om in de drie parochies 
het programma toe te lichten en met 
de parochianen en belangstellenden te 
bespreken. In de Elisabeth-parochie zal dat 
zijn op maandag 28 oktober om 19.30 uur 
in de Emmaüskerk te Terneuzen. 

Op woensdag 13 november om 19.30 uur 
in de Emmaüskerk te Terneuzen kijken we 
naar wat ‘Van Advent tot Advent’ ons heeft 
gebracht. Er is dan opnieuw een bijeenkomst 
voor de drie parochies van Zeeuws-
Vlaanderen, geleid door Peter Joosse. 

Hartelijk welkom!

PARKDIENST 2024
Op zondag 30 juni kwamen mensen van overal uit de parochie 
om het park in Sluiskil in te richten voor de jaarlijkse parkdienst. 
Iedereen was opgetogen over het perfecte weer en na anderhalf 
uur stevig samen aanpakken stond alles klaar voor een feestelijke 
eucharistieviering.  

De organisatie van de parkdienst is in handen van de werkgroep 
kindernevendienst. Het thema voor de parkdienst werd ontleend aan 
het kindernevendienstproject dat in de Veertigdagentijd liep, met de 
titel ‘Wat goed dat jij er bent!’. De groep had voor iedere bezoeker 
een koelkastmagneet gemaakt in de vorm van een gouden kerkje, 
met daarop in hoofdletters het immer belangrijke woord ‘welkom’. 
De kinderen van Basisschool Het Mozaïek hadden er prachtige 
tekeningen en knutselwerkjes bij gemaakt en Samenwerkingsorkest 
H.S.W.Z. (Hoek, Sluiskil, Westdorpe, Zaamslag) zocht er schitterende 
muziek bij. 

Tijdens de viering is stilgestaan bij de verhuizing van zuster Margreet 
Wiersma naar Nijmegen. Daar is ze hard nodig om voor haar 

medezusters een steun en toeverlaat te zijn, zoals ze dat vele jaren in 
de gehandicaptenzorg en in de parochie was. Zuster Margreet was 
de laatste zuster van het Heilig Hart in ons midden. Wat zullen we 
haar missen! 

Tot besluit van de viering mochten de kinderen meespelen met 
het orkest. Dirigente Jenny Clauws vroeg of iemand zin had om 
het orkest bij het laatste muziekstuk te dirigeren. Ze vond iemand 
bereid, en de jonge dirigente bleek een natuurtalent. Zonder een 
maat te missen leidde ze het orkest naar het slotakkoord. Na de 
viering smaakten de koffie en de picknick opperbest. 

Dank voor alle medewerking, met name van de werkgroep 
kindernevendienst, alle sjouwers, Ontmoetingscentrum ’t Meulengat, 
Samenwerkingsorkest H.S.W.Z., Basisschool Het Mozaïek en van 
Geluidsverhuur Zeeuws-Vlaanderen. 

Foto´s Bernadette Vermoet en Piet Dieleman
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN H. VORMSEL 
Kinderen uit onze parochie hebben op verschillende momenten 
en plekken hun Eerste Communie gedaan. Deze kinderen 
volgden de Zeeuws-Vlaamse Eerste Communievoorbereiding, 

die startte op 3 februari 2024. Tijdens de Vormselviering deden 
drie vormelingen hun Eerste Communie. De vormelingen 
volgden de Zeeuws-Vlaamse Vormselvoorbereiding.

TENTDIENST SLUISKIL 
Sinds jaar en dag is de tentdienst een vast 
onderdeel van de Gildefeesten te Sluiskil. 
Dit jaar zijn de Gildefeesten op 6, 7 en 8 
september.
De tentdienst wordt gehouden op zondag 8 
september 2024 om 9.30 uur in de feesttent 
op het Minister Lelyplein te Sluiskil. 

Na afloop van de viering is er koffie en thee. 

Thema Tentdienst
Zowel in de katholieke als in de protestantse 
kerken is er groeiende aandacht voor de 
immense gevolgen van de verwaarlozing 
van de schepping, ons door God gegeven 
gemeenschappelijk huis. Niet alleen de 
natuur schreeuwt om hulp, maar ook 
mensen wereldwijd, die oogst na oogst 
zien mislukken, die alles kwijtraken. Paus 

Franciscus schreef er een lange brief over 
met de titel Laudato Si’ (Wees geprezen), 
een verwijzing naar het Zonnelied van Sint 
Franciscus. 

Oecumene
De tentdienst is een oecumenische viering 
van Woord, Lied & Gebed. De viering 

wordt verzorgd door de protestantse 
gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil 
en parochiekern Zuidwest (Philippine-Sas 
van Gent-Sluiskil). Gerard van de Langkruis 
zorgt voor de muzikale begeleiding. 
Voorgangers zijn ds. Saskia Ketelaar en pw. 
Marjan Dieleman-Fopma.

Familiebrunch
Op zondagmorgen organiseert het Comité 
Gildefeesten in de feesttent om 11.00 uur een 
familiebrunch. Wilt u daaraan deelnemen, 
meldt u zich dan aan, via de website van de 
Gildefeesten https://www.gildefeesten.com 
of via info@gildefeesten.com. Op de website 
vindt u het complete feestprogramma.

Eerste H. Communieviering op zondag 26 mei 2024 – 
Emmaüskerk Terneuzen
Van links naar rechts; achterste rij: Levi Dees, Alessa Nelis, 
pastoor Wiertz, pastor Dieleman, juf Mia Grguric;
voorste rij: Antony Dees, Claire de Clerck, Max Michiels, 
Annabel Stallaert (Andreasparochie), Marcel Modrzewski, 
Marcel Sztur.

Eerste H. communieviering op zondag 19 mei 
2024 – Sint-Willibrordusbasiliek Hulst
Sayvian Albertina  

Eerste H. Communieviering op 
zaterdag 11 mei 2024 – Kerk H.H. 
Philippus en Jacobus Koewacht
Alexandro Suij   

Eerste H. Communie-
viering op zaterdag 11 
mei 2024 – Sagrado 
Kurason di Hesus Janwe 
Curaçao
Ian Hu-A-Ng

Viering H. Vormsel op vrijdag 24 mei 2024 – 
Emmaüskerk Terneuzen
Van links naar rechts; Achterste rij: pastoor Wiertz, 
Emily Kaptein, Gian Luka van Beysterveldt, Oliver 
van Beysterveldt, Thierry Kaptein, pastor Grossert
Voorste rij: juf Meredith Hoelen, Zuzanka Jankajová, 
Lisken Langeraert, Sophie de Winter, Abby Jordens.
Thierry, Emily en Sophie ontvingen voor het eerst de 
H. Communie.
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Toelichtingen bij 
caritascollectes 2024

De collectes, verdeeld over het jaar, bevatten 
goede doelen ver weg en dichtbij. Deze 
zondag gaat het over het Hospice Zeeuws-
Vlaanderen. Het hospice ondersteunt 
mensen in de laatste fase van hun leven. 
Een betrokken team van zorgprofessionals 
en vrijwilligers begeleidt het stervensproces 
in een bijna-thuis-huis. In het hospice 
proberen ze de huiselijke omgeving zo 
dicht mogelijk te benaderen. Samen met 
de gasten zorgen ze ervoor, dat hun kamer 
voelt als thuis. Schilderijen, foto’s en 
bloemen helpen daarbij. Bezoek is de hele 
dag door welkom. Om deze gastvrije sfeer 
en nabije zorg te bekostigen zijn financiële 
middelen nodig. Het hospice kan rekenen 
op veel positieve ervaringen en hun goede 
werk moet blijven doorgaan. Caritas hoopt 
dat u dit belangrijke werk in onze regio 
erkent en het wil steunen. 

8 september 2024 
Ziekenzondag.

Begin september is er al jarenlang de 
Ziekenzondag. Een dag waarop we de 
zieken in het zonnetje willen zetten. 
Vroeger werden zieken opgehaald 
en konden ze de viering in de kerk 
meemaken. Na afloop was er een 
samenzijn. De tijden zijn helaas 
veranderd en de afstand tot een kerk 
doorgaans vergroot. Daarom is er in deze 
viering wel aandacht voor de zieken, 
maar wordt de aandacht voor de zieken 
en ouderen vooral op andere plekken 
gegeven door verschillende werkgroepen 
in de parochie, zoals de 85+ werkgroep 
of de werkgroepen zieken– en ouderen. 
Zij zorgen ervoor dat zieken aandacht 
krijgen; dat ze hun verhaal kunnen doen. 
En dat de zieken ook af en toe verwend 
worden. Om dit werk mogelijk te maken 
organiseert Caritas vandaag deze collecte.

22 september 2024. PAX. 
(Vredesweek)

PAX is de grootste vredesorganisatie van 
Nederland. Ze werkt aan de bescherming 
van burgers tegen oorlogsgeweld, aan 
het beëindigen van gewapend geweld 
en het opbouwen van inclusieve vrede. 
Vrede is mogelijk. Ieder mens heeft het 

recht op een leven zonder angst. Maar 
we zien om ons heen grote onzekerheid 
en onrecht, conflicten en oorlog en dat 
zal niet overgaan. We zien ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen en schadelijke 
gendernormen. PAX versterkt burgers die 
zich hier vreedzaam tegen verzetten. We 
strijden voor meer solidariteit en menselijke 
waardigheid, samen met hen die tegen 
de verdrukking in gaan voor een betere 
toekomst voor hun gemeenschap. Als 
voorbeeld: PAX werkt dagelijks samen met 
lokale partners in vele steden en gebieden 
in Oekraïne. We bieden hen steun en 
delen hun verhalen. Caritas roept u op 
deze vredesorganisatie te steunen. Alvast 
bedankt.

6 oktober 2024. Stichting 
Kerk en Vluchteling Zeeuws-
Vlaanderen.

De Stichting Kerk en Vluchteling 
Zeeuws-Vlaanderen wordt gedragen door 
de protestantse en katholieke kerken. 
Ze ziet het als een Bijbelse opdracht 
om vanuit de kerken steun te bieden 
en te werken aan integratie van de 
vluchtelingen. Vluchtelingen in Zeeuws-
Vlaanderen die in aanmerking komen 
voor gezinshereniging worden hierbij 
financieel ondersteund. Ook kunnen 
vluchtelingen een beroep doen op het 
Noodfonds van de stichting. Daarnaast 
vragen we aandacht voor de positie van 
vluchtelingen in onze regio. Veel mensen 
zijn immers onbekend met de situatie 
van de vluchtelingen. De zorg voor de 
vluchtelingen is per 1 januari 2022 een 
wettelijke taak voor de gemeente. Als 
Kerk en Vluchtelingen willen we de 
gemeenten graag helpen bij de uitvoering 
van deze taak. Caritas nodigt u graag 
deze zondag uit om uw steentje bij te 
dragen.

20 oktober 2024. Missiezondag. 
(MISSIO/ Pauselijke Missiewerken)

MISSIO ondersteunt de armste 
geloofsgemeenschappen in de Derde Wereld 
bij het verkondigen van het evangelie, het 
gezamenlijk vieren van de eucharistie, het 
geven van pastorale zorg aan armen en 
zieken, aan kinderen en ouderen. Ze
zorgt ervoor dat kinderen uit de meest 
bedreigende en vernederende situaties  
worden bevrijd, een dak boven hun hoofd, 
te eten en te drinken en onderwijs krijgen. 
Ze investeert in onderwijs en de opleiding 
van priesters, religieuze zusters, catechisten 
en andere gelovigen. Ze werkt eraan dat 

katholieke gelovigen in Nederland zich 
bewust worden van de noodzaak om, in 
gebed en door giften, solidair te zijn met 
onze zusters en broeders in het arme deel 
van de wereld. Hartelijk dank namens 
Caritas voor uw gift.

10 november 2024. Noodfonds 
Caritas. (Elisabethdag)

Het noodfonds van Caritas is bedoeld 
voor financiële steun aan individuele 
mensen. Telkens opnieuw vallen 
mensen in Nederland buiten de boot 
en komen daardoor in financiële 
problemen en als gevolg daarvan soms 
ook in sociale en psychische problemen. 
Het noodfonds van Caritas probeert 
mensen een duwtje in de rug te geven, 
als ze geen beroep kunnen doen op de 
sociale voorzieningen. Hulp wordt – na 
toetsing- meestal in natura geboden: een 
fiets, een wasmachine, babyspulletjes of 
gewoon een tas met levensmiddelen uit 
de supermarkt. Maar ook een geldbedrag 
om bijvoorbeeld de heraansluiting op 
het energienetwerk te bekostigen. Zo 
probeert caritas te helpen om het leven 
van iemand weer op de rails te krijgen. 
Nog een voorbeeld: de vrouw met een 
energetische beperking die een e-bike 
kreeg. Zo kon ze haar baan behouden 
en zelf in het onderhoud van haar 
gezin voorzien. Help caritas mee om 
kwetsbare mensen weer respect te geven 
en gelukkig te maken. Hartelijk dank 
voor uw gift.  

1 december 2024. Solidaridad. 

Solidaridad is een wereldwijde 
netwerkorganisatie voor internationale 
samenwerking. Met bijna 50 jaar ervaring 
in de verduurzaming van productieketens 
werkt Solidaridad samen met partners in de 
productieketen – van boer tot multinational 
– aan eerlijke producten, die geen schade 
toebrengen aan mens of milieu en voor 
iedereen winstgevend zijn. Solidaridad 
werkt wereldwijd in 13 productieketens 
en is actief op vijf continenten vanuit 
negen internationale kenniscentra. Zo 
maakt Solidaridad de wereld eerlijker en 
duurzamer. Bewuste consumptie, eerlijke 
handelsregels, duurzame productie en 
verantwoord ondernemen. Dat zijn de 
vier speerpunten van Solidaridad. En 
daarmee dragen ze ook hun steentje bij aan 
de oplossing van de klimaatcrisis. Steun 
Solidaridad, zodat een solidaire duurzame 
wereld steeds dichterbij komt. Hartelijk 
dank, namens Caritas.

Toelichtingen bij 
caritascollectes 2024
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Op zaterdag 9 en zondag 10 november 2024 vieren we onze jaarlijkse Elisabethdagen. Ze vallen 
kort voor de reorganisatie van de drie Zeeuws-Vlaamse parochies. Voor de Elisabeth-parochie 

betekent dat, dat we vanaf 1 december op zondag alleen nog vieren in Terneuzen. Wanneer er zo’n 
ingrijpende verandering aankomt, is het extra goed om ons te herinneren wat ons verbindt. We 

doen dat met een bijzonder programma.

Elisabethdagen 2024 – 
In het huis van Elisabeth

Elisabethzondag
Zondag 10 november • 11.00 uur 
Emmaüskerk - Terneuzen

Feestelijke eucharistieviering
Op Elisabethzondag vieren we wat ons verbindt 
en altijd zal blijven verbinden, ook al zijn we 
nog zo verschillend. Door de lezingen van de 
zondag en rond de Tafel van de Heer worden we 
uitgedaagd om werk te maken van gastvrijheid 
en oprechtheid. Daar horen inspirerende 
liederen en gebeden bij en natuurlijk ook, na afloop van de 
viering, koffie met wat lekkers.

Tijdens de viering ondersteunt het Gemengd koor Emmaüs de 
samenzang. Leden van de koren van de kerken van Philippine en 
Zuiddorpe zijn van harte welkom om mee te zingen, als zij ter 
voorbereiding de koorrepetities hebben bijgewoond. Informatie en 
aanmelding: bureau@eparochie.nl of per telefoon 0115 616006 
(werkdagen 10.00-12.00 uur). 

Heel Elisabeth bakt
Zaterdag 9 november 
• 15.45 uur – 17.00 uur 
’t Meulengat - Sluiskil
Na de voorstelling willen we 
iedereen graag een feestelijk 
taartenbuffet aanbieden. 
We hopen dat bakkers en 
baksters uit de hele parochie 
ons daarbij willen helpen. 
Wilt u ook meebakken of 
eerst meer informatie? Laat 
het ons weten via bureau@
eparochie.nl of per telefoon 0115 
616006 (werkdagen 10.00-12.00 uur). 

De vrouw die keuzes durfde te 
maken 
Een theatrale, poëtische en muzikale 
vertelling over het leven van Elisabeth 
van Thüringen, een landgravin die 
minderzuster werd.

Elisabeth van Thüringen (1207-1231) 
is de dochter van de koning van 
Hongarije, maar groeit op aan het hof 
van de Thüringse landgraven. In haar 
korte bestaan ontdekt ze al snel wat 
essentieel is in het leven. Zo vraagt zij of 
producten fair trade zijn, en organiseert 
zij voedselbanken door de graanschuren 
open te zetten voor de armen. Op weg 
naar de kruistocht sterft haar man 
Lodewijk tijdens een epidemie en is 
zij, amper twintig jaar oud, weduwe 
met drie jonge kinderen. Ze neemt dan 
een belangrijke beslissing: ze verlaat 
het hof om zich in te zetten voor de 
zieke en zwakke mens. Zij geeft een 
middeleeuws, maar nog immer actueel 
antwoord op problemen van alle tijden. 
Of het nu gaat om een pandemie of 

om armoede, om het vermalen worden 
door de overheid of om het ontbreken 
van gelijke kansen voor alle mensen: 
in al deze gevallen gaat het steeds om 
een eerlijk bestaan voor iedereen. Haar 
naam was en is verbonden met zieken- 
en verzorgingshuizen, kleuterscholen 
en kinderdagverblijven. Ook het St. 
Elisabethziekenhuis van Sluiskil was 
naar haar vernoemd.

Peter Vermaat (spoken word-performer, 
dichter en verteller) vertelt Elisabeths 
levensverhaal, bijgestaan door zijn 

maskers en levensgrote poppen. Emma 
van Dobben laat als een troubadour de 
Middeleeuwen herleven, op trommel, 
eenhandsfluit, lier, rebec en draailier. 

We hopen dat u met 
velen komt!

Voorstelling
zaterdag 9 november • 13.30 uur – 15.30 uur

’t Meulengat - Sluiskil

De theaterzaal van ’t Meulengat is open vanaf 13.00 uur.

Kaarten en reservering
Kaarten zijn gratis, maar wilt u zeker zijn van een plek, reserveer dan tijdig. 
Dat kan per mail of telefoon: Bureau Elisabeth-parochie, bureau@eparochie.nl, 
telefoon 0115 616006. U kunt de kaarten ook ophalen op het parochiecentrum 
(werkdagen 10.00-12.00 uur). 

Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door Stichting ADOFF Franciscaans 
Steunfonds en door de Zusters van Liefde van Tilburg.
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Vieringenschema Elisabeth-parochie (wijzigingen voorbehouden, zie ook www.eparochie.nl)

TERNEUZEN  
(en verzorgingshuizen)

ZUIDDORPE

 

DATUM

Zondag 1 september 
Dinsdag 3 sept 8.30 uur Getijdengebed  
Donderdag 5 sept., Verlaet 18.30 uur 
Vrijdag 6 september, Redoute 18.30 uur 
Vrijdag 6 september Aanbidding en Biecht 20.30 uur 
Zaterdag 7 september, 19.00 uur, Internationale viering 
Zondag 8 september 

Zondag 8 september, Ter Schorre 
Dinsdag 10 septembe,r 8.30 uur Getijdengebed  
Zondag 15 september  

Dinsdag 17 septembe,r 8.30 uur Getijdengebed  
Dinsdag 17 septembe, Vurssche 10.30 uur 
Donderdag19 september, Verlaet 18.30 uur 
Vrijdag 20 september, Redoute 18.30 uur 
Zondag 22 september 
Zondag 22 september, Ter Schorre 
Dinsdag 24 sept 8.30 uu,r Getijdengebed  
Zondag 29 september 

Dinsdag 1 okt. 8.30 uur, Getijdengebed 
Vrijdag 4 oktober, Aanbidding en Biecht 20.30 uur 
Zaterdag 5 oktober, 19.00 uur, Internationale viering 
Zondag 6 oktober 
Zondag 6 oktober, Ter Schorre 
Dinsdag 8 okt. 8.30 uur Getijdengebed 
Donderdag 10 oktober, Verlaet 18.30 uur 
Vrijdag 11 oktober, De Redoute 18.30 uur 
Zondag 13 oktober  
Dinsdag 15 okt. 8.30 uur Getijdengebed 
Dinsdag 15 oktober, Vurssche 10.30 uur 
Zondag 20 oktober 

Zondag 20 oktober, Ter Schorre 
Dinsdag 22 oktber, 8.30 uur Getijdengebed  
Donderdag 24 oktober, Verlaet 18.30 uur  
Vrijdag 25 oktober, Redoute 18.30 uur 
Zondag 27 oktober, Wintertijd 
Dinsdag 29 oktober, 8.30 uur Getijdengebed + eucharistieviering 
Vrijdag 1 november, Allerheiligen 
Zaterdag 2 november, Allerzielen 
Zondag 3 november 
Zondag 3 november, Ter Schorre 
Dinsdag 5 november, 8.30 uur Getijdengebed + eucharistieviering 
Donderdag 7 november, Verlaet 18.30 uur 
Vrijdag 8 november, Redoute 18.30 uur 
Vrijdag 8 november, Aanbidding en Biecht 20.30 uur 
Zaterdag 9 november, 19.00 uur Internationale viering 
Zondag 10 november, Elisabethzondag 
Dinsdag 12 november 8.30 uur, Getijdengebed + eucharistieviering 
Dinsdag 12 november Vurssche 10.30 uur 
Zondag 17 november 
Zondag 17 november, Ter Schorre 
Dinsdag 19 november 8.30 uur, Getijdengebed + eucharistieviering 
Donderdag 21 november, Verlaet 18.30 uur 
Vrijdag 22 november, Redoute 18.30 uur 
Zondag 24 november 

Dinsdag 26 november 8.30 uur, Getijdengebed + eucharistieviering 

M. Dieleman, 11.00 uur 
R. Rojas Romero 
W. Wiertz 
W. Wiertz 
R. Rojas Romero 
R. Rojas Romero 
R. Rojas Romero, 11.00 uur 

R. Dekker, 10.30 uur 
R. Rojas Romero 
R. Rojas Romero, 11.00 uur  

indien mogelijk 
W. Wiertz 
M. Dieleman 
M. Dieleman 
R. Heinrichs, 11.00 uur
R. Dekker, 10.30 uur 
indien mogelijk 
S. Rovers

indien mogelijk 
indien mogelijk 
indien mogelijk 
N. Polet, 11.00 uur 
R. Dekker, 10.30 uur 
indien mogelijk 
W. Wiertz 
W. Wiertz 
R. Pollet en R. Coppens-de Clerck, 11.00 uur 
indien mogelijk 
W. Wiertz 
M. Dieleman, 11.00 uur  

R. Dekker, 10.30 uur 
indien mogelijk 
M. Dieleman 
M. Dieleman 
W. Wiertz, 11.00 uur, H. Mis voor de kinderen 
Indien mogelijk 
R. Rojas Romer,o 19.00 uur 
Allerzielen, W. Wiertz, 11.00 uur 
R. Dekker, 10.30 uur 
R. Rojas Romero 
W. Wiertz 
W. Wiertz 
R. Rojas Romero 
R. Rojas Romero 
W. Wiertz 
M. Dieleman, 11.00 uur 
R. Rojas Romero 
W. Wiertz 
W. Wiertz 
R. Dekker, 10.30 uur 
R. Rojas Romero 
M. Dieleman 
M. Dieleman 
R. Rojas Romero, 11.00 uur 
H. Mis voor de kinderen 
R. Rojas Romero 

M. Dieleman, 9.30 uur 
 
 
 
 
 
werkgroep A. de Sutter en 
werkgroeplid, 9.30 uur
 
 
Geen viering vanwege concert 80 jaar 
bevrijding 
 
 
 
 
M. Dieleman, 11.00 uur 
 
 
werkgroep A. de Sutter en 
werkgroeplid, 9.30 uur 
 
 
 
K. Vd Wiele, 11.00 uur 
 
 
 
 
M. Dieleman, 11.00 uur 
 
 
Werkgroep C. van Waes en
werkgroeplid, 9.30 uur 
 
 
 
 
K. Vd Wiele, 11.00 uur 
 
 
 
M. Dieleman, 19.00 uur 
Geen viering 
 
 
 
 
 
regionaal 
 

M. Dieleman, 11.00 uur  
 
 
 
 
M. Dieleman, 11.00 uur  
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Vieringenschema Elisabeth-parochie (wijzigingen voorbehouden, zie ook www.eparochie.nl)

PHILIPPINE

 

M. Dieleman, 9.30 uur 
 
 
 
 
 
werkgroep A. de Sutter en 
werkgroeplid, 9.30 uur
 
 
Geen viering vanwege concert 80 jaar 
bevrijding 
 
 
 
 
M. Dieleman, 11.00 uur 
 
 
werkgroep A. de Sutter en 
werkgroeplid, 9.30 uur 
 
 
 
K. Vd Wiele, 11.00 uur 
 
 
 
 
M. Dieleman, 11.00 uur 
 
 
Werkgroep C. van Waes en
werkgroeplid, 9.30 uur 
 
 
 
 
K. Vd Wiele, 11.00 uur 
 
 
 
M. Dieleman, 19.00 uur 
Geen viering 
 
 
 
 
 
regionaal 
 

M. Dieleman, 11.00 uur  
 
 
 
 
M. Dieleman, 11.00 uur  
 

W. Wiertz, 11.00 uur 
 
 
 
 
 
Oecumenische Tentdienst Sluiskil, S. Ketelaar,  
M. Dieleman 9.30 u 
 
 
M. Dieleman, 9.30 uur 

 
 
 
 
M. Dieleman, 9.30 uur 
 
 
R. Dekker 

 
 
 
W. Wiertz, 11.00 uur 
 
 
 
 
M. Dieleman, 9.30 uur 
 
 
M. Dieleman, 9.30 uur 

 
 
 
 
R. Dekker, 9.30 uur 
 
 
 
Allerzielen, M. Dieleman, 9.30 uur 
 
 
 
 
 
 
regionaal 
 

M. Dieleman 
 
 
 
 
M. Dieleman, 9.30 uur  

 

INFORMATIEAVOND OVER 
LANDELIJKE BEDEVAART

Op maandag 2 september 2024 houdt het bisdom Breda een informatieavond over 
de landelijke bedevaart die in de meivakantie van 2025 (van 26 april tot 3 mei) zal 
plaatsvinden. De avond wordt gehouden in de Cuyperszaal te Oudenbosch.

Landelijke bedevaart
In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een jubeljaar. Het thema van dit jaar is ‘Pelgrims 
van Hoop’. In het jubeljaar houden de Nederlandse bisdommen een gezamenlijke 
bedevaart naar Rome. Deze landelijke bedevaart wordt verzorgd door het Huis van de 
Pelgrim. Inschrijving en deelname verloopt via deze bedevaartorganisatie. Vicaris Paul 
Verbeek zal met de bedevaart meegaan om de pelgrims van het bisdom Breda te begeleiden.

Informatieavond op 2 september
Tijdens de informatieavond zullen de plannen voor de bedevaart worden gepresenteerd. 
Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. De informatieavond vindt plaats op maandag 
2 september 2024 om 19.30 uur in de Cuyperszaal te Oudenbosch (onder de basiliek; 
ingang via Pelgrim 2 aan het Doelpad). Belangstellenden kunnen zich vóór 25 augustus 
2024 aanmelden via secretariaat@bisdombreda.nl. Definitieve opgave voor de bedevaart 
zelf kan via Huis voor de Pelgrim o.v.v. Bisdom Breda.

RA, RA, RA, WAT BETEKENEN DE NIEUWE 
BORDEN BIJ DE EMMAUSKERK?

We kennen allemaal bijgaand  Verkeersbord 
E-06 en weten dat het betekent dat deze 
plek alleen gebruikt mag worden voor een 
auto van een persoon die een bijbehorende 
ontheffing op naam heeft staan. Bij de kerk 
in Terneuzen staan enkele van deze borden. \

Tijdens vieringen komt het vaak voor dat er 
auto’s zonder geldige ontheffing op die plek 
staan. Denk dan vooral aan de uitspraak: 
”Als u op mijn plek wilt staan, neem dan 

ook mijn handicap over”. 
Overigens , de politie kan 
verbaliserend optreden 
indien er op oneigenlijke 
gronden -dus zonder 
ontheffingskaart-  wordt 
geparkeerd. Dat geeft dan 
een boete van € 490,-. 

Bedenk dit voordat je op een invaliden 
parkeerplek staat. Ook “eventjes” kan 
worden beboet.

Deze week wilde ik mijn auto bij de kerk 
parkeren en zag dat er nog een ander bord op 
de parkeerplaats was bij geplaatst. Het was 
alleen tekst en er stond op het witte bord met 
hoofdletters geschreven: AUTODIENST. 
De wegdienst voor het wegverkeer heeft deze 
borden niet in haar verzameling. Ik kon dus 
niet nagaan wat het precies betekent.  Ik 
denk dat het net als het bord PASTOOR, 
aan de andere kant van de kerk, een beroep 
op de weggebruiker doet om deze plekken 
vrij te laten  voor de autodienst en de 
dienstdoende pastor.

Jos oude Kempers.

“IK BEN GEVONDEN DOOR EEN LIEDJE…”
Eind september komt de nieuwe 
verhalenbundel inclusief CD uit van de 
Goese troubadour Theo van Teijlingen. 
Stichting de Figurant geeft deze bundel uit 
en de opbrengst is weer bestemd voor het 
kinderopvangwerk van Amecet, in Soroti te 
Oeganda.
Het is lezen én luisteren in één. De CD bevat 
16 luisterliedjes. 

De bundel en CD zijn prachtig uitgevoerd 
en kosten samen slechts 19,95 euro. De 
presentatie van dit boekje en CD (release)  
is op zaterdag 28 september in boekhandel 
“De Koperen tuin” , Keizersdijk te Goes, 
tussen 15-16 uur. Theo zal daar een aantal 
van de liedjes ten gehore brengen begeleid 
door toetsenist Stoffel Biesterbosch. Toegang 

is gratis. Daarna is het boekje te koop bij 
Zeeuwse boekhandels of te bestellen bij 
Stichting de Figurant (www.defigurant.nl) 
of te koop bij live optredens en kerkdiensten 
van Theo.
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Hughersluys 37
4536 HM Terneuzen

0115 565100
info@deridder-uitvaart.nl
www.deridder-uitvaart.nl

Een verzorgde uitvaart
in vertrouwde handen

Het maakt niet uit waar u verzekerd bent 
en of u wel verzekerd bent, 
wij staan altijd voor u klaar.

Ieder afscheid is uniek.
Wij helpen u graag bij de keuzes die gemaakt 

moeten worden na een overlijden.

Een begrafenis of crematie, geheel naar uw wens.
Iedere kaars

opnieuw
een stukje

vakmanschap
en kwaliteit

Kaarsenfabriek Hoogeland-Kristen
Albert Einsteinweg 21, 6045 GX, Roermond
T: +31(0)475 33 20 51 - F: +31(0)475 33 46 10
E: roermond@nl.bolsius.com - I: www.hoogeland-kristen.nl

Bekijk ons gehele assortiment op www.hoogeland-kristen.nl

hoogeland-kristen
Kaarsenfabriek

Member of the Bolsius Group

 

KRONIEK VAN DE ELISABETH PAROCHIE

HUWELIJK:

Terneuzen

19-04-2024 Adam Guillen  en Meghan Chin Chuck
7-06-2024 Hans van Bokhoven en Esther Baecke

OVERLIJDENS:

Terneuzen

24-03-2024   Hubertus Wilhelmus Straathof w.v. Katharina Maria van Leeuwen 
26-04-2024  Ahazuérus Theodorus (George) van Eijl e.v. Angèle de Rooij, 83 jr.
7-06-2024    Arthur Joseph de Witte, 89 jr.
10-08-2024  Catrina Anna Coleta Sies w.v. Florent Heijens, 90 jr.
Axel:

24-04-2024   Annette Sophia Maria Fijnaut e.v. Frank de Smit, 71 jr.
Zuiddorpe:

  Olga Dilena Margaretha Vervaet e.v. Raymond de Ridder, 75 jr.

DOPEN:

Philippine

23-06-2024   Hanne Kim Thijs (Hanne) van Hoeve 
  dochter van Manon van Hoeve-Goethals en Tijs van Hoeve
Terneuzen:

7-07-2024   Cloë Adriana Jadwiga Pietrzak dochter van Roksana Magdalena Pietrzak
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Parochiekern zuid-oost
Conrad van Waes, Graafjansdijk B31, 4554 CB Westdorpe T 06 14045066 E conrad@zeelandnet.nl

DE KERK IN ZUIDDORPE
Links en rechts van de voordeur van de kerk 
in Zuiddorpe zijn er ingemetselde stenen 
met een tekst. Deze teksten zijn niet zo 
duidelijk leesbaar meer. Door de foto’s van 
Co van Meurs konden de opschriften beter 
bekeken worden en hebben we ze kunnen 
ontcijferen..

Er is een steen van de eerste steenlegging. 
De tekst luidt:
I:M:GENET:
I.M. Genet: (Joannes Melchior Genet.; 
de i = j van ioannes) 
PASTOOR:
Xll: APRIL: 12 april
M:DCCC:LXXXVl   1886

Bij de tweede steen handelt het over een 
andere belangrijke datum voor de kerk, n.l. 
de inzegening van de kerk.

CONSECRAVIS: geconsecreerd
ILL mus : EP us : P: Leyten de afkortingen 
zijn Illustrissimus Episcopus   *)
VII: OCTOBRIS: 7 oktober
M:DCCC:LXXXXVI: 1896

*) Vertaald is de 2e regel:  Zijne Doorluchtige 
Waardigheid Bisschop P. Leyten

Het gaat dus om de eerste steenlegging bij 
de bouw en de gedachtenis steen bij de 
consecratie van de kerk.
Van deze stenen ga ik  een verhaaltje  
maken, nadat ik wat meer in de 
parochiegeschiedenis ben gedoken.

Mgr. Petrus Leyten gaf begin 1886 
toestemming om met de bouw van een 
nieuwe kerk te beginnen, omdat de oude 
kerk restaureren te duur zou worden. De 
aanneemsom was  fl. 25.298,-. De eerste 
steenlegging was geen groot feest, de in 
gebruik name en consecratie van de nieuwe 
kerk werd wel groots gevierd op 7 oktober 
1896. Voorafgegaan door een stoet van 24 
groepen in allegorische optocht met als 
laatste  item de feestelijk versierde koets 
met daarin bisschop P.Leyten. Daarna 
begin de inzegening en de mis, waarbij de 
bisdomleiding en de clerus uit de omgeving 
voorgingen. 

Uiteindelijk  waren er toch nog extra 
uitgaven nodig voor de bouw en in 
gebruikname van de kerk (en de afbraak 
van de oude kerk) zodat er in totaal 
fl 29.982,86 benodigd was. Er rustte toen 
een hypotheek op de kerk groot fl 16.550,-.

Jos oude kempers

VASTENAKTIE 2025
Alvast even vooruitblikken naar 2025:
Net als vorige jaren willen wij weer een 
Benefietconcert houden voor de Vastenaktie 
en wel op vrijdag 14 maart 2025, voor de 
tweede keer voor het project van pater 
Swinne, hier op foto met de kinderen waar 
hij zich sterk voor maakt. Bij het laatste 
concert in de kerk in Zuiddorpe heeft de 
pater door zijn grote eenvoud de harten 
gestolen van iedereen die daar aanwezig 
was.

Grote verandering zal zijn dat het concert 
niet door zal gaan in de kerk van Zuiddorpe, 
maar wel in de Halle. Dit heeft als reden 
dat de kerk dan al in de verkoop staat. Een 
groot voordeel van het houden van het 

concert in de Halle is dat alle aanwezigen 
een mooie plek hebben met goed zicht 
op wat zich op het toneel afspeelt, en er is 
natuurlijk een zee aan parkeerruimte “voor 
de deur” van de Halle. Ook is Axel centraal 
gelegen voor heel Zeeuws-Vlaanderen.

We zijn al heel druk bezig met 
voorbereidingen en vergaderingen om er 
een hele mooie avond van te maken. Het 
wordt anders dan anders; we vertellen in 
korte stukjes het lijdensverhaal van Jezus. 
Allemaal heel toegankelijk voor iedereen. 
Daaromheen geweven is muziek, dans en 
zang van artiesten en koren uit de regio. 
Precies zoals u dat van ons gewoon bent.
Het concept is verder hetzelfde; de toegang 

is gratis, maar als organisatie hopen we 
natuurlijk wel op een mooie bijdrage van 
u allen.

In het volgende nummer kunnen wij nog 
meer details doorgeven.
Wij hopen dat wij u al een beetje warm 
hebben gemaakt voor het Benefietconcert 
Nieuwe stijl.
Zet de datum vast in uw agenda van 
volgend jaar: Vrijdag 14 maart 2025, 
aanvang 19.30 uur in de Halle in Axel

Met vriendelijke groet,
Rita Pollet en John Langerak
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Wilt u ook adverteren  
in het Regioblad?

Dat kan!

Stuur een mailtje aan 
robvermoet@zeelandnet.nl

UITVAART
VERZORGING

J.J.M de Voogt
Verzorging van begrafenis/crematie volgens 

uw persoonlijke wens
•

Thuisopbaring met gebruik van koeling 
mogelijk

•
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

KOKKELDREEF 1
4533 DD TERNEUZEN

TEL. 0115-612937
BBG: 06-21837273

WWW.UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL
INFO@UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL

Installatiebedrijf Groosman B.V.

Graafjansdijk B 129

4554 LC Westdorpe

0115 451 510

info@groosmanbv.nl www.groosmanbv.nl

dakbedekking ventilatie duurzame energie

centrale verwarming loodgieters sanitair

Uw vertrouwde adres voor al uw installatie werkzaamheden

sanitair

centrale verwarming

zinkwerk

waterleiding
gasleiding
dakbedekking
vloerverwarming

zonnepanelen

designradiatoren

luchtbehandeling

loodgieterswerk

rioolwerkzaamheden
warmtepomp
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Bij inlevering van deze bon:
Bent u ondernemer: eerste jaar aangifte inkomstenbelasting gratis incl. gratis advies gesprek

Bent u particulier: geen opstartkosten en een leuke boodschappentas cadeau



STICHTING TOT BEHEER VAN DE
 R.K. BEGRAAFPLAATS 

H. GREGORIUS DE GROTE AXEL
Aanvankelijk moesten we onze 
werkochtenden nogal eens verzetten 
i.v.m. de regen. Gelukkig was dat voor 
onze vrijwilligers geen probleem. Door dit 
weer, groeide en groeit het onkruid en de 
heggen door het vele vocht en de aangename 
temperatuur uitzonderlijk weelderig. Je ziet 
het bijna de grond uit schieten! Daardoor is 
het voor ons een uitdaging om alles onder 
controle te houden. 

Dank zij de enorme inzet en flexibiliteit van 
onze vrijwilligers lukt dit toch aardig. We 
kunnen nog altijd vrijwilligers gebruiken, 
zowel mannen als vrouwen, want vele 
handen maken licht werk. We hebben elke 
14 dagen een werkochtend van 9.00 uur 
tot 12.00 uur.  Er zijn diverse soorten 
werkzaamheden, kies wat je het best past. 
Voor koffie met iets lekkers wordt gezorgd.  
Als vrijwilligerswerk  voor ons mooie 
begraafplaatspark u aanspreekt, neem dan 
zeker contact met ons op. 
Wij doen dit jaar ook weer mee aan de Rabo 
Club Support. U kunt uw stem uitbrengen 

van 2 tot en met 24 september. Alleen 
leden van de Rabobank Zeeuws-Vlaanderen 
kunnen een stem uitbrengen. U kunt ons 
vinden bij  Gemeente Terneuzen, dan 
onder maatschappij en dan onder de naam 
Begraafplaats Axel. 

Onze wensen voor dit jaar zijn: 
• Het bord over de geschiedenis van de 

begraafplaats vervangen. 
Dit is nu onleesbaar 

• We willen 1 of 2 afvalbakken 
plaatsentegen zwerfafval. We zullen voor 
niet verplaatsbare afvalbakken kiezen, die 
bestand zijn tegen vandalisme.

Kunt u niet stemmen maar wilt u ons toch 
financieel steunen, ook dat is mogelijk.
Ons rekeningnummer : 
NL81RABO0302579427  t.n.v. 
begraafplaats Axel. 

Stemt u  dit jaar ook op ons??

DE KERMISVIERING 
IN WESTDORPE

De ker(k)misviering op 9 juli was ook 
dit jaar een groot succes. Pastoor Wiel 
Wiertz ging voor in de viering en na 
de mis heeft hij uiteraard de graven 
op het kerkhof gezegend. Het koor 
was nagenoeg voltallig aanwezig en 
ondersteunde de viering met passende 
gezangen. 

In totaal waren er meer dan 120 
aanwezigen en 20 koorleden. Het was 
een goed bezochte en waardige viering. 
Tijdens de mis herdachten we de 23  
mensen die ons dit jaar ontvallen waren. 
Tevens maakten velen gebruik van de 
mogelijkheid om een misintentie aan te 
melden (40) . Al met al een plechtige en 
mooie viering, met zoals ook gebruikelijk 
na afloop een gezellige familie reünie, 
waarbij ieder kon genieten van koffie met 
een stuk verrukkelijke Westdorpse vlaai. 
De vlaai was traditioneel geschonken 
door de Baeckermat. 

Freddy  Dierickx

VRIJWILLIGERS 
KONINKLIJK 

ONDERSCHEIDEN
Twee mensen uit 
Zuiddorpe die zich zeer 
veel inzetten voor aller-
lei zaken werden dit jaar 
koninklijk onderschei-
den. Dit echtpaar is ook 
actief binnen onze paro-
chie. 
E. van de Vijver-
Verbruggen, Zuiddorpe: 
Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. 

Mevrouw Van de Vijver is sinds 1997 vrijwilliger bij De 
Zonnebloem. Sinds 1998 is ze bestuurslid van Stichting 
Gemeenschapshuis Zuiddorpe. Ruim twintig jaar is ze 
beheerder van Dorpshuis 't Kaaike. Voor de Elisabeth 
Parochie zet zij zich al meer dan twaalf jaar in. Acht jaar 
geleden werd ze bestuurslid van het bewonersplatform 
Leefbaar Zuiddorpe.

W. van de Vijver, Zuiddorpe: Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. De heer Van de Vijver is gedecoreerd 
voor zijn tomeloze werk voor de buurtsamenhang, leef-
baarheid en de kerk. Hij is sinds 1998 vrijwilliger bij 
Gemeenschapshuis 't Kaaike. In 2013 werd hij ook 
vrijwilliger voor de Elisabeth Parochie. Sinds 2016 zet 
hij zich daarnaast in voor het bewonersplatform Leefbaar 
Zuiddorpe. Hij houdt zich bij deze organisaties vooral 
bezig met onderhoud en techniek en praktische hulp.

DE AXELSE CIBORIE EN MARIA
De koster van de kerk te Zuiddorpe 
(Theo van Esbroek) ontdekte op de 
voet van de ciborie een opvallende 
tekst en vroeg zich af waar die 
vandaan kwam. Normaal gesproken 
is die tekst bedekt door een doekje 
van kostbare stof en aan het oog 
onttrokken. Dit kleedje heet officieel: 
ciborievelum en omhult de ciborie 
met geconsacreerde hosties. De tekst 
die de koster zag is: 
Onze.lieve.vrouw.van.Axel.moeder.
van.de.zalige.hoop.bid.voor.ons.(Zie 
bijgaande afbeeldingen) .

De Mariaverering in Axel heeft haar 
oorsprong in de middeleeuwen. Axel 
was toen gekend als bedevaartsoord 
voor de H.Maria in Puerperio, of 
in  gewoon Nederlands Maria in het 
kraambed. In Axel was hier in de 
jaren vóór de reformatie een altaar aan 
toegewijd. Uit deze tijd stamt ook de 
Axelse Maria Lactans  (de voedende 
Maria).  Het is een 80cm hoog staand 
beeld voorstellende hoe de gekroonde 
Maria, het Kind borstvoeding geeft. 
Het originele marmeren beeld (uit 
ongeveer 1410) kwam in de  80-jarige 
oorlog in Gent terecht. Hier staat het 
nog in het Karmelietenklooster  waar 
het inpandig staat opgesteld in een 
marmeren nis.
Pastoor L.Goedstouwers (1931-
1940) heeft geprobeerd het marmeren 

beeld terug naar Axel te krijgen. 
Hij kreeg geen medewerking vanuit 
het klooster. Daarom liet hij een 
eikenhouten kopie van Maria Lactans 
maken voor in de Axelse kerk. Pastoor 
Goedstouwers wilde van Axel een 
Mariabedevaartplaats maken zoals 
Zuiddorpe en Aardenburg dat waren.
Het eikenhouten beeld Maria Lactans 
of Maria van Axel staat in het museum 
Het Warenhuis. In Regioblad 20e 
jaargang nr 5 op pagina 8 is er een 
uitgebreid artikel over verschenen.

Jos oude KempersJos oude Kempers
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Parochiekern zuid-west
Secretaris, Kennedystraat 6, 4551 TW Sas van Gent T. 0115-461001 E. freddyjanssens@zeelandnet.nl

Parochiekern noord
Voor informatie van de PKCNoord kan men zich wenden tot het parochiebureau: 
emailadres bureau@eparochie.nl ter attentie van: de voorzitter van de PKCNoord.

BELANGRIJKE GEGEVENS

Parochiebureau
Alberdingk Thijmstraat 2, 
4532 CZ Terneuzen
Tel: 0115-612327
E-mail: bureauterneuzen@eparochie.nl

Openingstijden op alle werkdagen
van 10.00 tot 12.00 uur
Website: www.eparochie.nl

Banknummer:
NL46 ABNA 0419 4875 81

Stiltecentrum en Mariakapel open van 
maandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur

ZO OUD ALS JE JE VOELT

De mensen op bijgaande foto zijn José de 
Klerk, Anna Ivens de Rijcke en Vera de 
Moré.

Mevrouw Anna Ivens-de Rijcke is de oudste 
vrijwilliger van de Elisabeth parochie met 
103,5 jaar. Ze komt ook altijd trouw naar de 
85 plus middag. Daar kijkt ze telkens naar 
uit. Dat is dan ook echt een leuke activiteit 
voor deze leeftijdsgroep. Ze komt ook om de 
week koffiedrinken in het parochiecentrum. 
Daar zijn dan ook de mensen van de 
schoonmaak van de kerk aanwezig. Het 
is dan altijd een gezellige morgen. Het 
kan gebeuren dat er kaarsjes in de houders 
gedaan moeten worden, zo'n 400 kaarsjes en 
daar helpt ze ook dapper aan mee. Nooit te 
oud voor vrijwilligerswerk...

De redactie van het Regioblad hoopt 
dat mevrouw Ivens nog lang veel plezier 
mag beleven aan haar bezoekjes aan het 
parochiecentrum.

ONDERSCHEIDINGEN VOOR KOORLEDEN
Om een onbekende reden hebben wij 
onderstaand bericht niet geplaatst.
Dat willen we graag corrigeren. Want de 
dames hebben het meer dan verdiend.
In november 2022 werd er in de Rooms 
Katholieke Kerk Heilige Maria Hemelvaart 
te Philippine na afloop van de viering door 
Pastor Marjan Dieleman aan drie leden 
van het  R.K. Kerkkoor Sint Cecilia een 
onderscheidingen uitgereikt voor hun inzet 
voor het koor.

De gedecoreerde dames zijn:
Mevr. Rammeloo-Mobach  40 jaar
Mevr. Clauw van-Voren 25 jaar
Mevr. Gommers-Lauret 40 jaar
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HET REGIOBLAD BLIJVEN 
ONTVANGEN KAN GEWOON

Net als in 2023 blijven de mensen die parochiebijdrage 
hebben betaald het Regioblad in 2024 normaal ontvangen. 
Voor mensen die in 2023 hun parochiebijdrage hebben 
betaald verandert er dus niets. Zij blijven het Regioblad 
gewoon ontvangen. 

Betalingen voor het verrichten van kerkelijke diensten, zoals 
huwelijk of uitvaart zijn geen parochiebijdragen en worden 
in dit geval niet als parochiebijdrage beschouwd. 

Als u geen parochiebijdrage wenst te betalen, maar toch het 
Regioblad wil blijven ontvangen dan is dit zeker mogelijk. 
U stort €20,- op rekening NL79 RABO 0118 1651 00 
t.n.v. Elisabethparochie o.v.v. Regioblad en u ontvangt dan 
in 2023 viermaal het Regioblad. Deze regeling is ingevoerd 
gezien de noodzakelijke bezuinigingen op de uitgave van 
het Regioblad en het feit dat het steeds moeilijker is om 
mensen te vinden die het blad willen bezorgen. Wel zullen 
er tijdens voorbereidingsbijeenkomsten voor huwelijk, doop 
enz. presentexemplaren van het Regioblad worden uitgereikt. 

VIERING 
MARIA TENHEMEL-

OPNEMING
Op donderdag 15 augustus werd in Terneuzen het feest 
van Maria Tenhemelopneming gevierd met een eucharistie 
in de Groene Kathedraal.

Wilmar Wullems maakte een aantal sfeerbeelden waarvan 
wij er hier enkele afdrukken.
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Allerheiligen en Allerzielen
Het thema voor 4 en 5 mei 2024 
was Vrijheid vertelt: opmaat naar 
80 jaar vrijheid. Met dit thema 
vraagt het Nationaal Comité in 
het jaar dat de lustrumviering 
van 80 jaar vrijheid in september 
van start gaat, aandacht voor 
de littekens die de Tweede 
Wereldoorlog achterliet en die 
nog steeds zichtbaar zijn. Heel 
direct in families die dierbaren 
hebben verloren die zijn 
vermoord tijdens de Holocaust 
of zijn omgekomen door het 
oorlogsgeweld in Nederland en 
in Nederlands-Indië / Indonesië.

C.Smies maakte in september 
1944 enkele aantekeningen, 
die later gepubliceerd zijn. Hij 
schreef op 19-09-1944j:
“… Wat zal de dag ons brengen? 
Er hangt ‘s morgens  een zware 
dichte mist. Angstig vraagt men 
zich af, of de mist ons voor- dan 
wel nadeel zal berokkenen. …
Ongeveer 3 km ten oosten van 
Axel gelukt het de Polen een 
brug te slaan over het kanaal 
Axel-Hulst, onder dekking van 
dichte mist. De Duitsers trekken 
weg van de boerderijen rondom 
Axel … De granaten vallen 
overal  in de polders rond de 
hofsteden waarvan de Duitsers 
wegvluchten. Daartussen zwaar 
mitrailleur, dat steeds dichter bij 
komt uit de richting van de 
Beoostenblijpolder. De Polen!  
Ongeveer 3 uur in  de middag 
komen de Polen, onze bevrijders 
als een deel van de geallieerde 
legers onze plaats Axel bevrijden 
van het moffenjuk! ...“ 
Er vielen veel slachtoffers in de 
strijd. Alleen al op 19 september 
vielen er naast de Poolse 
soldaten -Er liggen er 23 op 
het kerkhof aan de Burchtlaan 
en 2 in Zuiddorpe op het 
kerkhof in Westdorpe worden de 
burgerslachtoffers herdacht op 

een gedenksteen aan de ingang 
van het kerkhof.  In Terneuzen 
liggen de vijf mensen begraven 
die gefusilleerd zijn, toen zij de 
explosieven van de Duitsers die 
aan de brug van de sluis hingen 
verwijderden. Voor hen is er 
ook een monument opgericht 
bij de plaats waar vroeger de 
betreffende sluis lag.
Op de gemeentelijke 
begraafplaats in Zaamslag liggen 
12 bewoners van Othene die na 
de bevrijding door de bevrijders 
zijn gesneuveld (frendly fire) Tot 
de gemeentelijke herindeling 
in 1970 viel Othene onder de 
gemeente Zaamslag.
In de nacht van 16 op 17 
september 1944 sluipt Levien 
Scheele (1904-1971) met twee 
koeriers en een Belgische tolk 
van Zaamslag naar een Poolse 
commandopost. Zijn informatie 
waar de Duitsers zitten is van 
cruciaal belang voor de Slag om 
de Schelde. Vier dagen later 
wordt Oost Zeeuws-Vlaanderen 
bevrijd door de Polen. Voor 
zijn belangrijke bijdrage krijgt 
Levien na de oorlog een Poolse 
onderscheiding, het bronzen 
Poolse kruis van verdiensten 
met zwaarden. Hij ligt eveneens 
begraven in Zaamslag. 
Ook drie Engelse soldaten 
hebben er hun laatste rustplaats.

Daarnaast  zijn er veel burger 
slachtoffers te betreuren, 21 in 
onze omgeving. 
En niet alleen in onze contreien 
vielen er slachtoffers. In oost 
Indië en Nieuw Guinea lieten  
tussen 1945 en 1962 ook 35 
mensen uit Zeeuws Vlaanderen 
het leven.
Maar ook breder werkt de 
Tweede Wereldoorlog door, zoals 
in de manier waarop we naar de 
wereld kijken. Tegenwoordig zou 
je anders over die gebeurtenissen 
van 1944 schrijven, dan toen. 
Toen waren de Duitsers de 
vijand en slecht.  Onze soldaten 
waren “de goeien”. 

Alleen in een land zonder 
oorlog, waar mensenrechten 
worden nageleefd en waar 
geen onderdrukking is, 
kan een samenleving goed 

functioneren. Daarom vieren 
we op 5 mei dat wij in een 
democratie leven. Een land 
waar iedereen mag meedenken 
en meebeslissen, vraagt om 
ieders verantwoordelijkheid. 
Het denken over de collectieve 
doorwerking van de oorlog is 
altijd in beweging. Dat was de 
afgelopen tachtig jaar zo, en zal 
in de toekomst ook zo zijn.

Op 2 november wordt 
Allerzielen gevierd. Deze dag is 
in de katholieke kerk bedoeld 
om de doden te eren. Ook de 
gesneuvelde soldaten en de 
mensen die zijn omgekomen bij 
oorlog en geweld. 
Volgens het katholieke geloof 
kan de ziel van een persoon 
naar drie mogelijke plaatsen 
gaan. De eerste hiervan is de 
hemel, alleen mensen die sterven 
in een staat van volmaaktheid, 
zonder zondes, kunnen hier 
direct naartoe gaan. De tweede 
is de hel, waar de zielen van 
mensen die sterven in een staat 
van doodzonde, de zwaarste 
vorm van zondigen, door hun 
eigen keuze heengaan. De derde 
tussenliggende optie is het 
vagevuur, waarvan wordt gedacht 
dat veruit de meeste zielen hier 
aanvankelijk heengaan. De zielen 
van gestorvenen die vrij zijn van 

doodzonde, maar vooralsnog 
zondes hebben begaan, belanden 
hier. 

De vraag die je kunt stellen is 
wat is de doodzonde. Hadden 
de Poolse soldaten die hun 
vijand doodden een doodzonde 
begaan? Waren Duitse soldaten 
die hun bevel van hogerhand 
uitvoerden bezig een doodzonde 
te begaan?

In het vagevuur worden zielen 
gereinigd zodat zij volmaakt 
de hemel in kunnen gaan. 
Katholieken geloven dat de 
zielen van hun geliefden door 
middel van gebeden kunnen 
worden gereinigd van hun 
zonden zodat zij tot de hemel 
kunnen toetreden.

Het geloof in het vagevuur is in 
de geschiedenis van de katholieke 
kerk erg controversieel geweest. 
Zo werd de leer misbruikt om 
geld in te zamelen voor de 
kerk tijdens de renaissance, wat 
bekend stond als de aflaathandel. 
Mensen konden een aflaat kopen 
en op die manier stond hun 
ziel, of die van een (overleden) 
geliefde, gegarandeerd om tot 
de hemel toe te treden. Deze 
aflaathandel leidde tot het 
protest van Maarten Luther. 

AANDACHT VOOR DE LITTEKENS  
VAN DE 2e WERELDOORLOG
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VERSLAG VAN EEN GENADEVOLLE BEDEVAART:
Beste mede-parochianen,

Dit jaar zijn we mee geweest op bedevaart 
naar het dorpje Medjugorje in Bosnië 
Herzegovina. In dit dorpje verscheen 43 
jaar geleden de H.Maagd Maria voor het 
eerst op 24 juni 1981 aan 6 kinderen 
van 10-16  jaar oud als “Koningin van de 
Vrede”. Tot op heden zijn er nog steeds 
verschijningen.

Al zo’n 20 jaar organiseert de fam. Gernaert 
een bedevaart naar deze plaats voor 
ongeveer 50 bedevaartgangers. Een volledig 
verzorgde, 8 daagse vliegreis op basis van 
volpension.

Met meer dan 1 miljoen bezoekers per 
jaar is Medjugorje het grootste rooms-

katholieke bedevaartsoord in Zuidoost-
Europa. Je ontmoet er mensen uit alle 
landen, jong en oud.

De dag begint met het vieren van de 
H.Eucharistie met “onze” vaste pastoor 
Sacha Steijaert. Dagelijks is er ook een 
gevarieerd programma, waarbij een lokale 
gids gepassioneerd de bijzonderheden 
vertelt.

O.a. in het programma:
- De beklimming van de Verschijningsberg 

of Kruisberg. Bij de staties wordt de 
Rozenkrans gebeden.

- Bezoek aan een van de Zieners. 
- Bezoek aan Tihaljina waar een heel mooi 

beeld van “Maria van Medjugorje” staat.
- Bezoek aan het stadje Mostar, bekend 

van de kapotgeschoten oude brug  Stari 
Most, over de Neretva.

We kijken terug op een genadevolle 
bedevaart met heel veel lieve mensen. Van 2 
bedevaartgangers die nu voor de 6-e keer in 
Medjugorje zijn geweest.

Foto Wilmar Wullems

HERDENKING EN BEVRIJDINGSCONCERT ZUIDDORPE
Het Bewonersplatform Leefbaar Zuiddorpe, 
Dorpshuis ’t Kaaike en vrijwilligers uit ons 
dorp organiseren op zaterdag 14 september 
een herdenking van de slachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog. Om 15:00 uur 
starten we in ‘t Kaaike met het verhaal van 
Willy Verschraegen, oud-beroepsmilitair en 
historicus. Hij is de drijvende kracht achter 
het levendig houden van herinneringen en 
zorgt ervoor dat de geschiedenis van de 
beide wereldoorlogen niet verloren gaat. 
Daarna volgt er een korte film over de 
Bevrijding. Om 17:00 uur sluiten we de 
herdenking af met een plechtige ceremonie 
bij het graf van de twee Poolse soldaten 
op het kerkhof bij de R.K. Kerk H. Maria 
Hemelvaart in Zuiddorpe. Om 19:30 begint 
het Bevrijdingsconcert ’80 jaar Vrijheid’. De 
uitvoerders van dit concert zijn Gemengd 
Koor Jubilate Deo uit Axel o.l.v. Jos van der 
Linden, EnCORe VoCALe en kinderkoor 
B.right Rmony uit Hulst o.l.v. Bram De 
Waele en Harmonie De Vereenigde Vrienden 
uit Sas van Gent o.l.v. Hans de Doelder. 
Het concert wordt een ononderbroken 
uitvoering, waarin de verenigingen zich 
afzonderlijk presenteren en daarnaast ook 
gezamenlijk muziekstukken uitvoeren. 
EnCORe VoCALe zal samen met de 
kinderen van B.right Rmony twee medleys 
uitvoeren van de Sound of Music en Annie. 
De verenigingen brengen gezamenlijk o.a. 
Les Miserables en Imagine van John Lennon. 

Dit Bevrijdingsconcert moet vooral een 
betaalbaar evenement zijn. Kaarten inclusief 
consumptie tijdens de pauze kosten slechts 
€10 en voor kinderen en jongeren t/m 
17 jaar €5. Voor iedereen bestaat er een 
mogelijkheid om te komen genieten van 
een groots evenement in de R.K. Kerk met 
haar prachtige akoestiek. De uitvoerders zijn 
van alle leeftijden, van 9 tot 90 jaar en het 
concert is een ode aan vrede, vrijheid en de 
mensen die daarvoor strijden.
Wereldwijd zijn er miljoenen mensen op de 
vlucht voor oorlog en geweld. Wij realiseren 

ons dat we een veilig thuis hebben. Een 
thuis in een dorp dat we herkennen aan de 
torenspits van onze kerk. Elke keer als we 
thuiskomen is die kerk als een baken dat ons 
de weg wijst. Jorien Brugmans heeft voor het 
Bevrijdingsconcert een gedicht geschreven 
rond dit thema, wat voorgedragen wordt 
tijdens het concert. Wij krijgen de primeur 
van een gedicht dat Jorien ook opneemt in 
haar nieuwe dichtbundel THUIS, die op 
26 september 2024 gepresenteerd wordt in 
museum Het Warenhuis te Axel.
Annemie van Roij

Aanvang 19:30u

Prijs:
(incl. consumptie)

Vanaf 18j: 10€

t/m 17j:  5€

R.K. Kerk H. Maria Hemelvaart

Zuiddorpe

Voorverkoop gestart!
     Online verkoop:
bevrijdingsconcertzuiddorpe@gmail.com
     Of (cash) kopen bij:
Els Van de Vijver, Dorpsplein 11, Zuiddorpe
                  06-23061550
MFC De Statie, Sas Van Gent
Bruna Axel

mmv: Bewonersplatform Leefbaar Zuiddorpe
Dorpshuis ‘t Kaaike
Sanrobi: Geluid- Licht- BeeldSanrobi: Geluid- Licht- Beeld

kinderkoor B.right Rmony

                  06-23061550
MFC De Statie, Sas Van Gent

Steunt dit concert

o.l.v. Hans de Doeldero.l.v. Bram De Waele

Bevrijdingsconcert 2024

14/09

o.l.v. Jos van der Linden
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Bethjes pagina
Hoi,

Het wordt al aardig donker buiten. Oma Polder is in deze periode van het jaar altijd een beetje verdrietig. 
Net of ze in de herfst opa nog meer mist dan anders. Wat vliegt de tijd zegt ze dan en daarna een grote 
zucht. Vandaag ben ik samen met oma Polder naar de kerk geweest en ik mocht een kaarsje aansteken voor 
mama en papa en natuurlijk ook voor opa. Dat vind ik gewoon leuk, oma pinkte snel een traantje weg. ‘Zo, nu 
kan ik er weer tegenaan,‛ zei ze. Terug thuis hebben we een mok lekkere warme chocomelk gedronken. Oma 
vertelde over opa, over vroeger, allemaal herinneringen. Volgende week gaan we bloemen brengen naar de 
begraafplaats. Opa nog eens in de bloemetjes zetten, noemt oma dat. En als ik dan zeg: ‘Ja maar, opa is 
toch dood? Die ziet of hoort het toch niet meer?‛ Dan antwoordt oma steevast: ‘Da‛s nog geen reden om hem 
te vergeten!‛ Ja, dat snap ik. Het lijkt me heel erg om zomaar vergeten te worden. Net zoiets als bij het 
verstoppertje spelen niet gezocht te worden. Verschrikkelijk toch? Ik neem volgende week twee bloemetjes 
mee. Eentje voor opa, maar ook een bloemetje voor oma. Ik wil oma ook in de bloemetjes zetten. 

Doeg,

Beth.

Opa was dolblij Elmer te zien. ‘Wat 
een verrassing! Wat heb je bij, 
Elmer?‛ ‘Je lievelingsfruit.‛ ‘Dat je 
dat nog weet!‛ ‘Er is nog veel meer 
dat ik nog weet. ‘Wat dan?‛ ‘Dat we 
altijd gingen wandelen.‛ ‘Wandelen? 
Waar gingen we dan heen?‛ ‘Ben je 
dat vergeten? Kom maar mee opa, ik 
zal het je laten zien.‛ ‘Hier gingen we 
altijd naartoe. Dan verstopte ik me 
achter een rotsblok en dan sprong 
ik te voorschijn en riep ik…‛Elmer 
keek om zich heen, maar opa was 
nergens te zien. ‘Opa, waar ben je?‛ 
Plotseling sprong opa te voorschijn. 
‘BOEH!‛ riep hij keihard. ‘Opa!‛ Elmer 
lachte. ‘Dat deed ik altijd. Kom mee, 
we gaan naar de rivier.‛ Bij de rivier 
vroeg Elmer: ‘Weet je het nog? Hier 
speelden we stap op de stenen.‛ ‘Laat 
eens zien,‛ zei opa. Overal in de rivier 
lagen stenen. Elmer gooide nog een 
paar grote keien in het water en 
zei: ‘Nu kunnen we naar de overkant. 
Uitkijken voor wiebelstenen.‛ 
Ineens klonk er een enorme PLONS! 
Elmer was in het water gevallen. 
‘Een wiebelsteen!‛ Elmer lachte. 
‘Gelukkig is het hier niet diep.‛ ‘Wat 
gaan we nu doen?‛ vroeg opa. ‘Ben 
je dat ook al vergeten? Naar het 
meer natuurlijk!‛ ‘We gingen altijd 
steentje keilen. Weet je nog?‛ Elmer 

raapte een platte steen op en liet 
hem over het water scheren. ‘Een, 
twee… zeven keer ketsen!‛ zei hij 
trots. ‘Nu ik!‛ zei opa. ‘Je hebt er 
een mooie platte steen voor nodig,‛ 
legde Elmer uit. ‘En dan…‛ Maar opa 
had al gegooid. ‘Een, twee, drie, vier, 
vijf, zes, zeven, acht… negen!‛ telden 
ze samen. ‘Hoera!‛ Toen ze verder 
liepen, begon Elmer te zingen. Opa 
zong mee en alle vogels begonnen 
vrolijk te kwetteren. Opeens begon 
het te regenen. Vlug zochten Elmer 
en opa een plek om te schuilen. ‘Hier 
vertelde je me altijd verhalen, opa.‛ 
Opa fronste. ‘Wat voor verhalen?‛ 
‘Roodkapje,‛ zei Elmer. ‘Assepoester, 
… enne…‛ Elmer dacht na. ‘Hansje en 
Grietje, Klein duimpje,…‛ ging opa 
verder. ‘Fopkont, je weet het nog 
wél!‛ zei Elmer. Opa lachte en rende 
het bos in. Elmer ging hem achterna 
en riep: ‘Je hield me voor de gek, 
opa!‛ Je wist het allemaal nog! Ik 
krijg je wel, opa!‛ Buiten adem en 
schaterend van plezier snoepten ze 
van Elmers fruit en toen was het 
tijd om naar huis te gaan. ‘Wat was 
dít een leuke dag, opa!‛ zei Elmer. 
‘Maar je was al die dingen niet echt 
vergeten, hé?‛ ‘Het was een grapje,‛ 
zei opa. ‘Wat fi jn dat jij het ook nog 
allemaal wist. Elmer glimlachte. 

Elmer en 
opa Otto
(naar David McKee)
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HET SACRAMENT 
VAN DE DOOP

TIJDIG AANMELDEN 
IS BELANGRIJK...

De doop is het sacrament van de 
opname van een kind of een volwassene 
in de geloofsgemeenschap. Voor het 
aanmelden voor een doop kunt u 
een aanmeldingsformulier aanvragen 
bij het Regionaal Pastoraal Centrum 
in Terneuzen. Dat kan telefonisch: 
0115-616006 of per mail: bureau@
eparochie.nl. U kunt het ook 
downloaden op www.eparochie.nl bij 
aanmeldformulieren sacramenten.

VERHUISBERICHT

Verhuist u binnen uw eigen of naar een 
andere woonplaats, wilt u dan zo vriendelijk 
zijn dit -bv. door middel van dit formuliertje- 
aan de secretaris van uw Parochiekern, 
vermeld in dit Regioblad door te geven.

Naam: .....................................................
Oud adres: ..............................................
................................................................
................................................................
Nieuwe adres: ..........................................
................................................................
................................................................
Ingangsdatum: ........................................
Aantal personen/gezinsleden dat verhuist:
................................................................

ROUWZORG KANAALZONE

Rouw is één van 
de meest complexe 
menselijke emo-
ties. Het is een 
proces van zoe-
ken naar nieuwe 
levenszin. Zoeken 
naar de mens die 
je wilt en kunt zijn 

zonder de fysieke aanwezigheid van de ander 
die zo gemist wordt.

Rouwzorg Kanaalzone biedt één op één 
begeleiding door goed opgeleide vrijwilligers, 

voor rouwenden 
die door overlijden 
iemand verloren hebben met wie ze een 
betekenisvolle relatie hebben gehad, 
ongeacht de levensvisie. 

De vrijwilligers zijn getraind om elke vorm 
van rouw te herkennen en zodoende de 
begeleiding te geven die bij de rouwende 
past. De aangeboden rouwzorg is kosteloos.
Voor meer informatie: 
rouwzorg-kanaalzone@outlook.com 
of ingridwojtal@hotmail.com 
T. 06 57027940

VOOR AL UW PAROCHIE-INFORMATIE:

www.eparochie.nl

DE ELISABETH-PAROCHIE NIEUWSBRIEF
Eind mei 2020 is de allereerste Nieuwsbrief van de Elisabeth-parochie verschenen. 
Omdat de pastores de parochianen -door de coronacrisis- niet konden bereiken op 
de manier zoals ze gewoon waren. Het is de bedoeling dat deze Nieuwsbrief in de 
toekomst regelmatig zal verschijnen. Het doel van de Nieuwsbrief is de mensen te 
groeten, hen te bemoedigen en iets te vertellen over wat er allemaal in de parochie 
gebeurt. De onderwerpen kunnen velerlei zijn. Indien u deze Nieuwsbrief nog niet 
hebt ontvangen, kunt u zich aanmelden om hem op uw email te ontvangen. 
Aanmelden is mogelijk door een mailtje te zenden aan: bureau@eparochie.nl 
U kunt er van overtuigd zijn, dat uw mailadres uitsluitend voor het verzenden van de 
parochiële nieuwsbrief wordt gebruikt. 
Geheel volgens de regels van de wet op de privacy.

NIEUWSBRIEF

INLOOPOCHTEND VOOR NABESTAANDEN
U heeft afscheid moeten nemen van 
iemand die u lief was: uw echtgenoot of 
echtgenote, vader of moeder, kind, vriend 
of vriendin. Voor velen is er na de uitvaart 
nog aanloop van familie, vrienden en 
buren. Dat maakt het verdriet mogelijk 
iets dragelijker. Maar toch blijft er die 
leegte, die u in uw leven een plaats moet 
geven. Misschien helpt het u, vanuit ons 
geloof in de opstanding van Christus, te 
weten dat na de dood een nieuw leven 
begint bij God. 

De Elisabethparochie biedt 
inloopochtenden aan, waarbij u als 
nabestaande mensen in eenzelfde 
omstandigheid kunt ontmoeten en samen 
ervaringen kunt delen. Dit met respect 
voor eenieders situatie en ter bemoediging 
van elkaar. Geen “zware” gesprekken dus, 
maar belangstelling voor de ander.
De inloopochtenden vinden op maandag 
plaats op de hieronder aangegeven data en 

wel in het parochiecentrum aan de Alb. 
Thijmstraat 2 te Terneuzen. De ontvangst 
is vanaf 9.30 uur met koffie, thee en iets 
lekkers. Om 10.00 uur begint de eigenlijke 
bijeenkomst. De afsluiting is om 11.30 uur. 
De data voor 2024 zijn: 2 september en 
4 november

U bent van harte welkom! Wilt u liever 
(eerst) een bezoek bij u thuis dan zorgen 
wij daar graag voor en natuurlijk op het 
moment dat het u schikt. U kunt hiervoor 
contact opnemen met het parochiebureau 
te Terneuzen. bureau@eparochie.nl tel: 
0115 616006. Ook kunt u hierover een 
e-mail sturen naar de pastoraal assistent. 
marleengernaert@hotmail.com

Met een hartelijke groet, 

Pastoor W. Wiertz



ACTIVITEITENAGENDA

Wekelijks :
Dinsdag om 8.30 uur  Getijdengebed en Eucharistieviering
Donderdag om 15.30 uur  Rozenkransgebed.
(Oktobermaand is Mariamaand)

Maandag 2 september:  vergadering caritas 9.30 uur
Maandag 2 september:  rouwgroep, inloop nabestaanden   9.30 uur
Dinsdag 17 september:  vergadering parochiebestuur 19.30 uur
Dinsdag 8 oktober:  vergadering regioblad redactie 14.00 uur
Donderdag 17 oktober:  vergadering bureaumedewerkers 13.30 uur
Donderdag 17 oktober  vergadering parochiebestuur 19.30 uur
Vrijdag 18 oktober  vergadering Caritas  14.00 uur
Dinsdag 29 oktober  vergadering regioblad redactie 14.00 uur
Maandag 28 oktober  bijeenkomst gezamelijke PKC's "Advent tot Advent"  19.00 uur
Dinsdag 29 oktober  vergadering platform liturgie 19.30 uur
Maandag 4 november  rouwgroep, inloopmorgen nabestaanden
Alle bovenstaande activiteiten vinden plaats in het Parochiecentrum in Terneuzen

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het parochiecentrum of de Emmaüskerk te Terneuzen, tenzij er een 
andere plaats of locatie wordt vermeld.

VACATURES IN HET CARITASBESTUUR

•  Secretaris
De secretaris is het aanspreekpunt van 
Caritas. Hulpvragen komen binnen, 
worden nog verder uitgevraagd en 
per e-mail worden de bestuursleden 
ingeschakeld en zodoende komen we 
tot een gedegen besluit, soms ook in 
samenwerking met de diaconieën van de 
protestantse kerken in ons werkgebied of 
samen met de andere Caritasbesturen. 
De secretaris behandelt de ingekomen 

post en maakt er een postlijst van. Tot de 
taak behoort ook het uitschrijven van de 
vergaderingen met agenda en stukken en 
het maken van het verslag. Verder ook 
het maken van de collecte- inkomsten en 
dergelijke. 
De vergaderingen zijn op het 
parochiebureau in Terneuzen en duren ca. 
1,5 uur. De totale tijdsbesteding bedraagt 
ca. 9 uur per maand.

Procedure
Mocht u belangstelling hebben voor het bestuurslidmaatschap van Caritas, schrijf dan een 
berichtje naar de secretaris of neem tevoren contact met hem op voor nadere informatie.
Dat kan op 0115-461001 of per e-mail naar freddyjanssens@zeelandnet.nl.

Een gesprek met het huidige bestuur zal dan volgen. De benoeming gebeurt door het 
bisdom, waarbij de Caritasmedewerker van het bisdom ook een gesprek heeft met de 
kandidaat. Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een vereiste.

•  Penningmeester
De penningmeester doet alle betalingen, 
de ontvangsten van de collectes en 
het doorstorten naar het collectedoel. 
Er wordt een kasboek bijgehouden, 
de begroting voor het komende jaar 
wordt als voorstel opgemaakt, alsook de 
jaarrekening van het voorbije jaar. 

Het bisdom ontvangt de begroting en 
de jaarrekening en geeft hierover een 
oordeel. De tijdsbesteding bedraagt ca. 1 
uur per maand. 

Het opstellen van de jaarrekening en de 
begroting kost in totaal ca. 28 per jaar.

Vacatures
Wegens het vervallen van de benoemingstermijn zullen er in het bestuur van Caritas 
Elisabethparochie de volgende vacatures ontstaan.

Allereerst: wat doet Caritas?
Caritas is een onafhankelijk onderdeel 
van de parochie. Elke parochie heeft een 
Caritasinstelling, maar onze parochie 
heeft er vanuit het verleden een tweede 
en wel die van Overslag. Benoemingen 
en de controle op de jaarrekening gebeurt 
door het Bisdom Breda. Caritas is in het 
Latijn naastenliefde of liefdadigheid en 
heette vroeger “het Armenfonds”. Iedereen 
binnen de gemeente Terneuzen kan een 
beroep doen op Caritas, wanneer hulp 
noodzakelijk is. Caritas houdt volgens 
een jaarrooster ook een aantal collectes 
voor goede doelen veraf of dichtbij. Ook 
is Caritas betrokken bij de jaarlijkse 
Vastenactie.

Het bestuur
Het huidige Caritasbestuur bestaat uit 4 
leden: Jos Oude Kempers is onze voorzitter, 
Freddy Janssens voert het secretariaat uit, 
Jetty Standaert is onze penningmeester 
en Jeanine de Maat-de Vos is lid. Pastor 
Katrien van de Wiele is vanuit het 
pastorale team onze vaste adviseur. We 
vergaderen ca. 4 keer per jaar en 1 keer 
samen met een vertegenwoordiging van 
het Parochiebestuur. Daarnaast zijn er 
jaarlijks enkele vergaderingen met de 
Caritasbesturen van de beide andere 
Parochies in Zeeuws-Vlaanderen. We 
hebben een gezamenlijk beleidsplan 
en sommige hulpvragen worden samen 
aangepakt.


