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BELANGRIJKE ADRESSEN

* Bureau van de Elisabeth-parochie
Alberdingk Thijmstraat 2,
4532 CZ Terneuzen
tel. 0115-616006

e-mail: bureau@eparochie.nl
* Website: www.eparochie.nl

* Parochiebureau Terneuzen,

tel. 0115-612327

Indien u in dringende gevallen een van
de pastores in de Elisabeth-parochie
nodig heeft, kunt u het volgende gsm-
nummer bellen: 06-53.99.78.50

* Pastoor Wiel Wiertz
Bierkaaistraat 20, 4561 BC Hulst
tel: 06-42506424

e-mail: wwiertz@live.nl

* Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
tel: 06-38781876

e-mail: kapelaan22@gmail.com

* Pastor Marjan Dieleman-Fopma
Jan van Galenstraat 58, 4535 BX
Terneuzen
tel: 0115-694958

e-mail: marjandieleman@eparochie.nl

* Secretaris: Marleen Gernaert-Vermast
secretaris@eparochie.nl

tel: 0115+617673

* Teamassistente: Bianca Ivens
Werkzaam op het bureau
Elisabethparochie
Aanwezig ma: 8.30-15.00 uur,
di: 8.30-11.30 uur, wo: 8.30-15.00 uur,
do: 8.30-11.30 uur, vr: 8.30-15.00 uur
tel: 0115- 616006

* Bisdom Breda
Veemarktstraat 48, Postbus 90189,
4800 RN Breda
tel: 076-5223444

e-mail: secretariaat@bisdombreda.nl

* Adressen van de Parochiekerncommissies
en van redactieleden van het Regioblad:
zie pagina’s Parochiekernen.

VASTEN SNOEPTROMMELTJE

Op woensdag 14 februari begint de vasten
weer.

Toen ik me dat realiscerde dacht ik
ongewild toch weer terug aan vroeger.
Hoeveel anders dan nu was het toen.

Op Aswoensdag gingen we steevast naar de
kerk om een askruisje. En daarmee begon
dan tot Pasen een periode van Vasten en
onthouding.

Als kind betekende dat, dat je al het
snoepgoed dat je kreeg niet op mocht eten,
maar in een trommeltje moest bewaren.

Alleen op zondag mocht je er iets uithalen
om op te snoepen. En wat overbleef werd
op Pasen samen met de paaseieren soldaat
gemaakt.

BIJ DE VOORPAGINA

Op de voorplaat ziet u deze keer een foto van
Pater Cyril Swinne omringd door kinderen uit
de Colombiaanse miljoenenstad Barranquilla.

De Vastenactie wordt dit jaar gehouden om
het werk van pater Swinne te ondersteunen.
De pater werke in Barranquilla in de wijk
La Paz, hetgeen wijk van de vrede betekend.
Zijn werk bestaat voor een groot deel uit het
zelfredzaam maken van de bevolking. Dit
door hen o.a. te leren om een moestuin aan
te leggen en te onderhouden.

Ook probeert hij de plaatselijke bevolking
ervan te overtuigen om hun mentaliteit
en gewoontes aan te passen om zo beter te
kunnen functioneren in de maatschappij.

De snoeptrommel is verdwenen en de tijd
van vasten en onthouding heeft plaats
gemaakt voor de Vastenactie.

Een actie waarbij we gevraagd worden
iets te doneren voor onze medemensen.
En als dat gepaard gaat met jezelf iets
onthouden om zo meer te kunnen geven,
dan is het doel echt bereikt.

Dit jaar gaan de opbrengsten van de
Vastenactie naar Pater Cyril Swinne uit
St. Jansteen.

In dit blad leest u meer over zijn werk. U
moet het maar eens bekijken. Het is de
moeite waard.

Rob Vermoet

Pater Cyril Swinne die
afkomstig is uit St
Jansteen is al meer dan
40 jaar werkzaam in
Colombia.

Met de Vastenactie wordt er naar gestreefd
om net als in de voorgaande jaren weer een
bedrag van € 50.000,- bij elkaar te brengen.
Dit door het organiseren van o.a. vele
activiteiten in de drie Zeeuws-Vlaamse
parochies. En met behulp van vele vrijwilligers
en de gulle gaven van de deelnemers zal dat
ook dit jaar ook vast en zeker weer lukken.

Ook uw gift is van harte welkom.

VOOR WIE EEN LICHTJE WIL ONTSTEKEN

Terneuzen Mariakapel: open op weekdagen van 10.00 -12.00 uur.
Terneuzen Vredeskapel Willibrordustoren Korte Kerkstraat: in

de regel dagelijks geopend van 09.30 tot 15.30 uur. De expositie
over de geschiedenis van de rooms-katholieke enclave is te

bezoeken op afspraak.

Sas van Gent Mariakapel: tijdens openingsuren Markt 4
(Cuyperskerk) geopend. Ingang via hoofdingang.
Westdorpe Mariakapel: open op de eerste zaterdag van de maand

van 13.00 -17.00 uur en rond hoogtijdagen.

Dit Regioblad is een uitgave van

de Elisabeth-parochie Midden-
Zeeuwsch-Vlaanderen en verschijnt
viermaal per jaar. De redactie

heeft het recht artikelen wel of
niet te plaatsen, in te korten of te
corrigeren. Anonieme brieven of
artikelen worden niet geplaatst.

Verspreiding
In ca. 1.500 gezinnen in
bovengenoemde parochie.

Redactieleden

* Frank de Prenter (Terneuzen)

* Jos oude Kempers (Axel)

* Lilian van den Bosch-Dutrée
(Terneuzen)

* Rob Vermoet (eindredactie)

Foto’s
Diverse vrijwilligers

Redactie Regioblad

tel: 06-51851704

e-mail:

robvermoet@zeelandnet.nl
Tekeningen
Colin Schoone, Red@ctie Service

Groede

Algemeen redactie-adres

p/a Churchilllaan 168,
4532 MG Terneuzen,

Grafische verzorging
De Ideeénfabriek van Pieters

Bezorging
Een zeer groot aantal vrijwilligers
in de gehele Elisabeth-parochie

Berichten voor de website en

het Regioblad:

robvermoet@zeelandnet.nl
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Het lijkt zo’n gewoon woord: opstaan.
Maar dat is het niet. We gebruiken het
vaak, bijvoorbeeld in de betekenis van
’s morgens opstaan uit je bed of na
de maaltijd opstaan van je stoel. Die
beweging zegt al veel van het woord: je
gaat op je voeten staan, je komt in actie.

Als we met Pasen vieren dat Jezus opstond
uit de dood, dan betekent dat veel meer dan
dat Jezus weer op zijn voeten ging staan. Zijn
opstaan is een daad van verzet. Verzet tegen
de machten die hem het zwijgen voor altijd
dachten op te leggen. Verzet, opstand, tegen

de dood ZéIf: Gods liefde eindigt daar niet.

Jezus stond voortdurend op. Hij protesteerde
tegen armoede, onderdrukking en discrimi-
natie. Hij protesteerde als hij zag hoe bang
mensen werden gemaakt voor God, hoe diep
gebukt ze gingen onder het idee nooit goed
genoeg te zijn.

Jezus begon geen politicke partij en zijn

Foto: P Dieleman

-

STAAN IN LICHT

leerlingen mochten geen wapen bij zich
hebben. Hoe kwam hij dan in opstand?
Door mensen te leren om te delen, lief te
hebben en te bidden, zoals hij zelf deed.
Hij drukte hen op het hart wat ze zelden
hoorden: dat ze de liefde van God waard
zijn, dat niemand hen die kan ontnemen. Zo
richtte hij hen op.

Jezus' geweldloze wijze van in opstand komen
kreeg vele navolgers. Denk bijvoorbeeld aan
Franciscus van Assisi, die zich verzette tegen
zijn familie en overheid door te kiezen
voor een leven met armen en zieken, door
met grote verbeeldingskracht over Jezus
te vertellen en door Gods schepping te
bezingen en te koesteren.

Maar denk ook aan die vele daden van stil
verzet die zelden in de publiciteit komen:
de verpleegkundige, die ondanks tijdsdruk
en protocollen, een zieke niet onbedekt en
slordig achterlaat. De uitvaartondernemer,
die door de gemeente is gevraagd een

berooide dode te begraven, en dat met net
zoveel zorg doet als anders, ook al is de
vergoeding beperkt. Maar denk ook aan
paus Franciscus die niet bang is naar wegen
te zoeken om alle geliefden in hun relatie te
zegenen.

Er is veel Pasen om ons heen, veel evangelie,
voor wie het wil zien, wil horen. Hoe
vreugdevol is dat in een tijd waarin er zoveel
zorgen zijn. Moge ons dat bemoedigen.
Moge ons dat de kracht geven opgericht te
leven, ‘onstuitbaar vrij, zo licht als Hij’.

Marjan Dieleman - Fopma

Staan in licht

Waarom, wanneer uit welke luchtlaag
uit hoe diep luchtledig werden wij zo
onbestaanbaar onontkoombaar ik en jij
kant en overkant, woord weerwoord, tij
en tegentij.

Dag van vandaag: vervreemd, hereigend
zoekgeraakt hervonden - wie zijn wij?
Liefde ternauwernood te leven, ik en
jij - liefde is geen woord voor dit nu hier
verterend vuur.

Maar ooit, God weet uit welke aardlaag,
uit hoe diep versteende moederschoort, zal
Hij ons roepen en wij zullen nieuw en
bloot staan in morgenlicht, onstuitbaar
vrij, zo licht als Hij.

Tekst (gedeelte): Huub Oosterhuis;
muziek: Antoine Qomen

ONDER DE REGENBOOG

De inspiratie voor dit hongerdoek is ontleend aan de
schriftlezingen van de zondagen in de vastentijd uit het B-jaar.
Deze verhalen zijn verweven met prikkelende voorstellingen uit
het dagelijkse leven en het wereldgebeuren.

De donkerblauwe fragmenten
gaan ontheemding,
vredeloosheid en waanzin:

De hel.

over

De lichtgroene fragmenten laten zien hoe Jezus, als de nieuwe Adam,
alles overwint. Uiteindelijk wordt Hij verheven aan de levensboom.
Jezus als verlosser en leraar.

Bovenaan in lichtgele kleuren zien we beelden van de bijbelse wereld,
zoals die wordt.

Het doek toont de confrontatie van de wereld van vandaag met
christelijk geloof en evangelische waarden.

Het grondthema is het verbond tussen God en zijn volk,
gesymboliseerd door de regenboog: een nieuwe schepping, een
nieuw verbond.

Dit hongerdoek komt te hangen in de drie kerken: Philippine,
Terneuzen en Zuiddorpe.

Regioblad - 3



Elisabeth . /

parochie

van de pastores

BESTE PAROCHIANEN

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de
drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen mag ik u de volgende
mededeling doen. Het betreft de samenstelling van het pastoraal
team:

Anderhalf jaar geleden hebben we afscheid genomen van
pastoraal werker Niek van Waterschoot. Er ontstond een
vacature in het pastoraal team die naar onze verwachting
moeilijk vervuld zou kunnen worden. Gelukkig deed zich de
afgelopen maanden toch een kans voor om het pastoraal team
aan te vullen.

Bisschop Liesen heeft ons gevraagd kennis te maken met
pastoraal werker Embregt Wever. Embregt Wever was tot
1 januari pastoraal werker in de parochies van Rucphen en
Zundert in ons bisdom. Eerder heeft hij pastorale functies
vervuld in de bisdommen Haarlem-Amsterdam en Den Bosch.
Embregt Wever heeft kennis gemaakt met pastoor Wiertz, met
het pastoraal team en met een delegatie van de parochiebesturen
van onze parochies. Die gesprekken zijn positief verlopen.
Daarop heeft bisschop Liesen besloten om Embregt Wever met
ingang van 1 januari te benoemen tot pastoraal werker van onze
parochies.

Embregt Wever is 62 jaar oud. Hij krijgt een aanstelling voor
32 uur per week. Embregt wordt lid van het pastoraal team van
onze parochies en gaat participeren in de algemene pastorale
taken. Hij gaat wonen in West Zeeuws -Vlaanderen. Met de
komst van Embregt Wever kunnen we het team op sterkte
brengen en kan Embregt goed thuis raken in onze parochies en
in onze omgeving voordat we in de loop van het volgend jaar
afscheid moeten nemen van teamleden die met pensioen zullen
gaan. Daarmee kunnen we de continuiteit van de pastorale zorg
goed voorzien. Omdat Embregt in West Zeeuws-Vlaanderen
gaat wonen blijft ook de spreiding en bereikbaarheid van het
pastoraal team in heel Zeeuws -Vlaanderen voor de langere
termijn gewaarborgd.

Graag vragen we uw gebed voor onze parochies en voor onze
nieuwe pastoraal werker.

Pastoor Wiel Wiertz

Dit is een berichtje voor jullie van pastor Ralf Grossert. Ik werk in
de rooms-katholieke Elisabethparochie. Eén keer per jaar hebben wij
bij ons in de Emmaiiskerk een speciale viering voor de jongeren van
groep 8. Die viering noemen wij het heilig Vormsel.

Misschien ben je gedoopt en heb je je 1€ Heilige Communie gevierd
en wil je nu ook je Vormsel doen. Dat kan!

Maar wat is dat, vraag je misschien.

Bij het Vormsel geeft Jezus jou zijn heilige Geest van Vrede.

Als een trouwe Vriend wil Jezus met jou door het leven gaan.

Hij geeft jou kracht en moed. Dat is zo bijzonder dat we dit in de
kerk vieren, samen met alle andere jongens en meisjes die ook hun
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DE HAAN HIJ KRAAIDE,
EN DOET DAT NOG

Als er geen haan meer kraair

om mensen die vereenzaamd zijn door ziekte of ouderdom
of als ze zonder respect worden benaderd ...

dan gaat Jezus vandaag opnieuw zijn kruisweg.

Als er geen haan meer kraait

om mensen die dood gaan door honger, oorlog of geweld
of ‘ten onrechte worden veroordeeld ...

dan sterft Christus vandaag opnieuw aan het kruis.

Als er geen haan meer kraait

om wat er aan ellende om ons heen gebeurt
of als de waarheid wordt doodgezwegen ...
dan begraven we Christus elke dag opnieuw.

Als er geen haan meer kraait

en mensen spreken niet de waarbeid

of zocken het geloof als legitimatie om te doden. ..
dan heeft het vieren van Pasen geen zin meer

Maar, als er mensen zijn die opstaan
die zorgzaam zijn, respectvol en eerlijk
dan bloeit de wereld open ...

dan wordt het toch nog Pasen, elke dag!

We bidden dar Pasen veel langer zal duren dan 1 dag

Dat iedereen weet war Pasen werkelijk betekent

en niet blijft hangen bij chocolade eitjes, paashaas en lekker eten!
Pasen een tijd om te overdenken wat er werkelijk toe doet

we hebben een opdracht, iedereen is je naaste.
Het kraaien van de haan, t is een nieww begin en niet het laatste!

Een goed en zalig Paasfeest

Naar: Els Margods, Als er geen haan meer kraait

Vormsel willen doen. De vormselviering voor dit jaar staat gepland
op 24 mei 2024 om 19.00 uur in de Emmaiiskerk te Terneuzen

L

Wil je meer weten over het
heilig  Vormsel, hoe je
kunt aanmelden en over de
voorbereiding neem dan contact
met me op.

Mijn emailadres is:
ralf.grossert@zeelandnet.nl

over

T

/_/

Vrede en alle goeds,



VAN 'HET TOEDIENEN VAN HET HEILIGE OLIESEL'
TOT DE ZIEKENZALVING: EEN KLEINE GESCHIEDENIS

Onlangs is er in één van de vitrines achter in de kerk van
Zuiddorpe een speciaal doosje geplaatst. Zie de bijgaande
foto. De spullen uit dit doosje werden gebruikt door pastoor
W.R.Vervaet (geboren 20-04-1931 en gestorven 08-05-2016), bij
het toedienen van de zieken zalving. Het "ten volle bedienen', het
'sacrament voor de stervenden' maakte deze en vorige eeuw een
grote ontwikkeling door. Het gereed maken voor de overgang
naar het eeuwige maakte plaats voor het bemoedigen van de
ernstig zieke medemens.

Uit de variatie aan terminologie blijkt de grote verschuiving aan
betekenis van het toedienen van dit 'laatste sacrament'. In de jaren 50
en jaren 60 van de vorige eeuw ging de priester met zijn misdienaars
op verzoek van de familie naar de gelovige parochiaan die aan zijn

laatste grote reis zou beginnen. Hij had in een rijk versierd doosje
(ziekendoosje of pyxus) de heilige hostie en daarnaast in een kruikje
de heilige olie. In de kamer van de stervende stond op een tafeltje
het kruisbeeld klaar, met twee brandende kaarsen. Ook stond er een
schoteltje met enkele wattenbolletjes en een kopje met water. (De
priester moest zijn vingers kunnen reinigen na het gebruik van de
olie. De wattenbolletjes dienden nadien te worden verbrand). De
ogen, oren, mond, handen en voeten van de zieke werden gezalfd
met de heilige olie: moge al de zonden, begaan door deze zintuigen,
je vergeven worden! Als de zieke er toe in staat was, ontving hij/zij
ook 'de communie'.

Rondom en na het sterven werd het als een gewone burenplicht
beschouwd 's avonds na het werk in het sterfhuis bij elkaar te komen
om voor de zieke (de dode) te bidden. En dat kon lang duren: een
rozenkrans telt drie rozenhoedjes! Velen vielen hierbij in slaap...

In de laatste decennia van de twintigste eeuw verschoof de
aandacht naar het hier en nu: de ernstig zicke heeft behoefte aan
ondersteuning. De ziekenzalving legt het accent op het medeleven
met de zicke medemens. De gelovige mens gaat er van uit dat in
en door de zalving, Christus zelf mee-draagt in het lijden en in wat
de zieke dragen moet. De ziekenzalving is altijd door een priester.
De zickenzegening kan ook door een pastoraal werkende gegeven
worden. Doordat de ziekenzalving door een priester gedaan moet
worden, kan er in deze viering ook gebiecht worden.

ZIEKENDOOS]JE EN ZIEKENBEURS

Het ziekendoosje (pyxus) in de koffer van de pastoor is meestal van
zilver, goud en email, met een medaillon, Soms kocht men zelf een
pyxus die gebruikt werd om de communie vanuit de H.Mis mee te
nemen naar het ziekbed, zodat de zieke toch verbonden werd met de
geloofsgemeenschap. Meestal zat de pyxus in een mooi bewerkt of

geborduurd foedraal.

Jos oude Kempers

DOPEN:

Terneuzen:

26-11-2023 Raffi Karel Cifuentes Colsen zoon van Lisa Cifuentes en Inge Colsen

1-12-2023 Max Michiels zoon van Daniélla van Crickingen en Anouk Michiels

OVERLEDEN:

Axel:

19-11-2023  Anna Louise Lust ( Anny) e.v. Willy Maas 90 jr.
28-11-2023  Sylvia Zosel e.v. Ton Faas 75 jr.
Terneuzen:

4-12-2023 Felicia Aloijsia Emma Maria ( Felicia) Cortvriendt 94 jr.
11-12-2023  Florent (Florent) Dingenom Heijens 89 jr.
15-12-2023  Joe Ramsagar p.v. Angelique van Barneveld 83jr.
28-12-2023  Matheus Gerardus (Matheu) Jacobs e.v. Corrie van de Hoek 86 jr.
Philippine:

6-01-2024 Alice Marie (Lies) Hofman e.v. Renaldo de Mul 80 jr.
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Vieringenschema Elisabeth-parochie (wijzigingen voorbehouden, zie ook www.eparochie.nl)

DATUM TERNEUZEN ZUIDDORPE
(en verzorgingshuizen)
Zondag 11 februari, Carnaval R. Rojas Romero Werkgroep

Zondag 11 februari Ter Schorre

R. Dekker 10.30 uur

Dinsdag 13 februari 8.30 uur, Getijdengebed + eucharistieviering

R. Rojas Romero

Woensdag 14 februari, Aswoensdag

Zondag 18 februari, le van de 40 dagen

W. Wiertz, Emmaiiskoor

R. Rojas Romero

Dinsdag 20 februari 8.30 uur, Getijdengebed + eucharistieviering

R. Rojas Romero

Dinsdag 20 februari Vurssche, 10.30 uur W. Wiertz
Donderdag 22 februari, Verlaet 18.30 uur W. Wiertz
Vrijdag 23 februari, Redoute 18.30 uur W. Wiertz

Zondag 25 februari

R. Rojas Romero
H. Mis voor de kinderen

M. Dieleman, 11.00 uur

Zondag 25 februari, Ter Schorre

R. Dekker 10.30 uur

Dinsdag 27 februari 8.30 uur, Getijdengebed + eucharistieviering

R. Rojas Romero

Vrijdag 1 maart, Aanbidding en Biecht 20.30 uur

R. Rojas Romero

Zaterdag 2 maart 19.00 uur, Internationale viering

R. Rojas Romero

Zondag 3 maart R. Dekker Werkgroep
Dinsdag 5 maart 8.30 uur, Getijdengebed + eucharistieviering R. Rojas Romero

Donderdag 7 maart, Verlaet 18.30 uur R. de Clerck

Vrijdag 8 maart, Redoute 18.30 uur W. Wiertz

Zondag 10 maart

R. Rojas Romero

R. Grossert 11.00 u

Zondag 10 maart, Ter Schorre

R. Dekker 10.30 u

Dinsdag 12 maart 8.30 uur, Getijdengebed + eucharistieviering

R. Rojas Romero

Zondag 17 maart

W. Wiertz 9.15 uur

R. Rojas Romero

Dinsdag 19 maart 8.30 uur Getijdengebed + eucharistieviering

R. Rojas Romero

Dinsdag 19 maart, Vurssche, 10.30 uur W. Wiertz
Donderdag 21 maart, Verlaet 18.30 uur W. Wiertz
Vrijdag 22 maart, Redoute 18.30 uur W. Wiertz

Zondag 24 maart Palmzondag

R. Rojas Romero

M. Dieleman 11.00 u

Zondag 24 maart Ter Schorre

R. Dekker 10.30 u

Dinsdag 26 maart 8.30 uur, Getijdengebed + eucharistieviering

R. Rojas Romero

Donderdag 28 maart, Witte Donderdag 19.00 uur

W. Wiertz / M. Dieleman, Jubilate Deo

Vrijdag 29 maart, Kruisweg 15.00 uur

Kruisweg, werkgroep

Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag 19.00 uur

W. Wiertz / M. Dieleman, Emmaiiskoor

Zaterdag 30 maart, Paaswake, 19.00 uur

W. Wiertz / M. Dieleman

Zondag 31 maart Pasen

R. Rojas Romero, H. Mis voor de kinderen

M. Dieleman 11.00 u

Dinsdag 2 april 8.30 uur, Getijdengebed + eucharistieviering

R. Rojas Romero

Vrijdag 5 april, Aanbidding en Biecht 20.30 uur

R. Rojas Romero

Zaterdag 6 april 19.00 uur, Internationale viering

R. Rojas Romero

Zondag 7 april

N. Polet

Werkgroep

Zondag7 april Ter Schorre

R. Dekker 10.30 u

Dinsdag 9 april 8.30 uur, Getijdengebed + eucharistieviering

R. Rojas Romero

Donderdag 11 april Verlaet 18.30 uur

M. Dieleman

Vrijdag 12 april, Redoute 18.30 uur

M. Dieleman

Zondag 14 april

R. Rojas Romero

M. Dieleman, 11.00 uur

Dinsdag 16 april 8.30 uur, Getijdengebed + eucharistieviering

R. Rojas Romero

Zondag 21 april

W. Wiertz

R. Rojas Romero

Zondag 21 april Ter Schorre

R. Dekker 10.30 u

Dinsdag 23 april 8.30 uur, Getijdengebed + eucharistieviering

R. Rojas Romero

Dinsdag 23 april Vurssche, 10.30 uur W. Wiertz
Donderdag 25 april, Verlaet 18.30 uur W. Wiertz
Vrijdag 26 april, Redoute 18.30 uur W. Wiertz

Zondag 28 april

R. Rojas Romero, H. Mis voor de kinderen
Emmaiiskoor

Werkgroep

Dinsdag 30 april 8.30 uur, Getijdengebed + eucharistieviering

R. Rojas Romero

VOOR ALLE VIERINGEN GELDT:
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN
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PHILIPPINE

K. Vd Wiele

19.00 u R.R. Romero
M. Dieleman

M. Dieleman

W. Wiertz 11.00 u

K. Vd Wiele

M. Dieleman

M. Dieleman

Kruisweg, R. Rojas Romero

M. Dieleman

W. Wiertz 11.00 uur

M. Dieleman

M. Dieleman

R. Dekker

BESTEL UW PAASKAARS VOOR THUIS

Veel van onze parochianen hebben inmiddels de leeftijd van de zeer sterken bereikt. Dat
betekent dat zij niet meer altijd of helemaal niet meer deel kunnen nemen aan de vieringen in
de kerken. Anderen willen de sfeer die zij in de kerk hebben ervaren ook graag thuis voelen.
Om de sfeer van Pasen in uw huis te brengen bestaat de mogelijkheid om een huispaaskaars
te bestellen. De kerkelijke huispaaskaarsen zijn verkrijgbaar met 4 reliéfs in verschillende
afmetingen. Met Pasen wordt de wederopstanding van Jezus gevierd, drie dagen na zijn
kruisiging. Het branden van een kaars tijdens de paasdagen staat symbool voor het licht van
Christus en zijn verrijzing. Waarbij het goede het kwade overwint..

U kunt de kaarsen bestellen op het parochiebureau in Terneuzen op werkdagen van 10.00
tot 12.00 uur. tel 0115-612327 Ook liggen er bestelformulieren achter in de Emmaiiskerk
in Terneuzen. Ook bestellen per email is mogelijk. Gebruik dan email: bureau@eparochie.nl
Vermeldt in alle gevallen duidelijk de letter en het nummer die bij de door u gekozen kaars
staan. Bestellen is mogelijk tot 9 maart a.s.

U kunt vanaf donderdag 21 maart de kaarsen op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur
ophalen op het parochiebureau in Terneuzen. De kaarsen dienen contant afgerekend te
worden. Er bestaat geen mogelijkheid om te pinnen.

3

.
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De formaten en prijzen voor de kaarsen zijn als volgt:
Formaat Al, Bl en C1 600 x 80 mm € 75,-
Formaat A2, B2, C2en D2 500x 70 mm € 60,-
Formaat A3, B3, C3 en D3 300 x 60 mm € 35,-
Formaat A4 200 X 70 mm € 25,-

all |

- -

st [
lw

GELOOFSBELEVING EN INFORMATIE -
TELEVISIE EN INTERNET

Livestream Elisabeth-parochie: https://kerkdienstgemist.nl.
Zocek “Terneuzen’ en vervolgens ‘Emmaiiskerk’.

Geloofsgesprek en Eucharistieviering op zondag: NPO 2 vanaf 9.45 uur.
https://kro-ncrv.nl/pastoraat

Maandelijks: woorden van bemoediging door leden van het pastoraal team
bij Omroep Hulst. Terugkijken? Zie https://kerkbelangkoewacht.nl
Omroep Hulst is in Zeeuws-V]aanderen te ontvangen bij Delta op 112 en

bij KPN op 1435.

Gebedsmoment voor kinderen op facebook:
https://www.facebook.com/gezinspastoraat

Fijne website voor gezinnen met jonge kinderen:
https://www.geloventhuis.nl
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3 maart en 7 april 2024.
Vastenaktie.

Nadat we na 3 jaar onze Vastenactie voor
Sibusiso met groot succes konden afsluiten,
beginnen dit jaar aan een nieuw project
van 3 jaar voor pater Swinne, werkzaam in
Colombia. De pater is afkomstig uit Sint
Jansteen. Eerst een stukje geschiedenis: de
aanwezigheid van de paters Camilianen in
Colombia, begint in het jaar 1970 met de
komst van Italiaanse priesters van de orde.
Met de komst van de eerste Nederlandse
religieuzen in 1977 vestigt de gemeenschap
zich in de buurt La Paz en wordt er
begonnen aan een project van algemene
ontwikkeling met als doel: ‘Samen een
helende gemeenschap bouwen’.

Een van de grootste problemen van de

Zoal u in het vorige nummer van het
Regioblad al kon lezen wil de Vastenaktie
Zeeuws-Vlaanderen de volgende 3 jaar actie
voeren voor het werk van Pater Swinne,
die in Colombia onder de armsten van de
armen werkt. Er zullen heel veel initiatieven
genomen worden. Op deze plek wil ik het
speciaal hebben over het Benefietconcert
in de kerk in Zuiddorpe op vrijdag 15
maart om 19.30 uur stipt. De toegang
en de koffie en thee zijn weer gratis. We
vragen wel weer een vrijwillige bijdrage na
het concert.

Toelichtingen bij
caritascollectes 2024

mensen in de wijk La Paz is het zorgen voor
inkomsten. Er is een hoge werkloosheid
en dat heeft een negatieve impact op de
voeding, omdat men alleen kan eten wat
men kan kopen.

Het project: de pater tracht voor een groot
aantal kinderen, meestal kinderen van
vluchtelingen uit Venezuela, elke dag een
maaltijd te verzorgen. Hij wil dit uitbreiden
van 200 naar 900 maaltijden. Maar er is
meer nodig: mensen gaan een opleiding
krijgen in stadslandbouw en het houden van
een moestuin, zodat ze zelf kunnen instaan
voor dat stukje van hun voedsel, maar ook
op deze manier zinvol bezig zijn en dit
verder uitbouwen met meer opbrengsten,
zodat ze ook producten kunnen verkopen,
bijvoorbeeld op de markt. Het project heet
daarom: meer groen, meer leven. In de
vastentijd organiseren we in heel Zeeuws-
Vlaanderen allerlei activiteiten met het doel
zoveel als mogelijk geld in te zamelen voor
dit mooie project. De beide caritascollectes
zullen hopelijk ook een bijdrage leveren.

Hartelijk dank voor uw steun.

HET BENEFIETCONCERT

Er hebben zich alweer verschillende zangers
en muzikanten aangemeld, allemaal lokale
mensen. Zoveel talent, van heel jong tot een
beetje ouder. We doen ons best om pater
Swinne op die avond zelf te laten vertellen
wat zijn werk inhoudt. De mensen van het
Kaaike zullen weer zorgen voor gratis koffie,
thee en limonade voor iedereen. Dit jaar
zal restaurant de Bakermat van Westdorpe
gratis zorgen voor iets lekkers bij de koffie.
Alle deelnemers komen gratis, en met heel
veel plezier.
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21 april 2024.
Zieken en ouderen.

In onze parochie zijn verschillende
werkgroepen actief die aandacht
schenken aan de ouderen en zieken.

Dat gebeurt op  verschillende
manieren: een kaartje of presentje bij
een bijzondere gelegenheid, zoals een
verjaardag of een jubileum; samen
nieuwjaar vieren, samen Kerst en Pasen
vieren, een bezoekje aan huis; aandacht
voor het verdriet van de weduwe of
weduwnaar, of zomaar een gezellige
85+ middag. Activiteiten die door de
ouderen en zieken heel erg worden
gewaardeerd. Uiteraard brengen deze
activiteiten kosten met zich mee. Uw
bijdrage hieraan wordt zeer op prijs

gesteld.

Hartelijk dank namens de
ziekengroepen / 85+ groep.

Vorig jaar hadden we een netto opbrengst
van € 1.050,-- Natuurlijk hopen we dat
we dit jaar weer zo'n mooi bedrag kunnen
overmaken naar het project van de pater.
Hopelijk tot ziens op het Benefietconcert

Rita Pollet - Audenaerd,

namens de Vastenaktie




MEER GROEN
MEER LEVEN IN COLOMBIA

ACHTERGROND VAN HET PROJECT

Een van de grote problemen in de wijk La Paz (wijk van de vrede)
van de miljoenenstad Barranquilla, in Colombia, is het geweld,
met veel daders en slachtoffers onder de jongeren. Er wordt met
een beschuldigende vinger gewezen naar de jongeren en vaak wordt
gekozen voor het onderdrukken van dit geweld door hard optreden
door de politie. Veel problemen zoals drugs, alcohol, jeugdbendes en
vandalisme komen voort uit het gebrek aan positieve vooruitzichten.

EEN STUKJE GESCHIEDENIS

De aanwezigheid van de paters Camilianen in Colombia, begint
in het jaar 1970 met de komst van Italiaanse priesters van de orde.
Met de komst van de eerste Nederlandse religieuzen in 1977 vestigt
de gemeenschap zich in de buurt La Paz en wordt er begonnen aan
een project van algemene ontwikkeling met als doel: ‘Samen een
helende gemeenschap bouwen’ met aandacht voor alle aspecten van
menselijk leven: lichamelijk, psychologisch, politiek, economisch,
religieus... In de loop der jaren zijn er uit dit samen optrekken een
aantal projecten ontstaan: Steun aan de migranten in Villa Caracas,
een gezondheidscentrum, een onderwijscentrum voor uitgebreide
revalidatie en rehabilitatie, een centrum voor kwetsbare ouderen, een
openbare bibliotheek met een informatie- en cultuurcentrum; een
school-moestuin, een multi-sportveld, een ontmoetings-centrum,
een speeltuin, buitenschoolse opvang voor kinderen en jongeren, een
Wijk- en Milieu Centrum,...

MEER GROEN, MEER LEVE
Een van de grootste g
problemen van de mensen
in de wijk La Paz is het
zorgen voor inkomsten. Er
is een hoge werkloosheid.
Dat heeft een negatieve
impact op de voeding,
omdat men alleen kan eten ‘ .
wat men kan kopen. Mensen krijgen een opleiding in stadslandbouw
en het houden van een moestuin, zodat ze zelf kunnen instaan voor
dat stukje van hun voedsel, maar ook op deze manier zinvol bezig
zijn en op termijn producten kunnen verkopen. De doelstelling
van het project: mensen zelfredzaam maken en hen het gevoel
van eigenwaarde teruggeven. Op termijn wordt er gewerkt aan
een mentaliteits- en gewoonteverandering en daarvoor is scholing
noodzakelijk. Ook een bezielende begeleiding is hierin cruciaal. Dan
pas krijgt het project de
kans te gaan groeien en
echt te landen. Ervaring
leert dat er uitsluitend
veranderingen optreden
als de boodschap echt
binnen komt en dat
gebeurt pas wanneer
mensen ontdekken wat
de gevolgen zijn door
het daadwerkelijk mee
te maken.

Het gaat hier over de opstartfase van het project en dat vraagt
dus scholing. Naarmate het project zal gaan lopen zullen mensen
zelfredzamer worden. De symbolische olievlek zal dan haar werk
doen. In de eerste twee maanden van het project wordt het benodigde
personeel aangeworven en worden de deelnemers geselecteerd. De
coordinator staat in voor het behouden van het overzicht, maar
ook voor het bezielen en enthousiasmeren. De landbouwkundige

en de veld-werkers zijn noodzakelijk om inzicht te geven in het
letterlijk zaaien, planten en oogsten. Een sociaal werkster en
voedingsdeskundige zorgen voor de inhoudelijke vorming wat
betreft kennis van gezonde voeding en het hoog houden van het
enthousiasme tijdens het werk. In de derde maand worden workshops
georganiseerd. Aandachtspunten zijn: ecologie, duurzaamheid en het
meegeven van voldoende kennis aan de deelnemers.

In de vierde maand start het concrete project met het klaar maken
van de gronden en het materiaal. leder gezin krijgt de beschikking
over een stukje grond van 2 m2 om groenten te verbouwen. In de
vijfde, zesde en zevende maand wordt er gezaaid en geplant. In de
achtste maand is het de bedoeling dat er twee verschillende groenten
zijn geproduceerd en geoogst.

Het cerste jaar komt de nadruk te liggen op Villa Caracas, de
wijk waar vooral Venezolaanse vluchtelingen en teruggekeerde
Colombianen wonen. Het gaat hier dan in eerste instantie om
ongeveer 200 personen: geselecteerde vluchtelingen, maar ook om
hun buren, familieleden, ... Streefgetal is uiteindelijk 400 personen.
De solidariteit onder de mensen is namelijk heel erg hoog. Het werkt
als een olievlek van solidariteit.

T

Wilt u iets overmaken aan de Vastenactie
voor het project van pater Swinne in Colombia,
vergeet dan niet het projecthummer te vermelden!

Het projecthummer is 402431

Elisabeth-parochie
NL66 RABO 0159 5271 04 t.n.v. Elisabeth-parochie

Parochie H. Andreas
NL52 RBRB 0791 2211 13 t.n.v. PCl Oostburg

Parochie H. Maria Sterre der Zee
NL80 RABO 0172 4606 38 t.n.v. RK Caritas HMSdZ
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Parochiekern noord

Voor informatie van de PKCNoord kan men zich wenden tot het parochiebureau:
emailadres bureau@eparochie.nl ter attentie van: de voorzitter van de PKCNoord.

Elisabeth /
parochie

KERSTVIERING IN EMMAUSKERK

Op woensdag 20 december heeft de Prins Willem van Oranjeschool een kerstviering gehouden.

Op de foto’s een impressie van deze viering.

BELANGRIJKE GEGEVENS

Parochiebureau
Alberdingk Thijmstraat 2,
4532 CZ Terneuzen

Tel: 0115-612327

E-mail: bureauterneuzen@eparochie.nl

Openinggtijden op alle werkdagen
van 10.00 tot 12.00 uur
Website: www.eparochie.nl

Banknummer:
NL46 ABNA 0419 4875 81

Stiltecentrum en Mariakapel open van
maandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur

HEILIGE COMMUNIE VOOR ZIEKEN EN MENSEN,
DIE ZEER BEPERKT MOBIEL ZIJN

Door parochianen met een zending wordt
wekelijks als regel op woensdag in ziekenhuis
“De Honte” de H. Communie gebracht. Aan
parochianen die vanwege leeftijd of anderszins
immobiel zijn en daardoor niet naar de kerk
kunnen komen, wordt maandelijks thuis de
Heilige Hostie uitgereikt.

Marleen Gernaert, pastoraal assistent
die deze zending heeft ontvangen, licht
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toe, dat -na de beperkingen tijdens de
Pandemie- eind 2022 de draad hiervoor
weer is opgepakt: “Het afgelopen jaar 2023
is aan 156 gelovigen de H. Communie
uitgereikt. Vooral als mensen wegens ziekte
of beperkingen op zichzelf terugvallen zie
je het verlangen naar dit Sacrament. De
ontmoeting met Jezus Christus op deze
wijze biedt gelovigen namelijk tevens een
bijzondere troost. Het thuis ontvangen

van de Communie is nog beperkt tot
Terneuzen, maar parochianen, die daar
prijs op stellen kunnen dit aangeven en dan
wordt hiervoor een afspraak gemaakt.”

Wilt u de H. Communie thuis ontvangen,
dan kunt u dat doorgeven aan het
Parochiebureau te Terneuzen; telefoon
0115 616006 of email bureau@eparochie.
nl. Marleen maakt dan een afspraak met u.



Elisabeth. /
parochie

Parochiekern zuid-west

Secretaris, Kennedystraat 6, 4551 TW Sas van Gent T. 0115-461001 E. freddyjanssens@zeelandnet.n/

WAFELBAKACTIE 2024
VOOR PATER SWINNE

In de 40-dagentijd organiseren de 3 parochies in Zeeuws-
Vlaanderen al verscheidene jaren allerlei activiteiten om
geld op te halen voor een goed doel, dichtbij of veraf. De
afgelopen 3 jaar is dit allemaal succesvol verlopen en kon
Sibusiso ruim € 150.000 in ontvangst nemen. Nu hebben we
een nieuw project uitgekozen en wel het voedselproject van
pater Swinne in Colombia. Het project heet “meer groen,
meer leven”.

Pater Swinne, afkomstig uit Sint Jansteen, is al vele jaren
werkzaam in Colombia en zet zich in voor vluchtelingen
en armen. Binnen de PKC Zuidwest gaan we voor het 3e
jaar een wafelbakactie organiseren vanuit de rk. kerk in
Philippine en dat gaat door op zaterdag 16 maart. We zullen
in enkele kernen in de buurt bestelformulieren bezorgen,
zodat men de bestelling kan plaatsen, welke desgewenst
gratis wordt thuisbezorgd. We beginnen dan al vroeg met het
maken van het beslag en nadat het deeg in de eerste 2 ketels
voldoende gerezen is, kan het bakken beginnen en dat gaat
door, totdat er rond de middag ca. 1800 wafels gebakken zijn.

Men kan vanaf 10.30 uur ook wafels afhalen in de kerk. De
prijs is nog steeds hetzelfde: 6 wafels voor € 5 en 13 wafels
voor € 10. Er worden ook wafels aan de deur verkocht. We
hopen met deze actie zo'n € 1500 op te halen en dat alles voor

het goede doel.

Freddy Janssens, secr. PKC Zuidwest.

ACTIVITEITEN TIJDENS DE VASTENACTIE IN ALLE KERNEN

Winkel gebruikte kleding:

De winkel in gebruikte kleding in het
pand aan de Zuidstraat 8 in Sas van Gent.
De winkel is open van 23 januari t/m 23
maart. Op dinsdag t/m vrijdag van 10-16.30
uur en op zaterdag van 10-14.00 uur.

Op zaterdag 16 maart is er een wafelbakactie
vanuit de r.k. kerk in Philippine. Tevoren
worden in enkele kernen in de buurt
bestelformulieren bezorgd, maar men kan
vanaf 11.00 uur ook wafels athalen in de
kerk.

Vastenmaaltijden:

Ook dit jaar worden er weer Vastenmaaltijden
gehouden op de volgende data:

e Zuiddorpe: donderdag 29 februari.

e Terneuzen de Kameleon 14 maart

e Phillippine: donderdag 21 maart.

Inloop voor de maaltijden vanaf 17u30
aanvang 18u.

Aanmelden via parochiebureau of kantoor
Terneuzen uiterlijk maandag voorafgaand

aan de maaltijd. De maaltijden zijn niet
gratis. We vragen aan het eind een vrijwillige
bijdrage voor het project .

Alle maaltijden worden glutenvrij bereid.

Benefietconcert:

Op vrijdag 15 maart om 19.30 uur
wordt in de kerk van Zuiddorpe weer een
Benefietconcert gehouden.

Er hebben zich ondertussen al een flink
aantal deelnemers op gegeven.

De toegang, koffie of thee zijn gratis.

Wel wordt u na het concert gevraagd om een
vrijwillige bijdrage voor de Vastenactie.

Lekkernijen:

In de Emmaiiskerk kunt u op werkdagen van
10-12 uur terecht voor heerlijke zelfgemaakte
jam. Ook zijn er op bestelling notentaarten
verkrijgbaar

Boekenmarkt:

Het hele jaar door wordt in de kerk van
Terneuzen een boekenmarke gehouden.

Dit is slechts een greep uit de activiteiten.

Er komen er vast nog meer aan.
Houdt daarom de website en de
nieuwsbrief goed in de gaten.

vastenactie &
verkoop exsaRae
tweedehands kleding

Open van 23 januari

t.e.m. 23 maart
dinsdag t/m vrijdag:
10-16.30 uur
Zaterdag 10- 14.00 uur

Zuidstraat 8 Sas van Gent

( winkel van Landgraaf)

Voor een project van pater Swinne in Colombia

Meer info in de winkel
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Parochiekern zuid-oost

Conrad van Waes, Graafjansdijk B31, 4554 CB Westdorpe T 06 14045066 E conrad@zeelandnet.n/

BEDEVAARTSTOCHT OOSTAKKER-LOURDES

In de nacht van zaterdag 11 mei naar
zondag 12 mei 2024 houden we de jaarlijkse
bedevaart Westdorpe - Oostakker en terug.
Deze pelgrimage heeft voor velen een speciale
betekenis. In ieder geval kun je te voet, met
de fiets of per auto mee doen en neem je deel
aan een bijzondere religicuze ervaring. Mei
is de traditionele maand om op bedevaart te
gaan naar Qostakker- Lourdes om Maria te
vereren. Tijdens deze bedevaartstocht kom je
tot innerlijke rust en bezinning. Dit ervaar
je vooral ’s morgens in de vroegte, bij het
krieken van de dag, de natuur ontwaakt.

We wandelen de afstand Westdorpe
— Oostakker (ongeveer 25 km). Op de
terugreis maken we een kleine omweg langs
de Moervaart ter hoogte van Mendonk. De
totale wandelafstand is ongeveer 54 km.
Voor mensen die slecht ter been zijn, is
er een mogelijkheid om met de fiets of de
auto te reizen. Deze tocht is geen wedstrijd,
maar we (wandelaars en fietsers) passen
ons tempo aan elkaar aan. Startplaats is
de “MFEC de Kirke” in Westdorpe. Op de
heenreis die o.a. langs Wachtebeke, domein
“Puyenbroeck”, Zaffelare en Hijfte voert,

is een aantal pauzemomenten voorzien om
even uit te rusten, wat te eten en voor een
sanitaire stop.

Voor aanvang van de H. Mis in de basiliek
(07.30 uur) is er gelegenheid om even bij
te komen van de tocht in een zaal van het
klooster, nabij het bedevaartsoord. Na de mis
is er voldoende tijd om te genieten van een
door ons verzorgd ontbijt met koffie of thee
en om de grot te bezoeken.

Tijdens de terugtocht wordt gestopt in
Zaffelare waar we in de eetzaal van een
verzorgingstehuis ruime gelegenheid hebben
om even te rusten en gezellig met elkaar samen
te zijn. De tocht voert door landelijk gebied
langs Mariakapelletjes en bloemkwekerijen.
Nadere informatie om mee te gaan op
deze bedevaart is te verkrijgen via mail of
telefoon: 0115/454836 ( na 18.00 uur) of:
rmateijsen@zeelandnet.nl.

Als 54 km wat teveel van het goede is om te
lopen, dan kunt u ook de halve tocht lopen.
U kunt dan de terugtocht (per auto) met
iemand van ons meerijden. Is wandelen of
fietsen niet mogelijk en beschikt u niet over

RK REISBUREAU WESTDORPE - OOSTAKKKER
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eigen vervoer, laat u dat dan gerust weten.
Dan proberen we een oplossing te zoeken.
Wij hopen dat veel mensen zich voor deze
pelgrimage opgeven. Ieder is welkom, ook
indien u nog nooit hebt deelgenomen.
Namens de organisatie Oostakkertocht ,
Roger en Bianca Mateijsen- van Haelst

Samengevat praktisch informatie:

e Wandelaars vertrekken rond 01.00
uur, fietsers vertrekken rond 5.00
uur en auto’s rond 6.30 uur. Na
aanmelding krijgt u nadere gegevens
met de exacte vertrektijden.

* Voor deelname aan deze pelgrimage
vragen wij een bijdrage van €15 per
persoon. Dit is inclusief ontbijt met
koffie/thee en op de terugweg koffie/
thee met koffiekoek. Te voldoen op
rekening: NL65RABO0142135410
t. n.v. BGRM van Haelst
o0.v.v. bedevaartstocht 2024.

* Indien u een misintentie wenst, kunt
u dat vooraf bij ons aangeven. Dit
kost € 11,-.

DE
HERDERTJESTOCHT

Ook dit jaar was de tocht weer een groot
succes met zeker 150 wandelaars, waaronder
de helft kinderen. Ook de ezel liep weer
dapper mee, ook al moest hij door het sterven
van zijn grote ezelvriend alleen meedoen.
Maar kleine ezel deed het prima.

Volgend jaar zal de tocht voor de tiende keer
uitgaan. Als organisatie willen wij er dan een
speciale editie van maken.

Namens de groep van Samen één Heer
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DRIE PAROCHIES NAAR DE TOEKOMST; VALKUILEN EN KANSEN

De samenkomst begint met gebed en een
Onze Vader door pastoor Wiel Wiertz. De
pastoor geeft aan dat deze avond een hele
moeilijke is, vanwege de inhoud: krimp
en vergrijzing van de parochie zijn de
belangrijkste onderwerpen van vandaag.
Via een video boodschap wenst bisschop
Jan Liesen ons veel wijsheid, kracht en
bemoediging voor de toekomst. Peter Joosse
leidt de avond. Vicaris — Generaal Norbert
Schnell en de econoom van het bisdom
Breda, Leo Blom, informeren, samen
met pastoor Wiel Wiertz, deze avond alle
belangstellende parochianen van Zeeuws-
Vlaanderen over de nabije tockomst van de
drie parochies.

Als 2e belangrijke onderwerp staat de
missionaire parochie als item genoteerd.
Beide onderdelen worden in vloeiende
overgang deze avond besproken. Er werd
dankbaar en vaak gebruik gemaakt van het
vragenrondje na elk besproken item. Deze
vragen heb ik verwerkt in dit bericht. De
emotie liep soms op, en één keer zelfs had
de emotie de overhand. Hierop werd door
de leiding adequaat gereageerd. Natuurlijk
emotioneert het sluiten van kerken. Het
sluiten doet pijn, maar het geloof zal ons
moeten verbinden. De bisschop noemde,
in zijn videoboodschap, de avond een
bijeenkomst van genade en groei. Op weg

zijn naar een gemeenschap die zichzelf draagt
en anderen tot voorbeeld moet zijn. Daar zal
de toekomst zijn.

We gaan na de advent van 2024 (november
2024) door met drie kerken: Aardenburg,
Terneuzen en Hulst. De overige kerken
zullen niet meer gebruikt worden voor de
zondagviering, maar zijn desgewenst wel
beschikbaar voor rouw en trouw. Kerksluiting
is nodig om verschillende redenen: Het
openhouden van alle kerken drukt te zwaar
op de begroting, in de kerken zijn te weinig
kerkgangers. De inkomsten blijven achter bij
de uitgaven. Door te concentreren proberen
de kerkbesturen de gemeenschappen sterker
te maken. Als je elksar ontmoet, jong en
oud, zal er een vitale gemeenschap ontstaan.
Eén volle kerk is aantrekkelijker dan drie
bijna lege kerken. Alle kerken, geen een
uitgezonderd, zijn voor herbestemming

beschikbaar.

De vicaris-Generaal nam Breda als
voorbeeld waar in de loop der jaren wegens
ontkerkelijking meer dan de helft van de
kerken gesloten is. Dit proces van sluiting is
nog niet ten einde. We moeten terug naar de
kerk van het begin. De eerste 400 jaar van
het christendom hadden we geen kerken,
maar was de gemeente, de parochie, voor
haar vieringen op bezoek bij particulieren.
Gemeenschapszin en missie, leerling zijn van

Jezus, het samen onderweg zijn was en is het
belangrijkst.

Pastoor Wiertz vindt 2024 geslaagd als we
in dit overgangsjaar dichter bij elkaar komen
en over de eigen grenzen heen stappen.
In het eerste kwartaal van 2024 zijn er
bijeenkomsten van de drie parochies om
de gegevens van de vandaag gehouden
bijeenkomst verder uit te diepen: Op
30 januari voor de Andreasparochie in
Oostburg, op 6 februari in de Emmauskerk
in Terneuzen en op 24 januari voor de Sterre
der Zee in Hengstdijke. Dan worden de
parochieplannen op hoofdlijnen vastgesteld
en op elkaar afgestemd.

Pastoor Wiel Wiertz sloot de avond af
door ieder te bedanken voor zijn inzet: De
bisdom leiding en de kerkbesturen voor de
voorbereiding van deze avond, het pastorale
team dat, met steeds minder mensen,
vele werkzaamheden moet verrichten en
tot slot alle belangstellenden voor deze
avond. Daarna ging pastoor Wiertz voor in
gebed tijdens de dagsluiting met woorden,
overwegingen en volkszang. Om 21.15uur
kon ieder weer naar huis en nadenken over
wat er was gezegd.

Jos oude Kempers

DE LEVENDE ADVENTSKALENDER IN AXEL

In het vorige nummer vertelden wij u al iets over de levende
Adventskalender die in de Adventstijd van start zou gaan.
Natuurlijk was het heel spannend voor de dames van de
organisatie; komen er wel mensen op af, hoe zullen de gesprekken
verlopen? Ondertussen ligt die periode weer achter ons. En het
resultaat is voor herhaling vatbaar. Ook Omroep Zeeland was
zeer geinteresseerd, tot tweemaal toe kwamen zij op bezoek om te
kijken hoe dat alles in zijn werk ging.

In 37 verschillende huizen gingen de deuren open, 70 mensen
kwamen er op af, toch een hele mooie score. Er werd koffie
en thee geschonken met de nodige versnaperingen. Maar het
allerbelangrijkste was toch het luisterend oor dat geboden werd.
En het waren niet enkel eenzame mensen, maar gewoon ook
mensen met een gezonde nieuwsgierigheid naar elkaar en elkaars
verhaal.

Een getuigenis van iemand die zijn deur openstelde: Bij mij kwam
een katholieke mevrouw (bekende), een mevrouw van de PKN
kerk, en een stel van gereformeerde huize. Samen met de katholieke
gastheer en gastvrouw was het een mooi geméleerd gezelschap. Na

eerst een beetje kennis te hebben gemaakt met elkaar kwamen we
al snel tot mooie gesprekken, ook over de verschillende kerken
waar we uit kwamen. En we kwamen unaniem tot de conclusie dat
we eigenlijk niet zo heel veel verschillen; zo zou kerk moeten zijn.

Hopelijk volgend jaar weer!!!

Namens de groep van de levende Adventskalender; Ankie,
Patricia, Carolien en Rita
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Open van 23 januari

t.e.m. 23 maart
dinsdag t/m vrijdag:
10-16.30 uur
Zaterdag 10- 14.00 uur

Zuidstraat 8 Sas van Gent

( winkel van Landgraaf)

Voor een project van pater Swinne in Colombia |

Meer info in de winkel

drukkerij

Polka
Print

MOLENDIJK 3 ¢ HOEK
T. 0115-442397

WWW.POLKAPRINT.NL

Kaarsenfabriek
hoogeland-kristen

by
B

Iedere kaars
opnieuw
een stukje
vakmanschap
en kwaliteit

Bekijk ons gehele assortiment op www.hoogeland-kristen.nl

Kaarsenfabriek Hoogeland-Kristen

Albert Einsteinweg 21, 6045 GX, Roermond

T: +31(0)475 33 20 51 - F: +31(0)475 33 46 10

E: roermond@nl.bolsius.com - I: www.hoogeland-kristen.nl

Er verzorgde
o meﬁf{/ L,W{W

leder afscheid is uniek.
Wij helpen u graag bij de keuzes die gemaakt
moeten worden na een overlijden.

Een begrafenis of crematie, geheel naar uw wens.

Het maakt niet uit waar u verzekerd bent
en of u wel verzekerd bent,
wij staan altijd voor u klaar.

Hughersluys 37
4536 HM Terneuzen

0115565100
info@deridder-uitvaart.nl
www.deridder-uitvaart.nl
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Hoi iedereen,

Met Pasen zoekt mijn broertje eieren tussen de tulpen. Ik gun hem het plezier en help
hem dragen. Geverfde eieren, chocolade eieren. Hij vindt er steeds meer. Met Pasen
is alles nieuw. Ik mag mijn nieuwe jas aan. Tussen het gras staan nieuwe bloemetjes
en aan de bomen komen kleine, nieuwe blaadjes. Ook Jezus was nieuw met Pasen.
Eerst was hij dood. En toen weer levend. Ik vind dat moeilijk te begrijpen. 'Je
ziet toch dat het klopt', zegt papa. ‘Zoveel mensen zijn nog altijd met Jezus
bezig.' Dat is waar. Zo iemand als Jezus, dat houdt niet zomaar op bij de
dood. Gods liefde is sterker dan de dood. God, als wij ooit doodgaan, laat

Je ons dan ook niet vallen? Dat is fijn.

Zalig Paasfeest!
Doeoeg!

Beth.

Maria en haar zoontje

(naar Karel Eykman, Als er een God is)

Het zat er altijd al in. Maar

wat wil je ook met zo'n moeder

als ik. Hij was nog geen twaalf.
Helemaal overstuur kwam hij thuis
van school. Hij zag er niet uit,
snhotterend met een bloedneus,
huilend met een blauw oog. Wit van
woede was hij. Stotterend kwam
het hele verhaal er uit: er was
gevochten op het schoolplein. Een
jongetje uit zijn klas was te grazen
genomen door twee oudere knullen,
zomaar hergens om. Het was
gewoon getreiter om te treiteren.
En toen moest die van mij zich er
zo nodig mee bemoeien. ‘Kom eens
op!' had hij geroepen. Met zijn kin
omhoog had hij ze zo zijn wang
voorgehouden, klaar om te knokken
voor een ander. Hij was natuurlijk
geen partij voor die knullen van de
hoogste klas. Een ram voor zijn kop
kon hij krijgen. Voor hij het wist,
lag hij op de grond. Natuurlijk, het
was stom van hem. Natuurlijk had
hij het kunnen weten. Maar zo is
die jongen nu eenmaal. In dat soort
dingen houd je hem niet tegen. Ziet
hij iemand een rotstreek uithalen,
dan springt hij er meteen bovenop.

Maar die klappen konden hem niet
eens zoveel schelen, het ergste
vond hij wat zijn meester had
gezegd. Die zei alleen maar tegen
hem: 'Rustig nou, jongen, wat zou
dat nou? Een beeftje pesten en een
beetje knokken komt overal voor.
Daar kun je wel fegen zijn, maar

je moet er ook tegen kunnen. Zo

is het leven nu eenmaal. Wind je
niet op.' Dat kon hij nu net niet
hebben, dddr was hij echt kapot
van. Dat vond hij erger dan zijn
bloedneus en zijn blauwe oog. 'Dit
is toch onrecht, mamal' riep hij met
grote ernstige ogen. Ik droogde
zijn tranen en waste zijn gezicht.
Ik wilde zijn woede sussen, ik wilde
hem troosten, ik wilde hem zeggen
dat hij het zich niet zo moest
aantrekken. Maar ik kon het niet.
Tk vond dat hij gelijk had. Ik zag
hem zo staan en dacht, jongen,

wat staat je nog te wachten. Tk
heb hem in mijn armen genomen en
toen hebben we samen een potje
zitten huilen. Nu is hij al jaren

het huis uit. Hij is zijn eigen weg
gegaan. Nog steeds is hij iemand
die voortdurend op zoek is naar het

gevecht voor recht. Nog steeds zit
hij erbovenop als eerlijkheid in het
geding is. Daarin is hij niet tegen
te houden, daarvoor gaat hij door
het vuur. Dat is belangrijker voor
hem dan al het andere, misschien
wel belangrijker voor hem dan zijn
eigen moeder. Ik begrijp het best.
Ik ben juist trots op hem, ik sta
vierkant achter hem. Ik houd van
hem zoals hij is, een integere man
die recht door zee gaat. Dat moet
hij vasthouden, al kost het hem
zijn leven. Toch ben ik juist daarom
vaak angstig. Hoe moet dat met
hem als het erop aankomt? Is het
dat waard, dat hij zijn leven op het
spel zet? En hoe moet het dan met
mij en mijn verdriet? Daarom denk
ik vaak terug aan die keer dat hij
zo kwaad uit school kwam.

-
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Bij inlevering van deze bon:

Bent u ondernemer: eerste jaar aangifte inkomstenbelasting gratis incl. gratis advies gesprek
Bent u particulier: geen opstartkosten en een leuke boodschappentas cadeau

FirSt Ch@ice -. l : ‘ 24 uur per
ACCOUNTANCY pe — dag bereik-
@ baar

Stationsstraat 5 T: 431 (0)115 - 69 14 96
4571 LA Axel E: info@first-choice.nl

www.first-choice.nl

Henk in den Bosch

Wilt u ook adverteren
in het Regioblad? 0115785674 = 06-53711948

info@zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Dat ka n ! www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Stuur een mailtje aan W 5 . .
e Zeeuwse Uitvaartverzorging
robvermoet@zeelandnet.nl NN

UITVAART
VERZ O RGIN G Installattebedrf if

19.M de Voogt

WESTDORPE 0115 - 451510

e centrale verwarming ® loodgieters ® sanitair

o dakbedekking ® ventilatie ® duurzame energie

Verzorging van begrafenis/crematie VOlgenS Uw vertrouwde adres voor al uw installatie werkzaamheden
uw persoonlijke wens
zonnepanelen
° luchtbehandeling
. . . ) centrale verwarming
Thuisopbaring met gebruik van koeling loodgieterswerk
sanitair
mogelijk zinkwerk
designradiatoren
waterleiding
gasleiding
DAG EN NACHT BEREIKBAAR dakbedekking

vloerverwarming
rioolwerkzaamheden
warmtepomp

KOKKELDREEF 1
4533 DD TERNEUZEN
I Graafjansdijk B 129
BBG: 06-21837273 m e 4554 LC Westdorpe
WWW.UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL AaEwERS 0115 451 510
INFO@UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL -

info@groosmanbv.nl www.groosmanbv.nl

Installatiebedrijf Groosman B.V.
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De Heilige Missen voor kinderen worden
elke laatste zondag van de maand gehouden
in de Emmaiiskerk in Terneuzen.

De aanvang is 11.00 uur

Je bent van harte welkom!

Voor meer informatie neem contact op met
Kapelaan Rodrigo
kapelaan22@gmail.com

Regioblad - 17



KINDERNEVENDIENST OP DE ZONDAGEN VOOR PASEN
EN OP EERSTE PAASDAG IN DE KERK VAN PHILIPPINE

Afbeelding: Willemke Brouwer, uit:
Kind op Zondag Project Veertigdagentijd en
Pasen 2024

&

Wiat is het mooi dat mensen er voor
elkaar kunnen zijn. Om samen te
genieten van het leven, maar ook
om elkaar te troosten en te helpen

als dat nodig is.

In de kerk lezen we graag verhalen over
Jezus. Hij vertelt over God, die er altijd voor
de mensen wil zijn, maar hij laat ook zien
hoe mensen er voor elkaar kunnen zijn.

Op de zondagen voor Pasen ontdekken we
bij de kindernevendienst wat het betekent
om er niet alleen voor te staan. Zoveel
momenten waarop je kunt uitroepen: "Wat

goed dat jij / u/ U er bent!.

Hoe ‘werkt’ kindernevendienst?

Aan het begin van de viering worden de
kinderen uitgenodigd om met de leiding
van de kindernevendienst mee te gaan naar
de sacristie. Daar gaan ze aan de slag met de
verhalen over Jezus. Tijdens de collecte keren
de kinderen terug in de kerk. Na afloop van
de viering is er koffie & thee voor iedereen.

Plaats en tijd kindernevendienst

Zondag 18 februari 2024

Zondag 3 maart 2024

Zondag 17 maart 2024

Zondag 31 maart 2024, Pasen

RK Kerk Philippine
RK Kerk Philippine 11.00 uur, eucharistieviering
RK Kerk Philippine 09.30 uur, woord & communieviering

RK Kerk Philippine

Kindernevendienst op de zondagen na
Pasen

Na Pasen is er in de kerk van Philippine iedere
zondag kindernevendienst tot en met zondag
23 juni. Op de zondag daarna, 30 juni,
houden we om 11.00 uur voor jong en oud
de parkdienst in Sluiskil. Kort daarna begint
de zomervakantie. Tijdens de zomervakantie
is er geen kindernevendienst. De eerste
kindernevendienst na de zomervakantie is
op zondag 1 september. De aanvangstijd
kan wisselen. Actuele informatie vindt u
op www.eparochie.nl (bij vieringen,
vieringenrooster).

Van harte welkom!

Elisabeth kinderkring, werkgroep
kindernevendienst, parochickern Zuidwest
telefoonnummer parochiecentrum

Elisabeth-parochie: 0115 616006

Elisabeth

parochie

09.30 uur, woord & communieviering

09.30 uur, woord & communieviering
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DE ELISABETH-PAROCHIE NIEUWSBRIEF

Eind mei 2020 is de allereerste Nieuwsbrief van de Elisabeth-parochie verschenen.
Omdat de pastores de parochianen -door de coronacrisis- niet konden bereiken op
de manier zoals ze gewoon waren. Het is de bedoeling dat deze Nieuwsbrief in de
toeckomst regelmatig zal verschijnen. Het doel van de Nieuwsbrief is de mensen te
groeten, hen te bemoedigen en iets te vertellen over wat er allemaal in de parochie
gebeurt. De onderwerpen kunnen velerlei zijn. Indien u deze Nieuwsbrief nog niet
hebt ontvangen, kunt u zich aanmelden om hem op uw email te ontvangen.

Aanmelden is mogelijk door een mailtje te zenden aan: bureau@eparochie.nl

U kunt er van overtuigd zijn, dat uw mailadres uitsluitend voor het verzenden van de

parochiéle nieuwsbrief wordt gebruikt.

Geheel volgens de regels van de wet op de privacy.

Rouw is één van
de meest complexe
menselijke emo-
ties. Het is een
proces van zoe-
ken naar nieuwe
levenszin. Zoeken
naar de mens die

S je wilt en kunt zijn
zonder de fysicke aanwezigheid van de ander
die zo gemist wordt.

Rouwzorg Kanaalzone biedt één op één

begeleiding door goed opgeleide vrijwilligers,

rouwenden
die door overlijden
iemand verloren hebben met wie ze een
betekenisvolle relatie hebben gehad,
ongeacht de levensvisie.

voor

De vrijwilligers zijn getraind om elke vorm
van rouw te herkennen en zodoende de
begeleiding te geven die bij de rouwende
past. De aangeboden rouwzorg is kosteloos.
Voor meer informatie:
rouwzorg-kanaalzone@outlook.com

of ingridwojtal@hotmail.com

T. 06 57027940

INLOOPOCHTEND VOOR NABESTAANDEN

U heeft afscheid moeten nemen van
iemand die u lief was: uw echtgenoot of
echtgenote, vader of moeder, kind, vriend
of vriendin. Voor velen is er na de uitvaart
nog aanloop van familie, vrienden en
buren. Dat maakt het verdriet mogelijk
iets dragelijker. Maar toch blijft er die
leegte, die u in uw leven een plaats moet
geven. Misschien helpt het u, vanuit ons
geloof in de opstanding van Christus, te
weten dat na de dood een nieuw leven

begint bij God.

De Elisabethparochie biedt
inloopochtenden aan, waarbij u als
nabestaande mensen in eenzelfde
omstandigheid kunt ontmoeten en samen
ervaringen kunt delen. Dit met respect
voor eenieders situatie en ter bemoediging
van elkaar. Geen “zware” gesprekken dus,
maar belangstelling voor de ander.

De inloopochtenden vinden op maandag
plaats op de hieronder aangegeven data en

wel in het parochiecentrum aan de Alb.
Thijmstraat 2 te Terneuzen. De ontvangst
is vanaf 9.30 uur met koffie, thee en
iets lekkers. Om 10.00 uur begint de
eigenlijke bijeenkomst. De afsluiting is
om 11.30 uur. De data voor 2024 zijn:
4 maart, 6 mei, 1 juli, 2 september en
4 november

U bent van harte welkom! Wilt u liever
(eerst) een bezoek bij u thuis dan zorgen
wij daar graag voor en natuurlijk op het
moment dat het u schikt. U kunt hiervoor
contact opnemen met het parochiebureau
te Terneuzen. bureau@eparochie.nl tel:
0115 616006. Ook kunt u hierover een
e-mail sturen naar de pastoraal assistent.
marleengernaert@hotmail.com

Met een hartelijke groet,

Pastoor W. Wiertz

VOOR AL UW PAROCHIE-INFORMATIE:

www.eparochie.nl

HET SACRAMENT
VAN DE DOOP

TIJDIG AANMELDEN
IS BELANGRIJK...

De doop is het sacrament van de
opname van een kind of een volwassene
in de geloofsgemeenschap. Voor het
aanmelden voor een doop kunt u
een aanmeldingsformulier aanvragen
bij het Regionaal Pastoraal Centrum
in Terneuzen. Dat kan telefonisch:
0115-616006 of per mail: burecau@
eparochie.nl. U  kunt het ook
downloaden op www.eparochie.nl bij
aanmeldformulieren sacramenten.

VERHUISBERICHT

Verhuist u binnen uw eigen of naar een
andere woonplaats, wilt u dan zo vriendelijk
zijn dit-bv. door middel van dit formuliertje-
aan de secretaris van uw Parochiekern,
vermeld in dit Regioblad door te geven.

NAAME: i
Oud adres: c.oeoveeeeeeeieeieeeeeeee e

Ingangsdatum: .......cocoeeveveveiinnnennienenenen.
Aantal personen/gezinsleden dat verhuist:
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ACTIVITEITENAGENDA
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Alle bijeenkomsten vinden plaats in het parochiecentrum of de Emmaiiskerk te Terneuzen, tenzij er een

andere plaats of locatie wordt vermeld.

WEKELIJKS:

Dinsdag om 8.30 uur:
Donderdag om 15.30 uur: Rozenkransgebed

Dinsdag 20 februari 13.00:
14.00:
19.30:
Vrijdag 23 februari 14.00:
Zaterdag 24 februari 10.00-15.30:
14.00:
Maandag 4 maart 9.00-11.30:
Dinsdag 5 maart 13.00:
14.00-16.00:
16.00-18.00:
Maandag 11 maart 9.30:
Dinsdag 12 maart 14.00:
Woensdag 13 maart 16.00-18.00:
Dinsdag 19 maart 13.00:
19.30:
Zaterdag 30 maart 14.00:
Dinsdag 2 april 13.00:
14.00:
14.00-16.00:
16.00-18.00:
Dinsdag 16 april 13.00:
19.30:
Donderdag 18 april 13.30:
Vrijdag 26 april
Zaterdag 27 april 14.00:
Dinsdag 30 april 13.00:

Voor alle vastenactie-activiteiten zie elders in dit blad, op de website en in de nieuwsbrief

Getijdengebed + Eucharistieviering

Pastoresteam
Bijeenkomst KVG
Parochiebestuur
Caritas

Alphacursus: kennismaking met het christendom of
verdieping daarvan

Bijeenkomst Spaanstalige groep
Inloopochtend Rouwverwerking
Pastoresteam

Leeskring Nogla Polet (groepl)
Leeskring Noéla Polet (groep 2)
Caritassen ZVI

Redactie Regioblad

Helpdesk Katrien van de Wiele voor gezinnen van
communicanten

Pastoresteam

Parochiebestuur

Bijeenkomst Spaanstalige groep
Pastoresteam

Redactie Regioblad

Leeskring Noéla Polet (groep 1)
Leeskring Noéla Polet (groep 2)
Pastoresteam

Parochiebestuur

Bijeenkomst parochiebureaumedewerkers Noord
Verspreiding Regioblad
Bijeenkomst Spaanstalige groep
Pastoresteam

DE ACTIE KERKBALANS IS WEER GESTART

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de
Rooms-Katholicke Kerk, de Protestantse Kerk, de
Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de
Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken
kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans
en doen zo een beroep op de leden van de plaatselijke
geloofsgemeenschappen voor een financiéle bijdrage.
Jaarlijks vragen zij hun leden bij de start van de actie
in de tweede helft van januari een financiéle bijdrage
te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. Uiteraard
zijn ook giften voor Kerkbalans in een latere periode
van het jaar van harte welkom. Temeer, daar het vaak
onmogelijk is om de correspondentie over kerkbalans

tijdig bij de parochianen te krijgen.

De actie Kerkbalans is hoogst noodzakelijk, want

kerken krijgen geen subsidie. Maar ook de kerk heeft

net als een huishouden of een bedrijf geld nodig om te
kunnen bestaan. Denk daarbij maar aan onderhoud
van het gebouw en de koffie, maar ook het personeel
en missionaire en maatschappelijke projecten kosten

geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Geef jij om je kerk? Doe dan mee! Samen kunnen
we van betekenis zijn en blijven, voor elkaar en de
mensen om ons heen.

Bij het ter perse gaan van dit nummer was er nog
geen financieel overzicht van de parochie beschikbaar.
Begroting en andere gegevens van de parochie zullen
ingrijpend worden aangepast. Dit vanwege het sluiten
van de kerken in Zuiddorpe en Philippine voor de
erediensten op zondag.

Actie L

Kerkbalans

&
0 jaar v

GEEF

VANDAAG
VOOR DE
KERK VAN
MORGEN




