Omdat het ons een zorg is!

Interkerkelijk diaconaal Verband



Armoede.... er wordt zo vaak over gepraat....
Maar wat als je leeft in en met armoede?

Waar kan je terecht?
Bij wie moet je zijn?
Is er ergens een helpende hand?

De gemeenten zijn de aangewezen organisaties om je te
helpen, maar ze weten mensen niet altijd te bereiken.
En mensen weten zelf ook niet goed de weg

of de drempel lijkt net te hoog te zijn.

Omdat het ons een zorg is....

We hebben als kerken en geloofsgemeenschappen onze
handen in elkaar geslagen. We zijn gestart met een
interkerkelijke actie die wil proberen een vangnet te bieden
voor mensen in nood, ongeacht je eigen achtergrond, je eigen
levensbeschouwing. We willen er zijn voor iedereen die een
beroep op ons doet!

We willen er zijn

vanuit onze evangelische inspiratie voor mensen.

We willen ons inzetten om mensen in het kluwen van
landelijke en gemeentelijke regels een gids te zijn.



Daarnaast zijn ook nog een aantal kerkelijke Noodfondsen die
hulp bieden daar waar mensen tussen de mazen van het net
van de officiéle voorzieningen vallen.

De kerkelijke Noodfondsen kunnen niet voorzien in
langdurende financiéle hulp, maar een kleine incidentele nood
die soms zomaar op je pad komt, ondanks alle sociale
voorzieningen, daar kunnen wij ons steentje bijdragen.

Wij garanderen een zorgvuldig omgaan met je vraag en je
gegevens. Natuurlijk niet zomaar. Er wordt ook goed gekeken
naar je situatie en of we je ook echt kunnen helpen of dat we je
misschien beter kunnen helpen met een doorverwijzing.
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Heb je hulp nodig om je weg te vinden?

Neem dan contact op met de Caritasfunctionaris, die
vertrouwelijk omgaat met uw privacy. Die is bereikbaar op
0115-616006 of idvzvi@gmail.com



